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Thema: Gehoorzaam zijn is moeilijk

Doel
De kinderen ontdekken hoe lastig het is voor Saul om God gehoorzaam te zijn.

Toelichting
Koning Saul moet weer vechten, dit keer tegen de Filistijnen. Voordat hij aanvalt, zal Gods profeet Samuël over zeven 
dagen een offer brengen. Saul moet op Samuël wachten. De situatie wordt steeds dreigender, soldaten vluchten of lopen 
over naar de vijand. Samuël is er nog niet na een week. Dit duurt veel te lang, denkt Saul en brengt zelf het offer. Samuël is 
diep teleurgesteld, wanneer hij dat ontdekt als hij even later komt. Je kunt alleen koning zijn over Gods volk als je God altijd 
gehoorzaamt. Wat jij ook bij jezelf denkt (vs. 12) en beter vindt, Gods gebod is beslissend.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Goed luisteren
Richtlijnen: Het is leuk om te beginnen met deze jongste kinderen een luisterspelletje te doen. Echt luisteren en dan 
precies doen wat er gezegd is, is best moeilijk. Vraag de kinderen naar wie zij moeten luisteren? Vinden ze dat moeilijk en 
waarom?
Vertel daarna de geschiedenis van Saul die niet op Samuël wacht in het gevecht tegen de Filistijnen? De soldaten liepen 
weg en Samuël was te laat, dat is waar. Maar de HEER helpt hem toch? Dan hoeft hij niet bang te zijn. Gewoon goed luis-
teren naar God en doen wat Hij zegt.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Luisteren naar Gods opdracht
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of zij altijd goed hun best doen? Als je goed kunt rekenen, let je misschien niet zo goed 
op als de juf nieuwe sommen uitlegt. Of als jij goed kunt voetballen, kijk je niet goed als de trainer iets uitlegt. Dan kan 
het verkeerd gaan: een slecht cijfer of jouw team verliest door een onnodige fout van jou. (Je kunt ook voor een inleidend 
verhaal hierover kiezen) 
De Filistijnen vallen Israël aan. Weer wordt koning Saul getest. Hij is al twee jaar koning. Blijft hij goed zijn best doen voor 
God? Het is begrijpelijk dat Saul het moeilijk vindt om een week op Samuël te wachten, als soldaten bang zijn en soms 
zelfs weglopen. Maar het is ongehoorzaam dan maar te doen wat hij zelf het beste vindt; hij moet gewoon luisteren naar 
Gods opdracht. 
God is teleurgesteld in Saul. Zo kan Saul geen koning blijven.
Vind jij het wel eens moeilijk te gehoorzamen aan wat God zegt? Wanneer is dat?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gewoon God gehoorzamen
Richtlijnen: De jongeren leren om situaties goed in te schatten. Reclame stelt dingen soms mooier voor dan ze zijn. Op 
sociale media moet je opletten wie ven wat je vertrouwt. Mensen die je ontmoet hebben niet altijd het goede met je voor. 
Het is goed je te oefenen en te leren waaraan je gevaarlijke situaties of personen kunt herkennen.
Koning Saul heeft grote verantwoordelijkheid als koning van Israël. Hij moet voortdurend strijden tegen vijanden om zijn 
volk te beschermen. Samuël draagt hem op om te wachten met een gevecht tegen de Filistijnen totdat hij komt om een 
offer te brengen. Saul maakt na deze week de inschatting dat langer wachten onverantwoord is: soldaten lopen weg, de 
nederlaag dreigt. Hij gaat tegen Gods opdracht in. Samuël is diep teleurgesteld. Je kunt alleen koning zijn over Gods volk 
als je gewoon gehoorzaam bent aan God. 
Goed nadenken is belangrijk. Maar wat jij ook bij jezelf denkt (vs. 12) en goed vindt, Gods gebod is belangrijker. Dat moet 
je gewoon gehoorzamen. 

Extra bijbelgedeelte: Psalm 119: 55-60
De dichter zegt dat hij nadenkt over de weg die hij moet gaan in zijn leven. Zijn uitgangspunt is: houd je aan Gods wet, dan 
komt het goed.

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Saul is tot koning gezalfd (1 Sam. 10) en heeft zijn eerste heldendaad verricht door belegering van de stad Jabes te verbre-
ken (1 Sam. 11). Vervolgens treedt Samuël terug als leider van het volk (1 Sam. 12) en komt de volle verantwoordelijkheid 
bij Saul te liggen. Er was een afspraak tussen Saul en Samuël over het begin van de strijd tegen de Filistijnen (1 Sam. 10:8 
en 13:8). Saul moet wachten op de Samuël die een brandoffer zou brengen. 
Uiteindelijk wacht Saul niet lang genoeg, omdat hij ziet dat zijn soldaten hem in de steek laten (vs. 8), terwijl de Filistijnen 
een gigantisch leger op de been hebben gebracht (vs. 5). Saul brengt zelf het offer en wil ten strijde trekken, maar dan 
komt Samuël eraan, die hem ernstig bestraft. Het koningschap zal uit de handen van Saul worden genomen en aan een 
ander gegeven worden (vs. 14). Die ander zal David zijn (1 Sam. 16). 
Vervolgens schetst de schrijver hoe armzalig het leger van Israël is. Saul heeft nog maar 600 man tot zijn beschikking (vs. 
15) terwijl hij met 2000 begonnen was (vs. 2). Bovendien beschikken alleen Saul en zijn zoon Jonatan over ijzeren wapens. 
De Filistijnse macht over het volk Israël was zo groot dat de bewerking van ijzer alleen bij smeden in de Filistijnse steden 
mocht gebeuren (vs. 19-21) – wat een technologische achterstand! 

 Kaart overgenomen uit: A. 
van Deursen, De Bijbelse 
landen in kaart en beeld, 
p. 2. 

In rood aangegeven vier van 
de Filistijnse steden. 
De vier gele plaatsen 
worden genoemd in 1Sam. 
13: Gibeon (1), Betel (2), 
Michmas (3), Gilgal (4) en 
Silo (5). 
In het Zuiden de plaats 
Ziklag waar David ooit 
woonde. 

Vers voor vers
Vs. 1v	 Als Saul koning wordt, is een groot deel van Israël onder controle van de Filistijnen. Saul wil dat veranderen. De 

strijd concentreert zich in het gebergte rond Michmas (3).
Vs. 3	 Jonatan verslaat een wachtpost van de Filistijnse bezetting bij Gibea, op de kaart Geba, net ten zuiden van 

Michmas. 
Vs. 4	 Die overwinning is een signaal om het volk op te roepen tot de strijd en zich te verzamelen in Gilgal (4), ten Oos-

ten van het gebergte. 
Vs. 5	 De Filistijnen mobiliseren een enorm leger en kiezen stelling bij Michmas. De aantallen van strijdwagens en voet-

volk zullen wel wat opgeblazen zijn, om aan te geven dat Israël tegen een overmacht staat. 
	 Overigens, in de Hebreeuwse tekst staat 30 duizend aan strijdwagens. Het woord duizend kan ook een afdeling 

betekenen en die zullen niet veel groter geweest zijn dan tien wagens. Al met al nog steeds een grote overmacht.
Vs. 6	 De soldaten van Israël komen in het nauw en vluchten, sommigen helemaal tot over de Jordaan. De angst voor 

de Filistijnen was groot, er worden wel vijf verschillende schuilplaatsen genoemd: spelonken, spleten tussen de 
rotsen, rotsblokken, grotten en putten. 

Vs. 7	 Ondertussen is Saul in Gilgal met zijn soldaten, die beven van angst. Het beeld dat geschetst wordt, wil ons 
vertellen hoe groot de druk was die op Saul stond: een enorme overmacht aan Filistijnen en z’n eigen soldaten die 
heel bang zijn. Ze slaan zelfs op de vlucht, voordat ze ook maar gevochten hebben. 

Vs. 8v	 Onder die omstandigheden moet Saul zeven dagen wachten, zoals Samuël hem eerder (10:8) heeft op-
	 gedragen. Welke legercommandant zou dat vol houden? Daarom brengt Saul zelf de benodigde offers, niet alleen 
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een brandoffer (zoals in de NBV) maar ook vredeoffers. Het meeste vlees daarvan werd door de deelnemers, de 
soldaten dus, gegeten. 

Vs.10vv	 Dan komt Samuël opeens opdagen en hij bestraft Saul voor zijn ongehoorzaamheid. Het vertrouwen van Saul op 
de HEER werd wel zwaar op de proef gesteld. ‘Ik kon toch niet langer wachten’, zegt hij, ‘al mijn soldaten nemen 
de benen. En daar komt nog bij dat de Filistijnen me zouden kunnen aanvallen voordat ik om de zegen van God 
gevraagd heb.’ Saul was niet alleen ongehoorzaam, hij – en ook andere koningen later – moest leren dat offers 
niet door koningen maar alleen door priesters gebracht mochten worden. 

Vs.14v	 Saul is nog maar twee jaar koning. Dan hoort hij die moeilijke boodschap dat niet zijn zoon maar een ander hem 
als koning zal opvolgen. Wat een bittere woorden en nog wel als hij op het punt staat de strijd tegen de Filistijnen 
te beginnen. 

Vs.15vv	 Inmiddels bevindt Saul met 600 soldaten zich bij Gibea (kaart: Geba) net ten Zuiden van Michmas waar het Filis-
tijnse leger ligt. 

Vs.19vv	 Even een mededeling tussendoor: de Filistijnen hadden het monopolie op ijzerbewerking en daarom hadden 
Sauls soldaten geen zwaarden of speren. 

Opmerking
Dit verhaal maakt vooral duidelijk dat Israël geen baas was in eigen land. De Filistijnen hadden vijf grote steden in het Wes-
ten, maar hadden ook een groot gedeelte daarbuiten onder militaire controle. Koning Saul en later ook David hebben veel 
strijd geleverd om de Filistijnen te verjagen. Pas onder koning David komt er rust van de strijd. Voor die tijd was er geen 
echte eenheid onder de twaalf stammen van Israël. Saul stond voor de uitdaging om die eenheid te organiseren en wel 
tegenover een sterke vijandelijke macht.
 
Auteur: RB

Liederen 

Psalm 117
Lied 642 				    (=Gezang 218 LvdK)
Lied 672 				    (=Gezang 242 LvdK)
Onder, boven, voor en achter 		  Hemelhoog 360
‘k Stel mijn vertrouwen 			   Hemelhoog 338
King of Kings 				    Hemelhoog 606
Vuur uit de hemel 			   Op Toonhoogte 449
Heer, U kent mij als geen ander 		  Hemelhoog 50
Lees je Bijbel, bid elke dag 		  Hemelhoog 282

Auteur: PZ
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Inleiding
Is het makkelijk om goed te luisteren? Naar wie moet 
je goed luisteren? Praat hierover met de kinderen. Echt 
luisteren en precies doen wat er wordt gezegd is best 
moeilijk.
Dat vinden Koen en Rens ook. Ze zijn met papa en 
mama een fietstocht aan het maken. Echt leuk! Koen en 
Rens fietsen vooruit, ze gaan lekker hard de heuveltjes 
op en af. Papa en mama zijn wat langzamer, maar dat 
geeft niet. Af en toe wachten ze. Ze spreken af om bij het 
naambord van het volgende dorpje te wachten. Koen en 
Rens zijn er al snel. ‘Zullen we verder fietsen?’, vraagt 
Koen. ‘Nee’ zegt Rens, ‘laten we wachten, dat hebben we 
afgesproken.’ ‘Mama zei ook dat we nog een lekker kro-
ketje gaan eten en daar zie ik het bord van de snackbar 
al. Kom we gaan vast vooruit.’
Rens vindt het toch ook wel een goed plan en de jongens 
fietsen vooruit. Na een poosje komen papa en mama er-
aan. Ze kijken niet echt blij. ‘We hadden toch afgesproken 
om te wachten bij het naambord?’, zegt mama. De jon-
gens weten het wel, maar hebben niet goed geluisterd en 
zijn toch verder gereden. Best een beetje ongehoorzaam, 
vinden jullie niet? Gelukkig is de winkel met de lekkere 
kroketjes niet ver van het naambord maar toch…Zou het 
lekkers eten nu wel doorgaan?
Wat denken jullie?

Bijbelvertelling
Saul is nu echt de koning van Israël. Hij is de baas, hij 
mag de leider zijn. God wilde dat Saul koning zou worden 
en de profeet Samuël heeft hem gezalfd. 
Op een dag lijkt er weer oorlog in het land te komen. De 
Filistijnen willen Israël binnendringen om er de baas te 
worden. Koning Saul heeft het gehoord. Hij roept zijn 
soldaten bij elkaar. Er moet gevochten worden, ze willen 
niet dat de Filistijnen de baas worden in Israël. 
Dan komt de profeet Samuël bij koning Saul. ‘Saul’, zegt 
Samuël, ‘je mag nu nog niet gaan vechten. We gaan 
eerst een offer brengen aan God. Dan vragen we God of 
Hij ons helpen wil. Ik ga weg en over zeven dagen ben ik 
terug. Dan brengen we een offer en dan kan er gevoch-
ten worden.’
Koning Saul en zijn soldaten wachten. Eén dag, twee da-
gen, drie, vier, wat duurt dat lang. Er komen steeds meer 
Filistijnen. Wat duurt het wachten lang, zou Samuël nog 
wel komen? Koning Saul wordt ongeduldig, hij vergeet te 
luisteren naar Samuël. Zijn soldaten worden ook onge-
duldig, ze willen nu gaan vechten. Er zijn ook soldaten 
die bang worden en weggaan. Dat zijn er steeds meer, 
het leger van koning Saul wordt kleiner en kleiner. Straks 
hebben ze niemand meer om te vechten, wat zal er dan 
gebeuren? 
‘Ik kan toch zeker zelf dat offer wel aansteken?’, denkt ko-
ning Saul. ’Waarom zal ik op Samuël wachten, het duurt 
me veel te lang allemaal.’
Dan luistert koning Saul niet meer naar wat Samuël heeft 
gezegd. Saul is ongehoorzaam, hij doet zijn eigen zin. Hij 

Goed luisteren

steekt toch het offer aan. De vlammen gaan omhoog, de 
rook stijgt op.
Dan komt Samuël terug. ‘Wat heb je nu gedaan? Je 
zou toch wachten tot ik terug was? Je bent ongeduldig 
geweest Saul, je hebt niet geluisterd. Niet naar mij en 
niet naar God.’
Saul schrikt ervan, hij weet wat hij verkeerd gedaan 
heeft. Hij heeft niet naar Samuël, niet naar God geluis-
terd. Hij heeft zijn eigen zin gedaan. Zo bang was hij. 
Hij is geen goede koning. God gaat op zoek naar een 
andere koning. Iemand die wel goed luistert naar Hem 
en doet wat Hij zegt.  
En zo komt het dat Jonatan, de zoon van Saul, gaat 
vechten tegen de Filistijnen. Met de soldaten die nog 
over zijn. Ze winnen van de Filistijnen, Jonatan ver-
trouwt op God. 
God helpt altijd, op Hem mag je vertrouwen. Dat deed 
Jonatan en dat mogen wij ook altijd doen. 

Auteur: IFF
 



10528 juni 2026 | copyright VHM

Inleiding
Doe jij altijd goed je best op school? Welk vak vind je 
leuk? Is er ook een vak dat je makkelijk vindt? Stel dat 
er een jongetje is, en dat jongetje vindt het lastig om op 
te letten wat de juf zegt bij rekenen, Niet omdat hij het 
moeilijk vindt, maar omdat hij steeds denkt: dat weet ik al! 
En hij gaat bijvoorbeeld aan die jonge hond van de buren 
denken en is gelijk afgeleid. Maar als er dan tussendoor 
wel iets nieuws verteld wordt, hoort hij dat helemaal niet! 
De juf vraagt hem wat, en hij heeft geen idee wat hij nou 
moet doen. Oeps, had hij nu toch maar geluisterd!

Bijbelverhaal
Zoiets gebeurt ook met Saul. Had hij nou maar beter 
geluisterd! Hij is nu al twee jaar koning en het is best 
goed gegaan. Samuël heeft het volk gewaarschuwd altijd 
te doen wat God vraagt. Dan zal het goed met hen gaan. 
Maar als ze dat niet doen, zal God hen en hun koning 
straffen om ze weer te laten doen wat goed voor ze is. 
Iedereen heeft het begrepen, want zo is het al zo lang 
gegaan in de geschiedenis. 
Nu Saul dus al twee jaar koning is, kiest hij drieduizend 
mannen uit. Daarvan gaan er duizend met zijn zoon Jo-
natan mee. Iedereen die er verder nog is, mag naar huis.
Net als wat er gebeurde toen Saul koning werd, verslaat 
Jonatan met die duizend soldaten de Filistijnse soldaten 
die bij de plaats Geba zijn. 
Tegelijk laat Saul in het hele land op de hoorns blazen, 
zodat iedereen weet dat zijn leger de Filistijnen daar 
verslagen heeft. 

De Filistijnen horen het ook, en ze zijn woest! Ze verza-
melen zich om terug te vechten: drieduizend vechtwa-
gens, zesduizend ruiters op paarden en zoveel soldaten 
te voet als het zand op het strand: je kunt ze niet eens 
tellen!
De soldaten van Israël worden er bang van. Ze worden 
door de Filistijnen in het nauw gedreven en het volk wordt 
bedreigd. De soldaten verstoppen zich in de spelonken, 
spleten, rotsen en grotten en kruipen zelfs in waterput-
ten. Ook steken ze de Jordaan over om zich daar te 
verstoppen. Saul is niet meegegaan. Hij is in Gilgal. Hij 
ziet dat de mensen bibberen van angst. Samuël heeft 
hem verteld dat hij zeven dagen op hem moet wachten, 
dus dat doet hij. Maar na zeven dagen is Samuël nog 
niet gekomen. Het volk begint te mopperen en som-
mige soldaten lopen weg. Saul ziet het gebeuren. Kwam 
Samuël nou maar! Die gaat een offer brengen aan God, 
voordat ze zullen vechten. Saul wacht en hij wacht, maar 
geen Samuël. En na nog meer wachten ook niet. Pfff, wat 
duurt dat lang!
Dan wil Saul niet langer wachten. Het zal best dat Samuël 
heeft gezegd op hem te wachten, maar de ongeduldige 
soldaten lopen ondertussen bij bosjes weg! Zo zullen ze 
toch gaan verliezen? Nee, wachten kan niet meer. En dan 
gaat Saul de fout in. Saul, die het juist zo goed deed als 
koning. Hij denkt dat hij het allemaal al snapt en luistert 

Luisteren naar Gods opdracht

niet meer, net zoals dat jongetje in de klas. Maar wat 
snapt Saul nou? Wat weet hij meer dan dat God weet? 
Wacht het gewoon nog wat langer af, Saul! God kan toch 
zelf wel zorgen voor de overwinning? Ook met minder 
soldaten. Domme, domme Saul! Nee, nou niet zelf dat 
brandoffer gaan brengen! Dat mag jij helemaal niet doen! 
Die taak heeft God aan Samuël gegeven! Doe nou toch 
niet! O, o, en daar komt nou net Samuël aanlopen. Wat 
zal hij wel niet zeggen? Ja, Samuël is duidelijk teleur-
gesteld in Saul en vraagt: ‘Wat heb je nóú gedaan?’ Saul 
probeert het uit te leggen. Dat Samuël maar niet kwam 
en dat de soldaten wegliepen. En dat het offer nog aan 
God gebracht moest worden voor ze konden vechten, en, 
en...
 
Maar Samuël zegt hoofdschuddend: ‘Nee, Saul. Dat was 
dwaas van je. Als je hier gedaan had wat God gevraagd 
had door mij, en dat was te wachten, dan had God je heel 
lang koning gemaakt. Maar iemand die God niet gehoor-
zaamt, kan geen koning meer blijven. God heeft iemand 
anders uitgezocht om in jouw plaats koning te worden, 
omdat je niet hebt gedaan wat God zei.’ Dan gaat Samuël 
weg...
Saul telt eens om zich heen met zijn zoon Jonatan. Van 
dat grote en sterke leger zijn er nog maar zeshonderd 
soldaten over.

Denk je mee?
•	 Saul was ongehoorzaam in dit verhaal. Dat kwam door-

dat hij een grote denkfout maakte toen Samuël er nog 
niet was. Welke fout was dat?

•	 Wat had Saul eigenlijk moeten doen, toen Samuël er 
nog niet was na 7 dagen wachten?

•	 Vind jij het wel eens moeilijk te gehoorzamen aan wat 
God zegt? Wanneer is dat?

•	 Als God had gezegd: ‘O, nou, je bent mij niet gehoor-
zaam geweest, maar dat is niet zo erg, hoor, blijf maar 
gewoon koning’, wat zouden de mensen van het volk 
dan gedacht hebben?

•	 Laat een kind de tekst uit Daniël 2:21 uit de Bijbel 
voorlezen. God bepaalt dus wie er koning is en wie 
niet. Tegenwoordig zijn er in veel landen ook heel veel 
koningen, presidenten, dictators en andere bazen die 
niet doen wat God zegt. Maar in veel van die landen 
gaat het ook helemaal niet zo goed. Wat zou er kun-
nen gebeuren als die bazen wel het goede voorbeeld 
zouden geven? En wat kan er gebeuren, als bijvoor-
beeld een juf, meester, of iemand in de kerk het goede 
voorbeeld geeft? Kun jij ook een goed voorbeeld zijn 
voor mensen om je heen? 

Auteur: PW
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Inleiding
Stel je voor: je moeder vraagt jou om boodschappen te 
doen. Je loopt naar de schuur om je fiets te pakken en je 
ziet daar een aantal lege flessen staan. Je moeder heeft 
verteld dat ze die op zou sparen voor een jongetje dat het 
statiegeld aan een goed doel wil geven.
Maar dat ben je helemaal vergeten. Je denkt: ik lever de 
flessen ook wel meteen in.
Als het jongetje de volgende dag de flessen op komt 
halen, kan het plan van je moeder niet doorgaan. De fles-
sen zijn al weg. Het was belangrijk dat je naar haar zou 
luisteren, maar dat heb je niet gedaan. Ook al had je wel 
goede bedoelingen. 
In het verhaal van vandaag leren we ook hoe belangrijk 
het is om nauwkeurig te luisteren naar wat God zegt.

Bijbelvertelling
Saul is al twee jaar koning.
De Filistijnen hebben nog steeds de macht in Israël.
God wil dat Saul daar iets aan doet. Hij wil zijn volk be-
schermen tegen de vijand.
Maar God wil Saul ook testen, of hij echt samen met God 
wil werken.

Saul kiest hij drieduizend mannen uit.
Zij moeten met hem vechten tegen de Filistijnen.
Duizend mannen laat Saul achter bij zijn zoon Jonatan bij 
Gibea.
Tweeduizend mannen neemt Saul mee naar Michmas.
De rest van de mannen laat Saul naar huis gaan.

Jonatan verslaat de Filistijnen die Gibea bezet houden.
Saul is zo blij. Hij laat in het hele land op de ramshoorn 
blazen om de Israëlieten te laten weten wat er is gebeurd. 
Zo hoort heel Israël het nieuws: ‘Saul heeft de Filistijnen 
verslagen die Gibea bezet hielden.’ Nu lijkt het net alsof 
Saul de Filistijnen verslagen heeft, in plaats van Jonatan.

De Filistijnen zijn kwaad op Israël en willen wraak nemen.
Ze verzamelen zich bij Michmas, met een ontzettend 
groot leger.
Veel groter dan het leger van Saul.
Als de Israëlieten dat grote leger zien, worden ze bang.
Ze vluchten bij Saul weg en verbergen zich in grotten, 
bosjes, spleten, holen en putten.
Sommigen vluchten zelfs de Jordaan over.
Saul blijft nog wel in Gilgal. Een klein groepje angstige 
mannen is nog bij hem.
Saul denkt goed na. Samuël heeft gezegd dat er eerst 
een offer gebracht moet worden, voordat Saul mag gaan 
vechten.

Eventueel met elkaar lezen: 1 Samuël 10:8
‘Ga voor mij uit naar Gilgal. Daar zal ik naar je toe komen 
om brandoffers en dankoffers te brengen. Wacht zeven 

dagen op me. Dan zal ik je komen zeggen wat je moet 
doen.’

Saul wacht zeven dagen, zoals Samuël heeft gezegd.
Maar als Samuël nog steeds niet komt, beginnen er nog 
meer mannen weg te lopen.
Straks houdt hij niks meer over en hoe moet hij dan nog 
tegen de Filistijnen vechten?
Daarom zegt Saul: ‘Breng mij de offerdieren.’
Dan brengt hij zelf het brandoffer. God heeft gezegd dat 
alleen de priesters mogen offeren.
Samuël is priester. Maar Saul denkt dat een koning het 
ook wel mag.
Door te offeren en niet gelijk te gaan vechten, lijkt het net 
alsof Saul heel gehoorzaam is aan God. Maar is dat wel 
zo?

Net als Saul daarmee klaar is met het offer, ziet hij Sa-
muël aan komen.  
Hij gaat hem tegemoet om hem te begroeten.
Samuël vraagt: ‘Wat heb je gedaan?’
Saul verdedigt zich: ´Het volk begon bij mij weg te lopen 
en u kwam niet op de afgesproken tijd. Maar het leger 
van de Filistijnen had zich al bij Michmas verzameld. 
Toen werd ik bang dat de Filistijnen mij in Gilgal zouden 
aanvallen, zonder dat ik de HEER iets had geofferd. Toen 
heb ik zelf het offer maar gebracht. ´
Samuël antwoordt: ‘Je hebt heel dom gedaan. Je hebt 
niet gedaan wat de HEER je had opgedragen. Als u dat 
wél had gedaan, zou de HEER ervoor gezorgd hebben 
dat u en uw familie ná u voor altijd koning van Israël zou-
den zijn. Maar nu zult u geen koning blijven. De HEER 
heeft al een man uitgekozen die Hem wél bevalt. Hij heeft 
hém uitgekozen als koning van zijn volk, omdat u niet 
gehoorzaam bent geweest.’

Saul kan geen koning blijven als hij niet met God samen-
werkt. Dan zal alles steeds misgaan.
In plaats van dat Saul nadenkt over de woorden van 
Samuël gaat hij zijn leger tellen.
Er zijn nog maar 600 mannen overgebleven.
Maar God is zo machtig, dat hij zelfs met zo weinig man-
nen de overwinning had kunnen behalen.

Vragen voor een gesprek:
•	 Snap jij dat Saul toch ging offeren? Zou jij het ook lastig 

vinden om te wachten?
•	 Waarom is het zo belangrijk om goed te luisteren naar 

wat God zegt en Hem te gehoorzamen.
•	 Vind jij het wel eens lastig om goed te luisteren en te 

gehoorzamen?

Gewoon God gehoorzamen
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Optioneel
Gebruik het kaartje hieronder om te laten zien waar de Filstijnen en het leger van Saul zich opstelden.


