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Thema: Saul, koning door de HEER 
uitgekozen

Doel
De kinderen ontdekken dat een koning als eerste opdracht heeft: God dienen. Daarom wordt Saul Door de God van Israël 
zelf als koning aangewezen. En Gods priester zalft deze koning.

Toelichting
God zelf is de Leider van het volk Israël. Hij gebruikte soms wel mensen zoals Mozes en de richters. God keurt het af, dat 
Israël, net als de omliggende volkeren. een koning wil. Hij voelt zich daardoor aan de kant geschoven (1 Sam. 8:7). Toch 
laat de HEER het uiteindelijk toe. 
Maar nog voor het volk een verkiezing houdt, heeft God zelf een beslissing genomen. Het is Saul. Deze boerenzoon is 
op zoek naar de ezelinnen van zijn vader. Hij raadpleegt de profeet Samuël die de woorden van de HEER doorgeeft. Dan 
maakt God aan Samuël bekend: deze man moet koning zijn! Samuël zalft hem en Gods Geest vervult Saul. Als het volk 
samenkomt, kiest het ook Saul. Zoals de HEER het wil.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God wil dat Saul koning wordt.
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is dit een mooie vertelling. Houd je aan de hoofdlijn en vermijd te veel details die 
afleiden van het thema. Een boerenjongen gaat samen met een knecht op zoek naar de verloren ezelinnen van zijn vader. 
Ze kunnen ze maar niet vinden. Uiteindelijk roepen ze de hulp in van God bij de profeet Samuël. I

Iemand die gelooft dat God hem bij alles kan helpen, zal een goede koning zijn. Daarom zalft Samuël Saul tot koning na-
mens God over Israël. God benadrukt dat doordat Saul vol is van Gods geest.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Saul is de juiste koning
Richtlijnen: Het zal je maar gebeuren: je gaat op zoek naar de ezelinnen van je vader en je komt terug als de aanstaande 
eerste koning van Israël! Als je het hoort, heeft het iets van een sprookje. Het kan niet waar zijn! Maar het is wel waar voor 
Saul. Want als hij op zijn zoektocht de profeet Samuël bezoekt, wordt het Samuël duidelijk dat God deze jongeman tot 
koning heeft gekozen. Hij vertrouwt echt op de HEER. De volgende morgen zalft Samuël hem en vertelt hem hoe zijn leven 
verder zal veranderen.
Saul merkt dat Samuël de waarheid heeft gesproken. Alles gaat zoals hij voorzegd heeft. 
Tenslotte stemt ook het volk met Gods keuze in op een volksvergadering. Saul is de juiste, gelovige koning!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God kiest Saul uit
Richtlijnen: Het bijzondere in deze geschiedenis is dat God een koning kiest en het volk mag daar later mee in mag stem-
men. Heeft het volk eigenlijk wel iets te zeggen; is het al niet voor hen beslist?
Saul stelde zich niet kandidaat. Hij zocht ezelinnen en raadpleegde daarom Gods profeet, meer niet. Zo laat Saul zien dat 
hij God vertrouwt en wil volgen. Zo moet een koning zijn: iemand in wie je God herkent. Voordat Saul zich kan afvragen: 
‘Moet ik koning worden? Kan ik dat wel? Zullen de mensen mij wel accepteren?’, wordt hij al gezalfd. Op de terugweg naar 
huis raakt hij vol van Gods Geest. Geen twijfel mogelijk: God heeft voor Saul gekozen. Op de grote volksvergadering wordt 
dat bevestigd.
Wij worden niet tot koning gezalfd, maar we zijn wel door God uitgekozen om zijn leerlingen en getuigen te zijn. Hij wil ons 
gebruiken en geeft ons daarvoor de kracht.

Extra bijbelgedeelte: Handelingen 9 
Saulus wordt door Jezus zelf geroepen om Jezus te verkondigen onder de volken. Ananias en anderen zien dat niet zitten: 
Saulus vervolgt toch juist de christenen? Ze laten zich overtuigen en doen wat God in gedachte heeft. Saulus mag getuige 
van Jezus zijn.
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Vorige week hoofdstuk 6. Nu 9 en 10. We sloegen 7 en vooral 8 over. Wil vooral dat 8ste hoofdstuk lezen. Het volk vraagt 
van Samuël een koning; net als de volken rondom. Samuël wil dat weigeren. Hij gaat zelf ook niet vrijuit, want hij wilde 
dat zijn zonen hem zouden opvolgen, ook een dynastie dus, nota bene van zichzelf. Terwijl die jongens corrupt zijn en hij 
dat wist. Het volk wilde een koning zoals zij gezien hadden bij de Ammonieten (zie 1 Samuël 12,12). Dat was een zekere 
Nachas. Zijn naam betekent echter ‘slang’. Precies zoals het listige dier uit Genesis 3. Wat vragen ze daarmee? Misschien 
moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Wie willen wij dat koning is in ons leven? Tegen deze achtergrond geeft God 
toch een koning, terwijl het verlangen ten diepste verzet is tegen Gods koningschap en zijn Rijk.

Vers voor vers
Hoofdstuk 9
Vs. 1vv	 Saul heet de gewenste. Mooie naam. Hij is een kop groter dan de anderen, mooie jongen. Zijn vader stuurt hem 

om een boodschap en hij gaat direct. Brave jongen.
Vs. 4vv	 De metgezel, de vertrouweling van Saul, moet hem overtuigen dat het goed is om Gods profeet te vragen. Die 

noemt hij een ziener. Saul wil eerst niet; hij wil de eigen boontjes doppen, gaat liever zijn eigen gang. Dat zal 
uiteindelijk voor hem noodlottig worden – hier nog niet –. Saul lijkt daarin ook op zijn verre, verre nazaat die door 
de hemelse Zoon van David (Saulus) worden stilgezet bij Damascus. (Handelingen 9). 

Vs. 11vv	De vrouwen bij de put. We zien een lijn; Hagar, Rebekka bij de put. In Hooglied 4,15 wordt de geliefde bezongen 
als een put. En de Samaritaanse aan wie Jezus zich bekendmaakt als het levende water. Hier wordt opnieuw een 
weg geopend, nu voor Saul, een weg naar de profeet Gods: Samuël. 

Vs.15vv	 Saul maakt zich zorgen over de ezelinnen, maar zie hoe zij al gered zijn. Niet door de hand van de gewenste, 
mooie of brave Saul, maar door God en zijn profeet.

Vs. 21 	 Onwillekeurig hoor ik hierin Sauls bedenking de opmerking van Paulus (die van grote Saul een kleine Paulus – 
dat betekent zijn naam in het Latijn – moest worden. Die noemt zich de geringste van de apostelen, een ontijdige 
geborene 1 Korintiërs 15:8.

Vs. 22vv	Aan alles merken we dat de roeping van Saul aanstaande is. Het rechten van de rug, het feestmaal.

Hoofdstuk 10
Vs. 1 	 Saul wordt gezalfd om leiding te geven.
Vs. 2vv	 Dit gedeelte zou je het beste kunnen begrijpen vanuit vers 9. God verandert Sauls hart. Maakt hem anders. 

Daardoor kan hij ook al de gebeurtenissen. Het lijken heel gewone zaken. Een vader die zich meer zorgen maakt 
over z’n kind dan over zijn bezittingen. Mensen die brood en wijn delen. Ook al niets bijzonders, Of toch? Brood 
en wijn? Deel Abraham dat niet met Melchisedek? En zijn die eenvoudige alledaagse zaken van dagelijks brood 
en wijn niet het teken van een verhoord gebed tot de Vader gesproken? De wijn teken van gemeenschap met de 
belofte van Israël en voor met de Messias van Israël waardoor een geroepen mens zich één mag weten met Hem 
door wie zo’n mens vrucht zal mogen dragen tot Gods eer? Johannes 15. En de muziek tot Gods lof. Die zal je 
mee mogen nemen en je maken tot kind van God, die de ene taal van het hart, de ene taal van Gods Geest zal 
zingen; vol van die Geest?

Vs.10vv	 Zo komt Saul thuis. Hij is als van boven geboren, als nieuwgeboren. Is dat Saul? Over het koningschap spreekt hij 
niet. Nog niet. Misschien is dat goed. Je moet jezelf niet tot koning maken. Toen Napoleon zichzelf de keizerlijke 
kroon op het eigen hoofd zette, verscheurde Beethoven de titelbladzijde van zijn aangrijpend mooie en hartstoch-
telijke Derde Symfonie en gaf die niet de naam van deze zelfgemaakte keizer, maar Eroïca. Je koninklijk laten 
noemen, dat moet en mag je steeds uit handen leggen; in Gods hand. Hoe zwaar dat is blijkt bij bijna alle konin-
gen en koninkjes, te beginnen bij Saul zelf.

Vs. 17vv	Opnieuw wijst de profeet op het feit dat het volk God als Koning afwijst, door een koning te verlangen. Maar … 
waar is in dit gebeuren Saul zelf gebleven? Is het angst, bescheidenheid?

Vs. 22	 De lange mooie Saul had zich verstopt, terwijl hij wist dat dit onmogelijk is. Er is vaak een kinderlijk verlangen om 
voor de roepstem weg te lopen. Het is een uitdaging om telkens je geest in Gods handen te leggen. Daarom moe-
ten Joodse kinderen dat elke avond opnieuw met hun moeder en vader leren zeggen vlak voor het slapengaan. 
En wij horen het terug, samen met Maria de moeder van Jezus dat Hij het zegt in onze plaats. Daar aan het kruis, 
waar Hij onder het opschrift ‘Koning der Joden’ ons koningschap, de heerschappij van wat wij wenselijk, mooi en 
braaf achten, laten sterven als zonde die Hij aan Zijn kruis nagelt.

Vs. 27 	 Weer een mineur akkoord? Nee. Aan deze leegheid besteedt Saul terecht geen aandacht. Zo is en blijft hij – ook 
ondanks zichzelf – naar het woord van David toch de Gezalfde van de Here God. 
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Liederen

Psalm 139
Lied 868 					     (=Gezang 434 LvdK)
Lied 864 					     (=Gezang 409 LvdK)
Koning Saul 					     Alles wordt nieuw 4:6
Heer, U kent mij als geen ander 			   Hemelhoog 50
Ken je dit verhaal? 				    Hemelhoog 55
Uw Woord 					     Hemelhoog 37
Onder, boven, voor en achter 			   Hemelhoog 360
‘k Stel mijn vertrouwen 				    Hemelhoog 338
U weet wat ik denk 				    Hemelhoog 435
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven 		  Hemelhoog 299
King of Kings 					     Hemelhoog 606
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‘Saul, ga jij met de knechten eens snel de ezelinnen zoe-
ken, ze zijn weg!’ Dat vraagt vader Kis aan zijn zoon Saul. 
En dat kun je wel begrijpen, want Saul is sterk en groot. 
Hij ziet er stoer uit. Dus hij kan zeker deze opdracht gaan 
doen voor zijn vader. 
Daar gaat Saul, samen met de knechten. Op zoek naar 
de ezelinnen. Ze zoeken nu al drie dagen en ze gaan nog 
door. ‘Nu moeten we maar teruggaan, anders is vader 
ongerust. En we vinden ze toch niet meer. We hebben 
echt goed gezocht, het is tijd om terug te gaan’, zegt 
Saul. 
De knecht wil dit nog niet, hij vraagt: ‘Zullen we het aan 
de profeet gaan vragen, we zijn nu dicht bij de stad waar 
de profeet woont. Misschien kan hij vertellen waar we 
moeten zoeken.’ Dat heeft de knecht goed bedacht, 
maar Saul wil dat niet: ‘We kunnen hem niets geven als 
bedankje, want we hebben zelf niets meer. Alles is op.’ 

Toch blijft de knecht volhouden, hij heeft nog een muntje 
dat ze kunnen geven. Saul bedenkt zich, nu gaan ze wel 
naar de stad. Ze lopen de berghelling op. ‘Is de profeet 
in de stad?’, vragen Saul en de knechten, als ze een 
paar meisjes zien. ‘Ja, als u snel bent ziet u hem nog. Hij 
is juist vandaag gekomen om het feest mee te vieren’, 
zeggen de meisjes. Snel lopen Saul en zijn mannen door 
want ze willen de profeet nog vragen waar de ezelinnen 
zijn. 
Maar wat is dat bijzonder. Ze komen Samuël, de profeet 
al snel tegen. Samuël heeft van God gehoord dat hij Saul 
vandaag tegen gaat komen en dat Saul de koning van Is-
raël mag worden. De HEER laat het merken aan Samuël 
dat deze man Saul is.  
‘Ik ben de profeet, wil je met mij naar het offerfeest 
gaan?’, vraagt Samuël aan Saul. ‘Vandaag eten we sa-
men en morgenvroeg kun je weer vertrekken naar huis’, 
zegt Samuël. Ook vertelt hij dat Saul zich geen zorgen 
hoeft te maken over de ezelinnen. Zij zijn alweer gevon-
den, ze hoeven niet meer op zoek te gaan. 

‘Alle mensen van Israël zijn op zoek naar een koning, en 
die is in uw familie’ Dat zegt Samuël, maar Saul gelooft 
dat niet echt. ‘Nee hoor, dat kan niet. Wij hebben een 
kleine en onbelangrijke familie, hoe kunt u dan zeggen 
dat in onze familie de koning is?’ Toch is het plan van de 
HEER dat Saul de koning wordt, hij zal geholpen worden 
door God. 

Dan is het tijd om te eten. Saul krijgt een speciaal stuk 
vlees. Als Samuël en Saul klaar zijn met eten, praten ze 
nog even samen. De volgende ochtend gaan Saul en zijn 
knechten weer naar huis. De knechten lopen alvast een 
stuk vooruit. ‘Blijf even staan, Saul’, zegt Samuël. ‘God 
wil dat u de koning wordt, Hij wil dat u gezalfd wordt.’ 
Op dat moment giet Samuël olie uit een kruikje over het 
hoofd van Saul. Zo wordt een koning gezalfd. Saul gaat 
weer verder, terug naar huis. 
Samuël heeft Saul verteld wat er gaat gebeuren. Het be-
langrijkste en mooiste is dat Saul ‘van binnen’ zal voelen 
dat de Geest van God hem helpt. God zal Saul geven wat 
hij nodig heeft om een goede koning te zijn. En als Saul 
dat gelooft, zal hij ook een goede koning zijn. 
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Inleiding
Het volk van Israël wil een koning. Ze zien dit bij de 
volken die om hen heen wonen. Alle volken hebben een 
koning. Eerst wil de HEER niet naar hun verzoek luiste-
ren. Hij zegt: Ik ben jullie hemelse Koning, jullie heb-
ben geen aardse koning nodig. Toch blijven de mensen 
erover doorzeuren. 
De HEER geeft het volk zijn zin. Maar zegt wel tegen de 
mensen: Een koning wil dat je belastingen betaalt en als 
er oorlog is zullen jullie zonen voor hem moeten vechten. 
Zeg later niet, dat Ik je niet heb gewaarschuwd.

Bijbelverhaal
Saul is de zoon van de rijke boer Kis. Hij is lang, sportief 
en steekt met kop en schouders uit boven alle mensen in 
Israël.
Op een keer zijn de ezelinnen ontsnapt van de boerderij. 
Kis geeft zijn zoon Saul en een knecht opdracht om de 
ezelinnen te gaan zoeken.
Saul en zijn knecht doorzoeken het hele bergland van 
Efraïm, maar ze kunnen de dieren niet vinden. Ze belan-
den in de stad Suf. Saul zegt tegen zijn knecht: ‘Laten we 
nu maar terug naar huis gaan. We hebben de ezelinnen 
niet kunnen vinden en mijn vader zal ondertussen wel 
ongeruster over ons zijn dan over de ezelinnen.’
Maar de knecht zegt: ‘We zijn nu net bij de stad aange-
komen waar Samuël woont. Hij is een profeet van de 
HEER en wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem 
toegaan. Misschien weet hij waar we heen moeten.’ Saul 
kijkt bedenkelijk. ‘We hebben niets wat we aan de profeet 
kunnen geven als beloning.’ De knecht pakt een stukje 
zilver uit zijn mantel, hij zegt: ‘Dit geef ik aan de profeet, 
dan zal hij ons wel helpen.’
Als ze in de buurt van de stad komen lopen daar een 
paar meisjes die water gaan halen bij de put. Saul vraagt: 
‘Is de profeet in de stad?’ De meisjes antwoorden: ‘Ja, als 
jullie snel zijn kun je hem nog tegenkomen. Hij is op weg 
naar een offerfeest dat op de berg wordt gehouden. De 
mensen kunnen pas gaan eten als Samuël het eten heeft 
gezegend’

Saul en zijn knecht lopen snel door naar de stad. Juist 
als ze daar de poort door willen gaan zien ze Samuël aan 
komen lopen. Hij is op weg naar het offerfeest.
De dag voordat Samuël Saul ontmoette heeft de HEER 
aan Samuël laten weten dat Saul zou komen. Hij heeft 
gezegd: ‘Deze jongeman moet je zalven als koning over 
Israël. Ik zal ervoor zorgen dat hij de Filistijnen, die onze 
vijanden zijn, zal verslaan.’
Als Samuël Saul ziet komen aanlopen zegt de HEER 
tegen hem: ‘Dit is de jongeman waarover Ik met je sprak’
Saul loopt op Samuël af en vraagt: ‘Weet u misschien 
waar Samuël woont?’ Samuël knikt Saul toe en zegt: ‘Ik 
ben Samuël, degene die jullie zoeken. Wees mijn gast en 
ga mee naar het offerfeest. De ezelinnen die jullie nu al 
drie dagen zoeken zijn weer terecht en veilig terug op de 
boerderij. Maar heel Israël is wel op zoek naar jou.’ ‘Naar 
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mij?’ zegt Saul verbaasd. ‘Ik kom uit de kleine stam van 
Benjamin, de minst belangrijke stam in Israël en binnen 
de stam is mijn familie weer de onbelangrijkste’.
Samuël neemt Saul en zijn knecht mee naar de eetzaal 
waar de maaltijd voor het offerfeest wordt gehouden. Er 
zijn dertig mensen bij elkaar. Samuël zet Saul aan het 
hoofd van de tafel, op de belangrijkste plaats. Saul krijgt 
ook het beste stuk vlees.
Na de maaltijd gaan de mannen naar het huis van Sa-
muël. Ze blijven er slapen en Saul en Samuël voeren een 
serieus gesprek met elkaar.
De volgende ochtend brengt Samuël zijn gasten een 
eindje op weg. Als ze de stadspoort uit zijn, zegt Samuël 
tegen Saul: ‘Geef je knecht de opdracht om vast verder te 
lopen, ik wil je even alleen spreken.’
Als de knecht een stuk verder is gelopen blijft Samuël stil 
staan. Hij pakt Saul bij zijn arm en zegt: ‘Ik zal vertellen 
wat Gods plan is met jou.’ Samuël pakt een kruikje olie en 
giet de olie over het hoofd van Saul. Samuël zegt tegen 
Saul: ‘Hierbij zalft de HEER je tot koning over het volk 
van Israël.’
Samuël vertelt Saul dat hij onderweg naar huis verschil-
lende mensen zal tegenkomen. Door de ontmoetingen 
met die mensen zal Saul een ander mens worden. 
Samuël zegt: De Geest van God zal je veranderen. Het 
gebeurt precies zoals Samuël van tevoren heeft gezegd. 
Saul raakt vervuld van Gods Geest.

Een tijd later roept Samuël het volk van Israël op om naar 
Mispa te komen.
Samuël spreekt het volk toe. Hij zegt: ‘Dit zegt de HEER, 
jullie God: Ik heb jullie uit Egypte bevrijd en jullie naar 
het beloofde land gebracht. Maar nu hebben jullie Mij 
verworpen en willen jullie een aardse koning. Ik ga jullie 
laten zien wie die koning zal zijn. Stel je op per stam en 
per familie.’ De mensen stellen zich op voor Samuël. De 
families van de stam van Benjamin worden uitgekozen. 
Daarna wordt uit de stam de familie van Matri gekozen en 
uit die familie wordt Saul dan gekozen tot koning.
Maar waar is Saul? Hij staat niet bij zijn familie. De 
mensen gaan naar hem op zoek, maar ze kunnen hem 
niet vinden. De HEER laat zien waar Saul is. Hij heeft 
zich verstopt tussen de bagage. Saul wordt van tussen de 
bagage getrokken en de mensen zien dat hij zo lang en 
groot is dat hij boven iedereen uitsteekt.
Samuël roept tegen het volk: ‘Zien jullie welke man de 
HEER als jullie koning heeft uitgekozen? In heel Israël is 
er geen tweede zoals hij!’ Het volk juicht en roept het uit: 
‘Leve de koning!’
Niet iedereen heeft alle vertrouwen in Saul. Er zijn 
mensen die denken dat het Saul niet gaat lukken om een 
goede koning te zijn en om de Filistijnen te verslaan.
Maar Samuël schrijft in een boekrol op welke regels ho-
ren bij het hebben van een aardse koning. Het volk heeft 
gevraagd om een koning en nu hebben ze er één. Een 
koning gekozen door God zelf.

Saul is de juiste koning



Afsluiting
Saul is maar een heel gewone boerenjongen. Toch wordt 
hij door de HEER uitgekozen om koning te worden van 
het volk Israël. En met Gods hulp kan hij deze taak aan.
Wij worden ook door de HEER geroepen, niet als koning 
over een volk.
Maar wel als leerlingen van God.
Wij mogen van Hem getuigen, aan iedereen die we tegen 
komen vertellen over God en over de Here Jezus die 
gestorven is voor onze zonden.
De HEER wil ons gebruiken in zijn Koninkrijk. Hij geeft 
ons de kracht om de taak te doen die Hij voor ons in 
gedachten heeft. God had een plan met leven van Saul 
en Hij heeft ook een plan met jouw leven. Luister naar zijn 
stem en volg de weg die Hij wil dat je gaat.

Auteur: MMe
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Intro 
Hoe kijkt God hiernaar?
Die vraag stel ik mezelf weleens. Als er iets gebeurt in 
mijn leven, of in de wereld om mij heen, denk ik: Hoe zou 
God hiernaar kijken?
Dat denk ik ook bij de geschiedenis van het volk Israël. 
Weet je het verhaal van vorige week nog? Wat moet het 
pijnlijk geweest zijn voor God dat zijn volk de Ark kwijt-
raakte. Zeven maanden lang was de heilige Ark weg uit 
Israël. Maar God zorgt er zélf voor dat de Ark terugkomt. 
Twee loeiende koeien brengen de Ark terug naar Israël. 
Dat is Gods werk. Hij wil opnieuw beginnen.
Maar het volk lijkt daar niet echt behoefte aan te hebben. 
De Ark wordt netjes opgeborgen en ze gaan verder met 
hun leven. Dat lukt best aardig.
Eén probleem blijft: de Filistijnen vallen hun land steeds 
binnen. En ze vinden dat God daar iets aan moet doen.
En God? Hij hoort hen. Hij helpt hen. Zo is God. Daar 
hoeft Hij geen moment over na te denken.
Dit lezen we in hoofdstuk 8. 

Vandaag gaan we verder in 1 Samuël 9 en 10. En weet 
je wat daar gebeurt? Het volk wil een koning. Ze vinden 
het niet genoeg dat God hun leider is. Ze willen zijn zoals 
andere volken. Ze willen een koning die ze kunnen zien. 
Iemand die vooropgaat in de strijd, leidinggeeft en recht 
spreekt.
Samuël zegt nog: God is toch jullie koning? Maar het volk 
houdt voet bij stuk. Verdrietig spreekt Samuël met God. 
Maar God zegt: Luister naar hen. Stel een koning over 
hen aan. Hier begint ons verhaal van vandaag.
Denk tijdens het luisteren eens na: Hoe kijkt God hier 
tegenaan?
Wat doet het met Hem dat het volk Hem niet langer als 
koning wil?
Ik weet wat ik zou denken: Zoek het dan zelf maar uit. 
Maar zo is God niet. Luister maar…
Hij zorgt…. Hij brengt mensen bij elkaar!

Bijbelverhaal
Het is een gewone dag in het land Benjamin. Daar woont 
Kis, een rijke boer. Zijn zoon heet Saul. Op de boerderij is 
onrust: twee ezelinnen zijn kwijtgeraakt. Vader Kis maakt 
zich zorgen om de dieren en stuurt Saul eropuit om ze te 
zoeken.
Saul gehoorzaamt. Samen met een knecht trekt hij het 
bergland in. Ze zoeken overal, maar vinden niets. Als ze 
uiteindelijk in de buurt van Rama zijn, wil Saul het opge-
ven. Hij is bang dat zijn vader zich nu meer zorgen maakt 
om hem dan om de ezelinnen.
De knecht weet dat er in deze stad een man van God 
woont. Misschien kan hij helpen. Saul twijfelt. Ze heb-
ben niets meer om mee te nemen als geschenk. Maar 
de knecht heeft nog een beetje geld. Zo kunnen ze toch 
gaan.
Bij de stad ontmoeten ze meisjes die water halen. Zij 
vertellen dat de man van God juist vandaag is teruggeko-
men. En zo gebeurt het: Saul, die al dagen zoekt, komt 

precies op deze dag in de stad aan en ontmoet Samuël. 
God had Samuël al verteld: Vandaag komt er een man uit 
Benjamin. Hem moet je tot koning zalven.
Samuël weet: Dit is hem!  Saul weet niets van dit alles. 
Hij doet gewoon wat hij denkt dat goed is. Wanneer Saul 
vraagt waar de man van God is, zegt Samuël: Dat ben 
ik. Ga met mij mee naar de offerhoogte. U bent vandaag 
mijn gast. Zonder dat Saul iets vraagt, vertelt Samuël 
dat de ezelinnen al gevonden zijn. En dan zegt hij iets 
vreemds: ‘Naar wie is heel Israël verlangend op zoek? 
Naar u’.
Saul schrikt. Hij begrijpt het niet. Hij komt uit een kleine 
stam, uit een onbelangrijke familie. Hoe kan Samuël dit 
zeggen? Bij de offermaaltijd krijgt Saul een ereplaats. Hij 
krijgt zelfs een speciaal stuk vlees dat voor hem apart is 
gehouden. Alles is voorbereid. Saul snapt er niets van. 
Na de maaltijd praten Samuël en Saul samen op het dak. 
De Bijbel zegt niet waarover. De volgende ochtend stuurt 
Samuël de knecht vooruit. Dan pakt hij een kruikje met 
olie en giet die over Sauls hoofd.  ‘Zo zegt de HEER: Ik 
zalf u tot koning over mijn volk Israël’. Saul raakt ervan 
in de war. Hij? Koning? Hij heeft geen ervaring, geen 
opleiding, geen leger. Maar God geeft hem een teken: de 
Heilige Geest zal hem helpen.
Samuël noemt drie tekenen die Saul zal krijgen. En alles 
gebeurt precies zoals gezegd. Saul ontmoet de mensen, 
krijgt de broden, en sluit zich aan bij profeten die zingen 
en muziek maken. Saul zingt mee. Al zingend gaat hij 
over de straat. God verandert zijn hart.
Later roept Samuël het volk bijeen. Door het lot wijst God 
Saul aan. Maar Saul is nergens te vinden. Uiteindelijk 
blijkt dat hij zich tussen de bagage heeft verstopt. Daar 
staat hij dan. Groot, indrukwekkend.
‘Ziet u wie de HEER gekozen heeft?’, roept Samuël.
Het volk juicht: LEVE DE KONING!
Een nieuwe toekomst begint.
Hoe zal het gaan?

Gespreksvragen
1 Wat denk je dat God voelde toen het volk liever een 

aardse koning wilde dan Hem?  Waarom denk je dat 
God toch meeging in hun keuze?

2 Saul voelt zich niet geschikt om koning te worden. Vind 
je dat herkenbaar? Waarom wel of niet?

3 God gebruikt gewone dingen (ezels zoeken) om zijn 
plan uit te voeren. Wat zegt dat over hoe God werkt? 
Schrijf de gewone dingen uit dit verhaal maar op die 
toevallig lijken, maar vakkundig door God getimed zijn.

4 Wanneer vind jij het lastig om op God te vertrouwen? 
Wat kun je uit dit verhaal leren?

5 God is geduldig met het volk, ook als ze verkeerde 
keuzes maken. Wat betekent dat voor jou?

6 Wat neem jij mee uit dit verhaal voor deze week?
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God kiest Saul uit


