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Thema: Volhouden door liefde en goede 
daden

Doel
De kinderen leren dat geloven in Jezus Christus en hopen op zijn terugkeer de beste manier is om Hem te eren en altijd 
hoop te houden.

Toelichting
Weer gebruikt Hebreeën het beeld van het heiligdom. Christus is binnengegaan en heeft ons gereinigd door zich te of-
feren, zodat God de Vader wie in Hem gelooft de zonden vergeeft. Jezus werd vol eer en glorie thuisgehaald. Maar hoe 
moeten gelovige mensen God naderen? Hebreeën zegt: samen blijven leven zoals God vraagt. Erop vertrouwen dat wat 
Christus ons heeft geleerd en heeft laten zien de waarheid is. In de kerk moeten mensen elkaar aansporen om oprecht en 
trouw te zijn, liefde naar God en elkaar en het doen van het goede samen oefenen. De kerkdiensten zijn belangrijk. Zo laat 
je dankbaar zien dat Gods genade en Jezus’ offer belangrijk voor je zijn. Dan blijft zijn kerk overtuigend zeggen en hopen: 
Jezus komt snel.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Nog even wachten
Richtlijnen: Vraag de jongste kinderen wat zij doen als ze op iets erg leuks wachten (een verjaardag, een vakantie). Dan is 
het feest. Tot die tijd bereiden ze zich voor. Wat moet er voor een verjaardag gekocht en klaargezet worden? Hoe bereid je 
je voor op de vakantie.
Vandaag zegt de Bijbel hoe je wacht op de Here Jezus. Hij is naar de hemel gegaan, maar heeft beloofd snel bij ons terug 
te komen. Dan wordt het feest op aarde, dan is alles goed; geen ziekte en verdriet meer. Tot dan moeten wij geloven dat 
Jezus doet wat Hij zegt. En we helpen elkaar om te geloven door op elkaar te letten. Door in de kerkdiensten voor God te 
zingen en te luisteren naar wat Hij ons in de Bijbel wil zeggen. Daar word je nu al blij van. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Blijven geloven
Richtlijnen: De regering adviseert iedereen om een noodpakket te hebben voor het geval internet, gas, water en elektriciteit 
uitvallen. 72 uur moet je jezelf kunnen redden. Drinkwater, kaarsen, houdbaar voedsel, batterijen heb je in die eerste dagen 
nodig om jezelf te verzorgen. En houd goed contact met je buren; samen red je het beter dan alleen. Daarna zou er hulp 
van buiten moeten zijn.
Jezus is naar de hemel gegaan, nadat Hij zichzelf als Hogepriester heeft geofferd. Hij heeft beloofd terug te komen, maar 
is nu niet bij ons. Hoe zorgen gelovigen voor zichzelf tot die tijd? Wat moet er in ons nood-geloofspakket zitten. In deze 
brief lezen we: blijven vertrouwen op Christus, elkaar aansporen om oprecht te zijn, God en elkaar lief te hebben, maar ook 
samen het geloof oefenen in de kerkdiensten. Dat lijken heel gewone dingen, maar om daarin trouw te zijn valt niet altijd 
mee. Er zijn zoveel andere dingen die leuker en aantrekkelijker lijken.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Volhouden door liefde en goede daden
Richtlijnen: Als mensen voor een hulporganisatie langere tijd worden uitgezonden naar een land ver weg, hebben ze in 
Nederland meestal een thuisfront. Het is een groep mensen (vaak familie of vrienden), die hen ondersteunen. Vaak is dat 
met geld; niet alle zendingswerk wordt immers betaald. Maar belangrijker is nog dat zij goed van het werk op de hoogte 
zijn, materiaal organiseren om het hulpwerk beter te maken, contact houden, meedenken, anderen informeren en niet te 
vergeten: bidden.
Jezus heeft voor ons/in onze plaats verzoening gebracht van onze zonden. In de hemel zet Hij zijn werk voort door voor 
ons te pleiten, totdat zijn Wederkomst. Maar wat moeten de gelovigen op aarde nu doen? Hope vormen zij het ‘thuisfront’ 
van Jezus? Hebreeën geeft een eenvoudig antwoord: samen blijven leven zoals God vraagt. Welke voorbeelden noemt 
Hebreeën 10:19-39? Lees met de jongeren de tekst (antwoorden in toelichting). 

Extra bijbelgedeelte: 1 Tessalonicenzen 4:12-24
Paulus noemt ook in dit gedeelte zaken die op weg naar de Wederkomst belangrijk zijn. Je werk doen, trouw, liefde en 
zuiverheid.
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
Het gedeelte van deze zondag bestaat uit drie delen:
vs.19-25	Christus is ons voorgegaan de hemel in (Hemelvaart). Dus worden wij opgeroepen in navolging van Jezus steeds 

God op te blijven zoeken: belijd je geloof, houd elkaar scherp, en doe goede daden.
vs.26-31	Een stevige waarschuwing: Wie weet en gelooft dat Jezus de zonde verzoend heeft, maar expres de wet blijft 

overtreden mag rekenen op een zware straf.
vs.32-39	Een oproep: Jullie hebben het indertijd zo goed gedaan: dwars tegen onderdrukking en verleiding in vasthouden 

aan Christus. Pak daar de draad op en houd Hem vast.

Het thema voor vandaag is: Blijf bidden dat Jezus terugkomt op aarde. En volharden in de zekerheid dat Jezus komt. Dat 
komt aan de orde in het derde deel. Daarom geven we dat meer aandacht.

Vers voor vers
vs.32v	 In de tijd dat ze tot geloof kwamen, was de tegenstand groot. Maar het ‘licht dat hen bescheen’ was sterker dan 

het duister van die tegenstand. Ook nu nog beschrijven mensen die tot geloof komen het zo: God leren kennen, 
je door Hem gezien weten, geeft je de ervaring van beschenen worden door een nieuw licht. Met Psalm 119: ‘Uw 
Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. En met Johannes 1: ‘In het Woord was leven en het 
leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen.’ 

	 Wat maakt het met die tegenstand een verschil om op elkaar te kunnen leunen (33)!
Vs.34vv	 Gevangen om hun geloof, beroofd en bestolen: Het woog niet op tegen het evangelie. Laat je dus het zwijgen niet 

opleggen, maar blijf enthousiast. God beloont dat! 
Vs. 37v	 Er zijn genoeg vervolgde gelovigen die de beloning ook in het hier en nu kunnen herkennen en aanwijzen, maar 

hier gaat het om de beloning bij Jezus’ terugkomst op aarde. Dat Hij spoedig terugkomt is een belofte, die hier 
geciteerd wordt uit Haggaï (2:7) en Habakuk (2:3). Daarnaast heeft Jezus zelf het ook beloofd, onder andere in 
Johannes 14:1-3, en in de Openbaring aan Johannes (3:11, 22:7-21)

Vs. 38v	 Eigenlijk vind je in deze twee verzen het hele gedeelte samengevat: In geloof achter Christus vind je leven. Een 
stevige waarschuwing. En een oproep om vol te houden.

Auteur: KS

Liederen 

Psalm 32
Lied 439:1-3 					     (=Gezang 126b LvdK)
Lied 705 					     (=Gezang 255 LvdK)
Gelukkig zal je zijn 				    Hemelhoog 1
Lees je Bijbel, bid elke dag				   Hemelhoog 382
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 		  Hemelhoog 494
Van A tot Z					     Hemelhoog 621
Ik moet weggaan 					    Hemelhoog 231
Al waren je zonden als scharlaken 			   Liedjes voor kinderen, Elly en Rikkert 
Onze Vader 					     Hemelhoog 545
Onze Vader 					     Hemelhoog 547
Vader, ik aanbid U 				    Hemelhoog 663

Auteur: PZ
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Inleiding
Opa en oma waren op reis, een hele lange reis. Helemaal 
naar Afrika! ‘Maar, we komen terug! En dan nemen we 
wat voor jullie mee uit Afrika’ zeiden ze. ‘En een heleboel 
foto’s van wat we hebben gezien’. 
Opa en oma zijn wel eens vaker op vakantie geweest. 
Een week, ook wel eens twee weken. Dat was best al 
lang. Maar nu wel vier weken!  Wat duurt dat lang!
‘Komen opa en oma al?’, vraagt Bart aan mama. ‘Nee 
lieverd, dat duurt nog wel tien dagen. En dan duurt het 
misschien ook nog wel een paar dagen voor ze naar ons 
toe komen. Ze moeten natuurlijk eerst alle koffers uitpak-
ken’. ‘Maar dat duurt nog heel erg lang!’, moppert Bart 
een beetje. 
Mama denkt even na en vraagt dan: ’Kunnen jullie iets 
bedenken om opa en oma te verwelkomen, wanneer ze 
komen? Iets om te maken of te doen, waardoor ook het 
wachten minder lang duurt?’ Bart kijkt mama aan, begint 
dan te lachen en roept: ‘Ik ga het Simon vragen!’, en weg 
is hij… Vanaf die dag zijn Bart en Simon elke dag na 
schooltijd bezig met: tekeningen maken, een spandoek 
schilderen, slingers maken en als laatste samen met 
mama een taart bakken. Het wachten lijkt nu minder lang 
en saai. Ze verheugen zich heel erg op de gezichten van 
opa en oma, wanneer ze zien wat Bart en Simon allemaal 
gedaan hebben om hen te verwelkomen … Spannend!

Bijbelverhaal
De Here Jezus is ook weggegaan voor een hele tijd. 
Hij is naar zijn Vader in de hemel gegaan. Hij heeft ook 
belooft dat Hij weer terug zal komen om alles wat nu nog 
vervelend, moeilijk en verdrietig is weer goed en mooi te 
maken. Dan zullen we écht heel dicht bij de Here Jezus 
kunnen leven, want dan is Hij bij ons. Voor altijd, in een 
nieuwe en mooie wereld. 
Tot die tijd kunnen we net als Bart en Simon zorgen dat 
we niet alleen maar wachten, maar ook iets maken en 
doen om de Here Jezus te verwelkomen. Door te zorgen 
dat we weten wat er in de Bijbel staat, en nu al proberen 
om dicht bij de Here Jezus te blijven en te luisteren naar 
zijn Woord. 
Nu in de wereld doen wat Hij graag wil dat we doen. Net 
zoals mooie tekeningen en een spandoek maken. Dan 
zien ook andere mensen dat wij wachten op een heel 
bijzonder iemand ... Wat kun jij doen?

Auteur: JV 
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Neem voor deze kinderdienst het volgende mee in de 
kring; een rugzak met artikelen die geadviseerd worden 
voor een noodpakket, zoals toiletpapier, een blik houd-
bare groente, een fles drinkwater, kaarsen, lucifers en 
een zaklamp. Neem ook het begeleidende boekje van de 
overheid mee dat werd toegestuurd.

Neem in een andere rugzak het volgende mee, artike-
len voor een geloofsnoodpakket zoals een A 5 blanco 
envelop die er gevuld uitziet, een bijbel, een dunne plaid 
of sjaal, een portemonnee/telefoon.

Inleidend
Leg de artikelen uit rugzak 1 stuk voor stuk op een tafel 
in de kring en begin een gesprek. Wie van jullie weet 
waarom ik deze dingen heb gekocht? Wacht de reacties 
hierop even af. Mochten reacties uitblijven, laat dan de 
term ‘noodpakket’ zijn werk doen. Waaraan denken de 
kinderen bij dit woord en het zien van deze artikelen? 
Schrijf aangedragen kernwoorden op het bord/flipover 
zodat een kennis-veld ontstaat rondom de artikelen.
Vertel aan de hand van het instructieboekje dat je deze 
informatie via de post hebt gekregen van de overheid. 
Start een gesprekje en leg in een paar woorden de be-
doeling ervan uit. (Voorkom angstig-makende scenario’s);
Waarom adviseert de regering van het koninkrijk Neder-
land om deze artikelen in huis te halen, denken jullie? 
In wat voor situaties zijn deze dingen belangrijk?
De regering adviseert ook om, in de buurt, met elkaar 
te praten over noodsituaties en elkaar te helpen als zo’n 
situatie ontstaat.  
Zijn deze adviezen belangrijk volgens jullie? Waarom?

Het bijbelgedeelte
Leg de blanco envelop op tafel en vertel dat we het deze 
dag gaan hebben over een geloofsnoodpakket. Daarover 
gaat het in een brief die bijna 2000 jaar geleden werd 
geschreven aan gelovigen in een christelijke gemeente. 
Wie deze lange brief schreef is nooit ontdekt en vanuit 
welke stad hij werd verstuurd weten we ook niet precies. 
Toch was deze brief waardevol genoeg om te bewa-
ren. God heeft ervoor gezorgd dat de tekst ervan werd 
opgenomen in onze Bijbel. We noemen hem de brief aan 
de Hebreeën. Wijs die in de bijbel aan. Met Hebreeën 
werd waarschijnlijk bedoeld: Joodse mensen die in Jezus 
Christus, de Zoon van God, waren gaan geloven. In onze 
tijd versturen we brieven in een envelop, maar vroeger 
schreef men op stevige bladen van perkament. Die wer-
den als een pakketje verpakt en verzegeld en daarna aan 
een bode meegegeven. In onze tijd komen bestelbusjes 
langs om bestelde pakketjes af te leveren. Vroeger had 
men een eigen manier om pakketjes met brieven op de 
goede plek te brengen. Soms met een snelle bode per 
paard, soms via een boot die vracht meenam. Ik ga je 
meer over die brief vertellen.   Luister maar.

Op een stille plek, ergens op de wereld, zit iemand 
geknield op de grond. Aan zijn houding kun je zien dat hij 

bidt. Als je goed luistert hoor je hem praten met Iemand 
die je niet ziet. ‘Here God, U hebt mij laten weten dat ik 
een brief moet schrijven aan mensen die in U geloven. Zij 
hebben het moeilijk; ze zijn bezorgd en bang. Ze zijn moe 
geworden van geloven in uw Zoon Jezus. Doordat ze in 
Hem geloven, haten hun buren hen. Anderen zijn in een 
gevangenis terechtgekomen omdat mensen in de wijk 
of het dorp niet met hen te maken willen hebben. Vaak 
worden deze gelovigen gepest of bedreigd, omdat ze niet 
meedoen met wat anderen om hen heen bedenken of 
vieren. Ze hebben het zwaar, omdat het volhouden van 
hun geloof veel van hen vraagt. Ik wil die brief schrijven 
God, maar laat uw Heilige Geest mij helpen om de goede 
dingen op te schrijven en de juiste woorden te gebruiken. 
Uw adviezen zijn heel belangrijk voor gelovigen in uw 
Koninkrijk. Vooral als ze in noodsituaties terechtkomen. 
Wilt U mij helpen om te schrijven wat U wilt zeggen tegen 
hen?

Dan staat de bidder op, gaat aan een tafel zitten en wordt 
een schrijver. ‘Lieve zussen en broers. Ik schrijf deze 
brief om jullie te bemoedigen. Ik heb gehoord van jullie 
moeilijke situatie. Het geloven in Jezus Christus, onze 
Heer, is niet makkelijk. Daarom schrijf ik jullie namens 
onze God woorden die daarbij kunnen helpen. Nu de 
Heer is teruggegaan naar de hemel lijkt het of Hij ons op 
aarde alleen heeft gelaten. Maar…. lieve mensen, dat is 
NIET zo.  Onze Heer beloofde dat Hij terugkomt en wat 
Hij beloofde zal Hij doen; Hij komt terug. Tot die tijd is het 
belangrijk ons geloofspakket te gebruiken. Ik zal schrijven 
wat nodig is om vol te houden.
Haal de blanco envelop uit de rugzak en leg hem op 
tafel. Het is een dikke brief geworden met wel dertien 
hoofdstukken. In hoofdstuk 10 staan belangrijke woorden 
voor mensen die geloven in Jezus de Heer. Ik ga ze je 
uitleggen. 

Een geloofsnoodpakket
Leg de artikelen uit het geloofsnoodpakket al vertellend 
één voor één op tafel. 

Begin met de (gevulde) envelop.
In dit hoofdstuk van de brief gaat het over Gods woorden. 
Wij lezen die in de Bijbel. In die tijd, waren de bijbelboe-
ken nog één geheel, dus waren losse handgeschreven 
teksten belangrijk. In deze brief schrijft de schrijver de 
volgende woorden:
God de Vader heeft een plan met de wereld waarop wij 
wonen. Daar werkt Hij aan en zijn Zoon Jezus doet met 
Hem mee. God werkt over de hele wereld. Dat deed Hij 
al in de tijd van Abraham en Mozes. Wij mensen zien 
niet alles maar weten uit Gods eigen boek, de Bijbel (pak 
die erbij), dat God altijd doet wat Hij zegt en belooft. Zijn 
Zoon Jezus Christus liet ons weten dat God de Vader te 
vertrouwen is. Wat over Hem in dit boek werd geschreven 
is betrouwbaar en waar. Daar mogen jullie zeker van zijn. 
Geloof dat en houdt vol dat te geloven. Richt daarom al 
je aandacht op Jezus die trouw is aan Gods plan. Hij liegt 

Blijven geloven



niet en zal waar maken wat beloofd is. Houd vol en geef 
je geloof in Hem niet op. Ook niet als anderen om je heen 
jou het leven moeilijk maken. Dat is niet altijd makkelijk, 
wel belangrijk.

Pak daarna de plaid/sjaal en hang die om de schouder 
van een kind. Ik laat hiermee zien dat elkaar goeddoen 
en vriendelijk zijn ook bij dat geloofspakket horen. Doe de 
ander goed en heb elkaar lief is een belangrijke regel in 
Gods Koninkrijk. Het is Gods opdracht voor wie die in de 
Heer Jezus gelooft. 
Pak vervolgens de portemonnee en de telefoon. Deze 
artikelen helpen ons beseffen hoe belangrijk het is om 
altijd eerlijk en betrouwbaar te zijn. Bedrieg anderen niet 
en vertel ook geen leugens over een ander. Beschadig 
anderen niet door roddels over hen te vertellen via lelijke 
appjes. Wees eerlijk en houd je hart schoon en zuiver 
van onrecht en kwaad. Beschadig anderen niet. Houd dat 
vol en geef niet op!
Tot slot wijs ik jullie erop hoe belangrijk het is om samen 
te oefenen in geloven. Kom bij elkaar en heb het met 
elkaar over de woorden van God (wijs opnieuw naar de 
bijbel). In onze tijd gaan we daarvoor naar de kerk. Op 
andere plekken komen mensen samen in een huiska-
mer of op een andere plek. Oefen samen om te doen 
wat God ons laat weten in zijn woord. Blijf niet weg bij 
zulke samenkomsten, want het is heel belangrijk om zelf 
te groeien in geloof. Samen oefenen in geloof maakt je 
geloof sterk en krachtig, zodat je kunt volhouden als het 
moeilijk is. 
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Deze dingen doen, lijkt gewoon, maar ze blijven doen 
vraagt van je dat je geloof op nr. 1 zet in je leven en je 
niet laat afleiden door wat leuker en aantrekkelijker is. 
Als je gebruikt wat in je geloofsnoodpakket zit, zal onze 
Heer je helpen om vol te houden en niet op te geven. Tot 
de dag dat Hij terugkomt op aarde en wij Hem zullen zien.

Alicia uit Mexico vertelt over hoe dat bij haar gaat
Alicia uit Mexico weet er alles van hoe moeilijk geloven 
is op de plek waar zij woont. Als christen mag ze niet 
meedoen aan muziekles. Die docenten willen haar geen 
les geven, want ze houden niet van christenen. Alicia is 
daarover heel verdrietig maar ze kan er niks aan doen. 
Gelukkig is er elke week een bijeenkomst met andere 
christenen. Er wordt uit de Bijbel gelezen en er wordt 
gezongen. De mensen die samenkomen helpen elkaar 
en spreken vriendelijke woorden. Dat wordt Alicia blij van. 
Dat helpt ook als ze, in de week die komt, alleen naar 
school moet lopen omdat niemand met een christen-
kind wil omgaan. De liefde van andere christenen helpt 
haar om vol te houden en haar best te doen op school 
en thuis in haar buurt. Alicia heeft woorden in de Bijbel 
gevonden die haar moed geven. Die woorden hielpen 
leider Jozua, lang geleden, toen hij met het volk Israël 
naar het beloofde land reisde en moest vechten tegen 
vijanden. Alicia leerde die woorden uit haar hoofd.  ‘Ik, de 
HEER, zal je niet in de steek laten. Wees daarom moedig 
en sterk. Wees niet bang want ik, de HEER ben met je 
overal waar je gaat.’ Zo houdt Alicia geloven in God vol. 
Steeds opnieuw helpen deze woorden haar om aan vast 
te houden.  
Overgenomen uit een publicatie van vervolgde christenen 
via Open Doors.

Sluit deze vertelling af met een passend lied uit bijv. de 
bundel Op toonhoogte:
• Als je geen liefde hebt voor elkaar
• Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad
• Mogen de woorden van mijn mond
• Jezus open mijn oren 

Auteur: JHP
 



Vorige keer hebben we het gehad over het binnengaan 
van het heiligdom. Jezus heeft voor ons de weg daar-
naartoe vrijgemaakt. Daar mogen we dankbaar voor zijn, 
dat tonen we door onze levenshouding. Maar laten we het 
eerst eens hebben over volhouden.
•	 Wat vind je het moeilijk om vol te houden en waarom? 
•	 Wat kun je doen om iets toch vol te houden? 
Dan iets anders. Wie kent mensen die in de zending 
zijn? Vrijwel allemaal hebben ze een thuisfront. Zij geven 
informatie door aan anderen met een doel: bidden. Daar 
kunnen we wat van leren. Want in de zending zijn is niet 
eenvoudig. De schrijver van de brief aan de Hebreeën 
roept op om vol te houden in het geloven, in alle omstan-
digheden. Tot de dag dat Jezus terug zal komen.
 
Altijd hoop
Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk uit de brief aan de 
Hebreeën verwijst naar de Hemelvaart. De Hogepriester, 
Jezus Christus zelf, heeft ons de weg gebaand naar dat 
heiligdom.
Dat maakt ons leven anders. Het maakt het leven rijker, 
mooier en waardevoller. En het maakt dat we altijd hoop 
hebben, ook in de moeilijkste omstandigheden. Als je 
ernstig ziek bent, als er sprake is van grote problemen bij 
jezelf of in je omgeving, altijd is er hoop, omdat Christus 
ons begeleid en helpt. Als het leven niet gaat zoals je zou 
willen, dan is er nog steeds hoop. Nu kun je je dat mis-
schien nog niet goed voorstellen, omdat je nog jong bent. 

Waarschuwing om het goede te blijven doen
De schrijver van deze brief waarschuwt dan ook om geen 
verkeerde dingen te doen, omdat het anders alsnog fout 
gaat. Maar er zijn zoveel situaties waarin zoveel verlei-
dingen zijn, waaraan je wordt blootgesteld. Als anderen 
je verleiden om te gaan stelen in winkels of zelfs van 
anderen. Daar verdien je veel sneller geld mee dan met 
gewoon werken. Het kan gebeuren dat anderen je vragen 
om te liegen, zodat zij op een oneerlijke manier bereiken 
wat ze in gedachten hebben. Zo zijn er nog veel meer 
dingen te noemen. Het valt niet mee om vol te houden, 
daar hebben we het in het begin al over gehad. Maar er 
zijn wel manieren om het vol te houden, die kunnen we 
bespreken.

Liefde en goede daden
Het is een goed idee om je op goede dingen te richten. 
Kijken hoe goede daden kunt doen en je liefde tonen. 
Misschien vraag je je af hoe je dat kunt doen. Als een 
klasgenoot gepest wordt of iets ergs meemaakt kun je 
iemand helpen of troosten. Je kunt meedoen aan acties 
om geld binnen te halen voor een goed doel. Vraag 
eens iemand op je feestje die nooit door iemand wordt 
gevraagd. 
Zo zijn er nog veel meer dingen te noemen, wie weet nog 
iets?

Het gaat er ook om dat je je elkaar bemoedigt om iets 
goeds te doen. Dat je elkaar vertelt wat je kunt doen en 
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hoe dat kan. Het gaat erom dat je elkaar vasthoudt, zodat 
de kerk van Christus in stand blijft. Daarom schrijft de 
schrijver van deze brief ook dat het belangrijk is om de 
onderlinge samenkomsten te blijven bezoeken. 
Met samenkomsten kun je denken aan de kerkdienst, 
maar er is nog veel meer. Clubs, Bijbelkringen, catechisa-
tie en andere dingen. Hopelijk blijven er genoeg activitei-
ten waarbij jullie je bij thuis voelen.
Inderdaad, dat helpt ook bij het volhouden, samen blijven 
komen. Als er een open haard brand met vuurblokken en 
een blok wordt weggehaald, dan gaat deze uit. Daarom is 
het zo belangrijk om elkaar op te zoeken, samen de Bijbel 
te lezen, te bidden en te zingen. 
Zo kun je weerstand bieden tegen alles wat verleidelijk 
is. Door elkaar te helpen en elkaar erop te wijzen wat het 
juiste is. Keuzes maken is niet gemakkelijk, zeker niet als 
het om de juiste keuze gaat. De schrijver roept op om niet 
meer te zondigen, want dat zal consequenties hebben. 

Tegenstand
In onze tijd is er veel weerstand tegen alles wat met kerk 
en geloven te maken heeft. Maar het kan nog veel erger. 
Er zijn landen waar het zelfs verboden is om een bijbel 
in huis te hebben! In de tijd van de discipelen en die van 
Paulus worden christenen ook vervolgd. Dan wordt het 
nog moeilijker om geloven vol te houden.
Maar je kunt bewondering hebben voor hen die vast-
houden aan het geloof, terwijl het hun leven kan kosten. 
Terwijl ze niet openlijk uit mogen komen voor hun geloof. 
Ze kunnen niet openlijk naar de kerk. 
Ja, geloven kan een worsteling zijn, ofwel een strijd. Vast 
blijven houden aan de belofte van God en de geboden 
van God. Toch is de oproep om vast te blijven houden! 
Niets is belangrijker dan de liefde, de genade van God. 
Daar wegen geen aardse bezittingen tegenop. Daarom, 
niet terugdeinzen, maar blijven gaan met volle overgave. 
Zelfs als mensen gniffelen omdat je gelooft, of naar de 
kerk gaat. Zelfs als anderen proberen je over te halen 
verkeerde dingen te doen. Het geloof zorgt ervoor dat je 
behouden blijft, dat je het eeuwig leven hebt, zelfs na je 
sterven op aarde. Dat is zo’n rijkdom, daar kan niets of 
niemand tegenop. Blijf volhouden, tot de wederkomst van 
Jezus! 
Zoals ook staat in Tessalonicenzen: het goede blijven 
doen tot de wederkomst. 
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