Jezus woont in het
hemels Heiligdom




Thema: De Hogepriester in de hemel

Doel
De kinderen leren dat Jezus, de Hogepriester, na de Grote Verzoendag verder werkt voor ons in de hemel. Hij pleit voor
ons bij zijn Vader.

Toelichting

In Hebreeén 9 wordt gezegd dat Jezus de hemel is binnengegaan. Ook de plaats waar Jezus na zijn werk op aarde verblijft
wordt een heiligdom genoemd. Jezus blijft ook na zijn Hemelvaart onze Hogepriester. Offeren is niet meer nodig. Dat is op
Golgota gebeurd. Het offer van het lijden en sterven is eenmalig, reddend voor altijd. Wel bidt Jezus als Hogepriester in
vervolg op het offer van zijn leven. Hij pleit voor de gelovigen die door Hem zijn verlost van de ondergang in de zonde. Zo
wordt de hemel een Heiligdom, een plaats van gebed.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus is nu in de hemel

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen de geschiedenis van de Hemelvaart uit Handelingen 1 Leg daarbij de nadruk op het
feit dat Jezus bij zijn Vader in de hemel mag terugkeren. Het werk op aarde (lijden en sterven om ons te redden) is klaar.
Maar in de hemel blijft Jezus aan ons denken. Hij vergeet ons niet en bidt of zijn Vader ons onze zonden wil vergeven, of
Hij ons wil helpen om gelovig te leven. Of God goed voor ons wil zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: In de hemel werkt Jezus verder

Richtlijnen: Vertel als inleiding over een kind dat belooft vader of moeder een ochtend te helpen. De eerste opdracht is
uitgevoerd en het kind komt terug: ‘Ik ben klaar, wat mag ik nu doen?’ Dan krijgt het een nieuwe opdracht. Zo gaat het ook
met Jezus bij de Hemelvaart. Hij is klaar op aarde en heeft nu een nieuwe taak in de hemel.

De Hemelvaart betekent dat Jezus in het aardse heiligdom niets meer hoeft te doen. Zijn lijden is eens en voor altijd ge-
noeg. Jezus is gezonden naar de aarde om ons van de zonden te verlossen. Hij heeft zich voor ons geofferd als Hoge-
priester (zie 10 mei). De Vader haalt zijn Zoon nu thuis. In de hemel zet Hij zijn werk voort. Jezus pleit voor de gelovigen
die Hij heeft gered. Hij bidt om vergeving en kracht voor Gods kinderen die Hij op aarde achterliet voor de tijd totdat Hij
terugkeert om alles nieuw en volmaakt te maken.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Vanaf Hemelvaart: Hogepriester in de hemel

Richtlijnen: Nieuwe offers zijn niet nodig, nu Jezus als onze Hogepriester zichzelf heeft geofferd. Het lijden en sterven op
Golgota is eenmalig, reddend voor altijd. Het verzoeningswerk is voltooid. In Hebreeén 9 wordt daarom gezegd dat Jezus
de hemel is binnengegaan. Ook de plaats waar Jezus na zijn werk op aarde verblijft wordt een heiligdom genoemd. Jezus
Christus blijft ook na Hemelvaart zijn liefde voor mensen tonen. Hij bidt in vervolg op het offer van zijn leven. Hij pleit als
Hogepriester voor de gelovigen die door Hem zijn verlost van de ondergang in de zonde. Zo wordt de hemel een Heilig-
dom, een plaats van gebed.

Vinden de jongeren deze uitleg reden om de Hemelvaart een feest te noemen? Of vinden zij, net als de discipelen,

dat Christus’ thuiskomst boven een gemis voor ons is? Welke steun en troost biedt een Hogepriester in de hemel een
gelovige?

Extra bijbelgedeelte: Handelingen 1: 1-11
Lucas wijst erop dat met de Hemelvaart de tijd begint dat Jezus als levende Heer weer bij zijn Vader verblijft. Hij wordt

opgenomen in de hemel, nadat Hij voor de verzoening van de mensen heeft geleden en is gestorven.
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Achtergrondinformatie

Algemeen

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Als gemeente van Christus vieren we, dat Jezus terug is gegaan naar de plaats waar

Hij vandaan kwam. Een plek die wij de hemel noemen. De plek waar God is. Over deze plek lezen wij vandaag in de brief
aan de Hebreeén. En zoals ook al eerder in deze brief, horen wij over deze plek dat dat het hemelse heiligdom van God is,
waar Jezus Christus, de Zoon van God, is binnengegaan als grote Hogepriester.

Wij zijn nog nooit in dat heiligdom geweest. Maar we kennen vanuit het Oude Testament wel een aards heiligdom, de
tempel te Jeruzalem, waar God zijn naam liet wonen en waarnaar de pelgrims zijn opgegaan, om te bidden tot de HEER.
De Tempel, met de tempeldienst en alle offers die daarbij horen, worden dan ook als voorbeeld aangehaald om Jezus te
duiden als de Hogepriester die Hij mag zijn. Want Hij mag bidden tot de Heer van ons allen, onze Vader die in de hemel
woont. Als biddende hogepriester pleit Hij voor al Gods kinderen en neemt Hij als het ware de gebeden op, die ook de pel-
grims hebben gebeden in hun opgang tot Gods altaren. Zij kwamen samen in de tempel, met haar cultus en haar rituelen.
Deze rituelen hadden ook vaak te maken met een vorm van reiniging. En het middel dat werd ingezet voor een geestelijke
reiniging, was bloed.

Maar moest nu ook dat hemelse heiligdom, met alles wat daarop en daarin is, gereinigd worden met het bloed van een of-
ferdier? En hoe vaak moest dat dan wel niet? Voor het antwoord op deze vraag wijst de schrijver van de brief op Jezus en
op het bijzondere van de plek waar Hij nu is. Want het hemelse heiligdom is niet door mensenhanden gemaakt. Het is de
hemel zelf, waar God woont. Waar Jezus nu is en waar Hij voor ons pleit.

Dit is de meest heilige plek die wij ons kunnen indenken. En daarom heeft deze plek niet nodig wat op aarde wel nodig

is: de tempel in Jeruzalem moest steeds weer gereinigd worden, samen met allen die daar kwamen. Voor het hemelse
heiligdom geldt, dat de reiniging zich al voltrokken heeft op dat ene moment dat Christus stierf als offer aan het kruis. Zijn
offer, zijn bloed, is voor eens en voor altijd afdoende. Zo heeft hij de tijd van de beloften voltooid en de macht van de zonde
gebroken. En Hij bidt voor ons.

Vers voor vers

Vs. 24 Een heiligdom dat niet door mensenhanden is gemaakt, kan alleen maar gemaakt zijn door God zelf. Het is de
plaats waar hij woont en waar Jezus voor ons pleit.

Vs. 25 Indit vers klinkt de tegenstelling tussen het aardse en het hemelse heiligdom. Ook klinkt hier het verschil tussen
de dienst van de hogepriester, die het bloed van een offerdier offert, en de hogepriester, die zichzelf aanbiedt tot
een offer.

Vs. 26 Het offer van Jezus Christus hoeft slechts eenmaal gegeven te worden. Het is voor eens en voor altijd afdoende.
Beloften zijn hier vervuld. Een nieuwe tijd breekt aan. De macht van de zonde is voorgoed gebroken.

Vragen

- De hemel wordt hier beschreven als hemels heiligdom, met Jezus als hogepriester in dat heiligdom.
Hoe ziet de hemel er volgens jou uit?

+ Vind je het belangrijk, dat Jezus voor jou bidt? Waarom?
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Liederen

Psalm 93

Lied 661

Lied 663

Lees je bijbel

Meer en meer

Uw woord is een lamp voor mijn voet
Laat zo je licht maar schijnen

Vertel het aan de mensen

Auteur: PZ
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Jezus is nu in de hemel

Inleiding

‘Pap?’. Simon staat naast zijn vader die aan het bureau
achter de computer zit. ‘Wat ben je aan het doen?’ Pap
kijkt opzij van zijn computer en antwoordt: ‘ik moet nog
even wat werk doen voor op kantoor’ ‘Maar je bent nu
toch thuis? Je hebt nu vakantie!’ ‘Dat klopt helemaal
Simon’ Het werk dat ik echt alleen op kantoor kon doen,
dat is klaar.

Maar er zijn nog wat dingen die ik aan mijn collega’s wil
doorgeven voor de tijd dat wij op vakantie zijn. Dan weet
ik zeker dat alles goed blijft gaan wanneer ik weg ben. En
dat kan ik ook thuis even doen. Gaan jullie maar vast je
pyjama’s aandoen en jullie tanden poetsen, dan kom ik zo
om uit de Bijbel te lezen’

Even later komt papa en pakt de kinderbijbel. ‘Wie weet
wat voor dag het vandaag is? Waarom zijn jullie vrij van
school?’ ’Omdat het vakantie is? ‘, vraagt Bart. ‘Ja, maar
waarom vandaag al, op donderdag?’, vraagt papa. ‘Het is
Hemelvaartsdag, papa!’, weet Simon.

‘Heel goed, Simon, en welk verhaal uit de Bijbel hoort
daarbij?’ Dat weten de jongens niet. ‘Goed, luister maar,
en papa vertelt:

Bijbelverhaal

De discipelen zijn zo blij dat ze weer met de Here Jezus
kunnen praten! Ze dachten echt dat Hij dood was ... Maar
Jezus heeft altijd gezegd tegen zijn vrienden: "Ze zullen
Mij doden, maar |k zal weer opstaan, en daarna zal ik
teruggaan naar mijn Vader in de hemel en daar voor altijd
voor jullie blijven bidden en voor jullie zorgen. Ik laat jullie
niet alleen’.
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En vandaag is die dag ... Jezus en zijn discipelen lopen
buiten. Hij vertelt hun: Mijn werk op aarde is klaar, maar
in de hemel zal Ik voor jullie blijven bidden. |k zal aan de
Here God, mijn Vader, altijd vertellen over jullie. Hoeveel
Ik van jullie houd. En dat jullie altijd zulke goede vrienden
zijn geweest. Maar ook zal Ik bidden voor alle andere
mensen. Dat werk kan |k doen vanuit de hemel. En over
een tijd zal Ik voor iedereen terugkomen.

Op dat moment lijkt er een wolk om de Here Jezus te
komen en ... is Hij niet meer te zien. De discipelen kijken
nog verbaasd omhoog, maar nee ... Hij is écht naar de
hemel gegaan. Van daaruit zal Hij ook voor hen zorgen.

Afsluiting

‘Net als jij papa!’ zegt Simon. Jouw werk op kantoor is
ook klaar, en nu ben je thuis. Maar thuis kon je ook nog
werk doen, zodat het goed zal gaan met je collega’s en
het werk op kantoor! Papa lacht, Tja, daar lijkt het een
beetje op... Maar ik heb nu toch echt een weekje va-
kantie! En de Here Jezus heeft nooit vakantie, en slaapt
nooit, Hij is altijd bereikbaar! En staat klaar om ons te
helpen’

Auteur: JV
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g In de hemel werkt Jezus verder

Inleiding

Weet jij het nog van afgelopen zondag? We hebben het
toen gehad over de Grote Verzoendag. De dag dat de
hogepriester voor alle zonden van het hele volk Israél
een bokje offerde en het bloed daarvan sprenkelde over
het Verzoendeksel van de Ark. Dat was in de Oude
Testament. In het Nieuwe Testament staat dat Jezus
onze Hogepriester is. Hij heeft het goedgemaakt met de
Here God, voor ons! Hij heeft het goedgemaakt door de
sterven aan het kruis, zijn bloed was daar te zien. Maar
Jezus heeft de dood overwonnen en leeft! Waar is Jezus
nu?

Vandaag ben je hier, hoewel het geen zondag is, maar
donderdag. Dat heeft alles te maken met de vraag waar
de Here Jezus nu is! Weet je hoe deze speciale dag
heet? Het is vandaag Hemelvaartsdag. Het eerste stukje
van dat woord geeft eigenlijk gelijk al het antwoord op de
vraag ‘waar is Jezus nu?’.

Vertelling

Bob heeft vrij vandaag. ‘Een dagje geen school en niet
werken is prima’, heeft mama gezegd. ‘Maar ik denk wel
dat je mij dan kunt helpen met een paar klusjes.’ Bob
staat er helemaal klaar voor en zegt: ‘Mam, wat is het
klusje dat ik ga doen?’ Allereerst ga jij je eigen kamer
opruimen. Bob knikt en rent naar zijn kamer. Hij snapt wel
waarom mama dit als eerste klus geeft. Zijn kamer is een
rommeltje. Afgelopen week zijn er verschillende vriendjes
komen spelen en er ligt van alles waar ze mee gespeeld
hebben op de grond en op zijn bureautje. Snel gaat Bob
aan de slag. De autootjes in de goede bak, de stiften en
kleurpotloden in het laatje van het bureau. Tussendoor
komt hij nog stukjes tegen van de knikkerbaan die hij eer-
gister samen met Sam heeft gemaakt. Het is een flinke
klus, maar het lukt.

Als Bob klaar is, gaat hij snel naar mama. ‘Klaar! Wat
mag ik nu gaan doen?’ Ik heb nog een heel belangrijk
klusje. We gaan strakjes samen pannenkoeken bakken,
maar ik ben vergeten eitjes te halen. Jij mag nu even naar
de winkel om een doosje eitjes te halen. Er verschijnt

een lach op het gezicht van Bob. Dat klusje gaat hem wel
lukken en dan daarna samen met mama pannenkoeken
bakken is natuurlijk een feestje!

Bijbelvertelling

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Deze dag gaat over de
Here Jezus. Jezus is door zijn Vader, de Here God, naar
de aarde gestuurd met een opdracht. Die opdracht is
klaar, alles is gedaan. En nu gaat Jezus weer terug naar
zijn Vader om daar de volgende opdracht uit te voeren.
En zo is dat gegaan...

Na het sterven en opstaan van de Here Jezus is Hij vaak
bij de discipelen geweest. Vandaag is de laatste dag dat
zij Hem zullen zien. Dat weten zijn vrienden nog niet,
maar Jezus weet het wel. Hij neemt hen mee de stad Je-
ruzalem uit. Samen wandelen ze door de poort en lopen
ze door het open veld rondom de stad. Waar ze precies
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naartoe gaan, dat weten de vrienden van Jezus niet.
Maar Jezus wijst hun altijd de juiste weg, dat zal nu ook
zo zijn. Op de top van de Olijfberg staan ze stil. Jezus
kijkt zijn vrienden een voor een aan en zegt: Jullie moe-
ten in Jeruzalem blijven, jullie moeten niet weggaan. lk
heb jullie al verteld dat mijn Vader jullie de Heilige Geest
zal geven, Die zal jullie troosten en helpen’

‘Gaat U dan nu koning van Israél worden? Wachten wij
daarop?’, vragen de discipelen aan Jezus. Met vriende-
lijke ogen kijkt Jezus rond en zegt dan: ‘Jullie hoeven niet
te weten wanneer dat zal gaan gebeuren. Er is er maar
Eén die dat weet, dat is Mijn Vader. Maar Ik beloof jullie
dat jullie kracht zullen krijgen van de Heilige Geest. Die
zal door mijn Vader gestuurd worden. Daarna moeten
jullie over gaan vertellen over Mij. In Jeruzalem, in Judea
en over de hele aarde.’

Dan gebeurt er iets bijzonders. Terwijl Jezus zijn laatste
woorden uitspreekt, strekt Hij zijn handen uit en gaat
langzaam omhoog. De vrienden van Jezus moeten hun
hoofd omhoog doen om Hem nog te kunnen zien. Als

Hij al een heel stuk omhoog is gegaan, komt er een wolk
onder zijn voeten. Nu kunnen ze de Here Jezus niet meer
zien.

Terwijl ze maar omhoog blijven kijken, staan er plotseling
twee engelen bij hen. Ze vragen: ‘Waarom blijven jullie
toch naar de lucht kijken? Dat moeten jullie niet doen.
Jezus is naar de hemel gegaan. Maar er komt een dag
dat Hij weer terugkomt, dan zal Hij terugkomen op de
wolken.” De mannen knikken. Ze herinneren elkaar aan
wat hun Vriend hun net gezegd heeft. ‘Kom, we gaan
terug naar Jeruzalem, zoals Jezus heeft gezegd. Daar
zullen we wachten op de Heilige Geest.’ Dan lopen de
mannen terug van de Olijfberg naar Jeruzalem.

De engelen hebben het gezegd, de vrienden van Jezus
weten nu waar Hij is. Hij is in de hemel, bij zijn Vader.
Maar zijn werk is nog niet voorbij. Zijn eerste taak was op
de aarde. Daar heeft Hij zieken genezen, verhalen verteld
en aan de mensen geleerd wie zijn Vader is. En Hij was
de Hogepriester, met een hoofdletter. Nu komt zijn twee-
de opdracht. In de hemel is Hij nog steeds de Hogepries-
ter. Hij bidt om kracht voor Gods kinderen op de aarde.
Hij bidt voor de gelovigen die met Hem in de hemel zijn,
al hun zonden zijn vergeven! In de hemel klinkt steeds
weer het gebed van Jezus en zijn Vader luistert.

v
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Gebed
Vader in de hemel, wij danken U voor alles wat U ons
geeft.
Wij danken voor de Here Jezus die onze Hogepriester
is.
Wilt U ons alle fouten die wij gemaakt hebben,
vergeven?
Geef ons de Heilige Geest in ons hart, zodat wij goede
keuzes zullen maken in ons leven.
Dank U wel Here Jezus dat U in de hemel voor ons
bidt en vanuit de hemel voor ons zorgt.
Amen

Auteur: JvdM
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Vanaf Hemelvaart: Hogepriester in

de hemel

Ja, het is vandaag Hemelvaartsdag, maar wat vieren we

dan eigenlijk? Jezus stijgt op naar de hemel, eigenlijk is

het een afscheid, wat is daar leuk aan?

» Wanneer neem je afscheid en wat vind je dan
verdrietig? Of juist niet?

» Jezus gaat naar de hemel, naar het heiligdom. Hoe
denk je dat het eruit ziet?

Vandaag gaat het inderdaad over Hemelvaartsdag. In het
Evangelie van Mattels en aan het begin van Handelingen
staat het duidelijk omschreven. Vandaag vertel ik het-
zelfde uit de brief aan de Hebreeén. Wie de schrijver van
deze brief is, is onbekend. Het zou een brief van Paulus
kunnen zijn, maar zeker is het niet.

Terug naar de hemel, vanwaar Jezus ook weer komen zal
Jezus is gegaan naar het heiligdom dat wij nog niet ken-
nen. Toch is er al iets bekend van, namelijk in het Oude
Testament. Eerst in de tent, toen Mozes nog rondtrok met
het volk Israél, later in de tempel in Jeruzalem. Het is de
heiligste plek die er bestaat. Uiteraard kan deze niet voor
iedereen toegankelijk zijn. Heilig betekent eigenlijk ‘apart
gezet’. Het gaat erom dat iemand afstand neemt van alles
wat slecht is.

Daarom moest het heiligdom in het Oude Testament altijd
gereinigd worden met het bloed van een offerdier. Nu
heeft Jezus zichzelf gegeven als offer, Zijn bloed reinigt
voor altijd. Offerdieren zijn voor ons niet meer nodig.

Het heiligdom is niet door mensenhanden gemaakt. Het
is door God gemaakt en Jezus pleit daar voor ons. Jezus
is onze Redder en Verdediger. Maar het gaat nog verder
dan dat.

De Hogepriester

Voor wie het (nog) niet wist, een priester is iemand die
bemiddelt tussen God en mensen. In het Oude Testa-
ment zijn daar mensen voor aangesteld. Om de rela-

tie tussen God en mens te herstellen. Deze relatie is
verbroken in Genesis 2, toen Eva van de verboden vrucht
heeft gegeten. Maar meteen heeft God aangegeven dat
het van zijn kant weer in orde zou komen. Eerst door het
verbond met Abraham, dat doorgegeven werd van vader
op zoon, binnen het volk Israél, waaruit de Here Jezus is
geboren. Om het karwei te voltooien, af te maken, zodat
we rein kunnen zijn voor God.

De priester bemiddelt tussen God en mensen. Wat Jezus
gedaan heeft, het leven zonder te zondigen voorge-
leefd. Hij is gestorven aan het kruis en heeft daarbij zijn
onschuldig bloed gegeven. Hij maakt ons rein. Daarom
mogen wij ernaar uitzien, dat we Jezus mogen volgen
naar het heiligdom. Doordat Hij als Hogepriester zelf voor
ons bidt en pleit.

De macht van de zonde is gebroken.

Jezus is niet meer zichtbaar
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Dat maakt het niet altijd makkelijker om over Hem te ver-
tellen, of in Hem te geloven. De discipelen weten ook niet
wat hen overkomt als een grote wolk het zicht op Jezus
helemaal wegneemt.

Toch wisten zij en weten wij ook, dat er een Trooster
komt, de Heilige Geest. Maar de discipelen weten hele-
maal niet wat ze zich daarbij moeten voorstellen, wat er
gaat gebeuren.

De belofte staat vast. De discipelen hebben alles met hun
eigen ogen gezien, de kruisiging, de opstanding en de
Hemelvaart. Wij niet, wij moeten het doen met de getui-
genissen van de Evangelisten. Maar Jezus zegt zelf dat
zij die niet zien en toch geloven gezegend zullen zijn.
Jezus bidt en pleit, ook voor jou!

Dat Jezus niet meer zichtbaar is, betekent niet dat Hij

er niet is, integendeel. Jezus is voor iedereen gekomen,
voor iedereen gestorven, voor iedereen opgestaan en
voor iedereen naar de hemel gegaan.

Jezus is de Hogepriester die God en mensen bij elkaar
brengt, de relatie tussen God en de mensen weer heel
maakt. Jezus maakt kapot wat gebroken is. We merken
elke dag weer dat de wereld gebroken is, we zien dat in
alles om ons heen. Maar we zien uit naar het Heiligdom,
waar alles mooi en goed is, waar er geen lijden meer zal
zijn.

Hoe vind je het dat Jezus ook voor jou pleit bij de Vader?
Vind je dat een mooi idee? Maakt dat je dagelijkse leven
anders?

Laten we bidden voor de anderen om ons heen die de
Here Jezus nog niet kennen. Laten we bidden dat ook zij
hun vertrouwen op Hem zullen stellen.

Lees met elkaar Handelingen 1:1-11 nog eens. De ver-
zoening door Jezus is helemaal voltooid. Daarom is het

feest vandaag.
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