De Filistijnen veroveren de ark

van de HEER
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Thema: God is geen mascotte

Doel
De kinderen ontdekken dat wij God niet kunnen dwingen dat Hij doet wat wij graag willen en wat wij goed vinden.

Toelichting

De Israélieten vinden de Ark belangrijk. Daarin hebben ze gelijk, want het is de plaats waar God tussen de Israélieten wil
wonen. Dat betekent niet dat de Ark God zelf is. En zeker niet dat als je de Ark hebt, je kunt bepalen wat God voor je doet.
De Israélieten vechten tegen de Filistijnen. Ze bidden niet of God hen wil helpen. Vertrouwt Israél wel op de HEER en wil
het Hem wel gehoorzamen? Na een nederlaag nemen ze de Ark mee naar het volgende gevecht. Ze denken: nu hebben
we God bij ons en kan er niets misgaan; met de Ark erbij winnen we zeker. De priesters Chofni en Pinechas protesteren
niet tegen het misbruiken van de Ark.

God laat zien wat de gevolgen zijn, als het volk geen respect voor Hem heeft. De Ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen.
Priester Eli en zijn zonen sterven. God is boos en verdrietig, als mensen Hem voor hun karretje proberen te spannen. Als
ze Hem als mascotte gebruiken voor hun eigen ideeén.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Brengt de Ark geluk?

Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen niet te expliciet over Gods oordeel. Omschrijf voor de kinderen de Ark met het
gouden deksel. Die is een teken dat God altijd bij Israél is. De priesters Chofni en Pinechas nemen die Ark zomaar mee in
de oorlog. Dat is niet eerbiedig; de Ark hoort in de tempel waar de mensen bidden. Chofni en Pinechas laten zo nog eens
zien, dat ze God niet gehoorzamen, maar doen wat ze zelf willen. Dan straft God hen. De Filistijnen pakken de Ark af; Eli
en zijn zonen mogen geen priesters blijven. De gehoorzame Samuél zal de nieuwe priester zijn.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gelukspoppetje

Richtlijnen: Als ik mijn rode zakdoek bij me heb, win ik altijd. Met dat gelukspoppetje aan mijn sporttas verlies ik niet. Als ik
drie keer het gras aanraak en dan in de lucht spring, ga ik winnen Wat vinden de kinderen hiervan? Werkt het zo?

Chofni en Pinechas denken dat ze God als gelukspoppetje kunnen gebruiken. Als ze de Ark meenemen in de oorlog moet
God hen wel de overwinning geven. Dan zullen ze de Filistijnen zeker verslaan. God is verdrietig en boos. Zo is het niet: de
Ark is niet God zelf. God is dicht bij mensen die Hem liefhebben en gehoorzamen.

God leert de Israélieten een lesje: ook met de Ark erbij verliest Israél. Het gaat niet om de Ark, maar om de HEER zelf.

Zo kunnen ook wij God als gelukspoppetje gebruiken. We bedenken wat wij graag willen en vinden dat God dat gewoon
moet doen. En wat God van ons verwacht (eerbied, respect), dat vinden we minder belangrijk. Misschien zegt God dan wel:
probeer het dan maar alleen, zonder Mij. En dan gaat het mis!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Echt of nep?

Richtlijnen: Heb jij echte Nikes, een Adidas-shirt of een Apple IPhone? Geniet ervan! Dat jouw spullen echt zijn weet je
door het embleem. Nu zijn er vervalsers die op schoenen of kleding die erop lijkt het embleem van Nike of Adidas plakken.
Wie die dingen koopt betaalt veel geld voor nepartikelen die vaak ook van slechte kwaliteit zijn.

Chofni en Pinechas gaan de oorlog met de Filistijnen in met de Ark, het embleem van God. Als ze de Ark meedragen,

kan het anders dan dat Israél wint. Het lijkt mooi, maar het is een nepgeloof. God zegt: als jullie Mij trouw zijn, zal Ik jullie
beschermen. In geluk en bij tegenslagen. De Israélieten willen dit niet horen, maar dat God hun dromen waarmaakt op hun
manier. God laat zien dat Hij zich niet door Chofni en Pinechas en de Israélieten laat dwingen. De Filistijnen veroveren de
Ark, zijn woonplaats op aarde. En de Israélieten denken: nu zijn we God kwijt.

Extra bijbelgedeelte: 1 Petrus 3:8-12
Petrus roept de gemeenten in Klein-Azié op God dagelijks in alles te gehoorzamen, echte gelovigen te zijn. Dan is God bij

hen en luistert naar hun gebeden.

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding

Het volk had niet naar God geluisterd bij het binnentrekken in het beloofde land Kanaan. Het had niet alle andere volken die
in het land Kanaén woonden verjaagd. Dit betekende dat ze nu problemen met de Filistijnen hadden die machtiger waren
dan zij. De Filistijnen hadden als bezetters de Israélieten namelijk verboden krijgswagens in bezit te hebben. De Filistijnen
hadden het monopolie van de ijzerbewerking in handen. De Israélieten konden dus alleen voetvolk op de been brengen.
En dan gaan de Israélieten de Ark vereenzelvigen met God. Ze denken: als de Ark maar in ons midden is, behalen we de
overwinning. Daarmee hebben ze gerekend buiten Gods macht en regering. In de eerste plaats is de Ark het symbool van
Gods aanwezigheid in de tempel en niet God zelf. In de tweede plaats laat God zich niet bevelen door mensen om even de
overwinning te geven, zeker niet als deze wordt afgedwongen door priesterzonen die totaal geen eerbied voor God tonen.
Het omgekeerde is dan ook het gevolg. Door angst gedreven voor de God van Israél gaan de Filistijnen vechten met de
moed der wanhoop. Ze winnen de veldslag op vele fronten en maken de ark van het verbond buit.

De profetie die Samuél had ontvangen (die we in hoofdstuk 2 gedetailleerder kunnen teruglezen, wanneer Eli deze ont-
vangt), komt uit. Chofni en Pinechas sterven, Eli sterft van schrik en de vrouw van Pinechas sterft ook. Haar kinderen wor-
den wezen. ‘Israél is van zijn eer beroofd’, omdat de ark van God buitgemaakt is. In deze tijd van ‘secularisatie’ onder het
volk hebben de Israélieten het blijkbaar nodig, dat ze het dierbaarste wat ze hebben kwijtraken. Maar dat ze ook ontdekken
dat God veel meer is dan een Ark van het verbond. Ze moeten weer op zoek wie God nu eigenlijk is: God de Schepper, de
almachtige bestuurder van al wat leeft en de God die de liefhebbende leider wil zijn van dit (ongehoorzame) volk.

Toch eindigt het verhaal positief. Het volk Israél heeft nu is Samuél een leider, richter en profeet ontvangen die trouw is aan
God en heel goed zijn taak als leider, richter en profeet uitvoert. Hij heeft ook gezag onder het volk opgebouwd, zodat de
Israélieten ook naar hem willen luisteren

Vers voor vers

Vs. 1 Filistijnen: Tegen het einde van de 11e eeuw hadden de Filistiinen de hegemonie in het gebied. In de Bijbel wordt
dit verklaard, doordat zij het monopolie op ijzerbewerking zouden hebben. Vanuit de archeologie gezien is het
inderdaad aannemelijk dat de Filistijnen degenen waren die ijzer in het gebied introduceerden, al zal dit niet de
enige oorzaak voor de Filistijnse hegemonie zijn geweest. Wikipedia:Filistijnen
Eben-Haézer: Steen der hulp: tot hiertoe heeft de HEER geholpen. Pas later in 1 Samuél 7:12 krijgt deze plek ook
echt deze naam wanneer het volk Israél de overwinning behaalt op de Filistijnen.

Meer over de stad Afek op Christipedia: Afek

Vs. 4 Er staat bij: de Ark van de HEER van de hemelse machten die op de cherubs troont. Hier wordt al heel duidelijk
beschreven dat de Ark dus niet de woonplaats zelf van God is, en al helemaal niet God zelf, maar een symbool
van zijn aanwezigheid. Dit hadden de Filistijnen verkeerd uitgelegd, maar ook Chofni en Pinechas en het volk
Israél geloofden dat ze hiermee God zelf het legerkamp inbrachten.

Vs. 9 Dat loopt dan ook verkeerd af. De Filistijnen vechten met de moed der wanhoop en delen veel nederlagen uit aan
Israél. God laat niet met zich sollen.

Vs. 10 Geen 30.000 man gesneuveld. 1000 staat hier voor groep: 30 groepen (cohorten) worden verzwakt en uiteenge-
dreven door de Filistijnen. leder vluchtte terug naar zijn eigen woonplaats. Een groot deel van de strategische,
militaire stelling van de Israélieten wordt ondermijnd door de Filistijnen.

Vs. 11 De Ark werd buitgemaakt. Niet God zelf, maar de Israélieten hadden eigenlijk van de Ark een gouden kalf ge-
maakt, zoals ze dat ook hadden gedaan toen ze door de woestijn trokken.

Vs. 12 Wikipedia: de stam van Benjamin
De Benjaminieten staan in de Bijbel bekend als linkshandige stenenslingeraars die heel precies stenen konden
gooien. En omdat ze linkshandig waren, kwam deze uit een onverwachte hoek voor de vijand, waardoor ze er
minder op bedacht waren. Linkshandigen in de Bijbel

Vs. 21. |kabod: verloren glorie/eer.

Een of twee vragen bij het gedeelte

» Kunnen wij dat ook hebben dat we meer waarde hechten aan dingen of aan gool’ gevonden worden door anderen dan
dat we op God vertrouwen en Hem het belangrijkste vinden? Kun je daar voorbeelden van noemen?

+ Wat zou jij ervan vinden als jij een naam had gekregen die zo’n betekenis had zoals die van lkabod: ‘de verloren eer’?
Zou je dan willen weten waarom je zo heette of zou je er boos of verdrietig om zijn? En wat zouden anderen ervan vinden
als je een naam had met zo'n zware betekenis?

Auteur: ASdR

3 mei 2026 | copyright VHM 30


https://nl.wikipedia.org/wiki/Filistijnen
https://www.christipedia.nl/wiki/Afek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin_(stam)
https://logos.nl/linkshandigen-in-de-bijbel/
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Liederen

Psalm 115:1en 6

Lied 347

Lied 405

Lees je Bijbel, bid elke dag

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven
Jezus is

Onder, boven, voor en achter

Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Auteur: PZ
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(=Gezang 334 LvdK)
(=Gezang 497 LvdK)
Hemelhoog 382
Hemelhoog 299
Hemelhoog 348
Hemelhoog 360
Hemelhoog 494
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a Brengt de Ark geluk?

Inleiding

Elise heeft een mooi steentje meegenomen naar school.
‘Kijk’, zegt ze, ’als ik dit steentje bij mij heb dan heb ik
altijd geluk. Dan kan ik een spelletje winnen’. Zou dat echt
zo zijn? De meisjes uit haar klas geloven het niet. Het
steentje is wel mooi om te zien. Wat denk jij?

Bijbelvertelling

Er is ruzie, hele erge ruzie. Het is zelfs oorlog. Oorlog
tussen de Israélieten en de Filistijnen. Heel veel mannen
vechten mee. Wie zou er winnen? De Israélieten of de
Filistijnen? Het is spannend.

Priester Eli vindt het ook spannend. Zijn grote zonen
vechten ook mee in de oorlog. Hoe zou dit aflopen?
Vertrouwen de mannen wel op de Here God? Weten

ze wel dat God helpen wil? Eli weet dat zijn zonen niet
goed naar God luisteren. Samuél weet dat ook. Samuél
woont bij priester Eli. Al heel lang. Samuél heeft van
God gehoord dat hij later profeet mag worden. Hij mag
de mensen dan van God vertellen. Dat is heel belangrijk
werk, dat weet Samuél. Hij wacht tot het zover is. Hij weet
ook dat de zonen van Eli niet naar God luisteren, dat is
heel verdrietig.

Zo blijven Eli en Samuél bij elkaar en ze wachten tot de
oorlog is afgelopen. ‘Wanneer zal dat zijn? Wanneer zal
de oorlog eens stoppen?’, denken Eli en Samuél.

De Israélieten kunnen maar niet winnen van de Filistijnen.
Ze vinden dat ze geen geluk hebben. ‘Laten we de Ark
ophalen’, zeggen de mannen, ‘de Ark van God. Dan zul-
len we geluk hebben, dan zullen we winnen’.

Dat denken de mannen, maar is dat zo? Mag dat, de Ark
daarvoor gebruiken?
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Nee, dat is niet goed. De Ark is een mooie gouden Kist.
Daarin liggen de stenen met de regels van God. Al heel
lang worden deze stenen daar bewaard. Zo hoort het.

De mannen mogen de Ark niet ophalen en meenemen.
Ze moeten op God vertrouwen, dat is belangrijk. Maar nu
denken ze dat het geluk brengt als ze de Ark bij zich heb-
ben. Dat ze dan zullen winnen.

Hoe zal dit aflopen? Ze doen het toch, de Ark wordt op-
gehaald en meegenomen.

Het loopt slecht af. De Israélieten kunnen de oorlog niet
winnen. De Filistijnen winnen.

Eli hoort het slechte nieuws.” Eli, er is iets heel ergs
gebeurd. De Ark is meegenomen door de Filistijnen en...
allebei jouw zonen zijn gestorven in de oorlog’. Dat hoort
Eli. Wat een verdrietig bericht is dit. Eli schrikt ervan.
Samuél schrikt hier ook van.

Nu zijn de zonen van Eli er niet meer. De Ark is mee-
genomen door de Filistijnen, naar hun eigen land.

Zou de Ark ooit nog terugkomen? Dat horen we een
volgende keer.

Gebed
Heer, leer ons op U te vertrouwen. Dat is wat helpt, dat
is geluk.
Wij mogen U kennen en weten dat U altijd voor ons
zult zorgen.
Amen.

Auteur: IFF
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Gelukspoppetje

Inleiding

Als ik mijn rode zakdoek bij me heb, win ik echt elke
wedstrijd. Daarom check ik dat altijd drie keer, voordat ik
naar een wedstrijd vertrek. Ik zoek net zolang tot ik die
zakdoek vind... Zonder zakdoek verlies ik zeker.

Aan mijn schooltas hangt een gelukspoppetje. Die geeft
me een fijne dag op school en zorgt ervoor dat ik mooie
cijfers haal. Als het poppetje stukgaat of ik een andere
tas meeneem, heb ik echt een slechte dag en een
onvoldoende.

Voordat ik in het vliegtuig stap, stamp ik drie keer hard op
de grond en daarna spring ik in de lucht. Dat zorgt ervoor
dat de vlucht goed gaat en we veilig landen.

Wat is dit nu? Wat vinden jullie hiervan?
Kennen jullie nog meer van dit soort verhalen/
voorbeelden?

Is dit nu geloof of bijgeloof?

Een zakdoek, een gelukspoppetje, stampen en springen.
Helpt dit nu echt?

Nu is het makkelijk om te direct te zeggen God helpt ons.
Ja, het is waar. Maar God kun je niet zien. Hij laat zich
ook niet gebruiken als gelukspoppetje.

Dat leer je als je goed luistert naar de geschiedenis van
vandaag.

Bijbelverhaal

In Israél luisteren de mensen naar Samuél. Samuél is
profeet geworden. Hij vertelt de mensen wat God hem
gezegd en geleerd heeft.

Maar de oude priester Eli leeft ook nog. Zijn zonen Chofni
en Pinechas leven ook nog steeds hun wilde leven zon-
der God.

En dan is er een strijd. Een oorlog. De Filistijnen tegen de
het volk van Israél. De legers staan tegenover elkaar en
er wordt hard gevochten. Vierduizend mannen sterven.
De Filistijnen winnen. Wat een nederlaag, wat een af-
gang. Hoe kon dit gebeuren?

Als de soldaten terug zijn in hun basiskamp, vragen de
oudsten van het volk; Hoe komt het dat HEER ons van-
daag een nederlaag heeft laten lijden?

Aparte vraag, hé? Niet: hoe komt het dat we hebben
verloren? Hoe komt het dat we niet sterk genoeg wa-
ren? Nee, hoe komt het dat de HEER ons heeft laten
verliezen?

Weet jij het?

Hadden de soldaten aan de HEER gevraagd of Hij het
goed vond dat ze gingen vechten? Hadden ze om wijze
raad of om hulp gebeden? Hadden ze.... Of waren

ze gewoon gaan vechten? Hadden de Filistijnen hen
uitgedaagd en waren ze zonder God vertrokken om te
vechten?
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Maar ze denken niet eens over de vraag na. De oudsten
komen meteen met een plan. Weet je wat we moeten
doen? We moeten de Ark van de HEER halen bij Eli in
Silo. Als de ark hier is, dan zal Hij ons bevrijden uit de
hand van onze vijanden.

Wat? De Ark is de plek waar God bij zijn volk wil wonen.
Maar de Ark is niet God zelf! Het volk mag geen beelden
van God maken. God en de ark zijn niet hetzelfde! En nu
willen ze de Ark halen als een gelukspoppetje. Met de
Ark midden in het gevecht denken ze dat ze bevrijd zullen
worden.

Gek. Denkt er niemand echt na? Nee, want er gaan
meteen soldaten naar Silo. Ze komen terug met de ark en
met de zonen van de priester. Blijkbaar vonden Chofni en
Pinechas het ook een goed plan. De mensen die de Ark
zien komen gaan enorm hard juichen, gillen. De Ark, nu
is de redding dichtbij. Het juichen en gillen is zo hard dat
de grond ervan frilt.

De Filistijnen horen het gejuich en denken: wat krijgen we
nu? Wat is er daar aan de hand? Dan horen de Filistijnen
dat de Israélieten hun God hebben gehaald naar de strijd.
De Filistijnen worden bang.

Dit was nog nooit gebeurd. De Filistijnen hadden verha-
len over God gehoord. De God van de Israélieten kenden
ze als een machtige God. Ze kennen de verhalen van

de Egyptenaren, ze weten van de tien plagen die er daar
geweest zijn. Ja, ze zijn bang voor die God.

Het lijkt wel of de Filistijnen God serieuzer nemen dan de
Israélieten, die God meer zien als een gelukspoppetje.

De Filistijnen spreken elkaar moed in. Hou vol, geef niet
op. Wordt niet bang. Als we verliezen dan zullen we
slaven worden van de Israélieten. Nou, dat willen we toch
niet?

Het gevecht begint. En wat denk je? Wie wint er deze
keer?

De Filistijnen winnen. Wat? Ja! Dertigduizend mannen
worden uit elkaar gevochten. Veel soldaten komen om,
de Israélieten verliezen. Het is een enorm verlies voor
het volk van Israél. Hoe kan dit nou. De Ark was erbij en
toch verliezen? De mannen die nog in leven zijn, vluchten
weg.

Maar het allerergste is dat de Filistijnen de Ark veroveren.
Die is nu van hen. De twee zonen van Eli worden gedood
in de strijd.

Een soldaat, een man uit de stam van Benjamin rent weg
van het slagveld en rent zo hard als hij kan, naar Silo.
Dezelfde dag komt hij daar nog aan. Hij heeft alleen maar
gerend. De soldaat heeft zijn kleren gescheurd en stof op
zijn hoofd gegooid. Dat deden de mensen in die tijd als
ze verdriet hadden. Als er iets vreselijks was gebeurd. Als
er iemand was overleden.
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Als de soldaat in Silo aankomt, zit Eli op een bankje.

Hij zit er te wachten. Te wachten op nieuws. Hij is bang.
Bang voor de strijd, bang voor de berichten. Maar hij

is ook erg ongerust over de Ark. Eli weet: dit had niet
gemogen, dit had niet gemoeten. Zijn zonen hebben een
grote fout gemaakt en de soldaten hebben niet goed
nagedacht. God laat niet met zich spotten.

De soldaat vertelt aan de mensen wat er gebeurd is en
iedereen die het hoort begint te jammeren en te gillen.
Eli hoort het geluid. De soldaat kan hij niet zien, maar
hij hoort dat de mensen in Silo van slag zijn. Dat er iets
vreselijks is gebeurd.

De soldaat komt bij de oude Eli. Eli is op dat moment
achtennegentig jaar. Totaal blind. Maar nog wel de
priester van God. De soldaat vertelt dat hij net uit de strijd
komt. ‘Wat is er gebeurd?’, vraagt Eli, ‘vertel me het ver-
haal’. Dan zegt de soldaat: Israél is op de vilucht geslagen
voor de Filistijnen. Het was vreselijk, veel doden, ook uw
zonen zijn gesneuveld. En de Ark van God is van ons
afgepakt’.

Op het moment dat de soldaat spreekt over de Ark van
God, valt Eli van het bankje waarop hij zit. Hij overleeft
deze val niet. Hij sterft die dag, op dezelfde dag als zijn
zonen. Veertig jaar lang is hij priester van God geweest
in Silo.

De boodschap die Samuél van God had gehoord, toen hij
nog een kleine jongen was, komt uit op deze dag.

Maar weet je: de schoondochter van Eli, de vrouw van Pi-
nechas is op dat moment hoogzwanger. Ze zal snel een
baby krijgen. Als zij het nieuws hoort over de strijd, de
Ark en de dood van haar man en schoonvader, precies
dan, juist dan, wordt duidelijk dat haar baby ook die dag
geboren zal gaan worden.
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Er wordt een jongetje geboren. Zijn moeder geeft hem de
naam lkabod. Dat betekent: Gods eer is weggenomen.
De naam die ze haar baby geeft gaat over de Ark die als
oorlogsbuit bij de vijanden staat. En over het verlies van
de vader en opa van het kindje. De moeder zelf sterft ook
korte tijd na de geboorte van haar baby. Wat een dag.
En toch? God blijft bij zijn volk. Op een dag vol van ver-
driet, geeft Hij ook nieuwe leven.

De oude priester sterft, zijn zonen met hun zondige

leven ook. Maar het volk blijft niet zonder man van God.
Samuél is er, hij weet wat er moet gebeuren in Silo. Hij is
namens God bij het volk.

Anders dan het volk verwachtte ... maar God gaat door
en blijft zijn volk trouw. Dat heeft Hij beloofd. Toen en nu.

Slot

Wat kunnen we leren van deze geschiedenissen voor

vandaag?

* Hoe gaan wij om met heilige dingen? Luisteren we naar
God en vragen we zijn hulp of gebruiken we God als
gelukspoppetje.

* Wie zijn de mensen die ons iets over God en de dienst
aan God leren. Wat moet er in hun leven belangrijk
zijn?

Auteur: CdG
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a Echt of nep?

1 Samuél 4

Inleiding

Dit is een plaatje van de Ark van het verbond, waarover
het in dit verhaal gaat. Het is gemaakt met ChatGPT, met
Al

Vaak kun je van een plaatje wel zien of het echt is of nep,
maar soms ook niet.

Vertel!

Hebben de kinderen hier voorbeelden van? Dat ze in Al
‘getrapt’ zijn of dat iets zo overduidelijk nep was dat je er
gewoon om moest lachen?

En wat vind je van deze foto?

De Ark van het verbond is gemaakt toen Israél, het volk
van God, nog door de woestijn trok. Op weg naar het
land Kanaan waar ze nu wonen, Omdat de mensen

altijd onderweg waren, kon alles gemakkelijk opgetild en
meegenomen worden. Zoals de Ark; die heeft daarom
zulke draagstokken. En de tempel? Dat was een tent. De
Tabernakel heette die. Die kon iedere keer weer opnieuw
neergezet worden op de plek waar het volk uitrustte.

In het verhaal van vandaag zijn we heel wat jaartjes ver-
der. De Israélieten wonen in hun eigen land. De Ark staat
in Silo, de plaats waar Samuél is gaan wonen, waar het in
de verhalen al een tijdje over gaat. Samuél woont bij Eli
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en zijn zonen, die priesters die werkten in het huis van de
Heer waar mensen komen om te bidden en te offeren.

De Filistijnen komen!

‘De Filistijnen komen!” Dat werd er geroepen. En even
was het paniek. Maar ja, wij zijn soldaten hé. En soldaten
rennen niet weg, die moeten vechten. Ik ook, want ik ben
een soldaat. Ik ben een stenenslingeraar. En niet zomaar
één. lk ben linkshandig. Net als heel veel mensen in mijn
familie. En als je dan met zo'n slinger je steen naar de
vijand laat zwiepen, denkt die: Hé, waar komt dat nou
vandaan? Want dat verwachten ze niet, zo’'n steen op de
linkerkant van je hoofd. Maar vaak is het dan al te laat om
veel verder te denken. Daarom zijn wij zo handig in de
oorlog, als linkshandige stenengooiers.

En dat is allemaal leuk om over na te denken, maar nu
het zo ver is ben ik niet zo blij. De Filistijnen zijn een
sterk volk. En nu is het ineens wel heel echt allemaal en
moeten we tegen ze vechten... Als dat maar goed gaat...
Ik kom je wel vertellen hoe het is gegaan!

Daar ben ik weer, en gelukkig maar. Want met een beetje
minder geluk had ik hier niet meer gestaan. Wat een
slagveld. We hebben dik verloren. De Filistijnen zijn veel
te sterk voor ons!

Wacht even... ik hoor ze verderop praten. Ze zeggen iets
over de Ark van God hier in het legerkamp. Even luis-
teren hoor... Ja, die willen ze ophalen... Zou dat nu wel
een goed idee zijn? |k weet het niet hoor. Ze zeggen: ‘De
Ark van het verbond met de HEER moet uit Silo hierheen
worden gehaald. Dan zal de HEER in ons midden zijn en
ons bevrijden van onze vijanden.

Maar die Ark, die is toch heilig? Die staat in het allerhei-
ligste deel van de tent van de HEER! Daar kun je niet zo-
maar naar binnen gaan. Dat mag alleen de hogepriester.
En die brengt dan ook nog altijd eerst een offer en vraagt
om vergeving voor alles wat verkeerd is gegaan... En nu
willen ze die zomaar ophalen?

Tja, het zal vast wel indruk maken. De Filistijnen heb-
ben speciaal een God voor de oorlog. Dagon heet hij.
Misschien worden ze bang als wij laten zien dat we ook
een God in het legerkamp hebben. Maar eigenlijk ben ik
ook wel een beetje bang. Zou dit de bedoeling zijn? Of
zouden we naar God toe moeten gaan en Hem om hulp
moeten vragen in plaats van zijn Ark er zomaar bij te
halen?

Een mascotte in de oorlog

Nou, dat ging inderdaad niet al te best. Chofni en Pine-
chas, de zonen van Eli deden eraan mee, het brengen
van de Ark. En iedereen brulde en joelde! Het leek wel
een voetbalwedstrijd, zoals jullie die nu kennen. Echt, en
de Ark, het belangrijkste voorwerp in Gods huis, was een
soort mascotte. Het was niet God die daarbij was. Het
was een nep-God, net zoals dat de Filistijnen beelden
hebben van goden en daarop vertrouwen. Zo was dit ook
een beeld van God, al was het wel de echte Ark. Maar
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niet zoals die bedoeld is. En daar is het mis gegaan.

De Filistijnen vielen ons aan en het was echt vreselijk. Zo
veel soldaten dood, ook de zonen van Eli hebben het niet
overleefd. En tot overmaat van ramp: de Filistijnen heb-
ben de Ark meegenomen als buit. Die mooie, belangrijke
en heilige Ark!

Ik ben naar Silo, en ook naar Eli toe gerend. Ik heb hen
alles verteld. Had ik het maar niet gedaan ... Maar ja,
iemand moest het hem vetellen. De arme man viel letter-
lijk van zijn stoel toen hij het hoorde. En de oude man ...
tja, die overleefde dat niet. Wat een zware dag voor
Israél. De strijd verloren, de Ark weg en zoveel

doden. Zelfs de priesters zijn omgekomen door wat er is
gebeurd.

Ik denk dat Samuél nu het volk moet leiden. Dat zou echt
fijn zijn. We hebben niets meer over, zo voelt het van-
daag. Als er iemand is die voor ons tot God kan bidden
om te vragen om hulp is hij het wel. Want dat is wat we
moeten doen. Dat weet ik wel zeker. En die Ark... Ik ben
bang dat we die voorlopig niet terugzien. Nu hebben de
Filistijnen die als mascotte in een tempel van Dagon ge-
zet. Maar ik weet dat ook zonder die Ark God bij ons kan
zijn en dat we tot hem kunnen bidden. Want zonder hem,
komt het echt niet goed.

En toen ...

De soldaat uit de stam van Benjamin had gelijk. Samuél
wordt de leider van het volk. Tegelijk is hij een profeet.
Een profeet vertelt de mensen woorden van God door.
Samuél wil dicht bij God leven. Zo kunnen ook de
mensen weten hoe ze moeten leven zoals God het wil dat
is goed voor de mensen en voor het land.
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Vertel!

Een Al-plaatje dat eruitziet als een foto is eigenlijk nep.
Toch lijkt het soms heel echt.

Wat was er echt en nep aan de Ark die naar het leger-
kamp werd gebracht?

Was het echt de Ark?

Was het echt God?

Waar zouden de Israélieten kracht van gekregen kun-
nen hebben?

Wat doe jij als je het eens moeilijk hebt of als je verdrie-
tig bent?

Wat helpt en wat niet?

‘Bidden helpt!” zeggen mensen wel. Hoe helpt dat
(jou)?

Auteur: MZ
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