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Thema: God roept ook jou

Doel
De kinderen laten zien dat God je roept om Hem te dienen in je leven.

Toelichting
Ieder mens hoort God te gehoorzamen en te leven zoals Hij goed vindt. God roept alle mensen om iets voor Hem te bete-
kenen. Thuis, op school, in jouw omgeving. Gewoon in jouw dagelijks leven.
Sommige mensen worden geroepen om een bijzondere functie te vervullen. Denk aan de ambtsdragers in de kerk; zij 
mogen de gemeente leiden. Andere christenen hebben hoge posities in de samenleving (burgemeesters, ministers, direc-
teuren van grote bedrijven of organisaties). Zij kunnen extra veel betekenen in dienst van hun Heer. Dat is een grote eer, 
maar ook ingewikkeld en verantwoordelijk werk.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God roept Samuël
Vertel de kinderen dat Samuël allerlei klusjes in het huis van God doet. En dat hij dat graag doet, omdat hij van God houdt. 
Dan roept God Samuël ’s nachts om iets bijzonders te gaan doen. Hij mag Gods boodschappen aan het volk Israël door-
geven. Hij mag de belangrijkste priester worden in het heiligdom van Silo. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Samuël hoort God en luistert goed
Er is verschil tussen horen en luisteren. Je kunt iets horen en toch niet luisteren. Het dringt niet tot je door, omdat je er met 
je gedachten niet bij bent. Een voorbeeld: je moeder roept voor het eten, je roept terug ‘ik kom’, maar blijft daarna gewoon 
computeren.
De Here God roept Samuël. Samuël dacht dat Eli hem riep voor iets gewoons. Het is Gods stem, die iets bijzonders vraagt. 
Samuël hoort die nacht niet alleen wat God zegt, maar luistert er ook echt naar. Of Samuël profeet wil zijn, of hij Gods 
boodschappen aan het volk Israël wil doorgeven. Heel bijzonder en ook heel moeilijk. Samuël zegt ja. Als de HEER het 
vraagt, zal Hij hem ook helpen. Zoals God dat ook bij al die gewone dingen heeft gedaan.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Een bijzondere opdracht van God
Vraag de jongeren over hun dagelijks leven: welke sport willen ze beoefenen? Welke dingen vinden zij belangrijk om tijd 
aan te besteden? Waaraan geven ze hun zakgeld uit? Er zijn ook grotere vragen: Weten ze al naar welke middelbare 
school zij gaan? Welk beroep gaan ze kiezen?
Kleine en grote vragen dagen je uit om te kiezen. Soms zie of hoor je iets, waardoor de keuze makkelijker wordt. God 
kan je ook oproepen ergens voor te kiezen: je tijd geven om iets voor de kerk te doen of voor iemand in je omgeving. Wat 
zakgeld afstaan voor een goed doel. Of iets groters: om in de zorg te gaan werken, dominee te worden, later in de Tweede 
Kamer te komen. 
Samuël was Gods dienaar in het heiligdom van Silo. Nu wordt hij tot iets groters geroepen. Hij mag Gods woorden door-
geven aan Israël. Samuël luistert goed, denkt na en zegt ja. Hij gaat zich hierop voorbereiden. 
En Eli? Hij gaat gewoon door met zijn leven. Hij hoort God wel, maar reageert er niet op. Hij zegt niet: Samuël, ik zal je 
helpen om Gods bijzondere opdracht goed uit te voeren. 
 
Extra bijbelgedeelte: Romeinen 1:1-7
Paulus weet zich geroepen om apostel te zijn. Ook de gemeenteleden in Rome zijn door Christus geroepen om voor Hem 
te leven.

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding
In hoofdstuk 2 van I Samuël ontving Eli al de aankondiging van Gods straf over zijn zoons. Chofni en Pinechas eisen als 
priesters het beste vlees van het offervlees dat voor God bedoeld was zelf op en ze slapen met de vrouwen die dienst-
doen bij de tempelpoort. Eli is geen goed bestuurder van zijn eigen huis. Hij spreekt zijn zoons wel op hun wangedrag aan, 
maar heeft geen gezag over hen. Ze luisteren niet naar hem. Eli heeft deze strafaankondiging zelf al ontvangen van een 
godsman.
Nu wordt Samuël geroepen om deze straf opnieuw door te geven, maar nu nog sterker en indringender. Hiermee wordt Sa-
muël van een kind een volwassenen man. Hij wordt daarmee tot profeet geroepen. Hij moet een rechtstreekse boodschap 
van God doorgeven. Niet Eli ontvangt het woord van God, maar Samuël die het aan zijn leermeester moet doorgeven. Eli 
leert Samuël Gods stem verstaan. Samuël had wel kennis over God vanuit Gods Woord, maar ontving nu ook de ervaring 
van Gods nabijheid. Nu maakte hij Gods stem en majesteit persoonlijk en van dichtbij mee.
Samuël vond het als leerling spannend om zijn leermeester Eli dit vreselijke nieuws te vertellen, maar gelukkig helpt Eli 
hem om door te zetten, omdat hij weet hoe belangrijk het is als God zelf tot je spreekt.
Samuël werd hiermee tot profeet, boodschapper van God, geroepen. Maar God zorgde er ook voor dat het volk hem ging 
ervaren als Gods profeet door te zorgen dat wat hij zei ook echt uitkwam. Dit betekende ook dat de mensen Samuëls ge-
zag als profeet aannamen en naar hem gingen luisteren.

Vers voor vers
Samuël betekent: God heeft gehoord. God heeft gehoord naar het gebed van Hanna om een zoon.
De godslamp brandde nog: het was nacht. Alleen ‘s nachts brandde de godslamp. Waarschijnlijk kon Samuël deze door 
de gordijnen van het allerheiligste zien. Hij zal niet geslapen hebben in het Allerheiligste naast de Ark. Daar mocht hij niet 
zomaar komen.
Samuël sliep waarschijnlijk in de buurt van Eli, omdat hij regelmatig te hulp moest schieten. Eli kon zelf niet veel meer kon.
Vs.7	 Samuël had God nog niet leren kennen…: Hij had wel veel kennis over het God en zijn Woord, maar had Hem nog 

niet persoonlijk leren kennen.
Vs. 9	 Drie is een heilig getal in de Bijbel. Als Samuël drie keer geroepen is, kan het niet gedroomd zijn; dan moet het 

echt de stem van God zijn.
Vs. 19vv	De HEER liet al zijn woorden in vervulling gaan. Zo zorgt God ervoor dat Samuël ook van het volk het gezag van 

profeet ontvangt.
Vs. 20.	 Van Dan tot Berseba: een vaststaande uitdrukking voor: heel Israël: Bijbelseplaatsen.nl 
vs. 21	 Silo is een plaats in het noordelijk koninkrijk Israël: Silo. Zoals eerst God regelmatig tot Eli sprak en aan hem ver-

scheen, spreekt God nu tegen en verschijnt aan Samuël. De tijd dat God zich jaren niet liet zien en horen na het 
bekendmaken van de straf van het wangedrag van Chofni en Pinechas (vers 1) was weer voorbij.

Een of twee vragen bij het gedeelte
•	 Heb jij weleens meegemaakt dat je God dichtbij voelde of misschien zelfs zijn stem hoorde? Op wat voor moment was 

dat?
	 Of weet je van iemand anders die van dichtbij God heeft gehoord of meegemaakt?
•	 Op welke momenten denk je dat je persoonlijk God het beste kunt ontmoeten?

Auteur: ASdR

Liederen
Psalm 105: 1, 2, 3
Lied 317 				    (=Gezang 329 LvdK)
Lied 871 				    (=Gezang 281 LvdK)
Jezus roept mij 				    Opwekking 110
Jezus roept alle kleine kinderen 		  Hemelhoog 349
Alle kinderen mogen komen 		  Opwekking voor kinderen 1
Onder, boven, voor en achter 		  Hemelhoog 360
Lees je Bijbel, bid elke dag 		  Hemelhoog 382
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 	 Hemelhoog 494

Auteur: PZ
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Inleiding
Iedereen mag iets doen voor God. Sommige grote 
mensen kunnen werk in de kerk doen. Bijvoorbeeld de 
dominee. Die kan goed moeilijke dingen uitleggen die in 
de Bijbel staan. 
Maar wij kunnen ook iets doen voor God, zingen bijvoor-
beeld. Of andere mensen helpen. 
God ziet graag dat we dat doen. 

Bijbelverhaal
Eli, de priester, is een oude man geworden. Hij vindt het 
erg dat zijn zonen ongehoorzaam zijn aan God. Hij is wel 
boos op ze. Hij zegt dat ze God moeten gehoorzamen. 
Maar dat doen ze niet. En Eli zorgt niet dat het stopt.
Samuël groeit en wordt een grote jongen. Hij weet wel 
hoe je moet doen wat God zegt. Hij houdt van God en 
God houdt van hem. Samuël doet allemaal klusjes in het 
huis van de HEER. Hij helpt Eli met allerlei dingen. Eli 
is oud geworden en sommige dingen worden te moeilijk 
voor hem. Daarom doet Samuël dat, heel graag zelfs.

Op een nacht, als Samuël ligt te slapen, hoort hij een 
stem. Hij wordt wakker. De HEER roept hem. Maar Sa-
muël denkt dat het Eli is. Hij heeft nog nooit meegemaakt 
dat God tegen hem praat. Snel gaat hij naar Eli. ‘Ja, hier 
ben ik ‘, zegt Samuël tegen Eli, ‘u hebt me toch geroe-
pen?’ ‘Nee hoor’, zegt Eli, ‘ik heb je niet geroepen. Ga 
maar weer lekker slapen. ‘ 
Samuël vindt het maar vreemd. Hij weet toch heel zeker 
dat Eli hem heeft geroepen. Als Samuël even later weer 
in zijn bed ligt, gebeurt het weer. ‘Samuël!’, roept de 
HEER. Nu gaat Samuël, zo snel als zijn benen kunnen, 
naar Eli.’ Hier ben ik, u heeft me toch geroepen? Ik heb 
het nu, zeker weten, gehoord.’ Maar Eli zegt: ’Ik heb je 
niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’  
Dat is toch wel heel raar, denkt Samuël. Hij snapt er 
niks van. Hij gaat maar weer slapen. ‘Samuël!’, roept de 
HEER weer. Vlug rent Samuël naar Eli. ’Hier ben ik’, zegt 
hij,’ u heeft me geroepen’ 
Ineens snapt Eli het. Het moet God zijn die Samuël roept.  
‘Kom eens bij me’, zegt Eli, ’en luister goed. Als je weer 
geroepen wordt, moet je zeggen: ‘Spreek, HEER, uw 
knecht luistert’. Je mag weer naar je bed gaan.’
Dat gaat Samuël doen. Als hij weer in slaap is geval-
len, hoort hij de HEER roepen: ‘Samuël!’  Samuël gaat 
rechtop zitten en zegt: ‘Spreek, HEER, uw knecht 
luistert.’  Dan zegt God tegen Samuël, dat Eli weet dat 
zijn zonen verkeerde dingen doen. Toch heeft hij er niet 
voor gezorgd dat ze het goede zijn gaan doen. Daarom 
zal God Eli en zijn zonen een heel erge straf geven. Ook 
mag er niemand uit hun familie meer priester zijn. 

God roept Samuël

Die morgen staat Samuël vroeg naast zijn bed. Hij ziet er 
verschrikkelijk tegenop om Eli te vertellen wat God tegen 
hem heeft gezegd. Eerst gaat hij de deuren van Gods 
huis maar eens opendoen.  Zal hij daarna nog een klusje 
doen? Of gaat hij het meteen vertellen? 
‘Samuël, mijn jongen kom eens hier’, roept Eli.  ‘Hier ben 
ik’, antwoordt Samuël. En Eli vraagt: ‘Wat heeft God te-
gen je gezegd? Vertel het maar gewoon, want God weet 
wat het beste is voor iedereen.’  Dan vertelt Samuël alles. 
Daar wordt Eli verdrietig van, maar hij weet dat de HEER 
gelijk heeft.

Samuël groeit en wordt een jongeman. Soms moet hij 
van God iets aan de mensen vertellen. Dingen die zullen 
gaan gebeuren. En dat gebeurt dan ook echt. 
Daardoor weten de mensen dat God Samuël heeft aan-
gewezen om dat te doen.

Auteur: TD
 



Hoor jij Gods stem weleens? Moeilijke vraag, hè? We 
horen Gods woorden wel. In de kerk, misschien op 
school en thuis. Hier, nu. Maar Gods stem horen, dat is 
toch weer wat anders.
Toen je kleiner was deed je vast wel een dat tikspelletje. 
Iemand zit met zijn ogen dicht en zijn rug naar de ande-
ren toe. Er mag iemand op zijn of haar rug gaan tikken en 
met een vreemde stem iets zeggen. Daarna moet er ge-
raden worden wie er iets zei. Dat spelletje is best moeilijk. 
Vooral als kinderen goed zijn in het praten met een beetje 
verdraaide stem. 
Sommige kinderen zijn er heel goed in, die herkennen 
iedereen aan zijn of haar stem. Anderen hebben een min-
der scherp gehoor en moeten echt heel goed nadenken 
en luisteren om de goede naam te zeggen.

Maar wat nou als je een stem hoort, die je nog nooit 
eerder hebt gehoord? Hoe kun je die nu herkennen? Hoe 
kunnen wij, mensen, nu Gods stem herkennen.

Vandaag horen we weer een deel uit Gods Woord. Het 
gaat over Samuël. 

Bijbelverhaal
Samuël woont in de tempel. Niet meer bij zijn moeder 
Hanna, maar bij de oude priester Eli. Het is nacht. Ieder-
een ligt op zijn bed. Eli in zijn eigen ruimte en Samuël 
in het heiligdom van de HEER. Vlak bij de Ark. Wel een 
bijzondere slaapplaats, vind je niet? En dat voor een jon-
getje nog maar.  De naam Samuël betekent: God hoort. 
Zijn moeder vond dit de perfecte naam voor haar zoon. 
God had haar gebed gehoord en haar een zoon gegeven. 

De zonen van de priester deden niet wat God van hen 
vroeg. Ze hadden alles over het priester zijn van hun 
vader geleerd. Ze hadden gekozen om andere dingen te 
doen, dingen die kwaad waren in de ogen van God. 

Eli, de priester was al oud geworden. Hij had slechte 
ogen, hij kon bijna niets meer zien. De zorg voor het hei-
ligdom en de dienst aan God leerde hij nu aan de kleine 
Samuël.

De godslamp stond aan, die gaat altijd aan in de nacht. 
Samuël sliep daar vlakbij. Ineens hoort Samuël dat hij 
geroepen wordt. 
Misschien ben jij ’s nachts ook wel eens geroepen door 
je ouders. Of roept je moeder je soms dat je wakker moet 
worden om te gaan trainen of naar school te gaan? Je 
wordt wakker en moet even goed bedenken wat er aan 
de hand is… Wie roept er? Wat moet er gebeuren?

Nou, bij Samuël was dat ook zo. Hij wordt wakker. Wat is 
er? Wie roept hem? Wat moet hij doen? 
‘Ja, hier ben ik’, roept Samuël en hij loopt naar Eli toe. Eli 
heeft hem zeker ergens voor nodig deze nacht. Wat zou 
er zijn?

Maar Eli heeft hem helemaal niet geroepen. Ik heb je 
niet nodig, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer lekker 
slapen, jongen. 

Toen Samuël weer lag te slapen, riep de HEER hem 
opnieuw. Samuël stond op en ging weer naar Eli om te 
kijken wat hij voor hem kon doen. ‘Hier ben ik, u hebt me 
toch geroepen?’  Weer zei Eli: ‘nee jongen, ik heb niet 
geroepen, ga maar weer lekker slapen.’

Samuël had de HEER nog niet op deze manier leren 
kennen. God had nog nooit met zijn stem tot Samuël 
gesproken. Samuël wist dus niet wat er gebeurde en wie 
het was die hem riep.

Voor de derde keer wordt Samuël geroepen. Samuël 
stond op en liep naar Eli. ‘Hier ben ik, u hebt me toch 
geroepen’. Samuël heeft wel veel geduld met Eli, hè? 
Hij gaat gewoon weer. Hij wordt niet boos of chagrijnig. 
Hij gaat niet mopperen. Nee, hij gaat weer naar de oude 
priester toe om te kijken wat er aan de hand is.

Dan snapt Eli het. Eli begrijpt opeens dat het God die 
is Samuël roept. Hij begrijpt ook dat Samuël deze stem 
nog niet kent. Eli legt het uit. ‘Ga maar weer naar je bed, 
Samuël. Als je weer wordt geroepen, zeg dan: ‘Spreek 
HEER uw dienaar luistert’. 
Dienaar is een ander woord voor knecht, voor de persoon 
die wil luisteren of helpen. Samuël was een dienaar van 
de priester Eli, maar zeker ook van God zelf. 

Samuël gaat weer slapen. Wat een vreemde nacht! Als 
hij slaapt, wordt hij weer geroepen. ‘Samuël, Samuël’. En 
Samuël antwoordt: ‘Spreek HEER, uw dienaar luistert’. 

En dan, dan gaat God praten. Hij zegt tegen Samuël ‘Let 
op, Ik ga iets heel bijzonders doen in Israël. Iedereen zal 
er van horen en zich verbazen.
Er komt een dag dat Ik alles zal doen wat Ik al voorzegd 
heb over Eli en zijn familie. Ik heb al gewaarschuwd dat Ik 
hen zal straffen. Eli weet dat zijn zonen verkeerde dingen 
doen. Hij heeft ze niet gestraft. Nu zal Ik hen straffen. 
Geen offer zal dit kunnen tegenhouden.

Samuël blijft in zijn bed. Als het ochtend is, doet hij alle 
dingen die hij elke ochtend doet. Hij opent de deuren van 
het heiligdom. Maar wat als hij zo met Eli moet praten? 
Wat als Eli hem zal vragen wat God gezegd heeft. Eli wil 
vast weten waarom God hem geroepen heeft. 
En ja hoor, nu roept Eli Samuël. Samuël herkent direct 
zijn stem, dit is de stem van Eli; die kent hij wel. ‘Kom 
eens hier’, roept Eli. ‘Ik ben er’, zegt Samuël, Eli kan hem 
niet eens meer zien, zo slecht zijn zijn ogen. Wat heeft 
de HEER tegen je gezegd? Waag het niet om dingen niet 
tegen me te vertellen. 
Dan vertelt Samuël alles aan Eli. Eli zegt: ‘Hij is de 
HEER, laat Hij doen wat Hij het beste vindt’.
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Samuël hoort God en luistert goed
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Eli kent God. Hij weet wat God wil. Hij weet ook wie 
hijzelf is. Hij was een slappe vader voor zijn zonen. Hij 
gaf de jongens hun zin. Hij heeft ze niet gestraft voor hun 
verkeerde dingen. Nu zal God straffen. Eli weet dat God 
doet wat recht is. God had hen gewaarschuwd. Maar Eli 
verandert niets aan wat hij zegt en doet naar zijn zonen.

Samuël groeit op. Hij wordt een jonge man voor wie 
iedereen respect heeft. Hij dient Eli, maar vooral dient hij 
God. De mensen erkennen Samuël als profeet van God. 
Wat een bijzondere jongeman! 
En God? God blijft met Samuël praten. Samuël herkent 
de stem van God nu wel en luistert goed naar Gods 
woorden.

Afsluiting
Op wie lijken wij? Op Eli, die de woorden van God wel 
hoort, maar het moeilijk vindt om zijn zonen te straffen 
voor hun verkeerde dingen. Die het maar laat gaan zoals 
het gaat. Die God wel hoort, maar eigenlijk niet luistert?
Of lijken we op Samuël. Willen we echt luisteren naar wat 
God tot ons zegt. Dan zullen mensen om ons heen dat 
als het goed is ook merken.

Wat een rijkdom dat wij de Bijbel hebben waardoor God 
tot ons wil spreken. Elke keer weer.
Laten we vragen of God ons ook oren wil geven om te 
luisteren. Gelukkig heeft God ons zijn Geest gegeven om 
te luisteren en te leven zoals Hij van ons vraagt. 

Auteur: CdG
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Inleiding
Soms maak je een keuze, omdat jij iets leuk vindt. Soms 
omdat iemand je helpt kiezen. Maar soms gebeurt er iets 
waardoor je merkt: dit is niet zomaar mijn idee … dit moet 
ik doen. Alsof je geroepen wordt.

God roept mensen. Niet alleen grote mensen met be-
langrijke banen, maar ook kinderen. Hij roept je om Hem 
te dienen, om te leven zoals Hij het wil. Thuis, op school, 
in de kerk, tussen je vrienden. Meestal merk je dat niet, 
omdat een harde stem uit de hemel klinkt. Nee, gewoon 
door wat je leert uit de Bijbel, door mensen om je heen of 
door iets wat op je hart komt.

Bij Samuël ging het anders. Hij woonde als jongen in het 
heiligdom van Silo en hielp de oude priester Eli. Daar, in 
de stilte van de nacht, gebeurde iets dat zijn leven hele-
maal veranderde.

Bijbelverhaal
In die tijd kwam het niet vaak voor dat de HEER tot de 
mensen sprak. Er waren weinig visioenen. De oude 
priester Eli kon bijna niet meer zien en lag op een avond 
te slapen in zijn kamer. Ook Samuël had een eigen plaats 
om te slapen, in het heiligdom, niet ver bij de Ark van God 
vandaan. 
De godslamp brandde nog; het was diep in de nacht. 
Opeens riep de HEER: ‘Samuël!’ Samuël schrikt wakker, 
springt op en loopt snel naar Eli. ‘Hier ben ik,’ zegt hij, 
‘u hebt mij toch geroepen?’ Maar Eli zegt: ‘Ik heb je niet 
geroepen, jongen, ga maar weer slapen.’ 
Samuël gaat terug en gaat liggen. Even later roept de 
HEER opnieuw: ‘Samuël!’ Weer staat Samuël op, loopt 
naar Eli en zegt: ‘Hier ben ik, u hebt mij toch geroepen?’ 
Eli antwoordt: ‘Nee, ik heb je niet geroepen. Ga maar 
weer slapen.’ 
Samuël kent de HEER nog niet persoonlijk en het woord 
van de HEER was hem nog niet geopenbaard. God gaf 
zijn boodschappen voor mensen altijd aan Eli, niet aan de 
jonge Samuël. Voor het eerst gaat het nu anders en laat 
God zich aan Samuël horen. Hij openbaart zich in zijn 
woorden, Hij laat zien wie Hij is en wat Hij wil.

Dan roept de HEER Samuël voor de derde keer. Weer 
gaat hij naar Eli en zegt: ‘Hier ben ik, u hebt mij toch 
geroepen?’ Dan begrijpt Eli dat het God is die de jongen 
heeft geroepen. Hij zei tegen Samuël: ‘Ga weer slapen. 
En als Hij je weer roept, moet je zeggen: ‘Spreek, HEER, 
uw dienaar luistert.’’ 
Samuël gaat terug naar zijn slaapplaats en gaat liggen. 
Dan komt de HEER bij hem staan en roept zoals eerder: 
‘Samuël, Samuël!’ En Samuël antwoordt: ‘Spreek, uw 
dienaar luistert.’ 
De HEER vertelt Samuël hem dat Hij iets gaat doen in 
Israël, waardoor iedereen zal schrikken. Hij spreekt over 
het oordeel dat over Eli en zijn familie zal komen, omdat 
zijn zonen zich zo slecht hebben gedragen en Eli hen niet 
echt heeft tegengehouden. Samuël moet er nog lang over 

denken, die nacht.

Samuël blijft tot de ochtend liggen en opent, zoals altijd, 
de deuren van het heiligdom, als het licht wordt. Hij is 
bang om Eli te vertellen wat de HEER heeft gezegd. Het 
is zo erg, zo’n nare boodschap.
Maar Eli riep hem en zegt: ‘Samuël, mijn jongen.’ Samuël 
antwoordt: ‘Hier ben ik.’ Eli zegt: ‘Wat heeft Hij tegen je 
gezegd? Houd niets voor mij achter’. Dan vertelt Samuël 
hem alles, zonder iets te verzwijgen. 
Eli reageert: ‘Hij is de HEER. Laat Hem doen wat Hij 
goed vindt.’ 

Samuël groeit op en de HEER is met hem. Alles wat 
Samuël namens God spreekt, liet God uitkomen. Heel 
Israël, van Dan tot Berseba, weet dat Samuël door God 
als profeet is aangesteld. De HEER blijft in Silo verschij-
nen en maakt zich daar aan Samuël bekend, door wat Hij 
tegen Samuël zegt.

Koppeling Bijbelverhaal
In jullie leven zijn jullie ook steeds keuzes aan het maken. 
Misschien denk je na over welke sport je leuk vindt, of 
waar je graag je tijd aan besteedt na school. Geef je je 
zakgeld uit aan snoep of sparen jullie voor iets groters? 
En er komen nog grotere keuzes aan. Naar welke mid-
delbare school wil je straks? En heb je al eens nagedacht 
over wat je later voor werk zou willen doen?

Al die kleine en grote vragen dagen je uit om te kiezen. 
Soms wordt kiezen makkelijker, omdat je iets ziet of hoort 
dat je helpt. 
Zo kan God ook in je leven werken. Hij kan je het verlan-
gen geven om iets voor iemand anders te doen, om te 
helpen in de kerk, of om tijd vrij te maken voor iemand die 
alleen is. 
Misschien besluit je wel om een deel van je zakgeld te 
geven aan een goed doel. 
En later kan het nog groter worden: werken in de zorg, 
juf of meester worden, dominee, of iets doen waarmee je 
veel voor andere mensen kunt betekenen.

Samuël maakte ook zo’n grote keuze, al was hij nog jong. 
Hij diende God al in het heiligdom van Silo, maar nu werd 
hij geroepen voor iets groters. Hij mocht Gods woorden 
doorgeven aan het volk Israël. Samuël luisterde goed, 
dacht erover na en zei ja. Hij wilde doen wat God van 
hem vroeg en ging zich daarop voorbereiden.

Een bijzondere opdracht van God



Vragen om samen over te praten
•	 Waarom dacht Samuël eerst dat Eli hem riep?
•	 Wat vind je bijzonder aan het antwoord: ‘Spreek, 

HEER, uw dienaar luistert’?
•	 Samuël moest een moeilijke boodschap doorgeven. 

Waarom was dat spannend voor hem?
•	 Eli hielp Samuël om te begrijpen dat God sprak. Wie 

helpen jou om God beter te leren kennen?
•	 Denk je dat God vandaag ook mensen roept? Hoe zou 

je dat kunnen merken in je leven?
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