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Thema: De echte schat

Doel
De kinderen ontdekken waar je je echt druk om moet maken. Niet rijkdom is de echte schat, maar Jezus.

Toelichting

Mensen maken zich druk om allerlei dingen. Ze willen geluk. Geld, bezittingen, uitgaan en vrienden vragen tijd en inzet.
Maar dit alles kun je ook weer kwijtraken: het kan worden gestolen of verdwijnen. Jezus raadt ons in dit gedeelte aan je
allereerst bezig te houden met God en zijn Koninkrijk. Verlang er vooral naar dichtbij God te leven en doe daar je uiterste
best voor.

Op biddag vragen we God om resultaat van ons werken: dat ons eten groeit, dat ons werk resultaat heeft, dat we gezond
en gelukkig zijn. Dat is goed. Maar het belangrijkste is dat we God niet kwijtraken: dat we vertrouwen op zijn liefde en leven
tot zijn eer.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: God is het belangrijkst

Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen dat een arme weduwe twee muntjes in de offerkist doet, terwijl anderen daar
grote re bedragen in stoppen (Lucas 21:1-4). Waarom doet ze dat? Omdat ze weet dat geld niet het belangrijkste is. Zij
houdt heel veel van God en gelooft dat Hij haar altijd zal helpen. Daarom wil ze God ook graag iets geven. Zelfs alles dat
ze heeft. Want God is het belangrijkst.

Vandaag bidden we tot God, dat Hij ons geeft wat we nodig hebben: eten, kleren, gezondheid. En voor wat Hij geeft bedan-
ken we Hem.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De schat gevonden

Richtlijnen: Kinderen kunnen heerlijk fantaseren over het vinden van een schat en wat ze daarmee kunnen doen. Een
goede inleiding voor de biddag. Waarschijnlijk geven ze ook een deel daarvan weg; dat is mooi en goed. Maar mooie din-
gen kunnen ook kapotgaan of gestolen worden. Dan heb je het niet meer en blijft er weinig over.

Zelfs vrienden en je gezondheid kun je kwijtraken. Denk maar aan ruzie, ziektes of ongelukken.

Jezus zegt: als je wat je hier hebt het belangrijkste vindt, als je daar iedere dag naar zoekt, vergeet je het belangrijkste.
Want als je gelooft weet je dat je een schat in de hemel kunt vinden. Je bent een kind van God, Hij zorgt voor je omdat Hij
van je houdt. En God kan nooit worden gestolen of verdwijnen. Ga dus naar Hem op zoek. Hij is de belangrijkste, Hij is
jouw schat.

Vandaag bidden we tot God, dat Hij ons geeft wat we nodig hebben: eten, kleren, gezondheid. En voor wat Hij geeft, veel of
weinig, bedanken we Hem.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Schat zoeken

Richtlijnen: Lees met de jongeren vs. 19 en 20. Zijn ze blij met een schat in de hemel? Kunnen ze zich daar iets bij voorstel-
len? Juist op biddag gaat het toch om de aardse dingen: eten, gezondheid, geld, uitgaan en vrienden. We bidden God of
Hij ons wil zegenen en gelukkig wil laten zijn. Deze verzen betekenen niet dat je daar niet om mag vragen aan Hem. Gods
liefde voor ons wordt ook in die gewone dingen zichtbaar.

Maar word je nu gelukkig als je veel hebt en belangrijk bent? Nee, dit alles kun je ook weer kwijtraken: het kan worden ge-
stolen of verdwijnen. De echte schat is God. Zijn liefde voor jou waardoor je in het licht kunt leven (vs.22-23) en niets liever
wilt dan dicht bij Hem leven. God zoek je, Hij is de schat die je graag wilt vinden.

Hoe kun je op Biddag goed bidden om schatten op aarde naar de Schat in de hemel?

Extra bijbelgedeelte: Lucas 21:1-4
(zie onderbouw)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Biddag: Bidden waarvoor?

Jaren geleden was deze dag in Nederland echt nog een Biddag voor gewas. Er werd op deze dag gebeden voor eten en
drinken. Bidden om voedsel. De mensen waren toentertijd voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Veel mensen hadden kleine boerderijtjes en verbouwden hun eigen voedsel. En de mensen, die geen boerderijtje hadden,
werkten vaak bij de boeren en hadden een eigen moestuin of om zodoende voor hun eigen eten te zorgen. Van hetgeen
verkocht werd, konden de boeren weer kleding kopen, hun gebouwen onderhouden, voer voor de dieren kopen e.d. Afhan-
kelijk van het weer, had men een goede opbrengst of een wat mindere opbrengst. Wanneer er dan een goede opbrengst
was, kon men zich iets meer veroorloven. Kon er bijvoorbeeld een stel kleren meer gekocht worden dan anders. Heel veel
kleding werd zelf gemaakt of vermaakt. Ook een dominee in een plattelandsgemeente kreeg het ene jaar bijvoorbeeld
meer geld dan een ander jaar. Kortom de mensen in vroeger jaren hadden veel en veel minder te besteden dan tegenwoor-
dig. Kleine boerderijtjes zijn er niet meer. In ieder geval zijn ze geen bron van inkomsten meer. Er komen steeds minder
mensen, die met weinig tevreden zijn.

De wereld van het ‘nooit genoeg’, het ‘steeds maar meer’ is helemaal ingeburgerd. Over de ‘economie van het genoeg’
hoor je niet meer.

In vroeger jaren was men tevreden met een klein beetje, liever iets dan niets.

Inmiddels is dat wel veranderd. Je hoort zo nu en dan opmerkingen: ‘Waarvoor moeten wij eigenlijk nog bidden’? Wij heb-
ben alles al. Ja, als je let op waarvoor in vroeger jaren gebeden werd, dan was dat echt bidden om voedsel, bidden voor je
eerste levensbehoeften, bidden om kleding. Het was namelijk geen automatisme dat je overvloedig kon eten en drinken, en
goed in de kleren zat.

Toentertijd wisten onze gelovige voorouders ook heel goed, wat echt belangrijk was.

Wij weten dat in feite ook. Goed om dat Bijbelgedeelte van Mattels 6: 19 — 23 dan ook maar weer een keer aandachtig te
lezen en te overdenken.

Bij het Bijbelgedeelte

Dit Bijbelgedeelte loopt in wezen uit op vers 33 van dit hoofdstuk 6, waar staat: Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Het komt er dus op neer dat het belangrijkste is Het
Brood voor het hart en dat is Jezus, het Hemelse brood. We hoeven ons dus niet zozeer druk te maken over ons aardse
brood en over onze aardse kleding. En ook verder geen schatten verzamelen hier op aarde. Het hebben van veel geld en
goederen, dat maakt mensen materialistisch en daardoor word je afgeleid van het echte belangrijke: De hemelse schat, het
hemelse brood.

Vandaag de dag hebben we net als toen in dat Bijbelgedeelte, te maken met dieven. Inbrekers zeggen we tegenwoordig.
Als je geen schatten hier op aarde hebt, hoef je ook niet zo bang te zijn voor inbrekers. En als je toch schatten hebt, dat
kan zomaar gebeuren door allerlei omstandigheden, zet je hart er dan niet op. Met andere woorden: Hecht er nauwelijks

of geen waarde aan, want je echte schatten bevinden zich in de hemel: God, de Vader, Die voor je zorgt van kindsbeen

af tot nu toe tot in eeuwigheid; God, de Zoon, die jou verlost heeft van de zonde en de dood; De Heilige Geest, die jou wil
troosten en wil sterken in je geloof.

Bidt daarom zo: Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als je dat doet, mag je geloven, dat je ogen als
de lampen van je lichaam helder blijven zien. Mogen zien wat echt belangrijk is. Het goede licht wordt dan door Het Licht,
Jezus, in jou ontstoken. Er om bidden dus dat je helder mag blijven zien wat belangrijk is. Bidden dus dat je hart alleen op
God gericht mag blijven. Dat is namelijk een schat die nooit door mot of roest zal verdwijnen. Die mag blijven bestaan tot in
eeuwigheid.

Het aardse brood, alles wat daarmee samenhangt en de nodige kleren, zullen je dan als het ware vanzelf gegeven worden.
Daar mogen we op vertrouwen.

Zo wordt het een gezegende biddag en een gezegend seizoen.

Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen

Vs.19  De waarschuwing om geen schatten op aarde te verzamelen, sluit aan bij de drie keer herhaalde waarschuwing
dat mensenloon misleidt (6:2,4,5,6,16,18). Van echt belang is Gods beloning.

Vs. 22v Met welk oog kijken we? Met een oog naar de schatten op aarde of met een oog naar de schatten in de hemel?
Ons lichaam wordt beheerst door onze manier van kijken.
De wereld om ons heen ligt in het duister van de zonde en is in de greep van de boze.
Van centrale betekenis is dat ons oog gericht blijft op de hemelse schatten. We moeten het licht niet van de
wereld om ons heen verwachten, maar ons oog oefenen en daarmee ook ons hele lichaam zich te richten op het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, m.a.w. ons oog en lichaam stellen in het Licht van het Hemelrijk en van-
uit dat Licht en door dat Licht leven.

v
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Enkele vragen

* Is het houden van een ‘Biddag voor gewas en arbeid’ (zo noemt men die dag tegenwoordig) belangrijk voor jou?

« Zou je misschien meer en ook andere biddagen of bidstonden moeten hebben?
Zo ja, waarvoor dan en waarom?

+ Je kunt toch ook op de zondagen in de kerk voor een heleboel dingen bidden en je kunt ook in gebedskringen of — groe-
pen bidden. Praat hier eens over door.

» Wat is voor jou belangrijk om voor te bidden? Juist ook op Biddag.

Auteur: DR (bewerking DW)

Liederen

Psalm149:1,2en 3

Gezang 351

Lied 162

Lied 704 (=Gezang 44 LvdK)
Zoek eerst het Koninkrijk van God Hemelhoog 88
Weet je waar 't hemels Koninkrijk op lijkt Hemelhoog 91
Weet je dat de lente komt? Hemelhoog 207
Hoor, de vogels zingen weer Hemelhoog 577
Voor alle goede gaven, Heer Hemelhoog 552
Auteur: PZ
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@ God is het belangrijkst

Wat zijn er veel mooie dingen op de wereld, mooi speel-
goed, mooie kleren, snoepjes en lieve dieren. Het is heel
leuk en goed om met speelgoed te spelen, om snoepjes
te eten en jouw lieve poes te aaien en te kroelen. Maar
weet je, de snoepjes zijn weg als je ze opgegeten hebt.
En het speelgoed kan stuk gaan.

In de Bijbel staat dat het nog belangrijker en beter is om
heel graag bij de Heer te willen zijn en naar Hem te luiste-
ren. Dan kun je pas echt gelukkig zijn, voor nu en altijd.
Eigenlijk lijkt iets moois op een schat. Belangrijk en mooi.
Die schat, dat is het mooiste wat je hebt en waar je altijd
aan denkt. En God zegt: ‘Denk aan Mij, luister naar Mij,
want ik zorg dat jij gelukkig bent, Ik geef je het beste, dat
is de mooiste schat’. Je wordt er helemaal blij van wan-
neer je daaraan denkt.

En hetzelfde is het met jouw mooie speelgoed. Als je dat
als allerliefste en mooiste schat hebt, kun je alleen daar-
aan denken. Waar word jij echt blij van? God blijft altijd,
we mogen voor altijd van Hem houden. Snoepjes worden
opgegeten en zijn daarna weg. Wat wil jij? Wat vind jij
belangrijk? In de Bijbel staat nog een verhaal over een
mevrouw die arm is en geen man meer heeft om voor
haar te zorgen:
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Jezus ziet dat een arme weduwe twee muntjes offert. Ze
stopt ze in de schatkist, een offerkist. Je zou ook kunnen
denken aan de collecte. Zij geeft al haar geld aan de col-
lecte. ‘Ik weet dat God mij altijd helpt en gelukkig maakt.
Mijn geld is niet het belangrijkste. Ik houd van God en
daarom geef ik heel graag mijn geld, zelfs alles wat ik
heb, aan God’, denkt de mevrouw.

Andere mensen doen veel meer geld in de kist. Maar
Jezus zegt: de andere mensen gaven veel geld, omdat ze
al veel geld hebben, maar deze arme vrouw heeft al haar
geld gegeven, zij weet Wie het belangrijkste is.

Vandaag bidden we tot God, dat Hij ons geeft wat we
nodig hebben: eten, kleren, gezondheid. En voor wat Hij
geeft bedanken we Hem. En we willen leren dat Hij het
belangrijkste in ons leven is.

Auteur: KvdG
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g De schat gevonden

Inleiding

Wat zou het mooi zijn, als ik een schat vind. Nee, mensen
gaan echt niet hun tuin omspitten en afgraven of er een
pot met munten ligt. Die kans is bijna nul. Maar er zijn wel
veel mensen die dromen van wat ze graag zouden willen
hebben. Kinderen en volwassenen?

Wie van jullie droomt wel eens over het krijgen van zo’n
schat? Noem eens een voorbeeld? Geld om een verre
reis te maken en interessante of mooie dingen te zien? Of
geld om mooie of meer spullen te kopen.

Misschien droom je ook om wat, gelukkiger te zijn. Er zijn
moeilijke dingen in je leven. Of je droomt om gezond te
zijn. Kinderen in Gaza denken waarschijnlijk: als het maar
vrede wordt en blijft en als er maar genoeg eten is. Kin-
deren in arme landen dromen ook van genoeg voedsel of
dat ze naar school kunnen.

Wat vinden jullie een prachtige schat voor jezelf? Wat
verandert er als je die schat hebt?

Trouwens, zou je die schat ook weer kwijt kunnen raken.
Word je er voorgoed gelukkig van?

Bijbelverhaal

Jezus weet waar mensen mee bezig zijn. Hij weet hoe
ze denken en heeft daar ook een mening over. Hij ziet bij
het rondtrekken met zijn leerlingen wel dat iedereen heel
druk is met het dagelijks leven. Er wordt lang gewerkt op
het land, want elke dag moet er eten zijn. En kleding.

Bij ons is dat trouwens ook zo. Eten, kleding en gezond-
heid, daar doe je je best voor. Dat kost vreselijk veel tijd
en energie. Het is fijn als dat lukt. En het is ook niet ver-
keerd. Genoeg hebben om van te leven en ook te kunnen
genieten. Over dat onderwerp praat de Here Jezus.

Hij weet ook dat mensen vaak meer willen dan wat
genoeg is. Rijk zijn en meer dan een ander hebben, daar
dromen mensen over. Dat extra willen mensen z6 graag
dat ze daar vaak aan denken; meer geld voor een leuker
leven, meer nieuwe kleren om zichzelf mooier of interes-
santer te maken, meer geld om een modernere telefoon
te kunnen kopen of méér op vakantie te gaan. Droom jij
daar ook van?

Jezus wil mensen op andere gedachten brengen. Hij wil
ze dichter bij Gods gedachten over een mooi leven bren-
gen. Daarom zegt Hij: ‘Misschien doe je elke dag je best
om te krijgen wat jij het liefst wilt. Maar |k zeg je: bedenk
dan, dat het ook anders kan lopen. Het lukt niet om je
droom te bereiken; word je dan boos of jaloers? Of je
hebt mooie spullen en ze gaan kapot of worden gestolen.
Dan heb je weer niets. Daarom zegt Jezus: ‘Verzamel
maar liever geen schatten hier op aarde. Ze kunnen
kwijtraken of bederven. Soms gaat een inbreker ermee
vandoor. Dan is al je inspanning voor niks. |k vertel jullie
dat je aandacht en tijd beter kunnen gaan naar dingen die
altijd blijven. Ik bedoel waardevolle dingen die te maken
hebben met God in de hemel. Die raak je niet kwijt en
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kunnen niet verdwijnen, omdat God erover waakt. Hij ver-
andert niet, blijft altijd vol liefde voor heel zijn schepping.
Hij vergeet nooit dat mensen zijn kinderen mogen zijn en
zorgt als een goede vader voor hen. Kind van God zijn,
dat is de belangrijkste schat van je leven.

Denk er daarom eens over na wat echt belangrijk voor jou
is. Wat helpt jou om te vertrouwen op je hemelse Vader?
En waar maak jij je dan minder druk om. Kijk, vrede hoort
daar zeker bij, en gezondheid ook. Als je die niet hebt
wordt het leven verdrietig. Maar zelfs dan kun je nog veel
van God krijgen en je een kind van God voelen? Omdat
Hij je toch veel goeds geeft en je troost en helpt. Maar
moet je verlangen naar steeds meer, terwijl we, vergele-
ken met veel andere kinderen, erg rijk zijn. We hoeven
ons over eten en kleding niet zoveel zorgen te maken. En
als er mensen zijn die dat wel moeten doen, die eigenlijk
te weinig verdienen om dat te kopen, kunnen andere
mensen vaak wel iets missen om hen te helpen.

Om daar eens over na te denken, daarvoor is de Biddag
bedoeld. We bidden eerbiedig tot God over alles dat we
om ons heen zien in onze omgeving en de wereld. En we
bedenken daarbij: God zelf is onze grootste schat. Hem
hebben we het meest nodig. Veel andere dingen zijn
mooi. We zijn er dankbaar voor, maar als we ze moeten
missen, jammer, maar helaas.

Gebed

‘Here Jezus, wij danken U dat we door de Bijbel goed
gaan nadenken. U moedigt ons aan om op een andere
manier naar dingen in ons leven te kijken. Dat vinden wij
niet makkelijk want we willen zo graag veel hebben. U
leert ons: ‘Maak je niet alleen druk voor wat je graag wilt
hebben of bereiken. Vergeet vooral niet om bij dat alles
aandacht te geven aan wat nodig is om kind van God te
zijn’. Dank U voor wat we elke dag van U krijgen; leven,
gezondheid en kracht om dingen te doen. Dank U voor
eten, kleren en elkaar. Leer ons daarmee tevreden te
zijn. Help ons daarbij te ontdekken dat leven dichtbij U
de grootste schat voor ons leven is. Die raken we nooit
kwijt. Uw woorden blijven in de Bijbel. We mogen U altijd
danken en om raad vragen. Wat is dat fijn.

Dank U daarvoor.

Amen.

Auteur: RvO
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Schat zoeken

Vandaag is het Biddag. Helemaal voluit: ‘Biddag voor
gewas en arbeid’. ‘En visserij, zeggen ze er achteraan in
Zeeland en op Urk. Waarom? Omdat je op biddag ging
bidden dat je werk in het komende seizoen zou worden
gezegend. En je werk, dat waarvan je moest leven, waar-
mee je je geld moest verdienen... In Zeeland en op Urk
was dat de visserij,

Biddag voor gewas en arbeid. Bidden om wat er komt.
Bidden of ons voedsel in het komende seizoen goed mag
groeien op het land. Bidden of ons werk gezegend wordt.
Je zou het heel makkelijk kunnen vertalen naar: bidden
om een goede oogst, die je goed kunt verkopen, en werk
dat goed verdient. Geld! Rijkdom! Een goed leven! Geluk!
Een goedgevulde schuur en een goedgevulde bankreke-
ning. Dat is het!

Lezen jullie mee met een klein stukje uit de bijbel?
‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en
roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen.
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot en roest
ze niet weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’

Hé, zal je zeggen, waarom lezen we dat nu vandaag?
Het gaat er vandaag toch net een keertje over, dat we
het goed hebben hier in ons alledaagse leven? Dat mag
toch? Moeten we het dan nu echt over roest, bederf en
diefstal hebben?

Ja, juist vandaag gaan we het daarover hebben. Want ja,
we bidden vandaag voor veel dingen van ons leven hier
en nu. En dat mag ook. Ook in het gebed dat Jezus ons
leerde, het ‘Onze Vader’, bidden we: ‘Geef ons vandaag
het brood dat wij nodig hebben.” Maar toch is het van-
daag niet het enige, en zéker niet het belangrijkste. En
dat lezen we juist in dit stukje uit de bijbel.

Dit stukje zegt: je kan nog zoveel spullen hebben. Mooie
kleding, bijvoorbeeld. Maar daar kunnen motten in
komen, die de gaten erin vreten. Dan is het niets meer
waard, en kun je het weggooien. Of mooie, kostbare spul-
len, of dure gereedschappen misschien, in Jezus' tijd. Ze
kunnen gaan roesten, hoe mooi zijn ze dan nog? Of hoe
bruikbaar? Kan je er dan nog mee pronken? Of verliest
het dan snel zijn waarde?

Geld dan? Of in onze tijd, crypto? Bederft niet, een
inbreker kan er niet aankomen, mooi, jouw schat is veilig!
O ja? Hoe vaak hoor je niet van oplichting via de bank?
Mensen die een bankrekening weten te hacken, en al
het geld wegsluizen? Of die crypto... van de één op de
andere dag kan het instorten en helemaal niets meer
waard zijn.

En wat nu, als jouw leven daarop is gebouwd? Als je 1ééft
voor die mooie kleding en spullen, en het gaat kapot, het
wordt lelijk? Als je helemaal vertrouwt op je goedgevulde
bankrekening, en je wordt het slachtoffer van oplichting?
Als jouw identiteit in jouw slimme cryptohandel ligt, en het
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stort in elkaar? Dan ben je alles kwijt waarvoor je leefde.
Je wereld stort in, je geluk is zoek, de bodem is onder je
leven weggeslagen, van je aanzien en je status is niets
over.

Hé bah... wat een sombere boodschap voor deze biddag.
Moet dat nu?

Néé, het hoeft niet! Want het kan ook anders! Dat hebben
we ook al gelezen. ‘Verzamel schatten in de hemel.’ Daar
zal er niets mee gebeuren. Geen slijtage, geen bederf,
geen diefstal. Niets van dat alles.

Maar hoe doe je dat nu, schatten verzamelen in de
hemel? En wat heb je er eigenlijk aan, als je er niet bij
kunt? Schatten verzamelen in de hemel, dat is natuurlijk
beeldspraak. God wil, dat Hij jouw belangrijkste, groot-
ste Schat is. Dat Hij jouw rijkdom is! Dat Hij is, waar het
in jouw leven om draait. Niet dat je al die mooie spullen
dicht bij je houdt, maar dat je dicht bij Hem wilt leven. Niet
dat je vertrouwt op de hoogte van je bankrekening, maar
dat je vertrouwt op zijn liefde en trouw.

Als je het licht in jezelf zoekt, in je spullen, je werk, je rijk-
dom, je geluk, dan kun je dat licht kwijtraken. Wat wordt
het dan donker in je leven.

Maar als je licht in Jezus is, in zijn liefde en aanwezigheid
in jouw leven, blijft het voor altijd licht!

Zullen we daar — ook — voor bidden op deze biddag?
God, geef ons alstublieft alles wat we nodig hebben voor
ons leven hier vandaag en morgen. Geeft U dat we geen
honger hoeven te lijden, dat we niet in armoede hoeven
te leven. Maar geeft U ons vooral, dat het altijd licht blijft
in ons leven. Door uw licht. Doordat U er bent. Dan zijn
we écht gelukkig!

Auteur: MvdB
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