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Thema: Leugens en de waarheid

Doel
De kinderen ontdekken dat Jezus in de steek wordt gelaten door de hoogste Joodse godsdienstige leiders.

Toelichting
Jezus moet verschijnen voor het Sanhedrin. Je mag verwachten dat de leden serieus luisteren naar zijn uitleg van de 
Schriften. Dat zij werkelijk nadenken of Jezus de Messias kan zijn, zoals Hij beweert. Ze hebben zijn woorden gehoord en 
gezien wat Hij deed. De hogepriester, Schriftgeleerden en oudsten geloven Hem niet en erkennen Hem niet als Messias. 
Jezus noemt zich Gods Zoon en lastert dus de HEER. Dat is een zonde waarop de doodstraf staat. Zij die zichzelf dé ken-
ners van Schriften vinden, maken dat niet waar. Jezus wordt niet verdedigd door de leiders van Gods volk. Dat maakt zijn 
lijden zwaar. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Leugens
Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen wat in deze geschiedenis gebeurt. De leden van het Sanhedrin willen hun zin te 
krijgen. Jezus mag niet op het Paasfeest in Jeruzalem over God vertellen. Ze geloven niet in Hem en dus moet Hij gedood 
worden. Allerlei mensen vertellen leugens over Jezus. Wat erg! Maar ze zeggen allemaal iets anders. Dan vraagt de hoge-
priester Jezus zelf of Hij de Messias is. Jezus antwoordt met de waarheid: Ja. De godsdienstige leiders zijn tevreden; ze 
genieten dat hun leugens hebben gewerkt en ze Jezus kunnen straffen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Alles wordt verdraaid 
Richtlijnen: Kinderen weten wat liegen is. Waarom doe je dat? (eigen voordeel, ergens onderuit komen). Soms kun je de 
waarheid een beetje verdraaien, maar soms ook zeg je precies het tegenovergestelde, iets wat echt niet klopt.
Door het Sanhedrin worden grove leugens gebruikt. Ze verdraaien de waarheid. Ze kennen de Schriften, maar willen niet 
geloven dat die over deze Jezus gaan. Ook allerlei valse getuigen komen aan het woord en maken Jezus zwart. Maar er 
zijn er geen twee die hetzelfde zeggen. Daar kunnen de Joodse leiders niets mee. Dan vragen ze Jezus zelf of Hij de Mes-
sias, de Zoon van God is. Als Jezus ja zegt, vinden ze dat Hij God heeft gelasterd. Daarom moet Hij sterven. Het Sanhe-
drin zou voor Jezus op moeten komen met de profetieën in de hand, maar veroordeelt Hem daarop. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wie lastert God nu?
Richtlijnen: Het Sanhedrin beweert dat Jezus God lastert, dat Hij dingen over God zegt die niet kloppen. Jezus wordt be-
schuldigd. Hij is niet de Messias, dat kan nooit waar wezen. De Messias zien ze niet in Hem. De Schriften maken duidelijk 
dat Jezus gelijk heeft, maar de priesters proberen met valse getuigenissen de waarheid weg te drukken. De woorden van 
God worden verdraaid. Dat is nu godslastering. Jezus zelf zegt de waarheid: Hij zegt eerlijk dat Hij de Redder van God is, 
als Hem dat wordt gevraagd. Hij komt op voor Gods naam.
Wij kunnen zo praten en doen dat wij Gods naam in een kwaad daglicht stellen of dat anderen door ons verder van God af 
komen te staan en Hem niet eren? We bezorgen God een slechte naam. Vraag aan de jongeren hoe wij kunnen opkomen 
voor de waarheid? Is dat moeilijk? Waardoor komt dat? 
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Achtergrondinformatie

Wat voorafging: Jezus en zijn twaalf discipelen hebben het laatste avondmaal gegeten. De twaalf zijn geschrokken. Hij had 
het over verraad, over zijn eigen vlees, wijn als bloed, en tenslotte over Hem in de steek laten. Met de twaalf gaat Hij naar 
Getsemané, een beslotener, intiemer plek dan de Olijfberg. Daar wordt Hij verraden en gevangengenomen. 
Steeds merk je dat het Jezus niet overkomt, maar dat Hij weet wat er gebeurt, en ervoor kiest zich daaraan over te geven. 
De kennis van wat er gebeurt put Hij uit Gods Woord. Hij is er zich zeer van bewust dat die nu in vervulling gaat.

Jezus is in de steek gelaten door zijn discipelen (bij het bidden in Getsemané), en zelfs verraden door een van hen. In ons 
gedeelte wordt Hij veroordeeld door de leiders van zijn eigen volk. In Hs 27 door de leiders van de niet-Joodse wereld. 
Vriend, volk en vijand: vertegenwoordigers van de hele mensheid dragen verantwoordelijkheid voor zijn sterven.

Maar waarom? Wat hebben de hogepriester, Schriftgeleerden en oudsten om Hem, liefst wettelijk, te veroordelen? Eerst 
(58) proberen ze het met valse (omgekochte?) getuigen. Fijn detail van Matteüs: hij heeft het hier over de ‘hogepriesters’ in 
meervoud. Het scheelt maar een letter, maar zo laat Matteüs weten dat de vergadering voor Gods Wet niet geldig is. Want 
in de Joodse Wet is er steeds één hogepriester, een nakomeling van Aäron. Maar nu is het de Romeinse bezetter die over 
de benoeming van hogepriesters gaat. Juist om het gezag van de erfelijke lijn te doorbreken, en het gezag in de ogen van 
het volk te ondermijnen. Soms waren het er zelfs twee. Maar hier is wellicht de Romeins benoemde hogepriester bedoeld 
plus de ‘echte’ erfelijke hogepriester. 
Blijkbaar waren er genoeg getuigen te vinden die Jezus wilden beschuldigen. Maar hoe graag ze ook wilden, ze konden er 
blijkbaar geen twee (Deut. 19:15) vinden die een juridische grond voor een doodsvonnis gaven. 
Proberen. Veel valse getuigen. Zo diep zit de haat, de wens Jezus te doden. Jezus, we willen, nee, we zullen, reden vinden 
U te laten doden! Maar hoe graag ze ook willen, ze kunnen geen grond vinden. Hoor je wat dat eigenlijk zegt? We weten 
dat er geen grond is. Zelfs als we erover laten liegen kunnen we U niet veroordelen. 
Dan (60) vinden ze twee getuigen die blijkbaar de tempelreiniging (Joh. 2:19) hadden meegemaakt. Want toen had Jezus 
de tempel als beeldspraak voor zijn eigen lichaam en leven gebruikt. ‘Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, 
en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’’ 
De getuigen verdraaien Jezus’ woorden wel: Hij had niet gezegd: Ik breek deze tempel af, maar ‘Doe maar, breek maar 
af. Ik zal hem opbouwen.’ Onder ede liegen in de rechtbank. Iets met het negende gebod… Vreemd genoeg volgt er geen 
uitspraak over deze aanklacht. Het is wel aanleiding voor de hogepriester om onder bezwering een antwoord van Jezus te 
vragen op de grote vraag: Bent u de Messias, de Zoon van God? 
Nu komt de aap uit de mouw. Dit is dus waar ze aanstoot aan nemen. Dat ze aanvoelen dat wat Jezus zegt en doet (ook in 
Joh 2) alleen te verklaren is als Hij de Messias is. En dat ze dat niet willen geloven. Tegelijk is het de hogepriester zelf die 
die conclusie trekt. Je merkt dat hij eigenlijk weet dat het waar is. Een belijdenis. Maar dan een belijdenis van geloof en 
afwijzing tegelijk.
Wat zeg je over Mij? Eigenlijk dat je weet wie Ik ben. De Messias, Zoon van God. 

Jezus geeft nu voor het eerst wel antwoord. Vanwege de bezwering? Of omdat nu pas de kern van de zaak op tafel ligt? 
Maar zijn antwoord legt de conclusie terug bij de hogepriester: Niet Ik, maar u zegt het. Maar nu u dat toch gezegd heb wil 
Ik me richten tot alle anderen hier: Nu is het voorbij. Voortaan vind je de Messias niet meer hier (beneden), maar naast de 
Machtige op de troon in de hemel. Dat betekent: Jezus is jarenlang aanspreekbaar, bereikbaar, menselijk en kwetsbaar 
geweest. ‘Zoekt de Here ten tijde dat Hij zich laat vinden.’ Die tijd, die gelegenheid, is nu voorbij. Nu is het troon, macht, en 
wederkomst. 

Nu heeft de hogepriester wat hij hebben wilde voor een veroordeling: Wie zegt bij God in de hemel op de troon te gaan 
zitten, die claimt aan God gelijk en gelijkwaardig te zijn. Dat is, vanuit ons (zondige) mensen gezien heiligschennis en gods-
lastering. Niet eerder heeft iemand zo vrolijk en dankbaar zijn kleren in ‘rouw’ gescheurd als deze hogepriester. ‘Waar heb-
ben we nog getuigen voor nodig?’ ‘Wat denken jullie?’ Het was zoeken, het was ongemakkelijk. Nu zijn retorische vragen 
genoeg. Nergens voor nodig, die getuigen. Schuldig, de doodstraf, natuurlijk!

Wat zeggen ze nu over Jezus? Hoon en spot. We hebben je gevangen op je eigen woorden! Profeteer maar eens wie je 
geslagen heeft! 
Wel… dat had Jezus dus gedaan. Jaren eerder, datzelfde Joh 2:19: Doe maar. Dood me maar. Jullie zullen dat doen. En 
als je het gedaan hebt, zal Ik deze tempel (mijn lichaam) na drie dagen weer opbouwen (de dood overwinnen).

De leiders van het Joodse volk zeiden over Hem: Eigenlijk weten we dat U de Messias bent. Maar precies dat willen we niet 
horen. Als we U erom doden dooft dat geluid wel uit.
En jij? Wat zeg jij over Hem?

Auteur: KS
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Liederen

Psalm 22: 1 en 12
Gezang 212: 1, 2 en 3
Lied 558 				    (=Gezang 178 LvdK)
Jezus is…				    Hemelhoog 348
Leeuw van Juda, Lam van God 		  R en L. Vermeulen Ezelsoren OK4kids  Chr. Kinderboekenweek
Alzo lief had God de wereld 		  Hemelhoog 104
Diep, diep, diep als de zee 		  Hemelhoog 327
Jezus, ik wil U bedanken 			   Op Toonhoogte 431
Weet je dat de lente komt?  		  Hemelhoog 207
Waarom bleef U zo stil 			   Hemelhoog 205

Auteur: PZ
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‘Wat gaan ze doen? Ik moet het zien.’ Petrus volgt de sol-
daten die Jezus hebben gevangen, zij nemen Hem mee 
naar hogepriester Kajafas.  
‘Hoe gaat dit aflopen?’ Jezus wordt voor de rechtbank 
gebracht. ‘Wat heeft Hij verkeerd gedaan?’, vragen de 
mannen aan elkaar. Ze proberen iets te verzinnen, maar 
het klopt allemaal niet. Ze liegen. De mensen van de 
rechtbank willen niet dat Jezus over God vertelt. Ze ge-
loven niet in Hem en daarom mag er in Jeruzalem op het 
Paasfeest niets gezegd worden. Ze willen niet horen dat 
Jezus de Zoon van God is. 
Hoe lang ze ook praten en verzinnen, de mannen kun-
nen niets vinden dat eerlijk is. Jezus heeft niets verkeerd 
gedaan. 

Petrus zit bij de andere mensen. Zou hij het erg vinden 
voor Jezus? Weet Petrus wél dat Jezus goed en eerlijk 
is? Petrus wil wel weten wat er gaat gebeuren. Hij kijkt en 
luistert erg goed. 
Het liegen over Jezus gaat maar door. Zouden ze echt 
wat kunnen vinden om Jezus de schuld te geven? En 
straf te geven? 
Dan komen er twee mannen binnen, zij weten het zeker: 
‘Jezus heeft gezegd dat hij de tempel van God kan 
afbreken en dat Hij de tempel in drie dagen weer op kan 
bouwen, dat is echt spotten met God!’ Jezus blijft stil. 
Hogepriester Kajafas vraagt aan Jezus: ‘Waarom zegt U 
niets?’  ‘Nog een keer vraag ik aan U: bent U Jezus, de 
Zoon van God?’ En dan zegt Jezus: ‘U zegt het. Ik zeg 
dat ik bij mijn Vader God zal zitten.’ 
Even is iedereen stil, dan zegt Kajafas: ‘Nu weet ik zeker 
dat U spot met God’, en hij scheurt zijn kleren. ‘Wat 
denken jullie, wat moet er met deze man gebeuren?’ ‘Hij 
moet sterven, Hij verdient straf!’ schreeuwen de mensen 
bij de rechtbank. Ze beginnen met spugen en slaan. 
Jezus wordt zelfs in zijn gezicht geslagen. Ze spotten met 
Hem. ‘Jezus, vertel eens, wie heeft U geslagen? U weet 
dat vast als U de Zoon van God bent’. 

Jezus blijft stil. Hij weet natuurlijk wie Hem heeft gesla-
gen. En de mensen die bij Hem staan? Weten zij wie Hij 
is? Ze weten wel wie Hij is, maar dat willen ze echt niet 
geloven. Jezus krijgt straf, het liegen heeft gewerkt. Wat 
erg. 

Auteur: KvdG
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Inleiding
Jij weet wat liegen is, en waarschijnlijk lieg jij ook wel 
eens. Je vertelt een leugen omdat je ergens geen zin in 
hebt, of je vertelt een leugentje om een straf te ontlopen. 
Soms ligt je leugentje heel dicht bij de waarheid, maar 
toch klopt er iets niet. Maar soms zeg je iets wat hele-
maal het tegenovergestelde is, iets dat echt niet klopt.
Vorige week hoorden we over de vrouw die olie over het 
hoofd van de Here Jezus goot en van Judas die de keus 
heeft gemaakt om Jezus te verraden. Dat is ook gebeurt. 
Jezus is door soldaten gevangengenomen in de tuin Get-
semané. Judas heeft Hem daar verraden door Hem een 
kus te geven. De soldaten hebben Hem meegenomen 
naar het huis van hogepriester Kajafas.

Bijbelvertelling
Buiten is het donker, het is nacht. In het huis van hoge-
priester Kajafas brandt er veel licht. Het is druk in het 
huis. Overal staan soldaten en lopen dienstmeisjes rond 
met kannen wijn. In de grote zaal lopen schriftgeleerden 
en oudsten wat heen en weer. In het midden van de zaal 
staat de man die net gevangengenomen is. Eindelijk 
is het gelukt! Ze hebben die Jezus gevangen kunnen 
nemen! En voorlopig is er nog niemand in de stad die 
het weet. Deze nacht moeten ze Hem beschuldigen en 
morgenochtend vroeg moet Pilatus Hem dan veroor-
delen. Nu moeten ze op zoek naar iets waaraan Jezus 
schuldig is. Iets waardoor Pilatus zal zeggen: ‘Dat is iets 
heel ernstigs, daarvoor moet deze man de zwaarste straf 
krijgen die er is.’ Maar ja, wat heeft Jezus fout gedaan? 
Een aantal mannen staat zachtjes met elkaar te overleg-
gen. Ze zeggen tegen elkaar: ‘Het gaat ons vast lukken. 
Er moet toch wel iemand zijn die iets heeft gehoord of 
gezien van Jezus dat niet klopt? Iets dat Hij helemaal fout 
heeft gedaan?’ 

Er komt nog iemand het huis van de hogepriester binnen-
lopen. Het is Petrus, een van de volgelingen van Jezus. 
Hij was deze avond bij Jezus in de tuin toen plotseling 
een troep soldaten de tuin in kwam. Petrus zag dat uit de 
groep soldaten Judas naar voren stapte. Petrus kon zijn 
ogen niet geloven! Judas stapte naar voren, liep recht 
op Jezus af en gaf Hem een kus op zijn wang. En toen 
werd Hij gevangengenomen. Het was een akelig moment! 
Petrus voelt even aan het kleine zwaard dat hij altijd bij 
zich heeft. Hij had het zwaard snel tevoorschijn getrokken 
en ermee rondgezwaaid. Daarbij raakte hij een soldaat bij 
zijn oor. Jezus had gezegd: ‘Doe je zwaard weg, Petrus.’ 
En toen heeft hij het oor van de soldaat genezen. Petrus 
wilde wegrennen, maar koos er toch voor om de stoet 
met soldaten en Jezus in het midden vanaf een afstandje 
te volgen. En nu weet hij dus waar ze zijn vriend Jezus 
naartoe hebben gebracht. Petrus zoekt een plekje om 
te zitten bij een vuurtje zodat hij een beetje kan opwar-
men. Vanaf zijn plekje kan hij de zaal inkijken waar Jezus 
tussen de priesters en schriftgeleerden staat. Wat zal 
daarbinnen gezegd worden?

Langzaam wordt het stil in de zaal van hogepriester 
Kajafas. Alle priesters zoeken een plekje om te zitten 
of te staan zodat ze goed kunnen zien en horen wat er 
allemaal gezegd wordt. Jezus staat in het midden van 
de zaal. Alle ogen zijn op Hem gericht. ‘Wie heeft iets te 
zeggen over wat deze man verkeerd heeft gedaan?’ De 
stem van de hogepriester klinkt luid door de zaal. Het 
blijft even stil en dan stapt een man naar voren. Hij begint 
te vertellen wat Jezus verkeerd heeft gedaan. Een paar 
priesters kijken hem hoofdschuddend aan. Het klinkt heel 
duidelijk als iets dat deze man verzonnen heeft, daarvoor 
krijgt Jezus geen straf van Pilatus. Nee, er is iets ergers 
nodig én ook iets dat klinkt alsof het echt waar is en geen 
leugen. Steeds weer stapt iemand naar voren om iets 
over Jezus te vertellen. Maar niemand vertelt iets waar-
door Jezus veroordeeld zou kunnen worden. Zachtjes 
fluitsteren een paar mannen met elkaar. ‘Zal ik dit vertel-
len? Ik weet niet of het ernstig genoeg is, maar ik kan 
het in ieder geval proberen?’ ‘Ja, doe het maar,’ zegt een 
ander. En dan stappen er twee mannen naar voren. ‘Wij 
hebben Hem het volgende horen zeggen. Jezus zei: ‘Ik 
kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer 
opbouwen.’ Misschien kunnen we daar iets mee?’ Hoge-
priester Kajafas staat op van zijn stoel en loopt langzaam 
naar Jezus toe. De hele tijd blijft hij Jezus aankijken. Als 
hij vlak voor de Here Jezus staat, zegt hij: ‘Heeft U hier 
niets op te zeggen? Waarom blijft U stil? U kunt toch 
reageren op wat deze mannen over U zeggen?’ Maar de 
Here Jezus zegt niets, zwijgend kijkt hij Kajafas aan. 
Dan zegt Kajafas: ‘Bent U de Messias, de Zoon van 
God?’ De priesters en schriftgeleerden houden hun adem 
in. Dit is een belangrijk moment, dat voelt iedereen. Nu 
geeft Jezus wel antwoord. Hij zegt: ‘U zegt het.’ Dan kijkt 
Jezus de zaal rond en spreekt Hij verder: ‘Tegen jullie al-
lemaal, tegen iedereen die hier vanavond is, zeg ik ‘vanaf 
nu zullen jullie Mij zien zitten aan de rechterkant van God. 
En jullie zullen Mij uit de hemel zien terugkomen op de 
wolken. Ik ben de Mensenzoon.’

Hogepriester Kajafas kijkt Jezus aan. Dan roept hij: ‘Deze 
man beledigt onze God. Hebben jullie het ook allemaal 
goed gehoord? Dit is genoeg om Hem te veroordelen.’ 
Dan pakt Kajafas zijn mantel stevig vast en scheurt hem 
doormidden. De andere priesters en schriftgeleerden kij-
ken geschokt naar de hogepriester. Kajafas kijkt de zaal 
rond en roept: ‘Wat vinden jullie? Is deze man schuldig of 
niet?’ ‘Schuldig!’, roept iemand en een ander roept vanuit 
een andere kant van de zaal: ‘Deze man is schuldig!’. ‘Ja, 
Hij is schuldig, Hij moet gedood worden!’ Het geluid van 
de stemmen wordt steeds luider. Ook Petrus hoort wat 
er geroepen wordt. Hij weet dat het dat dit niet goed gaat 
aflopen voor zijn goede vriend Jezus.

Een paar priesters stappen naar voren en komen dichtbij 
Jezus staan. Ze spugen Hem in zijn gezicht. Anderen 
komen ook dichterbij en doen hetzelfde. Andere mannen 
heffen hun hand omhoog en slaan Jezus. Sommigen 

Alles wordt verdraaid



staan rondom Hem en roepen: ‘Haha, Messias hè? Zeg 
dan eens: wie gaat jou nu slaan? Haha!’

Daar staat Jezus, helemaal alleen tussen deze mannen 
van de tempel. Hij is verlaten door zijn vrienden, verraden 
door Judas en de mannen in deze zaal vertellen niet de 
waarheid, zodat ze Hem gevangen kunnen houden en bij 
Pilatus kunnen brengen. Jezus laat zijn hoofd naar bene-
den zakken en wacht op wat er komen gaat.

Gebed
	 Heer, wij hoorden over leugens en bedrog in het 

verhaal. 
	 Ook wij maken verkeerde keuzes en vertellen soms niet 

de waarheid maar kiezen voor een leugen. 
	 Wilt U ons helpen om te kiezen voor het goede, om te 

kiezen om de waarheid te vertellen. Ook als dat soms 
heel lastig is. Amen.

Auteur: JvdM
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Jezus is gevangengenomen. Het verraad door Judas 
heeft succes gehad. Judas heeft de soldaten naar Jezus 
toe geleid en Hem aangewezen als degene die ze moe-
ten hebben. Zijn leerlingen zijn gevlucht, en Hij is alleen 
overgebleven. De soldaten brengen Jezus naar hun op-
drachtgever, naar de hogepriester Kajafas. Daar hebben 
zich ook de schriftgeleerden en de oudsten, de leiders 
van de Joodse kerk, verzameld. 
Nu willen ze nog maar één ding. Die Jezus, aan wie ze 
zo’n hartgrondige hekel hebben is nu in hun macht. Nu 
moeten ze de klus afmaken. Hij moet dood. Maar dat gaat 
natuurlijk niet zomaar. Zij zijn ‘nette mensen’. Het moet op 
zijn minst lijken alsof er een rechtvaardige rechtszitting 
heeft plaatsgevonden. Alsof het terecht is dat Jezus de 
doodstraf krijgt. 
En die Joodse leiders, die leraren van de kerk in Jeru-
zalem, die de mensen over Gods liefde en recht zouden 
moeten leren, die kijken niet op een leugentje meer of 
minder. De ene na de andere getuige laten ze oproepen, 
allemaal vals. Maar al die leugens zijn niet goed genoeg 
om Jezus te kunnen veroordelen. 

Dan komen er twee, die zeggen: ‘Deze man heeft gezegd 
dat hij Gods tempel kan afbreken, en in drie dagen weer 
kan opbouwen.’ Hé, hoor je dat? Dat klopt, wat deze 
mannen zeggen. Het is geen leugen. Zij spreken de 
waarheid. Dit heeft Jezus gezegd. Maar Hij bedoelde het 
niet letterlijk. Hij gebruikte het als een voorbeeld voor zijn 
dood en opstanding. ‘In drie dagen zal Gods tempel, mijn 
leven, weer zijn opgebouwd.’
Wat zal Jezus gedacht hebben? Hij zegt niets. Zoals hij 
al die tijd ook niets heeft gezegd, toen al die leugens 
tegen Hem werden ingebracht. De hogepriester staat op. 
‘Waarom antwoordt U niet?’ Als Jezus nog niets zegt, 
stelt de hogepriester Hem zelf een vraag. ‘Zeg ons, of u 
de Messias bent, de Zoon van God.’ 
Dan spreekt Jezus. ‘U zegt het.’ Jezus zegt nog meer: 
‘Vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de 
rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de 
wolken van de hemel.’ Jezus zegt hier over zichzelf, dat 
Hij aan Gods rechterhand zal zitten, en dat Hij zal terug-
komen op de wolken.
 
Dan is de maat vol voor de hogepriester. Jezelf Gods 
Zoon noemen? Zeggen, dat je aan zijn rechterhand zult 
zitten? Dit is pure godslastering! Dit gaat zo ver, hier staat 
de doodstraf op! ‘Jullie hebben het allemaal gehoord!’, 
roept hij uit. En iedereen die er omheen staat, roept: ‘Hij 
verdient de doodstraf!’

Zien jullie wat hier gebeurt? Op het moment dat Jezus 
spreekt, het moment dat Jezus de wáárheid spreekt, 
barst de bom. Al die leugens die eraan voorafgingen 
brachten niets teweeg. Maar de waarheid… Góds 
waarheid… dát is niet wat de mensen willen horen. 
Godslastering…
Al die Joodse godsdienstleraars, zij zouden als geen 

ander de profeten moeten kennen. Zij zouden moeten 
herkennen, dat wat de profeten hebben voorspeld nu 
waarheid wordt in Jezus. Ze kenden het Oude Testament 
uit hun hoofd. Ze zouden moeten herkennen dat de Mes-
sias, de Redder, hier voor hen staat. Ze zouden de men-
sen de weg moeten wijzen naar Jezus. Kijk, dit is Hem, 
dit is degene die God gegeven heeft om ons te redden. 
Maar niets daarvan. In plaats van God groot te maken en 
het volk de weg naar redding te wijzen, willen ze het niet 
zien, niet herkennen. En al helemaal niet uit zijn eigen 
mond horen. Godslastering…
Maar eigenlijk… als je eens goed nadenkt… Deze men-
sen wisten als geen ander, wat er allemaal was voorspeld 
over de Redder, de Messias. En nu, nu Hij voor hen staat 
en zich klip en klaar aan hen bekend maakt, noemen ze 
dat… Godslastering. Ze maken Jezus, Gods Zoon, uit 
voor leugenaar. Wie lastert nu eigenlijk God? 

In onze tijd komt er veel op je af. Via het scherm van je 
mobieltje kun je zóveel informatie krijgen. Via allerlei ka-
nalen word je bestookt met meningen, met gebeurtenis-
sen en met verhalen. Weet jij eigenlijk nog wat waarheid 
is, en wat leugens zijn? In de digitale wereld is het nau-
welijks meer van elkaar te onderscheiden. Je hebt ‘fake 
news’, waarbij heel bewust leugens als waarheid worden 
gebracht. Maar je kunt ook zomaar in een ‘bubbel’ terecht 
komen, waarin je sommige dingen zo vaak hoort en ziet, 
dat je vanzelf gaat geloven dat het waarheid is. Heel 
ongemerkt ga je aannemen dat dat wat je hoort en ziet, 
ook klopt. 
En wat nu, als dat over God gaat? Als je steeds van 
anderen hoort: ‘Ach joh, het zijn mooie verhalen hoor, 
en een interessant boek, die bijbel, maar je gelooft het 
toch allemaal niet écht?’ Of als mensen van jou zeggen: 
‘Jij bent zó’n lieverd. Altijd vriendelijk, altijd behulpzaam, 
hoezo ‘zonde’? Je gelooft toch niet echt dat je stervende 
Jezus nodig hebt om gered te worden? Jij doet zoveel 
goeds, komt wel goed met jou!’
Wat dan? Wat zeg jij dan over God, over Jezus? Durf je 
vast te houden aan wat je in de Bijbel over Hem leest, en 
wat je steeds over Hem hebt geleerd? Of doe je hetzelfde 
als wat zijn leerlingen deden toen het spannend werd? 
Vlucht je van Hem weg, of zeg je zelfs, zoals Petrus even 
later: ‘Ach joh, waar heb je het over, ik ken Hem niet!’
Met leugens probeerden de Joden Jezus te veroordelen. 
Uiteindelijk werd Hij veroordeeld vanwege de waarheid. 
‘U zegt het. Ik ben de Redder, ik ben Gods Zoon.’
Hou vast aan die waarheid. Jezus, Gods Zoon, jouw 
Redder! 
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