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Thema: Liefde voor Jezus

Doel
De kinderen leren dat er mensen zijn die Jezus haten en mensen die hun grote liefde voor Hem tonen. 

Toelichting
Jezus is duidelijk: tijdens Pesach zal Ik worden gedood. Jezus’ vijanden zijn bezig deze afrekening te organiseren. Van-
wege Jezus’ populariteit moet dat alles in het geheim gebeuren. Een vrouw komt op dat moment openlijk uit voor haar 
liefde voor Jezus. Ze zalft Hem met kostbare olie. Haar liefde staat tegenover de haat van de Joodse leiders. Judas trekt 
zijn conclusie: Als Jezus dit goedvindt kan Hij de Messias nooit zijn. Hij besluit de hogepriesters en oudsten te helpen zijn 
Meester gevangen te nemen. De leerling wordt een vijand; zijn liefde slaat om in haat.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Schriftgeleerden en een vrouw
Richtlijnen: Als inleiding zou je met de kinderen over tegenstellingen kunnen praten: mooi-lelijk, hard-zacht, enz. 
We vertellen hun over de liefde van de vrouw. Zij geeft het beste dat ze heeft aan Jezus. Wat fijn is dat, nu de Farizeeën en 
Schriftgeleerden Hem haten. Judas vindt dat met het geld voor de olie beter arme mensen geholpen hadden kunnen wor-
den. Hij is leerling van Jezus, maar besluit Hem te verraden. Hij geeft het slechtste dat hij heeft aan Jezus. Haat en liefde 
op weg naar Goede Vrijdag. Wat een tegenstelling!
 
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Vrienden en vijanden
Richtlijnen: Er zijn vrienden en vijanden van Jezus. De vrouw die Jezus zalft met kostbare olie houdt echt van Hem. Dat 
Hij haar Redder is mag iedereen zien. De Schriftgeleerden en priesters haten Jezus; ze willen Hem gevangennemen en 
doden. Maar een vriend kan ook in een vijand veranderen. Dat zien we bij Judas. Hij vindt dat Jezus het dure geschenk van 
de vrouw niet mag aannemen, maar aan de armen had moeten geven. Jezus kan niet Gods Zoon zijn. Daarom helpt Judas 
de priesters. Liefde en haat kunnen dichtbij elkaar liggen.
Hoe laat jij zien dat je van Jezus houdt? 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wat vind jij van Jezus?
Richtlijnen: Een vrouw loopt zomaar binnen in het huis van Simon om Jezus te zalven. Iedereen mag weten dat hij heel 
veel voor haar betekent. Jezus waardeert dat; ze hoeft zich voor haar liefde niet te schamen. Maar juist door dit gebaar 
knapt er iets bij Judas. Zijn liefde slaat om in haat. Jezus kan de Messias niet zijn; anders had Hij dit kostbare geschenk 
niet aanvaard, maar tegen de verspilling geprotesteerd. Judas’ principes gaan boven zijn liefde.
Jezus roept tegengestelde reacties op bij mensen om Hem heen: liefde en haat. Wat waardeer jij in Jezus? En wat staat jou 
in Hem tegen? Wat vind jij van Hem? En hoe toon je dat?

Extra Bijbelgedeelte: Johannes 3:1-2 en 19:39
(Nicodemus gaat ’s nachts naar Jezus, omdat hij Hem niet begrijpt en twijfelt aan Jezus’ woorden en daden; na Jezus’ 
sterven reageert hij als vriend; hij helpt mee Jezus te begraven.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Jezus spreekt openlijk en heel duidelijk over zijn dood, nog twee dagen! Behalve Jezus weten ook anderen dat Hij gedood 
zal (of zelfs: moet) worden: de Joodse Raad onder leiding van Kajafas, een vrouw met kostbare olie en Judas. Of Jezus’ 
woorden over zijn sterven echt zijn doorgedrongen tot de andere leerlingen is nog maar de vraag. 

Vers voor vers
Vs. 1	 Matteüs sluit hier de toespraak van Jezus over de toekomst af. Het was zijn laatste grote toespraak. Matteüs heeft 

een serie van vijf toespraken opgeschreven in zijn boek: 5:1-7:28; 10:1-11:1; 13:1-53; 18:1-19:1 en 21:23 t/m 25:46. 
Vs. 2	 Nog twee dagen en dan zal Ik (de Mensenzoon) uitgeleverd en uiteindelijk gekruisigd worden. Uitgeleverd? Aan 

wie, door wie?
Vs. 3vv	 Een aantal leden van het Sanhedrin (de Joodse Raad van leiders) vergaderen in het huis van hogepriester Kaja-

fas, hoogst waarschijnlijk in zijn woning die behoorde tot het tempelcomplex. 
	 Hun plan is: Jezus moet sterven, maar niet op het Pesachfeest. En we kunnen Hem natuurlijk niet op het tempel-

plein gevangennemen, daar zijn veel te veel mensen die Hem vereren. Die zouden in opstand kunnen komen. 
Dan zou hun eigen positie gevaar lopen, want Romeinse soldaten keken vanuit de burcht Antonia neer op het 
tempelplein en zouden direct ingrijpen. 

Vs. 6-vv	 Ondertussen is Jezus in Betanië (een dorpje aan de oostkant van Jeruzalem) in het huis van Simon, die ooit 
genezen was door Jezus. Tijdens de maaltijd komt er een onbekende vrouw naar Jezus toe, die kostbare, geurige 
olie over Jezus’ hoofd uitgiet uit een albasten kruikje. Albast is een licht gekleurd marmer. Wat een verspilling roe-
pen de leerlingen, maar Jezus wijst hen terecht. Deze vrouw heeft intuïtief begrepen dat Jezus zou gaan sterven, 
ook al had ze Jezus’ woorden (vs. 2) niet gehoord en wist ze natuurlijk niets van de samenzwering (vs. 3-4). Maar 
diep in haar hart wist zij wat er zou gaan gebeuren en Jezus bevestigt dat: ‘Door die olie over Mij uit te gieten 
heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf.’ Probeer je eens in te denken wat dat voor Jezus betekent heeft: ie-
mand die Hem begreep en de dreiging van de komende dood met hem meevoelde. Terwijl de leerlingen proberen 
dat dreigende te ontkennen. 

Vs. 13	 Niet voor niets zegt Jezus dat waar de blijde boodschap over Hemzelf verteld wordt, ook over deze vrouw gespro-
ken zal worden. 

Vs. 14vv	Behalve deze vrouw is er nog iemand die begrijpt wat er met Jezus gebeuren gaat en dat is Judas. 
	 Hij gaat naar de Joodse leiders en verraadt zijn meester voor dertig zilverstukken. Of dat geld direct betaald werd 

(zo vertaalt de NBV21) of alleen werd toegezegd (HSV) is niet helemaal duidelijk. Volgens Ex. 21:32 was dertig 
zilverstukken de prijs die voor een slaaf betaald werd.

Vragen
Jezus spreekt (vs. 13) over ‘het goede nieuws (evangelie)’ terwijl Hij het over zijn dood aan het kruis heeft. Wat hoor je 
daarin? Kijkt Jezus hierover dood en graf heen? 
Opmerking: Johannes schrijft in hoofdstuk 12:1-11 ook over deze zalving van Jezus. Maar er zijn grote verschillen: hier 
gebeurt het in het huis van Lazarus, Maria en Martha. En het is geen onbekende vrouw maar Maria die nardusolie over 
Jezus’ voeten uitgiet. Algemeen wordt aangenomen dat Johannes zijn evangelieboek later geschreven heeft dan Matteüs, 
Marcus en Lucas. 

Auteur: RB

Liederen

Psalm 133
Lied 558: 1, 2, 3 					     (=Gezang 178 LvdK)
Lied 754 					     (=Gezang 443 LvdK)
Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgota 		  Op Toonhoogte 425
Alzo lief had God de wereld 			   Hemelhoog 104
Wat een Vriend 					     Op Toonhoogte 436
Weet je dat de lente komt?  			   Hemelhoog 207
Jezus, ik wil U bedanken 				    Op Toonhoogte 431

Auteur: PZ
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Schriftgeleerden en een vrouw

Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 
‘Mee-Speel-Verhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door 
middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zin-
nen. Deze staan cursief gedrukt. 
Jij zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. 
Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden 
maken, bewegingen nadoen. 
Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.
Je kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, 
of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.
Ook kun je kinderen tijdens het vertellen mee laten spe-
len door iets uit te beelden.
Als ze dan iets moeten doen of zeggen kun je dit fluiste-
rend aan hen vertellen.
Speel zelf ook mee.
Spreek van tevoren af, dat als jij jouw hand als stopteken 
omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens 
het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden 
waarbij ze moeten lopen.
Zelf kun je het verhaal beeldend vertellen.
Kom van je stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegin-
gen die van toepassing zijn.

Geef één van de kinderen de rol van de vrouw met het 
parfumflesje, de ander die van Judas.
Verdeel de andere kinderen in twee groepen: Een groep 
priesters/farizeeën en een groep leerlingen.
De kinderen kunnen gewoon in de kring blijven zitten. 
Speel zelf de rol van Jezus.

Inleiding
Benodigdheden
• zachte knuffel 
• hard (duplo/lego) blokje
• mooi ingekleurde kleurplaat 
• lelijk ingekraste kleurplaat
• plaatjes (smileys) van gevoelens blij, bang, boos, 

verdrietig

Bekijk met de kinderen de materialen en vertel over de 
verschillen. Hebben ze die zelf al ontdekt?
Hard-Zacht, Mooi-Lelijk. Dat noem je tegenstellingen. 
Kunnen ze er nog meer bedenken?

Laat de plaatjes van de verschillende gevoelens zien. 
Kunnen ze ook zo kijken?
Zijn daar tegenstellingen bij? Blij-Boos, Blij-Verdrietig, 
Blij-Bang. 
Kijk met wat de kinderen zelf aankomen.

Het verhaal uit de Bijbel waar we straks naar gaan luis-
teren gaat ook over gevoelens die een tegenstelling zijn: 
Liefde en haat.
Praat met de kinderen over deze twee gevoelens. Weten 
ze wat ze betekenen?

Dit is het 3e verhaal van het Paasproject.
Kom even terug op de verhalen die al verteld zijn en laat 
de verbeeldingen er van zien.
Wat weten de kinderen er nog van?

Bijbelverhaal
Benodigdheden:
• flesje parfum/ Eau de Toilette
• zakje met muntgeld

Tjonge, wat was er veel gebeurd op het tempelplein. 
Veel mensen hadden gezien en gehoord wat Jezus had 
gedaan.
Veel mensen weten dat Jezus de Messias is, de Zoon 
van God.
Maar veel andere mensen willen dat niet geloven.
De priesters en farizeeën, de mannen die zoveel van 
de Bijbel weten, een soort dominees, zijn superboos op 
Jezus. O, wat kijken ze boos!
‘We moeten ervoor zorgen dat we Jezus gevangenne-
men’, zeggen ze tegen elkaar.
‘Hij moet weg. Weg! Weg!’
Deze mannen haten Jezus en willen dat Hij dood ge-
maakt wordt.

Maar kijk (vrouw loopt in de kring met flesje parfum) daar 
loopt een vrouw.
Ze heeft iets bij zich. In haar hand draagt ze een flesje.
In het flesje zit olie. Geen gewone olie, om iets in te 
bakken.
Nee, heel speciale olie. Het is een soort parfumolie en 
het ruikt héél lekker. Je hebt maar een paar druppeltjes 
nodig om lekker te ruiken. De vrouw ruikt er eens aan. 
(klein spraytje van parfum laten geven) ‘Mmm, wat ruikt 
het lekker.’
Het is heel dure parfumolie. Ze heeft er wel een heel jaar 
voor gespaard.
Maar de vrouw is naar de winkel geweest en heeft deze 
parfumolie speciaal voor iemand gekocht.
Het is voor Jezus.
Ze houdt zóveel van Jezus. Ze wil Hem zó graag laten 
zién dat ze van Hem houdt, daarom heeft ze deze par-
fumolie voor Hem gekocht. Het is een cadeau, speciaal 
voor Jezus.
Ze weet dat Jezus al een paar keer verteld heeft dat Hij 
zal sterven Ze begrijpt het niet goed, maar weet dat ze dit 
dure cadeau helemaal aan Jezus wil geven.

Ze heeft gehoord dat Jezus vandaag bij Simon de Fari-
zeeër blijft eten. 
Dat is hier vlakbij.
Ze loopt snel naar het huis van Simon.
Simon heeft veel mensen uitgenodigd die bij hem mogen 
blijven eten.
Ze zitten allemaal aan tafel. Jezus is er ook, samen met 
zijn leerlingen.
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De vrouw gaat naar binnen.
Ze loopt naar Jezus toe en maakt het flesje parfumolie 
open. Niet zomaar het dopje eraf, zodat er een paar 
druppeltjes uitkomen, nee, ze breekt de bovenkant eraf 
en giet alle parfum over het hoofd van Jezus. (een aantal 
spraytjes van de parfum laten geven, zodat iedereen het 
kan ruiken) 
Het hele huis ruikt naar de heerlijke parfum. Iedereen kan 
het ruiken. (Iedereen met neus snuiven)
De vrouw voelt hoeveel ze van Jezus houdt. Wat vindt ze 
het fijn om dit dure cadeau aan Jezus te geven. Ze wordt 
er helemaal blij van. 
Maar de leerlingen van Jezus zijn helemaal niet blij. O, 
wat kijken ze boos!
Wat heeft die vrouw nu gedaan? Een heel flesje super-
dure parfumolie in één keer leeggooien!
‘Zonde van die olie!’, roepen ze, ‘zonde van die olie!’
‘We hadden die olie voor veel geld kunnen verkopen!’
‘Ja, zegt Judas, ‘En dan hadden we het geld aan de arme 
mensen kunnen geven!’

De vrouw schrikt van al die boze gezichten en boze 
woorden.

Maar Jezus zegt: ‘Doe niet zo boos tegen haar. Ze heeft 
iets goeds voor mij gedaan. Arme mensen zullen er 
altijd zijn, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Dit heeft zij 
gedaan omdat ze weet dat Ik ga sterven.’

De leerlingen begrijpen er niets van.
Judas ook niet. Als Jezus dit goed vindt kan Hij de 
Messias nooit zijn. Hij kijkt boos. Héél boos!
Judas hield vroeger van Jezus, maar nu niet meer. Hij is 
boos op Jezus, héél boos. Hij haat Hem zelfs!

Met boze stappen loopt Judas weg.
Hij gaat naar de priesters en de farizeeën. Hij zal hen wel 
eens helpen om Jezus gevangen te nemen!
Judas zegt tegen de priesters: ‘Ik kan jullie helpen om 
Jezus gevangen te nemen. Wat krijg ik daarvoor?’
De priesters kijken elkaar aan. Ze lachen. Ha! Een van 
Jezus eigen vrienden gaat Hem verraden!
Ze geven Judas een zakje met 30 zilveren munten.
Judas kijkt in het zakje. Mooi! Judas lacht. Ha, nu kan hij 
er eens goed over nadenken hoe Jezus gevangen kan 
worden genomen.
Judas gaat weer terug.
De priesters en farizeeën zijn blij.
Nu kunnen ze ervoor zorgen dat Jezus gevangengeno-
men wordt.
‘Hij moet weg. Weg! Weg!’

Wat een tegenstelling:
Judas was eerst een vriend van Jezus, nu haat hij Hem.
De priesters en farizeeën die Jezus zo haten en de vrouw 
die zóveel van Jezus houdt en Hem al die dure 
parfumolie geeft.
Judas geeft het slechtste dat hij heeft aan Jezus. 
De vrouw geeft het beste wat ze heeft aan Jezus. Ze 
geeft ál haar liefde aan Jezus.
Wat een tegenstelling.

Afsluiting
Kijk hoe de kinderen reageren op dit verhaal. 
Laat de verbeelding zien die bij dit verhaal hoort en 
plaats het bij het paasproject.
Zing eventueel het lied Opwekking Kids 255 ‘Ik hou van 
U’. 

Auteur: EZD

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAk-K1y3APs&list=RDFAk-K1y3APs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=FAk-K1y3APs&list=RDFAk-K1y3APs&start_radio=1
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Inleiding
Vriend of vijand? Welke woorden horen hierbij? Zorg 
voor een stapeltje post-its en stiften en hang een stuk 
karton op met daarop de woorden ‘vriend’ en ‘vijand’. 
Alle kinderen mogen woorden bedenken die bij ‘vriend’ 
horen en die bij ‘vijand’ horen en schrijven deze op een 
post-it. Ze plakken de post-it bij het goede woord. Bekijk 
na een aantal minuten de woorden die zijn bedacht en 
opgehangen. Er zullen waarschijnlijk een aantal dezelfde 
woorden opgeschreven zijn. Dit zijn belangrijke woor-
den. Kun je tegenstellingen ontdekken? Woorden die bij 
‘vriend’ hangen en waarvan een tegenovergesteld woord 
bij ‘vijand’ hangt? Je kunt zelf ook meedoen. Zorg dan dat 
de woorden ‘liefde’ en ‘haat’ opgehangen worden, zodat 
je deze kunt benoemen.

Vertelling
Zachtjes doet ze de deur van het huis van Simon open. 
Hier moet Jezus zijn. Even moeten haar ogen wennen 
aan de schemerige ruimte, maar al snel ziet ze dat de ta-
fel vol zit. Snel gaan haar ogen langs alle mannen die er 
zitten te eten. Daar zit Petrus, daarnaast Johannes, aan 
de overkant van de tafel zit Judas. Maar deze mannen 
zijn niet belangrijk. Jezus… naar Hem is op zoek. Haar 
handen knijpen zich nog iets steviger om de hals van het 
flesje vast, terwijl haar ogen langs de andere mannen 
gaan. Ja, kijk! Daar zit Jezus. Sommige mannen kijken 
even op van hun eten als ze langs hen loopt. Anderen 
eten door en blijven met elkaar praten. 

De vrouw staat stil bij Jezus. Ze houdt het albasten flesje 
goed vast en haalt de dop ervan af. Dan houdt ze het 
flesje boven het hoofd van Jezus en draait het om. Lang-
zaam stroomt de heerlijk ruikende olie die in het flesje zit, 
eruit. Over het hoofd van de Here Jezus. Aan tafel wordt 
het stil. Iedereen kijkt naar wat er gebeurt. De heerlijke 
geur van de olie is sterker dan de geur van al het eten 
dat op tafel staat. Dit moet wel heel dure olie zijn, dat kun 
je trouwens ook wel zien aan het flesje dat van albast is 
gemaakt. Zo’n flesje olie is peperduur. Van dit soort olie 
gebruik je een druppeltje of heel misschien twee druppel-
tjes. Dan ruikt alles al heerlijk. Maar deze vrouw giet het 
hele flesje tot op de laatste druppel helemaal leeg over 
het hoofd van Jezus. 

Op de gezichten van de mannen aan tafel kun je verba-
zing zien. Maar al snel verandert de verbazing in boos-
heid. ‘Vrouw, wat doet u daar?’, zegt de een. ‘Wat een 
verspilling!’, roept een ander. ‘Als je die olie verkocht had, 
dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ 
‘Ja, die olie had voor veel geld verkocht kunnen worden, 
zonde van deze olie!’ 
De vrouw is stil, ze zegt niets. Maar door wat ze heeft 
gedaan, weet iedereen dat de Here Jezus heel speciaal 
voor haar is. Zij houdt van Hem en iedereen mag weten 
dat Hij haar Redder is. 

Jezus hoort wat zijn leerlingen zeggen tegen de vrouw. 

Hij kijkt naar de vrouw en ziet in haar ogen wat ze niet 
kan zeggen. Dan zegt Jezus: ‘Doe toch niet zo boos 
tegen haar. Zij heeft iets heel bijzonders gedaan voor 
Mij. Die arme mensen waar jullie het over hebben, die 
zullen er altijd zijn. Je kunt altijd iets goeds voor armen 
doen. Maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn.’ Jezus kijkt de 
kring rondom de tafel rond. Met vriendelijke ogen kijkt 
Hij hen één voor één aan. Dan gaat Hij verder en zegt: 
‘Deze vrouw heeft kostbare olie over mijn hoofd gegoten 
en daardoor is mijn lichaam voorbereid om begraven te 
kunnen worden. En weet je, overal op de wereld zal er 
over deze vrouw verteld worden. Overal op de wereld 
zullen de mensen horen wat zij heeft gedaan. Zij zal niet 
vergeten worden.’ 

De leerlingen zijn stil. Sommigen pakken een stuk brood 
en eten ervan. Anderen knikken nadenkend. Maar Judas 
knikt niet en pakt geen stukje brood. Judas’ gezicht staat 
nog bozer dan net. Hij snapt er niets van! Wat een onzin 
zegt Jezus hier. Weet Hij dan echt niet hoeveel geld 
die dure olie waard is? Weet Hij echt niet hoeveel arme 
mensen ze daarmee hadden kunnen helpen? Nou, als Hij 
dat allemaal niet snapt, dan kan Hij ook zeker niet Gods 
Zoon zijn. Ongeduldig tikt hij met zijn voet op de grond. 
Wat kan hij nu doen? Hier blijven zitten met zijn ‘vriend’ 
Jezus? Of moet hij nu actie ondernemen? Dan staat Ju-
das op. Hij zegt niets, hij zegt geen gedag. Hij draait zich 
om en gaat naar de open deur van het huis van Simon. 
Hij heeft een plan. De Here Jezus kijkt Judas na met een 
verdrietige blik in zijn ogen. Jezus weet wat Judas gaat 
doen.

Het huis van Simon staat in het dorpje Betanië, vlak bij de 
stad Jeruzalem. Judas weet de weg en loopt met grote 
passen in de richting van de stad. In Jeruzalem gaat 
Judas naar het huis van de hogepriester. In het huis van 
hogepriester Kajafas is het druk. Veel leiders van het volk 
en priesters zijn er bij elkaar. Juist vandaag overleggen 
ze met elkaar over Jezus. Ze maken eindelijk een plan 
om Jezus in het geheim gevangen te nemen en te doden. 
‘Maar hoe moeten we dat dan gaan doen? En wanneer 
moet het gaan gebeuren?’ ‘Nou, niet op het feest, als we 
dat doen, dan komen de mensen in opstand.’ Iemand 
anders zegt: ‘Maar wanneer dan? Hoe weten wij waar die 
Jezus is en hoe kunnen wij Hem dan gevangennemen?’ 
Het blijft stil in de zaal. Tja, een plan maken is goed, 
maar hoe ze dat plan moeten uitvoeren is nog een grote 
vraag.
Er klinkt zacht geklop op de deur. En dan stapt Judas 
naar binnen in het huis van hogepriester Kajafas. De 
priesters herkennen hem. ‘Jij hoort toch bij die Jezus?’, 
vragen ze hem. Judas knikt. En dan zegt hij: ‘Willen jullie 
nog steeds Jezus gevangennemen? Ik kan jullie helpen.’ 
Het is gelijk helemaal stil. Een leerling, een vriend van 
Jezus die hen gaat helpen? Wie had dat kunnen denken! 
Een priester zegt: ‘Ja, wij hebben een plan gemaakt om 
Hem gevangen te nemen en te doden.’ Judas kijkt hem 

Vrienden en vijanden



aan en zegt: ‘Wat krijg ik ervoor als ik jullie help om Hem 
gevangen te nemen?’ ‘Wij zullen je dertig zilverstukken 
geven.’ Judas knikt en zegt: ‘Dat is goed. Ik geef het aan 
jullie door, wanneer jullie Hem gevangen kunnen nemen.’ 
Dan gaat Judas weer weg. De hogepriester, priesters 
en leiders van het volk zijn tevreden. Hun plan zal gaan 
lukken.

Afsluiting
Twee mensen in dit verhaal die laten zien hoe ze zich 
voelen. Twee verschillende manieren om met de Here 
Jezus om te gaan: als vriend of als vijand. Kijk nog eens 
terug naar alle woorden die de kinderen hebben bedacht 
bij het woord ‘vriend’ en het woord ‘vijand’. Zijn er mo-
menten in het verhaal geweest dat ze aan deze woorden 
hebben gedacht?

Gebed
Here God, wilt U ons helpen om te laten zien dat wij van 
de Here Jezus houden? Amen.

Auteur: JvdM 

711 maart 2026 | copyright VHM



Wat vind jij van Jezus? 
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Matteüs 26: 1-16
  
Het is in dit verhaal twee dagen voor het grote Pesach-
feest. In de vertelling van vorige keer ging het daar al 
een beetje over. In Joodse huizen wordt dan ontzettend 
goed schoongemaakt, omdat er geen korreltje gist of 
‘desem’ meer in huis mag zijn. Dit is belangrijk in de week 
voor het Joodse Paasfeest, als het Pesachmaal gegeten 
wordt. Het is een feest waarop gevierd wordt dat God de 
Israëlieten heeft bevrijd van hun tijd als slaaf in Egypte. 
Er worden dan platte broden gegeten, en geen broden 
met gist erin, net als op de dag dat het volk Israël weg-
ging uit Egypte.
En nu is het bijna zover, de dag van het feest is dichtbij.

Samen eten
‘Jezus,’ had Simon uit Betanië gezegd, ‘Kom toch bij mij 
eten. Mét alle discipelen. Ik heb genoeg in huis, jullie kun-
nen allemaal bij mij aan tafel komen.’
Alle discipelen zoeken een plekje aan de tafel. Ze zitten 
niet op stoelen, maar liggen op een soort bedden aan 
de tafel. Het eten ruikt heerlijk naar gebakken brood en 
kruiden. Toch is het niet echt een feestelijk gevoel dat ze 
hebben. Vlak voordat ze hier naartoe gingen, zei Jezus 
iets heel geks, een beetje ongemakkelijk zijn ze ervan 
geworden.
‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan 
wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te wor-
den.’ Dat zei Hij. Dat eerste is helemaal waar, want dat 
kunnen ze op hun vingers aftellen. Het is bijna Pesach.  
Maar dat tweede…. Jezus vertelde wel vaker dat soort 
dingen, maar nu, zo over twee dagen… Dat komt wel 
heel dichtbij. Dat kan toch helemaal niet? Ze begrijpen er 
niets van. Toch gaan ze maar gewoon eten. Er is inder-
daad genoeg. Maar tja, als je al je eten met duurdesem 
weg moet doen, dan kun je het maar beter opeten met z’n 
allen, toch?

Olie
Dan komt er een vrouw binnen. Iedereen kijkt op. Wat 
komt zij hier nu doen? Is ze soms ook uitgenodigd voor 
het eten?
De vrouw zegt niets en loopt naar Jezus toe, zo tussen 
de ligbedjes door. Uit een zakje in haar kleed pakt ze een 
olieflesje en ze maakt het open. Een heel andere geur 
dan eten vult nu de ruimte. Een duur parfum, dat moet 
het zijn dat in die olie zit! Het flesje houdt de vrouw boven 
het hoofd van Jezus en ze keert het om. Dikke druppels 
olie lopen door Jezus’ haar vallen en op zijn kleren. 
‘Nou ja zeg! Wat een verspilling!’, zeggen de discipelen 
tegen elkaar. ‘Die olie had duur verkocht kunnen worden, 
en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven!’ 
Ze kijken met een schuin oog en spitsen hun oren om te 
weten wat Jezus hier nu van vindt.’ 
Jezus hoort het en zegt: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw 
lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de ar-
men zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn.’

Ja, daar is Jezus weer, met zijn ongemakkelijke uitspra-
ken. Waarom zegt Hij toch steeds dat Hij zal sterven? 
denken de discipelen. Ze houden erg veel van hun leer-
meester, maar ze begrijpen Hem niet altijd even goed.

Geven of nemen?
Maar de vrouw begrijpt het wel.
‘Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam 
voorbereid op het graf’, zegt Jezus over haar. De vrouw 
snapt op een of andere manier dat Jezus sterven moet. 
En dat is zo bijzonder dat we dat nu nog steeds aan 
elkaar vertellen, ook vandaag weer. Jezus weet dan ook: 
‘Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws 
verteld wordt, daar zal ook verteld worden wat zij heeft 
gedaan.’ Dat hadden de discipelen niet verwacht!
En dan is er toch nóg iemand die het begrijpt, dat Jezus 
sterven moet. Dat is Judas. Hij gaat naar de hogepries-
ters die Jezus weg willen hebben. ‘Wat krijg ik van jullie 
als ik Jezus aan jullie uitlever?’, vraagt hij? Judas krijgt 
dertig zilverstukken als hij Jezus in de val laat lopen. Dat 
wil hij wel en Judas gaat op zoek naar een goed moment 
om Jezus te verraden
Wat een verschil, hè, tussen Judas en de vrouw. Judas 
is vol van haat en wil Jezus verraden, en er ook zelf rijker 
van worden. De vrouw wil Jezus haar liefde geven en giet 
dure olie over hem heen. Het maakt haar niet uit wat het 
kost. Jezus ziet het allemaal en Hij weet ook wat er met 
hemzelf gebeuren zal en waarom. Het is een zware weg 
die voor Hem ligt, maar omdat Hij zo veel van mensen 
houdt, loopt Hij niet weg.

Extra
Via de volgende link is dit verhaal ook in tekeningen te 
zien. Op één van de tekeningen krijg je een beeld van 
hoe de mensen aanlagen aan tafel.
https://parentandchildbiblereading.com/project/
matthew-266-16-a-woman-anointed-jesus/ 

Vertel!
•	Jezus heeft het over ‘het goede nieuws’. Hij had net 

nieuws verteld dat helemaal niet zo goed was. Wat is 
dan eigenlijk het goede nieuws in dit verhaal?

•	Wat vind jij van Jezus? Zou je hem ook iets willen ge-
ven, net als de vrouw? En waarom (niet)?

•	Was het nu eigenlijk iets goeds of iets slechts was 
	 Judas deed? Want Jezus moest sterven om de wereld 

te redden, toch?
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