Jezus herstelt de orde

in Gods tempel




Thema: Grote schoonmaak

Doel
De kinderen ontdekken dat we eerbied moeten hebben voor God. Hij is heilig.

Toelichting

De tempel is de plaats waar de heilige God tussen mensen wil wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten. Een ontmoeting
met God is nooit vanzelfsprekend. Vaak zijn mensen bang als ze een engel ontmoeten, terwijl dat maar een dienaar van
God is. Daarom moet er eerbied zijn.

Jezus kan niet accepteren dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar
kunnen kopen en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is makkelijk. En gemak dient de mens. Maar God heeft de
tempel bedoeld als een plaats om te bidden of offers te brengen.

Jezus laat zien dat de tempel zo geen heilige plaats is. Het draait niet meer om God, maar om de mensen. Jezus jaagt de
handelaars weg met hun dieren en hun geld. Dan geneest Jezus lammen en blinden en wordt toegezongen door de kinde-
ren: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Zij zien in Hem de Messias door wie God nieuw leven brengt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus maakt de tempel schoon

Richtlijnen: Stoffen en stofzuigen, de stoep vegen, kleren wassen, ramen zemen, een schoon bed. Dat moet regelmatig
gebeuren. Anders wordt alles vies en vol vlekken. Dat is niet fijn en mooi.

In het bijbelverhaal zien we Jezus ook schoonmaken. Nee, Hij veegt niet in de tempel en maakt geen tafels schoon. Jezus
jaagt mensen weg die duiven en andere offerdieren verkopen. En mensen die geld wisselen.

De tempel is een plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. In Gods huis is het rustig, daar ben
je eerbiedig.

In een winkel staan rekken en is er een kassa. Maar in de kerk zie je andere dingen. Vraag de kinderen naar voorbeelden
(bijbel, avondmaalstafel, kruis, orgel). In de kerk draait het om God.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Grote schoonmaak

Richtlijnen: De mensen juichten voor Jezus als Zoon van David. Hij moet hun koning worden. Hij moet optreden tegen de
vijand. En dat doet Jezus. Hij jaagt de duivenverkopers en geldwisselaars uit het voorhof van de tempel. De tempel is een
plaats om te bidden, om naar God te luisteren en met Hem te praten. Dat is eigenlijk heel bijzonder: de God van de hemel
die op aarde bij mensen wil zijn die Hij heeft geschapen. In Gods huis is het daarom rustig, daar ben je eerbiedig. Daar doe
je niet wat jij leuk en fijn vindt, maar wat God graag wil.

Jezus ziet in de oneerbiedigheid een vijand. Die verslaat hij. Hij laat ook zien hoe het wel moet. Jezus vertelt over God, hij
helpt en geneest zieke mensen en de kinderen zingen voor Hem ‘Hosanna voor de Zoon van David’.

Sluit af met een gesprekje welke dingen je wel en niet in Gods huis, de kerk doet. Wat is eerbiedig naar God en wat niet.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God is heilig

Richtlijnen: Vraag aan de jongeren of het gezellig moet zijn in de kerk. De meningen zullen waarschijnlijk verdeeld zijn,
maar ze hebben wel een vermoeden wat wel of niet bij een kerk past. Voorbeelden: past alle muziek in de kerk? Kun je de
avondmaalstafel gebruiken als tafel bij het koffiedrinken? Het doel van deze zondag is om hen handvatten te geven om
deze vragen te beantwoorden.

De tempel is de plaats waar de heilige God tussen mensen wil wonen. Daar mogen ze Hem ontmoeten, daar komen hemel
en aarde bij elkaar. Een ontmoeting met God is nooit vanzelfsprekend. Vaak zijn mensen bang als ze een engel ontmoeten,
terwijl dat maar een dienaar van God is. Daarom moet er eerbied zijn.

Jezus wil niet dat het huis van God wordt gebruikt om handel te drijven en winst te maken. Je offerdier daar kunnen kopen
en je geld daar kunnen wisselen voor tempelgeld is misschien wel handig, maar God heeft de tempel bedoeld als een
plaats om te bidden of offers te brengen.

Jezus is boos. De tempel is zo geen heilige plaats meer. Het draait niet meer om God, maar om de mensen. Jezus jaagt de
handelaars weg met hun dieren en hun geld. Dan geneest Jezus lammen en blinden en wordt toegezongen door de kinde-
ren: ‘Hosanna voor de Zoon van David’. Zo wordt de tempel de woning van de heilige God.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 93
(In deze psalm wordt gezongen over de eeuwige en heilige God. Zijn huis is daarom heilig.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Hoe kom jij naar Mij?

Jezus is op een ezel Jeruzalem binnengereden, vanaf de Olijfberg die aan oostkant van de stad ligt. En zo komt hij vrijwel
direct bij de tempelgebouwen. Op een plein rond de tempel worden offerdieren verkocht. Jezus gaat eropaf en jaagt alle
handelaren weg. En als het tempelplein dan eindelijk schoon is komen blinden en verlamden naar Hem toe en Hij geneest
hen.

Maar het wonderlijkste is toch wel wat kinderen Hem toeroepen: Hosanna voor de Zoon van David! Voor de godsdienstige
leiders gaat dit veel te ver! Maar Jezus maakt hen nog bozer door hun te wijzen op Psalm 8:3. Daar staat dat kleine kinde-
ren en zuigelingen God de eer toezingen! God, en niet een mens zoals Jezus toch is? Want zo begon dit Bijbelgedeelte;
de mensen vragen verbaasd: ‘Wie is deze man toch?’ De mensen in de menigte mompelen: ‘Dit is Jezus de profeet uit
Nazaret.’ (vs. 10-11).

Vers voor vers

Vs. 10v  Onder luid gejuich ‘Hosanna voor de Zoon van David’ rijdt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Daarna gaat Hij
vanuit de stad naar de tempel. Dat wijst erop dat Hij waarschijnlijk ten zuiden van de tempel Jeruzalem binnen-
kwam. Veel mensen zien Hem binnenkomen en de hele stad raakt in opschudding. De mensen in Jeruzalem die
Jezus niet kennen, vragen opgewonden ‘Wie is die man?’

Vs. 12 ‘Jezus ging de tempel binnen’. De tempel was een groot complex van gebouwen. Koning Herodes de Grote had er
veel geld in gestopt om de tempel te renoveren en uit te breiden. Het hele complex besloeg 500 bij 300 meter (zie
plattegrond). Ik vermoed dat Jezus het buitenste tempelplein binnenging via de Dubbele Poort (aan de zuidkant).
Op dat plein was elke dag een soort markt waar o.a. offerdieren en hout verkocht werden, ook kon Romeins geld
in gewisseld worden voor Joods geld (de tempelbelasting mocht alleen met Joods geld betaald worden).

Via dit grote tempelplein kon je door een volgende poort (de Huldapoort) op het terrein van de tempelberg komen.
Dit was het deel van de tempel dat als heilige grond werd beschouwd. Overigens was je dan nog lang niet bij de
voorhof met het altaar en het wasvat. Via de Huldapoort kwam je op een deel van het tempelgebied dat de voor-
hof van de heidenen genoemd werd. Daar was veel ruimte en kennelijk waren de verkopers van offerdieren en de
geldwisselaars ook hier bezig met hun handel.

En dat verafschuwt Jezus. En Hij drijft deze handelaren terug naar het buitenste tempelplein waar ze thuishoren.

Vs. 13 Hij roept de kooplui toe: ‘Er staat geschreven: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn’, maar jullie maken er een
rovershol van.’ In Jesaja 56:6-8 vertelt de profeet namens God dat vreemdelingen die de HEER dienen welkom
zullen zijn in de tempel. ‘Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken”. Uitgerekend het deel van de
tempel waar niet-Joden welkom waren, was door de handelaren in beslag genomen. Terwijl het voor niet-Joden
een huis van gebed zou moeten zijn. De uitdrukking ‘rovershol’ komt uit Jeremia 7:1. De commercie was belangrij-
ker dan de gebeden van niet-Joden op zoek naar de God van Israél.

Vs. 14 Dan worden blinden en verlamden naar Jezus gebracht, ook zij mochten alleen in deze buitenste voorhof van de
tempel komen, omdat ze een lichamelijk gebrek hadden. Kinderen die dat allemaal zien gebeuren, roepen (net als
de volwassenen bij de tocht naar Jeruzalem, vs. 8 en 9): ‘Hosanna voor de Zoon van David'.

Vs. 15vv De hogepriesters, die toezicht houden in de tempel, zijn diep verontwaardigd over deze uitroepen van de kinde-
ren. Maar Jezus vraagt de hogepriesters of ze nog nooit Psalm 8 hebben gelezen. Daar staat: ‘Door de mond van
kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen.” Daarna loopt Jezus weg uit de tempel, de stad uit
op weg naar Betanié — naar zijn logeeradres. De hogepriesters en de andere godsdienstige leiders zullen door de
woorden uit Psalm 8 nog veel bozer geworden zijn. In de Psalm gaat het toch over kleine kinderen die de lof van
God zingen, en Jezus past die woorden toe op zichzelf! Heel schokkend — wie denkt Jezus wel dat Hij is?
vragen

Misschien kun je de kinderen een idee geven van hoe groot het tempelcomplex was. Om een indruk te geven:
het heiligdom (groen in de tekening) was 10 meter breed en 30 meter lang. Tussen het heilige en het heilige der
heilige hing een gordijn (het voorhangsel) dat 9 meter breed en 18 meter hoog was!

v

Auteur: RB
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a Jezus maakt de tempel schoon!

Inleiding

Jij hebt vast weleens jouw mama of misschien wel papa
zien stofzuigen, kleding wassen in de wasmachine,
ramen zemen, je bed verschonen. Dat doet ze niet
zomaar. Ze doet dat omdat ze het fijn vindt dat dingen
schoon worden. Als er vlekken op jouw trui zitten, is dat
vies.

In het Bijbelverhaal van vandaag gaat de Here Jezus ook
schoonmaken. Nee, niet met water en zeep om de tafels
schoon te maken. Nee, Hij jaagt mensen weg die duiven
en andere dieren verkopen. En mensen die briefgeld wis-
selen voor muntgeld.

En dat doet Hij niet zomaar...luister maar!

Bijbelverhaal

Een paar dagen nadat Jezus Jeruzalem binnenkwam op
een ezel gaat Hij naar de tempel. De tempel is een soort
kerk. Het is het huis van de Here God. Het is een plek
waar mensen naar toegaan om te bidden. Of om te zin-
gen voor Hem. Om naar God te luisteren. Om te praten
met de Here God in de hemel. In het huis van de Here
God ben je eerbiedig.

Maar terwijl Jezus de tempel binnenloopt ziet Hij hande-
laren, die geld wisselen en duiven verkopen! Als de Here
Jezus dat ziet, wordt Hij boos. Hij jaagt alle handelaars
weg. De tafels en stoelen van de handelaars gooit Hij
omver. Hij zegt: ‘In de Bijbel staat: ‘Gods huis is een
plaats om te bidden’. Maar jullie hebben er een plek van
gemaakt waar je gaat winkelen en dingen gaat kopen en
afrekenen bij een kassa!

Wat denken jullie: zijn dat dingen die je in een kerk doet?
Winkelen, dingen kopen? Zie je in de kerk een kassa? Of
rekken vol kleding?

Wat zie je wel in een kerk? (bijbel, tafel voor het avond-
maal, kruis, orgel)

Het verhaal gaat nog verder, luister maar!

Alle handelaars rennen weg uit de tempel! En dan ineens
komen er blinde mensen bij de Here Jezus in de tempel.
Ook komen er mensen die niet meer kunnen lopen. Zij
worden gebracht door vrienden. En weet je wat de Here
Jezus doet? Hij maakt ze allemaal weer beter. Wat is Hij
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toch machtig dat Hij dat kan en doet!

De priesters zien dat de Here Jezus deze wonderen doet.
En ze horen de kinderen in de tempel roepen: ‘Alle eer
aan de Here God! Leve de Zoon van David!’

De priesters worden kwaad. Ze zeggen tegen Jezus:
‘Hoort U wat die kinderen allemaal zomaar roepen? Dat
mag toch helemaal niet?’

Jezus zegt: Jazeker hoor lk dat. Luister, in de Bijbel staat:
‘De Here God zorgt ervoor dat kleine kinderen zingen
over zijn machtige wonderen’.

Jullie kennen die woorden toch wel?’ Priesters weten
heel veel over de Bijbel en wat erin staat. Dus moeten ze
dat ook wel weten. De priesters durven niets meer te zeg-
gen. En Jezus laat ze daar staan en loopt zo de tempel
uit!

Want ja: in de kerk, daar draait het alleen om de Here
God! Hij is het allerbelangrijkst!

Auteur: RS
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Grote schoonmaak

Inleiding

De kerk is een heilige plaats. We zeggen: ‘God woont
daar’.

In de kerk komen we bij elkaar om God te eren en te
prijzen en onderwijs te krijgen over zijn wil en wetten. We
komen er ook om elkaar te ontmoeten als kinderen van
God.

In de kerk is het geen speelplaats. Je gaat niet heen en
weer rennen in de kerk en er tikkertje of verstoppertje
spelen. Je gaat er ook niet gillen en schreeuwen. De kerk
is een plaats waar je stil en eerbiedig bent voor God. Je
doet in de kerk niet wat jij leuk en prettig vindt, maar je
doet wat God graag wil.

Bijbelverhaal

De mensen halen Jezus Jeruzalem binnen als een ko-
ning. Ze hebben hun mantels en palmtakken op de weg
gelegd, zodat Jezus eroverheen kan rijden met zijn ezel.
De mensen roepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van
David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!
Hosanna in de hemell’

Jezus gaat daarna met zijn leerlingen naar de tempel toe,
om in het huis van zijn Vader te zijn.

Maar als Jezus bij het voorhof van de tempel komt en
daar om zich heen kijkt wordt Hij heel boos.

De tempel moet een plaats zijn van eerbiedige aanbid-
ding en rust.

Maar wat Jezus voor zich ziet is een heel ander beeld.
Het tempelplein lijkt wel een marktkoopplaats. Overal zijn
verkopers al schreeuwend hun koopwaar aan het aan-
prijzen. Er worden offerdieren verkocht, om te offeren op
het brandofferaltaar in de tempel. Er wordt Romeins geld
voor Joods geld gewisseld, zodat de mensen het kunnen
geven in de collectekist. De marktkooplui schreeuwen
door elkaar heen: ‘Koop hier je duiven om te offeren in de
tempel, mooie dikke duiven! Wissel hier je geld om, kom
snel deze kant op’

Jezus loopt het voorhof in en begint de verkopers weg

te jagen uit de tempel. Hij gooit de marktkramen van de
geldwisselaars ondersteboven en stoot de stoelen van
de duivenverkopers omver. Hij roept naar hen: ‘Er staat in
de Bijbel: ‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn’, maar
jullie maken er een rovershol van!’

De mensen in het voorhof kijken vol ongeloof toe. Jezus
veegt de voorhof schoon, de verkopers gaan er snel
vandoor met hun koopwaar en zoeken een andere plek
om handel te drijven.

Er worden blinden en verlamden bij Jezus gebracht. Ze
hopen dat Jezus hen wil genezen en dat doet Hij. Er zijn
kinderen die rondlopen bij de tempel, ze roepen: ‘Hosan-
na, de Zoon van David!".

De Hogepriesters en Schriftgeleerden horen dit geroep
van de kinderen en ze zijn er verontwaardigd over. Hoe
durven die kinderen te zeggen dat Jezus een nakomeling
van David is, dat Hij de beloofde Messias is? Ze gaan
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naar Jezus toe. Ze vragen: ‘Hoort U wat ze zeggen?’
En Jezus antwoordt hun: ‘Jazeker, dat hoor lk. Hebben
jullie nog nooit in de Bijbel gelezen dat er staat: ‘Uit de
mond van de kinderen en baby’s hebt U zich een loflied
laten zingen'?’

Jezus draait zich om en laat hen daar staan. Voordat

ze verder nog iets kunnen zeggen gaat Hij weg uit de
tempel. Jezus gaat de stad uit, naar Betanié, waar Hij die
nacht zal slapen.

Auteur: MMe
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God is heilig
Mattets 21:12-17

Vorige keer ging het verhaal over de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Weet je het nog? Jezus zat op een ezel en
reed de stad binnen. Mensen zwaaiden met takken om
Jezus welkom te heten, en iedereen riep ‘Hosanna!’ en
legde een jas op de grond zodat Jezus er overheen kon
rijden. Sem, Noah en Tamar uit het verhaal van vandaag
waren daarbij en deden mee met het roepen en zwaaien.
Wat een bijzondere man, die Jezus, vinden ze!

Grote schoonmaak thuis

‘Kom! Kom! We gaan achter hem aan!” Sem wenkt Noah
en Tamar en trekt ze achter de ruggen van de mensen-
menigte mee. Zo te zien gaat die Jezus naar de tempel
toe. Laten we snel zijn, dan gaan we kijken wat er nog
meer gebeurt!

Tamars hart klopt in haar keel. Meestal loopt ze niet
zomaar in de stad, maar vandaag wel. Noah haar broer
en zijn vriend Sem hebben haar op sleeptouw genomen.
En dat was wel fijn. In de straat waar ze wonen zijn alle
mensen druk met schoonmaken. Niks aan. Niemand
heeft tijd en je hebt steeds het idee dat je in de weg loopt.
Het is namelijk de week voor Pesach, het feest waarop
ze in Israél allemaal vieren dat ze als volk uit Egypte zijn
getrokken, dat ze geen slaven meer waren.

Dat is een mooi feest hoor! Met lekker eten en familie.
Maar voor het zo ver is, is het gestress. Er mogen geen
spullen meer in de keuken of in het huis zijn waar gist in
zit. Dat klinkt eenvoudig, maar ieder jaar is dat weer een
heel gedoe. Er mag geen korreltje meel meer zijn, of een
restje gevallen brood op de vloer. En dat betekent: vegen,
poetsen en schrobben... en dus een heleboel gestress.
Normaal zit Tamar liever lekker in of bij het huis, om te
spelen met de geit, of om een beetje te helpen met het
koken, maar vandaag gaat ze op pad met Noah en Sem.
En ze heeft al zoveel beleefd! De hele stad stond op z'n
kop toen Jezus op een ezel binnen kwam rijden. Nu zitten
ze in de tempel op Hem te wachten. Hij was duidelijk op
weg naar hier. Wat zou er nu allemaal weer gebeuren?

Ze hebben een goed plekje gezocht, bij een pilaar tussen
een kraam waar allemaal kooien met duiven op staan en
een tafel waar een man het geld van mensen die binne-
komen omwisselt voor speciaal tempelgeld.

‘Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan de tempel?’, vraagt
Tamar zich hardop af. ‘Het ziet er net zo uit als het markt-
plein hier verderop.’

‘Mensen komen hier tot God bidden” weet Noah te vertel-
len. ‘Ze willen Hem ontmoeten’.

‘Hmm... Hoe dan?’ Tamar snapt er nog steeds niet zo
veel van. Ze weet wel dat er geofferd wordt en dat er
priesters zijn, maar hier vanuit hun hoekje, merkt ze er
niet zoveel van dat de tempel een speciale plek is.
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Grote schoonmaak in de tempel

‘Daar komt ’ie!” Sem stoot Tamar en Noah aan. ‘Kijk,
daar is Jezus weer. Wat zou Hij gaan doen?’ Ze willen al
bijna weer gaan roepen: ‘Hosanna!’ net als net op straat.
Maar er komt geen geluid uit hun keel. In plaats daarvan
staan Sem, Tamar en Noah met open mond te kijken
naar wat er gebeurt. Jezus pakt een stoel beet en gooit
hem z6 door de tempel heen! En dan — hup, keert Hij een
tafel om. De munten die net gewisseld zijn rollen over de
grond. Een losgebroken duif fladdert in de ruimte.

‘Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie ma-
ken er een rovershol van!’, roept Jezus.

Tamar vindt het maar spannend allemaal, maar stiekem
denkt ze wel: zoiets zei ik net ook al...’

En dan komen er allemaal mensen naar Jezus toe. Heel
veel mensen. Er zijn blinde mensen bij, en mensen die
door anderen worden gebracht, die kunnen niet lopen.
Dan zien de drie kinderen een heel andere Jezus. Niet
een boze man, die tafels omkeert, maar een man die al
die mensen beter maakt. Ja, dat vindt Tamar wel bij een
tempel passen, dat mensen er naartoe komen om God
te zoeken en dat ze beter worden. Want er is maar één
toch, die mensen beter maken kan? En dat is God.
Naast haar staat Sem te springen en te dansen. Zo op-
gewonden is hij over wat er gebeurt. En eigenlijk valt het
helemaal niet zo op, want de hele ruimte is in rep en roer
om Jezus. ‘Hosanna!’, roept hij nu hard. ‘Hosanna!’ roe-
pen ook Tamar en Noah met hem mee. En Tamar snapt
het nu helemaal. ‘Help, ons, verlos ons alstublieft!’ is wat
het betekent: ‘Hosanna!’ Dat Hebreeuwse woord heeft ze
wel geleerd. Toen Jezus op die ezel zat snapte ze niet zo
goed waarom ze dat riepen, maar nu ze gezien heeft wat
Jezus allemaal kan. Ja, wat een bijzondere man. ‘Ho-
sanna voor de Zoon van David!

Op het tempelplein zijn ook priesters en Schriftgeleerden.
Zij zijn belangrijke mensen in de tempel. Tamar ziet het
groepje mannen boos naar hen kijken, terwijl ze staan

te dansen en te springen. Ze wijzen naar hen en praten
boos tegen Jezus. Tamar weet niet wat Jezus precies
zei, maar... Hij lachte naar haar. Ze weet het zeker. En
toen ging Hij weg. En de boze mannen liet Hij beteuterd
achter. Ze hoopt dat ze nog heel veel van Jezus zal zien
en horen!

Vertel!

De priesters en Schriftgeleerden waren boos, omdat
Jezus de Zoon van David wordt genoemd. Ze vonden dat
niet kunnen, want ze dachten niet dat Jezus de Verlosser
kon zijn die ze verwachtten.

Jezus geeft hun een antwoord waar ze nog bozer om
worden, want: wisten ze dan niet dat kinderen zullen
zingen voor de grootheid van God? Dat staat toch in een
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Psalm geschreven? Jezus zegt zo dus dat hij God is.

Kun je het je voorstellen dat de Joodse leiders dit

schokkend vinden?

* Hoe zouden ze kunnen ontdekken wie Jezus is?

* En hoe kunnen wij dat ontdekken?

» Wat had jij gedaan als je één van de kinderen was in dit
verhaal?

* En hoe denk je dat je God nu kunt eren? Bijvoorbeeld in
de kerk?

Auteur: MZ
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