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Thema: Bewonderen en geloven

Doel
Jezus werd bewonderd. Hij was populair door zijn woorden en daden, maar begrepen de mensen ook wie Hij echt was: 
Gods Zoon, de beloofde Verlosser?

Toelichting
Het volk Israël heeft grote verwachtingen van Jezus door zijn woorden en wonderen die Hij gelovig doet. Als Jezus op een 
ezel naar Jeruzalem rijdt, zien de omstanders daarin de profetie van Zacharia over de komende Messias uitkomen. Ze be-
wijzen Jezus de eer door hun mantels als ‘de rode loper’ uit te leggen, te zwaaien met boomtakken en Psalm 118 te zingen. 
Jezus zal hun koning zijn in naam van de HEER. Hebben zij echt begrepen wie Jezus is, Gods Zoon en Verlosser van de 
wereld? Stijgt wat ze van Jezus verwachten wel uit boven aards geluk?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Juichen voor Jezus
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of ze wel eens voor iemand gejuicht hebben, iemand hebben aangemoedigd. Wat had-
den ze daarvoor nodig (bv vlaggetjes of een spandoek)? Is het fijn om voor iemand te juichen? Vind degene voor wie jij 
juicht het ook fijn?
Vertel aan de jongste kinderen vervolgens de geschiedenis van de intocht: Jezus die op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt. 
Leg er de nadruk op dat Jezus wordt toegejuicht, omdat de mensen hopen dat hij koning over Israël wordt. En omdat ze 
zijn woorden over God en zijn wonderen heel mooi en spannend vinden. Ze vinden Jezus een gelovige en goede man. 
Maar Hij is veel meer.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is geen gewone held 
Richtlijnen: Wie zijn jullie helden en heldinnen? Van wie zijn jullie fans? Waarom ben je fan? Misschien hoop je dat je net zo 
goed wordt als jouw held? Wat doe je als je fan bent?
Maak dan de stap naar het Bijbelverhaal. De mensen bewonderen Jezus om wat Hij zegt en doet. Ze geloven dat Hij een 
goede koning zou zijn! Daarom eren ze Hem bij de intocht. Maar kloppen hun verwachtingen wel? Jezus heeft gezegd dat 
Hij niet op aarde zal regeren. Niet zijn fans, maar zijn vijanden krijgen hun zin. Jezus zal lijden en sterven en pas daarna, in 
de hemel bij God de Vader, koning worden. Hij is geen gewone held, maar de Zoon van God.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Fan van Jezus 
Richtlijnen: De jongeren hebben vast mensen die ze bewonderen. Ze volgen hun helden via hun website of YouTube. Daar-
door weten ze het nodige van hen: prestaties, levensgeschiedenis en gedrag. Soms blijkt hun held anders te zijn dan het 
beeld van hem of haar was. Dan moeten ze hun beeld bijstellen.
Zo gaat het ook bij Jezus die Jeruzalem binnenrijdt. De mensen eren Hem als toekomstige koning op de troon van David. 
Israël wordt weer groot met Hem. Op zich niet zo vreemd, maar Jezus heeft de bedoeling zelf uitgelegd. Hij zei steeds: 
Ik zal lijden en sterven, mijn Koninkrijk is niet aards, maar goddelijk, hemels. In hun enthousiasme vergeten de juichende 
mensen dat Jezus werkt aan Gods verlossingsplan voor de wereld. Ze zijn meer fans dan volgelingen.
Ook wij kunnen Jezus volgen, maar intussen het beeld dat de Bijbel van Hem geeft een beetje verdraaien. Uit onwetend-
heid? Of omdat het ons beter uitkomt? Hoe kun je dat voorkomen?

Extra Bijbelgedeelte: Johannes 18:36-37
(Jezus zegt tegen Pilatus onomwonden dat Hij geen gewone koning is, maar getuige van Gods waarheid.)

Auteur: DW 
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Een heel bijzondere reis. Vooral om alles wat er gaat gebeuren. Jezus en zijn disci-
pelen waren in Galilea, in het noorden van het land. De Here Jezus had de mensen daar veel kunnen vertellen over het 
Koninkrijk van God. De mensen waren heel enthousiast. De reis van Galilea naar Jeruzalem was een feestelijke reis. Maar 
zoals Matteüs het vertelt, voel je ook de spanning. Jezus had zijn twaalf leerlingen al verteld dat Hij in Jeruzalem gemarteld 
zal worden en gekruisigd, maar ook dat Hij op de derde dag weer opwekt zal worden uit de dood (Mat. 20: 17 – 19). 
Als Jezus Jeruzalem binnengaat, is het niet meer feestelijk. Er verandert veel. Bij Betfagé gaan Jezus en zijn leerlingen 
de grens van Jeruzalem over. De bevolking van Jeruzalem minacht deze man uit Galilea. Jezus zou dus heel onopvallend 
de grens over kunnen gaan. Om moeilijkheden te vermijden. Maar dat gebeurt niet. Integendeel! Jezus gaat heel demon-
stratief de grens over. Als een koning wil Jezus Jeruzalem binnengaan. Maar er is niets geregeld. Hij moet het zelf orga-
niseren. Het zal ook zorgen voor een dubbele reactie. De mensen die met Jezus zijn meegereisd en die tegelijk met Hem 
Jeruzalem zullen binnentrekken, zullen juichen. Maar de bevolking van Jeruzalem niet, zij hebben grote minachting voor 
deze man uit Galilea! 
Jezus geeft opdracht aan twee van zijn leerlingen om een ezelin met haar veulen te halen. Het gaat om een jong dier, waar 
nog nooit iemand op gereden heeft. Om dit jonge dier rustig te leiden, is het nodig dat het moederdier erbij is. Matteüs haalt 
dan het citaat uit Zacharia aan: ‘Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, 
het jong van een lastdier.’ Het zegt veel, dat Jezus op een ezel rijdt. Een koning zou ook op een paard kunnen rijden. Maar 
in de tijd van de Here Jezus betekende een koning op een paard: oorlog! Als Jezus op een paard Jeruzalem was binnenge-
gaan, hadden de mensen misschien gedacht dat Hij zich tot koning uitriep en oorlog tegen de Romeinen wilde voeren.
 
Maar Jezus komt op een ezel. Een ezel werd gezien als een slim dier. Denk maar aan de geschiedenis van Bileam (Num. 
22: 21 – 35). De ezel kent de krib van zijn meester (Jes. 1: 3). Abraham rijdt op een ezel naar Moria om zijn zoon te offeren 
(Gen. 22: 2, 3)  
Als Jezus op een ezel Jeruzalem intrekt, is dat een koninklijke intocht. Maar Jezus komt niet als een koning die omringd 
wordt door een legermacht. Jezus komt op een vredelievende manier Jeruzalem binnen. De menigte aan de kant van de 
weg haalt Jezus juichend binnen. Op beide ezels worden mantels gelegd en velen spreiden hun mantels op de weg uit. 
Matteüs citeert niet alles uit Zacharia. Hij noemt wel dat Jezus rijdt op het jong van een lastdier. Dat geeft duidelijk aan dat 
de ezel een transportdier is en niet kan worden ingezet in de strijd. Ook dat is een teken. Jezus vraagt hier zelf de aandacht 
voor zijn nadering als de beloofde vredekoning. 

De mensen die mee op reis waren, juichen en zijn blij. Maar de mensen in Jeruzalem reageren heel negatief. De stad raakt 
in rep en roer. ‘Wie is die man?’ Natuurlijk wisten ze ook in Jeruzalem al lang wie Jezus is. Maar op deze manier wordt de 
aankomst van Jezus in de stad nadrukkelijk ter discussie gesteld. In de menigte waarin Jezus optrok, wordt gezegd: ‘Dat is 
Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’ Daarmee willen ze aangeven dat Jezus de nieuwe Mozes is. Maar tegelijk moeten 
ze ook zeggen, dat Jezus uit Galilea komt, uit het onbekende Nazaret. Voor de leiders in Jeruzalem is dat al een bewijs dat 
Jezus niet de beloofde profeet kan zijn. 

(Het vervolg, dat volgende week wordt behandeld: In Jeruzalem gaat Jezus de tempel binnen, het huis van God. Maar wat 
Jezus ziet, is alle handel die daar plaats vindt. Jezus ziet hoe het allemaal om geld lijkt te gaan, terwijl het een huis van 
gebed is. Jezus toont zijn gezag door iedereen weg te jagen die meedeed aan de handel in de tempel. Het gaat om gebed, 
dus om de ontmoeting met God. Dat wil Jezus weer tot stand brengen. Dat Jezus dit kan doen, laat de goddelijke over-
macht van Jezus zien. Maar het is voor de leiders van het volk een nieuwe aanleiding om zijn dood te beramen)

Gedetailleerde beschrijving per vers 
Vs. 1	 Betfagé tegen de helling van de Olijfberg, op de oostelijke helling. Je bereikt de top van de berg pas na de dorpjes 

Betfagé en Betanië Daarna begint de afdaling en krijg je Jeruzalem in het oog. In dit vers wordt alleen Betfagé 
genoemd. Uit dit dorpje komt de ezel die Jezus gaat bereiden. In Betanië brengt Jezus de nacht door. 

Vs. 2	 Ezelin met haar veulen. Matteüs is de enige evangelist die spreekt over twee ezels. Het gaat om het veulen. Net 
als Matteüs spreken Marcus en Lucas over een ezelsveulen dat nog nooit door iemand bereden is (Mar. 11: 2 en 
Luc. 19: 30). Johannes schrijft dat Jezus een ezel zag staan en erop gaat zitten (Joh. 12: 14). 

	 Er zijn verschillende uitleggingen over de vraag of er werkelijk twee ezels waren, of dat het om één ezel gaat. En 
als de mensen hun mantels op beide ezels leggen, heeft Jezus dan beide ezels bereden? En zo zijn er nog meer 
gedachten over de twee ezels, die Matteüs noemt. Maar de tekst lijkt mij duidelijk: Jezus bereidt een ezelshengst 
waar nog nooit iemand op gereden heeft. Dan is het niet vreemd dat het moederdier meegaat, om het jonge dier 
rustig te leiden. Op beide dieren worden mantels gelegd, maar Jezus bereidt het veulen. Op deze manier wordt de 
profetie van Zacharia vervuld. 

Vs. 4v	 dit is een citaat van Zacharia 9: 9. Daar staat: 
	 Juich, vrouwe Sion,
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	 Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde!
	 Je koning is in aantocht,
	 bekleed met gerechtigheid en zege.
	 Nederig komt hij aanrijden op een ezel,
	 op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Vs. 11	 de menigte wil niet zeggen dat Jezus ‘een profeet’ is, maar dat Hij de beloofde profeet is, de verwachte opvolger 

van Mozes. Zie Deut. 18: 17 – 19: 17De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed gesproken. 18Ik 
zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan, een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven, 
en hij zal het volk alles overbrengen wat Ik hem opdraag. 19Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn 
naam spreekt, zal Ik ter verantwoording roepen.

Vragen
•	Waarom zijn de mensen die met Jezus meetrekken uit Galilea zo enthousiast over Jezus?
•	Waarom rijdt Jezus op een ezelsveulen Jeruzalem binnen? 
•	Om welke reden hebben de mensen in Jeruzalem zoveel moeite met Jezus? 

Auteur: TD

Liederen

Psalm 24: 1, 2, 4 en 5
Lied 440 				    (=Gezang 127 LvdK)
Lied 558: 1 en 2 				    (=Gezang 178 LvdK)
Lied 555
Hosanna, hosanna, we maken een rij 	 Op Toonhoogte 430
Hosanna, hosanna, de Koning komt 	 Opwekking 240
Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge 	 Hemelhoog 597
Hosanna 				    Liedjes voor kinderen 1 Elly en Rikkert Zuiderveld
Ho ho, ho, ho sanna 			   Opwekking voor kinderen 151
Wij zwaaien met takken 			   Hemelhoog 195

Auteur: PZ
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Juichen voor Jezus

Inleiding
Vraag aan de kinderen of ze wel eens voor iemand 
gejuicht hebben, iemand hebben aangemoedigd. Bij-
voorbeeld bij een voetbalwedstrijd of als iemand moet 
afzwemmen voor zijn zwemdiploma. 
Wat heb je dan daarvoor nodig? Neem je dan ook iets 
mee? (bv vlaggetjes of een spandoek)? Is het fijn om voor 
iemand te juichen? Hoe komt dat? Vind degene voor wie 
jij juicht het ook fijn?

Bijbelverhaal
De discipelen zijn samen met Jezus op weg naar Jeru-
zalem. Het is bijna Paasfeest! En daar gaan zij ook met 
elkaar naar toe.
Ze komen aan in een dorpje. Jezus roept twee discipelen 
bij zich en zegt: ‘In dit dorpje een eindje hiervandaan, 
staat een ezel. Hij is vastgebonden aan een hek. Wil je 
die bij Mij brengen? Als er mensen vragen waarom jullie 
die ezel meenemen, zeg dan maar dat de Here Jezus 
hem nodig heeft. Dan vinden ze het goed.’
Zo lopen de twee discipelen een eindje verder het dorpje 
in en vinden daar inderdaad de ezel. Ze nemen hem 
mee. Als ze bij de Here Jezus aankomen, leggen een 
aantal discipelen hun jas op de rug van de ezel. Nu zit de 
Here Jezus lekker zacht. En het staat ook heel mooi! 
Hij lijkt zo op een echte koning! 
De discipelen zeggen opgewonden tegen elkaar: ‘Anders 
loopt de Here Jezus naar Jeruzalem. Nu rijdt Hij op een 
ezel. Vandaag gaat het vast gebeuren. Vandaag wordt 
Jezus vast koning in Jeruzalem!’

Ondertussen zijn er nog meer mensen bijgekomen. Met 
z’n allen lopen ze de Olijfberg op. Iedereen denkt dat 
Here Jezus vandaag koning wordt. Wat zal dat heerlijk 
zijn! ‘We maken er een feest van!’, zeggen ze. Ze plukken 
bladeren en leggen die op de weg. Hun jassen leggen ze 
er bovenop. De Here Jezus rijdt nu over een prachtig pad 
naar boven, de Olijfberg op. Veel mensen hebben ook 
takken van palmbomen bij zich. Daar zwaaien ze mee. 
En iedereen roept: ‘Hosanna, de koning komt eraan! 
Hosanna, de koning van Israël!’
Wat een prachtige optocht is het! De mensen hopen zo 
dat Jezus koning wordt van Israël. Hij zal dan vrede bren-
gen, waar iedereen zo lang op wacht! 
Hij doet nu al heel veel wonderen. Hij vertelt graag over 
zijn Vader, God in de hemel. Jezus is een goede man!

Zo komt de Here Jezus aan in Jeruzalem. Iedereen in 
de stad praat over Hem. Ze hopen erg dat Hij de koning 
wordt van Israël!
Maar de mensen vergeten iets belangrijks. De Here 
Jezus is zoveel meer dan alleen een goede man, die 
wonderen doet!
Want Jezus is al koning! Een heel bijzondere koning. De 
Koning van de hele wereld! Alleen moeten de mensen 
daar nog lang op wachten!

Auteur: RS
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Jezus is geen gewone held

Inleiding
Zijn er mensen die de kinderen bewonderen? Misschien 
is er een sporter die ze heel goed vinden, een voetballer 
of een autoracer. Of misschien zijn ze fan van een zanger 
of zangeres, omdat die zo’n mooie stem heeft of mooie 
liedjes kan schrijven. Wellicht hebben ze een favoriete 
schrijver of schrijfster die verhalen schrijft waar de kinde-
ren van genieten.
Waarschijnlijk noemen ze ook helden van mediums als 
Tiktok en YouTube.

Is Jezus te vergelijken met zo’n sport- of muziekheld?
Zeker niet. Jezus is van een heel andere orde. Hij is de 
grote Held met een hoofdletter.
Een aardse held maakt ook wel eens een fout en blijkt 
dan toch anders dan je dacht. Een snelle autocoureur is 
soms ineens heel wat minder snel, als de auto waarin hij 
rijdt het niet goed doet. En een voetballer met een bles-
sure is opeens ook geen topscorer meer. En de zangeres 
die bij een liveoptreden een vals noot zingt. Ai, dat had-
den we niet verwacht. Ze kon toch zo mooi zingen?
Toch hebben de mensen die bij de intocht in Jeruzalem 
zijn ook een verkeerd beeld van Jezus. Ze zien Hem niet 
als Zoon van God, maar als aardse koning.

Bijbelverhaal
Jezus is met zijn leerlingen op weg naar Jeruzalem.
Als ze in de buurt van Jeruzalem zijn gekomen, bij het 
dorpje Betfage stuurt Jezus twee van zijn leerlingen naar 
het dorp toe.
Hij zegt tegen hen: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel 
direct zullen jullie een ezelin zien staan. Ze staat vast-
gebonden met haar veulen. Maak de dieren los en breng 
ze bij Mij. En als iemand jullie vraagt wat je met de dieren 
gaat doen, zeg je maar dat de Heer ze nodig heeft. Dan 
zullen ze de ezels aan je meegeven’
De leerlingen gaan op weg en ze doen wat Jezus hen 
heeft opgedragen. Ze brengen de ezelin en haar veulen 
bij Jezus. De leerlingen leggen hun jassen op de rug van 
het veulen en laten Jezus er op plaats nemen. Op de weg 
lopen heel veel mensen. Ze hebben gehoord dat Jezus 
Jeruzalem zal binnenkomen. Ze willen hem ontvangen 
als een koning. Veel mensen leggen hun jassen op de 
weg voor Jezus neer. Jezus kan over de jassen heen lo-
pen met de ezel als over een rode loper. Andere mensen 
breken takken af van de palmbomen om ermee te kunnen 
zwaaien en ze spreiden ze uit over de weg. Een menigte 
volwassenen en kinderen loopt voor en achter Jezus. Ze 
beginnen luidkeels te roepen: ‘Hosanna voor de Zoon van 
David! Gezegend Hij die komt in de naam van de HEER. 
Hosanna in de hemel!’
Als Jezus op zijn ezel de poort van Jeruzalem in rijdt 
raakt de hele stad in rep en roer. Sommige mensen in 
Jeruzalem weten nog niet wie Jezus is en ze vragen aan 
de omstanders: ‘Wie is die man?’
De mensen die met Jezus meelopen geven hun ant-
woord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit het dorp Nazaret in 

Galilea. Wij geloven dat Jezus de koning gaat worden 
hier in Jeruzalem’

Afsluiting
De mensen die bij de intocht in Jeruzalem zijn denken 
dat Jezus hun aardse koning zal worden. Ze hebben 
Jezus horen spreken en preken. Jezus weet waar Hij het 
over heeft. Hij kondigt een Rijk van vrede aan. Heel veel 
mensen bewonderen Jezus. Hij komt Jeruzalem binnen 
onder luid gejuich. Maar de mensen begrijpen het niet 
helemaal. Ze hebben niet goed geluisterd naar wat Jezus 
hun heeft verteld. Hij heeft al eerder gezegd dat Hij nu 
niet op aarde zal regeren, maar in de hemel. De mensen 
hebben andere verwachtingen van Jezus. Zij zien in 
Jezus de held die hen van de Romeinse overheersing zal 
verlossen. Maar Jezus is geen aardse held. Jezus is de 
hemelse Held. Hij is niet gekomen om het volk van Israël 
van de Romeinen te verlossen. Jezus is voor iets veel 
groters gekomen. Hij is gekomen om de hele mensheid 
van de zonde te verlossen. Jezus is de Zoon van God, 
die middelaar wil zijn tussen God en de mensen. Door 
Jezus mogen wij weer bij de Vader komen. Hij maakt de 
weg vrij voor ons.

Auteur: MMe
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Inleiding
Jullie hebben vast wel iemand die jullie bewonderen. 
Iemand die heel bekend is.
Een goede sporter of zanger. Kunnen jullie zo iemand 
opnoemen?
Als je iemand heel erg bewondert, wil je vaak ook veel 
van diegene weten.
Wat heeft hij of zij allemaal al bereikt. Misschien ga je 
op Wikipedia wel zoeken naar het levensverhaal van die 
persoon.
En soms kun je er dan zomaar achter komen, dat zij heel 
anders is dan je had verwacht.
Het beeld wat je van hem of haar had, klopt helemaal 
niet.
Dan moet je je beeld bijstellen.

Bijbelvertelling
Zo gaat het ook met Jezus als Hij Jeruzalem binnenrijdt.
De mensen hebben gezien dat Jezus wonderen en 	

tekenen doet.
Ze hebben geluisterd als Hij sprak over zijn komende 
Koninkrijk.
En nu hebben ze grote verwachtingen van Hem.

Het is bijna Paasfeest. De mensen in Israël gaan naar 
Jeruzalem om te herdenken dat God hen bevrijdde 
uit Egypte. Jezus en zijn discipelen gaan ook naar 
Jeruzalem.
Als ze bij het dorpje Betfagé komen, roept Jezus twee 
discipelen bij zich.
Ga naar het dorpje’, zegt Hij.
‘Als je het dorp binnenkomt zie je een jonge ezel staan 
aan de kant van de weg.
Op die ezel heeft nog nooit iemand op gereden.
Maak het dier los en breng het bij Mij.
Als iemand vraagt wat je met het dier wilt doen zeg je dat 
de Here het nodig heeft.’
De discipelen gehoorzamen Jezus en gaan op weg. Dat 
is meteen iets om te onthouden.

Fan van Jezus
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De discipelen gehoorzamen Jezus. Dat is ook belangrijk 
voor ons.
Als de discipelen terugkomen met de ezel, leggen ze hun 
mantel op de rug van de ezel, zodat Jezus erop kan gaan 
zitten.

Het is heel bijzonder dat Jezus op een ezel rijdt.
De profeet Zacharia heeft dit jaren geleden al voorspeld.
Hij zei: ‘Kijk, uw koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig 
en rijdt op een jonge ezelin.’
Jezus had ook op een paard kunnen rijden. Maar in 
de tijd van Jezus betekende een koning op een paard 
oorlog. Als Jezus op een paard Jeruzalem binnen was 
gekomen, was het net alsof Hij oorlog wilde voeren tegen 
de Romeinen.
Maar Jezus komt op een ezel.

De mensen die om Jezus heen staan worden blij. Hij lijkt 
wel echt een Koning zo!
Ze trekken ook hun mantels uit en leggen die op de weg. 
Nu kan Jezus er overheen rijden.
Andere mensen rukken takken van de bomen.
Ze zwaaien ermee en leggen die ook voor Jezus op de 
weg.
Jezus rijdt midden tussen een zee van mensen door.
Ze juichen en roepen: ‘Hosanna, de Zoon van David. 
Gezegend is Hij die komt in de Naam van de HEER.’
Hosanna betekent: redt ons, Zoon van David.

Nu zal Israël van de Romeinen worden bevrijd, denken 
de mensen.
Jezus zal op de troon gaan zitten en gaan regeren.
Hij zal hun Koning zijn en Israël zal weer groot zijn.

De mensen die in Jeruzalem wonen raken helemaal in 
rep en roer.
Wie is deze man toch? vragen ze zich af.
De mensen die met Jezus mee zijn gekomen zeggen: ‘Dit 
is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

De mensen zijn zo enthousiast en zo blij dat ze helemaal 
vergeten dat Jezus is gekomen om de hele wereld te ver-
lossen. Eigenlijk zijn ze meer fans van Jezus, dan echte 
volgelingen.
Jezus zal geen koning worden in een mooi paleis in 
Jeruzalem.
Hij wil Koning worden in het leven van de mensen!
Is Hij al Koning in jouw leven? Wil jij luisteren naar zijn 
stem?
Vraag Hem maar om te komen wonen in je leven, in je 
hart.

Vragen en opmerkingen voor een gesprek
Ook wij kunnen Jezus volgen, maar intussen een heel 
verkeerd beeld van Hem hebben.
Misschien omdat we niet goed weten Wie Hij echt is.
Of misschien omdat we de Bijbel soms een beetje ver-
draaien, omdat het ons beter uitkomt.
Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Wat is het belangrijk 
dat je Jezus echt leert kennen zoals Hij is.
Door je Bijbel te lezen en steeds weer te luisteren naar 
wat Hij zegt.

Auteur: MG

 


