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Johannes de Doper werkt bij 
de Jordaan

Matteüs 3:1-17
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Thema: Het begint met de doop

Doel
De kinderen vertellen dat Johannes de Doper mensen opriep voor God te leven. Het teken daarvan is de doop.

Toelichting
Johannes roept mensen bij de Jordaan op om echt in Gods beloften te geloven. Zijn boodschap is glashelder: Wat de 
profeten eens hebben gezegd is waar. Het Rijk van de Messias komt snel. Velen luisteren naar Johannes en laten zich als 
teken van hun ommekeer naar God dopen.
Jezus hoeft niet anders te gaan leven. Hij zondigt niet en leeft zoals God wil. Toch laat ook Hij zich dopen als Hij, dertig 
jaar oud, met zijn werk begint. Hij laat zien dat Hij volledig gehoorzaam wil zijn aan zijn Vader in de hemel. Dan komt Gods 
Geest als een duif op Jezus en klinkt Gods stem: ‘Dit is mijn Zoon, in Hem vind Ik vreugde’.
Als wij worden gedoopt, zegt God: jij bent mijn kind, ik hou van jou, een leven lang. Je ouders zullen jou van Mij vertellen 
en laten zien hoe je moet leven om gelukkig te zijn. Probeer dat echt te doen, Ik zal je daarbij helpen.
(Denk eraan: de doop is een teken; iedereen die van God houdt, maar (nog) niet gedoopt is, hoort ook bij Hem. Een voor-
beeld: ook zonder trouwring om ben je getrouwd; alleen kun je het dan van buiten niet zien) 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus wordt gedoopt door Johannes
Richtlijnen: Vertel de kinderen dat Jezus net als veel andere mensen gedoopt wordt in de Jordaan door Johannes de Do-
per. Hij wil tussen de mensen leven. Hij wil hun vertellen van zijn Vader in de hemel. Die Vader zorgt voor hen en verwacht 
van ons dat wij veel van Hem houden.
Ben jij ook gedoopt, toen je een baby was? Hoe kan God zien dat jij van Hem houdt? (Wij kiezen voor deze toepassing. In 
gemeenten waar de geloofsdoop gebruikelijk is, kunt u die aanpassen)

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ook door Johannes gedoopt
Richtlijnen: Bij jij gedoopt? Hoe weet je dat? Heb je een doopkaart of een doopkaars? Zijn er foto’s gemaakt? (Wij kiezen 
voor deze inleiding. In gemeenten waar de geloofsdoop gebruikelijk is, kunt u de inleiding aanpassen)
Jezus wil het begin van zijn werk op aarde duidelijk laten zien. Daarom kiest Hij ervoor om zich net als veel andere mensen 
door Johannes te laten dopen. Die andere mensen doen dat om anders te gaan leven. Dat hoeft Jezus natuurlijk niet; Hij is 
zonder zonde. Maar Jezus wil tussen de andere mensen in staan en gehoorzaam zijn. Hij wil van God horen en voelen dat 
Hij zijn Kind is. God de Vader stuurt de Geest in de vorm van een duif en zegt uit de hemel dat Jezus zijn Zoon is. Dan kan 
Jezus echt aan het werk: van die God vertellen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De doop: een nieuw begin
Richtlijnen: Soms denk je: nu ga ik het anders doen. Je kiest een andere sport of doet je haar anders. Je denkt: ik ruim mijn 
kamer voortaan op, ik ben aardig voor mijn broertje of zusje, ik praat ook met die eenzame klasgenoot.
Doe je het ook echt of blijft het bij plannen? Hoe komt dat?
Johannes de Doper roept mensen op om te veranderen, om echt dichtbij God te leven, Hem te gehoorzamen. Want Gods 
Koninkrijk is dichtbij. Dan komt Jezus voorbij. Hij hoeft niet te veranderen, want Hij is goed, volmaakt. Toch laat Hij zich do-
pen, zoals ieder ander. Een nieuwe periode in zijn leven begint: Hij gaat aan het werk. God de Vader laat merken dat Jezus 
voor Hem bijzonder is. De hemel gaat open, een duif verschijnt en een stem klinkt. Deze Jezus heb jij nodig, iedere dag. 
Om te veranderen, om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Hij is voor jou geboren, heeft voor jou geleefd en heeft ook jou 
gered. Die belofte laat God zien in de doop.
Vind jij het belangrijk dat je gedoopt bent? Waarom? Vind je het vervelend als je niet gedoopt bent? Waarom?

Extra bijbelgedeelte: Romeinen 6:3-4
(We zijn met Jezus verbonden in de doop. We leven niet meer voor onszelf; wie we waren zijn we niet meer. We leven nu 
voor Christus; zo willen we zijn, nieuw en anders)

Auteur: DW
 

18 januari 2026 | copyright VHM 19



Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
In dit Bijbelgedeelte gebeurt veel. We onderscheiden drie delen:
Vers 1-6 Johannes de Doper, zijn boodschap en voorkomen worden ons voorgesteld
Vers 7-12 Johannes’ felle prediking tegen de geestelijke leidslieden, zijn doop en degene die na hem komt.
Vers 13-17 Jezus wordt door Johannes gedoopt en door God aangewezen als de geliefde Zoon

Voordat het openbare optreden van Jezus ons wordt verteld, komen we eerst Johannes de Doper tegen. In de beschrijving 
van Matteüs staan zijn optreden en boodschap geheel in dienst van Jezus, voor wie Johannes de weg moet bereiden (vers 
3). De algemene inzet ‘in die tijd’ verwijst naar de voorafgaande verzen, die vermelden dat Jezus anoniem in Nazaret in 
Galilea woont. Een stuk zuidelijker, in de woestijn Judea, baart Johannes de Doper opzien, in zowel woorden als verschij-
ning optredend als oudtestamentisch boeteprofeet. De nabijheid van het Koninkrijk van de hemel (vers 2) is de aanleiding 
voor zijn gepassioneerde oproep tot bekering en zijn doopbediening als teken van inkeer. Zo baant hij de weg voor Hem 
met de Heilige Geest en met vuur zal dopen.

Johannes roept op tot bekering. Het Griekse woord duidt op een verandering van gezindheid die nodig is. Daarachter mo-
gen het Hebreeuws-Aramese woord bedenken, dat ‘terugkeren’ of ‘omkeren’ (naar je oorsprong en de nabijheid van God) 
betekent en de klank van boetedoening heeft. Bij ‘het Koninkrijk van de hemel’ gaat het minder om een begrensd gebied en 
meer om het koningschap van God, dat wordt hersteld voor Israël en de hele aarde. De Jood Matteüs, die de Godsnaam 
zeer eerbiedigt en daarom liever vermijdt, spreekt consequent over het Koninkrijk ‘van de hemel’.

Johannes’ kleding en dieet (vers 4) plaatsen hem in de lijn van Elia (2 Kon. 1:8 en Zach. 13:4). Dit past zowel bij het element 
van de boetedoening en bekering als bij de verwachting van de komst van de Messias (Mal. 3:23). Volgens de verzen 5 en 
6 spreekt dit alles veel mensen aan. Ze belijden hun zonden, en als teken van hun ommekeer laten ze zich door Johannes 
dopen in de Jordaan.

Waar had Johannes zijn doop vandaan? Men kan denken aan rituele wassingen die het Jodendom kent. Hier lijkt het 
echter te gaan om een eenmalige doop die een specifiek nieuw begin markeert. Mogelijk sloot Johannes aan bij de praktijk 
van de proselietendoop, die heidenen ontvingen wanneer zij toetraden tot de Joodse gemeenschap. In dat geval is de doop 
in deze context extra confronterend. Hier zijn het ‘kinderen van Abraham’ die een dergelijke doop moeten ondergaan? De 
grote profeten hadden wel gesproken over reiniging in het licht van de komende messiaanse tijd (Jes. 1:16-18; Ez. 36:25 
e.a.)

Dat juist Gods eigen volk deze ommekeer nodig had, blijkt ook in de felle prediking van Johannes tegen de farizeeën en 
sadduceeën. Waren ze uit oprechte geloofsintenties naar de Jordaan afgereisd? Of wilden ze controleren wie de man was 
die de aan hen toevertrouwde schaapjes zo beïnvloedde. Johannes’ aanspraak ‘adderengebroed’ kan worden opgevat als 
een toespeling op de slang in het paradijs (vgl. Joh. 8:44). Het gebruikte woord werd ook geassocieerd met satan. Kiest Jo-
hannes dit scheldwoord ook vanwege het volgende verwijt? Zoals adders bij een oplaaiende brand instinctmatig hun nest 
verlaten, zo vluchten de godsdienstige leiders van Israël voor het komende oordeel van God. Tevergeefs, volgens Johan-
nes. Noch hun levenswandel (waar de vruchten ontbraken) noch hun afstamming (Abraham als vader) kunnen hen daarvan 
echter redden. 

Ook in de volgende verzen toont Johannes zich een oordeelsprediker. Er klinken woorden over de bijl die klaarligt om de 
boom zonder goede vruchten om te hakken en te verbranden (vers 10). Ook de verwachte Messias is eerder een wreker 
dan een trooster (beeld van de wan en vuur; vers 12). Vers 11 tekent daartussenin de verhouding tussen wegbereider 
Johannes en de Messias: Johannes is het niet waard om zijn sandalen te dragen. 

In vers 13 is van belang niet over het werkwoord ‘komen’ heen te lezen. Johannes de Doper was er op zeker moment bij de 
Jordaan in Judea. Maar Jezus ‘komt’. Heel bewust neemt Hij op dit moment zijn plek in de gang van Gods koninkrijk in. En 
Hij komt met een heel bewuste intentie: ‘om door Johannes gedoopt te worden’. Let erop dat het initiatief bij Jezus ligt. Hij 
wil dit doen. Hij moet dit doen. Het tekent zijn missie en roeping. Het verzet van Johannes (vers 14) kan Hem niet tegen-
houden. Ook al heeft Johannes gelijk (dit is ‘de omgekeerde wereld’), op deze wijze vervult Jezus Gods gerechtigheid. De 
betekenis daarvan is nog niet zo eenvoudig. Gaat het om het helemaal ondergaan in onze zondige realiteit, die Jezus daar-
mee op zich neemt? Mogen we dit ook verbinden met de roeping en weg van Israël, dat geroepen was Gods gerechtigheid 
te representeren, maar daarin niet slaagde? En nu is daar Jezus die op unieke wijze de roeping van Israël op zich neemt en 
zich ook daarom laat dopen als teken van het nieuwe begin dat God met zijn volk maakt? 
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Op deze wijze laat Jezus’ doop zich nadrukkelijk opvatten als zijn ‘mission statement’. Daarbij passen ook de verzen 16-17. 
Vanuit de hemel wordt bevestigd wat hier op aarde gebeurde. We lezen over een geopende hemel en de Geest als een 
duif. En er klinkt een stem, die met woorden uit Psalm 2 (‘deze is mijn Zoon) en Jesaja 42 (mijn geliefde; in Hem vind ik 
vreugde) Jezus’ zending en autoriteit bevestigt.

Vers voor vers
Vs. 1	  ‘In die tijd’: Plotseling is daar Johannes de Doper, net zo onverwacht als Jezus’ verschijning in vers 13.
Vs. 1	 ‘… in de woestijn van Judea’: een woest gebied, waardoor het zuidelijke deel van de Jordaan stroomt. Enerzijds 

onherbergzaam, anderzijds met doorwaadbare plaatsen, onder meer bij de (handels)weg tussen Jeruzalem en 
Perea. Niet zo vreemd dus dat Johannes hier veel bekijks trok.

Vs. 3	 ‘Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak …’: Het citaat komt ui Jesaja 40 (Griekse vertaling). Het bena-
drukt de dienstbare en ondergeschikte positie van Johannes de Doper ten opzichte van Jezus. Het is goed hier te 
melden dat er onder bijbelwetenschappers de nodige discussie is over de historisch waarschijnlijk grotere beteke-
nis van Johannes de Doper. Niet voor niets had ook hij leerlingen. Ook in de evangeliën vinden we signalen dat 
Johannes onder het volk wellicht bekender was dan Jezus (vgl. Mat. 11:9; Joh. 3:22-23). Tijdens zijn zendingsrei-
zen kwam Paulus nog volgelingen van Johannes tegen (Hand. 19)

Vs. 4	 ‘Johannes droeg een ruwe mantel… hij voedde zich met sprinkhanen’: Ook Elia leefde in de natuur, dronk uit een 
beek, kreeg vlees van de vogels. 

Vs. 8	 ‘God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken’: de door Johannes gebruikte woorden (Hebreeuws/
Aramees) bevatten een schitterend klankspel: Uit de ‘ebaniem’ (stenen) kan God ‘baniem’ (kinderen) verwekken. 

Vs. 10 	 ‘Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt …’: Ook dit moet hard zijn aangekomen. Het beeld doet den-
ken aan Psalm 1 (beeld van rechtvaardige die met God leeft) en Jes. 10:33-34 (God hakt de hoge bomen van de 
Libanon om; daar de Assyrische vijanden, maar nu de leiders van Israël zelf?).

Vs. 12	 ‘Hij houdt de wan in zijn hand’: volgens sommigen een zeef, volgens anderen een soort schep waarmee men het 
graan omhoog gooide; de bedoeling was om het (lichtere en fijnere) kaf uit het zuivere koren te verwijderen. Zo 
zal volgens deze woorden van Johannes de Messias namens God de ‘grote scheiding’ volvoeren en de dorsvloer 
(beeld voor het nabijgekomen koninkrijk) zuiveren. De krachtige slotwoorden over ‘onuitblusbaar vuur’ maken elke 
gedachte aan een ‘escape’ onmogelijk.

Vs. 13	 ‘Toen kwam Jezus’: Let erop dat de tekst benadrukt dat Jezus (helemaal) vanuit Galilea naar de Jordaan kwam. 
Mooi is hier de vertaling van Pieter Oussoren (Naardense Bijbel): ‘Dan treedt Jezus aan’. 

Vs. 15	 ‘Toch moet je het doen’: een wel erg vlakke vertaling. Letterlijk: ‘laat me begaan, laat het gebeuren’. 
Vs. 16	 ‘… opende zich de hemel voor Hem en zag Hij …’: Het lijkt hier te gaan om een persoonlijke ervaring van Jezus, 

niet voor andere ogen bestemd. Een heel persoonlijk moment tussen ‘de Vader’ en ‘de Zoon’, die hier in zijn roe-
ping wordt bevestigd. Daarop lijkt de (voor allen hoorbaar geklonken?) ‘stem’ in vers 17 wel bedoeld om onder en 
voor de aanwezigen Jezus als Gods bijzondere geroepene aan te wijzen 

Vraag
Wat zou Johannes de Doper tegen jou zeggen als je naar hem toekwam? Waar kun jij ‘schoon schip’ maken? Ga je dat ook 
doen?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 25: 3, 4 en 6
Lied 439 				    (=Gezang 126 LvdK)
Lied 456b 				    (=Gezang 46 LvdK)  
Psalm 8 					    Hemelhoog 4
Diep, diep, diep als de zee 		  Hemelhoog 327
Hoe kwam Mozes 			   Hemelhoog 50
Toen Jezus zich liet dopen	 		  Liedjes voor kinderen (Kom en zie) Elly en Rikkert Zuiderveld
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 	 Hemelhoog 494
 
Auteur: PZ
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Jezus wordt gedoopt door Johannes

‘Hé, ga je mee? Wij gaan naar Johannes luisteren…
Wat? Heb je nog niet over hem gehoord? Echt niet? Nou 
dan zal ik eens iets over hem vertellen! Johannes is een 
heel bijzondere man! Hij weet heel veel over de boe-
ken die God heeft geschreven, de Thora. én het is een 
profeet. Ja, Hij kan zélf horen wat God tegen hem zegt en 
dat vertelt hij dan weer aan ons. Bijzonder hé? Hij vertelt 
dat we weer moeten gaan leven zoals God dat graag wil, 
en over de Messias die gaat komen.  
Ja nou, oké, hij is ook wel een béétje vreemd… Hij 
woont niet in een huis maar in de woestijn. En hij draagt 
geen kleding van linnen of schapenwol zoals de andere 
mensen, zelfs niet van dure zijde. Nee, hij draagt een 
mantel van…kamelenhaar! O, ja en hij eet geen brood 
of vis, geen gebakken vlees of groente. Hij eet alleen 
maar honing en, ehm. ja, echt waar…. SPRINKHANEN! 
BRRRRR…  
Maar, het is een profeet en die zijn altijd een beetje an-
ders dan andere mensen. En dan nog wat, hij duwt men-
sen in de rivier heel even kopje onder. Dat is dopen, zegt 
hij. Wanneer je echt weer wilt leven zoals God dat wil, en 
alles wat niet goed was ook echt niet meer wilt doen, dan 
wast de doop je helemaal schoon! Dan mag je met God 
weer helemaal opnieuw beginnen! Goed hè?

Ik ga kijken en luisteren ga je mee? ‘
‘Zullen we meegaan? Ja, laten we dat doen! ‘
‘Wat zien we? Heel veel mensen bij de rivier de Jordaan. 
En bij hen staat een man in een beetje vreemde harige 
jas. Dat zal Johannes zijn. Wat zegt hij? Sssttt, even stil, 
dan kunnen we goed luisteren! ‘
’Jullie kijken en luisteren nu allemaal naar mij, en denken 
misschien dat ik een bijzondere en belangrijke man ben. 
Maar luister goed. Er komt iemand anders die nog veel 
en veel belangrijker is dan ik ben. Hij bestaat al langer 
dan dat ik er ben. Ik doop jullie in dit water, maar Hij zal 
jullie ook dopen op een andere manier, niet alleen van 
buiten maar vooral vanbinnen. Net als vuur dat je van bin-
nen schoonmaakt en opwarmt. ‘
‘Kijk, daar komt nog iemand aanlopen. Johannes wijst 
naar Hem. weer even luisteren…’

‘Kijk goed mensen’, roept Johannes. ‘Daar is het Lam van 
God, over Hem heb ik steeds gesproken!’  
‘Wie is dat? Ik geloof dat dat Jezus is, uit Nazaret, de 
zoon van Jozef en Maria.
Kijk! Hij loopt het water in samen met Johannes. Stil! wat 
zegt Johannes nu? ‘
‘Maar... Heer, ik zou door U gedoopt moeten worden? 
Hoe kan ik U nou dopen?’ 
‘Doe het maar’, zegt Jezus. ’Dit is wat God wil. En een 
voorbeeld voor alle mensen’. 
En daar gaat Jezus, kopje onder en dan weer overeind. 

‘ Oooh.. wauw!! Kijk! Daar in de lucht! Het is alsof de 
hemel verandert, alsof… alsof... hij hoger, dieper, blauwer 
is geworden. En kijk, daar komt wat aanvliegen. Een en-
gel? Nee te klein, het is wit en gaat op de schouders van 
Jezus zitten. Het lijkt wel een duif’ Dan hoort iedereen 
een stem uit de hemel… Dit is Mijn Zoon! En Ik houd heel 
veel van Hem. 
Nu is iedereen stil. Ja de stem van God hoor je niet 
iedere dag…. Wat een bijzondere dag is dit.

Auteur: JV
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Ook door Johannes gedoopt

Inleiding
Ben jij goed in dingen onthouden? Wat weet je nog van 
vorige zomervakantie? En wat weet je nog van toen je vijf 
jaar was? En van de tijd dat je drie was? En van de tijd 
dat je een baby was?
Gek hè, sommige dingen weten we nog wel, andere din-
gen vergeten we. Sommige dingen kunnen we bijna niet 
weten. Van je babytijd weet niemand meer iets. Ja, soms 
denk je dat je dingen weet omdat je er foto’s van hebt 
gezien. De wieg waarin je lag, de box waarin je speelde. 
De kleding die je aan had. 
Wie is er bijvoorbeeld gedoopt?  (worden er in uw ge-
meente geen kinderen gedoopt, maar opgedragen, pas 
dit dan aan.)
En wat weet je er nog van? Waarschijnlijk niet zo veel. 
Misschien zijn er nog foto’s van, of een film, dan kun je 
nog eens terugkijken. Er is thuis misschien wel een doop-
kaart of bewijs dat je gedoopt bent. Je hebt, nu je wat 
ouder geworden bent, vast wel eens meegemaakt dat er 
een kindje gedoopt werd. Nou zo ging dat bij jou ook. 

Even over het onthouden. Weet jij nog waar het in de 
Bijbelverhalen vlak voor kerst over ging? Het is alweer 
even geleden. Het ging over Gods wonder, gewoon 
heel bijzonder. Twee keer ging er toen een verhaal over 
Zacharias. Weet je het nog? Zacharias, de priester kreeg 
een zoon. Dat was best vreemd. Hij en zijn vrouw Elisa-
bet waren eigenlijk al te oud om een kind te krijgen. Toch 
werd Johannes geboren. Deze Johannes noemen we ook 
wel Johannes de Doper. En je snapt vast waarom. Johan-
nes was een doper, hij doopte mensen.
Dopen ging in die tijd wel wat anders dan nu, daar heb-
ben we het straks nog even over.
Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabet, was een 
man geworden. Hij droeg een jas gemaakt van kame-
lenhaar. De jas bleef vastzitten door een leren riem. Hij 
at sprinkhanen en wilde honing. Johannes kon je vinden 
in de woestijn. Heel veel mensen gingen daar heen om 
naar hem te luisteren, om hem te bekijken en om mee te 
maken wat er gebeurde.
Johannes deed de mensen denken aan de profeten die 
ze kenden uit de oude boeken. Dat Johannes geen ge-
wone man was, dat was voor iedereen wel duidelijk.

Het Koninkrijk van de hemel is dichtbij! Bekeer je, laat je 
dopen! Johannes vertelde dit aan iedereen die het maar 
wilde horen. Bekeer je! Verander je leven. Hoe leef je nu 
eigenlijk? Let eens op, luister eens, het Koninkrijk van de 
hemel is dichtbij.
De mensen die het horen, willen weten wat hij te zeggen 
heeft. Is hij echt een profeet? Heeft hij een boodschap 
van God? Het Koninkrijk van de hemel? Ze willen er meer 
over weten. Hun leven veranderen? Ai, dat gaat zomaar 
niet. Maar diep van binnen weten ze wel waar Johan-
nes het over heeft. Leven ze eigenlijk wel zoals God het 
wil? Geloven ze wel echt? Wat is het belangrijkste in hun 
leven? De mensen worden aan het denken gezet. De 

mensen zeggen hardop: ‘we zijn fout bezig, we leven niet 
zoals het hoort, we zijn zondig.’ Ze belijden hun zonden 
en ze worden gedoopt. Johannes doopt hen in de rivier 
de Jordaan. Kopje onder gingen de mensen, helemaal 
nat werden ze. Als nieuwe mensen kwamen ze het water 
weer uit. Nou ja, nieuw, zo voelde het. Ze konden een 
nieuw begin maken. Er was hun leven voor de doop, hun 
oude leven en hun nieuwe leven, na de doop. 

Johannes was niet tegen iedereen aardig. Zijn bood-
schap was best moeilijk en hard. Stoppen met je oude 
leven. Johannes maakt aan iedereen duidelijk dat ze 
fouten maken en doen. 
Als er Joodse leiders bij hem komen om te kijken wat er 
rondom de Jordaan allemaal gebeurt, spreekt Johannes 
fel tegen hen. ‘Wat komen jullie doen? Ook jullie moeten 
je bekeren. Ja, Abraham is jullie vader, maar dat is niet 
genoeg. Als God het wil kan Hij van de stenen die hier 
liggen ook kinderen van Abraham maken.’ Johannes zegt 
ook: ’bomen die geen goede vrucht voorbrengen, worden 
omgehakt’.  
Hij vergelijkt hier het leven van een mens met een boom. 
Zijn er goede vruchten, dan mag de boom blijven staan. 
Zijn er geen goede vruchten, dan wordt de boom omge-
hakt. Als het leven van de mensen verkeerd is en ze zich 
niet omkeren, zich niet bekeren, dan zal hun leven geen 
goede vruchten gaan voortbrengen.
 
De mensen vragen zich af, wie is deze Johannes toch? 
Johannes weet zelf heel goed wie hij is. Hij zegt: ‘ik doop 
jullie met water, maar na mij komt iemand die machtiger 
is dan ik; ik ben het niet waard om zijn sandalen voor 
Hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest 
en met vuur’.  Die ander is Jezus. Eerst zullen de mensen 
Johannes zien en horen. Daarna zullen ze Jezus zien en 
horen. Bekeer je, leef zoals God het wil, het koninkrijk 
van God is dichtbij. Jezus komt eraan. Letterlijk, de men-
sen die Johannes zien, zullen binnen korte tijd ook Jezus 
zien en horen. 

En dan op een dag is er weer een grote groep mensen 
rondom Johannes. Johannes roept de mensen op om 
zich te bekeren. Om hun leven te bekijken en te kiezen 
hoe ze verder willen leven. Bekeer je, laat je dopen, leef 
daarna een nieuw leven. Mensen komen naar voren om 
gedoopt te worden. En opeens is Jezus daar ook. Ook Hij 
komt naar Johannes toe om gedoopt te worden. Johan-
nes de Doper probeert dit tegen te houden. ‘Ik zou door 
U gedoopt moeten worden en dan komt U naar mij? Maar 
Jezus zegt: ‘Doop me’.
Jezus had geen oud leven, Hij hoefde zich niet te beke-
ren. Hij had geen verkeerde dingen gedaan. Toch wil ook 
Hij gedoopt worden. Johannes kan niet anders, hij doopt 
Jezus. Toen Jezus gedoopt was en uit het water omhoog-
kwam, ging de hemel open.  Gods stem klinkt: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, In Hem vind Ik vreugde’ En Jezus ziet hoe 
de Geest van God als een duif op Hem neerdaalt. 
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De mensen die er bij zijn horen het; dit is Gods Zoon. 
Johannes weet het en misschien zijn er meer mensen 
die het begrijpen en geloven, Jezus is de Koning van het 
Koninkrijk van de hemel. Jezus’ werk op aarde gaat be-
ginnen. Bij de doop is Zijn nieuwe leven begonnen, vanaf 
dan zullen de mensen gaan horen en zien hoe God door 
Jezus de wereld redt. Jezus leeft niet voor zichzelf, nee 
hij doet wat zijn Vader van hem vraagt. 

Afsluiting
Leven wij ook zoals God het ons vraagt? Doen we wat 
we zelf willen? Of luisteren we naar God in ons leven?  
Jezus vertelt ook ons wat God wil. God wil ons redden. 
Dat mogen we horen en lezen. Maar soms mogen we dit 
ook zien. Wanneer? Nou als er een kindje gedoopt wordt. 
God laat dan zien dat Hij een verbond sluit met het kindje. 
Dat Hij de Redder van het kind wil zijn. De Redder van 
mensen uit de tijd van Johannes de Doper, de Redder 
van jou en mij.
Onthoud dat! Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Auteur: CdG 
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Wie van jullie is gedoopt? Als je gedoopt bent, herinner je 
het je waarschijnlijk niet meer. Toch heeft het een beteke-
nis voor heel je leven. 
Ooit is die doop ingevoerd, door Johannes de Doper. 
Desondanks zijn er in het Oude Testament al gebeur-
tenissen die vooruitwijzen naar de doop. Wie weet het 
verhaal van Naäman nog? Die op advies van zijn Joodse 
dienstmeisje naar Israël ging om te genezen. Hij geloofde 
er zelf niet in, maar hij ging toch zeven keer onder in de 
Jordaan. En hij genas van zijn vreselijke huidziekte. 

Johannes de Doper
Weten jullie de geschiedenis van de geboorte van Johan-
nes nog? De tante van Maria, Elisabet, raakte op hoge 
leeftijd alsnog zwanger. Eerder dan Maria, want Johan-
nes heeft de speciale opdracht om mensen gereed te 
maken voor de komst van Jezus. En hen te dopen, zodat 
hun zonden vergeven zijn. 
Johannes komt regelrecht uit de woestijn, hij verschijnt 
plotseling. Hij is gekleed als een overlever, met een 
mantel van kameelhaar en een leren gordel. Zijn voeding 
bestaat uit sprinkhanen en honing. Deze bode verkondigt 
een tekst uit Jesaja: ‘Maak de weg van de HEER gereed, 
maak recht zijn paden’. Zo verwijst Johannes naar Jezus. 
Gelukkig begrijpen veel mensen de boodschap van 
Johannes, laten zich dopen en belijden hun zonden. Het 
is een hele ommekeer in het leven van die mensen. Zo 
bereiden ze zich voor op de komst van Jezus, zonder 
het zelf eigenlijk te beseffen. Nu al is hun leven anders, 
voordat ze Jezus zelf ontmoet hebben!
 
Bezwaren
Jawel, het is meteen al zover! De Farizeeën en de Sad-
duceeën komen af op de doop van Johannes. Sadducee-
ën zijn net zoals Farizeeën gericht op de wet van Mozes, 
maar geloven niet in de opstanding.
Maar goed, ze worden meteen door Johannes toegespro-
ken, zoals Jezus het later zal doen. Ongetwijfeld zijn zijn 
woorden allemaal door God ingegeven. Johannes noemt 
hen ‘addergebroed’. Dit omdat zij de wet zo goed kennen, 
maar deze niet naleven. En dit is waar het om gaat, in 
het begin van het Evangelie, het werkelijke naleven, met 
hart en ziel. Niet voor het oog van de mensen goed doen, 
maar intussen vreselijke dingen uithalen… Zo komen ze 
niet door het oordeel.

Het moet anders
Zo zegt Johannes: mensen moeten anders gaan leven. 
Johannes heeft het zelfs al over de goede vruchten, de 
vrucht van de Heilige Geest, waar Paulus het veel later in 
een van zijn brieven zal hebben. Zo vervuld is Johannes 
al van de Heilige Geest! Johannes verwijst naar de kracht 
van God, God die zelfs kinderen van Abraham uit stenen 
kan verwekken! God kan leven halen uit dode stenen. De 
kracht van God is onmetelijk groot. 
Jullie weten wel dat er vruchtbomen zijn. Je kunt er een 
aantal opnoemen. Johannes is duidelijk, bomen die geen 

vruchten voortbrengen, die worden omgehakt! Ze zijn 
nutteloos, er blijft niets meer van over. 
Johannes roept de mensen op om anders te leven, want 
de doop is het teken van het nieuwe leven. Een nieuw 
leven na de doop. Zelfs al kun je je doop niet meer herin-
neren, toch heeft God dit verbond met je gesloten. God 
wil dat je je leven aan Hem wijdt. Er zijn zoveel dingen 
in het dagelijks leven die de aandacht vragen, dat is niet 
verkeerd. Als God maar bovenaan staat.

De komst van Jezus
Dan vertelt Johannes wat hij vertellen moet, waarvoor hij 
ook geroepen is: mensen voorbereiden op de komst van 
Jezus. Jezus die mensen niet zal dopen met water, maar 
met vuur. Ook dit is een vooruitwijzing naar de Heilige 
Geest. Jezus is zoveel meer dan Johannes, Johannes is 
volgens zichzelf niet waardig om zijn sandalen te dragen. 
Jezus die werkelijk het kaf van het koren scheidt, ofwel 
het goede van het kwade scheidt. Het kaf en het koren 
is eigenlijk het verschil tussen het graan en het afval. Zo 
wordt het voorgesteld, het goede tegenover het slechte. 
Jezus maakt het onderscheid, Hij zal werkelijk voorleven 
hoe God het wil.
 
De komst en doop van Jezus
De doop is een begin, het is een goed begin. Dan ineens 
is Jezus er, vanuit Galilea en vraagt Johannes om ge-
doopt te worden. Maar Johannes sputtert tegen. Jezus is 
toch geen zondaar? Hij, Johannes zou juist door Jezus 
gedoopt moeten worden! Maar het gaat om de gerechtig-
heid van God, om de wil van God. Om het begin van de 
missie die door Jezus voltooid moet worden. Het is een 
zware weg die Jezus moet gaan. Niet alleen om alles wat 
Hij moet meemaken, maar vooral de lijdensweg, als een 
misdadiger.

Dit is het begin, het nieuwe begin. Mensen komen tot ge-
loof, laten zich dopen en willen anders gaan leven. Voor 
Jezus is het begin van zijn bekendmaking bij de mensen, 
de roeping van de discipelen, de wonderen en tekenen 
en de vele lessen die Hij zal leren.
Ook bij het begin komt de Heilige Geest al in de vorm van 
een duif tot Jezus. Als Jezus gedoopt is, komt de duif en 
een stem klinkt uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
Hem heb ik vreugde’. Ja, dat is de stem van God. Zo is al-
les begonnen, in de geschiedenis, maar ook in jouzelf.
En het kan verder gaan in jouzelf. Als je de geboden van 
God gehoorzaamt, God liefhebben boven alles, je naaste 
als jezelf. Bedenk eens met elkaar hoe het beter zou kun-
nen in je leven. 
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De doop, een nieuw begin


