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Thema: De weg gevonden

Doel
De kinderen leren dat je de weg vindt als je God om raad vraagt.

Toelichting
Drie vreemdelingen uit een ver land gaan op zoek naar de pasgeboren koning van de Joden. Ze nemen kostbare ge-
schenken mee om Hem eer te bewijzen. Maar waar moeten ze zoeken? Ze vragen raad aan koning Herodes die voor het 
antwoord de priesters en Schriftgeleerden raadpleegt. Zij weten het antwoord (Betlehem), maar gaan zelf niet op pad. Ze 
lijken geen rekening te houden met de mogelijkheid dat de beloften van Gods profeten nu worden vervuld. Het geloof in 
de Messias ontbreekt. De magiërs volgen Gods wegwijzer, de ster. Vreemdelingen aanbidden Jezus wel en getuigen van 
Hem, de leiders van Israël niet. Ook voor de terugreis wijst God hen de weg: niet terug naar koning Herodes.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Op zoek naar de koning
Richtlijnen: Een geboortekaartje via de post of per mail. Je weet dan wanneer het kindje is geboren en hoe het heet. Soms 
zit er ook alvast een foto bij. Vaak mag je de baby komen bekijken. Je neemt een cadeautje mee en misschien mag de 
baby wel even bij jou op schoot. 
Jozef en Maria hebben natuurlijk geen geboortekaartjes gestuurd. Toch komen er opeens deftige en rijke mannen uit een 
ver land. God wijst hun de weg door een ster. Ze willen de nieuwe koning van de Joden opzoeken en een prachtig cadeau 
geven. Koning Herodes schrikt: een nieuwe koning geboren? Dat mag niet, Hij wil zelf koning blijven. Daarom zegt God, dat 
de mannen niet terug moeten gaan Herodes. Dat zou gevaarlijk zijn voor Jezus.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Op weg naar Koning Jezus
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of zij je kunnen vertellen hoe je van de kerk bij de supermarkt, de bibliotheek of hun 
school komt. Moet je met de auto een andere weg volgen dan op de fiets of lopend? Wat gaat sneller? Misschien weten zij 
een straat of paadje waar auto’s niet mogen rijden. Jij weet de weg in jouw omgeving. 
Vandaag horen we over mensen die de weg niet weten, omdat ze daar nog nooit geweest zijn. Ze komen van ver weg, uit 
het Oosten. Ze volgen de ster, die (volgens hen) aankondigt dat de nieuwe koning van de Joden geboren is. Ze willen Hem 
aanbidden en cadeaus aanbieden. Waar moeten ze heen? Koning Herodes vraagt het de Schriftgeleerden en die weten 
het antwoord uit de Schriften: Betlehem. Vreemd is, dat de Schriftgeleerden blijven waar ze zijn. Ze gaan niet mee naar de 
Messias. En koning Herodes ziet in Jezus een gevaar. Hij moet verdwijnen! Gelukkig voorkomt God dat de magiërs Hero-
des op het goede spoor zetten. Ze moeten rechtstreeks naar huis, niet via het paleis. 
In 2026 zoeken wij ook naar de boodschap van Jezus. Als we goed naar de Bijbel luisteren vinden we onze Koning en 
Redder.
 
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods weg volgen
Richtlijnen: Lees met/ vertel de jongeren de geschiedenis van de magiërs uit het Oosten. Benadruk hoe verschillend de 
verschillende mensen omgaan met Gods aanwijzingen. De magiërs die Israëls God niet kennen zijn er van overtuigd dat 
de ster hun de weg wijst, dat de mensen die Gods woorden bestuderen hen kunnen helpen. En als ze in Betlehem zijn en 
Jezus hebben aanbeden gehoorzamen ze Gods droom en gaan niet via Jeruzalem terug. De Schriftgeleerden reageren 
niet op de boodschap van de magiërs dat de Messias geboren is, hoewel ze de profetieën kennen; ze geloven het niet. En 
koning Herodes reageert met haat; hij wil Jezus doden.
Drie verschillende reacties op God die de weg wijst.
Een nieuw jaar ligt voor ons. Ook daarin wil God ons de weg wijzen door de Bijbel en door mensen om ons heen. Kijken 
en luisteren wij goed, omdat we Jezus willen eren en onszelf aan Hem willen geven? Of laten Gods woorden ons koud? Of 
gaan we er zelfs dwars tegenin? Een belangrijke keuze! 

Extra bijbelgedeelte: Timoteüs 4:6-10
(De woorden van het geloof en de goede leer voeden ons. Ze wijzen ons de betrouwbare weg naar God, die leeft, die 
mensen redt)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Vergelijkbaar met Lucas, sluit Matteüs vrij snel aan bij de politieke actualiteit. Nu er een verlosser voor Israël geboren is, uit 
het koningsgeslacht van David (zie hs. 1), kan de lezer zich zomaar afvragen wat degene die op dat moment op 
Davids troon zit daarvan vindt. Dat ontdekken we in dit hoofdstuk. Hoewel de magiërs het meest smaakmakende deel van 
dit verhaal zijn, ligt de focus eigenlijk op Jeruzalem en Betlehem, Herodes en Jezus (dus niet ‘drie koningen’, maar ‘twee 
koningen’).
Dat de magiërs in Jeruzalem aankomen is een oordeel voor de stad. Eindelijk zijn daar de heidenen die (letterlijk) het licht 
hebben gezien, maar Jeruzalem blijkt niet de glans te hebben die geprofeteerd was (Jesaja 60). Men kan daar alleen maar, 
aan de hand van Micha, doorverwijzen naar Betlehem. Impliciet stemmen ze daarmee in met het oordeel dat die profeet 
over de hoofdstad uitsprak – Micha 3-5. Niet in Jeruzalem is de koning die de Tora en de Profeten zal vervullen, maar in 
het nederige Betlehem. Niet Herodes is koning, maar Jezus.

Vers voor vers
Vs. 1	 Matteüs verbindt Jezus’ geboorte aan de regering van Herodes de grote, een half-Joodse vorst met een uiterst 

slechte reputatie. Het woordje ‘idou’ trekt de aandacht naar de opvallende verschijning van de ‘magiërs’ in die da-
gen. De consensus is wel dat met deze magoi op astrologen gedoeld wordt. Het is voor Matteüs echter misschien 
wel belangrijker dat het heidenen zijn (‘uit het Oosten’ – hun precieze oorsprong doet er niet zoveel toe). 

	 Hun aantal wordt ook niet genoemd. In de traditie is het drie geworden, omdat ze drie geschenken gaven.
Vs. 2	 De ‘ster van de wijzen’ bevestigt hun link met astrologie, en doet denken aan de (eveneens) heidense magiër 

Bileam uit Numeri.
Vs. 3v	 De reactie van Herodes en Jeruzalem is er een van ontzetting, schrik of verwarring (etarachthe); zij worden over-

vallen door de komst van deze heidenen. Ze weten wel gelijk dat de komst van heidenen en het gerucht van een 
geboren koning moet wijzen op het messiaanse tijdperk. In Jeruzalem, dat eigenlijk het centrum van dat 

	 messiaanse tijdperk zou moeten zijn, blijkt dit echter schrikbarend nieuws in plaats van goed nieuws (evangelie). 
Vs. 5v	 Voor de kenners van de Schriften is het een eenvoudige vraag waar de Messias geboren zal worden; in Betle-

hem, de stad van David. Voor Matteüs scheelt het weer – hier hoeft hij zelf het verhaal niet te onderbreken met 
‘zodat vervuld werd wat de profeet zegt (…)’. De priesters en wetsgeleerden citeren uit Micha. De ironie is dat 
de bredere context in Micha een oordeel over Jeruzalem is: de koning daar deugt niet, en dus zal er een nieuwe 
koning uit Betlehem moeten komen, daar waar de oorsprong van Davids koningshuis ligt. Dit Schriftwoord veroor-
deelt Jeruzalem en Herodes.

Vs. 7v	 Herodes trekt zijn eigen plan. Hij doet alsof hij dezelfde intenties heeft als de magiërs (‘zodat ook ik erheen kan 
gaan om het kind te aanbidden’), zo zet hij hen in als informanten en verkenners. Echter, de aanduiding dat 

	 Herodes hen ‘in het geheim’ (lathrai) bij zich roept, laat al zien dat hier iets niet in de haak is. Micha klaagde over 
het slechte leiderschap en het onrecht in het Jeruzalem van zijn dagen, en uit het verhaal zal blijken dat dat ook 
nu actueel is.

Vs. 9v	 De ster verschijnt opnieuw aan de magiërs en brengt hen tot de plek waar ze moeten zijn. Zo worden ze niet al-
leen geleid door de Schriften, maar ook door Gods aanwezigheid – net zoals de HEER Israël in de nacht in een 
vuurzuil door de woestijn leidde (Exodus 13:21-22). De gepaste reactie is grote vreugde.

Vs. 11	 De climax van het verhaal is de aankomst op een plek waar de profetieën wel in vervulling kunnen gaan. Hier is 
de Messias geboren, hier is een koning, die de aanbidding van heidenen waard is. In Jeruzalem, bij Herodes, 

	 konden de magiërs hun aanbidding en geschenken niet kwijt, maar hier in Betlehem, bij Jezus, wel; de rijkdom-
men van heidenvolken liggen aan de voeten van Israëls koning, zoals voorzegt (Psalm 72:15, Jesaja 60:5-6).

Vragen
•	 Ondanks dat Jeruzalem het religieuze centrum is, blijkt er eigenlijk weinig ruimte voor de vervulling van de profetieën en 

het goede nieuws over de Messias. Hoe maken wij als kerk ruimte, ook voor onze kinderen, voor het goede nieuws over 
de geboorte van Jezus?

•	 De magiërs hebben niet zoveel ‘Bijbelkennis’ toch laten ze zich leiden door God en komen ze goed terecht. Hoe kunnen 
we op dezelfde manier uit vertrouwen leven en ons door God laten leiden?

Auteur: GV
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Liederen

Psalm 72: 1, 3, 4 en 5
Lied 476: 1, 3 en 4 				    (=Gezang 145 LvdK)
Lied 520
Wij zijn de herders 				    Hemelhoog 158
Ga je mee op zoek?  				    Op Toonhoogte 406
God zal met ons zijn 				    Op Toonhoogte 408
Goed nieuws 					     Hemelhoog 132
In het begin 					     Op Toonhoogte 412
Zijn Naam is Jezus 				    Op Toonhoogte 422

Auteur: PZ
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Inleiding
Toen prinses Amalia geboren was, mocht iedereen het 
weten. Het kwam op de radio, op de televisie en in de 
krant. Overal zag je foto’s van het kleine kroonprinsesje. 
De vlaggen hingen uit en prins Willem-Alexander en prin-
ses Maxima kregen een heleboel cadeautjes. Wat was 
dat een feest. Iedereen was blij.
Als er bij ons een kindje wordt geboren is het ook feest. 
Er komt een geboortekaartje met de post of per mail. Je 
weet dan wanneer het kindje is geboren en hoe het heet. 
Soms zit er een foto bij. Vaak mag je de baby komen 
bekijken. Dan neem je een cadeautje mee en misschien 
mag de baby wel even bij jou op schoot. Dan ga je op 
kraambezoek, heet dat.

Het verhaal van vandaag gaat ook over een kindje dat 
geboren is. Niet in een paleis bij een koning en een ko-
ningin. Er komt ook geen geboortekaartje. Maar wel een 
mooie ster. Luister maar.

Bijbelvertelling
Het Is donker buiten. Het is nacht. Alle mensen slapen, of 
toch niet? Nee, ver weg in een ander land in het Oosten 
daar zijn nog een paar mannen wakker. Zij slapen niet. 
Die mannen zijn heel knap. Midden in de nacht bekijken 
ze de sterren. Ze weten daar een heleboel van. Opeens 
stoot één van die mannen de andere mannen aan. ‘Hé, 
kijk daar eens, hebben jullie die ster al gezien?’ Ze kijken 
de kant op die de man aanwijst. 
Nee, maar wat is dat voor een ster? Die hebben ze nog 
nooit gezien. Dat is een nieuwe ster. Helder en duidelijk 
staat hij aan de hemel. Wat een bijzondere ster. Wat zou 
die ster betekenen? Snel gaan de mannen op zoek in 
de boeken. Ze lezen en lezen en ja, daar staat het. Daar 
staat het heel duidelijk; er is een koning geboren in het 
land Israël. Dat wil die ster vertellen. Samen praten ze 
erover. En allemaal willen ze hetzelfde. Ze willen op zoek 
naar die koning. Ze willen die koning aanbidden. 
Ze maken alles klaar voor een lange reis die ze moe-
ten maken. Ze nemen eten en drinken mee en ook 
dure cadeaus voor het koningskind. Goud, wierook en 
mirre. Daar gaan ze, op reis naar Israël. Ze moeten wel 
weken reizen. Maar ze willen ook zo graag die koning 
aanbidden. 

Eindelijk komen ze in Jeruzalem aan. Dat is een belang-
rijkste stad. Daar woont koning Herodes in zijn paleis. 
Daar zullen ze het koningskind zeker vinden. Als ze de 
poort binnen rijden kijken ze om zich heen. Wat zal ieder-
een hier blij zijn. Ze vragen het aan de mensen. ‘Waar is 
het koningskind dat geboren is? Wij hebben zijn ster in 
het Oosten gezien.’ 
De mensen kijken verbaasd. Een koning geboren? Er is 
hier helemaal geen koning geboren. Niemand weet er 
iets van. Ja, er is wel een paleis. Maar daar woont koning 
Herodes. Hij hoort dat er wijze mannen in Jeruzalem 
gekomen zijn. Hij schrikt ervan. Wat? Zoeken die mannen 

een koningskind? Nee toch? Ja, hij weet wel dat eens de 
Messias van de Joden zal komen. Zou dat nu gebeurd 
zijn? Snel roept hij alle wijze mannen uit Jeruzalem bij 
elkaar. Zij weten veel van de Bijbel. ‘Mannen, wie kan 
mij vertellen waar de Messias, de Christus, geboren zal 
worden?’ Ja, dat weten de wijze mannen uit Israël wel. In 
Betlehem, dat staat in de Bijbel. 
Dan laat koning Herodes de wijzen mannen uit het Oos-
ten naar het paleis komen. Hij vraagt waar ze de ster heb-
ben gezien, hij wil alles precies weten. ‘Luister,’ zegt hij, 
‘jullie moeten in Betlehem zijn. Daar kun je Hem vinden. 
En…. als jullie het Kind gevonden hebben, moeten jullie 
weer naar mij terugkomen. Dan moeten jullie mij alles 
vertellen want ik wil ook zo graag die Koning aanbidden. 

’Wat een gemene koning, hij wil het Kind helemaal niet 
aanbidden. Hij wil het juist kwaad doen. De wijzen gaan 
weer verder op reis. Op reis naar Betlehem. Ineens wijst 
één van de mannen omhoog. ‘Kijk daar eens, daar is de 
ster weer.’ Alle drie kijken ze omhoog. Daar is de ster. 
Helder schittert hij aan de hemel. En hij wijst de weg. Hij 
beweegt en brengt hen naar Betlehem. Ze kunnen zo 
achter de ster aan gaan. Wat een groot wonder! 
God zelf wijst hen de weg naar Jezus. Want zo heet het 
Kindje dat geboren is bij Jozef en Maria.  
Boven een huis in Betlehem staat de ster stil. Nee het is 
geen paleis. Toch gaan de wijzen naar binnen. En in dat 
huis vinden ze het Kindje en Jozef en Maria. Ze knielen 
neer en aanbidden dit kleine Kindje. Voor Hem hebben ze 
die verre reis gemaakt. Ze leggen de cadeaus voor Hem 
neer. Goud, wat heel duur is. Wierook en mirre wat lek-
ker ruikt. Maar het belangrijkste dat ze aan geven is hun 
liefde. Wat zijn Jozef en Maria blij! Wijze mannen uit een 
ver vreemd land die hun kind aanbidden. 

In de nacht dromen de wijze mannen. In die droom zegt 
God dat ze niet terug moeten gaan naar koning Herodes. 
Deze koning wil het kindje kwaad doen. De mannen moe-
ten een andere weg naar huis nemen. En dan doen ze. 

Gebed
	 Here God, wat mooi dat deze drie wijze mannen een 

lange reis maakten om Jezus te aanbidden. 
	 Wij mogen ook van Jezus houden, ook voor ons is hij 

op aarde gekomen. 
	 Dat is iets moois om nooit te vergeten. Amen.

Auteur: IFF

Op zoek naar de koning
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Op weg naar Koning Jezus

Inleiding
Kan een van jullie me vertellen hoe ik het snelst bij de 
supermarkt kan komen?  Kan dit lopend of is het handi-
ger om op de fiets te gaan? Misschien is de supermarkt 
wel heel ver weg en kan ik beter de auto nemen. Soms is 
er juist een fietspad naar een winkel en kun je er met de 
auto niet heel makkelijk komen. De weg uitleggen is niet 
altijd makkelijk. Links, rechts, rechtdoor.
Weet de persoon aan wie je de weg vraagt iets van de 
omgeving. Dat kan helpen, bij de school naar rechts 
en dan bij de pizzeria naar links.  Gelukkig hebben we 
tegenwoordig een Tomtom in de auto om ons de weg te 
wijzen. Of we kijken op onze telefoon. Verdwalen hoeft 
niet meer. De kortste weg is zo gevonden.

Bijbelverhaal
Vandaag gaat het ook over de weg vinden. De weg naar 
Koning Jezus. Het Kind van Maria is geboren. De 
herders hebben Jezus al bezocht. Ondertussen zijn er 
ook andere mensen op zoek naar Jezus. Ze zijn op weg 
naar Koning Jezus. Ze hebben in het Oosten een ster 
gezien. Niet zomaar een ster, maar een heel bijzonder 
ster. Die ster moet wel een speciale betekenis hebben. 
Het is vast een koningsster. Er moet een nieuwe koning 
geboren zijn. En ja, waar vind je een koning? In een 
paleis.
Maar Herodes, die op dat moment koning is, weet van 
niets. In zijn paleis is geen baby geboren. Hij is de baas 
en als het aan hem ligt, blijft hij dat voorlopig ook. Totdat 
hij bezoek krijgt van de mannen uit het Oosten.

Herodes schrikt, iedereen die het hoort schrikt. Wat is dit 
nu? Een pasgeboren koning? Die is er toch niet? Of toch 
wel? 
Er zijn in Jeruzalem mannen die God dienen, mannen die 
Gods Woord lezen en bestuderen. Een nieuwe koning? 
Zou het echt, zou de Messias geboren zijn? De Messias 
op wie het volk al zo heel lang wacht? Zou het echt? 
Maar ook, hoe dan? Hoe kunnen deze mannen uit het 
Oosten dit nu weten en zij niet? Iedereen is van slag. 

Koning Herodes roept alle hogepriesters en Schrift-
geleerden van het volk bij elkaar. Hij vraagt hun: ‘Weet 
iemand soms waar de Messias geboren zou worden?’ 
Zelf weet hij het niet, maar de Schriftgeleerden weten het 
wel. 
In Betlehem in Judea, zeggen zij. Ze weten het zeker, 
want zo staat het geschreven bij de profeet Micha. ‘Uit 
jou, Betlehem, zal een leider voortkomen die mijn volk 
Israël zal hoeden’. Betlehem, de stad waar koning David 
ooit geboren is. 
De koning waar het hier om gaat, komt dus niet uit 
Jeruzalem. Is geen kind van Herodes. Nee, de koning die 
al zo lang door God beloofd wordt is een andere Koning. 

In het geheim laat Herodes de mannen uit het Oosten bij 
hem komen. Hij wil precies van hen weten wanneer ze de 

ster voor het eerst hebben gezien. Daarna stuurt hij de 
mannen naar Betlehem. Ga daarheen, doe een nauwkeu-
rig onderzoek naar het Kind. Stuur mij daarna een 
bericht, zodat ik er ook heen kan gaan om het te 
aanbidden.

Hij lijkt best aardig, koning Herodes, hij helpt de mannen. 
Maar het is toch ook vreemd, waarom moeten ze in het 
geheim bij hem komen? Waarom gaat hij niet gewoon 
met hen mee om de pasgeboren koning te zoeken?  
Herodes is niet te vertrouwen, hij is helemaal niet blij met 
een nieuwe Koning. Hij gaat een plan bedenken om van 
deze nieuwe Koning af te komen. 

De mannen gaan op weg. Opnieuw zien ze de ster, de 
ster waardoor ze aan hun reis zijn begonnen. De ster 
wijst hun de weg naar Betlehem en naar de plek waar ze 
moeten zijn. De ster staat namelijk stil boven de plaats 
waar het Kind is. God zelf leidt de mannen naar het pas-
geboren Koningskind. Wat zijn de mannen blij, blij met de 
ster, maar vooral blij met het Kind dat ze vinden. 

Ze knielen voor het Kind, en openen hun kistjes met 
kostbaarheden en geven goud, wierook en mirre aan 
Maria. Mannen die de woorden van God helemaal niet 
kenden, knielen voor Gods Zoon. Ze zijn blij dat ze Hem 
gevonden hebben. Weten dat deze baby een heel 
speciaal kind is. Voor deze Koning hebben ze hun hele 
reis gemaakt. 
Voordat ze vertrokken wisten ze niet waar ze uit zouden 
komen. Ze dachten aan een paleis, maar vinden een kind 
in Betlehem. 

God blijft deze mannen de weg wijzen, in een droom ho-
ren ze dat ze geen verslag van hun zoektocht aan koning 
Herodes moeten sturen. Ze moeten via een andere route 
terugreizen naar hun land. Dit doen ze ook.

Afsluiting
Apart hè? 
Mannen uit het Oosten maken een lange reis. Ze kennen 
God niet, maar knielen wel voor zijn Zoon. Ze geven Hem 
dure cadeaus. Hij was de reden dat ze hun huis en land 
verlaten om te gaan ontdekken wat er gebeurd is. Een 
nieuwe koning, daar moesten ze meer over weten.
En de mannen in Jeruzalem? Ze schrikken van het 
nieuws van een nieuwe koning. De Schriftgeleerden 
weten dat de Messias in Betlehem geboren zal worden. 
Maar ze gaan door met hun leven. Ze vinden het verhaal 
van de mannen uit het Oosten niet belangrijk genoeg, ze 
zien geen ster om te volgen. Ze blijven doen wat ze altijd 
al doen. 
Koning Herodes schrikt, hij bedenkt een geheim plan, 
maar gaat zelf niet kijken.
En wij? Wat doen wij met dit Koningskind? Gaan wij op 
weg naar Koning Jezus.
Nee, we hoeven niet naar Betlehem, daar gaan we Hem 
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niet meer vinden. Maar leven we gewoon door of willen 
we alles van Hem weten?
Hoe je meer van Hem te weten kan komen? Volg de weg, 
we hebben God Woord waarin we heel veel van en over 
deze Koning kunnen lezen. Ga je mee op weg? Ga je 
mee zoeken wat Hij ons te vertellen heeft, wat we van 
Hem kunnen leren. Ge je mee ontdekken hoe Hij ons 
hele leven wil veranderen? 

Auteur: CdG 
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Gods weg volgen

Als je niet weet waar je naartoe moet, wat doe je dan? 
Hierbij gaat het om een praktisch punt. 
Maar er zijn ook momenten in het leven dat je diepere 
keuzes moet maken. Hoe laat je zien wat jij belangrijk 
vindt, jouw overtuigingen? Als het gaat om school, om je 
latere leven, wat doe je dan? 
Er is een Leidsman die jou altijd raad kan geven. 

In de periode van de geboorte van Jezus
Het is een heel roerige tijd. Politiek is er van alles aan 
de hand. Natuurlijk is er het bewind van keizer Augustus, 
maar er is ook de koning Herodes. Beiden gaat het om de 
macht, vooral de laatstgenoemde. Natuurlijk is er eerst 
die volkstelling, ingesteld door keizer Augustus, die wel-
eens wil weten hoeveel onderdanen zijn rijk heeft. 
Maar dan koning Herodes. Die is niet vies van machts-
misbruik, dat zal in de latere geschiedenis wel blijken. 
Herodes geeft om niets of niemand, alleen om zichzelf 
en zijn macht. Er is sprake van twee koningen, Jezus en 
Herodes. Herodes zit op dat moment op de troon van 
David. 

Magiërs
Dan zijn er wijze mannen, ofwel magiërs, uit het oosten. 
Zij zien een ster en zoeken de betekenis op. Er is een 
koning geboren! Een pikant detail is dat er in de Bijbel 
helemaal niet staat er drie personen zijn. Er zijn wel drie 
geschenken uiteindelijk, maar hoeveel magiërs er waren 
zullen we nooit weten.
Dat juist die mensen in het oosten deze ster zien en 
erop af gaan is het grote bewijs dat Jezus echt voor alle 
mensen, voor alle volken op de aarde geboren is. Tja, 
waar ga je naartoe als er een koning is geboren? Naar 
een paleis natuurlijk! Het is logisch dat je dan naar de 
hoofdstad Jeruzalem gaat en het paleis bezoekt. Toch is 
daar niet bekend dat er een koning is geboren…
Integendeel, Herodes schrikt zich een ongeluk! Hij voelt 
zich gelijk al aangevallen en weet dat dit zijn positie kan 
kosten! Niet alleen Herodes schrikt, heel Jeruzalem 
deelt erin mee. Het gaat namelijk om het feit dat er goed 
nieuws is, het Evangelie van de Verlosser! Maar dat raakt 
juist het kwaad, de tegenstander van God, het diepst. Het 
mag niet, die Verlossing. 

Maar Herodes probeert zijn schrik, zijn ongemak te 
verbergen. Hij roept de geleerden bij elkaar om te vragen 
waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het duurt 
niet lang of het is bekend, in Betlehem, Judea. Dat is 
immers al voorspeld in het Oude Testament, in het boek 
van de profeet Micha. 
Deze Magiërs hebben nog nooit van de God van Abra-
ham gehoord, ook niet van het inmiddels al eeuwenoude 
Testament. Maar nu maken zij daar kennis mee. Herodes 
is sluw, hij vraagt de Magiërs om na het bezoek aan de 
geboren Koning terug te komen om hem te vertellen waar 
dit is. Zodat Herodes hem ook eer kan bewijzen. Maar 
intussen broedt hij een heel ander plan uit… Hij wil Jezus 

vermoorden, zodat Jezus zijn missie niet kan volbrengen. 
Gelukkig heeft God een ander plan…

God wijst de weg
De ster licht weer op en de Magiërs vervolgen hun weg. 
Zij komen in Betlehem, zij ontmoeten Jozef en Maria, 
maar bovenal het kindje Jezus. De Magiërs zijn vol van 
vreugde als zij de Heiland ontmoeten en vele anderen 
later ook! Zij geven de geschenken om Jezus te eren. 
Wierook, Mirre en goud. Echte geschenken die een 
koning waardig zijn. 
De magiërs hebben Jezus gevonden dankzij de ster, die 
ongetwijfeld door God zelf voor hen is verschenen. Een 
ster die de weg wijst. Die de juiste weg wijst, naar Jezus 
de Verlosser.
Zo worden ‘heidenen’ bekend met het Evangelie, als 
een van de eersten. Dat is heel eervol en heel bijzonder. 
Jezus is op aarde gekomen om de mensen te verlossen 
en ook om voor te leven hoe God wil dat we leven. Jezus 
laat zien wie God is. Nu hebben de wijzen de Here God 
leren kennen, omdat ze kennis gemaakt hebben met 
Jezus, die nog een klein Kind is op dat moment. 
Door de ster te volgen worden de Magiërs, die eigenlijk 
een andere bestemming hebben en een ander geloof, 
onderdeel van het Evangelie. Wat is dat bijzonder! Het 
Evangelie is echt voor iedereen. 

Gods weg volgen
We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Je hebt 
waarschijnlijk nieuwe plannen en nieuwe wensen voor 
dit jaar. Dit geldt ook voor je hele leven, je staat aan het 
begin. Maar juist dit jaar en de rest van je leven, laten we 
niet vergeten dat het God is die een plan voor je heeft. 
Dat Hij degene is die jou de weg kan wijzen. 
Maar hoe kun je daar achter komen? We hebben immers 
geen zichtbare ster. Door dicht bij God te leven, door te 
bidden, de Bijbel te lezen kan er veel gebeuren. Ook in 
hele moeilijke situaties kan er licht komen in het donker. 
We mogen kiezen, om Jezus ter harte te nemen of Hem 
juist koud te laten. Wat doe jij? Jezus geeft ons kracht 
voor vandaag en hoop voor de toekomst. 
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