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Thema: Gewoon, maar heel bijzonder

Doel
De kinderen ontdekken dat Jozef en Maria Jezus net zo willen opvoeden als ieder ander kind in Israël.

Toelichting
Op het Kerstfeest hebben we het uitgezongen: Jezus is geboren. God gaf zijn eigen Zoon, de Verlosser. Maar als we ver-
der lezen in Lucas 2, ontdekken we, dat zijn ouders hem opvoeden als ieder ander kind. Zij brengen Hem in de tempel om 
Hem op te dragen aan God. Ze offeren een paar duiven en doen die dingen die volgens de Joodse wet gewoon zijn. Je ziet 
daaraan niet dat Jezus de Messias is.
Het lijkt allemaal gewoon verder te gaan in Jezus’ leven. Er zijn echter momenten dat even zichtbaar wordt dat Hij bijzonder 
is, tekenen van Gods wonder. Simeon en Hanna vertellen ervan in de tempel.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: In de tempel
Richtlijnen: Vandaag vinden we Jozef en Maria met het kind Jezus in de tempel.  De ouders willen graag hun kind in een 
huis van God brengen. Als vader en moeder danken en bidden dan ze voor hun kind en geven daarbij een paar duiven aan 
God. Dat is de gewoonte. Dat doen alle ouders. Zoals bij ons ouders hun kindje in een kerk kunnen laten dopen. Ook al is 
Jezus een bijzonder kind, je merkt het niet. Jozef en Maria doen heel gewoon met Hem. In de tempel weet niemand wat 
Hem zo bijzonder maakt. Of toch wel... Weten jullie waarom Jezus bijzonder is?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gewoon, maar heel bijzonder
Richtlijnen: Niet iedereen wordt ouder van Gods Zoon, zoals Jozef en Maria. Hoe moet je zo’n kind trouwens opvoeden? 
Bijzonder of toch heel gewoon? Jozef en Maria kiezen duidelijk voor het laatste. Zij doen wat iedere Joodse ouder zou 
doen: met zijn of haar kind naar de tempel gaan. Voor het kind bidden en danken. Ouders dragen zo hun kind aan God op. 
Zij geven een paar duiven als offer. Niemand weet wat er in de kerstnacht gebeurd is. Niemand weet wat voor bijzonder 
kind Jezus is, het Wonder van God. 
Toch weten een paar mensen zeker wie Hij is, Simeon en Hanna.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gewoon, maar heel bijzonder
Richtlijnen: Sterren en beroemdheden krijgen een bijzondere behandeling. Het beste is vaak niet goed genoeg voor hen. 
Sommige mensen weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen om het hen naar de zin te maken. Ze zijn immers zo 
bijzonder! 
Vergaat het Jezus ook zo? Als Wonder van Gods redding is hij bijzonder. Maria en Jozef gaan in ieder geval heel gewoon 
verder met hun bijzondere kind. Het gewone is ook goed voor Hem. Ze gaan als andere ouders naar de tempel. Ze dragen 
Hem op aan God in gebed. Ze offeren een paar duiven. Dat vraagt de Joodse wet. Dat is hun geloofsplicht. 
Voelen voor ons bepaalde gewoonten in leven en in geloof ook gewoon goed? Kun je iets noemen? Trouwens, in het ge-
wone kun je soms ook het bijzondere zien! Dat doen Simeon en Hanna.

Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 18: 4 
(Paulus ging naar zijn gewoonte naar de synagoge. Trouw in het gewone is goed)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Jozef en Maria houden zich, volgens de Joodse gebruiken, aan de regels van de wet. Zo hebben ze Jezus na acht dagen 
laten besnijden en Hem zijn naam gegeven. En nu, veertig dagen na zijn geboorte, is het moment aangebroken dat ze 
voor het eerst met Hem naar de tempel gaan. In de verzen 22-24 worden de drie onderdelen van de wet genoemd die nu 
volbracht moeten worden, ook door Jezus: 
•	 Maria’s periode van rituele onreinheid is voorbij. Ze zal zich rein laten verklaren door de priester. Dat God zelf de vader is 

van haar kind brengt hierin geen verandering. 
•	 Omdat Jezus de eerstgeboren zoon van Maria is wordt Hij opgedragen/toegewijd aan de Heer (zie Ex. 13:2, 11-16; Num. 

18:15,16).
•	 Als offer aan de Heer brengen Jozef en Maria twee duiven mee, één als brandoffer en één als zondoffer. Jezus is im-

mers heilig, maar ook een Israëliet. Ook voor Hem moeten de offers worden gebracht.

In de tempel ontmoeten ze Simeon. Een gewone inwoner uit Jeruzalem, maar vol van de Heilige Geest. Simeon zag uit 
naar de komst van de Messias die zijn volk Israël zal verlossen. Door de Heilige Geest wist hij dat hij niet zou sterven, 
voordat hij de Messias met eigen ogen gezien zou hebben. En door de Heilige Geest gedreven is Simeon al in de tempel, 
als Jozef en Maria met Jezus binnenkomen.
Simeon weet gelijk dat deze baby, dit kind, de beloofde Messias is. Misschien was hij wel verbaasd dat het om een baby 
ging, maar hij vertrouwt de stem van de Heilige Geest. Hij neemt Jezus in zijn armen en begint God te loven. In geloof zegt 
hij dat hij nu in vrede kan sterven omdat hij de Messias heeft gezien. Ook voorzegt hij dat Jezus redding zal brengen aan 
de hele wereld. Niet alleen aan de Joden (iets wat wel door veel Joden gedacht werd), maar ook aan de heidenen. Ieder-
een die in Jezus gelooft zal gered worden.
Zoals we ons wel kunnen voorstellen waren Jozef en Maria erg verbaasd dat dit allemaal over hun baby gezegd werd. Na 
Elizabets profetie over Jezus (Luc. 1:42, 43) en de woorden van de engel aan de herders is dit de derde keer dat er (in het 
Lucasevangelie) zulke bijzondere dingen over Jezus gezegd worden.
Maar Simeon is nog niet klaar. Hij keert zich naar Jozef en Maria en zegent hen waarna hij zich speciaal tot Maria wendt. 
Hij legt haar uit dat niemand neutraal tegen over Jezus zal kunnen staan. Door Hem zullen ze gedwongen worden hun 
gedachten prijs te geven. Of ze gaan Hem met blijdschap volgen óf ze zullen Hem helemaal afwijzen en daardoor ten val 
komen. 
In de NBG 51- vertaling staat er dat door deze laatste mensen een zwaard door Maria’s ziel zal gaan. De bespotting, de 
afwijzing en uiteindelijk de kruisiging zullen Maria een diepe geestelijke pijn bezorgen.
Dan is daar nog iemand in de tempel: Hanna. Hoogbejaard en net als Simeon dicht bij God levend, een profetes. Ondanks 
haar moeilijke leven heeft ze ervoor gekozen een weduwe te zijn zoals je in 1 Tim. 5:5 kunt lezen. Geen dienst in de tempel 
sloeg ze over. Ze dient God, zoveel ze kan, door te vasten en te bidden.
Haar oog valt op Simeon die met Jozef en Maria staat te praten. Ze komt naar hen toe en begint God de eer te geven 
voor de geboorte van Jezus. Ze praat over Hem, in en buiten de tempel, tegen iedereen die uitziet naar de bevrijding van 
Jeruzalem.
Wat een bijzonder eerste bezoek met Jezus aan de tempel voor Jozef en Maria!
Na het vervullen van hun plichten verlaten ze de tempel. Weer terug naar Nazaret in Galilea. Maar de ontmoeting met 
Simeon en Hanna zal hen nog lang beziggehouden hebben.

Tekst voor tekst
Vs. 22	 ‘rein moesten laten verklaren’: Volgens de Joodse gebruiken was Maria veertig dagen na de geboorte van een 

zoon onrein en zo uitgesloten van gemeenschap met God in de tempel. (Na de geboorte van een dochter zelfs 
tachtig dagen.) Jezus moest ook rein verklaard worden, omdat Hij onder de wet viel en als onze Verlosser onze 
zonden droeg.

	 ‘Jeruzalem’: vanwege de korte afstand van Nazaret naar Jeruzalem was de tempel makkelijk bereikbaar.
Vs. 23	 ‘elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd’: als herinnering aan het sparen van de Israëlitische 

eerstgeborenen tijdens de laatste plaag in Egypte.
Vs. 24	 ‘koppel tortelduiven of twee jonge duiven’: offer voor de armen i.p.v. een lam en een duif (Lev. 12:8). Hieruit blijkt 

de armoede van Jozef en Maria.
	 ‘Simeon’: betekent ‘verhoring’.
Vs. 25	 ‘rechtvaardig en vroom’: trouw aan Gods wet (= gedrag) en vol van eerbied voor Gods wet (=gezindheid).
	 ‘de Heilige Geest rustte op hem’: de Heilige Geest sprak weer als teken van de komst van het nieuwe verbond.
Vs. 26	 ‘Messias van de Heer’: gezalfde van de Heer. In het Oude Testament de naam van de Israëlitische koning door 

God aangesteld. Hier wordt de Messias, de ware koning van Israël bedoeld.
Vs. 27	 ‘Jezus’ ouders’: Jozef was naar de Joodse wet Jezus’ vader.
Vs. 31	 ‘alle volken’: zowel Israël als de heidenen zullen het zien en er deel aan mogen hebben.
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Vs. 32	 ‘licht’: beeld van Gods openbaring die redding, heiligheid en vrede voor de mens insluit. Jezus Christus kwam als 
dit licht.

	 ‘geopenbaard’: de bedekking om het te kunnen zien wordt weggenomen.
Vs. 35	 ‘zwaard’: hier wordt een breed slagzwaard of korte speer mee bedoeld. Dit maakt een geweldig grote wond. Een 

beeld van Maria’s felle, diepe smart om haar Zoon.
Vs. 36	 ‘profetes, Hanna’: Hanna sprak namens God en verkondigde zijn waarheid. Vergelijk Mirjam (Ex. 15:20), Debora 

(Richt. 4:4), Hulda (2Kon. 22:14) en de dochters van Filippus (Hand. 21).	
	 ‘stam van Aser’: een van de tien stammen die lang voor Juda was weggevoerd (2Kon. 17:6).
Vs. 37	 ‘vierentachtig jaar weduwe’: In de Statenvertaling en de NBG-51 staat dat zij ongeveer vierentachtig jaar oud is. 

Het kan beiden; ze was in ieder geval hoogbejaard.

Doordenkers
•	 De profetieën van Simeon en Hanna hadden extra grote betekenis, omdat zij geen jonge mensen meer waren. In de 

Joodse cultuur werden oude mensen met respect behandeld. Wijsheid en levenservaring gingen/gaan boven de jeugd. 
Hoe open staat u/jij voor de wijsheid en levenservaring van onze ouderen?

•	 Hoe zouden de kinderen in uw/jouw gemeente meer kunnen leren van de ouderen? Of anders gezegd: hoe zou u/jij de 
ouderen kunnen inschakelen bij het kinderwerk?

•	 Simeon en Hanna: twee gewone mensen maar wel vol van de Heilige Geest. Ze verlangden ernaar doorlopend bij God 
te zijn. Hoe belangrijk is God voor u/jou?

•	 Jozef en Maria onttrekken zich niet aan wat de wet van hen vraagt. Ook al weten ze dat Jezus Gods Zoon is. Als u/jij 
Jezus aanvaardt hebt als uw Redder en Verlosser, dan mag u/jij weten voor altijd gered te zijn. Maar betekent dat dan dat 
u/jij je niets meer van Gods aanwijzingen voor ons leven in de Bijbel hoeft aan te trekken? Hoe ervaart u/jij dit?

Auteur: WPvdH

Liederen

Psalm 118: 1 en 9
Lied 488 				    (=Gezang 150 LvdK)
Lied 487 				    (=Gezang 134 LvdK)
Kerst is feest    				    Pzzzalmen 4 kids c.d. ---Kinderkoor ‘De Bromvlieg’
Goed Nieuws   				    Hemelhoog 132
Ga je mee op zoek?  			   Op Toonhoogte 406
Zijn naam is Jezus 			   Op Toonhoogte 422
Want een Kind is ons geboren 		  Op Toonhoogte 419
Jezus is… 				    Op Toonhoogte 533

Auteur: PZ
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Bijbelverhaal 
Op een dag gaan Jozef en Maria naar de tempel, met 
Jezus. De tempel is het huis van God. De mensen komen 
daar om iets te geven aan de Here God. Bijvoorbeeld 
duiven. Dat noem je een offer. Ook komen ze daar om te 
bidden.

Jozef en Maria zijn daar ook om een offer te brengen aan 
God. Zij geven twee duiven als offer. De Here God heeft 
deze regel gegeven in Israël, voor vaders en moeders. 
Zodra een vader en moeder een kindje hebben gekregen, 
moeten zij naar de tempel om een offer te brengen. Bij 
ons in de kerk laten de ouders hun kindje dopen.
Jozef en Maria zijn ook in de tempel om Jezus te laten 
zien aan een priester. Een priester is een dienaar van 
de Here God. Als de vaders en moeders hun kindje aan 
de priester laten zien, laten ze het dus eigenlijk zien aan 
de Here God. Jozef en Maria doen dat ook. Net als alle 
andere vaders en moeders. De priester weet niet dat dit 
kindje Jezus is, de Zoon van God. Hij denkt dat het een 
gewoon jongetje is, net als de andere jongetjes die in de 
tempel worden gebracht. 
Ook al is Jezus een bijzonder kind, je merkt het niet. 
Jozef en Maria doen heel gewoon met Hem. In de tempel 
weet niemand wat Hem zo bijzonder maakt! Of toch wel?
Weten jullie waarom Jezus bijzonder is?

Praat met elkaar over waarom Jezus bijzonder is. Wat 
vinden de kinderen bijzonder aan Jezus? Probeer dit uit 
de kinderen te laten komen. Help ze op weg door hun 
te vertellen dat de Here Jezus is gekomen om mensen 
te helpen. Dat Hij altijd luistert. Hij is gekomen om het 
goed te maken tussen de mensen en God. En dat als je 
gelooft, dat je door de Here Jezus, samen met God mag 
leven. Dicht bij Hem mag zijn.

Vertel het laatste stukje van het Bijbelverhaal:
Er is in de tempel één persoon die zeker weet dat Jezus 
een bijzonder Kindje is! Dat is Simeon.  Simeon is al 
heel oud. Maar de Here God heeft Hem beloofd dat hij 
de Messias zou zien. Precies vandaag is Simeon in de 
tempel. Want God heeft tegen hem gezegd: ‘Simeon, 
vandaag moet je in de tempel zijn.’ Zodra Simeon Maria 
ziet met Jezus in haar armen weet hij het. Dit kindje is 
Jezus, Christus. Gods enige Zoon. Hij wordt de Koning 
van de wereld.
Simeon neemt Jezus in zijn armen. Hij bidt hardop en 
zegt: ‘Dank U wel, God, dat nu de Heiland is gekomen. 
Dank U wel!’ Maria en Jozef zijn verbaasd dat Simeon 
weet dat Jezus geen gewoon kind is. 
Terwijl ze daar samen in de tempel staan, komt er nog 
een oude vrouw bij hen staan. Zij heet Hanna. Hanna 
houdt ook veel van de Here God. Hanna is net zo blij 
als Simeon. ‘Dank U wel, God,’ zegt ze. ‘Dank U wel dat 
Jezus is geboren.’

Auteur: RS

In de tempel
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Inleiding
Er is een kindje geboren. Een klein jongetje met de naam 
Jezus. Jozef en Maria uit Nazaret zijn zijn ouders. Zij 
mogen de vader en moeder zijn van Gods Zoon. Het zal 
je maar gebeuren! Wat een eer! Hoe voed je zo’n klein 
jongetje –de Zoon van God- op? Misschien denk je wel 
op een bijzondere manier. Jezus is immers heel speciaal. 
God heeft een plan met Hem. De opvoeding van Jozef 
en Maria moet daar wel bij passen. Of misschien denk je 
juist heel gewoon. Jezus is immers mens geworden voor 
ons.  Dan zal Hij vast dezelfde dingen nodig hebben als 
ons. Denk maar eens aan hoe jouw vader en moeder jou 
opvoeden. Het lijkt een moeilijke keus. Maar Jozef en 
Maria hebben hier geen enkele moeite mee. Luister maar 
naar het verhaal van vandaag. Dan kom je er heel snel 
achter hoe ze met Jezus omgaan.

Bijbelverhaal
Het verhaal van vandaag speelt zich af in de tempel. Het 
is veertig dagen geleden dat Jezus is geboren. Het is tijd 
dat Jozef en zijn gezin zich rein laten verklaren door de 
priester. Want Maria is onrein door de geboorte van haar 
eerste zoon. Ze kan niet zomaar naar de tempel gaan om 
God te ontmoeten. Ook hun kindje Jezus wordt behan-
deld als iedere jongen, ook al is Hij de Zoon van God 
zonder zonde...  

Jozef en Maria voeden Jezus op als ieder ander kind. Het 
gewone is ook goed voor Hem. Dus vandaag zijn ze met 
Jezus in de tempel om Hem op te dragen aan God. Ze 
danken God voor Jezus, en ze bidden voor zijn leven. Ze 
vragen God of Hij mag opgroeien als Iemand die veel van 
God houdt. In de tempel offeren ze twee duiven. Het offer 
van de twee duiven is een offer voor de armen. Het laat 
zien dat Jozef en Maria het niet breed hebben. De ene 
duif is een zondeoffer. De andere duif is een brandoffer. 
Want Jezus is heilig, maar Hij is ook een Israëliet. Ook 
voor Hem moeten de offers worden gebracht. Jozef en 
Maria doen zo samen de dingen die de Joodse wet van 
hen vraagt. 

Nergens kun je aan zien dat Jezus onze Verlosser is. Dat 
Hij gekomen is om ons te redden. Het lijkt wel alsof alles 
gewoon doorgaat in het leven van de kleine Jezus. Na 
zijn wonderlijke geboorte in de kerstnacht. Maar op som-
mige momenten wordt even zichtbaar dat Hij niet alleen 
gewoon maar ook heel bijzonder is. Dat Jezus een teken 
van God is. Gods wonder! Luister maar naar Simeon en 
Hanna. Twee oude mensen uit de tempel.

Simeon is een oude man. Hij woont gewoon in Jeruza-
lem. Simeon is vol van de Heilige Geest. Hij houdt veel 
van Gods wet en leeft ernaar. Simeon verlangde naar de 
komst van degene die Israël zou verlossen. De Heilige 
Geest vertelde hem dat hij niet zou sterven voordat hij de 
Verlosser gezien had. Diezelfde Heilige Geest zorgde er 
voor dat hij vandaag al in de tempel is. Als Jozef en Maria 
aankomen met hun kindje Jezus. 

Bij hun binnenkomst weet Simeon het zeker. Deze baby 
is de beloofde Verlosser. Hij aarzelt geen seconde, en hij 
vertrouwt op de Heilige Geest. De oude Simeon neemt 
Jezus in zijn armen en begint God te loven. Simeon zegt 
dat hij in vrede kan sterven. Hij heeft immers met eigen 
ogen de Verlosser gezien! Verder voorspelt Simeon dat 
Jezus redding zal brengen aan de hele wereld. Iedereen 
die in Jezus gelooft zal gered worden. Tot slot zegent 
Simeon Jozef en Maria. Hij voorzegt aan Maria vertelt dat 
haar zoon Jezus de mensen tot een keus zal dwingen. 
De mensen gaan Jezus met blijdschap volgen. Of ze 
wijzen Jezus af, waardoor hun leven duister blijft. 

Jozef en Maria zijn erg verbaasd dat dit allemaal gezegd 
wordt over hun zoon. Het is de derde keer in zijn jonge 
leventje dat er zulke bijzondere dingen over Hem gezegd 
worden. Eerst Elisabet, daarna de herders en nu Simeon. 

Maar er is ook nog een oude dame in de tempel. De 
profetes Hanna. Hanna houdt veel van God. Ze mist geen 
enkele dienst in de tempel. Ze dient God zoveel als ze 
kan door te bidden en te vasten. Hanna ziet Simeon met 
Jozef en Maria praten en loopt op hen af. Als ze bij het 
groepje komt geeft ze God de eer voor de geboorte van 
Jezus. Verder vertelt Hanna aan iedereen die het maar 
horen wil over Jezus. Mensen binnen en buiten de tem-
pel. Mensen die uitzien naar de bevrijding van Jeruzalem. 
Iedereen mag het weten. De Verlosser is geboren. 

Jozef en Maria zullen hun eerste bezoek aan de tempel 
met Jezus niet snel vergeten! Het begon zo gewoon. Ze 
wilden hun geloofsplicht doen en de Joodse wet vol-
gen. Het eindigt heel bijzonder als ze Simeon en Hanna 
ontmoeten. Die hun vertellen over het bijzondere van 
hun Jezus. Jezus, Gods Zoon, heel gewoon en toch zo 
bijzonder!

Vragen
•	 Weten jullie wat Jezus zo bijzonder maakt? Waarom 

zou niemand in de tempel weten wat Jezus zo bijzon-
der maakt? Of weten de mensen het toch? Hoe komt 
dat?

•	 Jozef en Maria doen samen de dingen die de Joodse 
wet van hen vraagt. Dat voelt goed! Hoe voelt het voor 
jullie als jullie iets doen dat God van je vraagt? Heb-
ben jullie bepaalde gewoontes in het leven (samen 
met God) die gewoon goed voelen? Zo ja, kun je deze 
beschrijven?

•	 Simeon en Hanna zien iets heel bijzonders in Jezus. 
Zie jij ook wel eens iets bijzonders in iemand om je 
heen? Zou het een stukje van God kunnen zijn dat je 
dan ziet?

Auteur: RvO (in dankbare herinnering aan Henrieke 
Remmink)
 

Gewoon maar heel bijzonder.
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Inleiding
Als een prinsje of prinsesje wordt geboren, of als een 
beroemdheid een kind krijgt, is het groot nieuws. Vaak 
vraag je je dan af hoe zo’n kind gaat opgroeien, in luxe en 
weelde. Maar word je daar beter van?
Er zijn film- en popsterren die graag op een bepaalde 
manier behandeld willen worden. Dit kan ook gelden voor 
sporters en meer. Wie weet een voorbeeld te noemen?
Dat de Here Jezus op zo’n bizarre plaats ter wereld is ge-
komen, tekent eigenlijk de toekomst al af. Jezus wordt op 
een gewone manier behandeld en grootgebracht. Jozef 
en Maria houden zich aan de Joodse wetten.

Na een geboorte
Inmiddels zijn Jozef en Maria weer teruggekeerd naar 
Nazaret. Volgens de Joodse wet is een vrouw tot 40 
dagen na de geboorte onrein. Ook het huis waarin ze 
woont. Daarom is het pas na 40 dagen tijd om naar de 
tempel te gaan, om God te danken voor de eerstgeboren 
zoon. En om Maria rein te laten verklaren. Dat gebeurt 
in de tempel in Jeruzalem. Zoals de wet voorschrijft of-
feren ze twee duiven, die symbool staan voor vrede en 
reinheid. Zo lijkt het een heel gewoon bezoek te worden, 
een ritueel en weer terug naar huis. Maar dan wordt alles 
anders… 

Een bijzondere ontmoeting
Daar is een man, er staat in de Bijbel niet hoe oud hij is, 
maar aangezien hij later over ‘heengaan’ spreekt, zal hij 
niet meer jong zijn geweest.
Zijn naam, Simeon, is al belangrijk, deze betekent name-
lijk ‘de verhoring’. Simeon is een gelovig en een recht-
vaardig man, die de komst van de Messias zijn hele leven 
heeft verwacht. Kun je je voorstellen hoe het is als je dit 
werkelijk mag meemaken? Eigenlijk is het ongelofelijk, 
maar juist daarom is het waar. Wat helemaal bijzonder 
is, is dat de Heilige Geest op hem rust. De Heilige Geest 
rust op Simeon. Dat is ook het verschil, tussen het Oude 
en het Nieuwe Testament. De Geest voor Pinksteren op 
mensen, hooguit, maar na Pinksteren ín mensen. 
Simeon wist dat hij niet zou sterven voordat hij de Mes-
sias zelf zou hebben gezien. Dat hij dan ook naar de 
tempel komt tegelijk met Jozef en Maria, kan geen toeval 
zijn. Het bijzondere is dat Simeon ook meteen weet dat 
het met dit kindje om de Here Jezus gaat. Hij neemt het 
kind in zijn armen en spreekt onvergetelijke woorden, 
heel poëtisch. Simeon spreekt tot God, het is feitelijk 
een dankgebed. Het geloof en vertrouwen van Simeon 
spreekt door deze woorden. Hij zegt dat hij in vrede 
kan heengaan, omdat hij het heil met eigen ogen heeft 
gezien. 
Simeon getuigt van de redding die Jezus geeft, het licht 
dat Jezus is. Jezus is gekomen, niet alleen voor Israël, 
maar voor alle volken over de hele aarden. Toch is de 
verbintenis met Israël onlosmakelijk, daar eindigt Simeon 
ook mee. 
Zo is ook voor Simeon, die het voorrecht heeft Jezus 

als een van de eersten te ontmoeten, zijn leven meteen 
anders. Net als bij de herders vorige week en ook bij alle 
andere ontmoetingen die er nog zullen komen. Maar ook 
wat Simeon te zeggen heeft, dat is echt uit de Heilige 
Geest. Zelfs Jozef en Maria staan verbaasd.

Zegen
Dan zegent Simeon de aardse ouders, Jozef en Maria, 
voor de opvoeding van Jezus. Dat zullen ze zeker nodig 
hebben bij de opvoeding van Jezus. Denk maar vooruit, 
als Jezus 12 jaar is en zoekraakt. 
Maar Simeon heeft nog meer te zeggen tegen Maria. Dat 
is nogal indringend en ook best moeilijk, maar zeker ook 
waar. Mensen in Israël zullen door Jezus ten van raken of 
juist opstaan. Eigenlijk komt het er op neer dat je of voor 
Jezus bent, of tegen. Er zit niets tussenin. Of je erkent 
Hem als Messias, als Verlosser, of je wijst Jezus af. Er 
is dus geen tussenweg. Simeon heeft het zelfs over het 
‘zwaard’, dat een onlosmakelijke scheiding veroorzaakt. 
Dat is drastisch, maar de keus voor Jezus is dat ook, 
drastisch. 

Hanna
Dan komt er nog iemand bij, bij dit tafereel. Ook een 
trouwe, gelovige vrouw, die op vaste tijden naar de 
tempel komt. Dit blijf je telkens zien in het Nieuwe Tes-
tament, zelfs Paulus gaat op vaste tijden naar de tempel 
voor het gebed, zo staat het in Handelingen 18:4. Hanna 
is niet zomaar een vrouw, ze is zelfs een profetes! Het 
gaat in de Bijbel vaak over profeten, maar er zijn dus 
ook vrouwen gezegend met deze gave. Ze is een trouwe 
dienares, constant in de tempel om te bidden. Ze doet 
zelfs aan vasten! Ook zij weet wie het kindje is en looft 
en prijst God over zijn geboorte. Ook spreekt ze over de 
toekomstige bevrijding van Jeruzalem. Ja, eigenlijk niet 
alleen Jeruzalem, maar de hele wereld. De hele wereld 
kan bevrijd worden door het geloof in Jezus.
Simeon en Hanna hebben beiden geprofeteerd over 
Jezus. Hun toewijding aan God is beloond, zij hebben 
het voorrecht om de Messias te zien en in de armen te 
houden. 

Het is bijzonder hoe Simeon en Hanna zich hun hele 
leven aan God hebben gewijd. Zijn wij ook bereid om dit 
te doen? Hoe kunnen we dit doen?
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Gewoon, maar heel bijzonder


