


Thema: Kerstfeest: Zie Gods wonder!

Projectthema: Jezus, gegeven uit Gods liefde

Doel
De kinderen leren dat ze, net als de herders, in Jezus Gods reddende liefde mogen zien en loven.

Toelichting

De geboorte van Jezus in Betlehem lijkt geen succesverhaal. Het loopt anders dan je zou denken: geen plaats in het nacht-
verblijf, zijn kleding bestaat uit doeken, zijn wieg is een voederbak. Verder staan er geen koning en priesters aan Jezus’
wieg. Alleen maar een paar herders aan wie de engelen hebben verteld dat Jezus de brenger van Gods genade is. En dat
is het belangrijkste: de beloften van God door zijn profeten wordt vervuld. De herders geloven dat en aanbidden het Kind in
de kribbe. Ze kijken door de realiteit heen naar Gods wonder: de Messias is gekomen voor heel de wereld.

Op de terugweg van de stal loven ze God. Ze erkennen dat Jezus’ geboorte groot nieuws is. Gods bedoeling is dat, ook
vandaag, iedereen mag Gods goedheid zien en geloven. En daarom: vertel Gods wonder door!

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: ledereen moet het weten

Richtlijnen: Begin de kinderen te vragen of ze wel eens iets hebben meegemaakt of gekregen dat ze aan iedereen wilden
vertellen. Maak dan de overstap naar de Kerstgeschiedenis. Vertel de armoedige omstandigheden (zie toelichting), maar
maak vooral duidelijk waarom de herders zo blij zijn.

Vandaag is het Kerstfeest. Samen zijn we blij en we hopen dat iedereen dat zal zijn. Jezus is gekomen voor iedereen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is gekomen, ook voor jou!

Richtlijnen: De engel vertelt de herders in het veld wat er is gebeurd in de Kerstnacht. Er is niet zomaar een kind geboren in
moeilijke omstandigheden (geen plaats, stal, voederbak en doeken). Nee, je moet verder kijken dan wat je kunt zien. Gods
Wonder van liefde, Jezus, is gekomen in een duistere wereld. Door Hem gaat alles veranderen. Gods Koning op de troon,
vrede en recht op aarde. En dat allemaal voor de herders, voor heel Betlehem en voor de hele wereld.

Daarom gaan de herders kijken in de stal. Ze zijn zo onder de indruk van Gods grootheid dat ze op de terugweg Hem loven
en prijzen. ledereen mag het horen, iedereen moet het weten: God is gekomen, ook voor jou!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Kerstfeest: aanbid en prijs Gods wonder!

Richtlijnen: Over iets goeds en iets moois dat je ziet of beleeft kun je enthousiast raken. Al het andere raakt op de achter-
grond. Je wilt dat iedereen net als jij blij is over wat jij hebt meegemaakt.

Nu lijkt de geboorte van Jezus in Betlehem geen verhaal over geluk. Het loopt anders dan je zou denken: geen plaats in
het nachtverblijf, zijn kleding bestaat uit doeken, zijn wieg is een voederbak. Verder staan er geen koning en priesters aan
Jezus’ wieg. Alleen een paar herders aan wie de engelen hebben verteld dat Jezus de brenger van Gods vrede is. Moet je
daar nu enthousiast over worden? Jazeker, want het belangrijkste is: de belofte van God door zijn profeten wordt vervuld.
De herders geloven die en aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken door de harde werkelijkheid heen naar Gods wonder:
de Messias is gekomen voor heel de wereld.

Op de terugweg van de stal loven ze God. Zo enthousiast zijn ze. Gods bedoeling is dat, ook vandaag, iedereen mag Gods
goedheid zien en geloven. En daarom: vertel Gods wonder door!

Extra bijbelgedeelte: Psalm 96
(Zing voor de HEER een nieuw lied. Steeds weer brengt God recht, vrede en vreugde. Die trouw van God vieren we juist

op Kerst, omdat Jezus werd geboren.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte

We vieren het altijd in de winter. Dat is de Kersttijd.

Vrijwel iedereen doet mee aan dit feest. Toch zijn er helaas veel mensen in ons land, die niet (meer) weten, dat we de ge-
boorte van Jezus Christus gedenken.

De geboorte van de Here Jezus heeft zeer waarschijnlijk niet plaatsgevonden in de winter, want de herders waren met hun
kudden op het veld.

In ieder geval is Jezus geboren, dat weten we zeker. Mogelijk heeft men de datum van 25 december verbonden met een
heidens midwinterfeest. Hoe het ook zij, het belangrijkste is dat we op deze datum de komst van de Here God naar deze
aarde vieren: Het feest van de geboorte van de Here Jezus.

Bij het Bijbelgedeelte

Dit bijbelgedeelte is waarschijnlijk het meest bekende Bijbelgedeelte bij iedereen. Ook bij veel niet-christenen is dit bekend.
Keizer Augustus kondigt af dat alle mensen uit zijn rijk zich moeten laten inschrijven. Je zou dit een volkstelling kunnen
noemen.

Ook Jozef en Maria moeten zich laten inschrijven. Dat betekende voor hen dat zij helemaal vanuit Nazaret naar Betlehem
op reis moeten. De reden is dat Jozef van David afstamde.

Maria is zwanger. Dat betekent dat deze volkstelling voor hen niet zo goed uitkomt. En toch, de Here bestuurt het zo, en
een Schriftwoord gaat in vervulling, dat de Messias in Betlehem geboren wordt. En zo is het ook gebeurd. Terwijl Jozef en
Maria in Betlehem waren, kwam Jezus ter wereld. Er was nergens meer plaats om te kunnen overnachten. Hierdoor werd
de pasgeboren baby Jezus'’ in een kribbe gelegd. Zijn wieg was dus een kribbe. In de buurt van Betlehem waren in die-
zelfde nacht herders op het veld, die de wacht hielden over hun kudden. Opeens stond er een engel bij hen en stonden de
herders in een stralend licht van de Heer. Om die reden, zouden we het Kerstfeest ook wel het feest van het Licht kunnen
noemen. De engel stelt de herders en ‘ook ons’ gerust met de woorden: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws
brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David (= Betlehem) voor jullie een redder
geboren. Hij is de Messias, de Heer.” We zouden het ook zo kunnen zeggen: ‘God stelt ons gerust: Jezus is geboren.’

Het teken van die Redder is voor de herders dat zij een pasgeboren kind zullen vinden. Het kind is in doeken gewikkeld en
ligt in de kribbe.

En dan ineens voegt zich een groot hemels leger van engelen bij die ene engel en ze prijzen God met de woorden: ‘Ere zij
God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen, die Hij liefheeft.” Wij kennen deze woorden wel in het lied:
‘Ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’

Vaak wordt gezegd dat dit lied gezongen is door de engelen. Het zou kunnen, maar het staat er niet. We weten dit dus niet
zeker.

Nadat het hemelse leger met deze woorden de Here God geprezen heeft, gaan de herders naar Betlehem om met eigen
ogen te zien wat er daar gebeurd is en wat de Heer hen bekend heeft gemaakt. Ze treffen daar Maria en Jozef aan en het
kind in de kribbe. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat er over dit kind gezegd was.

ledereen, die dit hoorde, stond verbaasd over wat de herders zeiden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en
bleef erover nadenken.

De herders gaan terug naar het veld, terwijl zij God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden.

We mogen hier getuige zijn van een feestelijk gebeuren. Daarom mogen wij ook allemaal feest vieren, omdat Jezus, als
de Redder der wereld geboren is. Hij zal echter nog veel moeten lijden. Dit lijden zal uitlopen op zijn sterven. Zijn lijden en
sterven zorgt Gode zij dank voor verzoening van onze zonden. En daarna loopt het uit op een nog feestelijker gebeurtenis
dan Kerst: Pasen, Jezus opgestaan uit de doden. Nu vangt het nieuwe leven aan.

Enkele opmerkingen bij de verzen

Vs. 2 Over dit vers hebben heel wat nieuwtestamentici hoofdbrekens gehad.
Historisch gezien zou Quirinius toentertijd niet het bewind over Syrié hebben gehad. Zou kunnen dat er een ver-
keerde vertaling is geweest. Dat er moet staan: voordat Quirinius het bewind over Syrié had. Gelet op de nauw-
keurigheid van het schrijven van Lucas lijkt dit onwaarschijnlijk. Mogelijk dat Quirinius tweemaal het bewind over
Syrié heeft gehad. Hoe dan ook, zo ontzettend belangrijk is het nou ook weer niet.
Het doet verder aan de hele geschiedenis van Jezus’ geboorte, die wis en waarachtig heeft plaatsgevonden, niets
af. We laten het dus gewoon zo staan, zoals het er staat, erop vertrouwend dat dit juist is.
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Vragen

* Is voor jullie Kerst ook echt een blij feest?
Wat zijn voor jullie dan de meest mooie en fijne dingen van het kersfeest?

» Het belangrijkste van het kerstfeest is natuurlijk de geboorte van de Here Jezus als de redder der wereld.

* Hoe zouden wij de werkelijke betekenis van het Kerstfeest aan iedereen in ons land kunnen laten horen en zien?
Wat zou jij kunnen doen om het Kerstfeest als de verjaardag van de Here Jezus te laten horen en zien?

Auteur: DR/DW

Liederen

Psalm 24

Lied 469 (=Gezang 133 LvdK)
Lied 475

Gezang 141 LvdK

Eer aan God in de hoge Vier Nu feest — Oke 4 kids
Go, tell it on the mountain Lied 484

Zeg eens herder, waar kom jij vandaan Lied 485

Midden in de winternacht Lied 486

Eer zij God in onze dagen Lied 487

In het begin was Het Woord Lied 488

Een Koning is geboren Hemelhoog 126

Er is een Kindeke geboren op aard’ Hemelhoog 129
Als je veel van iemand houdt Hemelhoog 125

Wij zijn de herders Hemelhoog 158

Ga je mee op zoek? Op Toonhoogte 406
Goed nieuws Hemelhoog 132
Auteur: PZ
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a ledereen moet het weten!

Inleiding:

Hebben jullie weleens iets meegemaakt wat je graag aan
iedereen zou willen vertellen?

Misschien dat je iets kreeg, wat je heel graag al heel lang
wilde hebben. En eindelijk na een lange tijd heb je het ge-
kregen! Dan ben je zo ontzettend blij! Dan wil je dat aan
iedereen vertellen?! Of misschien is je broertje of zusje
eindelijk geboren. Daar heb je zo lang op gewacht! Dan
wil je het vast ook aan iedereen vertellen. Of misschien
iets anders?

Het Bijbelverhaal van vanochtend gaat over iets heel
bijzonders, iets speciaals, dat een aantal herders mee-
maken. Het zo bijzonder, dat ze het aan iedereen willen
vertellen! Luister maar wat ze zo graag willen vertellen
aan iedereen!

Bijbelverhaal

Op een dag moeten Jozef en Maria op reis. De keizer die
de baas is over het land, wil weten hoeveel mensen er

in Israél wonen. Jozef en Maria horen bij de familie van
David. Zij moeten dus naar de plaats die Betlehem heet.
Want David heeft vroeger in Betlehem gewoond. Zo gaan
Jozef en Maria op pad. Ze rijden niet in een mooie koets.
Nee, ze moeten het hele eind lopen van Nazaret naar
Betlehem! Dat is voor Maria niet zo fijn, want ze verwacht
een kindje. En niet zomaar een kindje. Maria is uitgeko-
zen door God om de moeder te zijn van Jezus. Jezus,
een heilig Kind. De Zoon van God!

Eindelijk zien ze in de verte de huizen van Betlehem.
Gelukkig, ze zijn er bijna. ‘We zoeken gauw een herberg
uvitrusten, Maria.’

Maar oei, dat valt tegen. Er zijn z6veel mensen op reis.
En allemaal zoeken ze en plekje om te slapen. Alles zit
vol. Nergens is er plek voor Jozef en Maria. En het wordt
al avond. Het is bijna donker. Hoe moet dat nu? Maria
voelt dat haar kindje al bijna komt. Ze moeten snel een
plekje vinden om te rusten. Gelukkig vindt Jozef een lege
stal. Maar wacht eens! Moet Maria haar kindje krijgen

in een stal? Jezus, de Zoon van God, Koning van de
wereld, moet Hij geboren worden in een stal? Moet Jezus
niet in een paleis worden geboren? Hij is toch Koning?
Toch laat de Here God het zo gebeuren. Jezus wordt een
hele bijzondere Koning. Een Koning, niet alleen voor rijke
mensen, maar voor iedereen! Daarom wordt die nacht de
Here Jezus geboren in een stal. Niet in een mooie wieg,
met een prachtig koningskleed! Nee, Maria wikkelt Jezus
in doeken en legt Hem in de voederbak voor de dieren.

Diezelfde nacht, niet ver van de stal vandaan brengt een
groep herders de nacht door in het veld. Zij passen op
de schapen. Maar dan opeens! Een fel licht. De herders
worden bang. Een engel van de Heer staat ineens in hun
midden. De engel zegt vriendelijk: ‘Wees maar niet bang.
Ik kom jullie iets moois vertellen. Vannacht is de Here
Jezus geboren. De Messias, dat betekent de Redder van
de wereld. Ga op zoek! En zoek naar een kindje dat in
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doeken in een voederbak voor dieren ligt.” Dan opeens
komen er nog veel meer engelen. De hele lucht vol! Zij
zingen: ‘Ere zij God in de hoge, vrede op aarde.’ Als het
lied uit is, is het opeens donker.

En de herders? Wat denken jullie wat zij gaan doen?
Geloven ze wat de engel hen net heeft verteld? Jazeker
geloven ze dit! Ze gaan direct op pad. Ze laten hun scha-
pen in de steek. Zo vlug als ze kunnen, gaan ze op zoek
naar het Kind in de voederbak. Wat zijn ze blij!

Want de Redder van de wereld, de Messias is gekomen.
Hij is gekomen voor de herders en voor alle mensen. Je-
zus is gekomen voor iedereen! Zodat de Here God weer
dicht bij de mensen kan zijn.

Als ze de stal gevonden hebben, knielen de herders bij
de voederbak neer. Ze aanbidden het Kindje. ‘Dank U
wel, Here Jezus, dat U bent gekomen. Wij houden van UV
Zo gaan de herders weer terug naar hun schapen. En
terwijl ze teruglopen, danken ze de Here God in de
hemel. Ze prijzen Hem voor alles wat ze hebben gehoord
en gezien.

En, houden ze het stil, wat er is gebeurd? Nee, echt niet!
Ze vertellen aan alle mensen die ze tegenkomen, wat er
is gebeurd. Ze moeten het gewoon aan iedereen vertel-
len, z6 blij zijn ze!

Vandaag zijn wij ook ontzettend blij. Want we vieren met
elkaar het Kerstfeest. De Here Jezus is geboren. Voor
iedereen! Ook voor jou! Dank U wel, Here Jezus! Wij
houden van U!

Auteur: RS
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Jezus is gekomen, ook voor jou!

Je kent vast heel veel liedjes die gaan over kerst. Je
hebt ze thuis of op school geleerd. In de kerk zing je ze
ook. Je hoort ook kerstliedjes in de supermarkt en op
de tv. Is het je wel eens opgevallen dat er twee soorten
kerstliedjes zijn? In de supermarkt gaat het over het fijne
gevoel van kerst, het lekkere eten en de gezelligheid. In
de kerk gaat het over Jezus die geboren is, over herders
en engelen.

Misschien ken je het volgende lied ook wel:

Eeuwenlang geleden

In een donker dal

Zochten herders naar een kindje
In een arme stal

Nog maar pas geboren

Al zo lang verwacht

En er zongen engelenkoren
Door de nacht

Ze zongen gloria gloria
Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria

Voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden

Was ik er niet bij

Maar het wonder is gebleven
Ook voor jou en mij

Want datzelfde kindje

Uit die arme stal

Eren wij nu als de Koning
Van ‘t heelal

Wij zingen gloria gloria
Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria

Voor de allerhoogste Heer

Het is een lied van Elly en Rikkert.
Zij maakte dit prachtige lied over kerst.

Eeuwenlang geleden. Wel meer dan 2000 jaar geleden
werd er in Betlehem een kindje geboren. Ja, dat gebeur-
de veel vaker. Maar op dit kind werd al heel lang gewacht.
We zeggen vaak, na negen maanden wordt een kindje
geboren. Als een vrouw veertig weken zwanger is, weet
je bijna zeker dat het kindje snel komt. Maar op het kind
uit dit lied, het kind uit de Bijbel, het kind waar Kerst echt
over gaat is langer dan negen maanden gewacht. God
had dit Kind al heel lang geleden belooft. Hij zou iemand
sturen om de weg tussen God en mensen te herstellen.
En weet je, wat God belooft, dan doet Hij ook.

Een kindje in een stal? Ja, het was een drukke tijd in
Betlehem. Er waren veel mensen. Er was een volkstel-
ling gaande. Mensen moesten naar de stad waar hun
voorouders vandaag kwamen. David, koning David,
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kwam uit Betlehem. Veel mensen waren in de verte nog
familie van hem. Daarom moesten zij naar Betlehem.
Daar moesten ze zich melden om opgeschreven te
worden. De machthebbers van die tijd dachten dat ze de
baas waren. Maar Gods belofte werd precies hierdoor
waarheid. Maria woonde in Nazaret, maar de voorouders
van Jozef kwamen uit Betlehem en daarom gingen ze
op reis. De beloofde Redder komt uit Betlehem, dat was
door profeten al voorzegt. Dat was de reden dat Jozef en
Maria wel in Betlehem moesten zijn op de tijd dat Jezus
geboren zou worden.

Maar wacht, engelenkoren in de lucht? En zoekende
herders? Ja! Als Jezus geboren is, maken engelen dit
bekend. Niet aan de burgemeester van Betlehem, of aan
belangrijke mensen van de tempel. Nee, gewone mannen
horen van de geboorte van Jezus. Herders waren op de
velden met hun schapen. Ze hielden de wacht, bij een
vuur, ze moesten de kudde beschermen. Dit was hun
werk, dit deden ze altijd. Maar dan gebeurt er iets, dat
nog nooit gebeurd was. Ze zien een engel, een engel
met goed nieuws. Goed nieuws voor de herders, maar
het goede nieuws is voor iedereen, voor alle mensen die
het toen hoorde, dit het nu horen en die het ondertussen
gehoord hebben.

De engel zegt: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed
nieuws brengen, dat het hele volk met vreugde zal vervul-
len: vandaag is in de stad van David voor jullie de Redder
geboren. Het teken van die Redder is voor de herders
dat zij een pasgeboren kind zullen vinden. Het kind is in
doeken gewikkeld en ligt in de kribbe.

Als de engel dit gezegd heeft zijn er opeens heel veel
engelen en ze prijzen God met de woorden: ‘Ere zij God
in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen,
die Hij liefheeft.

In het lied staat ze zingen gloria, gloria, voor de aller-
hoogste Heer. Gloria, betekent glorie, eer, roem, lof.

De herders geloven wat ze horen, ze laten de kudde in
de steek en gaan op zoek. Ze willen die Redder vinden.
Ze stellen geen vragen, lijken niet te twijfelen, ze gaan
kijken! En ze vinden het kind. Precies zoals gezegd, in
doeken in een kribbe. Jozef en Maria zullen raar opge-
keken hebben toen er ineens herders aanklopten. Nog
vreemder was het toen de herders gingen vertellen wat
ze gehoord en gezien hadden. Maar Jozef en Maria had-
den zelf ook van die vreemde dingen meegemaakt de
laatste maanden. Ze herkende er God in. Ze wisten, God
heeft ook aan de herders vertelt over ons kind.

Een mooi, oud verhaal? Ja, maar er is meer. Weer even
terug naar het lied.

Wij waren er niet bij toen in Betlehem. Maar het wonder is
gebleven! Ook voor jou en mij.

Want dat kleine kindje, uit die arme stal, eren wij nu als
de Koning van het heelal.
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Ook wij horen over dit kind. En we weten nog veel meer
over dit kind. We weten dat Hij een man werd, dat Hij
mensen leerde over God. Dat Hij niet een gewone baby
was, maar Gods eigen Zoon. Dat Hij naar de aarde is
gekomen om ons te redden.

Misschien heb je het al vaker gehoord en ken je het hele
verhaal met je hoofd. Maar je kunt er zoveel van en over
leren. God die Zijn Zoon naar de aarde stuurt om alle
mensen te Redden. God die doet wat Hij belooft. God
die zoveel van ons houdt. Elke keer met Kerst mogen we
daarbij stil staan. Elke dag mogen en moeten we daarbij
stil staan.

De herders gingen het kind zoeken. Doen wij dat ook?
Het kind is ook voor ons geboren, maar me moeten Hem
wel zoeken. Voor Hem knielen, Hem aanbidden, Hem
eren. Hij moet onze Koning worden.

Dat is mooi, maar soms ook moeilijk. Wij moeten zelf
minder belangrijk worden. Het gaat niet om ons. Het gaat
om Hem. Daarom mogen we na Kerst weer een heel jaar
leren en horen over dit Kind, wat Hij deed, waarom Hij
kwam, wat dat voor ons betekent, wat dat van ons vraagt.

Jezus is geboren, ook voor jou!

Auteur: CdG
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@ Kerstfeest: aanbid en prijs Gods wonder!

Inleiding

Waar denk je als eerste aan als je het woord ‘kerstmis’
hoort?

Weet je wel of je kinderen kent die niet weten wat het
kerstfeest betekent? En als ze het niet weten, wat zeg je
dan? Hoe leg je dit uit?

lets anders: als je ergens enthousiast over bent, wat doe
je dan? Noem maar eens voorbeelden.

Kerstmis

Het Kerstfeest lijkt heel mooi, maar in eerste instantie

is het dat niet. Jezus wordt geboren op reis, het lijkt een
ongunstig moment. En dan nog wel in een ruimte voor
dieren. Geen wieg, maar een kribbe. Dat voor de Koning
Jezus. De geboorte van Christus wordt vaak als een
mooi sprookje omschreven, maar in werkelijkheid zijn de
omstandigheden bitterhard. Stel je voor, in onze tijd, dat
een baby geboren zou worden in een treinstation, of in
een park of elders. Het gebeurt helaas nog in bepaalde
landen, dat er geen plek is in een huis of een ziekenhuis.
Een geboorte is al een wonder, maar in deze omstan-
digheden helemaal. Alles is in orde, moeder en kind zijn
gelukkig gezond, ondanks de omstandigheden. Jezus is
niet gekomen om het leven van een rijk man te leiden,
maar om te dienen. Het is zo bijzonder, begonnen met
de volkstelling, waardoor Jozef en Maria, ondanks de
aanstaande geboorte, naar Betlehem. Zo wordt Jezus
geboren in de stad van koning David, waar de wortels
van Maria en Jozef liggen. Alles komt goed, op het juiste
moment, op de juiste plaats.

Blijdschap overheerst

Toch, ondanks de omstandigheden, is er reden tot blijd-
schap. De belofte is vervuld, de Verlosser is geboren.

In het Oude Testament wordt de geboorte van Jezus al
vroeg aangekondigd. Feitelijk wordt het al in Genesis 3
beloofd, als God zegt dat de duivel ooit verslagen zal
worden. Dan komen de profeten, waaronder Jesaja, die
ook wel de Evangelist van het Oude Testament wordt
genoemd. Zelfs in een van zijn teksten staat: ‘Een kind
is ons geboren, een Zoon is ons gegeven'. Probeer het
maar eens op te zoeken in de Bijbel straks.

De geboorte van Jezus bewijst dat God zijn beloften na-
komt en ook dat de Verlossing nabij is. Jezus zal immers
een zondeloos leven leiden en als een misdadiger aan
het kruis genageld worden, allemaal om ons te redden
van de dood. Gods belofte wordt vervuld.

Herders op de velden

Dan zijn er herders in de buurt. Dat er herders zijn, laat
zien dat de geboorte van Jezus niet met kerstmis zelf is
geweest. Jullie zijn nu oud genoeg om dit geheim te ken-
nen. Omdat de herders er waren, bewijst het dat het geen
winter kan zijn geweest. Want ook in de heuvels Israél

is het s winters koud, kan er sneeuw zijn. Daarom is het
niet waarschijnlijk dat Jezus met kerstmis is geboren.
Maar het is gekoppeld aan het heidense feest, dat het
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licht terugkeert na 21 december, de donkerste dag van
het jaar. Dat werd door de Germanen gevierd. Ja, zo
hoor je nog eens wat! Er zijn verschillende theorieén over
de geboortedatum van Jezus, het kan in augustus zijn
geweest, maar ook in oktober.

Herders zijn feitelijk de meest eenvoudige mensen die

er zijn. Als je niets kon worden, dat werd je maar herder.
Maar juist zij zijn degenen die als eersten op de hoogte
worden gebracht van het blijde nieuws! Door engelen nog
wel! Herders, niet bepaald geleerden, niet bepaald de
elite, zij mogen het als eerste horen! De meest eenvou-
dige mensen krijgen het nieuws van een engel. Daarna
worden ze getrakteerd op een concert van het engelen-
koor, die een nieuw lied zingen: ‘Ere zij God in de hoge,
vrede op aarde’.

Het enthousiasme doorgeven

De herders gaan op weg, zij geloven de engelen, zullen
ongetwijfeld heel verbaasd zijn over wat hun is overko-
men, juist hen. Ze gaan op pad en ze treffen Jozef en
Maria aan en het Kind. Wat staan ze versteld! Hoe be-
staat het dat zij dit hebben mogen horen en mogen zien!
Maar niet alleen bij de herders is de verbazing, ook bij
Jozef en Maria! Zij horen het verhaal van de herders,
over de engelen, over hun boodschap, over het gezang.
Ongetwijfeld zijn zij even verbaasd als de herders zelf.
En dan staat er in Lucas: ‘Maria bewaarde deze woorden
in haar hart’. Dit zal nog een keer terugkomen, later in
het Evangelie. Het zegt veel over Maria, dat ze woorden
bewaart en erover blijft nadenken.

Maar laten we eens even terugkeren naar de herders.
Hun leven is meteen anders. Ze gingen terug, God
lovend en prijzend om wat ze hebben gezien. De ont-
moeting met Jezus verandert hun leven, in de positieve
zin. Zij hebben gezien wat God voorheeft met de wereld.
Dat maakt hen volkomen anders. Ze zijn enthousiast en
ze willen iedereen vertellen wat ze hebben gezien, de
geboorte van de Messias. Ze willen het vertellen aan
iedereen die het horen wil! In Psalm 96 staat ‘Zing voor
de Heer een nieuw lied’. Dat is wat er gebeurd is en ge-
beuren zal. De engelen hebben gezongen en de herders
vertellen het door!
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