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Thema: Doel bereikt!

Doel
De kinderen zien dat het geloof in God beloond wordt. Paulus wordt door God in Rome gebracht.

Toelichting
Na het laatste deel van de reis naar Italië kan hij eindelijk aan land. Het wonderlijke is dat daar al christenen zijn die 
hem gastvrij ontvangen; blijkbaar is het Evangelie al in Italië doorgedrongen. God is voor Paulus uit gegaan via andere 
gelovigen.
Christenen uit Rome reizen hem tegemoet. En in Rome mag Paulus (bewaakt door een soldaat) in een huis wonen, waar 
hij zijn werk als apostel kan doen. Hij hoeft niet in de gevangenis te verblijven. Iedereen die met hem wil spreken over 
Jezus Christus, Joden en niet-Joden, is welkom. Precies zoals God bedoeld heeft. Zo klinkt het getuigenis over Christus in 
het hart van het keizerlijke wereldrijk. Dat had je toch nooit kunnen denken, toen Jezus in Betlehem geboren werd, omdat 
de keizer een bevel gaf (Lucas 2:1).

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Paulus in Rome
Richtlijnen: Paulus is al lang onderweg naar Rome. Hij maakt van alles mee. Kunnen de kinderen nog iets noemen? Op 
Malta werd hij door een giftige slang gebeten, maar de Here God zorgt ervoor dat hij niet sterft. Vandaag horen we dat 
Paulus in Italië aankomt. Er zijn al mensen die gehoord hebben dat Paulus eraan komt; ze gaan hem tegemoet om hem 
welkom te heten. Zij geloven net als Paulus in God en de Here Jezus. Wat is dat mooi! En in Rome mag Paulus vertellen 
over het geloof. In zijn huis schrijft hij brieven en praat hij met mensen. En God helpt hem ook daarbij.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: We zijn er bijna! 
Richtlijnen: Het laatste deel van de reis. Rome komt in zicht. De kinderen kennen vast het lied ‘We zijn er bijna, we zijn er 
bijna, maar nog niet helemaal’. Wanneer zing je dat? Als je bijna bent waar je wilt zijn. 
Paulus wilde in Rome zijn. Uit Rome komen mensen hem tegemoet die hij niet kent. Het zijn christenen die hem welkom 
willen heten. Blijkbaar is het evangelie al in Italië verkondigd; dat wist Paulus niet. Hij dacht dat hij de eerste was. Wat een 
mooie verrassing!
In Rome zit Paulus niet gevangen. Hij woont in een huis en een soldaat bewaakt hem. Paulus kan vertellen over het geloof 
aan wie hem komt bezoeken. Hij schrijft brieven aan kerken ver weg. Paulus heeft Gods doel met hem bereikt. De keizer 
hoort over Jezus, die eens door een bevel van een keizer, niet in Nazaret geboren werd, precies zoals God door de profeet 
Micha had voorzegd. Niet de keizer, maar de Heer is de machtigste, dat zie je wel.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gods doel voor jouw leven
Richtlijnen: Paulus had een doel, Gods doel: hij wilde in Rome het Evangelie verkondigen, in de stad van de machtige kei-
zer. Het heeft lang geduurd voordat hij dat kon gaan bereiken. Hij ging als gevangene. Onderweg naar Rome had hij heel 
wat tegenslagen te verduren. Nu nadert Paulus Rome. Hij merkt dat God al voor hem uit is gegaan. De blijde boodschap 
over Jezus is al gebracht, want christenen komen Paulus welkom heten. Zelfs in Rome is al een gemeente. Daardoor ont-
dekt Paulus dat Rome niet zijn eigen doel is, maar Gods doel met zijn leven. De keizer moet het evangelie horen, net als al 
die belangrijke mensen in de hoofdstad Rome.
Wat wil jij zelf graag bereiken, wat is jouw ideaal? Op school, thuis, in je sport? Naar welke school wil je, wat wil je worden 
later? En heb jij een idee welke kant God jou op wil sturen, wat Hij het doel van jouw leven vindt? En kunnen die twee sa-
mengaan? Passen die bij elkaar, jouw ideaal en Gods doel? Wat kun jij met jouw school, jouw werk, jouw sport, enz. voor 
God betekenen?

Extra Bijbelgedeelte: Hebreeën 12: 2 en 3
(We moeten ons richten op Christus. Hij is het fundament en einddoel van ons geloof. Trouw aan Hem bereiken we Gods 
doel met ons leven.)

Auteur: DW
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Paulus in Rome
Handelingen 28:11-31	

Bij het Bijbelgedeelte
Deze zondag wordt in een aantal gemeenten wel aangewezen als de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Volgende 
week zondag zal hopelijk de tijd van Advent mogen worden gevierd. Het is de weg naar Kerst, waarbij het heilsfeit van de 
geboorte van de Here Jezus als Israëls Messias, de Christus, de Gezalfde van God, centraal staat. Op deze voorafgaande 
zondag worden vaak de namen genoemd van die gemeenteleden die ons in het sterven zijn voorgegaan in het afgelopen, 
eveneens kerkelijke, jaar. Met alle respect klinken hun namen als teken en herinnering aan hun levens. Deze tekst heeft 
niet een direct verband hiermee, maar in het verlangen van Paulus om de hoop voor Israël in Jezus aan te wijzen en te 
verkondigen en de manier waarop deze hoop zich zal uitbreiden onder de volkeren, klinkt ons opnieuw zicht op die hoop, 
ook voor ons en onze levens, door.

Vers voor vers
vs. 11vv	 De wintertijd is voorbij. Vanuit Egypte komt vermoedelijk een graanvrachtschip. De naam van het schip met my-

thologische namen van een tweeling, onderstreept de historische betrouwbaarheid, zoals die aan het begin van 
het boek Handelingen was toegezegd.

Vs.15vv	 Eerst zijn er de christelijke broeders. Paulus zoekt het gesprek met de Joodse leiders, omdat Joden wat rechten 
hadden. De nadruk ligt op het woord over de hoop voor Israël. Zondermeer zou hierbij naar de hoofdstukken 
Romeinen 9-11 kunnen worden verwezen. In het hart daarvan klinkt: Als u met uw mond de Here Jezus belijdt en 
met uw hart geloofd dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Die redding is er voor ieder 
die het maar horen wil. Dat blijkt wel uit vers 28 van dit slothoofdstuk van Handelingen. Een troost en houvast voor 
heel het leven, ja over het lijden heen zelfs.

Vs. 21vv	Zoals al eerder in het boek Handelingen te horen was, komen sommigen tot geloof, anderen helaas niet. Let op 
hoe Paulus hier opnieuw heel de Bijbel in zijn prediking betrekt. Zoals ook de opgestane Here Jezus had gedaan. 
Zie Lucas 24:44. Wet van Mozes, Profeten en Psalmen. Precies in de ons bekende volgorde en in deling van de 
Joodse Bijbel – TeNaCh genoemd – T Wet van Mozes, de eerste vijf boeken – N Profeten, van Jozua tot en met 
Maleachi en – Ch Geschriften waarbij de Psalmen vooropstaan. Deze volgorde horen we straks in de Adventstijd 
in omgekeerde volgorde uit de mond van Zacharias in zijn lofzang. Deze – vaak ongelovig genoemde – priester 
had om een teken gevraagd en ontving er een. Hij werd in zijn met stomheid geslagen zijn – zie Psalm 141 – 
zelf tot een teken gemaakt daar bij het altaar. Bij de vervulling van Gods Woord, dat ook zonder zijn geloof tóch 
doorging, werd zijn ongeloof gekeerd in een lofzang. Dan zingt hij eerst de bekende slotregel die we in een aantal 
Psalmboeken vinden, vervolgens horen we teksten met betrekking tot David – die komen daarmee uit de Profeten. 
Tenslotte horen we over Abraham en het verbond Gods; daarmee zijn we in de Wet van Mozes.

Vs. 25vv	Paulus is in Rome. Daar ontvangt hij mensen. Hij is dus niet in een dungeon, een duistere kerker, maar heeft een 
soort huisarrest, lijkt het. Maar zijn prediking gaat door. Ongehinderd zelfs. Het gaat om het Koninkrijk van God en 
over de Here Jezus Christus. Daar ligt ook voor ons het uiteindelijke woord dat elke dag van ons leven houvast en 
richting mag geven. Ja het is heus, om die aloude woorden maar weer eens te gebruiken, een werkelijke troost in 
leven en in sterven; voor Paulus, maar niet minder voor elk mens dat wil horen. Is dat ook niet steeds de roeping 
van Israël? Zie Deuteronomium 6:6-9 en Marcus 12:29-31.

 
Auteur: GJK

Liederen

Psalm 136
Gezang 461 
Lied 686 				    (=Gezang 247 LvdK)
Hij leeft 					    Hemelhoog 182
Vrede zij u 				    Op Toonhoogte 166
Alzo lief had God de wereld   		  Hemelhoog 104
Jezus is….				    Hemelhoog 348

Auteur: PZ
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Inleiding 
•	 Paulus komt in Italië, in de stad Rome, daar gaat het 

verhaal vandaag over. Welke stad ken jij? 
•	 Waar is Italië? 
•	 Paulus woont in de stad Rome en vertelt daar over God 

en Jezus. Vertel jij weleens over Jezus?  
 
Bijbelverhaal 
‘Wat een reis naar Malta hè, Lucas?’ Paulus stapt samen 
met Lucas de boot in. 
Ze moeten alweer op reis, en wat hebben ze al veel 
meegemaakt onderweg. Paulus heeft door God iemand 
gezond laten worden. Hij is zelf door een giftige slang 
gebeten, maar niet gestorven. 
‘En wat hebben we veel van die lieve mensen meegekre-
gen, zeg. Moet je kijken: brood, water, koeken...’ 
Veel mensen zorgen goed voor Paulus, Lucas en de 
andere gevangenen. ‘Lucas, we moeten nu echt even 
opschieten. Ik geloof dat de schipper weg wil varen. Zit je 
al goed?’  

Daar gaan ze, de kapitein van het schip, bewakers en 
alle gevangen mensen. Vanaf het eiland Malta varen ze 
verder naar een ander eiland. Onderweg begint het hard 
te waaien, zodat ze een paar dagen op het eiland moeten 
blijven. Ook hier zijn lieve mensen die zorgen voor Paulus 
en Lucas.

‘En we varen weer verder, Paulus, we gaan naar Italië.’ 
De boot vaart door en komt in Italië aan. Lucas, Pau-
lus en de andere gevangenen stappen van de boot af. 
Daarna reizen ze naar Rome. De meeste gevangen 
mensen worden meteen door de baas van de soldaten 
meegenomen, maar Paulus mag in een eigen huis gaan 
wonen. Een soldaat bewaakt hem, dag en nacht. Het is 
fijn dat Paulus een eigen huis heeft, want nu kan hij ook 
visite krijgen in zijn huis. Er zijn belangrijke mensen in 
Rome die al gehoord hebben dat Paulus aangekomen is, 
zij gaan naar hem toe. Paulus praat graag met hen over 
geloven in God en in Jezus.

Paulus in Rome 

Op een dag vraagt Paulus of andere belangrijke Joodse 
mensen ook bij hem willen komen om te praten. Paulus 
zegt: ‘Lieve mensen, luister naar wat het woord van God 
zegt. Hij heeft zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd, 
Jezus is gestorven en na drie dagen opgestaan. Nu mo-
gen wij dat echt geloven en van Hem houden. We mogen 
ook van elkaar houden, want God houdt van ons.’  
Sommige mensen horen wat Paulus zegt, zij geloven net 
als Paulus in God en in Jezus. Paulus blijft vanuit zijn 
huis vertellen over de liefde van God en Jezus. Hij schrijft 
ook brieven. Zo kunnen heel veel mensen het goede 
nieuws horen. Dat wil Paulus echt het liefste. En God 
helpt hem daarbij. 

Auteur: KvdG 
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Inleiding
Zingen jullie, als je op schoolreisje of op vakantie gaat, 
ook ‘we zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet hele-
maal’? Als je dit lied dan hoort of zingt, dan weet je: het 
duurt niet lang meer voor we op de plaats van bestem-
ming zijn!
Vandaag vertel ik je het laatste verhaal van Paulus. Al 
wekenlang hebben we over hem gehoord en nu is hij 
bijna op de plaats waar hij naartoe wilde gaan: Rome.

Bijbelvertelling
‘Land in zicht! Land in zicht!’ Boven in de mast wordt 
hard geroepen. Paulus haast zich naar de reling van het 
schip. Dit is waar hij zolang op heeft gewacht en waar-
voor hij zoveel kilometers heeft gereisd. Vanaf Malta zijn 
ze naar de haven van Syracuse gevaren en daarna naar 
de haven van Regium. Toen stak er een zuidenwind op, 
daardoor voeren ze binnen twee dagen naar Puteoli. Ze 
zijn daar een weekje gebleven en daarna was er echt 
het allerlaatste stukje. Nu is hij dan toch echt bijna bij 
zijn eindbestemming: Rome. Paulus kijkt er naar uit om 
eindelijk aan te komen in de stad waar de keizer woont. 
Hij kijkt er naar uit om in Rome te gaan vertellen over de 
Here Jezus. In de verte komt een groepje mannen aanlo-
pen. Ze beginnen te zwaaien en roepen. ‘Paulus! Paulus! 
Wij hebben van uw komst gehoord. Wij willen u helpen.’ 
Paulus begroet hen en is verbaasd dat er in Rome al 
mensen zijn die hebben gehoord over Jezus en die in 
de Here Jezus geloven. Dit is heel goed nieuws! Paulus 
dankt God. ‘Heer, dank U voor deze mensen. Dank U dat 
het goede nieuws ook hier in Rome al is aangekomen.’  
Hij kijkt om zich heen en zegt: ‘Kom, dan gaan we verder 
naar de stad Rome.’ 

Paulus is natuurlijk nog steeds een gevangene. Maar wel 
een bijzondere gevangene. Hij wordt bewaakt, maar hoeft 
niet de gevangenis in. Paulus krijgt toestemming om zelf 
een huis te huren in Rome waar hij kan wonen. Er is maar 
één bewaker bij hem in zijn huis. En Paulus mag ontvan-
gen wie hij wil.

Als Paulus drie dagen in zijn huis in Rome woont, nodigt 
hij Joodse leiders uit de stad uit. Hij wil graag met hen 
spreken en uitleggen wat hij hier doet. ‘Beste vrienden’, 
zegt Paulus als de mannen in zijn huis zijn, ‘ik wil u graag 
vertellen waarom ik hier ben. Ik weet niet precies wat 
de Joden uit Jeruzalem u gezegd en geschreven heb-
ben. Maar ik wil het zelf ook graag uitleggen. Ik heb mij 
altijd aan de wetten gehouden en ik heb niemand kwaad 
gedaan. Toch ben ik in Jeruzalem gevangengenomen. 
Ik heb mij beroepen op de keizer, ik wil mij bij hemzelf 
verdedigen tegen alles wat er over mij is gezegd. Ik heb 
echt helemaal niets verkeerd gedaan. Maar toch zit ik 
hier gevangen, ik zit gevangen omdat ik op God vertrouw. 
Dat wilde ik jullie graag zelf vertellen.’ De Joodse leiders 
hebben geluisterd naar Paulus. Ze kijken elkaar aan en 
daarna kijken ze Paulus vriendelijk aan. ‘Beste Paulus, 
wij hebben geen bericht uit Jeruzalem over u gekregen. 
Wij hebben geen brieven gekregen en er is ook niemand 
hier naartoe gekomen om ons over u te vertellen. Wij 
weten alleen van u dat u een christen bent. U hoort bij die 
groep mensen waar wij niets van begrijpen. Kunt u het 
ons uitleggen? Wij weten dat veel mensen het namelijk 
niet eens zijn met wat de christenen vertellen.’ Het blijft 
heel even stil. Dan zegt Paulus: ‘Maar natuurlijk wil ik dat 
uitleggen! Dat is ook een reden dat ik hier in Rome ben. 
Ik wil graag dat iedereen hoort over Jezus!’ Een lach is 
doorgebroken op zijn gezicht. Dit is allemaal wel heel an-
ders dan hij had gedacht. Hij had gedacht dat de Joodse 
leiders hier in Rome boos op hem zouden zijn. Hij had 
gedacht dat ze hem zo snel mogelijk bij de keizer wilden 
laten berechten. Maar dit is wel heel bijzonder. Ze willen 
meer weten over de Here Jezus! Wat een voorrecht om 
hen daarover te gaan vertellen. ‘Laten we een afspraak 
maken. Komt u dan ’s morgens al, dan zal ik u het al-
lemaal uitleggen’, zegt Paulus. De Joodse leiders knikken 
en vertrekken. 

Op de dag van de afspraak is het druk in het huis van 
Paulus. De Joodse leiders zijn gekomen en ze heb-
ben nog meer Joodse mensen meegenomen. Allemaal 
willen ze horen van Paulus wat hij te vertellen heeft. Als 
iedereen een plekje heeft gevonden om te zitten, begint 
Paulus te vertellen. Hij vertelt over de Here Jezus. Al-
lereerst vertelt hij van zijn eigen bekering op de weg naar 
Damascus. Jezus zelf heeft toen tegen hem gesproken. 
Dan gaat hij verder en vertelt over het koninkrijk van God 
en over de liefde van de Here Jezus voor de mensen. 
Sommige mensen luisteren ademloos naar alles wat 
Paulus vertelt. Bij anderen ziet hij een frons boven de 
ogen, zij twijfelen aan wat Paulus zegt en willen het niet 
geloven. Van de vroege morgen tot de late avond zijn ze 
bij elkaar in het huis van Paulus. Dan wordt het huis van 
Paulus langzaam weer stil, de mensen vertrekken. ‘Komt 
u gerust weer terug om meer te horen’, heeft hij gezegd. 
Wat een bijzondere dag is dit geweest. Een dag waarop 
hij zoveel heeft kunnen vertellen en uitleggen over de 
Here Jezus. En sommigen geloven het, wat is dat mooi 
om te zien. Ze zullen vast terugkomen om nog meer te 
horen en te leren.

We zijn er bijna!
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En zo gaat het ook. Twee jaar lang woont Paulus in zijn 
huis in Rome. Twee jaar lang ontvangt hij daar mensen 
die met hem willen spreken en die naar hem willen luis-
teren. Twee jaar lang vertelt Paulus aan iedereen die het 
horen wil over de Here Jezus. En niemand verbiedt hem 
om dit te doen, niemand houdt hem tegen. Wat geniet 
Paulus van ieder gesprek over Jezus en wat is het fijn om 
steeds maar weer over de Zoon van God te vertellen aan 
iedereen die het horen wil!

Gebed
Heer, dank U wel voor Paulus en voor de verhalen die wij 
afgelopen weken hebben gehoord over Paulus. 
Dank U wel dat er nog steeds mensen zijn die over de 
Here Jezus vertellen, zoals bij ons in de kerk en hier in 
onze groep. 
Heer, wilt U zijn bij mensen die graag over U willen leren, 
die in U willen geloven en op U willen vertrouwen? 
Wilt U ons hart openen, zodat wij op U vertrouwen?
Wilt U geven dat wij steeds meer begrijpen wat de Bijbel 
ons vertelt? 
Amen.

Auteur: JvdM
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Gods doel voor jouw leven

Paulus is als gevangene op weg naar Rome. Rome, de 
belangrijkste stad van de wereld op dat moment. Rome, 
de stad waar de keizer woont! 
De reis naar Rome is niet gemakkelijk. Vorige week 
hoorden jullie al hoe het schip waar Paulus mee reist, is 
gestrand op het eiland Malta. Maar nu gaat het dan toch 
echt gebeuren: het laatste stukje van de reis naar Rome, 
de plek waar Paulus zo graag wil zijn. 
Weet je waarom Paulus zo graag naar Rome wil? Juist, 
omdat het zo’n belangrijke stad is. Hier gebeurt het; het 
centrum van de wereld, het centrum van de macht. Als 
hij hier toch eens over Jezus zou kunnen vertellen… 
Stel je voor, misschien krijgt hij hier wel de kans om de 
keizer persoonlijk het goede nieuws van het evangelie te 
vertellen.

In de Bijbel heeft het verhaal van Paulus’ aankomst in 
Rome een lange aanloop. Heel gedetailleerd staat er op-
geschreven, welke tussenstops het schip nog maakt: de 
haven van Syracuse, daar blijven ze drie dagen liggen; 
daarna Regium; daarna, met een zuidenwind, in twee 
dagen naar Puteoli, waar ze een week blijven. En dan, 
eindelijk, echt door naar Rome.
Al lezend word je al bijna een beetje ongeduldig… wat zal 
Paulus dan wel gevoeld hebben? Hij wilde zó graag naar 
Rome! 

Maar dan, eindelijk, is er de dag daar dat ze Rome berei-
ken. Dan gebeurt er iets bijzonders. Paulus wil zó graag 
naar Rome, omdat hij vindt dat ook het centrum van de 
wereld over Jezus moet horen. Hij komt aan in Rome, en 
staat er in de Bijbel: ‘De leerlingen, die van onze komst 
hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet.’ 
Paulus wil de blijde boodschap van Jezus in Rome bren-
gen, maar die boodschap heeft Rome al bereikt. Er zijn 
zelfs al leerlingen van Jezus, die hem tegemoet komen! 
Dit is voor Paulus een heel bijzonder moment. In de Bij-
bel staat, dat hij hier moed uit put. Hij wilde zo graag het 
goede nieuws in Rome brengen, maar dit is voor Paulus 
het teken dat God óók wil dat het evangelie in Rome en 
in de hele wereld bekend wordt. God zelf heeft er al voor 
gezorgd, dat er al leerlingen van Jezus in Rome zijn. 
Er is al een christelijke gemeente, die Paulus hartelijk 
ontvangt.

Weet je nog, hoe Paulus op weg ging naar Rome? Hij 
was gevangen, hij moest berecht worden. Maar toen hij 
voor de rechter stond, vertelde hij dat hij een Romeins 
staatsburger is. Hierdoor kon hij zich beroepen op de 
keizer, die dan recht moet spreken over zijn zaak. Zo ging 
Paulus als gevangene ‘op transport’ naar Rome.
Nu hij eenmaal in Rome is aangekomen, krijgt hij toe-
stemming om in een eigen huis te gaan wonen. Hij hoeft 
niet de gevangenis in. De Bijbel vertelt hier verder niets 
over. We weten niet waarom het zo is gegaan. Maar zo 
heeft Paulus wel veel meer rust en veel meer vrijheid. 
Hij is nog steeds een gevangene. Er staat een bewaker 

voor zijn deur. Maar in zijn eigen huis kan hij wel mensen 
ontvangen, en vrijuit spreken over Jezus. 
Ook dit moet voor Paulus een bijzonder teken zijn 
geweest. God zorgt ervoor dat hij niet in een donkere 
gevangenis komt te zitten, maar dat hij in een huis woont. 
Dat hij de kans heeft om met mensen te spreken, om de 
blijde boodschap te vertellen. God laat zien dat wat Pau-
lus zo graag wilde, in Rome het evangelie verkondigen, 
ook is wat God wil dat Paulus doet. 

Paulus werd ontvangen door een groep leerlingen van 
Jezus. Deze mensen geloven al in Jezus, in redding 
doordat Jezus voor ons is gestorven en weer opgestaan. 
Maar er zijn ook veel Joden in Rome. Joden, die niet ge-
loven dat Jezus de Messias, de Verlosser is. Na een paar 
dagen nodigt Paulus de Joodse leiders uit in zijn huis. Hij 
vertelt hun over zijn gevangenneming. De Joden zijn wel 
nieuwsgierig naar de boodschap die Paulus brengt. Ze 
hebben al zoveel over hem gehoord…
Zo komt het dat ze een dag afspreken, waarop heel veel 
Joden naar Paulus toe komen om te horen wat hij hun te 
vertellen heeft. In de Bijbel staat dat Paulus van de och-
tend tot de avond over Jezus vertelt. De hele dag getuigt 
hij van het evangelie, de blijde boodschap. ‘Sommigen 
lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen 
bleven ongelovig’, staat er daarover in de Bijbel.

Twee jaar lang verblijft Paulus in het huis dat hij heeft 
gehuurd in Rome. Twee jaar lang ontvangt hij daar men-
sen, en verkondigt hij het Koninkrijk van God en leert hij 
mensen over Jezus. Twee jaar lang kan hij ongehinderd 
doen, wat hij zo graag wilde: het goede nieuws brengen 
in de machtige wereldstad Rome. 
Daar eindigt het bijbelboek Handelingen mee. We lezen 
hier niet meer hoe het verder is gegaan met de rechts-
zaak van Paulus. We lezen niet, of hij de keizer zelf heeft 
kunnen vertellen over Jezus. Het is een plotseling einde. 

Afsluiting
Maar het is ook een móói einde. Een hoopvol einde. Weet 
je waarom? 
Paulus wilde zó graag naar Rome. Dat was zijn wens, en 
dat was zijn plan. Dáár moest hij zijn om het evangelie 
verder te brengen over de hele wereld. Uiteindelijk gaat 
Paulus naar Rome. Maar wel als gevangene. Hij had het 
in zijn dromen vast anders voor zich gezien. En tóch laat 
God zien dat dit zijn weg is met Paulus. Het is niet alleen 
maar een droomwens van Paulus, het is Gods bedoe-
ling met zijn leven. Weet je nog, van die twee bijzondere 
momenten waarover ik aan het begin vertelde? Er waren 
al leerlingen van Jezus in Rome, ze stonden klaar om 
Paulus te ontvangen. En Paulus hoefde niet de gevange-
nis in, maar kon in Rome rustig wonen en werken in een 
gewoon huis. Twee tekenen van God: Paulus, hiermee 
laat Ik zien dat dit is wat Ik wil dat jij doet!

En jij? Jij hebt vast ook dromen. Dingen die je heel graag 
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wil bereiken in je leven. Je weet nu nog niet hoe dat zal 
gaan. Het kan gebeuren dat ook jij tegenslag krijgt. Dat 
er momenten komen, waarop je denkt dat je je dromen 
en idealen nooit meer zal bereiken. Maar weet je wat zo 
mooi is? Misschien zijn jouw dromen, net als bij Paulus, 
ook wel Gods dromen met jouw leven! Misschien wil 
God jouw dromen, en jouw weg in dit leven, wel net zo 
wonderlijk gebruiken als bij Paulus. Als jouw dromen pas-
sen bij wat God van ons wil in deze wereld, mag je erop 
vertrouwen dat het goed komt. Net als bij Paulus! 

Auteur: MvdB  
 


