Paulus op Malta




Thema: Paulus, dienaar van de enige
echte God

Doel
De kinderen leren dat God bewijst dat Hij de God van het leven is.

Toelichting

Paulus spoelt met dat anderen op het schip aan op Malta. Ze worden verwelkomd door de inwoners. Dan wordt Paulus
dodelijk verwond door een slangenbeet. De Maltezers denken dat wraakgodin Diké hem zo straft voor zijn misdaden, nu hij
aan de schipbreuk is ontkomen. God redt Paulus, waardoor de Maltezers denken dat Paulus zelf een godheid is. Gevolg is
dat ze goed luisteren naar zijn getuigenis over Jezus. Paulus mag zelfs een aantal zieken genezen in naam van zijn Heer.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Paulus op Malta

Richtlijnen: Vertel eenvoudig de geschiedenis voor de jongste kinderen. De mensen op Malta ontvangen Paulus en de
anderen gastvrij. Zij geloven niet in Jezus. Paulus wordt door God gered na een dodelijke slangenbeet. De inwoners van
Malta zijn verbaasd; hoe kan dit? Dan heeft Paulus te kans om over Jezus te vertellen. Als teken dat zijn woorden waar
zijn, geneest hij de vader van de baas van het eiland.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wat betekent deze slang?

Richtlijnen: Inleiding: Er gebeurt een ongeluk. Een man rijdt op een rechte weg zomaar een droge sloot in? Hoe kan dat?
Was hij aan het appen? Reed hij te hard? Werd hij onwel? Het zou allemaal kunnen? De Maltezers zitten met de vraag
waarom Paulus door een gifslang gebeten wordt? Heeft dat ongeluk iets met goden te maken?

De mensen op Malta geloven in goden die mensen belonen of straffen voor hun daden. Als je dan, zoals Paulus, door
een gifslang wordt gebeten, is het duidelijk. Die gevangene moet wel een moordenaar zijn. Diké straft hem immers, nu hij
onverwacht nog veilig aan land is gekomen. Dan laat God zien dat Hij er altijd is voor wie in Hem gelooft: vaak door het
goede te geven, maar ook om in de nood moed en hoop te geven. En soms zelfs door een ‘onmogelijke’ redding. Dat mag
Paulus aan de Maltezers uitleggen. Aan de vader van de gouverneur mag hij dat zelfs laten zien: God is liefde voor ieder
die op hem vertrouwt

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Dat kan geen toeval zijn

Richtlijnen: Lees met de jongeren Handelingen 28:1-6. Paulus wordt na zijn redding uit de orkaan gebeten door een
gifslang. De Maltezers denken: onze wraakgodin Diké straft deze moordenaar voor zijn misdaden, nu hij onverwacht aan
de schipbreuk is ontkomen. Vroeg of laat worden jouw slechte daden afgestraft. Paulus weet beter. Hij kent Gods belofte,
dat Hij naar Rome moet gaan, en gelooft daarin. Hij maakt zich dan ook geen zorgen, de Heer zal doen wat goed is.

Door deze houding maakt hij indruk: Paulus moet wel een god zijn, omdat hij dodelijk gif kan verdragen. Dan kan Paulus
getuigen van de waarheid, van zijn God, die er altijd is, in voorspoed en tegenslag.

Vraag de jongeren of zij geloven dat er in gebeurtenissen een boodschap van God kan zitten? Soms wel, soms niet. Maar
als dat wel zo is, kunnen wij die zomaar begrijpen? Of moet God ons die duidelijk maken? Hoe zou Hij dat kunnen doen?
Wat betekent dat als onszelf of een ander iets ergs overkomt? Wat kun je dan zeggen of doen?

Extra bijbelgedeelte: Psalm 62
(David zegt dat je alleen bij God rust vindt. Hij geeft redding, bij Hem kun je schuilen, altijd. Geef je leven aan Hem, dan zul

je beloond worden.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Het verhalende slot van het boek Handelingen klinkt zoals er in de toenmalige tradities meer verhalen werden verteld.

In de omgang met zulke teksten is het goed om oog te krijgen op de verschillen. Sommige Psalmen bijvoorbeeld zijn
wellicht verbonden met Egyptische teksten, maar juist in de Bijbelse verkondiging krijgen ze een andere toonhoogte.
Daardoor verandert de boodschap in de kern. Als we leren letten op die verschillen kunnen we ontdekken wat de apostel
Paulus zegt, wanneer hij benadrukt dat gelovigen die op Christus hun vertrouwen stellen. Ze leven weliswaar in dezelfde
wereld leven als alle andere mensen, maar staan er toch anders in. Zij zijn niet langer van de wereld, hebben een hemels
burgerrecht. Daardoor zicht op de toekomst, die God in zijn beloften geeft.

Vers voor vers

Vs. 1v

Vs. 3vv

Vs. 7vv

Malta is een land dat als eiland in de Middellandse Zee dikwijls bezet is geweest. Zeer veel munteenheden
hebben daar gelding gehad, als gevolg van de talloze overheersingen in de loop der eeuwen. Wat hier treft is

de menslievendheid van de bewoners. Letterlijk filantropie genoemd. Onder Romeinen werd neergekeken op de
niet-Griekse of Romeinse cultuur. Zij lieten zich voorstaan op hun eigen cultuur en noemden die menslievend.
Lucas legt er de vinger bij dat deze barbaren — niet-Grieken — buitengewoon menslievend waren; kritiek op Rome
klinkt er in door. Net als de heidense schippers hun uiterste best deden om de Joodse profeet Jona voor een
ondergang in de zee te behoeden. Het verbond van de Here God richt zich uiteraard tot Israél, maar Hij heeft ook
zeggenschap over de andere volken. Het koningschap is van de HERE, Hij heerst over de heidenvolken! Dat zingt
nota bene Psalm 2.

De slang die bijt is voor heidenen of een teken van het onvermijdelijke noodlot dat onherroepelijk met de dood in
verband wordt gebracht. Dat Paulus de slang afschudt, zou Bijbelse hoorders twee teksten uit de Wet van Mozes
te binnen kunnen brengen. In de eerste plaats uiteraard de slang uit Genesis 3. De moederbelofte in vers 15
waarin wordt aangegeven dat de Messias de boze de kop zal vermorzelen. In de christelijke verkondiging wordt
deze tekst op Christus en zijn overwinning op de dood betrokken. In zijn opstanding verslaat Hij deze laatste
vijand. Verder ook Jezus’ woorden over de verhoging van de Zoon des mensen als de slang in Numeri 22. Die
verhoogde slang betekende redding voor ieder die — hoewel aangedaan door dodelijke slangenbeten — de blik op
die slang in vertrouwen richtte. Dat de mensen vervolgens Paulus als godheid eerden, tekent hun misverstaan en
heidendom, tegelijk. Voor hen was het 6f; 6f: Paulus was of een moordenaar, of juist een godheid. Die manier van
denken wordt, ook al waren zij nog zo menslievend, ontmaskerd.

De Here Jezus had aangegeven dat door de werking van de Heilige Geest Hem in woord en daad navolgen.

De hier geschetste genezing lijkt op de genezing die de Here Jezus geeft aan de schoonmoeder van Petrus
direct aan het begin van zijn openbare daden. De teksten herinneren in de klassieke oudheid aan de keizer
Vespasianus. Deze wilde de genezingen die hij mocht veroorzaken tot zijn eigen glorie en propaganda gebruiken.
Paulus is slechts een instrument in Gods hand, zonder manipulatieve bijbedoelingen!

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 103: 1 en 2
Gezang 467 LvdK

Lied 675 (=Gezang 477 LvdK)
Door de kracht van de Heilige Geest Hemelhoog 222
Komt, laat ons vrolijk zingen Hemelhoog 250
Psalm 8 Hemelhoog 4

Diep, diep, diep als de zee Hemelhoog 327
Als je bidt, zal Hij je geven Hemelhoog101
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a Paulus op Maita

Inleiding

Weten jullie het verhaal van vorige week nog? Paulus is
nu op een eiland. Wat is een eiland?

Hebben wij in Nederland ook eilanden?

Bijbelvertelling

Paulus en de andere mensen van de boot zijn nat,
helemaal nat. Ze hebben het ook heel koud. Het schip is
kapotgegaan en ze moesten een stuk zwemmen. Nu zijn
de op het strand. Ze zijn nog steeds niet in Rome maar
op een eiland. Hoe heet dit eiland en wie wonen er?

‘Hé, we hebben gezien wat er gebeurd is, kom maar
gauw hier’, wordt er geroepen. ‘Dit eiland heet Malta,
jullie zijn welkom bij ons!” Dat klinkt aardig, fijn dat er
mensen zijn die willen helpen.

Er wordt een groot vuur gemaakt op het strand, daar
kunnen de mannen zich lekker warmen. Zo worden ze
weer droog. Paulus helpt ook mee. Hij zoekt takken die
hij in het vuur kan gooien. Hij vindt er een heleboel en
gooit ze in het vuur.

Maar...tussen die takken zit een slang, een giftige slang.
‘Aul’, roept Paulus, 'een slang heeft mij in mijn hand ge-
beten. ‘ledereen schrikt en is bang voor de slang.’ Paulus
is niet bang. Hij schudt de slang van zich af. Wat zal er
nu gebeuren? Is Paulus een slechte man dat de slang
hem bijt? Wordt zijn hand nu heel dik en wordt Paulus
ziek? Nee, dat gebeurt allemaal niet.

Paulus gelooft in de Here God en God zorgt voor Paulus.
God wil dat Paulus naar Rome gaat. De mannen op het
eiland zijn verbaasd. Hoe kan dit? Zij kennen God niet, ze
hebben nog nooit van de Here Jezus gehoord. Maar ze
zien dat Paulus niet ziek wordt, wat een wonder!

Dan gaan Paulus en de anderen mee met de mensen van
het eiland. Ze gaan naar een mooi stuk land, daar woont
Publius, de baas van het eiland. Hij is erg aardig. 'Jullie
mogen hier bij mij logeren’, zegt Publius.

En zo gebeurt het dat Paulus en zijn vrienden op een
mooie plek op het eiland blijven logeren.

Maar dan wordt de vader van Publius ziek, heel erg
ziek. God zorgt ervoor dat Paulus de zieke man beter
kan maken. Paulus gaat naar de zieke man toe en legt
zijn handen op hem. En kijk...de zieke man wordt beter.
Paulus mag van God nog meer zieke mensen beter
maken die op het eiland wonen. Wat is dat fijn.

De hele winter blijven Paulus en zijn mannen op het
eiland. Ze vertellen over God, over Jezus die op aarde
woonde en nu weer in de hemel is.
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Dan wordt het lente en kunnen Paulus en zijn mannen
weer verder reizen. Met een andere boot. Deze boot gaat
naar ltalié. De mensen op Malta helpen en geven eten
mee voor onderweg.

Ze zwaaien en roepen: ‘Goede reis, dank jullie welV’

Auteur: IFF
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Wat betekent deze slang?

Inleiding

Luister eens naar deze krantenkop uit de krant en vertel
me daarna wat jij denkt dat er gebeurd zou kunnen zijn.
‘Man rijdt op een rechte weg en belandt in een droge
sloot’ Laat de kinderen een paar korte reacties geven

of geef zelf een aantal opties. Was deze man misschien
afgeleid door zijn telefoon of zat hij te appen? Reed hij
te hard? Werd hij ziek of onwel? Was het misschien’s
avonds laat en viel hij in slaap? Het zou allemaal kunnen.
Vandaag gaat het in het verhaal over eilandbewoners die
iets bijzonders zien gebeuren en niet begrijpen hoe dat
kan gebeuren. Heeft het te maken met de goden waarin
ze geloven of is er toch iets anders aan de hand?

Vorige week hoorden we het verhaal over de schipbreuk.
In een enorme storm is het schip waarop Paulus zat
kapotgegaan. Niemand kon op het schip blijven omdat
het gezonken is. Paulus heeft gezegd dat iedereen zou
overleven. Vandaag gaat het verhaal verder, luister maar.

Bijbelvertelling

ledereen is gered! Bibberend van de kou en druipend
nat staat iedereen op het strand. Er worden namen
geroepen en er wordt geteld. Er is niemand die mist na
de schipbreuk een paar uur geleden. Dat is echt een
wonder! Paulus had het al gezegd, maar het is ook echt
waar. Niemand is verdronken op zee, iedereen is gered.
Maar waar zijn ze eigenlijk? Hier is een strand, maar in
welk land zijn ze aangespoeld? Wonen hier mensen?
Het regent nog steeds, bibberend kijken de mannen om
zich heen. Daar komen wat mensen aanlopen. ‘Welkom
op ons eiland Malta!’ roepen ze. ‘Wat hebben jullie
meegemaakt op zee? Dat moet wel een heel grote storm
zijn geweest! Is jullie schip gezonken? Missen jullie veel
mensen? Kom, we gaan een vuur maken hier op het
strand. Dan krijgen jullie het weer warm en kunnen jullie
opdrogen’

Gelijk gaat iedereen aan de slag. Er wordt hout
verzameld en opgestapeld. Dit wordt een heerlijk mooi,
groot en warm vuur. De drenkelingen helpen mee, van
bewegen krijg je het weer warm. Ook Paulus gaat aan
de slag. Hij loopt met een arm vol takken naar het vuur
en gooit de takken erin. Meteen vatten de takken vlam.
Plotseling schiet er een slang tussen de takken uit. Het
dier zat tussen de takken verstopt en schrikt van het hete
vuur. De slang spert zijn bek wijd open en bijt in de arm
van Paulus. De mensen zien de slang aan de hand van
Paulus hangen en zeggen tegen elkaar: ‘Die man is vast
een moordenaar. Hij is niet omgekomen op zee, maar nu
zal hij sterven door een slangenbeet. Die slang is giftig
en als je door zo'n slang gebeten wordt, dan heb je niet
lang meer te leven.’ Verschrikt kijken ook de anderen nu
naar Paulus en de slang aan zijn arm. Paulus schudt zijn
arm hard en de slang valt in het vuur. Alle ogen blijven
op Paulus gericht. ledereen kijkt naar zijn arm. Wordt zijn
arm al dik? Zie je die rode gaatjes waar de tanden van de
slang in vastzaten? Kan Paulus nog rechtop blijven staan
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of zakt hij door zijn knieén en sterft hij zo meteen? Maar
er gebeurt helemaal niets met Paulus. Zijn arm wordt
niet dik, de slangenbeet gaat niet ontsteken en hij voelt
zich prima. De mensen beginnen te fluisteren met elkaar.
‘Als hij een moordenaar was en het was de straf van de
goden dat hij gebeten werd door deze giftige slang, dan
was hij nu al dood geweest. Dat is niet zo. Dan moet hij
zelf wel een god zijn, dat kan niet anders!” Vol ontzag en
respect kijken ze nu naar Paulus. Paulus vertelt over de
Here Jezus. Niet Paulus is een god, maar Jezus is de
Zoon van God, de enige ware God. En deze God heeft
hen gered uit de storm en deze God zorgt voor Paulus.
De mensen van het eiland Malta luisteren naar Paulus.

De gouverneur van het eiland Malta woont vlak bij het
strand waar Paulus, de bemanning van het schip en de
andere medereizigers zijn aangespoeld. Gouverneur
Publius stuurt een bericht naar het strand en nodigt
iedereen uit om bij hem in zijn huis te komen logeren.
Drie dagen lang zijn ze te gast bij de gouverneur. Terwijl
ze daar zijn, vertelt Publius over zijn zieke vader. Hij
heeft hoge koorts en ontzettende buikpijn. Paulus hoort
hiervan en zegt: ‘Breng mij bij hem.” En zo komt Paulus
bij de vader van Publius. Kalm loopt hij de slaapkamer
binnen waar de zieke man op bed ligt. Paulus loopt naar
het bed, legt zijn handen op de zieke man en begint te
bidden tot de Here God. De zieke man doet al snel zijn
ogen open en wist het koortszweet van zijn voorhoofd.
De koorts is verdwenen en ook de pijn in zijn buik is
weg. Langzaam komt hij overeind, zet zijn voeten naast
het bed en staat op. Publius kijkt verbaasd naar zijn
vader. Vanmorgen nog lag hij doodziek op bed en nu

is hij genezen, Paulus heeft hem genezen! ‘Nee, niet ik
heb hem genezen, maar de enige ware God heeft hem
genezen, laat Paulus weten, Hij heeft nu een mooie kans
om over de Here Jezus te vertellen. Publius luistert naar
het verhaal van Paulus.

Het verhaal over de genezing van de vader van
gouverneur Publius gaat al snel rond over het hele eiland
Malta. Andere zieken komen naar Paulus toe en ook

zij worden genezen. ledere dag weer zijn er zieken en
iedere dag weer laat Paulus zien dat door het gebed

tot God genezing mogelijk is. En iedere dag weer krijgt
Paulus de gelegenheid om te vertellen over de Here
Jezus en om Gods liefde voor de mensen te laten zien.

Drie maanden lang blijven ze op het eiland Malta. De
bewoners van het eiland zijn vriendelijk en zorgen voor
de schipbreukelingen, ze komen niets te kort Als het tijd
wordt om te vertrekken, zorgen ze er met elkaar voor dat
bij elkaar wordt verzameld wat nodig is. ledereen gaat
aan boord van een nieuw schip dat hen naar Rome zal
brengen.

v

Lees verder op de volgende bladzijde
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Gebed

Heer U bent machtig. Wij hebben dat vandaag weer
mogen horen.

Dank U voor uw liefde voor mensen zoals wij.

Dank U dat U ons steeds in het oog houdt, dat U voor ons
zorgt.

Ook op moeilijke momenten in ons leven. Op momenten
dat we niet weten waarom iets gebeurt.

Wilt U bij ons blijven en ons steeds maar weer blijven
leren te kijken naar U en te vertrouwen op U.

Amen.

Auteur: JvdM
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@ Dat kan geen toeval zijn

Als je denkt dat geloven saai is, kijk dan eens naar het
leven van Paulus. Zijn leven lijkt soms wel een actiefilm.
God heeft een duidelijke opdracht voor hem: hij moet
naar Rome om daar over Jezus te vertellen. Hij moet
zelfs naar keizer Nero, een man die bekend staat als
gevaarlijk en genadeloos.

De reis ernaartoe is allesbehalve makkelijk. In het vorige
verhaal hoorden we hoe Paulus op een schip terechtkomt
dat midden in een heftige storm belandt. ledereen is in
paniek, de soldaten, de zeelui... allemaal denken ze dat
ze gaan verdrinken. Behalve één, Paulus.

Hoe dan? Nou, Paulus weet dat God met hem is. Hij
weet dat God heeft beloofd dat ze veilig aan land

zullen komen. En juist omdat hij op God vertrouwt, blijft
hij rustig. Sterker nog: hij neemt de leiding, terwijl hij
eigenlijk een gevangene is. Ongelofelijk, toch? Maar de
anderen voelen aan dat Paulus iets bijzonders heeft.
lemand die leeft met God ziet meer en weet meer, omdat
God hem dingen laat begrijpen.

En inderdaad: iedereen op het schip - alle 276 mensen

- overleeft de storm. Kletsnat, doodop, maar veilig. En
als ze om zich heen kijken, ontdekken ze dat ze zijn
aangespoeld op het eiland Malta, zo'n 900 kilometer
verderop. Wat een wonder.

Dan gebeurt er nog iets onverwachts. De bewoners

van Malta ontvangen hen vriendelijk. Terwijl het in die

tijd normaal was om alles wat aanspoelde in beslag

te nemen en schipbreukelingen te beroven of zelfs te
doden. In de Bijbel staat dat deze mensen zelfs een vuur
gaan aansteken. Ze helpen de drenkelingen, geven hun
warmte en veiligheid. Een cadeau van God, midden in de
ellende.

Het is koud en nat, dus er moet hout worden gezocht om
het vuur brandend te houden. Dan zie je iets bijzonders:
Paulus helpt gewoon mee. Hij sprokkelt hout, maakt

zijn handen vies, werkt gewoon mee alsof hij een van de
anderen is. Hij denkt niet dat hij meer is, omdat hij een
boodschap van God had gekregen.

Dat is typisch Paulus. Hij weet dat het niet om hem draait,
maar om God. En dat het werk dat gedaan moet worden,
gewoon gedaan moet worden, ook als je een belangrijke
taak hebt. Paulus is een leider, maar ook een dienaar.
Dat maakt hem krachtig.

Terwijl hij zo druk in de weer is om een grote stapel hout
op het vuur te gooien, kruipt er een gifslang uit en die bijt
zich vast in Paulus ’hand. Als de eilandbewoners zien
wat er gebeurt, zeggen ze tegen elkaar iets wat nergens
op slaat: ‘Die man is vast een moordenaar. Hij is uit

de zee gered, maar nu gaat Diké hem alsnog straffen.
Paulus schudt de slang van zich af in het vuur. En werkt
gewoon door. Dit is een daad van geloof. Hij herinnert
zich de woorden van Jezus. Jezus heeft voor Hij naar de
hemel terugging, tegen zijn volgelingen gezegd dat ze
mogen rekenen op zijn bescherming. Letterlijk zei Jezus
dat het gif van de adder hen niets zal doen. Hier houdt
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Paulus zich aan vast. De bewoners kijken nieuwsgierig
wat er gaat gebeuren. Zal de hand opzwellen door het
gif? Zal de man dood neervallen? Dat verwachten ze,
maar er gebeurt niets. Met open mond gapen ze Paulus
aan, en komen tot de conclusie dat deze man wel een
bijzondere persoon moet zijn. Misschien zelfs wel een
god. Diep onder de indruk staren ze Paulus aan.

Inmiddels heeft Publius, de belangrijkste persoon van het
eiland ook van het wonder gehoord. Hij is heel gastvrij.
Hij nodigt Paulus en de anderen uit in zijn onderkomen.
Ze blijven daar wel drie dagen. Dan komt er voor Paulus
een gelegenheid om iets terug te doen. De vader van
Publius is ernstig ziek. Hij heeft al dagen last van
buikkrampen en koorts. Als Paulus ervan hoort gaat hij
naar de zieke toe. Zonder dat het hem gevraagd wordt.
Als hij bij het bed staat, bidt hij eerst. Hij maakt hiermee
duidelijk dat alleen God genezing kan geven. Ook Paulus
is van God afhankelijk. Hij legt de zieke vader de handen
op, zegent hem en de man wordt beter. Het verhaal van
de genezing gaat als een lopend vuurtje over het eiland.
Nu worden er nog meer zieken bij Paulus gebracht en ze
ontvangen genezing.

Paulus doet wat Jezus deed toen Hij op aarde was. En
daarbij heeft hij meteen een mooie kans om van Jezus
te vertellen. De eilandbewoners horen voor het eerst
van hun leven verhalen over de levende God. Ze zien en
ervaren met eigen ogen Gods genezende kracht. Vanaf
nu zijn de woorden van God ook bekend op het eiland
Malta. Nu moet de boodschap van het evangelie nog
verder worden gebracht. Paulus moet door naar Rome.
Ook daar wonen mensen die nog nooit van God gehoord
hebben. Als het tijd is om verder te varen, geven de
eilandbewoners uit dankbaarheid van alles mee voor
onderweg. Alweer trouwe zorg van God!

Gespreksvragen:

» Geloof betekent niet dat alles makkelijk is, maar dat
God erbij is. Hoe merk je dat in dit verhaal?

» Paulus lijkt niet erg onder de indruk van de bijtende
slang. Zo wordt zijn geloof zichtbaar. Hij moet gedacht
hebben aan andere verhalen. Zoek maar eens op
Genesis 3:15 en lees Numeri 22. Wat ontdek je?

Maar Paulus heeft ook vast gedacht aan de woorden
van Jezus in Marcus 16:18.

» Gastvrijheid en vriendelijkheid kunnen levens verande-
ren. Hoe zie je dat in dit verhaal. Heb je ook voorbeel-
den uit jouw eigen leven?

Auteur: RE
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