
2 november 2025

Paulus beroept zich op de keizer
Handelingen 24::1- 25:12
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Thema: Paulus spreekt het beslissende 
woord

Doel
De kinderen leren dat de dingen gaan zoals het moet in Gods ogen, doordat Paulus Christus trouw is. 

Toelichting
De gevangenschap van Paulus duurt lang. De reden is dat procurator Felix geen uitspraak durft te doen. Felix wil geen 
onrust en houdt daarom de Joden te vriend. Tegelijk ziet hij geen reden om Paulus te veroordelen. Om het geloof in de 
opstanding van doden kun je iemand niet straffen. Hij hoopt dat Paulus hem geld aanbiedt in ruil voor vrijlating, maar 
Paulus geeft niets anders dan de boodschap van Christus. Na twee jaar volgt Festus Felix op. Festus organiseert een 
rechtszaak in Caesarea. De joodse leiders Paulus vragen om een rechtszaak in Jeruzalem (onderweg daarheen willen 
ze hem vermoorden), maar Festus werkt daaraan niet mee. In Caesarea wordt Paulus ondervraagd voor de keizerlijke 
rechtbank. Hij heeft wel door dat hij op deze manier niet vrijkomt. Daarom maakt hij gebruik van zijn recht als Romeins 
staatsburger om de keizer in Rome zelf te laten oordelen. (Hij wil daar het evangelie verkondigen en God heeft beloofd dat 
dat zal gebeuren.) Festus kan niet anders dan toestemming geven.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Paulus blijft gevangen
Richtlijnen: Paulus zit in de gevangenis, omdat Hij over de Here Jezus vertelt en de Joodse leiders dat niet willen. De 
romeinse Rechter Felix durft niet te zeggen dat Paulus niets verkeerds heeft gedaan. Om geen ruzie te krijgen met de 
joodse leiders laat hij Paulus twee jaar lang in zijn cel. Dan komt er een nieuwe rechter Festus. Eerst proberen Paulus’ 
vijanden hem zelf te doden. Als dat niet lukt beschuldigen ze Paulus weer. Festus durft ook niet zeggen dat Paulus 
onschuldig is. Dan zegt Paulus: nu wil ik naar de keizer in Rome, de allerhoogste rechtbank. Festus weet dat Paulus dat 
mag vragen, omdat hij een Romeins burger is. ‘Dat is goed’, zegt Festus, ‘ik laat u naar Rome brengen’. En zo gebeurt wat 
God Paulus heeft beloofd: jij zult in Rome over Jezus vertellen bij de keizer.  

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Durft de procurator te spreken?
Richtlijnen: Procurator Felix, de rechter namens de keizer, zit met Paulus in zijn maag. Eigenlijk vindt hij dat Paulus 
onschuldig is aan de beschuldigingen die de joodse leiders tegen hem inbrengen. Paulus verkondigt Jezus, die is 
gestorven en opgestaan, meer niet. Maar ja, hij wil de Joden ook niet kwetsen door Paulus vrij te laten. Zo zit Paulus twee 
jaar gevangen zonder straf, met goede verzorging, maar een uitspraak komt er niet. Zijn opvolger Festus beschermt Paulus 
ook tegen de joodse leiders: hij laat hem niet de gevaarlijke reis naar Jeruzalem maken. Maar ook Festus laat hem niet 
vrij, om de Joden te vriend te houden. Wat een slappe rechters! Dan spreekt Paulus: als u niet eerlijk durft te zijn en mij 
verdedigt wil ik als Romeins burger een beslissing van de keizer zelf. Dat recht had Paulus. Festus denkt: prima, probleem 
opgelost. Paulus grijpt zijn kans om ervoor te zorgen dat Gods belofte aan hem uitkomt: jij zult in Rome getuigen van Jezus 
Christus. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Paulus spreekt het beslissende woord
Richtlijnen: De gevangenschap van Paulus duurt lang. De reden is dat procurator Felix geen uitspraak durft te doen. Felix 
wil geen onrust en houdt daarom de Joden te vriend. Tegelijk ziet hij geen reden om Paulus te veroordelen. Om het geloof 
in de opstanding van doden kun je iemand niet straffen. Hij hoopt dat Paulus hem geld aanbiedt in ruil voor vrijlating, maar 
Paulus geeft niets anders dan de boodschap van Christus. Na twee jaar volgt Festus Felix op. Festus organiseert een 
rechtszaak in Caesarea. De joodse leiders Paulus vragen om een rechtszaak in Jeruzalem (onderweg daarheen willen 
ze hem vermoorden), maar Festus werkt daaraan niet mee. In Caesarea wordt Paulus ondervraagd voor de keizerlijke 
rechtbank. Hij heeft wel door dat hij op deze manier niet vrijkomt. Daarom maakt hij gebruik van zijn recht als Romeins 
staatsburger om de keizer in Rome zelf te laten oordelen. ‘Ik wil naar de machtigste man op aarde. Hij moet horen dat ik 
een apostel van Christus ben en zeggen wat hij daarvan vindt’. Paulus spreekt het beslissende woord, omdat hij weet dat 
dat ook Gods wil is. Hij heeft Paulus beloofd: jij zult in Rome getuigen van Jezus Christus.

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 28: 16-20
(Bij zijn hemelvaart had Jezus al gezegd dat Hij alle macht heeft, zodat zijn leerlingen op weg mogen gaan om van Hem te 
getuigen en gehoorzaamheid te vragen. Daarbij zal Christus iedere dag bij hen zijn.)
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Achtergrondinformatie

Inleiding
Paulus is in de gevangenis van Caesarea voor zijn veiligheid. Dat heeft hij te danken aan tribuun Lysias, die hem zo 
beschermde tegen zijn vijanden. Caesarea ligt honderd kilometer van Jeruzalem. Daar verschijnt hij voor de procurator 
Felix. Deze heeft kennis van de christelijke gemeente. Hij laat eerst de aanklagers aan het woord. Daartoe heeft 
hogepriester Ananias een advocaat ingehuurd, die thuis is in het Romeinse en Joodse recht. Tertullus handelt volgens 
de regels. Eerst de procurator naar de mond praten en dan met zijn zware beschuldigingen komen. We herkennen in de 
aanklacht heel veel van de aanklacht in het proces tegen Jezus. En net als Jezus laat Paulus zich niet verleiden om met 
gelijke wapens terug te slaan. In de aanklacht wordt Paulus een pest genoemd. Hij veroorzaakt onlusten, ontwijdt de 
tempel en is als sekteleider een gevaar voor de samenleving.
Paulus verdedigt zich waardig en krijgt daartoe van Felix ook de gelegenheid. ‘Hoe kan ik in slechts 12 dagen al deze 
dingen doen’ vraagt hij. ‘Ik ben als vrome pelgrim gekomen, ik heb veel giften gegeven’. In een indrukwekkende rede 
verdedigt Paulus zijn geloof in de Christus, maar ook zijn verbondenheid met de joodse gemeenschap. Net als zij gelooft 
hij van harte in de opstanding.
Felix verdaagt het proces en gaat in gesprek met Paulus samen met zijn vrouw Drusilla, die joods is. Uiteindelijk hoopt 
Felix dat Paulus hem geld zal bieden voor zijn vrijlating. Dit duurt maar liefst twee jaar!
Tenslotte wordt Felix vanuit Rome vervangen door Porcus Festus. Hij is een betrouwbare procurator. In de korte tijd dat hij 
is aangesteld reist hij naar Jeruzalem en vervolgens naar Caesarea. Maar na de poging van de hogepriester om Paulus 
naar Jeruzalem te laten gaan en hem onderweg te laten vermoorden, beroept Paulus zich op de keizer. Zo begint zijn 
laatste reis. De weg die God hem wijst om het evangelie in Rome, het centrum van het grote Romeinse Rijk, te brengen.

Vers voor vers
Hoofdstuk 24
Vs. 5. 	 Zie hiervoor Lucas 23 vers 2
Vs. 6. 	 Hier klaagt Tertullus Paulus nog niet aan voor majesteitsschennis.
Vs. 14. 	 De weg – in het Grieks hodos. Zo wordt de oer-christelijke gemeente genoemd: gemeente van de weg van Jezus 

Christus
	 Wet en profeten – een korte omschrijving van de Hebreeuwse bijbel: Tenach = Tora (wet), Nebiim (profeten), 

Chetubim (geschriften)
Vs. 15. 	 Hier wordt de prediking van Paulus duidelijk, die hij verbindt aan het opstandingsgeloof van de farizeeën (ook vers 

21).
Vs. 17. 	 Giften van barnhartigheid: de collecten voor de oergemeente in Jeruzalem die Paulus mee heeft genomen.
Vs. 22. 	 De procurator Felix weet van de Weg, waarschijnlijk via zijn vrouw, die joods is.
Vs. 23. 	 Paulus geniet veel vrijheid in de gevangenis.
Vs. 24. 	 Drusilla, de vrouw van Felix, was echtgenote geweest van een Arabische koning voor ze met Felix trouwde. Ze is 

de jongste dochter van Herodes Agrippa I, die Jacobus liet vermoorden en Petrus gevangenzette.
Vs. 25. 	 Paulus sprak: letterlijk: preekte over de kernpunten van het christelijk geloof: gerechtigheid, zelfbeheersing en het 

komende oordeel van God. Waarschijnlijk jaagt vooral dit laatste Felix angst aan.
Vs. 26. 	 Mensen vrijlaten voor geld was verboden, maar hier zien we hoe deze Felix omkoopbaar is.

Hoofdstuk 25
Vs. 1 	 Voor Festus is deze kwestie blijkbaar heel belangrijk.
Vs. 4 	 Pogingen van de hogepriesters om Paulus naar Jeruzalem over te brengen kapt Festus af.
Vs. 7 	 Zware beschuldigingen. Waarschijnlijk wordt Paulus hier beschuldigd van aantasting van de keizerlijke 

waardigheid, majesteitsschennis dus. Vandaar dat hij zich even later op de keizer beroept.

Vragen
• Hoe gaat het Nederlandse recht. Mag je daarin mensen omkopen?
• Herken je in de verdediging van Paulus de christelijke regels?
• En wat betekenen die voor jou?

Auteur: WPvdH
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Liederen

Psalm 103: 1 tot en met 5
Lied 146a 				    (=Gezang 20 LvdK)
Gezang 304 LvdK
Want ik weet 				    Opwekking voor kinderen 174
Ik volg de Heer 				    Hemelhoog 305
Is je deur nog op slot?  			   Op Toonhoogte 528
Diep, diep, diep als de zee 		  Hemelhoog 327
Wees niet bang 				    Op Toonhoogte 556

Auteur: PZ
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Paulus zit opgesloten in de gevangenis in de stad 
Caesarea. De Romeinse rechter Felix heeft daar 
opdracht voor gegeven. Ze wachten op Joodse leiders 
die vanuit Jeruzalem naar Caesarea komen. Wanneer de 
Joodse leiders zijn aangekomen geeft Felix de opdracht 
om Paulus uit de gevangenis te laten halen. De leiders 
hebben een klacht tegen Paulus ingediend. Tertullus 
vertel hun verhaalt: ‘Deze Paulus is zo gevaarlijk als een 
besmettelijke ziekte. Hij zorgt ervoor dat overal ter wereld 
Joden in opstand komen. Hij heeft geprobeerd de tempel 
in Jeruzalem vies te maken!’
Paulus gelooft zijn oren niet. Niks van wat Tertullus zegt 
is waar. Nadat Tertullus klaar is met praten, is Paulus 
aan de beurt. ‘Ik ben 12 dagen geleden in Jeruzalem 
aangekomen om God te eren in de tempel. Ik heb met 
niemand ruzie gemaakt. Bij de ingang van de tempel heb 
ik mij gewassen en ik heb me aan alle regels gehouden. 
Ik heb niks verkeerd gedaan.’

Rechter Felix durft geen beslissing te nemen. Hij weet 
wel dat Paulus niks verkeerds heeft gedaan, maar hij wil 
geen ruzie met de Joodse leiders. Felix stuurt Paulus 
terug naar de gevangenis. Een paar dagen later bezoekt 
Felix de gevangenis. Hij laat Paulus halen. Felix hoopt 
dat Paulus hem geld zal geven om vrijgelaten te worden. 
Maar dat gebeurt niet.

Zo gaan er twee jaar voorbij. Al die tijd zit Paulus 
gevangen. Hij denk vaak aan de belofte die God hem 
gedaan heeft. Paulus zal naar Rome gaan om over Jezus 
te vertellen bij de keizer.
Na twee jaar vertrekt Felix. Om de Joden een plezier 
te doen laat hij Paulus achter in de gevangenis in 
Caesarea. De nieuwe rechter heet Festus. De Joodse 
leiders brengen Festus een bezoek in Jeruzalem en 
dienen opnieuw een klacht in tegen Paulus. Ze hebben 
een geheim plan bedacht om Paulus dood te maken. 
Ze vragen Festus of hij Paulus naar Jeruzalem wil laten 
brengen. Tijdens de reis willen de leiders ervoor zorgen 
dat hij gedood wordt.
Festus luistert niet naar de leiders. ‘Paulus blijft zitten 
waar hij zit. Ik ga binnenkort zelf naar Caesarea. Jullie 
kunnen met me mee komen en daar vertellen wat jullie 
klachten zijn.’

Paulus blijft gevangen

Wanneer Festus in Caesarea is aangekomen laat hij 
Paulus uit de gevangenis halen. De Joodse leiders 
beginnen hem direct te beschuldigen. Weer verdedigt 
Paulus zich. ‘Ik heb niets gedaan tegen de Joodse wet, 
de tempel of de keizer.’
Festus wil de Joodse leiders een plezier doen en stelt 
voor dat Paulus naar Jeruzalem gaat waar de Joodse 
leiders over hem kunnen beslissen. Paulus heeft een 
ander idee. ‘Ik ben een Romein, dus een Romeinse 
rechter moet over mij oordelen. Ik heb niks verkeerds 
gedaan. De Joodse leiders zullen mij laten doden voor 
dingen die ik niet gedaan heb. Ik wil dat de keizer mijn 
zaak zelf beoordeelt!’ 

Festus overlegt met zijn raadgevers. Zij zijn het eens 
met Paulus. Hij mag naar Rome. Festus vertelt Paulus 
het nieuws zelf. ‘Je krijgt je zin. We brengen je naar de 
keizer.’
Zo gebeurt wat God Paulus heeft beloofd: ‘Jij zult in 
Rome over Jezus vertellen bij de keizer.’

Auteur: HVM 
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Inleiding
Paulus is van de gevangenis in Jeruzalem overgebracht 
naar de gevangenis in Caesarea.
Dat ligt zo’n 100 kilometer verderop. De tribuun (de 
leider van de romeinse soldaten) in Jeruzalem heeft hem 
laten overplaatsen, omdat hij bang is dat de Joden in 
Jeruzalem alles in het werk zullen stellen om Paulus te 
vermoorden. Ook al zit hij in de gevangenis en wordt hij 
zwaar bewaakt door soldaten, toch is de tribuun er niet 
gerust op.

Bijbelverhaal
In Caesarea zit procurator Felix klaar voor een 
rechtszaak. Hij is de belangrijkste Romeinse leider in 
Caesarea en omgeving. Rechtsspreken is één van zijn 
belangrijkste taken.
Vandaag is er een bijzondere zaak te bespreken in de 
rechtszaal.
Vanuit Jeruzalem is een paar dagen geleden een 
gevangene binnengebracht. Felix snapt nog niet heel 
goed wat het probleem is met die man. Hij is geen dief 
of moordenaar. Maar de Joden uit Jeruzalem vinden dat 
deze Paulus straf verdient. Het liefst willen ze hem laten 
doden.
Vandaag gaat Felix horen wat de Joden tegen deze 
Paulus hebben, wat hij in hun ogen heeft misdaan.
Vanuit Jeruzalem zijn de hogepriester Ananias en een 
paar andere mannen van de hoge raad (het Sanhedrin) 
gekomen om hun aanklacht tegen Paulus bij Felix neer te 
leggen. Ze hebben daarvoor een advocaat meegenomen 
die Tertullus heet.

Aan de ene kant van de zaal staat Paulus voor procurator 
Felix en aan de andere kant de advocaat Tertullus.
Tertullus mag als eerste gaan spreken. Hij zegt: 
‘Excellentie, (zo spreek je iemand aan die heel belangrijk 
is) dankzij u leven we hier in Israël in vrede. U bestuurt de 
Joodse bevolking goed. We willen u niet te lang van uw 
werk houden, maar misschien heeft u even tijd om naar 
onze klacht te luisteren over deze gevangene, Paulus.
Paulus is een ware pest (een ernstige, besmettelijk 
ziekte) Hij veroorzaakt overal in de wereld waar hij komt
ruzie onder de Joden. Hij is één van de leiders van de 
mensen die Jezus Christus zeggen te volgen. Ze noemen 
deze sekte ‘de Weg’ Hij wilde daarover vertellen in onze 
tempel in Jeruzalem. Toen hebben we hem nog net 
kunnen tegenhouden en eruit gezet. Vraag maar aan 
Paulus zelf of dat klopt’
Felix knikt Paulus toe dat hij nu mag praten en zich mag 
verdedigen tegen de klacht die er over hem is. Paulus 
zegt: ‘Ik weet dat u al vele jaren rechtspreekt en dat u 
een eerlijke rechter bent. U kent ook de Joodse regels, 
omdat u zelf met een Joodse vrouw bent getrouwd. 
U kunt navragen dat ik pas twaalf dagen geleden in 
Jeruzalem ben aangekomen na een jarenlange reis 
in het buitenland. Ik wilde naar de tempel gaan om 
daar te bidden en giften te brengen. Ik heb op geen 

enkele manier geprobeerd om ruzie uit te lokken of om 
onenigheid te veroorzaken. 
Maar ik wil hier wel verklaren dat ik een volgeling ben van 
Jezus Christus. Ik wil leven volgens de regels van God 
en Hem en de mensen om mij heen recht doen. Omdat 
ik geloof in de opstanding van Jezus Christus sta ik hier 
vandaag terecht in de rechtszaal.

Felix knikt. Hij heeft gehoord over de mensen die Jezus 
Christus volgen en over de gemeenschap die ‘de Weg’ 
wordt genoemd.
Hij zegt: ‘Zodra de tribuun uit Jeruzalem is aangekomen 
zal ik een uitspraak doen in deze zaak’ Paulus wordt naar 
de gevangenis gebracht, maar hij wordt daar niet heel 
streng bewaakt. Hij mag bezoek ontvangen. Hij is alleen 
niet vrij om weg te gaan
Een paar dagen later gaat Felix samen met zijn vrouw 
Drusilla op bezoek bij Paulus in de gevangenis. Hij wil 
horen wat Paulus te vertellen heeft over het geloof in 
Jezus Christus.
Paulus vertelt en terwijl Felix luistert wordt hij bang. Hij is 
bang om Paulus te straffen, want God heeft alle macht. 
Maar Felix is ook bang voor de Joden en wat zij kunnen 
doen. Daarom zegt hij tegen Paulus: ‘Fijn om met je 
gepraat te hebben, ik laat je weer roepen wanneer ik tijd 
heb’
Twee jaar lang wacht Paulus op een bezoek van Felix, 
maar hij laat zich niet meer in de gevangenis zien.

Na twee jaar komt er een nieuwe procurator, zijn naam is 
Porcius Festus.
Als Porcius Festus in Jeruzalem is vragen de Joden van 
het Sanhedrin of ze met hem kunnen spreken. Ze vragen 
of hij Paulus terug wil brengen naar de gevangenis in 
Jeruzalem.
Ze hebben stiekem het plan opgevat om hem dan 
onderweg te laten vermoorden.
Maar de procurator vindt dat geen goed idee. Hij 
zegt: ‘Als jullie iets tegen de man hebben dan moet je 
maar naar Caesarea komen, dan zal ik daar over hem 
rechtsspreken’
Een aantal Joodse mannen uit het Sanhedrin reizen 
daarop naar Caesarea. Gelijk de volgende dag opent 
de procurator de rechtszaal om recht te spreken in deze 
zaak.
De Joodse mannen komen dreigend om Paulus heen 
staan en beginnen hem luidkeels te beschuldigen van 
allerlei zware vergrijpen, waarvan ze er niet één kunnen 
bewijzen.
Paulus krijgt het woord en zegt: ‘Ik heb geen enkel 
misdrijf gepleegd. Niet tegen de Joodse wet, niet tegen 
de Romeinse wet en niet tegen de tempel’
Festus denkt na. Hij wil de Joden uit Jeruzalem te vriend 
houden en vraagt aan Paulus: ‘Vind je het goed om naar 
Jeruzalem te komen en daar voor deze zaak terecht te 
staan?’
Paulus zegt dan: ‘Ik sta hier voor de keizerlijke rechtbank. 

Durft de procurator te spreken?
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Ik heb niets gedaan waarvoor ik de doodstraf verdien. De 
Joden willen gewoon van me af zijn. Maar omdat ik een 
Romein ben beroep ik mij op de keizer. Laat de keizer in 
Rome, de belangrijkste man van het Romeinse Rijk, maar 
over mij oordelen’
Festus denkt na en overlegt met zijn helpers. Dan zegt hij 
tegen Paulus: ‘U hebt u beroepen op de keizer, dus naar 
de keizer zult u gaan!’

Afsluiting
Paulus gaat dus op weg naar Rome. Het centrum van de 
macht in die tijd. (Je zou het kunnen vergelijken met dat 
je in deze tijd bij de Amerikaanse president mag komen in 
het Witte Huis)
Zo gaat in vervulling wat God eerder al aan Paulus 
beloofde. Ik zal zorgen dat je in Rome terecht komt. Zo 
zal ook daar in Rome het evangelie klinken!

Auteur: MMe
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Paulus spreekt het beslissende woord 

Handelingen 24:1-25:12

De vorige keer ging het over Paulus en dat hij was 
opgepakt. Paulus zat toen vast in de kazerne. Heel 
bijzonder was dat God bij hem kwam om te zeggen dat 
hij ooit over Jezus zou vertellen in Rome. In het verhaal 
van vandaag zit Paulus nog steeds vast. Hij is naar de 
hoofdstad van de provincie, Caesarea gebracht. Daar is 
Felix de baas. Hij moet vertellen wat er met Paulus moet 
gaan gebeuren.

De beschuldiging
Paulus zit te wachten in zijn cel. Wat zal er nu met hem 
gebeuren? De joodse leiders zijn boos op hem, omdat 
hij dingen over Jezus vertelt waar zij het niet mee eens 
zijn. Maar de Romeinse leiders vinden dat niet echt een 
groot probleem. Wat zit hij hier al die tijd te doen? En hoe 
lang nog? God heeft toch beloofd dat hij naar Rome zou 
gaan?
Ineens gaat de deur open. Een hele groep mannen komt 
binnen. Ook de Romeinse leider Felix is erbij. De andere 
mannen zijn Joodse leiders en nog iemand die Tertullus 
heet. En dat is geen goed nieuws. Tertullus is een 
aanklager. Hij is heel goed in het uitleggen wat iemand 
verkeerd heeft gedaan en waarom diegene straf zou 
moeten krijgen. En vandaag is Paulus aan de beurt om 
door hem aangeklaagd te worden. Het lukte de Joodse 
leiders zelf niet om de Romeinen te overtuigen, nu 
hebben ze Tertullus, een echte professional ingehuurd. 
En deze professional zal Felix precies vertellen waarom 
Paulus een misdadiger is. 
‘Deze Paulus is een echte onruststoker’, zegt Tertullus. 
‘Hij zit Joden op te stoken zodat er opstanden komen, 
Hij wil onze tempel onrein maken en hij is ook nog eens 
de leider van een sekte, een groep mensen die er rare 
ideeën op na houdt.’ Tertullus wijst met zijn vinger naar 
Paulus en kijkt hem aan met een vies gezicht. ‘Felix, u 
bent degene die hem moet veroordelen, dit kan zo niet 
langer.’

Paulus geeft antwoord
Felix hoort het verhaal van Tertullus aan en knikt naar 
Paulus. ‘Wat heb jij daarop te zeggen?’
‘Ik ben niet schuldig aan al deze dingen,’ zegt Paulus. ‘Ik 
ging gewoon naar de tempel om te bidden. Dat is toch 
niet verboden? Niemand kan zeggen dat hij of zij me 
gezien heeft terwijl ik een rel aan het schoppen was.’ 
Paulus schudt zijn hoofd. ‘Dat is gewoon niet waar. Ik 
geloof alles wat in de boeken van Mozes staat, net als 
deze mensen die me nu weg willen hebben’, zegt hij met 
een schuin oog naar de Joodse leiders.  ‘Ik doe dat alleen 
op een andere manier. Daarom zeggen ze dat ik bij een 
sekte hoor, die noemen ze ‘De Weg’. Maar dat is het niet, 
een sekte. Ik doe juist erg mijn best om altijd het goede te 
doen. Voor God en voor mensen!’

De rechter beslist… of toch niet?
Hmm…denkt Felix. De Weg, daar heb ik veel over 
gehoord. Ik vind dat wel interessant.
‘Zorg goed voor deze man,’ zegt hij dan. Later zal ik 
vertellen wat er met hem gebeuren moet. Hij is nog 
steeds een gevangene, maar hij mag bezoek krijgen van 
zijn vrienden. Zij mogen ook eten voor hem meenemen.’
Een paar dagen later moet Paulus zelf op bezoek. Hij 
wordt naar Felix gebracht, en naar zijn vrouw, die Drusilla 
heet.
‘Kun je me vertellen over De Weg? En over Jezus?’, 
vraagt Felix. ‘Ik zou er graag meer over weten.’
Paulus doet niets liever. Hij vertelt over Jezus, en over 
dat het goed is om iedereen eerlijk te behandelen, en dat 
het niet goed is om zonder grenzen te doen wat je zelf 
maar goed lijkt. Het maakt allemaal diepe indruk op Felix. 
Steeds weer laat hij Paulus bij zich komen. En iedere 
keer praten ze over Jezus. Twee jaar lang. Al die tijd 
vertelt Felix niet wat er moet gebeuren met Paulus. Felix 
wil hem niet veroordelen, maar hij wil ook de Joden een 
plezier doen. En dat kan niet allebei. Het is of het één of 
het ander.
Dan vertrekt Felix als leider van Caesarea. Zijn opvolger 
heet Festus. Nu is het aan Festus om iets te zeggen over 
de straf die Paulus krijgen moet. 
Weer wordt Paulus beschuldigd. En Festus hoort het aan. 
Weer vertelt Paulus dat het allemaal niet waar is. Hoe 
lang gaat dit nog duren?
Festus ziet het ook niet zitten om als een rechter een 
uitspraak te doen. ‘Paulus, ik breng je naar Jeruzalem,’ 
zegt hij. Dan kunnen de Joden zelf vertellen wat er met je 
gebeuren moet.
Maar dat ziet Paulus niet zitten. ‘Ik heb niets verkeerd 
gedaan, niet tegen de Joden. Dat vindt u zelf ook. 
Waarom zou ik dan door hen berecht moeten worden?’ 
Ik ben een burger van het Romeinse Rijk. Laat de keizer 
maar zeggen of ik tegen dat rijk iets heb gedaan dat niet 
door de beugel kan.’

Dan gebeurt er iets bijzonders: ‘Oké’, zegt Festus. ‘Jij wilt 
door de keizer worden berecht? Dan doen we dat. Ik zal 
je naar hem toesturen.’
Die keizer, naar wier Paulus toe moet, is in Rome. 
Precies de plek waar hij naartoe zou volgens God. Zo 
gebeurt op een heel bijzondere manier wat al voorzegd 
was. 
Niemand neemt een besluit over Paulus en hij is niet 
vrij om te gaan naar plekken die hij wil bezoeken. Maar 
ondertussen vertelt hij over Jezus, ook als hij gevangen 
zit. De leiders merken dat het niet zomaar een verhaal is, 
dat Paulus vertelt. En nu… gaat hij dus tóch op weg naar 
Rome. Ook daar wil hij weer vertellen over Jezus.
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Vertel! 
Vragen
•	 Paulus is onschuldig en toch zit hij in de gevangenis. 

Hoe vind je dat?
•	 Weet je wat Paulus het meest wilde van alle dingen in 

de wereld? 
	 Overal vertellen over Jezus
•	 Wat deed Paulus en wat gaat hij doen nu hij een 

gevangene is?
	 Vertellen over Jezus
•	 Kun je je voorstellen dat Paulus geduld had in de tijd 

dat hij gevangen was?
•	 Kun je vertellen hoe God voor Paulus heeft gezorgd in 

dit verhaal? 
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