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Thema: Verhoord om het geloof in Jezus

Doel
De kinderen leren dat Paulus net als Jezus wordt verhoord door het Sanhedrin.

Toelichting
De romeinse tribuun wil duidelijkheid of Paulus inderdaad geen oproerkraaier is. Daarom moet het Sanhedrin bijeen komen 
om hun beschuldigingen te onderbouwen. we zien overeenkomsten tussen dit verhoor nu en dat van Jezus toen.  Beiden 
zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan, maar worden toch geslagen. Toch zijn er ook verschillen. Paulus neemt 
hier immers direct het woord om te getuigen. De Here Jezus daarentegen stond zwijgend voor de Raad. Zelfs als ze Hem 
iets vroegen, zweeg Hij. Tot het moment dat de Hogepriester vroeg of Hij de Christus was. Toen getuigde Jezus: ‘Ik ben 
het’. Paulus echter getuigt zo, dat de Farizeeën en de Sadduceeën onenigheid met elkaar krijgen. (Zij dachten immers 
verschillend over bijvoorbeeld de opstanding en over engelen). Paulus komt hierdoor in levensgevaar en moet in veiligheid 
worden gebracht! ’s Nachts krijgt hij een boodschap uit de hemel: Houd moed, zoals je vandaag getuigd hebt in Jeruzalem 
zul je dat ook in Rome doen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Paulus moet vragen beantwoorden
Richtlijnen: De romeinse soldaten-hoofdman begrijpt niet waarom de Joden zo boos op Paulus zijn. Daarom haalt hij 
Paulus uit zijn cel. Het Sanhedrin, de belangrijkste priesters en geleerden in het Joodse geloof, moet maar vertellen wat 
Paulus fout doet. Paulus is niet bang. Hij vertelt rustig dat hij gelooft dat doden kunnen opstaan. En dat hij gelooft dat Jezus 
levend is geworden nadat hij aan het kruis stierf. Daarover krijgen de mannen in het Sanhedrin ruzie. Ze dreigen Paulus 
te doden, maar de soldaten redden Paulus weer. Terug in zijn cel zegt God: Vandaag heb je in Jeruzalem van mij verteld, 
eens zul je dat in Rome doen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ondervraagd door het Sanhedrin
Richtlijnen: Paulus wordt niet vrijgelaten. De tribuun (Romeinse officier) wil erachter komen waaraan Paulus
schuldig is. Wat heeft hij gedaan dat het volk zo boos op hem is. De Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin, moet maar 
oordelen over Paulus’ geloof. Paulus is daar niet bang, zelfs niet wanneer hij geslagen wordt. (Wie heeft er eens ook 
voor deze Raad gestaan?) Paulus spreekt de Raad toe en vertelt wat hij gelooft. Sadduceeën en Farizeeën krijgen ruzie, 
omdat ze verschillend denken over de opstanding en engelen. De tribuun is bang dat Paulus zal worden gedood. Hij wordt 
weggebracht. Die nacht bemoedigt de Heer Paulus: Zoals je vandaag getuigd hebt in Jeruzalem mag je dat binnenkort ook 
in Rome doen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: In de voetsporen van Jezus
Richtlijnen: De romeinse tribuun wil duidelijkheid of Paulus inderdaad geen oproerkraaier is. Daarom moet het Sanhedrin 
bijeen komen om hun beschuldigingen te onderbouwen. Hij weet van voor zijn bekering hoe zij werken. Paulus zal beseffen 
dat hij nu net als Jezus trouw moet zijn aan God. Hij zwijgt niet, zegt, net als Jezus eens, niets verkeerds te hebben 
gedaan, maar wordt toch geslagen. Paulus getuigt zo, dat de Farizeeën en de Sadduceeën onenigheid met elkaar krijgen. 
(Zij dachten immers verschillend over bijvoorbeeld de opstanding en over engelen). Paulus komt hierdoor in levensgevaar 
en moet in veiligheid worden gebracht! ’s Nachts krijgt hij een boodschap uit de hemel: Houd moed, zoals je vandaag 
getuigd hebt in Jeruzalem zul je dat ook in Rome doen.

Extra bijbelgedeelte: Marcus 14: 53-65
(Het gedeelte waar Jezus verhoord wordt door het Sanhedrin)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding
Dit gedeelte gaat over Paulus’ verblijf in Jeruzalem. In de tempel, waar hij op advies van Jakobus en de oudsten is om zijn 
trouw aan de Wet te tonen, wordt hij aangevallen. De Joden sleuren hem uit de tempel, want hij ontwijdt de tempel (zie 
gedeelte 19 oktober) en ze willen hem buiten de tempel doden, zodat de tempel niet ontwijd wordt. Romeinse militairen 
redden zijn leven. De profetie van Agabus gaat in vervulling. De tribuun (hoofdman over duizend) daalt af vanuit burcht 
Antonia en laat Paulus boeien, omdat hij hem voor ene gevaarlijke oproerkraaier houdt (vers 38). Door het tumult kan de 
tribuun niet achter de waarheid komen en daarom laat hij Paulus naar de kazerne in burcht Antonia brengen. De tribuun 
komt dan tot de ontdekking dat Paulus niet de revolutionaire Egyptenaar is voor wie hij hem hield.  In zijn toespraak tot het 
volk vertelt Paulus onder andere over zijn roeping door Jezus en over diens verschijning aan hem in de tempel (waarbij 
hij niet naar de niet-Joden uitgestuurd werd). Hij beroept zich tegenover de Romeinen op zijn burgerrecht, staat voor het 
Sanhedrin en krijgt een nachtelijke verschijning van Jezus (die hem bemoedigt en naar zijn getuige-zijn in Rome verwijst). 
Een complot tegen Paulus wordt verijdeld; in de nacht wordt hij onder militaire begeleiding uit Jeruzalem weggevoerd met 
bestemming Caesarea.
De tribuun brengt Paulus voor het Sanhedrin, omdat hij nog steeds de waarheid wil weten waarvoor Paulus aangeklaagd 
wordt. Paulus geeft aan dat hij met een zuiver geweten hier staat. De hogepriester Ananias gebiedt hem op zijn mond te 
slaan. Paulus wist niet dat hij de hogepriester was. Hij noemt hem een gewitte muur. Dit herinnert aan Matteüs 23:27 waar 
Jezus tegen Schriftgeleerden en Farizeeën zegt dat ze op gewitte graven lijken. Van buiten zien ze er goed uit, maar van 
binnen zijn ze wrak en bouwvallig. Paulus vraagt: ‘Wil Ananias hem oordelen naar de Wet. Terwijl hij tegen de Wet ingaat?’ 
Dan pas hoort hij dat Ananias hogepriester is: ‘Smaad je de hogepriester?’ Dan wordt Paulus minder fel, want het was niet 
de bedoeling zo tegen de hogepriester te keer te gaan. Deze situatie heeft veel parallellen met Jezus voor de hogepriester 
vlak voor zijn kruisging.
Dan maakt Paulus gebruik van de verdeeldheid in het Sanhedrin. De Farizeeën tegenover de Sadduceeën. De Farizeeën 
geloofden wel in de opstanding van de doden, engelen en geesten, de Sadduceeën niet. Er komt inderdaad een ruzie 
tussen de twee groepen. En het heeft succes, de Farizeeën komen voor Paulus op en zeggen geen kwaad in hem te 
vinden. De tribuun grijpt weer in, omdat hij het ergste vreest voor Paulus. Hij brengt hem terug naar de kazerne. Daar krijgt 
Paulus ‘s nachts een verschijning van Jezus dat hij moed moet houden. Hij zal niet in Jeruzalem sterven, maar hij zal van 
Hem getuigen in Rome. Paulus die door de bezetter werd gered van zijn eigen volk die hem aanviel vanwege zijn geloof, 
zal later in Rome door diezelfde bezetter ter dood gebracht worden om zijn geloof.

Vers voor vers
Vs. 38	 De Egyptenaar gaf zich uit voor profeet, verzamelde ongeveer dertigduizend mensen om zich heen en leidde 
hen uit de woestijn naar de Olijfberg. Zijn poging om Jeruzalem in te nemen werd door Felix verijdeld. De meeste van zijn 
aanhangers werden gedood of gevangengenomen. Hij wordt aanvoerder van de Sicariërs genoemd. Dit is een woord voor 
sluipmoordenaars: een soort moordcommando, mensen die onverwacht tegenstanders om het leven brachten.

Een of twee vragen bij het gedeelte
Paulus maakt veel heftige en levensbedreigende situaties mee. Veel van deze situaties lijken veel op de situaties uit de 
lijdenstijd van Jezus. Kun je er een aantal noemen?
Uiteindelijk redden de Romeinen (de vijand, vergelijk het met de Duitse bezetters in WOII) Paulus het leven door hem 
weg te halen bij zijn eigen volk dat hem bedreigt. Voelt dat niet als de omgekeerde wereld? Zo was dat ook bij Jezus. De 
bewoners uit Nazaret waar Hij opgegroeid was, wilden Hem van een rots duwen. Waarom zijn het telkens de mensen die je 
het meest na staan in het leven, ook het meest na staan naar de dood?

Auteur: ASdR
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Liederen

Psalm 138: 3 en 4
Lied 754 					     (=Gezang 443 LvdK)
Lied 871 					     (=Gezang 281 LvdK)
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 		 Op Toonhoogte 541
Want ik weet 					     Opwekking voor kinderen 174
Ik volg de Heer					     Hemelhoog 305
Is je deur nog op slot?  				    Op Toonhoogte 528
Vertel het aan de mensen 				   Hemelhoog 691
Jezus is de goede Herder 				   Hemelhoog 428
Ben je groot of ben je klein 			   Hemelhoog 389

Auteur: PZ
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Daar zit Paulus nu, in de gevangenis. De hoofdman 
van de romeinse soldaten (een soort politiehoofdman) 
weet niet zo goed wat hij nu aan moet met Paulus. Het 
lijkt hem best een aardige man. Hij denkt een beetje 
anders dan de meeste Joodse mensen in Jeruzalem, 
maar ja, hij, als romeinse man denkt hij ook weer anders 
dan de Joodse mensen. Hij krijgt een idee. Ik laat de 
belangrijkste mannen uit deze stad naar hem luisteren. 
Die gaan dan maar bedenken of Paulus dingen zegt of 
doet die volgens hun wetten niet mogen.

Dat doet hij. Die ‘groep belangrijkste personen’, wel 71 
mannen die bij elkaar kwamen heette ‘het Sanhedrin’. 
Al die 71 mannen mochten vertellen wat zij van een 
probleem of persoon vonden. Tegenwoordig gaan 
mensen hiervoor naar de rechtbank en daar is de rechter 
de baas die ook vertelt of iemand wel of niet schuldig is. 
Maar in het Sanhedrin, mochten alle mensen meepraten 
en dat was lastig want er waren twee groepen die allebei 
iets anders geloofden. 
Paulus vertelt over zijn geloof in de Here Jezus. Hij 
vertelt dat de Here Jezus aan het kruis gestorven was. 
(Dat wist iedereen wel). Maar ook dat Hij weer levend 
was geworden! En dat Hij voor altijd in de hemel bij de 
Here God was en daar regeert en voor ons zorgt. Dat hij 
zijn Geest heeft gestuurd om ons te helpen en te leren 
luisteren naar wat de Here Jezus ons ook nu nog vertelt. 

Paulus moet vragen beantwoorden

Oef…. dat is een lastig puntje voor die belangrijke 
mannen… er zijn mannen die geloven dat er een leven 
is nadat je bent gestorven, bij de Here God. er zijn ook 
belangrijke mannen dat dat juist niét geloven. En in plaats 
van verder te luisteren naar Paulus beginnen ze ruzie te 
maken met elkaar! Ze worden zo kwaad dat het lijkt alsof 
ze met elkaar gaan vechten. Paulus staat midden tussen 
hen in.
Ho ho, denkt de Romeinse hoofdman, straks wordt 
Paulus omvergelopen of beginnen ze met hem ook nog 
te vechten. En ik moet hem beschermen zolang hij mijn 
gevangene is. Dus zorgt hij ervoor dat Paulus weer wordt 
meegenomen en veilig in de cel terecht komt. 
In die cel spreekt de Here God met Paulus.  Hij zegt: 
‘Paulus, vandaag heb je over Mij verteld in Jeruzalem, 
maar binnenkort zul je over Mij vertellen in Rome!’ 
Rome? Dat is heeeel ver weg, dat is in een land zonder 
Joden, met heel veel Romeinen. Allemaal mensen die 
nog niet in de Here Jezus geloven. Wauw. De Here God 
belooft daar aan Paulus dat hij veilig uit de gevangenis 
zal komen én dat hij op reis zal gaan. Dan weet je zeker 
dat de Heer je ook zal beschermen! 

Soms lijkt iets heel naar of heel spannend en toch laat de 
Heer je weten: wees maar niet bang, Ik ben bij je! En ik 
zorg voor je!’ En dat weet Paulus nu ook zeker.

Auteur: JV
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Inleiding
Vorige week hoorden we over Paulus. Paulus werd 
gevangengenomen door Romeinse soldaten. Joodse 
mannen hadden Paulus in de tempel in Jeruzalem 
aangevallen. Een grote menigte mensen was zo boos op 
Paulus dat ze hem wilde vermoorden. Romeinse soldaten 
kwamen net op tijd om Paulus te redden uit de handen 
van de woedende menigte.
De tribuun (de leider van de Romeinse soldaten in 
Jeruzalem) wilde Paulus laten geselen, zodat hij zou 
vertellen waarom de Joden zo tegen hem tekeergingen. 
Dat kon Paulus tegenhouden door te zeggen dat hij een 
Romeins burger was. Hij mocht niet zomaar gestraft 
worden zonder rechtszaak.
Vandaag horen we dat de tribuun nog steeds wil 
achterhalen waarom de Joodse mensen zo boos zijn op 
Paulus. De tribuun wil dat Paulus voor het Sanhedrin 
(de rechtbank van de Joden) verschijnt, waar de Joodse 
leiders hem kunnen verhoren.
Het verhaal lijkt op het verhaal van het lijden van Jezus. 
Ook Jezus werd door de Romeinen gevangengenomen 
en gegeseld. En ook Hij moest voor het Sanhedrin komen 
om verhoord te worden.

Bijbelverhaal
Paulus wordt door Romeinse soldaten naar het 
tempelgebouw gebracht. De tribuun heeft het hele 
Sanhedrin bij elkaar geroepen. De hogepriester, 
Sadduceeën en Farizeeën zijn bij elkaar geroepen om te 
horen wat Paulus te vertellen heeft.
Paulus is niet bang om naar het Sanhedrin te gaan. Hij 
weet dat Jezus hier ook was. En hij weet dat de Heilige 
Geest hem zal helpen om de woorden te spreken die 
God de eer zullen geven. Hij staat voor de raad van 70 
mannen. In het midden zit Ananias, de hogepriester en 
de voorzitter van het Sanhedrin.
Paulus heft zijn hoofd op en zegt: ‘Broeders, ik heb niets 
verkeerd gedaan, want ik heb mijn leven altijd in dienst 
gesteld van God.’
Ananias, de hogepriester, kijkt boos naar Paulus. Hij 
roept de mannen die naast hem zitten en geeft hun 
opdracht om Paulus op zijn mond te slaan. Ze lopen 
naar voren en geven Paulus een klap midden in zijn 
gezicht. Paulus kijkt naar Ananias en zegt: ‘God zal ú 
slaan, gluiperd! U zit daar om volgens de Joodse wet 
recht over mij te spreken, en nu overtreedt u zelf de wet 
door mij te laten slaan?’ Een aantal mensen begint te 
roepen naar Paulus: ‘Scheld je de hogepriester van God 
uit?’ Paulus schrikt, hij wist niet dat het de hogepriester 
was die het bevel gaf. Hij zegt snel: ‘Ik wist niet dat hij de 
hogepriester is, broeders, er staat inderdaad in de Bijbel 
dat je een leider van je volk niet mag verwensen’

Paulus heeft een slim plan bedacht. Hij weet dat de raad, 
het Sanhedrin, bestaat uit mannen die Farizeeër zijn en 
mannen die Sadduceeër zijn. Deze twee groepen zijn 
het niet altijd met elkaar eens. De Farizeeën geloven in 

de opstanding uit de dood, engelen en geesten. Terwijl 
de sadduceeën daar niet in geloven. Paulus wil ervoor 
zorgen dat ze ruzie met elkaar krijgen en het niet eens 
zullen worden over een passende straf voor hem.
Paulus zegt: ‘Ik ben een farizeeër uit een oude familie 
en ik sta hier terecht omdat ik denk dat alle doden eens 
zullen opstaan. Ik geloof ook dat Jezus Christus, die jullie 
hebben laten doden, uit de dood is opgestaan’ Als Paulus 
dit gezegd heeft beginnen de mannen onderling ruzie te 
zoeken met elkaar, precies zoals Paulus al had verwacht.
Een paar farizeeën staan op van hun zitplaats. Ze 
roepen: ‘Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan!’ 
Het kan toch dat een geest of een engel tegen hem heeft 
gesproken?’
De ruzie wordt steeds groter en het blijft niet alleen bij 
woorden. Mensen beginnen elkaar te duwen en aan 
elkaar te trekken. Er wordt heen en weer geschreeuwd. 
De tribuun, die alles heeft gevolgd, geeft zijn soldaten 
snel een opdracht: ‘Breng Paulus zo vlug mogelijk terug 
naar de gevangenis in de kazerne. Hij is hier in gevaar! 
Ze zullen hem nog doden’
Die nacht ligt Paulus in zijn donkere cel wanneer hij de 
stem van de HEER hoort die zegt: ‘Houd moed! Zoals je 
nu in Jeruzalem mijn getuige bent geweest, zo zal Ik je 
ook in Rome mijn getuige maken. Zelfs in Rome zul je het 
evangelie mogen brengen’

Afsluiting
Paulus zit in een moeilijke situatie.
Hij is niet vrij, maar gevangen. Hij kan niet meer op 
zendingsreis om het evangelie te brengen aan andere 
volken. Hij kan alleen maar brieven schrijven vanuit de 
gevangenis naar de kerken en plaatsen waar hij eerder al 
was. Maar God geeft Paulus in de gevangenis de belofte 
dat zijn werk nog niet klaar is. Op Gods tijd zal Paulus 
naar Rome mogen gaan. 
Paulus moet geduld hebben en de moed niet verliezen. 
Want God komt zijn belofte na.

Auteur: MMe
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In de voetsporen van Jezus
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Inleiding
Vorige keer hebben we gehoord dat Paulus gevangen 
werd genomen. Weten jullie nog waarom?
Waar beschuldigden de Joden hem van? En wat riepen 
ze toen?
Tegen wie werden die woorden ook geroepen?
Vandaag horen we hoe het verder gaat met Paulus in 
Jeruzalem. Weer lijkt het verhaal erg op wat de Here 
Jezus heeft meegemaakt.

Voor het Sanhedrin
De overste van de Romeinen begrijpt niet waarom de 
Joden zo boos op Paulus zijn.
Daarom laat hij het Sanhedrin bij elkaar komen om te 
vertellen waar ze Paulus precies van beschuldigen.
Als Paulus voor het Sanhedrin staat kijkt hij alle mannen 
aan.
Hij wil net als de Here Jezus trouw blijven aan God de 
Vader.
Paulus zegt: ‘Mannenbroeders, ik ben mij van geen 
kwaad bewust. Ik heb niets verkeerds gedaan.’
Ananias, de hogepriester, gelooft daar helemaal niks van.
‘Sla hem op zijn mond’, zegt hij tegen de mannen die vlak 
bij Paulus staan.
Paulus slaat niet terug, maar hij zegt tegen Ananias: ‘God 
zal u slaan, huichelaar.
Als u zegt dat u zich aan de wet houdt, dan had u mij 
helemaal niet mogen slaan.’
Het was namelijk verboden om iemand te straffen als hij 
nog niet verhoord was.
De mensen die om Paulus heen staan reageren vol 
afkeer.
Hoe durft Paulus zo tegen de hogepriester te spreken? 
Daarmee beledigt hij God.
Paulus biedt zijn verontschuldigingen aan. Hij wist niet 
dat Ananias de hogepriester was.

‘Ik ben een farizeeër en de zoon van een farizeeër’, zegt 
Paulus dan.
‘Ik sta hier vandaag terecht omdat ik geloof in de 
opstanding van de doden.’
Paulus zegt dit expres. Hij weet dat het Sanhedrin uit 
farizeeën en sadduceeën bestaat.
De sadduceeën geloven niet in de opstanding van de 
doden en ook niet in engelen en geesten.
De farizeeën geloven dit wel.
De farizeeën gaan opeens staan en zeggen dat ze het 
eens zijn met Paulus.
De opstanding uit de dood is echt. En als Paulus zegt dat 
er een engel of een geest met hem heeft gesproken, dan 
zou dat best kunnen.

Er ontstaat zo’n heftige ruzie dat de overste van de 
Romeinen bang is dat de farizeeën en sadduceeën 
Paulus nog uit elkaar zullen scheuren. Daarom laat hij 
Paulus door zijn soldaten wegvoeren.

Die nacht zit Paulus in de gevangenis. Hij weet niet wat er 
allemaal nog met hem gaat gebeuren.
Maar God ziet Paulus ook daar. Paulus krijgt die nacht 
een boodschap uit de hemel.
God zegt tegen hem: ‘Maak je geen zorgen Paulus. 
Houd moed. Zoals je vandaag in Jeruzalem over Mij hebt 
gesproken, moet je ook in Rome over Mij spreken.’

God heeft een plan met het leven van Paulus. Net als de 
Here Jezus zal hij veel moeten lijden, maar God zorgt dat 
door Paulus ook aan de heidenen het evangelie wordt 
verteld.

Slot
De Here God leidt ook jouw leven. Ook in moeilijke 
dagen, als je alleen bent, als je verdrietig bent, wil 
Hij nabij zijn. Lees uit je Bijbel. God wil zo ook tot jou 
spreken.
Vraag maar eerbiedig of de Heilige Geest wil spreken in 
je hart.
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