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Thema: Gevangen om Christus

Doel 
De kinderen ontdekken dat Paulus niet bang is de blijde boodschap van Jezus aan Joden en niet-Joden te vertellen. Hij is 
ook bereid daarvoor in de gevangenis te zitten of zelfs te sterven. 

Toelichting
Paulus verkondigt aan iedereen het evangelie. In Caesarea ook. Een profeet voorzegt dat Paulus in Jeruzalem 
gevangengenomen en aan de niet-Joden zal worden uitgeleverd. Toch reist Paulus naar Jeruzalem; hij is bereid gevangen 
te zitten of zelfs te sterven voor zijn Heer. 
Wanneer Paulus inderdaad in Jeruzalem gevangen wordt genomen, wordt hij ervan beschuldigd Grieken in de tempel te 
hebben gebracht. Zij mogen niet op deze heilige plaats van de Joden komen. De tribuun en zijn soldaten brengen Paulus 
veilig naar de kazerne, zodat de menigte, die opgehitst is door Joden uit Asia hem niet kunnen vermoorden. In de kazerne 
ontdekt de tribuun dat Paulus geen opstandeling is, maar een Jood die in Jezus gelooft.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Paulus gevangen
Richtlijnen: Paulus vertelt aan iedereen over Jezus. In iedere plaats waar hij komt. Hij maakt daarbij geen verschil tussen 
Joden en mensen die van buiten Israël komen. Christenen waarschuwen hem, dat hij gevaar loopt. En inderdaad: in de 
tempel in Jeruzalem zeggen Joden uit Asia dat Paulus een slechte man is, die mensen in de tempel binnenlaat die daar 
niet mogen komen. Gelukkig brengen soldaten hem veilig naar de kazerne. Daar mag hij aan hun baas vertellen wat er 
echt aan de hand is, namelijk dat hij gelooft in Jezus.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Verdacht gemaakt en gevangengenomen
Richtlijnen: Het is niet de eerste keer en het zal ook niet de laatste keer zijn dat Paulus wordt gevangengenomen. Het zijn 
opnieuw de Joden die hem aanklagen en meesleuren. Een profeet Agabus heeft dat in Caesarea al voorzegd. Paulus kan 
voor zijn eigen veiligheid beter niet naar Jeruzalem gaan. Toch doet hij dat; hij laat zich niet afschrikken bij het getuigen van 
Jezus. Een menigte, opgehitst door Joden, grijpt hem in de tempel en valt hem op straat aan.
Romeinse soldaten komen hem te hulp als hij wordt geslagen. In de kazerne krijgt hij de kans aan de tribuun te vertellen 
wat de waarheid is: hij gelooft in Jezus en wil graag dat iedereen dat doet.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De prediker aangevallen
Richtlijnen: ‘Weg met Hem’! (vs. 37) Waar hebben we dat eerder gehoord? Tegen wie is dat ook geroepen door een 
menigte van mensen? Als je goed luistert en kijkt naar Paulus, herken je trekjes van zijn meester Jezus. Tegen allebei werd 
‘Weg met hem’ geroepen.
Paulus verkondigt aan iedereen het evangelie. In Caesarea ook. Een profeet voorzegt dat Paulus in Jeruzalem 
gevangengenomen en aan de niet-Joden zal worden uitgeleverd. Toch reist Paulus naar Jeruzalem; hij is bereid gevangen 
te zitten of zelfs te sterven voor zijn Heer. 
Wanneer Paulus inderdaad in Jeruzalem gevangen wordt genomen, wordt hij ervan beschuldigd Grieken in de tempel te 
hebben gebracht. Zij mogen niet op deze heilige plaats van de Joden komen. De tribuun en zijn soldaten brengen Paulus 
veilig naar de kazerne, zodat de menigte, die opgehitst is door Joden uit Asia hem niet kunnen vermoorden. In de kazerne 
ontdekt de tribuun dat Paulus geen opstandeling is, maar een Jood die in Jezus gelooft.
Vraag de jongeren wat God of het geloof van hen mag vragen. Willen ze net als Paulus blijven getuigen, wat er ook 
gebeurt?  

Extra bijbelgedeelte: 1 Petrus 3:13-16
(Petrus moedigt ons aan standvastig, met heel ons hart te getuigen van Christus. Wel met respect voor de ander en 
liefdevol. Dan zul je, ook al moet je misschien lijden, harten van anderen winnen voor Jezus.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding
Paulus reist naar Jeruzalem. Zijn tocht gaat via Macedonië, Griekenland, Troas (met de opwekking van een dode), Milete 
(het afscheid van de oudsten van Efeze), Tyrus en Caesarea (verblijf bij Philippus). Driemaal is er de aankondiging van 
komend lijden in Jeruzalem. Degenen die om Paulus heen staan, willen Paulus tegenhouden om naar Jeruzalem te gaan. 
Paulus is bereid om er toch heen te gaan en er zo nodig te sterven. De wil van de Heer moet gebeuren. De jodenchristenen 
beschuldigen Paulus dat hij de Joden in de verstrooiing afval van Mozes leert (geen besnijdenis, geen leven volgens 
de wet) Deze informatie is niet juist. Paulus besneed Timoteüs (Handelingen 16:3) en nam een nazireeërbelofte op zich 
(Handelingen 18:18). Jakobus en alle oudsten zeggen dat Paulus zich moet reinigen (deze reiniging duurt zeven dagen) om 
te laten zien dat hij trouw is aan de Wet, want wie naar het land van de heidenen gaat wordt onrein. Ook moet Paulus de 
kosten betalen voor de mannen in de tempel die een nazireeërbelofte op zich hebben genomen (vers 24). Dat deed Paulus. 
Dan zouden de Jodenchristenen in Jeruzalem moeten inzien dat ze de informatie die ze over Paulus gekregen hebben 
niets voorstelt. Er waren ondertussen vele tienduizenden Joden christen geworden in Jeruzalem. Maar dan, wanneer 
Paulus heel meegaand aan deze eisen heeft voldaan, komt er een uitbarsting tegen Paulus. Deze uitbarsting komt niet 
van de Jodenchristenen, maar van joden uit Asia (2:9), waar Efeze ligt. Die hierheen zijn gekomen om het Pinksterfeest te 
vieren. Zij roepen hun beschuldigingen aan Paulus tegen de mede-joden: zijn leer is tegen het volk Israël en tegen de Wet 
en hij heeft ook Grieken (11:20) in de tempel gebracht. Ze hebben Paulus met de Efeziër Trofimus (20:4) gezien; vandaar 
deze laatste beschuldiging.

Vers voor vers
Vs. 10	 De profeet Agabus laat door een teken zien wat er met Paulus in Jeruzalem gebeuren zal. Agabus boeit zijn eigen 

handen met Paulus’ gordel; zo zal de eigenaar van de gordel zelf geboeid worden.
	 Dit betekent dat de Joden Paulus zullen boeien in Jeruzalem. Het zijn uiteindelijk wel de Romeinen die hem 

boeien, maar de oorzaak daarvoor is een actie van de Joden.
	 Ook zullen de Joden Paulus overleveren aan de Romeinen (beschuldigen en verzoeken om veroordeling).
	 Met Paulus zal gebeuren wat hij met de christenen gedaan heeft of wilde doen.
	 Paulus is hier in een kring van profeten, want ook de vier dochters van Filippus zijn profetessen en die zijn er ook 

bij.

Informatie over de verschillende zendingsreizen van Paulus en hoe je je dat moet voorstellen. De grote afstanden, 
manieren van vervoer en welke gevaren hij getrotseerd heeft.
https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/333
https://www.gotquestions.org/Nederlands/zendingsreizen-Paulus.html

Een of twee vragen bij het gedeelte
•	 Paulus is vol geloof en moed en gaat toch naar Jeruzalem, hoewel hij nu weet dat de Joden in Jeruzalem hem zullen 

aanvallen en overleveren aan de Romeinen. Ben jij weleens in een moeilijke situatie geweest en heb je toch dapper 
doorgezet, omdat je wist dat het moest of de allerbeste keuze was om toch door te gaan en niet op te geven? 

	 Wil je daarover vertellen?

Auteur: ASdR

Liederen

Psalm 138: 1 en 2
Lied 687 				    (=Gezang 249 LvdK)
Lied 675 				    (=Gezang 477 Lvdk) 
Diep, diep, diep als de zee 		  Hemelhoog 327)
‘k Heb Jezus nodig, Heel mijn leven 	 Hemelhoog 299
‘k Stel mijn vertrouwen 			   Hemelhoog 338
Ik volg de Heer 				    Hemelhoog 305
Wees niet bang 				    Op Toonhoogte 556
Saul van Tarsis 				    Alles wordt nieuw - Hanna Lam en Wim ter Burg deel 4: 29

Auteur: PZ 
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Paulus gevangen

Inleiding
Misschien heb je wel eens gehoord dat iemand zei: ‘waar 
het hart vol van is, daar loopt de mond van over’.
Zo’n zin heet een gezegde. Daarmee wordt bedoeld, dat 
wanneer er iets gebeurd is, of gaat gebeuren, waardoor 
je je heel erg blij, of boos of verdrietig door voelt in je 
hart, dat je daar steeds over wilt praten tegen andere 
mensen. Je vertelt het aan mama of papa, aan oma of 
opa, aan de juf op school of aan je vriendjes. Iedereen 
die je tegenkomt vertel je waarom je zo blij of verdrietig 
bent. Zélfs als niet iedereen zin heeft om naar je te 
luisteren. 

Bijbelverhaal
Zo was dat met Paulus ook. Paulus had iets heel 
bijzonders meegemaakt. Hij had Jezus tegen hem horen 
praten. En het bijzondere was dat Paulus toen nog 
helemaal niet geloofde dat Jezus echt had bestaan en dat 
Hij de Zoon van God was. Ook niet dat Hij gestorven was 
en weer levend was geworden. De Here Jezus was allang 
weer naar zijn Vader in de hemel gegaan, maar dat wist 
Paulus niet. Voor Paulus was Jezus een vervelende man 
die dood was. En alle mensen die iets anders vertelde… 
die moesten gestraft worden.
 
Maar toen had Jezus vanuit de hemel tegen hem 
gesproken… 
En nu…  Nu weet Paulus het zeker! Jezus is de Zoon 
van God en iedereen moet dat weten! Hij vertelt het aan 
iedereen. Overal waar hij komt, in iedere stad en straat. 
Of mensen nu wel of niet willen luisteren. Zo blij is zijn 
hart nu. 
Nu wil hij naar Jeruzalem. Op een dag komt er een man 
naar Paulus. Hij vertelt hem dat God hem heeft laten 
zien dat mannen in Jeruzalem Paulus gevangen willen 
nemen. De vrienden van Paulus zeggen dat hij niet 
naar Jeruzalem moet gaan!  Maar Paulus wil zo graag 
dat iedereen het goede nieuws over de Here Jezus zal 
horen dat hij niet bang is. Hij zegt zelfs: Ook wanneer de 
mensen mij gevangennemen of mij zouden doden, ik vind 
dat niet erg, want ik wil hun vertellen over mijn Heer! 

Zo gaan Paulus en zijn vrienden naar Jeruzalem. Hij 
vertelt aan alle mensen het goede nieuws. Niet alleen 
aan de Joodse mensen. Hij vertelt het ook aan niet 
Joodse mensen. En die neemt hij mee naar de tempel om 
God te aanbidden en te danken voor zijn Zoon Jezus. De 
Joodse mensen uit de stad worden heel erg boos. Hoe 
durft hij! De tempel is alleen voor Joden!
Zij grijpen hem en begonnen hem te slaan. Net zoals 
de man had gezegd. Dan komt de romeinse ‘politie’ Ze 
weten niet precies wie Paulus is of wat er was gebeurd. 
Ze willen dat alles weer rustig wordt in de straten en 
nemen Paulus mee. 
Nu is Paulus dan wel gevangen, maar veilig voor de 
mannen die hem pijn willen doen.

God heeft Paulus toch geholpen. Nu kan hij de baas van 
de politie ook nog vertellen over de Here Jezus! Wat 
bijzonder!

Auteur: JV
 



2419 oktober 2025 | copyright VHM

Inleiding
Leg de bijbel in de kring open bij het boek Handelingen. 
Dit boek is vol verhalen over God en mensen. Het zijn 
geen gewone verhalen, maar verhalen over geloof in 
God. Vandaag horen we over de man die eerst niks van 
Gods Zoon Jezus wilde weten maar toen de Heer zijn 
naam riep en hem van zijn snelle paard afbliksemde, 
werd alles in het leven van deze joodse man anders. 
Voortaan droeg hij de naam Paulus en reisde hij grote 
afstanden door Klein-Azië en Griekenland om anderen 
over deze Zoon van God te vertellen. Paulus’ reisgenoot 
Lucas heeft die reizen en hoe het ging opgeschreven 
in het bijbelboek Handelingen. Luister maar wat we 
vandaag ontdekken over geloven in God.

Weer op reis
Twee lange en verre reizen heeft Paulus gemaakt. 
Steeds heeft hij dezelfde boodschap voor de mensen 
die hij ontmoet: ‘Geloof niet langer in de goden die door 
mensen zijn gemaakt. Er is maar één echte God. Zijn 
Zoon Jezus heeft ons vrijgemaakt van het kwaad. Geloof 
dat en laat je dopen. Dan hoor je bij God, de Vader 
van alle mensen. Hij helpt je te leven als nieuwgeboren 
mensen!’
Die boodschap brachten Paulus en zijn medewerkers 
in Klein-Azië (het Turkije van nu) en Griekenland. Vaak 
liepen ze kilometers ver van stad naar stad. Soms deden 
ze een afstand per vrachtschip over zee.  Na twee verre 
reizen besluit Paulus aan een derde reis te beginnen om 
nog eens bij de nieuwe gelovigen langs te gaan en hen 
aan te moedigen geloven vol te houden. Dat was nodig 
om sterker te worden in hun nieuwe geloof, wist hij. Als 
het afscheid komt bidden ze samen: ‘Heer, U bent bij ons, 
waar we ook zijn. Daar vertrouwen we op. Help ons de 
weg met U door het leven te gaan en versterk ons geloof 
in U.’ Dan omhelzen ze elkaar en reist Paulus verder. 
Een vrachtboot brengt hem en zijn team dit keer van 
de havenstad Tyrus naar Caesarea in het noorden van 
Israël. 
De Heilige Geest heeft Paulus meerdere keren 
ingefluisterd dat hij nu naar Jeruzalem moet gaan. Daar 
zal het moeilijk voor hem worden en wacht hem een 
arrestatie. Maar eerst logeren ze bij vriend Filippus die in 
Caesarea woont. Paulus vertelt over wat hij meemaakte 
onderweg op zijn reizen en Filippus vertelt over zijn werk 
voor God in dit deel van het land. Ze zijn allebei door 
God geroepen voor dit werk. Op een dag komt de profeet 
Agabus op bezoek. Er wordt samen gegeten. Ineens 
staat Agabus op, maakt de gordel rond Paulus’ kleren los 
en bindt daarmee zijn eigen handen vast. Iedereen kijkt 
nieuwsgierig toe. ‘Wat betekent dit, Agabus?’  De profeet 
vertelt: ‘Dit zegt de Heilige Geest: de man van wie deze 
gordel is zal het moeilijk krijgen in Jeruzalem. De Joden 
daar zullen hem binden en overleveren aan de heidenen, 
de Romeinen.’ Even is het doodstil. Dat staat iemand op 
en valt op z’n knieën voor Paulus neer.  Met tranen in z’n 
ogen zegt hij: ‘Paulus, goede vriend, ga alsjeblieft niet 

Verdacht gemaakt en gevangengenomen

naar Jeruzalem. Dit kan nooit de bedoeling zijn. Doe het 
niet en blijf bij ons als een vrij man!’

Iedereen kijkt met tranen in de ogen naar Paulus. 
Hoe zal hij reageren? Paulus recht zijn rug en lijkt niet 
geschrokken van de woorden van Agabus. ‘Waarom 
proberen jullie mij over te halen om hier te blijven?’, wil hij 
weten. ‘Ik zie jullie tranen, maar diep in mijn hart weet ik 
dat wat Agabus zegt, te maken heeft met Gods plan voor 
mij. Daarom zal ik naar Jeruzalem gaan, hoe het ook zal 
gaan. Zelfs als het voor mij op sterven aankomt zal ik 
gaan, in de naam van de Heer!’ 
Iedereen ziet dat Paulus zich niet op andere gedachten 
laat brengen. Daarom zegt iemand in de kring terwijl hij 
zijn tranen wegveegt: ‘Laat dan gebeuren wat de Heer 
wil.’ De anderen knikken.

Niet lang daarna is Paulus in Jeruzalem, de stad waar 
hij lang geleden studeerde in de tempel bij de Joodse 
professor Gamaliël. In de buurt van de tempel herkennen 
Joden uit Asia hem. Plotseling grijpt iemand hem vast 
en schreeuwt:’ Wie wil mij helpen om deze verrader uit 
de tempel te gooien? Hij hoort hier niet, want hij brengt 
niet-gelovige heidenen in de heilige tempel van onze 
God!’  Er zijn omstanders genoeg die een handje willen 
helpen. Ze pakken Paulus hardhandig vast en sleuren 
hem de tempel uit. Meteen daarna gaan de poorten van 
de tempel op slot. De menigte is zo boos dat men Paulus 
wil vermoorden.
Iemand waarschuwt de Romeinse veiligheidsdienst in 
de stad. Een Romeinse tribuun komt met zijn soldaten 
meteen in actie. Als de soldaten dichterbij komen stopt 
het geweld tegen Paulus. Paulus krijgt boeien om en 
wordt door de soldaten in bescherming genomen. 
‘Waarom nemen jullie deze mens zo te pakken?’, willen 
ze weten.  ‘Hij is een verrader!’, schreeuwen ze. ‘Hij is 
niet trouw aan onze God en onze heilige tempel. Daarom 
moet hij weg!’ 
Om Paulus te beschermen dragen de soldaten hem 
de trappen van de kazerne op. Paulus legt aan de 
bevelhebber, een Romeinse tribuun uit dat hij een Jood 
uit de stad Tarsis is. De tribuun knikt. Dan vraagt Paulus: 
’Mag ik het volk misschien toespreken?’ Dat mag. Boven 
aan de trappen brengt Paulus de mensen met één 
handgebaar tot stilte. In hun Hebreeuwse taal spreekt 
hij hen toe. ‘Ik zal uitleggen hoe het zit met mij.’ Voor de 
trappen is het doodstil geworden, iedereen luistert naar 
wat Paulus zal gaan zeggen.

Sluit deze geschiedenis af met een lied van geloof
Voor jonge kinderen bijv. Oth. 430:1,2  | Je hoeft niet 
bang te zijn
Voor wat oudere kinderen kan bijv. Opw.337 | Mijn hoop 
is op U Heer, mijn kracht in U Heer,
Of Opw. 332 | Breng dank aan de Eeuwige, want nu zegt 
de zwakke: ik ben sterk.
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Om door te praten
•	 Waar merkte je iets van geloof in dit bijbelverhaal?  

Wanneer?
•	 Heeft Paulus’ reactie op de woorden van de profeet 

Agabus te maken met geloof in God? Hoe dan?
•	 Doet dit verhaal je aan een ander verhaal uit de Bijbel 

denken? (Jezus’ arrestatie)

Geloof vandaag
Christenen vertellen verhalen van geloof uit hun eigen 
leven. Ze staan niet in de Bijbel maar gebeuren nog 
steeds. Luister maar naar de 9-jarige Rumana uit 
Bangladesh.
Rumana komt uit een christelijk gezin. Ze woont in een 
land waar de meeste mensen op een andere manier 
geloven. Rumana moet elke dag ver lopen naar school. 
Omdat ze christen is, wil niemand haar in zijn riksja (soort 
fietskarretje met zitplaatsen) meenemen. Ze schelden 
haar liever uit. Elke dag, in je eentje, een lange afstand 
naar school lopen, valt niet mee. Op school wil niemand 
naast haar zitten, met haar praten of spelen. Niemand 
wil contact met een christen. Niemand wil horen over 
de Here Jezus die zo belangrijk voor haar is. Je kunt 
begrijpen dat Rumana soms verdrietig is om deze 
situatie.
Toch wil zij haar geloof in de Heer Jezus niet kwijt. Ze 
gelooft dat Hij altijd bij haar is en haar helpt in deze 
situatie (dat lijkt op de situatie van Paulus, vind je niet?).
Rumana’s ouders hebben haar geholpen belangrijke 
woorden uit de Bijbel uit haar hoofd te leren. Ze staan 
in het bijbelboek Jozua. Elke morgen als Rumana naar 
school loopt en door anderen wordt genegeerd zegt 
ze die woorden uit Jozua zachtjes voor zichzelf op; 
‘Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets 
tegenhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Here 
je God is bij je.’ Zo wandelt Rumana dapper de weg naar 
en van school en doet ze haar best in de klas.  

Weet je wanneer Rumana wel blij is? Zo vaak ze kan, 
gaat ze naar de zondagsschool. Daar spelen kinderen 
wel met haar en kan ze lachen en blij zijn. De juffen op 
die school maken het zo gezellig mogelijk, zorgen voor 
lekkers en ook dat die tijd zo ontspannen mogelijk is 
voor iedereen. Onze Vader in de hemel ziet het liefst dat 
mensen zo met elkaar omgaan.  Ook dat lezen we in de 
Bijbel met geloofsverhalen.

(Het voorbeeld van Rumana is overgenomen uit het Open 
Doors-magazine nov. dec. 2024)

Auteur: JHP
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Inleiding
Vraag de kinderen wat ze weten van Paulus om hun 
geheugen op te frissen. Je kunt hiervoor de naam Paulus 
groot op een bord of flip-over schrijven. Geef de kinderen 
daarna een stift en laat hen om beurten iets over Paulus 
op het bord schrijven. Help hen zo nodig op weg met wat 
vragen. 
• Wat gebeurde er in Damascus? 
• Wat deed Paulus voordat de Heere Jezus hem riep? 
• Welk werk ging Paulus doen? 
• Etcetera

In Caeserea
Paulus verkondigt aan alle mensen het evangelie. Hij 
maakt daarvoor zendingsreizen.
Vandaag is Paulus in Caesarea. Daar logeert hij bij 
Filippus.
Agabus komt naar Paulus toe. Agabus is een profeet.
Hij pakt de riem van Paulus en bindt zichzelf daarmee 
vast.
‘Luister naar de woorden van de Heilige Geest,’ zegt hij 
tegen Paulus.
‘Als je naar Jeruzalem gaat zullen de Joden je grijpen en 
vastbinden, net zoals ik nu met deze riem heb gedaan.’
De mensen die om Paulus heen staan beginnen te 
roepen en te smeken. Ze willen niet dat Paulus naar 
Jeruzalem gaat. Stel je voor dat hij daar echt gevangen 
wordt genomen.
Maar Paulus blijft heel rustig en zegt: ‘Ik doe alles wat de 
Here God van mij vraagt, zelfs al zou ik daarvoor moeten 
sterven.’

Toch naar Jeruzalem
Niet lang daarna vertrekt Paulus naar Jeruzalem. Daar 
verteld Paulus alles wat de Here God op zijn laatste reis 
heeft de gedaan. De apostelen zijn zo blij met wat Paulus 
allemaal vertelt. Maar de Joden zijn helemaal niet blij. Ze 
vinden dat Paulus zich niet meer aan de joodse wetten 
houdt. Daarom moet hij gestraft worden.

Op een dag is Paulus in de tempel en komt er een groep 
Joden naar hem toe.
Ze hebben Paulus gezien met Trofimus uit Efeze. 
Trofimus is geen Jood, maar een Griek.
Nu beschuldigen ze Paulus ervan dat hij zomaar mensen 
meeneemt naar de tempel die niet bij het Joodse volk 
horen. De Joden worden zo boos dat de hele stad 
Jeruzalem in rep en roer raakt.
Een heleboel mensen komen kijken wat er toch allemaal 
aan de hand is.
Paulus wordt vastgegrepen en uit de tempel gesleurd.
De mensen zijn zo boos dat ze zich boven op Paulus 
storten en hem proberen te doden.

Zou het waar zijn wat de Joden zeggen? Houdt Paulus 
zich inderdaad niet meer aan de Joodse wetten en is 
dat verkeerd? Paulus vertelt overal over de Here Jezus, 
dat Hij de straf heeft gedragen aan het kruis. Dat is voor 

Paulus het allerbelangrijkste. Paulus wil dat alle mensen 
dat goede nieuws horen.

In de kazerne
Dan hoort de overste van de Romeinen dat de hele 
stad Jeruzalem in rep en roer is. Hij stuurt zijn soldaten 
naar de tempel. Zodra de soldaten bij Paulus aankomen 
houden de mensen op met slaan en schreeuwen. De 
commandant stapt naar Paulus toe en laat hem met 
kettingen boeien. Daarna vraagt hij aan de mensen wie 
Paulus is en wat hij verkeerd heeft gedaan. Maar alle 
mensen schreeuwen door elkaar. Hij kan er geen wijs uit 
worden. Hij neemt Paulus mee naar de kazerne.
Bij de trappen van de kazerne duwen de mensen zo 
tegen Paulus aan dat de soldaten Paulus naar boven 
moeten dragen.
‘Weg met hem!’, schreeuwen ze.

Heb je die woorden wel eens eerder gehoord? Tegen wie 
werd dat ook geroepen door een grote menigte mensen? 
Als je goed naar het verhaal hebt geluisterd herken je 
misschien wel iets van de Here Jezus in Paulus. De Here 
Jezus wist dat Hij gevangengenomen zou worden en aan 
het kruis zou worden geslagen en toch ging Hij. Omdat 
God de Vader dit van Hem vroeg. Paulus wist ook dat Hij 
gevangengenomen zou worden in Jeruzalem. Dat had de 
profeet Agabus hem verteld, weet je nog? En toch ging 
hij, omdat God dit van hem vroeg. Bijzonder hè?! Paulus 
volgt het voorbeeld van de Here Jezus.

Als Paulus in de kazerne wordt ondervraagd ontdekt 
de overste van de Romeinen dat Paulus helemaal geen 
opstandeling is, maar een Jood die in de Here Jezus 
gelooft. Paulus vraagt of Hij nog één keer voor de Joden 
mag spreken. Hij wil zo graag dat ze ook gaan geloven 
in de Here Jezus. En dat mag. Vanaf de trappen van de 
kazerne vertelt hij wie hij is en wat de Heer gedaan heeft.

Vragen
•	 Hoe is het met jou? Zou jij over de Here Jezus blijven 

vertellen, ook als de mensen om je heen boos worden 
en je zelfs willen doden?   

•	 Soms moeten we lijden, net zoals de Here Jezus 
geleden heeft. Vind je dat moeilijk?

•	 Wat belooft God aan ons? (Hij zal altijd bij ons zijn en 
ons kracht geven.)
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