
Verwerkingen

Werkblad Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder
Nodig:	 -	voor elk kind een kopie van werkblad 1 op stevig papier
	 -	scharen
	 -	kleurmaterialen
	 -	voor elk kind een stokje, bijv. een satéprikker
	 -	lijm

Werkwijze:	 Knip de rechthoek met de vrouw en de baby uit. Kleur de vrouw (Hanna) en de 
	 baby (Jezus) mooi in.
	 Vouw het plaatje over de stippellijn dubbel. Doe lijm op de achterkant en doe het 
	 stokje er in het midden tussen (zie tekening op het werkblad).
	 Draai nu het stokje tussen je handen heen en weer. Kijk wat er gebeurt! Het lijkt 
	 alsof Hanna de baby in haar armen houdt.

Werkblad Gewoon maar heel bijzonder
Nodig:	 -	voor elk kind een kopie van werkblad 2 op stevig papier
	 -	scharen
	 -	lijm
	 -	teken- en kleurmaterialen, evt. accentueerstiften
	 -	eventueel 3D-foamplakkers
	 -	voor elk kind een stokje, bijv. een satéprikker
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WAT WETEN WE?

Simeon, Hanna, Jezus

Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder

Nieuwe Testament, bijbelboek Lucas

tempel in Jeruzalem

Wie?

Wat?

Waar?

Locatie?



Werkwijze:	 Kleur de smileys in. Maak de ene ‘gewoon’ en de andere ‘bijzonder’. De 
	 bijzondere smiley is op de foto met markeerstift ingekleurd, dat geeft een leuk 
	 neoneffect. 
	 Kleur de sterretjes in met een kleur die je zelf bijzonder vindt. 
	 Kleur het tekstvak ook in. 
	 Knip de smileys, zwarte ogen, sterretjes en tekstvak uit. 
	 Plak op de ‘gewone’ smiley de zwarte oogjes en op de ‘bijzondere’ smiley de 
	 sterretjesogen. Dit kan eventueel ook met behulp van de 3D-foamplakkertjes. 
	 Teken zelf een blijde mond op beide smiley’s. Plak de smileys met de 
	 achterkanten tegen elkaar aan en met het (saté)stokje ertussen. Doe ook lijm 

op 	
	 het stokje. 
	 Plak eronder de tekstvakjes met de achterkanten tegen elkaar. 
	 Doe hier ook lijm op het stokje.

	 Met het eindresultaat kun je laten zien dat een gewone smiley ook heel 
	 bijzonder kan zijn, net zoals die heel gewone baby heel bijzonder bleek te zijn.

Puzzelblad Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder
Nodig:	 -	voor elk kind een kopie van werkblad 3
	 -	schrijfmateriaal

Oplossingen:	 -	Lijst links
	 -	Streepje rand plafond
	 -	Drempel rechts
	 -	Maria:
		  • haar
		  • kraag
		  • wenkbrauw
	 -	Hanna:
		  •  kraag
		  • onderste knoop
	 -	Simeon:
		  • hoofdband
		  • wenkbrauw
		  • streepje jas
		  • riem
	 -	Jozef:
		  • hoofddoek
		  • mouw

Spel Gewoon bijzonder
Nodig:	 -	voor elk kind twee stukken A6 kaartkarton in twee verschillende kleuren
	 -	voor elk kind een lege (jam)pot met deksel
	 -	schrijfmaterialen
	 -	scharen
	 -	voor elk kind een zelfklevend etiket
	 -	voor elk kind een briefje met de spelregels (zie voorbereiding)

Voorbereiding:	 Maak alvast een voorbeeldspel. Als er genoeg tijd is kun je het spel spelen, na
	 dat de kinderen hun eigen versie hebben gemaakt, maar het is ook fijn om het 
	 spel nog een keer te kunnen spelen op de kindernevendienst/zondagsschool.
	 Maak voor elk kind een briefje met de spelregels.

Werkwijze:	 Knip beide stukken karton in twintig kaartjes van ongeveer 2 x 3 cm.
	 Op ieder kaartje ga je een woord schrijven: op de kaartjes van de ene kleur 	
	 schrijf je de woorden: geloof – trouw – goed (één woord per kaartje). 
	 Je maakt dus van twee woorden zeven kaartjes en van het derde woord zes 
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	 kaartjes.
	 Op de kaartjes van de andere kleur schrijf je de woorden ‘Gewoon’ en 	
	 ‘Bijzonder’. Van deze woorden zijn dus elk tien kaartjes.
	 Doe alle kaartjes in de pot.
	 Schrijf op het etiket: Gewoon bijzonder: Lucas 2: 21- 40. 
	 Plak het etiket op de pot.
	 Je hebt nu een spel gemaakt voor minimaal twee spelers.
 
Spelregels: 	 •	De jongste speler begint. 
	 •	Pak van beide kleuren een kaartje uit de pot. 
	 •	Lees hardop voor wat erop staat en vertel vanuit je eigen beleving iets wat van 

toepassing is op deze combinatie van woorden. Houd hierbij het Bijbelgedeelte 
in je achterhoofd.

	 •	Daarna is de volgende speler aan de beurt, de een-na-jongste. En zo verder.

	 Als er nog tijd is, is het leuk om het spel te spelen. Is de groep groot, speel dan 
	 met meerdere groepjes.  

Werkblad Gewoon bijzonder - bijzonder gewoon
Nodig:	 -	voor elk kind een kopie van werkblad 4
	 -	voldoende Bijbels Of kopieën van het Bijbelgedeelte
	 -	schrijfmaterialen

Werkwijze:	 Het blad bevat vragen, waarvoor in het Bijbelgedeelte gezocht moet worden 
	 naar de antwoorden, maar ook vragen om over te praten. 
	 Spreek af hoe je omgaat met de gespreksvragen: voordat de Bijbelstudie wordt 
	 gedaan, of daarna, in de grote groep, in kleine groepjes of in tweetallen.

Oplossingen:	 Vers 21
	 • Besnijden op de achtste dag
	 • Naam geven bij de besnijdenis
	 Vers 22-24
	 • Rein laten verklaren na de bevalling
	 • Baby aanbieden aan de Heer
	 • Offer brengen: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven
	 Vers 25-35
	 • Simeon: rechtvaardig en vroom, zag uit naar de tijd dat God Israël 
		  vertroosting zou schenken. De heilige Geest rustte op hem, zou niet sterven 

voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
	 •	Ontmoeting: voorzegd door de Heilige Geest, door de Heilige Geest naar de 

tempel gestuurd, herkent de Messias, spreekt profetieën uit
	 Vers 36-38
	 •	Hanna: profetes, dochter van Fanuël, uit de stam Aser, hoogbejaard, weduwe 

na zeven jaar huwelijk (nu al 84 jaar weduwe), altijd in de tempel, God dienen 
door bidden en vasten.

Lofzang van Simeon
Simeon gaat zingen als hij Jezus ziet. Luister eens naar zijn lofzang.
De tekst is best moeilijk. Probeer het eens met elkaar te vertalen naar de taal van vandaag. 
Wanneer zingen wij? 
Hoe uiten wij onze blijdschap en dankbaarheid als we God ontmoeten?

https://www.youtube.com/watch?v=5fTh_heaKIA&list=RD5fTh_heaKIA&start_radio=1
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Bij deze zondag is onderstaand online materiaal te gebruiken: the story of Simeon and Anna.
De taal is Engels maar de ondertiteling is om te zetten naar Nederlands. 

 

http://the story of Simeon and Anna


Simeon en Hanna ontmoeten hun Redder  
 (Lucas 2:22-40) 

 
 

 

Simeon en Hanna zijn al erg oud.  
Ze zijn erg blij dat ze Jezus, hun Redder, nog mogen zien voordat ze sterven.   
Ze danken God als ze baby Jezus in hun armen houden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Knip de bovenstaande rechthoek uit en kleur op het ene plaatje 
Hanna en op het andere plaatje de baby mooi in. 
Als het ingekleurd is vouw je het plaatje over de stippellijn.  
Plak de plaatjes over een potlood of stokje en zorg dat je plaatjes elk  
aan een kant te zien zijn. 
Draai nu het potlood/stokje tussen je handen heen en weer en  
kijk wat er gebeurt. 
 

1
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Lucas 2: 21-40 - Gewoon maar heel bijzonder 

Jezus is  
gewoon 

bijzonder! 

Jezus is  
gewoon 

bijzonder! 
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Gewoon bijzonder - bijzonder gewoon 
Lucas 2: 21-40 

 

 

Als je op internet zoekt naar de woorden ‘gewoon’ en ‘bijzonder’, dan kom je de uitleg, die 
hieronder staat, tegen. Het verhaal van vandaag gaat hier ook over. Zoek de tekst op in de Bijbel, 
lees de geschiedenis nog eens en kijk eens of jij bijzondere momenten ontdekt in het verhaal. 
Misschien zit er ook wel iets bijzonders in de gewoonten van sommige tempelbezoekers.  

bijzonder 
  
 
UITSPRAAK:   [biˈzɔndər] 
 
1) anders dan anders, anders dan anderen 
VOORBEELDEN:   ̀een bijzondere vrouw`, 

`een bijzondere gebeurtenis` 
 

ANTONIEM:   gewoon  
SYNONIEMEN:   ongewoon, apart  
 
2) erg, heel  
VOORBEELD:   `een bijzonder verstandig besluit`  
SYNONIEMEN:   zeer, uitermate  

(www.woorden.org) 

gewoon 
 . 
UITSPRAAK:   [xəˈwon] 
 
1) als iets niet opvalt en vaak voorkomt 
VOORBEELD:   `in een gewoon flatje wonen`  
ANTONIEMEN:   vreemd, ongewoon, 

bijzonder 
 

SYNONIEMEN:   normaal, doorsnee  
Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg.  

(gedraag je vooral niet 
anders dan anderen) 

 

 
2) als je iets vaak doet 
VOORBEELD:   ̀Wij zijn gewoon de zomer aan de kust door te 

brengen.` 
 

SYNONIEM:   gewend  
(www.woorden.org) 

Vers 21: welke gewoontes vind je hier? 
 
- 

- 

 

 

Vers 22-24 – hier staan nog meer gewoontes, 
kun jij ze vinden? 
 

- 

- 

- 

 

Vers 25-35 gaat over Simeon. Hij was 
gewoon, niet opvallend, wat lees je over 
hem? 
 
- 

- 

- 

- 

De ontmoeting met Simeon is wel bijzonder. 
Wat lees je daarover? 
 
- 

- 

- 

- 

 

 

Vers 36-38 gaat over Hanna, wat lees je over 
haar? 
 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Om samen over te praten: 
- Heb jij (thuis) gewoontes en welke? 
- Zijn die hetzelfde als bij je vrienden thuis? 
- Hebben jullie in de kerk gewoontes? 
- Hebben jullie bijzondere dingen in de kerk? 
- Kunnen gewoontes ook bijzonder zijn? 
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