Kindermomenten

Gods wonder,
gewoon heel bijzonder

Toelichting

De kindermomenten kunnen voorgelezen worden of in vraag en antwoord gesprekjes
met de kinderen besproken worden. In het kindermoment wordt niet de hele
geschiedenis die deze zondag centraal staat besproken, maar gaat het voor als om het
Wonder, het bijzondere. Bij de kinderen op de kinderkring/zondagsschool kan dan de
hele geschiedenis uit de Bijbel besproken worden.

(...) de teksten tussen () — haakjes kun je voorlezen of bespreken met de kinderen door
een vraag en antwoord gesprek te voeren.

[...] de teksten tussen [] — haakjes is een beschrijving van een activiteit

Inleiding op het project

De komende zondagen gaan we op reis. Kijk maar, onze koffers staan al klaar. lemand
een idee waar we naar toe gaan? We gaan terug in de tijd, we gaan naar het Beloofde
land. God beloften worden waar en wij gaan kijken hoe dit gebeurde. Maar het zijn niet
alleen mooie, oude verhalen. Nee, we staan ook stil bij de betekenis voor ons, samen
kijken we naar Gods wonder, gewoon heel bijzonder.

Zondag 30 november: Lucas 1:5-25

Gods belofte aan Zacharias
Vandaag reizen we naar Jeruzalem. We gaan naar de tempel, het huis van God. Wat zal
hier gebeuren?

Deze week is hij aan de beurt. De groep van priesters waar hij bij hoort heeft dienstin de
tempel. Hetis zijn werk. Zijn vrouw is thuis, hijin Jeruzalem. Na deze week werken gaat
hij weer naar huis. Zo gaat het al jaren. Wel een bijzondere baan, priester zijn, werken in



de tempelvan God. Hij doet het graag, samen met zijn vrouw gelooft hij in God en ze
houden van God en van hun geloof. Ze zijn allebei al oud, een kind hebben ze nooit
gekregen. Gewoon...twee mensen, zoals er zoveel zijn. Maar dan, tijdens het werk in de
tempel gebeurt eriets... Gods belofte wordt vervuld. Heel anders dan de mensen
gedacht hebben. Het gebed van Zacharias wordt verhoord. Zijn gebed om een kind,
maar vooral zijn gebed om de komst van de Messias. God luistert naar onze gebeden.
Wat fijn om te weten. God ziet ons mensen, Hij kent ons. Op Zijn tijd verhoort Hij ook ons
gebed. Gods wonder, gewoon heel bijzonder.

Zondag 7 december: Lucas 1:26-29

De reis gaat vandaag naar Nazaret, een klein dorp. Mensen maken grappen over het
dorp, het stelt niets voor, je wilt er niet vandaan komen. Wat brengt ons hier vandaag?

Het is een gewone dag. Het meisje doet gewoon wat ze altijd doet. Maar deze dag zet
haar hele leven op zijn kop. En niet alleen haar leven, het zet de hele wereld op zijn kop!
De engel Gabriél brengt het jonge meisje een bezoek. Hij heeft groot nieuws. Zij zal de
moeder van de Messias worden. Een baby verwachten is altijd bijzonder, maar lijkt soms
zo gewoon. Deze moeder en deze baby zijn Gods wonder, gewoon heel bijzonder. Ook op
jou en mij is ooit gewacht. Misschien ken je wel iemand die nu een baby verwacht.
Gewoon? Echt niet, heel bijzonder. God geeft elk kind. Gods wonder, gewoon heel
bijzonder.

Zondag 14 december: Lucas 1:40-59

We reizen af naar het huis van Zacharias en Elisabeth, twee oude mensen die iets heel
bijzonders verwachten

Kijk eens, er komt iemand aan. De oude vrouw kijkt nog eens goed. Ja het lijkt echt of er
iemand naar hun huis komt. Ze blijft kijken en turen.. nou ja, het is haar nicht Maria. Wat
komt zij nou doen? En op dat moment gebeurt eriets. De oude vrouw verwacht een
baby. Dat is vreemd, andere vrouwen van haar leeftijd krijgen geen kinderen mee, zij wel.
De oude vrouw voelt de baby in haar buik trappelen. De oude vrouw weet het nu zeker,
deze ontmoeting wordt heel bijzonder! Ja, want Maria verwacht ook een baby, zij is nog
heeljong. De twee vrouwen hebben allebei hun eigen, ongewone verhaal te vertellen
aan elkaar. Samen spreken ze over Gods wonder, gewoon heel bijzonder. Praten wij wel
eens met elkaar over wat God in ons leven doet? Wat maak jij mee? Wat zie en merk jij
van God. Laten we ook met elkaar praten over God, over de dingen waar we blij om zijn,
waar we ons zorgen over maken, dingen waarbij we Gods hulp nodig hebben. We mogen



in ons gebed met God spreken, maar we mogen ook over Hem praten. Vertellen over
Gods wonder, gewoon heel bijzonder

Zondag 21 december: Lucas 1:57-80

We zijn nog steeds bij het huis van Zacharias en Elisabet, hoor eens... ik hoor een baby
kraaien.

Eindelijk, het wachten is voorbij. Het is een jongetje! Hij is vandaag acht dagen oud.
Familie, buren en een paar vrienden zijn bij elkaar. Deze dag is bijzonder. Vanaf vandaag
hoort dit kind bij het Joodse volk en hoort iedereen zijn naam. Gewoon, dit gebeurt bij elk
jongetje. Maar deze keer, is het bijzonder. Zijn vader en moeder zijn namelijk al oud, ze
hadden er niet meer op gerekend om nog een kindje te krijgen. Zou hij Zacharias junior
gaan heten? Dat zou mooi zijn. Maar nee, zo heet hij niet.. en hoor eens. De oude man,
de vader van het kind, hij kan weer praten. Hij zingt een lied om God te danken, te
prijzen, om Hem groot te maken. Wow. Hoe danken wij God, of vragen we Hem alleen
maar om dingen als we bidden. Wij mogen ook zingen tot Zijn eer. Een oud of een nieuw
lief, een bestaand of een zelfgemaakt lied. Maak Hem groot, want wat Hij belooft dat
doet Hij ook. God wonder, gewoon heel bijzonder.

Donderdag 25 december: Lucas 2:1-20

Aanbid en prijs Gods wonder

We pakken onze koffers en reizen vandaag naar Betlehem.

Ook hier is een baby geboren, niets bijzonders dat gebeurd vaker. Maar wacht, eris toch
wel iets heel bijzonders. Mannen krijgen in de nacht te horen dat de Redder geboren is.
Een engel komt het hen vertellen. Samen met een heel koor van engelen wordt Gods
Naam geprezen. En de herder? Ze snappen het niet, maar geloven het wel. Ze gaan op
zoek, wat wie zoekt, die vindt.

Luister eens:

Eeuwenlang geleden
In een donker dal



Zochten herders naar een kindje
In een arme stal

Nog maar pas geboren

Al zo lang verwacht

En er zongen engelenkoren
Door de nacht

Ze zongen gloria gloria

Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria

Voor de allerhoogste Heer

Eeuwenlang geleden

Was ik er niet bij

Maar het wonder is gebleven
Ook voor jou en mij

Want datzelfde kindje

Uit die arme stal

Eren wij nu als de Koning
Van 't heelal

Wij zingen gloria gloria
Voor het kindje klein en teer
Gloria gloria

Voor de allerhoogste Heer.

(Gloria.- .Elly.en.Rikkert)

Gods wonder, heel bijzonder. Geboren in die nacht in Betlehem, voor ons. Zing je mee?



