Lucas 1:25-39

Lucas 1:40-56

Lucas 1:57-80

Lucas 2:1-20
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Werkwijze verwerkingsboekje:

- Kopieer de vellen van het boekje enkelzijdig op wit A3 papier, 80 grams .
- Knip de stroken langs de buitenzijde uit.
- Ril en vouw de binnenlijnen.

- Plak de stroken aan elkaar waarbij dezelfde letters tegenelkaar moeten komen.

- Plak de vellen op elkaar zoals aangegeven met de pijltjes.
Het boekje is nu klaar.
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Gods belofte aan Zacharias

God doet wat Hij belooft. Priester
Zacharias hoort tijdens zijn werk in de
tempel van de engel Gabriel dat hij een
zoon zal Kkrijgen. Zijn zoon. Johannes zal
de voorloper van Jezus zijn. De gebeden
van Gods volk worden verhoord.
Zacharias gelooft het niet en kan
hierom niet meer spreken tot zijn zoon
8 dagen oud is.

Lucas 1:5-25

Gods belofte aan Maria

Maria zal de moeder van Gods Zoon
worden. De engel Gabri¢l komt haar dit
vertellen. Ze moet haar baby Jezus
noemen.

Maria snapt niet alles. maar zegt:

‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegdd.
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Maria en Elisabet spreken
over het wonder

Twee vrouwen verwachten een baby.
De ene vrouw is al oud. de andere nog
niet getrouwd. Ze zijn familie van el-
kaar. Ze hebben elkaar veel te vertellen.
Wat is God groot. wat doet Hij bijzon-
dere dinden. toen en nu. Gods belofte,

gewoon heel bijzonder

Johannes. geboren als teken

Daar is hij dan. de zoon van priester
Zacharias en Llisabet. Wat een vreemde
naam Kkrijgdt hij van zijn ouders:
Johannes: God is genadig.

En Zacharias? Hij kan weer spreken.

hij looft en dankt God om alles wat God
doet. Gods werk gaat door. deze baby is

daar een teken van.
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Jezus. gegeven uit Gods liefde

Want God had de wereld zo lief dat
Hij zijn enige Zoon heeft gegeven.
opdat iedereen die in Hem gelooft
niet verloren gaat. maar eeuwig leven
heeft. Johannes 316

Het kind van Maria wordt geboren.
Jezus. de Redder van de wereld.

Wonder van God. gewoon heel bijzonder.
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