
Kerstproject 2025 

Gods wonder, gewoon heel bijzonder 
 
Inleiding 
Het kerstproject gaat over de geschiedenissen uit Lucas 1 en 2. In Lucas 1 en 2 lezen we 
over het leven van gewone mensen. Mensen die vol verwachting uitzien naar de komst van 
de Verlosser zoals in het Oude Testament is voorzegd. We reizen mee met Zacharias, 
Elisabet en Maria tijdens de reizen die ze ondernemen en de ontmoetingen die ze hebben. 
Ogenschijnlijk heel gewone gebeurtenissen in het leven van gewone mensen, maar ieder 
gebeurtenis is onderdeel van Gods bijzondere reddingsplan voor de wereld. De geboorte van 
Gods Zoon, een wonder van God. Laten we stilstaan bij wat Gods ons belooft en hoe Hij zijn 
beloften nakomt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectverbeelding 
De projectverbeelding bestaat uit twee koffers, een grote en een kleinere. De koffers staan 
symbool voor het op reis zijn. Ons leven is als een reis door de tijd. In de adventstijd is onze 
reis op weg naar Kerst. De grote koffer staat voor Gods reddingsplan. Voor ons is onbekend 
hoe deze reis precies zal gaan. Er zijn diverse beloften door God gedaan, waarvan we in het 
kersproject mogen ervaren dat God zijn beloften nakomt. 

De kleine koffer staat voor het leven van gewone mensen die een klein onderdeel zijn van 
Gods grote plan. We reizen in het project met de Bijbelse figuren mee door hun leven. Wat 
gebeurde er? Wat leek er zo gewoon, zo alledaags, maar is zo bijzonder?  Op elke nieuwe 
bestemming gaat de kleine koffer open en zien we een klein stukje van Gods reddingsplan 
gebeuren.  

  



Per week komt er een plaat uit waarop we zien wat de Bijbelse figuur meemaakt. De plaat 
heeft een 3D karakter (pop up). Met kerst gaat de grote koffer open, waarin de geboorte van 
Jezus te zien is in de stal. In de kleine koffer zijn dan de herders te zien, onderweg naar de 
stal.  

Door het zien van de gewone en de bijzondere gebeurtenissen in de geschiedenissen van dit 
kerstproject staan we ook stil bij ons eigen leven. Hoe gaat onze levensreis? Is alles wat we 
meemaken wel zo gewoon? Zien wij de bijzondere God en zijn daden ook in ons eigen 
leven? Eren en aanbidden we God hierom?  
 
Reis door de tijd 
In Lucas 1 start de reis in Jeruzalem. We ontmoeten de priester Zacharias. Zacharias doet 
gewoon zijn werk in de tempel. Maar dan is er een ongewone ontmoeting. Ook het leven van 
Maria in Nazaret gaat het gewone gangetje tot ook zij een bijzondere ontmoeting heeft en 
een wel hele bijzondere boodschap krijgt. Maria hoort van haar tante Elisabet en haar 
zwangerschap op hoge leeftijd. Maria gaat op reis naar haar tante die woont in Juda. Maria 
en Elisabet zijn allebei in verwachting, maar beide geen gewone zwangerschap.  Elisabet en 
Zacharias ontvangen een zoon, Johannes is zijn naam. Johannes krijgt in Gods plan een 
bijzondere plaats. Maria gaat terug naar Nazaret en zal later met Jozef naar Betlehem 
reizen. Daar wordt Gods wonder voor de wereld, hoogtepunt van Gods reddingsplan, 
geboren. Jezus, de Redder, wordt geboren en aanbeden in Betlehem. In Jeruzalem prijzen 
en danken Simeon en Hanna God om zijn trouw in de geboorte van Jezus. 

 

Beschrijving per zondag 
Zondag 30 november: Lucas 1:5-25 
Projectthema: Gods belofte aan Zacharias 
Zacharias doet gewoon zijn werk. Bijzonder werk! Hij is namelijk een priester in Gods tempel 
in Jeruzalem. Daarnaast is hij is een oude man met een groot verdriet. Zijn vrouw Elisabet en 
hij hebben geen kinderen. Hierdoor sterft de familie uit. Op hun leeftijd zullen ze zich hierbij 
neer moeten leggen. Maar dan komt Gods engel om een belofte namens God te geven. 
Elisabet en Zacharias zullen een zoon krijgen, niet zomaar een zoon maar een zoon met een 
bijzondere opdracht. Zacharias gelooft de woorden van de engel niet. “Het kan gewoon niet 
meer. We zijn te oud”. Door zijn ongeloof kan Zacharias niet meer praten, tot zijn zoon 
geboren zal zijn. Als hij na zijn tempeldienst naar buiten komt kan hij Gods zegen niet 
uitspreken. Wat zullen de mensen opgekeken hebben van dit moment. Een priester die geen 
zegen uitspreekt als Hij terugkeert van het offer. Heel bijzonder! 
 
 
Zondag 7 december: Lucas 1:26-39 
Projectthema: Gods belofte aan Maria 
Maria is een jong joods meisje, verloofd met Jozef. Ze wacht, zoals iedere Israëliet, op de 
komst van de Messias. Hij zal haar volk gaan redden. Ze is een meisje als zovelen, heel 
gewoon. Tot Gods engel bij haar komt en haar vertelt dat zij de moeder van de Zoon van 
God zal zijn. Maria, het jonge meisje gelooft de engel zonder te twijfelen. Ze zegt: Laat het 
gebeuren zoals God het wil!  Wat een geloof, bijzonder! 
 
 
  



Zondag 14 december: Lucas 1:40-56 
Projectthema: Maria en Elisabet spreken over het wonder 
Het gewone meisje Maria hoort van de engel dat haar oude tante Elisabet ook een kindje 
verwacht. Dat is ongewoon. Maria gaat op reis naar haar tante. Zodra Elisabet Maria aan ziet 
komen, voelt ze het kind in haar buik. Het ongeboren kind en Elisabet weten dat Maria’s kind 
geen gewoon, maar een heel bijzonder, kind is. Samen staan Maria en Elisabet stil bij wat 
hen overkomt. Zwanger zijn, zo gewoon, maar bij hen beiden zo bijzonder! 
 
Zondag 21 december: Lucas 1:57-80 
Projectthema: Johannes, geboren als teken 
Wat God belooft, gebeurt. Elisabet en Zacharias krijgen een zoon. De naam van de baby 
wordt bekend gemaakt. Geen naam uit de familie zoals gewoon zou zijn geweest. Nee, de 
zoon van Elisabet en Zacharias heet Johannes. God heeft Zacharias opgedragen zijn zoon 
deze bijzondere naam te geven. Als Zacharias gehoorzaamt, kan hij ook weer spreken. 
Deze Johannes mag de mensen wijzen op Jezus. Hij is een teken van Gods liefde voor de 
wereld. Dat is bijzonder! 
 
Donderdag 25 december: Lucas 2:1-20 
Projectthema: Jezus, gegeven uit Gods liefde 
Het kind van Maria wordt geboren. Niet gewoon thuis, maar in Betlehem zoals is voorzegd. 
Maar Maria en Jozef woonden toch in Nazaret? Ja dat klopt! Maar er wordt een volkstelling 
gehouden en daarvoor moeten ze naar Betlehem. Door deze volkstelling zorgt God dat zijn 
profetieën vervuld worden.  
De geboorte van Jezus in Betlehem lijkt geen succesverhaal. Het loopt anders dan je zou 
denken: geen plaats in het nachtverblijf en zijn kleding bestaat uit doeken. Dit bijzondere kind 
krijgt geen gouden wieg of paleis als huis, nee hij wordt geboren in een stal. Verder staan er 
geen koning en priesters aan Jezus’ wieg. Alleen een paar herders aan wie de engelen 
hebben verteld dat Jezus de brenger van Gods genade is.  
Dat is het belangrijkste: de beloften van God wordt vervuld. De herders geloven dat en 
aanbidden het Kind in de kribbe. Ze kijken door de realiteit heen naar Gods wonder: de 
Messias is gekomen voor heel de wereld. Wat een bijzonder kind! 
 
 
 
Het kerstproject zal bestaat uit: 

• Theologische inleiding 
• Project beschrijving 
• Werkbeschrijving projectverbeelding 
• Illustraties 3D platen 
• Illustratie kaart + opplak figuren 
• PowerPointpresentaties 
• Kindermoment beschrijvingen 


