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Ouderlingen en diakenen
1 Timoteüs 3:1-16
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Thema: Ouderlingen en diakenen

Doel
De kinderen leren wat ouderlingen en diakenen zijn en wat zij in dienst van de Heer doen.

Toelichting
In veel kerken zijn de kinderen het eerste stuk van de dienst in de kerkzaal. Ze zien dus ook de mensen die met de domi-
nee de kerk binnenkomen. Waarom zitten zij voorin, soms in banken die speciaal voor hen zijn? Wat voor werk doen zij 
in de gemeente? Paulus schrijft aan Timoteüs daarover. Ouderlingen geven leiding, besturen de gemeente. Ze brengen 
bezoeken en leren anderen te geloven. Diakenen helpen mensen met geld en praktische hulp.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vertellen van God en anderen helpen 
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen proberen we de bedoeling van het bijbelgedeelte duidelijk te maken in een concreet 
verhaal. We kiezen voor Handelingen 5:41-6:7. De apostelen vertellen aan iedereen over Jezus, de Messias. Ze getuigen 
dat Jezus voor mensen is gestorven en opgestaan en nodigen iedereen uit om ook volgeling van Hem te worden. Maar er 
zijn ook armen en weduwen die geholpen moeten worden; de kerk moet ook laten zien dat Jezus iedereen in nood wilde 
helpen. Daarom worden er diakenen gezocht, die dat speciaal doen. De kerk leert mensen over Jezus, maar helpt hen ook 
in naam van Jezus. Ouderlingen en diakenen zijn samen nodig in de kerk. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Betrouwbare, gelovige mensen 
Richtlijnen: Het is Gods bedoeling dat alle christenen lijken op Jezus. Dat we leven zoals Hij. Jezus vatte dat samen in deze 
zin: God liefhebben boven alles en van je naaste houden zoals je van jezelf houdt. Ouderlingen en diakenen geven het 
goede voorbeeld aan andere gelovigen. Ze worden uitgekozen om speciale vertegenwoordigers van Christus te zijn in hun 
dorp of stad.
Zijn die mensen voor in de kerk dan supergelovigen? Nee, ze doen net als jij en ik verkeerde dingen (schelden, iets belang-
rijks vergeten), maar ze weten ook dat dat zo niet hoort als je wil lijken op Jezus en van Hem houdt. Daarom zoeken ouder-
lingen mensen op om te vertellen over God die alles voor ons over heeft. Ze bidden met zieke mensen, helpen mensen, 
jong en oud, om goed te leven door met hen uit de Bijbel te lezen. Ze leven mee met mensen in wat zij meemaken in hun 
gezin, werk en op school, in wat ze mooi of moeilijk vinden. En diakenen halen geld op voor mensen in nood, ver weg en 
dichtbij, om te kunnen helpen. En ze zorgen dat er geholpen wordt (door henzelf of anderen uit de gemeente), als iemand 
uit de gemeente iets zelf niet kan. Bijvoorbeeld iemand met een gebroken arm die zijn tuin niet kan doen of een oude vrouw 
die niet zelf naar het ziekenhuis kan rijden om bij haar zieke man op bezoek te gaan.   

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De mensen die vooroplopen in de kerk
Richtlijnen: Leg eerst uit dat ouderlingen en diakenen de gemeente de weg willen wijzen en het goede voorbeeld willen ge-
ven. Ze zorgen dat iedereen enthousiast blijft over het geloof in Jezus, leggen de Bijbel uit en maken mensen enthousiast 
om elke dag te leven zoals Jezus ons leerde. Paulus noemt een aantal eigenschappen die belangrijk zijn in dit bijbelgedeel-
te. Lees het met de jongeren. Ga dan in gesprek met de jongeren over het werk van ouderlingen en diakenen (zie de mid-
denbouw). Je kunt eventueel een ouderling of diaken uitnodigen mee te gaan naar de kindernevendienst/ zondagsschool.

Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 5:41-6:7 
Zie het onderbouwverhaal.

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Het bekende muziekstuk van ‘the Messiah’ van G.F. Händel begint met het slotvers van dit hoofdstuk. Dat is – zo schrijft 
Paulus – het geheim van het geloof. Een verborgenheid die openbaar is. Die spanning tussen verborgenheid en toeganke-
lijkheid doortrekt de tekst van dit hoofdstuk. De ouderling en diaken zijn zichtbaar, hun gedragingen zijn openlijk. Tegelijk 
vinden die gedragingen hun oorsprong in een verborgenheid. Dat is in het o zo persoonlijke geloof, dat zij delen in de 
gemeenschap van de kerk. Dat geloof is onzienlijk, maar in woorden, daden, gebaren en gedragingen juist uiterst zienlijk 
– waarneembaar voor ieder – dat merkbaar is en alles doortrekt. Het ambt – van gelovige – draagt iemand de gehele dag. 
Ook onder de douche ben je drager van dat ambt van het geloof. Dat komt omdat Christus niet een deel van je leven, maar 
heel je leven vernieuwt door zijn Geest.

Vers voor vers
Vs. 1vv	 Interessant te bedenken dat dit deugden zijn die niet zo algemeen waren als wij vaak menen. Onze misvatting 

komt voort uit een eeuwenlange traditie en cultuur die gevormd is door en haar basis vindt in het Joods-Christelijk 
gedachtengoed. Daar zijn wij ons lang niet altijd – en zeker niet allen – van bewust. Voor Romeinen was bijvoor-
beeld het hebben van één vrouw eerder een eigenaardigheid van Joden, dan dat zij het als vast onderdeel van 
hun cultuur beschouwden. Mede daarom werden later christenen vervolgd. Toen gingen sommige Romeinen zich 
zo op het eerste gezicht Joods gedragen. Ze beriepen zich daarbij op Jezus als Heer in plaats van de keizer. Merk 
ook op hoe deze ouderling er geen nepgoden op na moet houden. Tim Keller, die dezelfde naam als Timoteüs 
droeg, wijst daarbij op namaakgoden als macht, geld, seksualiteit die ook verslavingen met zich brengen. Dat 
zit blijkbaar diep in de mens, als steeds dreigende menselijke valkuilen. Niets nieuws onder de zon, merkte de 
zoon van David als Prediker al op. De ouderling is iemand die letterlijk opzichter is. Dat klinkt als controleur, maar 
bedoeld wordt dat zo iemand scherp op moet letten. Op de zienlijke en onzienlijke dingen. Niet in de eerste plaats 
bij anderen, maar juist bij zichzelf.

Vs. 4v	 Het gezin – al ligt het opnieuw in onze tijd zwaar onder kritiek – is ook het kernmerk; heeft een sleutelpositie in 
de opbouw van de kerk van Christus. Het gezin is als een oefenplaats. Calvijn noemde het gezin de kleine kerk. 
Daar mag je met vallen en opstaan leren. Onderwijzen en leren; dat zijn opnieuw geen belerende woorden. In de 
Joodse traditie is leren een wezenlijk aspect van het leven. Leven en leren liggen bijeen. Dat mag in de kerk en 
in het gezin ook zo zijn. Het gaat daarbij om het inoefenen. Geloof en geloofsvertrouwen je zo gaandeweg eigen 
maken, of zoals de Engelsen het zeggen het van harte kennen.

Vs. 6v	 Zo’n drager van het ambt van gelovige – de ouderling – moet niet pas bekeerd zijn, om de verantwoordelijkheid te 
kunnen dragen. Hier lezen we een woord uit de plantenwereld. Niet kortgeleden geplant. Dus er moet sprake zijn 
een planting waarbij de wortels al dieper zijn komen te liggen, waardoor een tegenwind of tegendruk niet gemak-
kelijk ontworteling tot gevolg heeft. Ik denk onwillekeurig aan het begin van het Psalmboek, dat gebedenboek van 
Israëls Messias. Psalm 1 over de mens als de met verlangen geplante boom waar een waterloop naartoe werd 
gegraven. Opdat er vruchten mogen zijn. Christus wil ons gebruiken om ons zijn vrucht te laten dragen wanneer 
we ons laten doorstromen met zijn Geest. Vergelijk het met de wijnstok uit Johannes 15. De vruchten groeien 
niet aan de stam, maar aan de met de stam verbonden ranken. Denk ook aan Efeziërs 3, 17 waar ook sprake 
is van dat wortelen. De duivel, de uiteenwerper die wil verdelen; die is als de tegenwind en tegendruk die wil 
ontwortelen.

Vs. 8vv	 Diaken. Dat is letterlijk iemand die door het stof moet kruipen. Ik denk aan Christus die gekomen is, niet om 
gediend te worden, maar om te dienen. Hij die het nederigste werk van de voetwassing in Johannes 13 verricht. 
Daarmee maakt Hij de Zijnen tot priesters – die immers niet allen de handen, maar juist ook de voeten gewassen 
moesten hebben – tot Gods eer.

Vs. 11v	 Hier wordt stellig de indruk gewekt dat het ambt van diaken openstaat ook voor vrouwen. Dit ter kennisneming.
Vs. 13 	 De vrijmoedigheid van spreken. Ook dat is staan en gaan in de navolging van Jezus de Gezalfde Gods. In het 

Johannes Evangelie is vrijmoedigheid een sleutelwoord dat Hem kenmerkt. Dat spreken kan ook zonder woorden. 
Denk aan de diakenen; dat zijn veelal doeners en niet in de eerste plaats sprekers. Zij spreken in hun daden. Zij 
blijken oog te hebben op anderen; zien wat zij of hij nodig heeft, om dan vervolgens te ondersteunen in Jezus’ 
Naam.

Vs. 14vv	Zo wordt voor Timoteüs de kerk een thuis. Paulus zag hem als zijn zoon in geestelijke zin. Heeft hem besneden, 
omdat hij Joods was vanwege zijn Joodse moeder. En dan loopt het uit op dat geheimenis. Een prachtige hymne. 
Een lied waar je met je hart en alles wat in ons is mee mag instemmen. Dan wordt je levensadem herschapen in 
het zingen. Christus wil ons ieder persoonlijk, maar juist ook in het christelijk thuis – dat de Kerk hopelijk mag en 
moet zijn – laten groeien, bloeien door Jezus de Redder! 

Auteur: GJK 
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Liederen

Psalm 84: 1, 2 en 3
Lied 665 				    (=Gezang 101 LvdK)
Lied 838 				    (=Gezang 481 LvdK)
Ied’re dag, ieder uur 			   Hemelhoog 443
Liefde, blijdschap, vrede 			   Hemelhoog 315
Vertel het aan de mensen 			  Hemelhoog 691
Lees je Bijbel, bid elke dag 		  Hemelhoog 382
Een rivier vol van vrede 			   Op Toonhoogte 491
Jezus, vol liefde 				    Opwekking 126

Auteur: PZ
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niet wachten, want ze hebben honger en hun kinderen 
ook. De apostelen zien dat ook wel. Ze roepen alle 
mensen in de gemeente bij elkaar en leggen uit dat zijzelf 
moeten vertellen over Jezus. Maar het is ook belangrijk 
dat mensen in de naam van de Here Jezus elke dag 
worden geholpen. Maar dat kunnen andere mensen in de 
kerk ook. Zijzelf hebben daar te weinig tijd voor. Daarvoor 
hoef je niet alles over Jezus te weten, daarvoor moet 
je alleen heel veel van God en de mensen om je heen 
houden. Daarvoor moet je een knecht van Jezus willen 
zijn. Een hulpje, zoals jullie hulpje in de klas zijn. Dan 
worden er een aantal mannen uitgekozen die al langer 
bij de kerk horen en van wie iedereen zegt: die geloven 
echt. Zij kunnen goed anderen helpen. Zij gaan dat werk 
voortaan doen.

Vanaf dat moment waren er twee soorten mensen die in 
de gemeente werkten: apostelen die lesgeven en vertel-
len en preken. En de mensen die laten zien dat God van 
iedereen houdt en alle mensen wil helpen. Ze delen eten 
uit en helpen zieken en doen klusjes die de vrouwen zelf 
niet kunnen.
In onze kerk zijn er ook twee soorten mensen die daar 
werken: de dominee en de ouderlingen vertellen over 
Jezus en de diakenen - dat betekent hulpjes van Jezus - 
laten dat zien door geld op te halen en mensen te helpen. 
En zij zijn nu die mensen die aan het begin van de kerk-
dienst als laatsten binnenkomen.

Auteur: RvO
 

Inleiding
Als je bij de kerk komt op zondag, gaat iedereen op een 
stoel of in een bank zitten. (Vraag aan de kinderen of ze 
iedere week op hetzelfde plekje zitten. En of dezelfde 
mensen in hun buurt zitten).
Wat gebeurt er als de kerkdienst bijna gaat beginnen?  
Misschien komt het antwoord ‘klok luiden’ of ‘een filmpje 
op de beamer’ of iets dat speciaal voor jullie gemeente 
geldt. Dan komt de dominee binnen met een groep 
andere mensen. Houd hier rekening met het feit of er bij 
jullie alleen mannen of ook vrouwen in de kerkenraad 
zitten. Zeker de dominee heeft vaak speciale kleren aan: 
een toga (een soort lange jurk, wit of zwart, soms met 
een gekleurde sjerp erover). En de andere mensen heb-
ben gewone kleren aan, een pak of een jurk of een mooi 
overhemd of blouse. Dat zijn ouderlingen en diakenen
Weten jullie waarom deze mensen met de dominee bin-
nenkomen? En wat voor werk ze doen in de kerk? Laat 
de kinderen vertellen, misschien weten ze het.
Ik ga vanmorgen vertellen over de eerste ouderlingen en 
diakenen. Hun verhaal wordt in de Bijbel verteld.

Bijbelverhaal
Jezus had twaalf leerlingen. Hij vertelde ze alles over de 
Here God en de Bijbel. Drie jaar lang.
Toen is de Here Jezus gestorven. Hij werd aan het kruis 
gehangen. Maar na drie dagen maakte God Jezus weer 
levend. Hij kwam uit het graf en was weer gewoon bij 
zijn leerlingen. Wat was dat fijn! Daarna is Jezus naar de 
hemel gegaan. Wie moet er nu van Jezus vertellen, als 
de Here Jezus dat niet meer doet? 
De leerlingen natuurlijk. Ze zijn heel lang bij de Here 
Jezus in de buurt geweest. Ze hebben gehoord wat Hij 
tegen de mensen zei over God. Ze hebben de wonderen 
gezien die Jezus deed. En ook hoe vriendelijk Jezus 
tegen mensen was. Hij luisterde geduldig naar hun pro-
blemen en gaf hun dan goede raad. ‘Probeer het eens zo 
te doen, dat is wat de Here God graag wil’. De leerlingen 
-ze heten nu apostelen, zendelingen- gaan over Jezus 
vertellen aan iedereen die graag van God wil houden, 
maar niet precies weet hoe dat moet. En natuurlijk helpen 
ze ook zieke en arme mensen. En mensen die ergens 
verdrietig over zijn.
De vijanden van de Here Jezus vinden dat maar niks. 
Ze dachten dat Jezus weg was, voor altijd. Nu gaan zijn 
apostelen gewoon verder. De kerk wordt steeds groter. 
Steeds meer mensen willen bij Jezus horen. De aposte-
len krijgen het steeds drukker met vertellen en lesgeven 
over God en Jezus. Eigenlijk te druk.
Er is een groep vrouwen in de gemeente van Jeruzalem 
die geen man meer hebben. Ze zijn arm, omdat ze niet 
genoeg geld kunnen verdienen om voor zichzelf en hun 
kinderen te zorgen. Ze vragen aan de apostelen: ‘Willen 
jullie ons ook helpen, we hebben echt eten nodig?’ ‘Dat 
is goed, maar jullie moeten echt een poosje wachten. We 
hebben geen tijd’. De vrouwen zijn verdrietig. Ze kunnen 
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Betrouwbare, gelovige mensen                                       

Leg eventueel wat schrijfgerei in de kring of verwijs 
naar eerdere uitleg die werd gegeven. Een soort veer of 
geslepen rietpen met ouderwetse inktpot doen het leuk. 
Het schrijven van brieven is uit de belevingswereld van 
kinderen verdwenen, dus dit kan helpen een beeld te 
vormen dat past bij het bijbelgedeelte. Het bepaalt de 
kinderen concreet bij de brief die door Paulus werd ge-
schreven. Print het onderstaande briefgedeelte uit, rol dat 
op en plak dicht met een rode sticker. Lees het in de kring 
voor alsof het om de originele tekst van de apostel gaat, 
zie vorige zondagen. Leg de bijbel open bij het gedeelte 
waar het over gaat en verwijs er op een later moment 
naar.

Ter inleiding
Vandaag gaan we het hebben over een volgend stukje uit 
Paulus’ brief aan zijn leerling-vriend Timoteüs. Het heeft 
te maken met de rol van sommige mensen in de kerk. 
Misschien heb je er wel eens op gelet dat aan het begin 
van de kerkdienst, als de dominee binnenkomt er tegelijk 
met hem/haar, een paar mensen mee naar voren lopen. 
Een van hen geeft daarna de dominee de hand, zegt 
zachtjes een paar woorden en gaat dan samen met de 
anderen vóór in de kerk zitten. Wie zijn die mensen? 
Toen op een zondag een christen uit Irak in een Ne-
derlandse kerk zat, en dat zag, fluisterde hij tegen zijn 
vrouw: ‘Zie je dat de voorganger/dominee/spreker hier 
beveiligd wordt?’ Dat was wat zij kenden vanuit hun eigen 
land. Had hij gelijk, denken jullie? Vandaag gaan we het 
hebben over de mensen die met de dominee mee naar 
voren lopen. Ik ga proberen uit te leggen wie zij zijn. 
Luister maar….

Schrijf de naam JEZUS op het bord en vraag de kinderen 
of zij met één of een paar woorden kunnen vertellen waar 
de mensen in Nazaret of Jeruzalem aan dachten bij deze 
naam.
Schrijf dat met steekwoorden om die naam heen; zoon 
van Maria en Jozef, de timmerman, vriend van de vissers 
Petrus en Johannes, iemand die over God praat en Hem 
Vader in de hemel noemt. 
Kenden de mensen in de stad Efeze in de provincie Klein 
Azië die naam ook? Waar zouden zij aan denken? Schrijf 
dat met een andere kleur ook op.
Waar denk jij aan als je deze naam leest? Vul aan met 
een derde kleur op het bord. Zien jullie verschillen?
In Nederlandse kerken vinden wij de naam en de persoon 
van Jezus speciaal. In de kerk gaat het vaak over Hem. 
We noemen Hem de Zoon van God. Hij is Degene die 
mensen vertelde over God en Hem Vader in de hemel 
noemde. In de kerk noemen we Jezus ook de Messias. 
Maar… begrijpen wij mensen écht wie Jezus is en wat 
geloven precies betekent? Nieuwe gelovigen hebben 
uitleg nodig over geloven en hoe zij dat kunnen oefenen. 
Geloven in God is niet makkelijk. Daarom schrijft Paulus: 
‘Geloven is een geheim dat te maken heeft met God die 
mens werd en de naam Jezus koos.  De heilige Geest 
heeft laten weten dat deze mens echt bij God hoort. Ook 

de engelen hebben Jezus Christus gezien en aan de 
mensen op aarde is over Hem verteld. Zo is die naam 
bekend geworden en is in Hem geloofd. Jezus is nu van 
de aarde teruggegaan naar zijn Vader.’  Geloof in wat te 
maken heeft met deze Jezus lijkt op een geheim, bedenkt 
Paulus. Een verborgen geheim moet ontdekt worden. Het 
is er wel maar als je op zoek gaat ontdek je vaak stukje 
voor stukje. Die horen bij elkaar en vormen samen één 
geheel. Voor de gelovigen in Efeze, is het belangrijk dat 
zij allereerst ontdekken wie Jezus is en wat Hij betekent 
voor hun geloof in de God over wie Timoteüs hen vertelt.

Het vervolg van de brief
Als duidelijk is wat Timoteüs nog meer moet weten, 
schrijft Paulus verder aan zijn brief naar deze jonge man 
in Efeze.  Hij noemt belangrijke dingen waar Timoteüs 
ook van op de hoogte moet zijn. Op een nieuw vel papy-
rus schrijft Paulus het volgende:

	 Mijn geliefd kind Timoteüs,

	 Over het volgende heb ik goed nagedacht. Zoek in de 
kring van gelovigen naar mensen die zich met hun hele 
hart willen inzetten voor de familie van God in de stad 
waar jij werkt. Zoek naar mensen die met jou kunnen 
zorgen voor de nieuwe gelovigen. Eigenlijk vormen 
jullie met elkaar het gezin van God. Samen laten jullie 
zien wat God belangrijk vindt voor mensen op aarde. 
Dat is niet makkelijk in de stad waar jullie wonen. Zoek 
daarom mensen die al langer geloven en maak hen tot 
steun-pilaren in de kring. Zij kunnen nieuwe gelovigen 
helpen bij hoe leven in geloof gaat.  Deze steunpilaren 
zijn geen supergelovigen. Zij weten hoe dingen in het 
leven gaan, maar omdat zij al wat langer geloven raken 
zij niet snel in de war als het moeilijk wordt. Zoek men-
sen die de rol van steunpilaar op zich willen nemen en 
noem hen oudsten of ouderlingen. Zij worden door jou 
in die functie gekozen. Let daarbij op hun manier van 
leven. Op zo iemand mag niets aan te merken zijn. Die 
mens leeft eenvoudig, gaat serieus met de dingen van 
God om en klopt zichzelf niet op de borst omdat hij dat 
zo goed doet. Die mens is gastvrij en kan anderen hel-
pen met uitleg over wat geloven in God betekent. Deze 
mens is trouw aan één partner, leeft in vrede, zoekt het 
beste voor zijn gezin en laat zijn kinderen zien waar het 
bij geloof in God om gaat. 

	 Het beste kun je dus iemand voor zo’n rol zoeken die al 
langer in God gelooft. Zo iemand heeft al meer over het 
geheim van geloven ontdekt en raakt niet snel boos of 
gestrest als iets moeilijk gaat. Die mens weet dat het in 
Gods gezin gaat om liefde en vrede.  Zo’n oudste in de 
gemeente kan voor anderen een steunpilaar zijn door 
rustig met hen te praten, naar hen te luisteren en met 
hen te bidden.  Zoek zulke gelovige mensen in jouw 
gemeente Timoteüs en vraag of zij steunpilaar in Gods 
gezin van Efeze willen zijn. Zij kunnen samen met jou 
beslissen over wat belangrijk is om in die stad samen 
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als gezin van God te leven.
	 Naast ouderlingen/oudsten zijn ook mensen nodig die 

praktisch willen meehelpen en -doen. Hen noemen 
we diakenen. (diaken betekent: helper in Gods gezin) 
Zoek voor de rol van diaken mensen die eerlijk een 
oprecht zijn en die in hun denken niet alles koppelen 
aan geld of aan winst maken. Ook mogen zij zich 
niet te buiten gaan aan het drinken van veel alcohol. 
Voor een diaken is vasthouden aan geloof in God het 
belangrijkst. Omdat leven met het geheim van geloven 
niet altijd makkelijk is, is het belangrijk dat een diaken 
zal proberen zo goed mogelijk met zijn functie om te 
gaan. Let goed op dat iemand geschikt is voor de rol 
van diaken. Die mens mag niet negatief in het nieuws 
komen door zijn manier van leven. Let ook op dat die 
mens zijn rol zo goed mogelijk kan invullen. Ik schrijf je, 
dat dit niet alleen geldt voor mannen in de gemeente. 
Ook (hun?) vrouwen moeten laten zien dat zij oprecht 
en zuiver leven; niet roddelen of kwaadspreken over 
een ander, eerlijk en betrouwbaar zijn en niet opschep-
perig in hun manier van leven. Voor diakenen geldt dat 
zij trouw moeten zijn aan één partner en serieus zorgen 
voor hun kinderen. Zulke mensen kun je het werk van 
diaken toevertrouwen. Zij helpen in het gezin van God 
als anderen iets nodig hebben. Als iemand bijvoorbeeld 
hulp nodig heeft vanwege ziekte, groot verdriet, arm- of 
oud-zijn. 

	 Zoek zorgvuldig naar ouderlingen en diakenen, Timo-
teüs. Dat maakt het gezin van God krachtig. Dan zien 
anderen in de stad dat het in het gezin van God niet 
gaat om de beste plek voor jezelf maar dat juist zorgen 
voor de ander heel belangrijk is. Zo wordt zichtbaar 
dat gelovigen Jezus’ voorbeeld in hun leven volgen 
door elkaar lief te hebben en te dienen. Zo ontdekken 
nieuwe gelovigen in de kerk dat zij er niet alleen voor 
staan maar dat het gaat om ‘samen’. Tot zover deze 
brief vandaag met een groet van Paulus

Dan legt Paulus zijn pen neer en strooit voorzichtig wat 
fijn zand over de natte inkt. Hij rolt het beschreven vel 
papyrus op en plakt het dicht met warme was. Een 
koerier of bode zal de brief naar de stad Efeze brengen.
Deze brief zal zijn jonge vriend Timoteüs helpen om 
in Efeze met wijsheid te werken zodat nieuwe gelovi-
gen meer en meer leren begrijpen van het geheim van 
geloven.

Afsluiting
Denk nog even terug aan de mensen die voor in de kerk 
gingen zitten. Zijn zij de ‘beveiligers’ van de dominee of 
hebben zij een andere functie?  Door wat je deze dag 
hoorde weten jullie dat zij een speciale functie in de kerk 
hebben. Ze zijn gekozen als ouderlingen en diakenen. 
Misschien moet je die woorden nog even oefenen om ze 
te onthouden.

Sluit het luisteren naar de brief af met een passend 
lied
Bijv. wij willen samen vieren dat God van mensen houdt; 
Op toonhoogte 459:1,2 (uitgave 2009).
 

Afrondend om te onthouden
Voor de week die komt: Wat zouden de kinderen in de 
nieuwe week willen meenemen van wat zij vandaag 
hebben gehoord? Laat hen iets noemen en vraag er de 
volgende keer belangstellend naar.

Sluit dit samenzijn af door samen te bidden
Dank U wel Here Jezus dat uw heilige Geest Paulus hielp 
om een duidelijke brief naar Timoteüs te schrijven. Dat 
hielp de gelovigen in Efeze om samen ‘gezin van God’ 
te zijn in die grote stad waar niet veel mensen U kenden. 
Oefenen in geloven zou hen helpen om goed samen te 
leven met anderen. Samen kinderen van de Vader zijn in 
die stad waar liefde voor elkaar geen grote rol had maar 
denken aan jezelf meer aandacht kreeg. Ook wij leren 
dat geduldig zijn en helpen belangrijker is dan alleen voor 
jezelf leven. Dank U dat deze belangrijke brieven van 
vroeger, in de Bijbel bewaard bleven. Daarmee zorgde U 
ook voor ons als kinderen van de Vader op de plek waar 
wij wonen.

Auteur: JHP
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We gaan het vandaag met elkaar hebben over ouderlin-
gen en diakenen in de kerk.
Aan het einde van zijn leven schrijft Paulus een brief aan 
Timoteüs.
Timotheüs werkt in de kerk van Efeze.
Paulus heeft Timoteüs daar achtergelaten om problemen 
op te lossen die zijn ontstaan.
Paulus schrijft Timotheüs een brief om hierover ad-
vies te geven, zodat de kerk in Efeze weer goed kan 
functioneren.

Een van de problemen in de kerk van Efeze is de leiding 
in de kerk. 
De leiding van een kerk; dat zijn de ouderlingen en de 
diakenen. Dit zijn mensen die het goede voorbeeld willen 
geven aan de gemeente. Ze willen de mensen de juiste 
weg wijzen.
Het is de bedoeling dat we als christenen steeds meer 
gaan lijken op de Here Jezus. Ouderlingen en diakenen 
zijn in de kerk aangesteld om ons daarbij te helpen.

Bijbelgedeelte
Het Griekse woord voor diaken is diakonos. En diakonos 
betekent dienaar.
Een dienaar is iemand die andere mensen helpt. Een 
diaken helpt vooral de arme of de zieke mensen in de 
gemeente. Daar is geld voor nodig. Een deel van het 
geld dat we in de collecte doen, wordt door de diakenen 
gebruikt om arme of zieke mensen te helpen. Dat hoeven 
niet alleen de mensen uit onze kerk te zijn. Dat kunnen 
ook mensen zijn die in rampgebieden wonen. Bijvoor-
beeld als er een aardbeving is geweest. Diakenen mogen 
ook het woord van God aan de mensen brengen. Zo kun-
nen ze de mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen 
en goed te lezen.
De eerste gemeente stelde de eerste diakenen aan. De 
apostelen waren druk met het getuigen dat Jezus voor 
de mensen was gestorven en weer opgestaan. Maar er 
moest ook voor de armen en de weduwen gezorgd wor-
den. Daarom werden er diakenen gezocht.
(Optioneel: je kunt Handelingen 6:1-7 met elkaar lezen)

Ouderlingen komen in het Oude Testament al voor. Zij 
gaven leiding aan het volk Israël. Ouderlingen hebben 
ook nu nog een heel belangrijke taak in de gemeente. Zij 
moeten erop toezien dat Gods Woord elke zondag wordt 
verkondigd in de gemeente. Ook moet ze in de gaten 
houden of alle mensen in de kerk leven zoals de Bijbel 
dat voorschrijft. Daarom is het ontzettend belangrijk dat 
ouderlingen zelf ook goed en veel in de Bijbel lezen en 
dat ze dicht bij de Here God leven.

De mensen die vooroplopen in de kerk

Paulus schrijft in zijn brief aan Timoteüs een aantal 
eigenschappen die belangrijk zijn voor een ouderling 
of een diaken. We gaan die eigenschappen lezen in 1 
Timoteüs 3:1-16

Ga met de jongeren in gesprek over het gelezen bijbel-
gedeelte. Vraag bijvoorbeeld welke eigenschappen ze 
hebben gehoord.

•	 Zou het nou zo zijn dat je als ouderling of diaken een 
supergelovige moet zijn?

•	 Zouden ze nooit schelden, liegen of onterecht boos zijn 
of ruzie hebben thuis?

Gelukkig is dat niet zo. Anders zou niemand ouderling of 
diaken kunnen worden.
Maar het is belangrijk dat deze mensen weten waar ze 
de kracht vandaan kunnen halen om te leven zoals God 
dat van hen vraagt. Ze zullen steeds weer bidden om de 
kracht van de Heilige Geest die in hen woont. En als het 
dan toch eens mis gaat weten ze ook dat ze om verge-
ving mogen vragen.
Zo kunnen gewone mensen een voorbeeld zijn, voor jou 
en voor mij.
Ze kunnen je helpen als je dat nodig hebt. Of er voor 
mensen zijn die zelf iets niet kunnen; bijvoorbeeld voor 
een oude vrouw die zelf niet meer naar het ziekenhuis 
kan rijden.
Ze zullen met je bidden als je ziek of verdrietig bent. Ze 
zullen je steeds weer vertellen dat Jezus van je houdt en 
samen met jou de Bijbel lezen.

Zo hoort het in de gemeente te gaan. Want de kerk of 
de gemeente is eigenlijk het huisgezin van God. Zoals 
er bij jullie thuis regels zijn en je ouders je helpen en het 
goede voorbeeld geven; zo is dat ook in de gemeente zo. 
Zo kunnen we elkaar steeds meer leren om op de Heere 
Jezus te gaan lijken.

Auteur: MJ
 



13 juli 2025

Je geloof oefenen
1 Timoteüs 4:1-10 (vooral vers 7-10)
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Thema: Trainen om nog beter te geloven

Doel
De kinderen leren dat je moet trainen om een sterk en vasthoudend geloof te hebben

Toelichting
Het geloof is een geschenk van God. God heeft ons Jezus gegeven om ons eeuwig leven te geven (dat is: vergeving van 
zonden, ons leren wat liefde voor God en de naaste is). Maar we moeten zelf ook ons best doen om het geloof vast te 
houden en beter te maken. Als je te weinig aandacht besteed aan bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan, dan hou je het 
volgen van Jezus niet vol. Paulus noemt deze dingen: ‘oefen jezelf in een vroom leven’.
Vergelijk het maar met trainen voor je sport. Je wordt geen goede voetballer of turner als je techniek en conditie niet goed 
zijn. Trainen is niet altijd leuk: je krijgt spierpijn of wordt er moe van. Maar het helpt wel om een goede wedstrijd te spelen 
en te winnen.
In de tijd van Paulus bestonden de Olympische Spelen al. Daarom geeft Paulus aan Timoteüs de opdracht om te trainen in 
het dienen van God. Dan kun je iedere dag beter geloven, dichtbij God leven en werken. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Je best doen om van Jezus te houden
Richtlijnen: Je best doen en volhouden (niet snel opgeven) zijn belangrijk. De jongste kinderen weren al dat knutselen of 
letters schrijven tussen de lijnen in je schrift niet meteen lukt. Dan moet je het gewoon nog een keer proberen. Het gaat 
steeds een beetje beter. Je werkje is goed en de letters zijn mooi.
Paulus zegt tegen Timoteüs dat hij zijn best moet doen om meer over het geloof te leren. Dus verhalen uit de Bijbel lezen, 
God om raad vragen. Maar ook samen met andere gelovigen praten over wat Jezus deed voor mensen. Dan ga je het ge-
loof steeds beter begrijpen en ontdek je wat je wel en niet moet doen als je net zoveel van de Here God en de mensen wil 
houden als Jezus deed. (Eventueel kun je concreet voorbeeld uit het leven van Jezus nemen, dat kinderen kunnen trainen)

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Trainen in het geloven
Richtlijnen: Op school heb je een goed verstand nodig om een goede leerling te zijn. Een goede sporter word je door je 
spieren te trainen en te oefenen om langer vol te houden zonder dat je ‘niet meer kunt’. Je moet dus steeds meer weten en 
kunnen om verder te komen. Ook het geloven kun je trainen. Geloven gaat niet vanzelf. Je moet er je best voor doen om 
van God de Vader en Jezus, zijn Zoon te houden. Steeds meer weten en kunnen als kind van God. Bijbelverhalen lezen en 
horen, in de kerk zingen en bidden, thuis nadenken en praten over wat Jezus goed en fijn vindt. Maar ook: oefenen om niet 
direct kwaad te worden als iemand jou dwarszit, niet pesten, delen met een ander.
Paulus geeft Timoteüs opdracht te oefenen in geloven. Dat kost wel eens moeite en je hebt er niet altijd zin in, maar je 
ontdekt dat je door te oefenen dichter bij God komt in je leven.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloven blijft altijd een uitdaging
Richtlijnen: Geloof is niet zoiets als je sporttas. Daarin zitten je sportkleren en -schoenen, een handdoek om je af te drogen 
na het douchen, wat drinken en eten voor de energie. Je bent geen goede sporter als je alleen de juiste spullen bij je hebt. 
Je moet zelf sterker, beter en sneller worden. Discipline, training, tegenslagen incasseren en het doel voor ogen houden. 
Dat gaat niet vanzelf, dat moet je blijven oefenen om beter te worden en wedstrijden te winnen.
Paulus geeft aan Timoteüs de opdracht om te trainen in het dienen van God. Mensen in Efeze dachten dat dat lukte door 
een paar dagen te vasten (niet eten) of zichzelf te slaan of te verwonden (net als Jezus die geslagen werd). Dat vraagt God 
niet van ons, zegt Paulus. Dat is niet nuttig. Bijbellezen, bidden, naar de kerk gaan. Elkaar als gezin of vrienden helpen het 
goede te doen en slechte gewoontes af te leren, dat werkt om van God en de mensen om je heen te houden. Hou dat vol, 
want dan kun je iedere dag beter geloven, dichtbij God leven en werken. 

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 2:40-52 
(Ook Jezus oefende als 12-jarige zijn geloof. Hij wist al heel van de Schriften. En nog belangrijker: hij begreep wat God in 
zijn doen en laten van Hem verwachtte. Natuurlijk, want Hij was Gods Zoon. Maar zelfs Jezus begreep dat geloven niet 
vanzelf gaat.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
In dit gedeelte staat de beroemde opmerking dat oefening van het lichaam tot weinig nut is. Dat heeft voor sommige 
Christenen ertoe geleid dat zij sport en alles wat daarmee samenhangt, principieel afwezen. Dat lijkt mij niet te kloppen, 
al is er soms ook zoveel sportverdwazing dat kritische afstand letterlijk en figuurlijk bij tijden heel verstandig zou kunnen 
zijn. In deze verzen gaat het om de bekende woorden van geloof, hoop en liefde. Deze drie zijn de verborgen rode draad 
in de tekst. Daarin mag elk mens die op Jezus’ Woord wil bouwen, zich oefenen. Dat houdt ook in dat je ‘nee’ moet durven 
zeggen. Dat je dwalingen vanwege hun verwoestende werking op mensenlevens echt hartgrondig moet afwijzen. Ook dat 
vereist oefening, gebed om de Heilige Geest en volharding.

Vers voor vers
Vs. 1 	 De Geest zegt nadrukkelijk iets. Hij houdt er niet mee op dit te zeggen. Wat dan? Dat sommigen afstand zullen 

nemen van het geloof als bron van hun dagelijks vertrouwen. Zij zullen dat doen op bepaalde momenten. Die 
tijdstippen zijn niet helemaal willekeurig. Het lijkt vaak dat als iemand kerk en geloof vaarwelzegt, dat dit gevolg 
is van het weg laten slijten van het geloof en geloofsleven. Dat schijnt dan langs lijnen van geleidelijkheid te 
zijn gegaan, waarbij het Woord van God en het geloofsvertrouwen hun langzaam maar zeker niets meer zegt. 
Dwaalgeesten noemt de vertaling die krachten die dat influisteren. Maar er klinkt ook iets van een doolhof in door. 
En het kan dat door bepaalde gebeurtenissen of woorden mensen soms in een geestelijk doolhof terecht zijn 
gekomen. Dat kan zijn door een pijnlijke gebeurtenis op een kruispunt in hun leven, maar evengoed door eigen 
toedoen. De oorzaak is niet eens zo belangrijk, maar als het gebeurt, is dat altijd pijnlijk. Zulke mensen hebben 
een gids nodig. De Geest maakt ons hopelijk opmerkzaam. Dan kunnen we wellicht mensen die het spoor hebben 
verloren bijstaan. En zelf opletten dat we niet mee gaan dwalen.

Vs. 2v	 Hypocrisie of schijnheiligheid wordt genoemd en ook een schijnwoord. Zo’n woord lijkt verstandig, maar is het dat 
echt? Logica en in rechte lijnen redeneren heeft gemakkelijk de schijn van wijsheid, maar is het ook echt zo? Het 
is vaak ook een zaak van hoe je de dingen ziet en mag zien. Voorbeeld: wie geniet van een mooie zonsondergang 
zal niet gebaat zijn bij een uitleg van een draaiende aarde en lichtstralen die gebroken worden door de atmosfeer. 
Nee, de zon gaat schitterend onder en jij mag dat zo zien en je hart laten raken. Wat is dan meer waar? Of is het 
een manier van leren kijken? Hoe kijk je tegen woorden als liefde, hoop en geloof aan? Het horen van woorden 
vanuit geloofsvertrouwen geeft ruimte en behoedt ons hopelijk voor bekrompenheid. Ook hier wordt het huwelijk 
verdedigt tegenover moralisme dat aanstuurt op onthouding. Liefde mag gestalte krijgen. Liefde is niet een optel-
som van begrippen, of het gevolg van allerlei chemische processen, maar liefde wil zich uiten in genegenheid, in 
woorden, daden en intenties. Kierkegaard schreef een prachtig boek over liefde en noemde het ‘Wat liefde doet’. 
In den beginne was het Woord; dat is vlees, mens geworden in Jezus Christus. Heel concreet. Niet als een vage 
gedachte, maar als daad/woord van God.

	 Onder dankzegging mag dat gedeeld worden. Het is voedsel. En zoals een maaltijd niet alleen bestaat uit sma-
kelijke ingrediënten, maar vooral uit de gelegenheid om het met elkaar in verbondenheid te genieten, zo is dat 
ook met geloof en geloofsleven. Dat gezamenlijke element is wezenlijk. In de ouderen- en jongerenzorg wordt dat 
helaas vaak gemist. Daardoor zijn mensen uit die kwetsbare groepen vaak zo eenzaam.

Vs. 4v	 Dit lijkt te verwijzen naar Noach en het verbond dat hij mag ontvangen. Eigenlijk gebeurde daar al als een vooraf-
schaduwing wat er hopelijk uiteindelijk aan het einde der tijden – waar het hoofdstuk mee begon – zal gebeuren. 
Een nieuw leven dat mag beginnen onder een veelkleurige boog. Niet om allerlei actiegroepen op te richten, maar 
de verscheidenheid van dat ene gebroken stralende Licht.  Schepping en herschepping raken elkaar; Genesis 
1 Gods eerste Woord ‘Licht’ en zijn uiteindelijke reddende Licht aan het einde der tijden. In het heden wordt dat 
al geheiligd door God Woord en door gebed. Let op de wisselwerking en onderlinge betrekking. God geeft zijn 
Woord; wij uiten ons gebed onder dankzegging. Zo is er sprake van ‘ik-Gij’ als heuse ontmoeting. God die de 
mens zoekt, die Hij opzoekt met Zijn Woord, opdat wij Hem zoeken in onze gebeden en dankzegging. Die ont-
moeting heiligt alle gaven. Het geestelijke en werkelijke voedsel. Het eten krijgt de smaak van het liefdesoffer. Die 
smaak doortrekt alles. Zo viert de gemeente en herkent steeds weer Christus als de gemeenteleden het brood 
met elkaar breken. Niet ieder voor zich; maar in onderlinge betrokkenheid op elkaar. Het brood dat uit de aarde 
voortkomt, wordt gebroken, gedeeld en ontvangen om te eten en ervan te leven tot Gods eer.

Vs. 6 	 Doe dat en je zult aan de broeders – weer die gemeenschap – een goede diaken zijn. Een dienaar die weet heeft 
van de liefdesgave die Christus Jezus is.

Vs. 7 	 De Statenvertaling vertaalt het hier met oudwijfse fabelen. Durf die te benoemen en aan te wijzen, zodat zij kun-
nen worden afgewezen. Kletspraatjes dus, die nergens op slaan. De monden die zo spreken moeten worden ge-
snoerd. Het wonderlijke is dat we juist vaak naar zulke praat luisteren. Ze boeien ons, al zijn ze soms onheilspel-
lend en angstaanjagend; misschien daarom dat de spanning ons dan trekt. Ik herinner me hoe in de film ‘Fanny 
& Alexander’ de huishoudster steeds aan wondjes zat te krabben en beide kinderen de stuipen op het lijf joeg 
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met haar verhalen. Maar ook wereldwijd gebeurt dat. Waarbij bijvoorbeeld slachtoffers als gevolg van leugens – 
nepnieuws – in het beklaagdenbankje als daders van alles voor de voeten geworpen krijgen. Die omkering (denk 
aan het toneeltje van Lotario, Berbertje en de rechter – waarmee de Max Havelaar begint). De geesten onder-
scheiden, dat is een roeping en opdracht van de gemeente van Christus; ook voor ons steeds weer! Ga daarover 
in gebed; liefst met anderen.

Vs. 7vv	 Je oefenen in geloof. Dat vereist discipline. Wie weleens het Nijntje museum heeft bezocht, zal net als ik onder 
de indruk zijn over de manier waarop de kunstenaar Dick Bruna elke dag naar zijn atelier ging als was het een 
dagelijkse baan. Juist die gedisciplineerde oefening en volharding heeft hem uiteindelijk wereldberoemd gemaakt. 
En daar was het hem hoogstwaarschijnlijk niet eens om te doen. Zevenmaal daags zal ik u loven, zingt Psalm 
119. De monniken hielden zich eeuwenlang aan een strak ritme. Oefenen, oefenen, steeds weer. Elke morgen de 
Bijbel lezen in een open houding, als las je en hoorde je de vertrouwde woorden voor het eerst van je leven. Daar 
ligt een belofte in. Niet als beloning op een prestatie, maar wie deze paar verzen rustig leest en herleest hoort 
ook hier het ene dat belangrijk is en dan je nooit zal worden afgenomen, namelijk het geloof en de hoop en de 
liefde die God wil wekken als een opkomende zon in je leven dat steeds helderder zal stralen tot de volle dag mag 
aanbreken.

Auteur: GJK

Liederen

Psalm 136
Lied 157a 				    (=Gezang 66 LvdK)
Lied 803 				    (=Gezang 3 LvdK)
Ied’re dag, ieder uur 			   Hemelhoog 443
Liefde, blijdschap, vrede 			   Hemelhoog 315
Lees je Bijbel, bid elke dag 		  Hemelhoog 382
Ik volg de Heer 				    Hemelhoog 305
Als je bidt, zal Hij je geven 		  Hemelhoog 101
Zoek eerst het koninkrijk van God 		  Hemelhoog 88

Auteur: PZ
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Bijbelverhaal
Paulus schrijft in zijn brief aan zijn vriend Timoteüs dat hij 
zijn best moet doen om meer over het geloof te leren. Hij 
moet goed oefenen, zodat het steeds beter gaat. Timo-
teüs moet immers aan de mensen in de kerk van Efeze 
het goede voorbeeld geven. Hij leert hun wie de Here 
Jezus heeft gezegd en gedaan. Hij vertelt hoeveel de 
Here Jezus van hen houdt. Maar hij geeft ook aanwijzin-
gen hoe mensen iedere dag zo kunnen leven dat de Here 
God daar blij van wordt.
Maar ja, als jij het voorbeeld moet geven en andere 
mensen vertelt hoe ze het moeten doen, dan moet je het 
zelf ook goed kunnen. Daarom leest Timoteüs iedere dag 
verhalen uit de Bijbel. Over het volk Israël met koning Da-
vid, maar ook de Psalmen, de liederen die gelovigen altijd 
zongen. En natuurlijk las Timoteüs over Jezus. Hij kon zo 
goed uitleggen wie God is. Hij kon zo goed met mensen 
omgaan. Jezus was heel geduldig. Hij begreep precies 
de problemen van mensen en hielp hen om die op te los-
sen. Jezus kon ook alle zieke mensen ook beter maken. 
Hij was immers Gods Zoon. Timoteüs kan dat niet, maar 
hij kan wel met zieke mensen in de kerk bidden, of God 
zelf ze beter wil maken. Of God hen helpen wil om niet 
moedeloos te worden als ze toch langer ziek blijven.
Timoteüs praat veel samen met andere christenen hoe 
ze het beste kunnen leven. Ze denken samen na over 
de Bijbel en over de manier waarop ze het geloof in hun 
stad Efeze kunnen laten zien aan anderen. Die christe-
nen zeggen soms dingen tegen Timoteüs waar hij zelf 
nog niet aan had gedacht. Nieuwe ideeën om beter te 
geloven.
Ook de brief van Paulus helpt Timoteüs. Het zijn echt 
goede aanwijzingen! Hij is er blij mee. Timoteüs heeft 
het gevoel dat door dat oefenen zijn werk ook makkelij-
ker gaat en beter lukt. Daarom leest hij iedere dag in de 
Bijbel en bidt Hij tot God om hulp.

Afsluiting
Touwtjespringen is moeilijk, maar je er heel goed in wor-
den door te oefenen. Gewoon door het elke dag te doen. 
Ook geloven kun je leren. Door thuis uit de kinderbijbel 
te lezen. Dan leer je de bijbelverhalen kennen. Je geloof 
oefenen doe je ook door naar de kerk te gaan. Je zingt 
samen liederen, je gaat naar de kinderkerk. En de juf of 
meester op school vertelt mooie verhalen uit de Bijbel. En 
je oefent met de kinderen in de klas om goed voor elkaar 
te zijn. Een beetje op elkaar letten, elkaar helpen. Samen 
plezier hebben, maar ook een ander troosten. Geen ruzie 
maken, maar geduld hebben met elkaar.
Als iedere dag oefent lukt dat geloven steeds beter. 

Auteur: RvO

 

Inleiding
De kinderen hebben gymnastiek vanmorgen. Het is mooi 
weer, dus kunnen ze op het grasveld spelletjes doen. Dat 
is altijd leuk. Femke is blij. Gym is leuk. Veel leuker dan 
luisteren naar de juf die iets uitlegt en dat je dan werkjes 
of opdrachten moet maken.
‘Vanmorgen gaan we touwtjespringen’, zegt juf. ‘Hoi’, 
roept Femke, ‘Daar heb ik zin in’.
Vorige keer dat ze gingen touwtjespringen lukte het 
Femke niet. Iedere keer sprong ze te laat. Dan raakte het 
touw haar schoenen. Soms bleef het onder haar voe-
ten vastzitten. Maar wat de juf niet weet is dat ze thuis 
geoefend heeft. Met haar moeder. Ze hadden het touw 
aan de paal van de schommel in de achtertuin gebonden. 
Aan de andere kant draaide mama en Femke probeerde 
te springen.
Het ging soms goed, maar ook vaak verkeerd. ‘Probeer 
iets eerder te springen, dan ben je op tijd’, hielp mama. 
Femke deed het en het ging steeds beter. Iedere dag oe-
fende ze met mama. Mama kocht zelfs een mooi, nieuw, 
rood springtouw, want het oude touw in de schuur was 
lelijk geworden. Er zaten scheurtjes in en er staken losse 
draadjes uit. Natuurlijk ging het nog wel eens verkeerd, 
maar heel vaak kon ze wel twintig keer achter elkaar 
springen.
Dat wil Femke aan de juf laten zien. Daarom is ze zo blij 
dat ze gaan gymmen vandaag.  Touwtjespringen, hoi!
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Trainen in het geloven

Leg de bijbel open bij de brief aan Timoteüs. De kinderen 
weten inmiddels hoe Paulus op afstand zo goed mogelijk 
in contact probeerde te blijven via geschreven brieven. 
Geloof in God lijkt op een geheim dat ontdekt moet wor-
den. Vandaag ontdekken we weer een belangrijk stukje 
van dat geloof. Paulus schrijft erover en wij luisteren mee. 
Maar eerst een voorbeeld.
(Print ook dit keer de persoonlijke tekst van Paulus. Rol 
die op en plak hem dicht met een rode sticker. Zie vorige 
uitwerkingen.  Lees de tekst voor als werd het origineel 
naar de kinderen getuurd).

Inleiding
Heb je wel eens opgelet hoe een baby leert wat voor hem 
belangrijk is? Misschien hebben jullie thuis een baby of in 
de buurt. Hoe leert zo’n kindje bijv. lopen, eten, spelen en 
praten?
Laat kinderen erover vertellen en merk op waar het om 
gaat. (een baby blijft oefenen, ook als hij tien keer valt of 
iets steeds niet goed gaat. Baby’s zijn echte volhouders!).

Om op school te kunnen presteren helpt je verstand. 
Oefenen is soms saai, maar het helpt je verstand om iets 
beter te begrijpen en iets goed onder de knie te krijgen. 
Om te kunnen presteren in de sport is het belangrijk om 
je spieren te trainen. Daarvoor moet je je best doen, ook 
al heb je niet altijd even veel zin. Je kunt nog zulke mooie 
sportkleding kopen, als je niet traint heb je er niks aan. 
Je wordt geen goede voetballer, turner of zwemmer als 
je techniek en je conditie niet goed zijn. Het komt aan op 
stevig trainen. Dat is niet altijd leuk. Je krijgt er spierpijn 
van en je wordt moe, maar het helpt wel om een goede 
wedstrijd te spelen en te winnen. Mensen in Paulus’ tijd 
kenden de Olympische Spelen. Ze wisten hoe belang-
rijk trainen is om goed te kunnen presteren. Paulus laat 
Timoteüs weten dat geloven een cadeau van God is maar 
ook dat er aandacht aan gegeven moet worden door het 
te trainen. Anders heb je er niks aan. Geloven werkt niet 
vanzelf.  Als jij elke dag je eigen gang gaat en je bijbel 
dicht in de kast laat liggen, zul je nooit ontdekken wat 
God die dag tegen jou had willen zeggen. Als je niet de 
moeite neemt om te bidden, hoe kun je dan weten wat 
God wil? Als jij geen zin hebt om met andere gelovigen 
te luisteren wat Jezus goed en belangrijk vindt, mis je wat 
nodig is om te groeien in geloof. Als jij niet ontdekt dat bij 
geloven in God een nieuwe manier van leven hoort, hoe 
kun je dat dan oefenen? Als jij niet in je bijbel leest weet 
je niet dat driftig klappen uitdelen of iets van een ander 
kapot maken als je boos bent, niet hoort bij een leven in 
vrede, met vriendelijkheid en geduld. Ook niet dat ge-
meen pesten en liegen niet bij geloof in een goede God 
horen. Zelfs niet dat God je wil helpen om dat nieuwe in 
je leven te oefenen en vast te houden aan waar het om 
gaat. Paulus schrijft dat deze ontdekking over het geheim 
van geloven heel belangrijk is om dat geloof sterk te ma-
ken. Trainen hoort bij dat geheim van geloven. 

Niet altijd hebben we daar zin in maar als je het doet kom 
je erachter dat geloof in je leven groeit en sterker wordt. 
Daar gaat het vandaag over.

De brief wordt langer
Ver bij Timoteüs vandaan denkt de apostel Paulus vaak 
aan deze jonge man die een zware taak heeft in de stad 
Efeze. Iedere keer als Paulus aan hem denkt praat hij 
met de Heer Jezus over dit kind: ‘Dank U Heer, voor het 
geloof van Timoteüs. Tegelijk bid ik, help hem bij deze 
moeilijke taak. Velen naast hem weten niet goed wie U 
bent en wat hen helpt bij geloof in U. Zij laten zich zomaar 
meeslepen door wat zij om zich heen horen en zien. Ze 
raken dan in de war omdat ze niet getraind zijn in hun ge-
loof en maken zomaar verkeerde keuzes, omdat ze niet 
beter weten. Ze kunnen niet zonder hulp van de Heilige 
Geest. Heer in de hemel, Ik vertrouw erop dat U zelf zorgt 
voor uw familie van gelovigen in Efeze en dat U Timoteüs 
geloof, hoop en liefde geeft om daarin een voorbeeld te 
zijn. Amen.’
Dan pakt Paulus zijn rietpen en een nieuw vel papyrus. 
Timoteüs moet weten dat de heilige Geest hem iets be-
langrijks heeft laten weten. Dan begint hij te schrijven.

Mijn geliefde zoon Timoteüs,
Uit meeleven met jou schrijf ik je vandaag weer. De 
Heilige Geest houdt niet op om iets duidelijk te maken. 
Het gaat hierom: ‘In de tijd die komt, zullen sommige 
mensen het geloof in God loslaten. Eerst hielden zij vast 
aan Gods waarheid maar toen ze ook andere berichten 
en stemmen om zich heen hoorden, maakten die meer 
indruk dan de woorden van God. Als dat gebeurt zullen 
zij de boodschap van God stukje bij stukje loslaten en 
merken dat die hun minder houvast geeft. Ze vergeten 
geloof genoeg aandacht te geven en luisteren meer naar 
praatjes die niks met Gods boodschap te maken hebben. 
Die kletspraatjes hebben te maken met een schijnwaar-
heid die hun geloof zwakker en hun denken in de war 
maakt. Daardoor weten ze niet goed meer wat Gods 
waarheid is en dwalen ze rond tussen wat van alle kanten 
op hen af komt.’ 
Mijn advies aan jou is: ‘Let goed op Timoteüs, Laat jij je 
niet meeslepen door wat mensen om je heen beweren. 
Houd jij vooral vast aan vertrouwen op God en train jezelf 
in wat jij ontdekte over geloven in God de Vader en Jezus 
de Zoon. Dat geloof heeft te maken met een nieuw leven 
in liefde en hoop. Ik zeg het nog een keer. Blijf je daarin 
trainen, mijn zoon. Laat anderen om je heen zien waar 
het om gaat. Houd vast aan Gods waarheid. Dat is het 
belangrijkste voor dit leven en het leven dat nog komt. Die 
boodschap is betrouwbaar en verdient het om je serieus 
aan vast te houden. Wij geloven vast dat God leeft en dat 
Hij een reddingsplan heeft voor alle mensen. Vertel dat 
aan iedereen die het horen wil mijn zoon. Dan ben jij een 
goede steunpilaar in de kerk van Efeze. Een man die God 
dient met zijn hele hart en een voorbeeld voor andere ge-
lovigen. Blijf dat doen, Timoteüs!  Dat is mijn boodschap 
aan jou.  Paulus
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Afrondend
Zing ter afsluiting een lied van geloof en vertrouwen: 
•	 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 

mijn pad.
•	 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Paulus brief is al honderden jaren oud. Hij bleef bewaard 
zodat ook wij hem kunnen lezen.
Welke boodschap uit deze brief vinden de kinderen 
vandaag belangrijk om mee naar huis te nemen? Moedig 
hen aan daar de komende dagen nog eens aan terug te 
denken of te trainen als dat aan de orde is. 

Sluit af met een gebed dat past bij wat in de kring werd 
genoemd als waardevol om mee naar huis te nemen. 

Auteur: JHP
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Inleiding
Wie van jullie heeft wel eens gehoord van de voetballer 
Eusébio?
Eusébio had zich samen met zijn team tot doel gesteld 
dat ze de Europacup wilden behalen.
Daarvoor moest Eusébio trainen, trainen en nog eens 
trainen. Hij luisterde goed naar zijn trainer en hij wilde 
steeds meer worden wat de trainer van zijn team voor 
ogen had.
Eusébio werd één van de beste voetballers uit de 
geschiedenis.
Hij werd wereldberoemd. Hij scoorde maar liefst 317 
doelpunten in 301 wedstrijden.
Zijn bijnaam was ´de zwarte Parel.’

Zo is het ook als je christen bent. Je luistert goed naar 
wat God van je vraagt. Je wilt steeds meer worden als de 
Here Jezus. Hij is het doel dat je voor ogen hebt. Dat gaat 
niet vanzelf.
Daarvoor moet je oefenen, oefenen en nog eens 
oefenen.

Bijbelverhaal
Eusébio had vast heel veel spullen in zijn sporttas die 
hem hielpen bij het voetballen.
Sportkleren, denk ik, en zijn voetbalschoenen. Wat eten 
en drinken om voldoende energie te hebben. Maar je 
wordt nooit een goede sporter als je alleen de juiste 
spullen in je sporttas hebt zitten. Je moet ook wat met die 
spullen doen. Het is belangrijk om jezelf te trainen.
Zo kun je sterker en sneller te worden. Je hebt discipline 
nodig om steeds weer te oefenen.
En je zult ook tegenslagen moeten incasseren.
Steeds moet je je doel voor ogen blijven houden. Dat 
gaat niet vanzelf. Je moet blijven oefenen om beter te 
worden en wedstrijden te winnen.

Paulus schrijft in zijn brief aan Timoteüs dat hij wil dat 
Timoteüs blijft trainen in het dienen van de Here God. 
De mensen in Efeze dachten dat het wel genoeg was om 
af en toe te vasten. Dan eet je een paar dagen niet. En 
ze dachten dat het nodig was om zichzelf pijn te doen 
door zichzelf te slaan of te verwonden. Net zoals de Here 
Jezus pijn heeft geleden aan het kruis.
Maar dat vraagt God helemaal niet van ons.

Ga met de kinderen in gesprek
•	 Wat zou God wel van ons vragen? Hoe kun je jezelf 

trainen in je geloof?
•	 Het hebben van een bijbel is niet genoeg. Je moet er 

ook wat mee doen. Oefen jij met bijbel lezen?
•	 Denk je wel eens na over wat de Heere Jezus voor jou 

betekend?
•	 Vertel je alles aan Hem, zodat Hij weet dat je dankbaar 

bent of wanneer je zijn hulp nodig hebt?

Geloven blijft altijd een uitdaging

God wil zo graag een relatie met jou, net zoals je een 
relatie met je vrienden hebt.
Maar daarvoor is het wel nodig dat je er tijd in steekt.

Optioneel:
Lees met elkaar Lucas 2:40-52
De Here Jezus oefende als 12-jarige ook Zijn geloof. Hij 
wist toen al heel veel van de Schriften.
En wat nog belangrijker was: Hij begreep wat zijn Vader 
van Hem verwachtte. Ook al was Hij de Zoon van God, 
zelfs de Here Jezus had oefening nodig. Daardoor leerde 
Hij zijn Vader steeds beter kennen.

Als je steeds blijft oefenen in je geloof door je Bijbel te 
lezen en te bidden.
Door elkaar als gezin of als vrienden te helpen om steeds 
heet goede te kiezen en slechte gewoontes af te leren. 
Dan kom je elke dag een stukje dichter bij God. Dan ga 
je Hem steeds beter leren kennen. Zo krijgt de Heilige 
Geest ook steeds meer de ruimte in jou, zodat je meer 
en meer gaat lijken op de Here Jezus. En dat is precies 
waarvoor God ons heeft geschapen. Daarom is blijven 
oefenen zo belangrijk.

Auteur: MJ
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Goed omgaan met elkaar
1 Timoteüs 5:1-16
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Thema: Goed omgaan met elkaar

Doel
De kinderen leren dat God het belangrijk vindt dat je andere mensen met grote zorgen helpt.

Toelichting
Natuurlijk moet je als christen van God houden. Vorige week hebben we gezien dat je daarin moet blijven oefenen. Van-
daag zegt Paulus tegen Timoteüs dat geloven meer is dan zeggen dat Jezus jou heeft gered en belangrijk voor je is. Het is 
ook goed omgaan met andere mensen. Paulus noemt als voorbeelden dat we niet tekeer moeten gaan tegen iemand an-
ders als er ruzie dreigt. Maar vooral: help iedereen die zichzelf niet kunnen redden: arme en eenzame mensen. Aan jouw 
gedrag naar hen toe kan jouw omgeving zien dat je niet alleen gelovig praat, maar ook iets doet vanuit je geloof.    

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Goede dingen doen voor Jezus
Richtlijnen: Het gaat bij Timoteüs vooral over de plaats van weduwen. Ze zijn arm, omdat ze niet op het land kunnen wer-
ken. Daarom zijn ze afhankelijk van de goedheid van anderen. Juist de kerkmensen moeten hen helpen in naam van hun 
Heer.
Voor kinderen in de kleuterleeftijd is de brief moeilijk. Neem daarom als uitgangspunt Handelingen 9::36-43. In de kerk van 
Joppe is een vrouw die alles overheeft voor arme mensen. Ze maakt mantels en andere kleren voor hen en geeft veel geld 
weg. De weduwen zijn daar erg blij mee. Als ze ziek wordt en sterft laten ze alles dat ze gekregen hebben zien aan Petrus. 
Wat zijn ze dankbaar! Vertel ook dat Petrus haar in Gods naam tot leven wekt, maar leg hier niet de nadruk op. Het gaat 
om het goed doen voor anderen uit liefde voor Jezus.   

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Oog en hart hebben voor mensen in nood
Richtlijnen: Vraag de kinderen hoe je kunt zien dat iemand zorgen heeft en verdrietig is. Misschien kijken ze verdrietig of 
zitten ze in gedachten, doen ze niet mee met spelen. Het kan ook zijn dat ze doen of er niets aan de hand is, maar van bin-
nen zijn ze niet blij. Misschien merk jij wel aan je vriendin of vriend als er iets is? Vraag je daar dan naar? En probeer je er 
ook iets aan te doen?
Vertel over Dorkas (Hand. 9:36-43) in de kerk van Joppe. Zij zag dat weduwen het moeilijk hadden omdat ze arm waren. 
Ze gaf hun eten en geld en maakte kleding voor hen. Ze deed dat, omdat ze christen was, omdat ze veel van God hield. Ze 
wist ook dat God verwacht dat wij van Hem en van de mensen om ons houden. Dat we hun problemen zien (oog hebben) 
en dat erg vinden (hart hebben) voor die ander. En als je dan iets kunt doen of geven doe je dat graag.
Paulus schrijft hierover aan Timoteüs. Zorg dat weduwen een goede plaats hebben in de gemeente. De jongere kunnen 
zelf nog werken en een nieuwe toekomst opbouwen, de oudere moeten hulp krijgen van de kerk als ze geen kinderen heb-
ben. Zij kunnen ook in de kerk veel goeds doen; zo zijn ze een voorbeeld voor anderen. 
 
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wie heeft mij nodig?
Richtlijnen: Paulus schrijft aan Timoteüs over weduwen, die alleen zijn, maar ook vaak zelf niet kunnen werken voor hun 
brood. In de tijd van Paulus zijn zij de allerarmsten. Tegenwoordig zijn er uitkeringen zodat iedere inwoner in ieder geval 
onderdak, kleding en eten heeft en de kinderen naar school kunnen en aan veel dingen mee kunnen doen (bijstand en 
andere regelingen voor energierekening en schoolspullen). Daar zorgt de overheid voor. Weduwen moeten geholpen wor-
den door de christenen/de kerk. Paulus schrijft ook hoe zij het beste kunnen leven. Ze kunnen, ook al zijn ze arm, nog veel 
betekenen voor de maatschappij en de kerk. Jongere weduwen kunnen een nieuwe toekomst opbouwen, oudere kunnen 
zich gelovig inzetten voor anderen.
Vraag de jongeren welke mensen het tegenwoordig moeilijk hebben? Kun je dat altijd makkelijk zien aan hen? Of moet je 
daar speciaal op letten? Doe jij dat? Jezus zei dat geloven is mensen in nood zien, om hen geven en iets voor hen doen. 
Goed omgaan met elkaar is een opdracht van God. Als je van God houdt, houd je ook van de mensen waar Hij hart voor 
heeft.  

Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 9:36-43
(zie onder- en middenbouw)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding
Timoteüs (Timoteüs betekent: eer aan God; vereerder van God) was de zoon van de Joods-christelijke Eunice (2 Timoteüs 
1:5) en een Griekse vader uit Lystra. Hij was een leerling en medewerker van Paulus. Hij kreeg verschillende belangrijke 
opdrachten. Zo bleef hij in Efeze achter om te ‘voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwezen en 
zich verdiepten in verzinsels en eindeloze geslachtsregisters’ (1 Timoteüs 1:3-4). Timoteüs was volgens Eusebius bisschop 
in Efeze en zou daar rond 97 de marteldood zijn gestorven. Timoteüs bleef dus in Efeze achter als leider van de gemeente 
daar en de gemeente te onderwijzen in de ware leer van het christelijk geloof en de gemeente te weerhouden van eigen in-
terpretaties en dwaalleren. In deze perikoop gaat het vooral om de uitvoering van het christelijk geloof in het goed omgaan 
met elkaar als gemeente. 

Paulus schrijft een hele brief aan de jonge Timoteüs. Hij komt met allerlei concrete aanwijzingen, omdat Gods Geest zo 
werkt. God gooit Timoteüs dus niet zomaar in het diepe, maar Hij gebruikt hier iemand anders, Paulus, om Timoteüs dui-
delijk te maken wat God van hem wil. Paulus spoort Timoteüs ertoe aan om zuiver te zijn in zijn optreden. Dat zie je in vers 
1 en 2 van hoofdstuk 5. Timoteüs moet zich altijd bewust zijn van wie hij voor zich heeft. Als hij met een oudere te maken 
heeft, moet hij respectvol zijn, want een oudere man kon zijn vader zijn en een oudere vrouw kon zijn moeder zijn. Daarbij 
hoort een bepaalde houding, een houding van respect. Een jongere man of vrouw kon zijn broer of zus zijn. Ga dan op die 
manier met hem of haar om. In al die verschillende contacten moet Timoteüs zuiver zijn. Hij mag geen misbruik maken van 
zijn positie als leider van de gemeente. Dit geldt ook voor ons: ga respectvol met elkaar om. Wees ervan bewust wie je 
voor je hebt. Hierover gaat ook 1 Timoteüs 6:1, maar dan gezien vanuit de toen nog bestaande praktijk van het houden van 
slaven.

Paulus laat ook zien hoe je zorgzaam kunt zijn voor anderen. Timoteüs moet de weduwen in Efeze eer bewijzen. Het is zijn 
taak om daarin een goed voorbeeld te zijn voor de gemeente. Hij moet het niet te gek maken en hij moet de gemeente ook 
niet meesleuren in een overspannen actiedrang. Die neiging heeft hij wel. Paulus schrijft daarover in vers 3 tot 16. In de tijd 
van Paulus en Timoteüs trouwen vrouwen vaak met een man die een stuk ouder is dan zij. Het komt daardoor regelmatig 
voor dat een vrouw al heel jong weduwe werd. Zulke jonge weduwen moet je niet zomaar als gemeente gaan ondersteu-
nen, hoe pijnlijk het ook is dat ze al zo jong hun man moeten verliezen. Kijk eerst eens of ze familie hebben die voor hen 
kan zorgen. Misschien doen ze er ook beter aan om weer te trouwen, maar let er wel op: een nieuw huwelijk kan ervoor 
zorgen dat je van Christus vervreemd raakt. Dan kun je beter maar weduwe blijven. Zo dringt Paulus bij Timoteüs erop aan 
om zorgzaam te zijn voor weduwen. Dat is ook een oproep aan ons. Laten ook wij zorgzaam zijn. Laten we oog hebben 
voor mannen en vrouwen die er alleen voor staan. Misschien redden ze het prima. Maar misschien ook niet. Als je nooit 
vraagt hoe het gaat, zul je het ook nooit weten. Het is de bedoeling dat we met zijn allen zorgen voor mensen die er echt 
alleen voor staan.

Een of twee vragen bij het gedeelte
•	 Op welke manier laat jij merken dat je respect hebt voor de ander?
•	 Kun je een voorbeeld geven dat jij zorgzaam was voor een ander en dat iemand zorgzaam was voor jou?

Auteur: ASdR

Liederen

Psalm 146; 1, 3, 4 en 5
Lied 146a: 1, 4 en 6
Lied 146c: 1, 5, 6 en 7
Ik was hongerig 				    Hemelhoog 703
Als je bidt, zal hij je geven 			  Hemelhoog 101
De liefde gaat nooit voorbij 		  Opwekking voor kinderen 231
Kom heel dicht bij mij 			   Opwekking voor kinderen 6
Een rivier vol van vrede 			   Op Toonhoogte 491
Laat zo je licht maar schijnen 		  Hemelhoog 685
Toen ik naar mijn naaste zocht 		  Op Toonhoogte 376

Auteur: PZ
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Bij het huis van Dorkas aangekomen staan er al veel 
mensen. Sara ziet veel weduwen en andere mensen die 
Dorkas geholpen heeft. Sommigen van hen huilen. In 
het midden van een groep staat een man. Sara ziet dat 
verschillende vrouwen hem dingen laten zien. Het zijn 
kledingstukken die Dorkas gemaakt heeft. ‘Weet je wie 
die man is?’, vraagt Sara zachtjes aan de buurvrouw? 
‘Het is Petrus. Hij logeerde hier dichtbij. Mannen uit de 
kerk hebben hem gehaald. Misschien kan hij helpen.’
Sara loopt dichterbij om te horen wat de vrouwen zeggen. 
De vrouwen vertellen Petrus over Dorkas. Over alle goed 
dingen die gedaan heeft. Ze laten de kleren zien die Dor-
kas voor hen genaaid heeft. Ze vertellen hoe waardevol 
de hulp en liefde van Dorkas voor hen is. Petrus luistert 
naar alle verhalen. Dan loopt hij naar de kamer waar 
Dorkas ligt. Hij stuurt iedereen weg.  
Sara en de anderen wachten buiten. Ze weten niet wat 
er binnen gebeurt. Dan gaat de deur van het huis open. 
Petrus stapt naar buiten en achter hem loopt Dorkas.  
Petrus heeft Dorkas, in de naam van God, weer tot leven 
gewekt. De mensen beginnen te lachen en te juichen van 
blijdschap. Dorkas leeft weer! Sara is intens dankbaar. 
Dorkas is een voorbeeld voor veel mensen. Uit liefde 
voor Jezus doet ze goede dingen voor andere mensen!

Gebed
	 Lieve God, dank U wel voor de liefde die U ons steeds 

weer geeft.
	 Wij willen U liefde doorgeven aan iedereen die het 

nodig heeft.
	 Helpt U ons om te zijn zoals Dorkas.
	 Wilt U ons laten zien hoe we anderen om ons heen 

kunnen helpen.
	 We willen goed doen uit liefde voor Jezus.
	 Amen

Auteur: HVM

 

Sara woont in Joppe. Ze woont er al heel lang. Eerst 
samen met haar man, maar nu alleen. Sara is weduwe, 
haar man is overleden. De man van Sara werkte en 
zorgde voor het geld. Als weduwe kan ze niet werken, ze 
heeft daardoor niet veel geld. Het is vaak moeilijk om vol-
doende eten te kopen en geld voor nieuwe kleren heeft 
ze al helemaal niet. 
Gelukkig woont er een vrouw in Joppe die veel goeds 
doet voor anderen. Haar naam is Dorkas. Ze is een leer-
linge van Jezus. Dorkas is een lieve gulle vrouw. Ze zorgt 
veel voor arme mensen. Ze geeft geld aan ze en ze naait 
kleren voor ze. Sara heeft pas nog een mooie nieuwe 
mantel van haar gekregen. Dorkas betekent erg veel voor 
de arme mensen in Joppe, ze laat zien dat geloven in 
Jezus meer is dan op zondag naar de kerk gaan.  Door 
de arme mensen in haar stad te helpen laat Dorkas haar 
liefde voor Jezus zien.

Sara zit aan tafel in haar huisje. Ze heeft een beker 
drinken gemaakt. Plots wordt er hard op de deur geklopt. 
Sara staat op en loopt naar de deur. Er wordt nogmaals 
geklopt. Wanneer Sara de deur opendoet begint een 
buurvrouw uit de straat meteen met praten. ‘Heb je het al 
gehoord? Dorkas is dood. Ze is ziek geworden en giste-
ren is ze overleden’. Sara schrikt ervan. Dorkas overle-
den? Ze kan het haast niet geloven. ‘Ga je mee naar haar 
huis?’ De buurvrouw loopt de straat in. Sara doet de deur 
achter zich dicht en loopt met de buurvrouw mee. Onder-
weg denkt ze aan alle hulp die ze de afgelopen jaren van 
Dorkas heeft gekregen. De fijne jurk die ze nu aan heeft 
en pas nog een mooie warme mantel voor als het kouder 
wordt. Sara kijkt naar de jurk die de buurvrouw aanheeft. 
Die heeft Dorkas ook gemaakt. De buurvrouw is, net als 
Sara, weduwe. 
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Oog en hart hebben voor mensen in nood

Inleiding
Hanne kijkt om zich heen. Alle kinderen van haar klas zijn 
aan het spelen op het schoolplein. Ze spelen tikkertje of 
verstoppertje. Hanne zit in een rustig hoekje onder een 
grote boom. Hanne heeft geen zin om mee te doen. Han-
ne is verdrietig en ongerust. Opa ligt in het ziekenhuis. Hij 
is gisterenavond van de trap gevallen. Mama is naar het 
ziekenhuis gegaan en is daar gebleven. Papa heeft haar 
vanmorgen naar school gebracht, voor hij naar zijn werk 
ging. Hoe zou het met opa gaan? Hij zal toch wel weer 
in zijn huis kunnen komen wonen? Zal ze vanavond mee 
mogen naar het ziekenhuis? Hannes hoofd loopt over van 
de zorgen en vragen.
Ineens staat Evelien voor haar neus. Ze zegt: ‘Hé Hanne, 
waarom speel je niet mee met tikkertje? Is er iets aan de 
hand?’ De tranen springen in Hannes ogen. Ze fluistert: 
‘Mijn opa…’ Evelien komt naast haar zitten en slaat een 
arm om haar heen. ‘Ik vond je al zo stil vanochtend. Ver-
tel eens, wat is er met je opa gebeurd dan?’ Evelien luis-
tert naar Hannes verhaal. Ze zegt: ‘Ik snap heel goed dat 
je ongerust en verdrietig bent. Zullen we aan de meester 
vragen of hij voor je opa wil bidden voor we naar huis 
gaan? En ga je na schooltijd met mij mee naar huis? Mis-
schien mag je ook wel blijven eten en kunnen je ouders 
je daarna ophalen om bij je opa te gaan kijken’ Hanne 
lacht voorzichtig. ‘Wat lief Evelien, dat jij me wil helpen’ 
‘Natuurlijk’ zegt Evelien ‘daar heb je toch vrienden voor?’

Bijbelverhaal
Timoteüs steekt een kaars aan om bij te lezen. De brief 
van Paulus ligt op zijn schoot.
Paulus vertelt in zijn brief hoe Timoteüs en de christenen 
van de eerste kerk in Efeze met elkaar moeten omgaan. 
Paulus zegt: ‘Je moet de oude mannen en vrouwen in 
de kerk aanspreken alsof ze je vader of moeder zijn. Ga 
niet tekeer tegen zo’n oude man, maar praat tegen hem 
met respect. De jonge mannen moet je aanspreken alsof 
het je broers zijn, en de jonge vrouwen moet je zien als 
zusters.
En er zijn vast ook weduwen in de kerk.
(Weduwen zijn vrouwen die getrouwd waren, maar van 
wie hun man is gestorven)
De jonge weduwen kunnen gaan werken of opnieuw 
trouwen met een andere man. Zij kunnen nog een goede 
toekomst tegemoet zien.
Maar als de weduwe ouder is en geen familie heeft die 
voor haar kan zorgen, dan moet de kerk bijspringen 
en voor haar zorgen. Zij kan niet meer gaan werken of 
opnieuw trouwen. Zij heeft dan niemand die voor haar 
zorgt. Aan de andere kant kan de weduwe ook veel doen 
binnen de kerk, ze kan goede daden verrichten. Zo kan 
ze ook weer een voorbeeld zijn voor andere mensen. 
Doordat je goed bent voor armen en weduwen zullen 
andere mensen dat zien. Zij zullen zeggen: ‘In de kerk 
van Jezus geloven mensen niet alleen met hun mond, 
maar laten ze het ook zien in de goede daden die ze voor 
anderen doen.’

In het Bijbelboek Handelingen staat ook een voorbeeld 
van iemand die goede daden verricht voor de weduwen 
in haar kerk. Die vrouw heet Dorkas (of Tabita).
Dorkas woont in de stad Joppe. Daar zorgt ze voor de 
weduwen uit haar kerk. Zij kijkt om naar mensen in de 
kerk die het minder hebben dan zijzelf. Dorkas naait man-
tels en tunieken voor de arme weduwen uit haar kerk. 
Ook geeft zij de weduwen eten en geld om van te leven.
Dorkas kijkt om naar de mensen om zich heen. Ze ziet 
het wanneer anderen problemen hebben (ze heeft er 
oog voor). Dorkas heeft medelijden met die mensen en 
probeert hen te helpen waar ze kan. Ze kijkt naar wat 
anderen nodig hebben. Ze weet dat God dit als opdracht 
heeft gegeven: ‘Houd net zoveel van je naaste als van 
jezelf.’

Afsluiting
God vindt het belangrijk dat wij mensen helpen die 
zorgen hebben. Denk maar aan het verhaal van Hanne. 
Evelien zorgt door naar Hanne te luisteren dat ze zich 
gelijk al een beetje beter voelt. Soms kun je niet heel veel 
veranderen aan wat er aan de hand is. Maar je kunt altijd 
naar iemand luisteren en zeggen dat je het erg vindt wat 
er is gebeurd. Je kunt met mensen meeleven.
Ook door het sturen van een kaartje, door voor iemand 
te koken of een berichtje te sturen kun je iemand weer 
moed en kracht geven om verder te gaan, ook in 
moeilijke omstandigheden.
Dorkas hielp anderen en Paulus spoorde Timoteüs aan 
om dat ook te doen.
Dus als je een keer iemand ziet waarvan je denkt dat die-
gene in nood is, probeer dan te bedenken wat je voor die 
ander kunt doen. God vraagt dat van ons. Zie om naar de 
mensen om je heen. 

Auteur: MMe 
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1 Timoteüs 5:1-16

Beste Timoteüs,
Wat een lange brief is dit, hè, die ik aan je aan het schrij-
ven ben? Je moet goed weten dat ik dat niet doe omdat ik 
denk dat je de mensen in Efeze verkeerde dingen zult le-
ren. Nee, Timoteüs, ik weet hoeveel je van God houdt en 
dat je goed kunt vertellen over hoe we mogen leven zoals 
de Here Jezus het ons leerde. Ik schrijf zo veel omdat 
ik je wil helpen. Je bent nog zo jong, en je hebt zo’n be-
langrijke taak om de mensen in Efeze te helpen de goede 
dingen te doen. Ik ben helaas niet bij je om te helpen, 
daarom dus deze brief. Ik wil het op deze bladzijde met je 
hebben over hoe de mensen samen kerk kunnen zijn. 
Ook al ben je nog jong, soms zul je ook streng moeten 
zijn tegen de mensen. Misschien vind je dat wel span-
nend. Een tip is: oudere mannen mag je behandelen 
zoals je je vader zou behandelen, en oudere vrouwen als 
je moeder. Je hoeft dan niet boos te worden als je ze bij 
moet sturen. Je kunt ze respectvol daarop wijzen, zoals 
je dat bij één van je ouders zou doen.

Zo is het ook met jongere mannen en vrouwen. Als ze 
iets verkeerd doen, spreek ze er dan op aan alsof het je 
broers en zussen zijn. Jullie horen allemaal bij dezelfde 
God, die wil dat je goed met elkaar omgaat.
In de kerk zijn ook mensen die arm zijn. Neem bijvoor-
beeld de weduwen. Zij staan er alleen voor nu hun man 
niet meer leeft en in een plaats als Efeze hebben zij geen 
werk en geen geld om voor zichzelf te zorgen. Dat is heel 
verdrietig.

De kerk kan voor die vrouwen zorgen. Maar neem niet te 
veel hooi op je vork. Timoteüs, je hoeft het met de leiders 
van de kerk niet allemaal zelf te doen. Er zijn bijvoorbeeld 
vrouwen die kinderen hebben en kleinkinderen. Als dat 
gelovige kinderen zijn, dan moeten ze dat ook laten zien 
door voor hun moeder of oma te zorgen. Dat is wat God 
graag wil. Deze moeders hebben vroeger voor hen ge-
zorgd, nu mogen ze als dank iets terug doen.
Er zijn ook jonge weduwen. Ik heb bij sommige van 
die vrouwen gezien dat ze als weduwe weinig meer te 
doen hadden, terwijl ze nog jong en sterk waren. Deze 
vrouwen hebben ook het geloof verlaten, want hun leven 
was niet zinvol meer. Ik denk dat in deze tijd het goed is 
als deze vrouwen op zoek gaan naar een nieuwe man. 
Ze zouden nog een gezin kunnen hebben en daarvoor 
zorgen en hun man weer voor hen. Zo hebben ze nog 
een hele toekomst voor zich.

Als er weduwen zijn die oud zijn, die van God houden en 
dat ook hebben laten zien in hun leven, en als er niemand 
is die voor ze kan zorgen, help ze dan in de kerk. Dat 
is nodig, voor elkaar zorgen. En als je dat doet, geef je 
meteen het goede voorbeeld aan de andere mensen. 
Echte gelovigen helpen elkaar in het leven. Als iedereen 
dat doet, dan is die taak nooit te zwaar en helpt iedereen 
elkaar. 

Wie heeft mij nodig?

Timoteüs, ik vertrouw erop dat je dit goed zult doen en 
kunt doorgeven aan de mensen. Ik wens je daarbij het 
allerbeste.

Hartelijke groeten van Paulus die van je houdt als een 
vader van zijn zoon.
 
Vertel!
•	 Timoteüs was nog jong. Toch moesten mensen respect 

voor hem hebben en hij moest de mensen in Efeze met 
respect behandelen. Op welke manier laat jij merken 
dat je respect hebt voor de ander? En anderen voor 
jou? 

•	 Vroeger waren weduwen al snel arm. Ze hadden zelf 
geen inkomen en als er dan niemand was die voor ze 
zorgde, dan hadden ze al snel niets meer. Dat is nu 
vaak (gelukkig) anders.

•	 Wie zouden nu de allerarmsten zijn waar we voor moe-
ten zorgen? 

•	 Als mensen het tegenwoordig moeilijk hebben, kun 
je dat altijd makkelijk zien aan hen? Of moet je daar 
speciaal op letten? Doe jij dat? 

•	 Boven het verhaal van deze keer staat: Wie heeft mij 
nodig? Kunnen jullie deze vraag beantwoorden?

•	 Heb jij zelf ook iemand nodig?
•	 Kun je een voorbeeld geven dat jij zorgzaam was voor 

een ander en dat iemand zorgzaam was voor jou?
•	 Waarom vindt God het belangrijk dat mensen voor 

elkaar zorgen als dat nodig is?

Auteur: MZ
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Een goed leven
1 Timoteüs 5:17-6:1
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Thema: Geloven is hard werken, maar ook 
genieten

Doel
De kinderen leren dat God graag wil dat je je best doet in alles, maar dat je van Hem ook mag genieten van de fijne dingen 
die Hij geeft.

Toelichting
We hebben in de afgelopen weken gehoord dat je je geloof moet oefenen en dat je geloven in God ook moet doen door van 
andere mensen te houden en voor hen op te komen. Twee grote opdrachten dus voor ons. Paulus schrijft aan Timoteüs dat 
hij blij is, dat Timoteüs zo zijn best doet. Maar ook dat het niet eerlijk is, dat andere mensen zomaar kritiek leveren op hem 
en andere leiders van de gemeente. Ze horen respect voor hem te hebben vanuit hun geloof.
Paulus schrijft nog iets: dat Timoteüs ook aan zichzelf moet denken. Niet alleen maar werken, maar ook genieten van de 
mooie dingen in het leven. Niet alleen maar water (de gewone drank om je dorst te lessen), maar ook wat wijn (een feeste-
lijke drank). Ook vrije tijd, feest vieren en vakantie zijn geschenken van God. Die mag je dankbaar aannemen. Ook door te 
genieten breng je de eer aan God die jou elke dag gelukkig wil maken. Of je nu aan het werk bent, op school zit, thuis bent 
of vakantie viert. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Genieten van vakantie
Richtlijnen: Vraag aan de jongste kinderen: wat zijn de dingen die je hel vaak moet doen? (wassen, je speelgoed opruimen, 
naar school).  Wat vinden zij het leukste vinden van vakantie? Er zal ongetwijfeld worden verteld over ‘niet naar school 
moeten’ en hun reizen naar campings en huisjes ver weg en dichtbij. Sommige dingen hoeven niet in de vakantie. En er 
zijn dingen die alleen in de vakantie gebeuren (iets later naar bed, op reis) . Paulus zegt tegen Timoteüs dat het goed is 
om niet alleen maar dingen te doen die moeten. Hij denkt dat Timoteüs wat te veel en te hard werkt. Soms mag je ook vrij 
zijn en feest vieren. Dat gunt God ons graag. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Dat je in de kerk komt en goede dingen doet voor 
anderen vindt God fijn, maar ook met lekker vakantie vieren samen met anderen is God blij.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Werken en genieten tot eer van God
Richtlijnen: (We kiezen ervoor een deel van het bijbelgedeelte centraal te zetten, geïnspireerd door de zomerperiode.) Laat 
de kinderen dingen noemen die ze bijna iedere dag doen. Maak een lijstje antwoorden en laat de kinderen die verdelen 
over twee kolommen ‘wat moet’, ‘wat mag’. Zijn er ook dingen die maar heel soms gebeuren/mogen (opblijven tot ’s avonds 
laat, op vakantie).
In de brief aan Timoteüs schrijft Paulus over dingen die moeten van God: oefenen in het geloof en goed omgaan met 
andere mensen. Geloven is je inzetten voor God en mensen. Timoteüs is daarmee iedere dag druk bezig bij zijn werk in 
Efeze. Paulus zegt: ‘geloven is ook goed zorgen voor jezelf en genieten van leuke dingen.’ Niet alleen maar water drinken 
(de gewone drank om je dorst te lessen), maar ook wat wijn (een feestelijke drank). Ook vrije tijd, feest vieren en vakantie 
zijn geschenken van God waarvoor je Hem dankbaar mag zijn. Ook door te genieten breng je de eer aan God die jou elke 
dag gelukkig wil maken. Of je nu aan het werk bent, op school zit, thuis bent of vakantie viert. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloven is hard werken, maar ook genieten
Richtlijnen: Zeker (pre)pubers hebben wel eens het gevoel dat ze alleen maar dingen moeten in hun leven. Ze willen zo 
graag ‘hun ding doen’ (vrij zijn), maar dan zijn er weer opdrachten op school of thuis (dingen die moeten). Is dat inderdaad 
zo? Vinden ze dat? Vraag het aan hen.
In de afgelopen weken gehoord dat je je geloof moet oefenen en dat je geloven in God ook moet doen door van andere 
mensen te houden en voor hen op te komen. Twee grote opdrachten dus voor ons. Paulus schrijft aan Timoteüs dat hij 
blij is, dat deze zo zijn best doet. Ook dat het niet eerlijk is, dat andere mensen zomaar kritiek leveren op hem en andere 
leiders van de gemeente. Ze horen respect voor hem te hebben vanuit hun geloof.
Paulus schrijft nog iets: dat Timoteüs ook aan zichzelf moet denken. Niet alleen maar werken, maar ook genieten van de 
mooie dingen in het leven. Niet alleen maar water (de gewone drank om je dorst te lessen), maar ook wat wijn (een feeste-
lijke drank). Ook vrije tijd, feest vieren en vakantie zijn geschenken van God. Die mag je dankbaar aannemen. Ook door te 
genieten breng je de eer aan God die jou elke dag gelukkig wil maken. Of je nu aan het werk bent, op school zit, thuis bent 
of vakantie viert. 

Extra Bijbelgedeelte: Genesis 2:1-2 en Deuteronomium 5:12-15
(In de Tien Geboden geeft de HEER twee redenen om de rustdag te houden. In Genesis dat God de zevende dag genoot 
van de schepping. In Deuteronomium dat mensen een dag per week het werk mogen laten liggen en denken aan God die 
Israël verloste van zeven dagen werken als slaaf. Ook genieten en God daarvoor eren is iets dat bij geloven hoort.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding
In dit gedeelte heeft Paulus het over de oudsten. Hij schrijft in vers 17 tot 25 dat oudsten (of ouderlingen) eer moeten 
ontvangen evenals de weduwen. Oudsten die zich uitsloven moeten zelfs dubbel eer ontvangen. Maar stel dat een oudste 
misbruik maakt van die eer. Dan moet Timoteüs niet aan vriendjespolitiek doen. Hij moet goed nagaan of een beschul-
diging terecht is. Je kunt nooit uitsluiten dat iemand uit wraakzucht een valse aanklacht indient tegen een oudste. Het 
moet echt duidelijk zijn dat de oudste fout zit. Als iedereen daarvan op de hoogte is, moet iedereen er getuige van zijn dat 
die oudste terechtgewezen wordt. Timoteüs moet ook niet te snel roepen dat alles weer goed is. Hij moet niet te snel de 
handen op iemands hoofd leggen en zeggen: de zonden zijn je vergeven. Als hij dat wel doet, kan hij de indruk wekken dat 
de zonde niet erg was. Dan word je vervuild door de zonde van een ander. Je moet rein zijn. Er komen pijnlijke zaken aan 
de orde. Paulus houdt er serieus rekening mee dat een oudste (een ouderling) de fout in gaat. Volgens hem is bij sommi-
gen direct duidelijk wat ze verkeerd doen; bij anderen komt dat pas na een hele tijd uit. Gelukkig voegt Paulus ook nog de 
positieve kant toe: sommige goede daden zijn direct duidelijk en andere goede daden nu niet, maar er komt een moment 
dat ze wel duidelijk worden. Dat eerste blijft wel haken: een oudste die zijn ambt misbruikt; hij heeft slachtoffers gemaakt; 
er is heel veel kapot. 

Toch staat er: ‘Drink niet alleen maar water, doe er wat wijn bij’. Paulus kent Timoteüs en hij weet dat Timoteüs het te gek 
maakt. Hij werkt met hart en ziel voor God! Maar hij is vaak ziek, vooral ook omdat hij een zwakke maag heeft. (Paulus 
waarschuwt hem hier dat hij te hard werkt. Neem ook tijd voor andere dingen die je fijn vindt. Water is dan symbool voor 
het dagelijkse, het gewone. Wijn is symbool voor het feest, het genieten van het leven-DW) 
Als je alleen water drinkt, is dat niet goed voor de gezondheid. Er is namelijk ander water dan bij ons. Water dat bij ons uit 
de kraan komt, is prima water. Maar op veel plaatsen in de wereld is het water vervuild. Je kunt het pas drinken als je het 
een tijd hebt laten koken en als je het daarna hebt gefilterd in een filterapparaat. In de tijd van Timoteüs mengen ze water 
met wijn, omdat dan het water beter te verdragen is. Dat weigert Timoteüs. Hij drinkt het water zomaar, misschien ook 
omdat hij de vreselijke gevolgen van te veel wijn drinken ziet in Efeze. Paulus begrijpt goed dat Timoteüs uit reactie geen 
wijn meer wil drinken. 
Maar Timoteüs mag zichzelf niet vergeten. Hij moet ook goed voor zichzelf zorgen. 
Zonde moet je zonde noemen en wat goed is, mag je goed noemen. Zo zorg je voor de ander. Maar vergeet daarbij jezelf 
niet. Zorg ook voor jezelf. Je hoeft niet meer te doen dan je kunt. Volg op jouw manier Jezus Christus. Wees eerlijk en 
rechtvaardig, maar sta als bevrijd mens in het leven. Zo laat je zien wie God is, wie Hij wil zijn voor jou en voor ieder met 
wie je contact hebt. 

Een of twee vragen bij het gedeelte
• Wat betekent het voor jou dat je goed voor de ander, maar even goed voor jezelf moet zorgen?
• Hoe kan het tegelijk waar zijn dat je een bevrijd mens bent en dat God vraagt je zijn wil te doen?

Auteur: ASdR

Liederen

Psalm 134
Lied 531 					     (=Gezang 47 LvdK)
Lied 871 					     (=Gezang 281 LvdK)
Vrede zij u 					     Op Toonhoogte 166
Shaloom chaweriem 				    Hemelhoog  272
Zoek eerst het koninkrijk van God  			   Hemelhoog 88
Hij leeft  						     Hemelhoog 182
Liefde, blijdschap, vrede  				    Hemelhoog 115
Gelukkig zal je zijn  				    Hemelhoog 1
Welzalig de man die niet wandelt  			   Hemelhoog 2

Auteur: PZ
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De brief aan Timoteüs
Timoteüs zorgt goed voor de mensen in Efeze.  Hij pro-
beert alles zo goed mogelijk te doen. Precies zoals God 
het graag wil. Timoteüs weet hoe God het graag ziet. Dat 
je naar de kerk gaat om verhalen uit de Bijbel te horen.   
Dat je van andere mensen houdt. Hoe belangrijk het is 
om anderen te helpen.  Hij laat iedereen zien hoe dat 
moet. Daar heeft hij het verschrikkelijk druk mee. 
Weet je nog dat Paulus een brief schreef aan Timoteüs? 
Daar staat in dat hij ook goed voor zichzelf moet zorgen. 
Als hij buikpijn heeft, moet hij iets doen waardoor het 
overgaat.  Paulus zegt ook dat hij het geweldig vindt dat 
Timoteüs zo goed zijn best doet. God is daar ook heel blij 
mee. 
Maar Paulus schrijft ook iets anders. Timotheüs werkt 
veel te hard. Hij doet alleen maar dingen die moeten. 
God wil ook graag dat hij plezier heeft. Geniet van lekker 
eten en drinken. Leuke dingen doet, zoals feest vieren.  
Je best doen als je aan het werk bent is goed.  Vrij zijn, 
plezier maken en gelukkig zijn is óók belangrijk. God wil 
graag dat je geniet van wat Hij geeft.

Auteur: TD
 

Inleiding
Josien en Ineke zijn met hun papa en mama op vakan-
tie. Heerlijk is dat. De hele dag lekker spelen bij de tent.  
Met elkaar, maar ook met andere kinderen die op de 
camping.  Ook gaan ze dagjes weg. Naar de dierentuin, 
bijvoorbeeld. Dat is erg leuk. Wat gaan ze vandaag gaan 
doen? Het is al middag en mama heeft nog niet gezegd 
dat ze ergens naar toe gaan. Josien pakt de bak met lego 
en gaat een dierentuin maken. Hé, waar zijn de tijger 
en de zebra nu? Ze houdt de doos met lego op de kop. 
Ha daar zijn ze. Dan steekt mama haar hoofd door de 
opening van het tentdoek. Wie gaat er mee naar het pret-
park. ‘Jaaaaaah  leuk!‘, roepen ze in koor. Dan rennen 
ze naar de auto en gaan er alvast in zitten. Papa doet de 
autodeur open en zegt: ‘Dat gaat zomaar niet, eerst de 
lego opruimen. Dat kan daar niet blijven liggen’. Josien 
en Ineke mopperen, daar hebben ze helemaal geen zin 
in. Toch moet dat wel even gedaan worden. ‘We zijn 
klaar. mam, gaan we?’ ‘Nog niet, de poppen moeten ook 
nog even naar binnen met de kleertjes erbij’, antwoordt 
mama. Dat vinden ze niet leuk. Toch doen ze het maar. 
Ze vertrekken immers pas als alles klaar is. 
‘Ik wil in het reuzenrad!’, roept Ineke als ze in de auto zit-
ten. ‘Ik wil van de hoge glijbaan’, zegt Josien. Mama lacht 
en zegt: ‘Jullie krijgen straks eerst een lekker ijsje, omdat 
jullie zo goed hebben opgeruimd. Daarna gaan we alles 
doen wat we leuk vinden in het pretpark.  Wie weet gaan 
we ook nog een patatje eten met nog iets anders lekkers 
erbij. We gaan vanmiddag overal heerlijk van genieten.’
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Werken en genieten tot eer van God

Inleiding
Neem een groot papier of gebruik een (white)bord. 
Maak twee kolommen en schrijf boven de ene kolom: 
‘Wat moet’ en boven de andere: ‘Wat mag’.
Inventariseer bij de kinderen waaraan ze denken bij deze 
woorden.
‘Wat moet’ kan bijvoorbeeld zijn: tandenpoetsen, naar 
school, naar de kerk, groente en fruit eten en bidden voor 
het eten.
‘Wat mag’ kan zijn: een ijsje of chips eten, op vakantie 
gaan, een dagje weg en lang opblijven.

Bijbelverhaal
Timoteüs is elke dag druk aan het werk in de stad Efeze. 
Paulus heeft Timoteüs in Efeze achtergelaten om daar 
de kerk van Jezus Christus verder op te bouwen en uit te 
breiden. Paulus zelf is verder gereisd. Hij schrijft Timo-
teüs, zijn helper en vriend, een brief. In die brief staan 
aanwijzingen voor zijn werk in de stad Efeze. Paulus 
vertelt hem in een brief hoe hij bepaalde dingen aan moet 
pakken.
  
Timoteüs zit aan tafel met de brief die Paulus aan hem 
heeft gestuurd. De brief is lang, en Timoteüs heeft steeds 
elke dag een stukje gelezen.
Ook deze morgen wil hij een bladzijde lezen uit de brief 
die Paulus hem heeft gestuurd.
Paulus heeft hem eerder in de brief verteld over hoe de 
kerkgemeente zijn bestuur moet regelen, door ouderlin-
gen en diakenen aan te stellen. Ook heeft Paulus Timo-
teüs het advies gegeven om zijn best te doen om meer 
over het geloof te leren. Timoteüs moet bidden en in de 
Bijbel lezen. Hij moet zichzelf trainen in het geloof. Bin-
nen de kerk moeten mensen goed omgaan met elkaar. 
Ze moeten voor elkaar zorgen en elkaar helpen in tijden 
van nood.

Timoteüs zoekt de bladzijde op waar hij gebleven is met 
lezen.
Hij leest wat Paulus voor hem heeft opgeschreven: ‘Ik 
weet dat je hard werkt en dat is goed. Ik ben blij dat je zo 
goed je best doet. Ik vind het niet eerlijk dat er mensen 
in de kerk zijn die alleen maar commentaar leveren op 
jou en de andere leiders van de kerk. Maar denk eraan, 
je moet niet alleen voor anderen zorgen. Zorg ook goed 
voor jezelf. God zegt dat je mag genieten van de mooie 
dingen van het leven. Drink niet alleen water, dat drink je 
elke dag al. Je mag ook gerust een keer feestvieren en 
een glas wijn drinken.’

Timoteüs staart uit het raam. Paulus heeft gelijk, denkt 
hij. God heeft in de Tien Geboden ook een gebod opge-
nomen dat je als mens een rustdag nodig hebt. Op de 
sabbat (bij ons: zondag) hoef je niet te werken, maar mag 
je uitrusten van al het werk van de afgelopen week.
Precies zoals God uitrustte op de zevende dag van al 
zijn scheppingswerk. Hij keek blij naar de schepping en 
genoot ervan.

Wat fijn dat Paulus hem hier in deze brief op wijst.
Timoteüs legt de brief van Paulus aan de kant. Morgen 
zal hij er weer een stuk in lezen. Het is net of Paulus hier 
bij hem is en met hem praat. Timoteüs vindt het fijn dat 
Paulus de moeite neemt om hem te schrijven en hem van 
advies te voorzien.
Zo lukt het Timoteüs om het goede werk vol te houden.

Auteur: MMe

Afsluiting
Paulus zegt tegen Timoteüs dat God het goed vindt dat 
wij niet alleen werken, maar dat we ook mogen genieten 
van het leven. Je moet je best doen om tot eer van God 
te leven, maar je mag ook uitrusten van je werk.
Op het bord staan dingen die wij hebben opgeschreven. 
Er zijn dingen die moeten. Die horen bij de werkzaam-
heden van elke normale (werk)dag. Maar er mogen ook 
dagen zijn die eruit springen. 
Dagen waarop je mag feestvieren of genieten. Bijvoor-
beeld wanneer je jarig bent of op vakantie gaat. Deze 
dagen zijn geschenken van God waar je dankbaar voor 
mag zijn. Geloven is je inzetten voor God en de mensen. 
Maar om daar energie voor te hebben en te houden is 
het ook nodig dat je goed zorgt voor jezelf. Geniet dus 
van de rust (vakantie) die er mag zijn na een periode hard 
werken op school.
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1 Timoteüs 5:17-6:1

Inleiding
Koen en Jet zitten al twee weken op de camping. Het is 
heerlijk om overdag te zwemmen in de bosvijver en ze 
hebben al heel veel kinderen leren kennen die ook op 
camping ‘De Bever’ kamperen. Iedere keer komen er 
nieuwe kinderen met hun ouders een tent opzetten op 
een van de veldjes, of om hun caravan neer te zetten. 
Ook iedere keer gaan er weer kinderen weg; hun vakan-
tie zit er dan op. Koen en Jet hebben nog twee weken om 
te kamperen, ze gaan lekker lang!
Op de camping werken ook mensen die speciaal voor 
kinderen allemaal leuke dingen bedenken. Iedere woens-
dag kun je knutselen, elke vrijdag is er bingo en op zater-
dag is er deze keer een speurtocht over de hele camping. 
‘Leuk!’, roept Jet. ‘Ik houd van een speurtocht!’
‘Een speurtocht?’, zegt een dame naast hun tent. Ze is 
net bezig om een luchtbed op te blazen met een pompje. 
Ze loopt haar tent in. ’Bobby, luister eens...’ Langzaam 
loopt het luchtbed weer leeg. De vrouw komt terug met 
een jongen. Hij is zo te zien iets ouder dan Koen. 
‘Zouden jullie Bobby mee willen nemen naar de speur-
tocht?’, vraagt ze. Hij was een beetje bang dat er niets te 
doen zou zijn hier, maar volgens mij weten jullie wel beter.
Jet en Koen knikken. ‘Ja hoor! Vanavond om zeven uur 
komen we je halen.’
Het is al aardig druk bij het kantinegebouw. Heel veel 
kinderen staan te wachten op wat er komen gaat. Willem, 
die ook altijd de bingo doet steekt zijn armen in de lucht 
en vraagt om aandacht.
‘We gaan groepjes maken’, zegt hij. Ieder groepje krijgt 
een leider die ook de opdrachten krijgt. Iedereen krijgt nu 
eerst een gekleurd kaartje, zodat je weet in welke groep 
je zit. En: heel belangrijk: je moet op de paden blijven in 
het bos!’
Koen zit in de blauwe groep. Hij kijkt om zich heen om te 
zien met wie hij de speurtocht gaat doen. Hé Bobby zit bij 
hem in het team, wat leuk!
Daar komt Willem met de opdracht en een kaart van de 
camping met aanwijzingen erop. ‘Wie is hier het oudste?’ 
wil hij weten. ‘Ik!’, roept Bobby hard. En ja, hij zal gelijk 
hebben. Hij is in ieder geval de grootste van de groep. 
‘Hmmm…’ zegt Willem. ‘Ben jij hier vandaag voor het 
eerst?’
Bobby knikt.
‘Dan geeft ik dit toch aan Koen, hij kent het terrein wat 
beter, hij is hier al een tijdje.’
Bobby kijkt beteuterd, maar Koen is blij. Hij vindt het leuk 
om de leider te zijn.
‘Je kunt me helpen!’, zegt hij. ‘Kom op, dan gaan we! 
Deze kant op.’
Samen met het groepje gaan ze op pad. Bobby blijft een 
beetje achter. Koen is druk. Hij helpt de jongere kinderen 
met de derde opdracht: tel hoeveel paaltjes er langs het 
pad staan. Als hij heeft opgeschreven hoeveel het er zijn 

Geloven is hard werken, maar ook 
genieten

zegt hij: ‘We gaan weer verder! Ga je mee, Bobby?’
Maar Bobby is weg. 
Koen voelt zich rot. Hij was de leider, maar nu komen ze 
straks aan met een groepje dat niet meer compleet is. Ze 
hebben nog vier opdrachten te doen. De hele weg is er 
geen spoor van Bobby, en de hele weg voelt Koen zich 
verdrietig en boos. De jongere kinderen lijken zich wel 
te vermaken. Ze juichen als ze weer aankomen bij de 
campingkantine en ze geven hem een high five. ‘Zouden 
we gewonnen hebben?’
Koen haalt zijn schouders op en loopt naar Willem toe. 
Hij geeft het opdrachtenbriefje en vertelt dat hij niet ieder-
een mee terug heeft genomen.
‘Ik hoorde het van Bobby’, zegt Willem. ‘Wacht even.’
Willem loopt naar de andere kinderen uit het groepje toe. 
Hij praat met ze. Dan gaat hij terug naar Koen. ‘Ik heb 
even wat nagevraagd, omdat ik twijfelde of iets klopte’, 
zegt Willem. ‘Bobby kwam hier en zei dat hij weg was 
gegaan omdat jij via het bos in plaats van over de paden 
wilde lopen. Ik kon het me niet voorstellen, want ik ken je 
wel een beetje. Ik denk dat hij een beetje jaloers was.’
Er valt een steen van Koen zijn hart. Gelukkig lag het niet 
aan hem. Bobby is expres weggelopen. Wel jammer dat 
hij zo’n verhaal aan Willem heeft verteld, dat vindt Koen 
niet leuk.
‘Ik spreek Bobby daar nog wel een keer over als ik hem 
zie’, zegt Willem. ‘Hé, en kijk even wat vrolijker nu he? Je 
hebt het goed gedaan. Daar komen nog twee groepjes 
aan, ik ga zo de punten tellen en het zou best eens kun-
nen zijn dat jullie als groepje hoog scoren!’

Willem heeft gelijk. Het was een leuke speurtocht. De 
andere kinderen hebben ervan genoten en Willem was 
superaardig tegen hem. O kijk! Daar is Jet. Jet heeft 
een rood hoofd van het rennen. ‘We hebben een hele 
opdracht gemist en toen moesten we terug!’ hijgt Jet. ‘We 
hebben er echt niks van gebakken en toch vond ik het 
superleuk!’ 
Koen geeft haar een knuffel. Zijn zusje is er goed in: ge-
woon genieten van de dingen. Hij besluit: hij doet lekker 
met haar mee.
En de eerste prijs voor de speurtocht? Die ging naar het 
groepje van Koen. Ze krijgen allemaal een muntje. Dat 
kunnen ze inleveren voor een bakje patat. Koen neemt 
zich voor om de zijne te delen met Jet. Hij heeft er nu al 
zin in.

Vertel!
Het lijkt misschien niet zo, maar vandaag gaat het verhaal 
weer over een stuk uit de brief die Paulus aan Timoteüs 
heeft geschreven. We lezen steeds een stukje en dan 
komen daar wat vragen over:

• over vers 17 – 18
Koen mag de leider zijn van een groepje. Is leider zijn 
altijd leuk?
Wat gebeurt er als mensen niet luisteren naar leiders, als 
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ze geen respect voor ze hebben?
Is dat ook zo bij leiders in de kerk?

• over vers 19 
Was het slim van Willem om eerst te vragen of het echt 
zo was dat Koen met hen door het bos was gelopen?
Wat zou er gebeurd zijn als Willem het verhaal van Bobby 
direct geloofd had?
Waarom, denk je, is het altijd belangrijk om iets te chec-
ken, ook in de kerk?

• over vers 20 – 21
Wat als Koen wel door het bos was gelopen. Dan had 
Willem er iets van gezegd natuurlijk. Volgens dit vers in 
het verhaal in de bijbel is het goed om dat te doen waar 
bijvoorbeeld het hele groepje van de speurtocht bij is. 
Waar zou dat goed voor zijn?

• over vers 22
Wat vind je ervan dat Willem het nog wel even met Bobby 
wil bespreken, wat er gebeurd is?
Wat heeft dat met deze tekst te maken denk je?

• over vers 23
Drink voortaan niet alleen maar water, maar ook een 
beetje wijn. Paulus zegt tegen Timoteüs dat hij ook aan 
zichzelf moet denken. Hier is het voorbeeld dat hij een 
wat wijn moet drinken.
Koen moet ook niet vergeten om te genieten, zegt Wil-
lem. Koen wil daarom ook genieten van de winst en van 
zijn patatje.
Hoe kunnen mensen in de kerk genieten? 
Soms lijkt het of je in de kerk vooral veel moet, net als op 
school bijvoorbeeld. Kun je ook vertellen van wat je kunt 
beleven of ontvangen in de kerk?
En in de rest van je (dagelijkse) leven. Krijg je dan ook 
dingen van God, waar je van genieten kunt bijvoorbeeld?

• over vers 24-25
Wie was er duidelijk ongehoorzaam?
Wat vind je erger: mensen die verkeerde dingen doen die 
iedereen ziet, en dat ze er dan ook straf voor krijgen, óf 
mensen die stiekem verkeerde dingen doen?
Hier staat dat God dat wel ziet, ook de stiekeme dingen 
hoe vind je dat?
God ziet ook de goede dingen van mensen die niemand 
anders ziet. Vind je dat fijn?

Auteur: MZ
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Over geloof en geld
1 Timoteüs 6:2-21
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Thema: Leef niet om rijk te worden

Doel
De kinderen leren dat mensen moeten leven voor God, niet om rijk te worden.

Toelichting
We richten ons vooral op de woorden van Paulus over rijkdom (vs. 6-10 en 17-19). Mensen denken vaak dat wat ze bezitten 
van henzelf is. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ze vergeten dat je alleen kunt werken dankzij God. Hij geeft je de gezond-
heid en de kracht daarvoor. Alles dat wij hebben is een geschenk van God. We moeten bidden dat Hij ons zijn zegen geeft.
Daarom moet je met je bezit ook zo omgaan dat God er blij mee is. Dus niet alles krampachtig voor jezelf houden, maar be-
reid zijn om te delen met anderen. Natuurlijk mag je zelf van je geld genieten, maar probeer er ook God en je naaste mee 
te dienen. Geld is niet het belangrijkste, maar God zelf.   

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Alles van God gekregen
Richtlijnen: Ook de jongste kinderen begrijpen wel waar vogeltjes hun eten vandaan halen. Ze gaan niet naar de winkel, 
maar vliegen rond. Ze vinden zaadjes en kleine beestjes. En in de winter helpen de mensen ze door zaad te strooien of 
vetbollen in de tuin te hangen. God zorgt voor hen.
Paulus zegt tegen Timoteüs: wees niet de hele dag bezig om allerlei dingen te krijgen en te verdienen. Veel hebben is leuk, 
maar niet het belangrijkste. De belangrijkste is God. Hij wil dat alle mensen krijgen wat ze nodig hebben. Als jij veel hebt 
(speelgoed) deel dat met een ander. Speel er samen mee, dat is leuk. Of geef iets aan een ander. En Jezus zegt: leef als 
een vogeltje dat leeft van wat het krijgt van God. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Het is van mij
Richtlijnen: Praat met de kinderen over de volgende vragen: Jouw fiets is van jou. Mag je vriendje of vriendinnetje daar ook 
op rijden? Waarom wel? Waarom niet? Geef jij wel eens iets weg dat je dubbel hebt aan iemand die het niet heeft? Geef jij 
wel eens iets uit je spaarpot voor arme mensen?
Paulus schrijft aan Timoteüs dat mensen tevreden moeten zijn met wat ze hebben. Voor rijke mensen is dat best moeilijk. 
Ze denken vaak: wat ik heb, is van mij. Maar tegenover God hebben we nergens recht op. Alles dat je bezit heb je van 
Hem gekregen. Datzelfde zegt Jezus in Matteüs 6. Kleren en eten zijn niet het belangrijkste in het leven. Zoek eerst Gods 
Koninkrijk. Dat betekent: God zelf die jou alles geeft is belangrijker. Leef zoals Hij graag wil en je zult niets tekortkomen. Hij 
houdt immers van je.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Leef niet om rijk te worden
Richtlijnen: Wat is jouw doel in het leven? Rijk worden, een topsporter worden, een bepaald beroep krijgen? Heel goed dat 
je daarvoor je best doet: een opleiding volgen, trainen en hard werken. Ergens je best voor doen, er alles voor over hebben 
is goed. Stel dat iemand zegt: mijn levensdoel is rijk worden, wat vind je daarvan?
We richten ons vandaag op de woorden van Paulus over rijkdom (1 Timoteüs 6: 6-10 en 17-19). Mensen denken vaak dat 
wat ze bezitten van henzelf is. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ze vergeten dat je alleen kunt werken dankzij God. Hij 
geeft je de gezondheid en de kracht daarvoor. Alles dat wij hebben is een geschenk van God. We moeten bidden dat Hij 
ons zijn zegen geeft.
Daarom moet je met je bezit ook zo omgaan dat God er blij mee is. Dus niet alles krampachtig voor jezelf houden, maar be-
reid zijn om te delen met anderen. Natuurlijk mag je zelf van je geld genieten, maar probeer er ook God en je naaste mee 
te dienen. Zoek vooral Gods Koninkrijk, lezen we in Matteüs 6 (zie extra bijbelgedeelte)

Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34
(Veel van wat Paulus aan Timoteüs schrijft horen we ook uit de mond van Jezus zelf. Besteed niet je leven aan eten en 
kleding, maar zoek Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. God wil je geven wat je nodig hebt.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Algemene Inleiding
Rijkdom en armoede hebben iets te maken met de verhoudingen in de maatschappij. In de tijd van Paulus was het heel 
gewoon om heren en slaven tegen te komen. Je kon hen zelfs ontmoeten als broeders en zusters in dezelfde christelijke 
gemeente. Omdat Paulus een bijzondere nadruk legt op de wederkomst van Jezus Christus, is hij er niet op uit om de 
maatschappij te veranderen. De ware vrijheid in Christus heeft immers alles te maken met de rijkdom, die wij in Hem al 
hebben ontvangen. En daarbij een rijkdom, die we ook nog zullen ontvangen op de dag dat het Koninkrijk van God zal 
komen. Daarom wijst hij hier de slaven op hun bijzondere verantwoordelijkheid, juist als het gaat om het dienen van een 
broeder in het geloof.

Ondertussen speelt rijkdom wel een bepaalde rol, zowel in ons leven en als in ons geloof. In zijn onderwijs aan Timoteüs 
richt Paulus zich ook hier tegen de dwaalleraars, omdat zij zich maar al te graag bezighouden met allerlei discussies, waar 
de gemeente op stukloopt, terwijl de geldzak van de dwaalleraars wordt gevuld. Tegenover hen wijst hij ons op een waar-
heid, die we tegenwoordig ook nog vaak kunnen horen: we hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook 
niets uit meenemen… Daarom kun je beter tevreden zijn met wat je hebt en het geloof als de enige echte winst beschou-
wen. De wens om je rijkdom op te bouwen met geld leidt tot verleiding en is een valstrik. Geld is gevaarlijk. Geldzucht kan 
er zelfs toe leiden, dat je je geloof verliest. Ook onze maatschappij kent daar veel voorbeelden van.

Tenslotte wendt Paulus zich weer persoonlijk tot Timoteüs, die hij aanspreekt als dienaar van God. Timoteüs moet zich 
verre houden van alle afbrekende discussies en vooral ook van de valstrik van de rijkdom. Hij moet de goede strijd van het 
geloof strijden. En daarbij grijpt Paulus terug op het getuigenis dat Timoteüs heeft afgelegd. Het krachtige getuigenis van 
Timoteüs brengt Paulus vervolgens in verband met het krachtige getuigenis van Jezus zelf. Zo verbindt hij het werk van 
Timoteüs met het werk dat Jezus heeft volbracht. En wijst hij Timoteüs op de grote waarde van het geloof, met daarbij de 
hoop die wij mogen hebben, omdat Christus eens terug zal komen. Van die dag kan niemand weten, behalve onze hemel-
se Vader. Hij is de hoogste Heer en Koning. En daarom prijst Paulus deze Heer die ons allen in alles te boven gaat. Tegen-
over hem stellen wij niets voor. Ook al zijn we in de ogen van deze wereld schatrijk. Maar met hem worden wij erfgenamen 
van een rijk, dat meer schatten bezit dan alle schatten van deze wereld. Omdat Jezus daar is. Omdat God daar is. Omdat 
wij daar leven mogen uit zijn genade alleen.

Zo geloven en zo hopen maakt ons afhankelijk, van God. En waar we op deze manier onze rijkdom bij Hem zoeken en ons 
vertrouwen op hem stellen, worden geld en goed steeds minder belangrijk. Sterker nog: als je veel geld bezit, doe je er 
goed aan om van die rijkdom te delen. Het beste moet immers nog komen.

Vers voor vers
Hoofdstuk 6 begint met een opdracht aan christenen, die als slaaf moeten dienen in het huis van een heer. 
Daarna wijst Paulus Timoteüs op de vele discussies, die door dwaalleraars met liefde worden gevoerd en waarmee zij hun 
zakken vullen. Tegenover hen en tegenover hun geldzucht stelt Paulus de centrale waarde van het geloof in Jezus Chris-
tus, die eens op een dag terug zal komen.
Nadat hij Timoteüs tenslotte heeft opgedragen om de rijken te vermanen, omdat geld en bezit ervoor kunnen zorgen dat je 
hoogmoedig wordt, geeft hij Timoteüs de aanwijzing om de rijken liever te laten delen van hun rijkdom. 
Na een samenvattende opdracht sluit Paulus zijn brief aan Timoteüs af.

Vs. 3	 Het evangelie van Jezus Christus werd in die tijd al opgeschreven en verspreid. Voor Paulus is daarmee de leer 
duidelijk. Evenals de dwaalleer, omdat die afwijkt van de woorden van Jezus.

Vs. 4v	 Het lijkt alsof Paulus hier een diagnose stelt bij een patiënt. De patiënt is de gemeente, of die dwaalleraar, die een 
aantal symptomen laat zien: deze patiënt is verblind, begrijpt niets, houdt van redetwisten en ruzie maken. Met als 
gevolg dat er sprake is van jaloezie, onenigheid, laster en verdachtmakingen, en eindeloos gekrakeel. Ze zijn van 
de waarheid beroofd en zijn in feite alleen maar uit op geld.

Vs. 6	 Tegenover hen stelt Paulus de ware gelovige: die is tevreden met wat hij heeft. Zijn of haar rijkdom is het geloof.
Vs. 9	 De valstrik waar Paulus op wijst is te vergelijken met een strik van de vogelvanger. Als een vogeltje daarin gevan-

gen is, kan het fladderen wat het wil, maar wegvliegen lukt niet meer. Je bent gestrikt en waar je ooit zo vrij was 
als een vogel in de lucht, kun je nu nergens meer heen.

Vs. 10	 Centrale uitspraak: Geldzucht, begeerte, is de wortel van alle kwaad. We komen de waarschuwing tegen begeer-
te niet voor niets al tegen in het 10e gebod en ook al in het begin van de Bijbel, in Genesis 3.

Vs. 11v	 Paulus wijst Timoteüs op de grote waarde van het geloof en de waarden en normen die daarbij horen: rechtvaar-
digheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
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Al deze waarden mogen voor Timoteüs een wapen zijn in de strijd van het geloof.
Vs. 13	 Na eerder op het getuigenis van Timoteüs gewezen te hebben, wijst Paulus nu op het getuigenis van Jezus zelf. 

Zo verbindt hij het werk van Timoteüs met het werk dat Christus heeft volbracht.
Vs. 14v	 De taak die Timoteüs heeft is levenslang of tot de komst van het Koninkrijk van God. Wanneer die dag komt, weet 

God alleen. Dat die dag komt mag voor ons een zekerheid zijn.
Vs. 17v	 Opdracht aan de rijken: dat zij delen van hun rijkdom. Als zij hun bezit alleen voor zichzelf houden, vallen ze in de 

valstrik die hierboven al is geduid.

Vragen
•	 Is geld belangrijk voor jou? En een eigen huis? Een auto? Een fijne vakantie?
   	 En is dat nou goed of niet goed volgens jou?
•	 Als rijkdom een gevaar is en een beproeving van jouw geloof, zou je dan niet beter arm kunnen zijn?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 1
Lied 754 				    (=Gezang 443 LvdK)
Lied 755 				    (=Gezang 297 LvdK)
Welzalig de man die niet wandelt 		  Hemelhoog 2
Gelukkig zal je zijn 			   Hemelhoog 1
Zoek eerst het Koninkrijk van God 		  Hemelhoog 88
U zij de glorie 				    Hemelhoog 200
Toen de Heer was opgestaan		  Hemelhoog 199
Trek de wereld in 				   Opwekking voor kinderen 238

Auteur: PZ
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Alles van God gekregen

Inleiding
Robin heeft een nieuwe fiets. Hij gaat naar het huis van 
Rik. Hij roept: ‘Rik, Rik, kom eens kijken.’  
Rik komt het pad af rennen. ‘Oh wat mooi! Een rode fiets, 
wat glimt hij, prachtig! Mag ik er eens op fietsen.’  
Dat mag. Rik fietst over het tuinpad naar zijn huis. Daarna 
weer terug naar Robin.  ‘Zullen we samen een stukje 
fietsen?’ vraagt Robin. Rik kijkt teleurgesteld.  ‘Dat kan 
niet, mijn fiets is stuk.’ zegt hij. ‘Oh maar dan mag je wel 
met mijn oude fiets!’, zegt Robin. Rik kijkt blij. ‘Ja dat is 
goed!’, zegt hij.’ 
‘Mag ik straks nog wel een keertje op jouw nieuwe fiets?  
Ik vind hem zo mooi!’ Dat mag. Ze hebben de hele mid-
dag samen plezier met fietsen. En als ze moe zijn van 
het samen spelen, gaan ze naar huis. Samen een glas 
lekkere limonade drinken. 
Wat denk je: wordt God blij van deze kinderen? Waarom 
denk je dat?

Bijbelverhaal
In de lente maken de vogeltjes een nestje. Ze maken dat 
van takjes, strootjes en veertjes. Ze doen hun best om 
het af te krijgen. Als het klaar is leggen ze er eitjes in. 
Wanneer de kuikentjes uit het ei gekomen zijn, zoeken de 
mama en papa vogels eten voor ze.  De kuikentjes lusten 
graag kleine beestjes. Gelukkig zijn er daar veel van. God 
zorgt dat ze allemaal genoeg hebben om te eten. Zo kun-
nen ze groeien. Zo zorgt God voor alle dieren.
 
Paulus zegt tegen Timoteüs: ‘Mensen zijn vaak bezig 
met hard werken. Zo verdienen ze veel geld. Daar kopen 
ze eten en mooie spullen van. Het is fijn dat dit kan. 
Daar mag je van genieten. Toch wil God dat we Hem het 
belangrijkste vinden van alles. Want van Hém krijgen we 
alle dingen die we nodig hebben. Net als voor de vogel-
tjes zorgt Hij ook voor ons. 
God wil ook graag dat we delen.  Zodat iedereen genoeg 
heeft.’

Jullie kunnen ook delen, net als Robin en Rik, als je je 
speelgoed deelt, kun je fijn samen spelen.  God vindt het 
geweldig als je dat doet.

Auteur: TD
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Inleiding
Wie heeft er een fiets? Of een step? De meeste kinderen 
hebben wel zoiets. Die heb je zelf gekregen, dus die is 
van jou. Mag jouw vriendje of vriendinnetje daar ook op 
rijden? Waarom wel of niet? 
Geef jij wel eens iets van jezelf weg aan iemand die 
het graag wil hebben? Of iets uit je spaarpot voor arme 
mensen? Misschien doe je wel eens mee met een actie 
om geld in te zamelen voor een goed doel. Of heb je wel 
eens een schoenendoos gevuld met spulletjes voor een 
arm kind. Dit zijn allemaal manieren om met anderen te 
delen wat je zelf hebt gekregen. Je kunt een ander er blij 
mee maken. Op dezelfde manier kun jij weer blij worden 
van wat een ander met jou deelt. Delen is fijn!

Bijbelverhaal
Paulus is hard bezig met zijn brief aan Timoteüs. Hij weet 
dat die goed zijn best doet om de mensen over Jezus te 
vertellen, en dat ze moeten leven zoals God het fijn vindt. 
Daarom geeft hij Paulus aan Timoteüs nog meer tips. 
In hun tijd is het nog best gewoon om een slaaf in dienst 
te hebben. Die moet doen wat zijn baas zegt. Iemand kan 
in hun tijd bijvoorbeeld slaaf worden, als hij zijn schuld 
niet kan betalen. Die schuld betaalt hij dan door voor de 
schuldeiser te werken. Maar er zijn gelukkig ook regels 
voor hoe je met slaven om moet gaan.  
Maar soms zijn zowel de slaaf als zijn baas gelovige 
mensen. Daarom zegt Paulus in zijn brief: Een slaaf die 
een gelovige baas heeft, moet respect voor hem heb-
ben. Want behalve dat ze slaaf en baas zijn, zijn ze ook 
broeders, broers van elkaar, omdat ze dezelfde hemelse 
Vader hebben. De slaaf moet zelfs extra zijn best doen, 
zodat het met zijn broeder goed gaat. Want hij houdt im-
mers van zijn broeders. En, zegt Paulus verder, wat ik je 
allemaal vertel, is belangrijk hoor, dus vertel de mensen 
dat ze dit echt moeten doen! 

Paulus’ brief gaat verder. Hij schrijft: Mensen die anderen 
vertellen over Jezus Christus, en uitleggen hoe ons ge-
loof is, mogen het niet veranderen. Het moet precies het-
zelfde blijven als wat Jezus ons verteld heeft. Want som-
mige uitleggers zijn het ergens misschien niet mee eens, 
en dan verdraaien ze Gods Woord. Ze maken er zelfs 
ruzie over. Maar dan zijn ze niet bezig met wat God wil, 
maar met wat ze zelf willen. Soms vloeken ze zelfs, en 
zeggen gemene dingen over anderen. Ze zijn de waar-
heid kwijt en denken bijvoorbeeld dat het geloof ze veel 
geld geeft. Ze hebben niet begrepen op welke manier je 
als gelovige rijk kunt zijn. Mensen moeten juist leren dat 
je tevreden kunt zijn als je kleren en eten hebt. Meer heb 
je niet nodig. Als je tevreden bent met wat je hebt, ben 
je rijk door het geloof. Toen we geboren werden, hadden 
we helemaal niks. En als we sterven, kunnen we ook 
niks meenemen. Dus laten we tevreden zijn met eten en 
kleren. Mensen die rijk willen worden, en dus niet begre-
pen hebben waar je het gelukkigst van wordt, willen alles 
doen om maar meer geld te krijgen. Ook slechte dingen. 
Ze doen hun eigen wil. Maar dat is gevaarlijk voor ze! 

Het is van mij

Met zulke mensen loopt het verkeerd af. Alles wat slecht 
is, komt door mensen die meer geld willen dan ze nodig 
hebben. Als christenen zo denken, raken ze het belang-
rijkste kwijt dat ze hadden: hun geloof. Je geloof kwijt zijn, 
is het grootste probleem dat je kunt hebben. Je bent dan 
eigenlijk de allerarmste die er is. Waarschuw de mensen 
hiervoor!

Maar Timoteüs, jij bent een dienaar van God. Jij moet 
anders zijn dan zulke mensen. Houd van de mensen en 
wees geduldig en vriendelijk. Vertrouw op God, die voor 
je zorgt. Heb alles voor Hem over. Want zo krijg je het 
eeuwige leven, waarvoor je door Hem geroepen bent. 

Doe alles héél precies zoals ik het je schrijf, totdat Jezus 
terugkomt. Alleen de Allerhoogste, God de Vader, weet 
wanneer dat zal zijn. Hij is degene die er altijd al was, 
en die voor altijd leeft. Hij woont in het licht, en daar kan 
niemand nu al komen, of Hem zien. Geef Hem voor altijd 
alle eer.

Zeg tegen de rijke mensen dat ze niet trots moeten zijn 
op wat ze hebben. Ze hebben immers alles van God 
gekregen. Laat ze niet vertrouwen op hun geld en bezit, 
maar op God die ons alles geeft wat we nodig hebben, en 
nog veel meer. God laat ons genieten van wat Hij geeft. 
Vertel de rijken ook dat ze zoveel mogelijk goede dingen 
moeten doen met hun geld en de dingen die ze hebben. 
Laat ze gul uitdelen van hun bezit. Zo laten ze zien dat ze 
bij God horen.

Beste Timoteüs, laat de mensen steeds weten wat het 
echte goede nieuws van Jezus is; dat heb ik je geleerd. 
Pas op voor de nep-leraren en voor alle praatjes die ze 
rondstrooien over God. Ze willen zijn naam onderuit-
halen. Ze zeggen dat ze dingen weten, maar ze praten 
zichzelf en God tegen. Blijf bij zulke mensen uit de buurt 
en waarschuw anderen tegen hen. 
Ik wens je toe dat God je zegenen zal met zijn genade.

Nadenken
•	 Wat Paulus aan Timoteüs schrijft, geldt dat ook voor 

ons? Moeten wij bijvoorbeeld ook precies doen wat 
God zegt? En wat nog meer?

•	 Hoe kunnen we weten wat God zegt, en zorgen dat we 
het goede doen?

•	 Hoe kun je een nepleraar herkennen?
•	 Hoe kan een rijke goede dingen doen met zijn (of haar) 

geld? Wat kan hij/zij doen met de dingen die hij nog 
meer heeft?

•	 Als je niet rijk bent, kun je dan toch met anderen delen? 
Heb je voorbeelden?

•	 Je rijkdom kan een gevaar zijn voor je geloof. Is arm 
zijn dan niet beter? Wat vind jij belangrijker: je bezit, of 
je geloof?

Auteur: PW
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INTRO
In het midden van een vel papier staat het woord GELD 
geschreven. Iedereen uit de groep neemt even de tijd om 
te bedenken wat er als eerste in hen opkomt bij dit woord. 
Om beurten kan dat opgeschreven worden. Daarna mag 
iemand de opgeschreven woorden die ook te maken 
hebben met GELOOF omcirkelen. Daarna volgt een korte 
gezamenlijke uitwisseling van gedachten en associaties.
Geld en geloof, dat zijn de woorden waar we vandaag 
verder over na gaan denken.
 
Eerst het woord GELD. Laten we maar eerlijk zijn. In 
onze wereld draait het wel vaak om geld. We kunnen niet 
zonder, toch? We hebben geld nodig om te eten, te drin-
ken en om kleding te kopen. Heb je geen geld, waar moet 
je dan wonen? Met geld kun je kopen wat je nodig hebt. 
Geld is een hulpmiddel om te kunnen leven. De Bijbel 
zegt dat geld op zichzelf niet slecht is, maar de liefde voor 
geld is de wortel van allerlei kwaad. Op zichzelf is geld 
neutraal; Een biljet van 5 euro is gewoon een bedrukt 
stukje papier. Wat je ermee doet, dat maakt het verschil. 
Je kunt geld op een goede en op een slechte manier 
gebruiken. Daar kun je zelf voor kiezen. Hoe belangrijk 
vind jij jouw geld? Het kan wel eens te belangrijk voor 
je worden. In de Bijbel wordt geld zelfs soms een afgod 
genoemd. Een waarschuwing waar we wel over mogen 
nadenken. We mogen geld gebruiken. Het is een mid-
del om te leven, maar het mag niet het doel worden om 
voor te leven. Dan noem ik het woord GELOOF.  Je hart 
mag niet vol zijn van geld en alles wat je kan of wil kopen. 
Nee, je hart is bedoeld om gevuld te zijn vol liefde voor 
God. Voor Hem alleen. 

Vanuit de Bijbel mogen wij heel praktisch leren wat echt 
belangrijk is in dit leven.
1. Bedenk dat alles van God is. Als je rondkijkt in je ka-

mer: het is van Hem. Open je kledingkast: Wat je ziet is 
van Hem. Als je door je huis loopt: het is van Hem. Kijk 
om je heen. Alles is van Hem. Wat je hebt! Is gekregen! 
Ook het saldo op je bankrekening; heb je gekregen. 
De dichter van Psalm 24 heeft het begrepen: In vers 1 
staat: ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen’. 

2. Leef dankbaar en eenvoudig. Dat betekent dat je 
tevreden mag leven. Ook als je (nog) niet alles hebt wat 
je zou willen. Dat bedoelt Paulus als hij schrijft aan de 
gemeente: Wie rijk wil worden, staat bloot aan verlei-
ding. Voor je het weet zit je verstrikt in de gedachten 
dat je steeds maar meer en mooier wil. Dat is echt een 
valstrik, want veel mensen voor jou hebben al ontdekt 
dat als je meer en mooier hebt, je toch niet gelukkiger 
bent (1 Timoteüs 6:9).

3. Deel graag uit, zorg goed voor anderen. Wie geld 
heeft, heeft de kans om uit te delen. In de Bijbel staat 
dat God houdt van mensen die graag met anderen 
delen. Of je nu veel of weinig hebt, je kunt altijd geven. 

Leef niet om rijk te worden

Het geld wat je hebt, mag je gebruiken om zelf van te 
leven. Dat is een prima manier om je geld te besteden, 
maar dat wat je niet echt nodig hebt, gebruik dat om 
iets goeds te doen voor de mensen om je heen.  Dat 
hoeft trouwens niet alleen met geld, maar je kunt ook 
iemand helpen door van je tijd en aandacht te geven.  

4. Als het niet hoeft, kun je beter niet lenen. In Spreuken 
22:7 staat: Wie leent, (van de rijke) is een slaaf van zijn 
geldschieter. Als je meer wil uitgeven dan je hebt, en je 
daardoor geld moet lenen, kan jou dat afhankelijk ma-
ken. Daarom deze wijze raad van onze God: Het is wijs 
om eerst te sparen, of een andere keuze te maken. 

5. Bid ook juist in geldzaken om wijsheid. God wil je 
graag ook hierin wijs maken. Dat staat in Jakobus 1:5 
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en 
Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en 
zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 

6. En dan het belangrijkste: Het gaat om je hart. Jezus 
zegt: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Aan de 
manier waarop jij met je geld omgaat, laat je zien wat 
je belangrijk vindt. Gebruik je geld als een middel om 
liefde te laten zien. Dat kunnen we meteen praktisch 
maken: Probeer het deze week: Gebruik je geld om iets 
goeds mee te doen. 

Opdracht
In de Bijbel staan diverse teksten over geld en geloof. 
Neem alleen of samen een tekst om in een paar minu-
ten te overdenken. Na een paar minuten lees je de tekst 
hardop voor en leg je uit wat jij denkt dat ermee wordt 
bedoeld. 
(Deze teksten kunnen ook op kaartjes uitgedeeld worden, 
en daarna overdacht en besproken)

•	 Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is,
	 achter een muur waant hij zich veilig.   Spreuken 18:11
•	 Houd me ver van leugen en bedrog.
	 Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
	 voed me slechts met wat ik nodig heb.  Spreuken 30:8
•	 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
	 meer vreugde dan rijkdom en overvloed.  Psalm 119:14
•	 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij 

die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dage-
lijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord 
verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.  Matteüs 
13:22

•	 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich 
daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof 
afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.  
1 Timoteüs 6:10

•	 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te 
zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te 
stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet 
om ervan te genieten.  1 Timoteüs 6:17

•	 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem 
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genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf ge-
zegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.  
Hebreeën 13:5

•	 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus 
heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.  
2 Korinthe 8:9

Wat is na het overdenken van deze teksten jullie 
conclusie?

Ter afsluiting
Geloven en geld. Als je dit alles nog eens overdenkt, is 
het niet eens zo moeilijk. Lees het extra bijbelgedeelte uit 
Matteüs 6: 25-34 samen door.
Jezus zegt het zo: Je kunt je zorgen maken over veel 
dingen in het leven. Maar Hij nodigt ons uit om eerst te 
zoeken naar het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. 
Als we dat doen, zullen al die andere dingen ons ook ge-
geven worden. Dit is de diepe waarheid van de Bijbel, de 
liefdevolle belofte van Jezus. Het herinnert ons eraan dat 
we niet op geld en materiële zaken moeten vertrouwen, 
maar op God alleen.
Neem even de tijd om deze woorden te overdenken. 
Bedenk een voorbeeld uit je eigen leven, waarop je hebt 
ervaren dat het waar is; Als je je richt op Gods Koninkrijk, 
worden de zorgen over andere dingen minder of vanzelf 
opgelost. Als je dat nog niet eerder hebt gedaan, probeer 
het dan vanaf vandaag. Je zult versteld staan hoe God 
je kan verrassen, als je Hem als eerste aanroept. Durf je 
het aan om je vertrouwen op God te stellen en te zien wat 
er gebeurt?

Gebedspunten
•	 Noem met elkaar dankpunten die je vandaag geleerd 

hebt.  
…….
…….
•	 Bid dat geld nooit de hoofdrol zal spelen in jouw hart.
	 Omdat dat plekje bestemd is voor God alleen, God is 

de bron van ons leven. Hij alleen maakt ons rijk.                                           
•	 Bid om wijsheid, dat je goed leert omgaan met het geld 

wat je van God krijgt.
 
P.S. Vergeet je de praktische opdracht niet?
Bedenk iets moois om met jouw geld een ander blij te 
maken!                            

Auteur: RE
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Wie nodig je uit?
Lucas 14:7-14
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Thema: De ander gaat voor

Doel
De kinderen leren dat in Gods Koninkrijk de ander hoger inschat dan jezelf. 

Toelichting
De beste plaats proberen te krijgen, voordringen, de ander wegduwen. Kinderen doen dat, maar volwassenen ook. Jezus 
wil dat het niet gebeurt. In zijn Rijk geldt dat je hoort te denken: niet eerst ik, maar eerst de ander. Jezus zegt: kies niet op 
een feest de beste plaats voor jezelf. Anders word jij misschien weggestuurd, omdat degene die het feest geeft iemand 
anders belangrijker vindt. En nodig op jouw feest niet alleen mensen uit die jou ook weer vragen. Vraag ook eens iemand 
die ziek is of arm, gewoon omdat je hem blij wilt maken.
Durf de minste te zijn. Jezus deed dat ook in zijn leven op aarde. Door de ander belangeloos lief te hebben kreeg Hij van 
zijn Vader de allerhoogste plaats. Hij regeert hemel en aarde als Koning in de hemel.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Eerst zij, dan ik
Richtlijnen: ‘Ik wil eerst’, ‘Ik wil vooraan zitten’. Zeggen jullie dat wel eens in de klas of thuis? Dan kun je het mooiste speel-
goed kiezen of zit je als eerste achter de computer. Of je kunt alles het beste zien. Als je dat vaak doet, zegt de juf: ‘Nee, jij 
niet. Nu mag zij een keer eerst’.
Jezus vertelt vandaag een verhaal over iemand die bij een feest op de belangrijkste plaats ging zitten, maar werd weg-
gestuurd. Dus niet altijd vooraan willen staan en zeker niet voordringen. Gewoon op je beurt wachten of iemand die niet zo 
snel en handig is voor laten gaan. Zodat hij of zij ook eens de eerste is. Dat voelt voor allebei goed.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ga jij maar eerst 
Richtlijnen: Het is fijn om de snelste of de slimste te zijn. Dan kun je met sport of op school winnen van anderen, de eerste 
zijn. Het beste plekje, de mooiste fiets of jas, dat is leuk. Maar het is niet goed als je bij alles de eerste wil zijn, omdat je 
denkt dat je dan tekortkomt. Zeker niet als je daarom voordringt, vals speelt of een ander gaat dwarszitten.
Jezus vertelt een gelijkenis over de plaatsen bij een feest aan mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. Hij zegt: je moet 
niet uit jezelf op de belangrijkste plaats gaan zitten. Het kan dan gebeuren dat degene die het feest geeft zegt: ‘Nee, die 
mooie plaats is niet voor jou bedoeld. Ga maar ergens anders zitten’.  Dat zou een afgang zijn. Kies liever een bescheiden 
plaats en wacht rustig af. Je komt echt niets tekort als je een ander hoger inschat dan jezelf. Laat een ander voorgaan; je 
zult merken hoe goed dat voelt voor allebei.
Jezus zelf liet in heel zijn leven op aarde zien, dat Hij zichzelf wegcijferde voor anderen (weten de kinderen een voor-
beeld?). Paulus zegt: omdat Jezus dat deed, is Hij nu onze Koning bij God in de hemel. Dat was zijn beloning (zie extra 
bijbelgedeelte).

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De ander hoger inschatten dan jezelf
Richtlijnen: Bespreek met de jongeren of zijn vaak anderen beoordelen en commentaar op hen leveren. Ze is wel aardig, 
maar haar kleren zijn stom. Hij is best aardig en slim, maar dan zit je toch niet op zo’n saaie damclub. Als je op anderen 
vaak iets aan te merken hebt, doe je net of jij beter bent. Soms denk je er niet bij na, maar het voelt voor die ander mis-
schien wel zo. Trouwens: wat zeggen anderen over jou?
Jezus zegt: doe dat niet. In mijn Koninkrijk geldt: niet ik eerst, maar de ander. In de gelijkenis zegt Hij dat we niet op de bes-
te plaatsen moeten zitten, alsof die ‘natuurlijk’ voor ons bestemd zijn. Stel dat jij wordt weggestuurd en plaats moet maken 
voor een ander. En dat we op onze feesten niet alleen maar mensen moeten uitnodigen die ons dan ook vragen, waardoor 
we populair of belangrijk worden gevonden.
Durf jij de minste te zijn. Jezelf opofferen voor een ander. Nee, niet alleen voor een vriend(in), maar ook een onbekende of 
iemand die je niet mag? Jezus zegt: neem een voorbeeld aan Jezus! Die voelde zichzelf nergens te belangrijk voor, zelfs 
niet voor zondige mensen. Hij offerde zich op voor hen (zie extra bijbelgedeelte)

Extra Bijbelgedeelte: Filippenzen 2:5-12
(Jezus was in de hemel, bij God de Vader, de hoogste plaats. Hij daalde neer op aarde en droeg de straf voor onze zonde. 
Hij werd knecht van ons allemaal. Daarom eerde zijn vader Hem met de allerhoogste plaats, Koning over de Schepping. 
Wij moeten leven zoals Hij, de minste durven zijn.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
Jezus is als gast uitgenodigd in het huis van een voorname farizeeër. Omdat hij gezien had, dat de overige gasten hun best 
hadden gedaan om zo dicht mogelijk bij de gastheer te kunnen zitten, vertelt Hij een gelijkenis. In deze gelijkenis houdt Hij 
hun, maar ook ons, een spiegel voor. Want we willen eigenlijk allemaal wel graag een goed plekje hebben, een ereplaats. 
Maar tegen de gasten van deze farizeeër zegt Hij: kies vooral de minste plaats. Houd je nederig. En wacht op een eventu-
ele uitnodiging van de heer om naar voren te komen. Dan krijg je de eer en het respect van alle gasten om je heen, omdat 
je het ontvangt van de heer die jou belangrijk maakt.

Vervolgens richt hij zich tot de gastheer zelf. Die heeft namelijk de gewoonte, die wij allemaal wel kennen: dat je mensen 
uitnodigt, die jou op hun beurt ook zullen uitnodigen. Je geeft iets om het weer terug te ontvangen. Maar Jezus zegt: ont-
vang geen anderen dan armen, kreupelen, verlamden en blinden. Zij kunnen je niets teruggeven. Maar je loon is groot in 
de hemel. En dat wordt duidelijk bij de opstanding van de rechtvaardigen: de dag dat Jezus terug zal komen.

Vers voor vers
Vs. 7	 Als Jezus een gelijkenis vertelt, houdt Hij ons altijd een spiegel voor. En als wij eerlijk in die spiegel kijken, voelen 

we al vrij snel aan waar het wringt… ook bij ons.
Vs. 9	 Het is behoorlijk beschamend, als je door de gastheer naar een mindere plek wordt gedirigeerd, omdat er iemand 

anders is die belangrijker is dan jij.
Vs. 10	 Door je nederig op te stellen kan je het omgekeerde overkomen: je wordt door de gastheer naar voren genodigd. 

Omdat je voor hem die belangrijke persoon bent en dat ook mag zijn in de ogen van alle aanwezigen. Dit is een 
scherp woord in de richting van alle hoge gasten van de farizeeër, bij wie Jezus was uitgenodigd.

Vs. 11	 In dit vers staan passieve werkwoordsvormen: vernederd worden, verhoogd worden. Iemand anders is hier in 
actie. Door de woorden van Jezus heen klinkt hier een verwijzing naar zijn hemelse Vader, die de mensen nodigt. 
Niet omdat zij denken dat zij voornaam zijn, maar omdat God weet dat wij Hem nodig hebben.

Vs. 12v	 In de volgende verzen worden de woorden van Jezus concreet gemaakt. Wie nodig je uit? Blijf je in je eigen ver-
trouwde kringetje hangen? En geef je alleen maar, omdat je ook weer terug zult krijgen?

	 Dan noemt Hij mensen van wie je niets kunt verwachten. Het enige wat je nu, zichtbaar ontvangt, dat zijn die 
	 mensen zelf…
Vs. 14	 Maar jouw daad wordt gezien. Door God.
	 En waar de farizeeërs maar al te graag discussieerden over de gerechtigheid van God en de rechtvaardigen (die 

zij dan moesten zijn), neemt Jezus deze term in zijn mond en verkondigt Hij het Koninkrijk… van God.

Vragen
1.	Als jij nou zelf een feest zou houden. En iemand die jij nauwelijks kent (of eigenlijk niet mag) hangt constant om jou 

heen... zou jij daar iets van zeggen?
2.	Als je door de stad heenloopt, zie je dan wel eens de mensen over wie Jezus spreekt? De armen, de kreupelen, de 

verlamden en de blinden? Kortom: mensen die ergens buiten de maatschappij vallen en die hulp nodig hebben?  Wat 
betekenen zij voor jou? En wat beteken jij voor hen?

Auteur: GD
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Liederen

Psalm 87
Lied 990 				    (=Gezang 70 LvdK)
Lied 991 				    (=Gezang 482 LvdK)
Uw Woord 				    Hemelhoog 37
Zoals klei in de hand van de pottenbakker 	 Hemelhoog 77
Een wijs man 				    Hemelhoog 89
Ik was hongerig 				    Hemelhoog 703
U maakt ons één 				   Hemelhoog 402
Wil jij mijn vriendje zijn?  			   Hemelhoog 406
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 	 Hemelhoog 494
Dank U voor deze nieuwe morgen 		  Hemelhoog 554

Auteur: PZ
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Inleiding
Praat met elkaar over ‘altijd de eerste willen zijn’.
•	 Herken je dat, dat je graag als eerste in de rij wil staan? 

Dat je als eerste op de PlayStation wil? Dat je als eer-
ste wil beginnen met het spelletje spelen?

•	 Hoe zou dat voor een ander zijn, denk je? Hoe zou 
jouw vriendje of vriendinnetje zich voelen als jij altijd de 
eerste bent, of altijd de eerste wil zijn? 

	 De Here Jezus vertelt vandaag een verhaal over 
iemand die bij een feest op de belangrijkste plaats ging 
zitten. Maar hij werd weggestuurd! Luister maar!

Bijbelverhaal
Jezus is graag te vinden onder de mensen. Vaak is Hij 
te zien waar mensen bij elkaar komen om te eten of 
om feest te vieren. Ook het verhaal van vandaag gaat 
daarover. 
Hij wil de mensen graag iets leren. 
Hij ziet dat mensen die uitgenodigd zijn op een feest de 
eerste willen zijn. Ze willen op de beste plekken gaan 
zitten. 

Daarom zegt Jezus tegen hen: ‘Wanneer je door iemand 
wordt uitgenodigd op een feest, zorg dat je niet de eerste 
wilt zijn. Om zo het allerbeste plekje uit te kiezen. Want 
misschien komt er wel iemand die ook uitgenodigd is en 
die veel belangrijker is dan jij! Bijvoorbeeld een koning of 
een prinses. 
Als jij precies op die plek zit voor die belangrijke persoon, 
dan komt de man die het feest geeft naar jou toe. En weet 
je wat hij dan tegen je zal zeggen? 
‘Ga jij eens snel op een andere plek zitten!’ 
Jij mag dan in een hoekje gaan zitten. Helemaal achter-
aan op het feest. 
Andere mensen zullen jou dan misschien wel uitlachen.
‘Luister goed’, zegt Jezus.  ‘Als je wordt uitgenodigd op 
een feest, zorg dat je niet de eerste wilt zijn. Zoek een 
plekje achteraf. Dan zal de man die het feest geeft naar 
je toe komen en zeggen: Hé beste vriend, kom maar snel 
hier! Jij krijgt van mij de beste plek op het feest! Helemaal 
vooraan’.
Alle andere mensen zullen zien hoe belangrijk jij dan 
bent. Wel net zo belangrijk als een koning. De Here Je-
zus is nog niet klaar met zijn verhaal. 
Hij zegt ook: ‘Pas op dat je niet alleen jezelf heel belang-
rijk vindt, waardoor je niet meer aan een ander denkt. 
Want dan zal God jou juist helemaal achteraan zetten.’
Denk juist wel aan de ander. Zorg dat je niet altijd de 
eerste wil zijn. Daar wordt de Here God blij van en Hij 
zegent jou!

Eerst zij, dan ik

Tot slot wil de Here Jezus nog één belangrijk voorbeeld 
geven over mensen uitnodigen op een feest.
Hij zegt dat het beter is om arme mensen uit te nodigen, 
dan rijke mensen.
Want arme mensen kunnen niets terug doen. Zij hebben 
niets om jou terug te geven.
De Here God vindt het juist fijn als jij de mensen uitnodigt 
die weinig hebben. 
Hij zal jou daarvoor belonen en zegenen!

Auteur: RS
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Inleiding
Het beste plekje! Bij een sportwedstrijd is het handig om 
vooraan te zitten, dan kun je het goed zien. Ook bij een 
concert of in het theater willen mensen graag vooraan zit-
ten. Die plekjes zijn vaak ook het duurst. Bij een familie-
feestje, waar misschien ook broers of zussen, neven en 
nichten van je zijn, wil iedereen wel bij die favoriete oom 
of tante, opa of oma in de buurt zitten. Soms helpt het om 
de snelste te zijn en dat plekje te bemachtigen. Een ge-
lukje als dat lukt; jammer als dat niet zo is! Voordringen of 
daar gauw gaan zitten als een ander even opstaat, is dan 
niet aardig. En als je dat toch doet, zal er vast iemand wat 
van zeggen. Gelukkig is er altijd weer een andere kans. 
Bij wie of wat wil jij graag vooraan of dichtbij zitten?

Bijbelverhaal
Het is sabbat. Jezus is uitgenodigd om te komen eten bij 
een belangrijke man; een Farizeeër. Die weet veel over 
de wet van God. Er zijn nog meer mensen uitgenodigd. 
Jezus ziet dat ze snel de beste plekjes voor zichzelf 
innemen, dicht bij de gastheer. Daarmee laten ze zien 
dat ze vooral aan zichzelf denken. Egoïsme heet dat. 
Daarom vertelt Jezus hun een verhaal. Misschien dat ze 
dan voortaan ook eens nadenken over wat een ander zou 
willen. Hij vertelt:

‘Wanneer je wordt uitgenodigd voor een bruiloft, ga dan 
niet snel op het beste plekje zitten. Want straks is er 
nog iemand belangrijker dan jij. Dan moet je voor hem 
opstaan als de bruidegom ziet dat die belangrijke gast 
niet dicht bij hem kan zitten. Dan beland je misschien 
wel helemaal achteraan! Iedereen zal je nakijken, en jij 
schaamt je. 
Je kunt beter nederig op de slechtste plek gaan zitten. 
Dan zegt de gastheer juist: ‘Och, kom toch dichter bij me 
zitten’. Dan ziet iedereen je juist naar voren lopen, dichter 
bij de bruidegom en mag je trots zijn op je plekje.
Ook God zal mensen die zichzelf de besten vinden, 
onbelangrijk maken. Maar de mensen die anderen voor 
laten gaan, die zal God belangrijk maken.’

De mensen die vooraan waren gaan zitten, begrijpen 
best dat Jezus hun een lesje wil leren. Worden ze nu 
weggestuurd door de gastheer? Maar Jezus wil hem ook 
wat zeggen. Want ook de Farizeeër wil beter worden van 
de mensen die hij heeft uitgenodigd. Jezus ziet er alleen 
maar mensen aan de tafels, waarvan Hij weet dat de Fa-
rizeeër graag wil dat de mensen zullen zeggen: ‘Tsjonge, 
die Farizeeër is wel heel belangrijk, met zulke belang-
rijke gasten!’ Jezus zegt rechtstreeks tegen hem: ‘Als je 
mensen uitnodigt om bij je te komen eten, laat dat dan 
àrme mensen zijn. Zwervers, vluchtelingen, bedelaars. 
Invaliden en blinden. Mensen die afhankelijk zijn van de 
goedheid van anderen. Daar zul je pas blij van worden! 
Want zùlke mensen kunnen je vast nooit teruggeven wat 
jij hun gaf. Gòd zal je ervoor belonen, op de dag dat de 
gelovige doden zullen opstaan en naar Hem toe zullen 
gaan. Je beloning krijg je bij God. 

Ga jij maar eerst

Iemand van de gasten, die goed naar Jezus heeft ge-
luisterd, antwoordt: ‘De mensen die straks bij God aan 
tafel zullen zitten in het Koninkrijk van God, wat zullen die 
gelukkig zijn!’ Ja, deze man heeft gelijk. Laten we zorgen 
dat we daar bij zijn!

Dit is een duidelijke boodschap aan de feestgangers. 
Begrijpen ze dat met het feest waar Jezus het over heeft, 
eigenlijk het feest in Gods Koninkrijk wordt bedoeld? De 
meesten weten dat Jezus het vaak over God heeft, dus 
het is muisstil. Ze kwamen vooral voor hun eigen status 
en reputatie, en niet eens zozeer voor de gastheer. En 
God de Vader is een nog veel belangrijkere gastheer! 

Vragen
•	 Als jij zelf een feest zou houden en iemand die jij nau-

welijks kent (of eigenlijk niet mag) hangt constant om 
jou heen... zou jij daar iets van zeggen?

•	 Kom jij wel eens mensen tegen waar Jezus over 
spreekt? Armen, invaliden, ouderen, verstandelijk 
gehandicapten? Dus: mensen die niet gewoon mee 
kunnen doen en hulp nodig hebben? Wat betekenen zij 
voor jou? En wat beteken jij voor hen?

Luistertip: ‘Het bruiloftsmaal’ van Elly en Rikkert 

Auteur: PW
 

https://www.youtube.com/watch?v=4fEaBDGJMT4
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Bijbelgedeelte
We lezen eerst Lucas 14: 7-12.
Wat gebeurt hier?  Luister maar:

Bijbelverhaal
Op een sabbat wordt Jezus uitgenodigd om te eten bij 
een belangrijke Farizeeër. Jezus ziet tijdens de maal-
tijd iets gebeuren. Hij ziet daar gasten die zichzelf heel 
belangrijk vinden. En van alles doen om de aandacht 
voor zichzelf op te eisen. Ze zijn daar zo mee bezig dat 
ze geen oog hebben voor de anderen die aan tafel zitten.  
Als er gelegenheid voor is, gaat Jezus hier wat over zeg-
gen: ‘Wanneer iemand je uitnodigt op een feest, kies dan 
niet de beste plaats uit. Misschien komen er belangrijker 
personen dan jij. Stel je voor dat de gastheer naar jou 
toekomt en zegt: Sorry, maar deze plaats is voor iemand 
anders bestemd. Er is voor jou daar achteraan wel een 
plekje.’ Jezus bedoelt: Bedenk dat als je bij iemand 
te gast bent, het niet om jou draait. Dat geldt bij een 
maaltijd, dat geldt thuis, in de klas en ook in de kerk. Hoe 
goed is het om een ander voor te laten gaan. Om een an-
der zijn verhaal te laten vertellen. Om bij het koffiedrinken 
na de dienst bij een onbekende te gaan staan. Om in de 
klas die ander dat leuke grapje te laten vertellen. Het gaat 
niet alleen om jou. Dat is wat Jezus ons wil leren. 

Als we eerlijk zijn, herkennen we wel wat Jezus bedoelt. 
Hoe snel denken wij dat we belangrijker, knapper, slim-
mer, interessanter zijn dan de ander. Ik las over dit onder-
werp een joods verhaal. Ik lees het voor: 

Joods verhaal
Op een koude winterdag komt een rijke jood, dik inge-
pakt in zijn nieuwe bontmantel, aanrijden met zijn slee 
om rabbi Mendel te bezoeken. Net als hij uitstapt, botst 
hij bijna tegen een arme mijnwerker, die toevallig ook de 
rabbi wil spreken.
Zonder veel aandacht voor de ander, loopt de rijke man 
zelfverzekerd naar binnen. Tot zijn verbazing ziet hij hoe 
rabbi Mendel éérst de mijnwerker hartelijk begroet. Dat 
zit hem niet lekker. Had hij niet kortgeleden nog betaald 
voor een compleet nieuw dak op de synagoge? Als 
weldoener van de gemeenschap vindt hij wel dat hij wat 
uitleg verdient.
Rabbi Mendel glimlacht en stelt hem een simpele vraag:
‘Die nieuwe bontjas van u.… is die lekker warm?’
‘Zeker wel!’ antwoordt de man trots.
‘Mooi,’ zegt de rabbi. ‘Maar die jas houdt alleen u warm. 
De kolen die deze mijnwerker uit de grond heeft gehaald, 
verwarmen het hele dorp. Zeg eens eerlijk... Is die man 
dan niet veel belangrijker?’

Dit is wat Jezus ook bedoelt in de Bijbelverzen van van-
daag. In het verhaal krijgt de rijke Jood niet de ereplaats 
die hij denkt te krijgen. Tot zijn verbazing geeft de rabbi 
de eerste aandacht aan een eenvoudige mijnwerker. De 
rijke man is beledigd. Hij verwachtte dat hij met meer eer 

zou worden ontvangen. Hij had immers de kosten voor 
het nieuwe dak van de synagoge betaald. Dat is toch wel 
een reden om als eerste hartelijk te worden begroet. 

Zo denken wij ook vaak. Jezus leert ons met andere 
ogen kijken. Jou en mijn waarde ligt niet in hoe ik eruitzie, 
welke kleren ik draag, of ik rijk ben. Jezus kijkt naar mijn 
hart, hoe ik me inzet voor anderen. 

Dit is les 1, daarna gaat Jezus nog meer onderwijs 
geven. We pakken weer de Bijbel erbij en lezen verder: 
Lucas 14: 12-14 

De gasten zijn niet de enigen die zichzelf belangrijk 
vinden. Jezus wil ook de gastheer – en iedereen die 
ooit mensen uitnodigt – iets leren. Want als je een feest 
organiseert, kun je stiekem hopen er zelf beter van te 
worden. Misschien verwacht je waardering, status, of 
zelfs tegenprestaties. Maar gastvrijheid is niet bedoeld 
om er zelf beter van te worden. We moeten leren om te 
delen en te dienen zonder iets terug te verwachten. Dat is 
tweede les vandaag. Daarom gaan we eerst kijken naar 
het voorbeeld van …. 

Voordracht
Je kan dit iemand van de groep laten doen, of doe het als 
leidinggevende zelf.  
Neem een blad papier in je hand en kijk alsof je een lijst 
aan het maken bent.             
Oké, ik ga een feestje geven! Dus ik moet even een gas-
tenlijst maken. Wie zal ik uitnodigen?
Hmm... Pieter?
Ja. Da’s wel leuk. Pieter zit altijd vol grappen. Die zorgt 
voor een gezellige sfeer.
Anna?
Ja, zij mag wel komen, want zij brengt altijd wat leuks 
mee.
O ja, Mark!
Dan kan ik het nog eens met hem hebben over zijn leuke 
zus/broer ☺
Sarah misschien?
Ja dat is een goed idee, zij wil mij altijd wel helpen met de 
voorbereiding.
Thomas?
Hij heeft rijke ouders, hij geeft vaak feestjes, wie weet 
mag ik dan bij hem ook eens komen. Wie zelf niet rijk is 
moet slim zijn. ☺
Stefan nog?
Hij helpt mij vaak met wiskunde. Ja, hij mag komen, hem 
moet ik te vriend houden.  Straks met de tentamens heb 
ik hem zeker nodig.
Nou heb ik toch al een aardig lijstje…

Pauzeer even en leg het papier neer. 
Kijk weer naar de groep en stel rustig de vraag:

Ik ben niet goed bezig. Ik doe nu niet wat we net gelezen 

De ander hoger inschatten dan jezelf



hebben.  Zo wil Jezus het niet. Wie moet ik dan uitnodi-
gen? Laat jongeren met voorbeelden komen, die ze zelf 
bedenken.

Tot slot een discussievraag: 
•	 Betekenen de woorden van Jezus dat je dus niet meer 

een feestje mag geven voor het groepje waar je altijd 
mee optrekt? Wat denken jullie?  Reageren maar…

Ik denk dat Jezus je wil leren om eerlijk naar jezelf te 
kijken. Waarom vraag je iemand op je feest? Geef gerust 
een feest voor je eigen vriendengroep. Maar vergeet ook 
de mensen niet die zelf jou nooit iets terug kunnen geven. 
Maak er juist voor hen een superfeest van. Je moet kun-
nen geven zonder iets terug te willen. Echte goedheid 
verwacht niets terug. Deel uit van wat je hebt gekregen 
(weet je nog de les van vorige week?). 
Je zal zien, hoe blij je zelf wordt als je op deze manier 
leeft en geeft.

Doe niet wat de wereld om ons heen doet: alleen aan 
jezelf denken, proberen alle aandacht naar je toe te 
trekken. Als je jezelf belangrijker vindt dan anderen, dan 
klinkt er een duidelijke waarschuwing van Jezus: Pas op! 
Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar 
wie zichzelf vernedert – wie de ander op de eerste plaats 
zet – die zal verhoogd worden.
Denk daar deze week eens bij na, bij alles wat je doet. 
Stel jezelf de vraag: Hoe zou Jezus dit aanpakken? We 
mogen van Hem leren, elke dag opnieuw.

We lezen in Filippenzen 2:5-12 Jezus was in de hemel bij 
God, Hij kwam naar de aarde. Jezus vernederde zich. Hij 
werd knecht. - Zie onze God, de Koning/Knecht - God de 
Vader heeft Hem uitermate verhoogd.

Het lied: Hij kwam bij ons heel gewoon, past mooi om 
mee af te sluiten.

Auteur: RE
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Kiezen voor Jezus en volhouden
Lucas 14:25-33
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Thema: Wil je echt mijn leerling zijn?

Doel
De kinderen leren dat je moet weten wat je doet als je Jezus’ leerling wilt zijn. Het vraagt een keuze die grote gevolgen kan 
hebben. 

Toelichting
Jezus is bekend en geliefd door de wonderen die Hij doet en de uitleg die Hij geeft van Gods Woord. Massa’s mensen trek-
ken met Hem mee. Jezus spreekt hen aan en zegt: het is niet makkelijk mijn leerling te zijn. Je moet weten waar je aan be-
gint. Net als iemand die een toren wil bouwen. Hij maakt eerst berekeningen of hij wel genoeg materiaal kan kopen. Anders 
komt de toren niet af en wordt hij uitgelachen. Of een koning die aangevallen wordt. Hij zorgt dat hij genoeg soldaten heeft 
om te vechten en vraagt anders om vrede. Mijn leerlingen denken na of ze God de belangrijkste vinden in hun leven. Als ze 
moeten kiezen, durven ze dan te kiezen voor God in plaats van familie, God in plaats van geld en bezit. Wil jij dan nog mijn 
leerling zijn?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Goed voorbereid 
Richtlijnen: We kiezen voor de jongsten een deel van wat Jezus vertelt; anders wordt het verwarrend. We concentreren ons 
op. Jezus zegt dat je je goed moet voorbereiden, voordat je zijn leerling wil worden.
Vertel de kinderen een verhaal over kinderen die met hun ouders een strandwandeling gaan maken. Het is mooi weer die 
dag, maar ’s middags zal het hard gaan regenen. Wat moeten ze die dag aantrekken en meenemen? Houden de kinderen 
rekening met de weersvoorspelling? Wat gebeurt er als ze dat niet doen?
Jezus zegt dat Hij het fijn vindt dat we bij Hem willen horen. Dan ben je een kind van God. Dat is fijn. Maar er kunnen ook 
vervelende dingen gebeuren. Mensen kunnen je plagen en oneerlijk behandelen, omdat je naar de kerk gaat. Dat hoort 
ook bij geloven. Denk daar ook aan.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Meelopers en volgelingen
Richtlijnen: Vertel in de inleiding een verhaal over een kind dat iemand bewondert. Een sporter, een zangeres. Het lijkt 
hem of haar geweldig in een stadion of een concertzaal te staan. Alle positieve dingen daarvan worden bedacht: aandacht, 
reizen, mooie spullen, … Zitten er ook nadelen aan zo’n leven? Bijvoorbeeld: hard werken en oefenen voordat je zover 
bent. Men wil alles van je weten, ook wat je liever voor jezelf houdt. Er zijn ook mensen die jou niks vinden en dat zeggen 
of schrijven. Of die je bedreigen; dan moet je dag en nacht bewaakt worden.
Vertel dat grote groepen mensen Jezus volgen. Ze vinden Hem geweldig om zijn woorden en wonderen. Ze zijn in zijn 
buurt zoveel ze kunnen. Maar begrijpen ze ook wat Jezus zegt: dat God voor alles en iedereen gaat. Als je Jezus’ leer-
ling wil zijn, moet je kiezen voor Hem alleen. Dat is geweldig, maar levert ook negatieve reacties op van de mensen om je 
heen. Kun je daartegen? Ben je daarop voorbereid. Zoals die torenbouwer en die koning in de oorlog? 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wil je echt mijn leerling zijn?
Richtlijnen: Jezus is bekend en geliefd door de wonderen die Hij doet en de uitleg die Hij geeft van Gods Woord. Massa’s 
mensen trekken met Hem mee. Jezus spreekt hen aan en zegt: het is niet makkelijk mijn leerling te zijn. Je moet weten 
waar je aan begint. Net als iemand die een toren wil bouwen. Hij maakt eerst berekeningen of hij wel genoeg materiaal kan 
kopen. Anders komt de toren niet af en wordt hij uitgelachen. Of een koning van wie zijn land aangevallen wordt. Hij zorgt 
dat hij genoeg soldaten heeft om te vechten en vraagt anders om vrede. Hij mag zijn burgers niet in het ongeluk storten. 
Jezus zegt: mijn leerlingen denken na of ze God de belangrijkste vinden in hun leven. Als ze moeten kiezen, durven ze dan 
te kiezen voor God in plaats van familie, God in plaats van geld en bezit. Wil je dan nog mijn leerling zijn?
Stel deze vraag aan de jongeren en laat ze in gesprek gaan of zij alles opzijschuiven voor Jezus, als het eropaan komt? 

Extra Bijbelgedeelte: 2 Korintiërs 12:23-28
(Paulus noemt wat hem als leerling/volgeling van Jezus is overkomen: zweepslagen, stokslagen, schipbreuk, tekort aan 
eten en slaap in weer en wind. Hij doet als dienaar van Christus (vs. 23).)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Dit Bijbelgedeelte is een deel van het zogenaamde reisverhaal (9:51 – 19:44), dat Lucas samenstelde over Jezus’ reis naar 
Jeruzalem om daar gekruisigd te worden (13:31-15). Hier, in hoofdstuk 14:25-33 gaat het om de vraag: Wat heb je ervoor 
over om Hem te volgen? Jezus volgen kan heel moeilijk zijn. Lucas plaatst deze waarschuwing tussen twee confrontaties 
van Jezus met de Farizeeën en de Schriftgeleerden (14:1 en 15:2). In hoofdstuk 14:15-24 vertelt Hij de bekende gelijkenis 
van een groot feestmaal waar de genodigden de uitnodiging afwijzen – dit wijst erop dat de geestelijke leiders Jezus afwij-
zen. Verderop in 15:1-32 vertelt Jezus dat prachtige verhaal over de twee verloren zonen – waarmee Jezus benadrukt dat 
Hij namens zijn hemelse Vader op zoek is naar mensen die door de geestelijke leiders afgeschreven zijn. 
Daar tussenin schrijft Lucas dus over de waarschuwing van Jezus. Als je net zo wilt leven als Ik – met liefde voor de armen, 
kreupelen, verlamden (14:13 en 21) en zondige mensen (15:2) – dan zul je het moeilijk krijgen. 

Vers voor vers
Vs. 25v	 Jezus spreekt hier niet alleen tot de Farizeeën en de Schriftgeleerden, maar tot een grote menigte mensen. Mij 

volgen kan je in grote moeilijkheden brengen. Zelfs je naaste familie zal zich tegen je kunnen keren en je komt 
voor de keuze: Wil je Mij volgen, ook al moet je misschien de band met je familie verbreken? Nu, maar toen nog 
veel meer was dat heel ingrijpend. Het kon betekenen dat je geen recht meer had op een stuk grond en ander 
familiebezit. In het uiterste geval: dakloos en zonder bron van inkomsten. 

Vs. 27	 Jezus volgen kan zo ingrijpend zijn dat Hij die levensweg beschrijft als ‘je kruis dragen’. Als mensen het moeilijk 
hebben door ziekte of tegenslag zeggen we soms ‘ieder huis zijn kruis’. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelde. 

	 Het gaat om moeilijkheden die je krijgt omdat je Jezus trouw wilt zijn, trouw aan zijn boodschap, trouw aan de 
gerechtigheid die past bij God en zijn liefde. 

Vs. 28vv	Daarom kun je maar beter van de voren nadenken of je Jezus wilt volgen. Doe je dat niet dan lijk je op een 
overmoedig mens. Hij begon een toren te bouwen. Was dat een wachttoren van een wijngaard of een toren voor 
grensbewaking? Hij begon te bouwen, maar had geen goede schatting van de kosten gemaakt. De bouw liep uit 
op een mislukking en hij werd uitgelachen.

Vs. 31v	 Een koning die het gevecht aangaat met een andere koning met een veel groter leger, zal heel goed moeten 
nadenken: kan ik dit wel winnen? Anders kan ik maar beter geld betalen in plaats van veel soldaten de dood in te 
jagen. 

Vs. 33	 Hier komt Jezus terug op zijn woorden in vs. 25 en 26. Jezus volgen en een breuk met de familie kan je dakloos 
maken omdat je je rechten op familiebezit verliest. Begrijpelijk dat Jezus zegt: wie niet afstand doet van al zijn 
bezittingen kan mijn leerling niet zijn. 

Vragen
Tijdens zijn reis naar Jeruzalem, in feite naar Golgota, waarschuwt Jezus de mensen. Als je Mij wilt volgen moet alles in je 
leven minder belangrijk zijn dan het Koninkrijk van God. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn: verstoten door je familie, 
misschien zelfs dakloos of zonder inkomsten. Moslims die Jezus willen volgen en Hem erkennen als hun Heer worden 
soms inderdaad verstoten door de familie. 
Het is al moeilijk om deze waarschuwing van Jezus aan volwassenen te vertellen, laat staan aan kinderen. Een kleine stap 
voor hen kan zijn: opkomen voor kinderen op school of in de straat wanneer ze niet mee mogen doen met een spel of zo. 
Opkomen voor hen die uit de app-groep gegooid worden. 

Auteur: RB
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Liederen

Psalm 84: 1, 2, 3 en 6
Lied 313 	  				    (=Gezang 326 LvdK)
Lied 923
Een wijs man 					     Hemelhoog 89
Dank U voor deze nieuwe morgen 	  		  Hemelhoog 554
Uw Woord is een lamp voor mijn voet	  	 Hemelhoog 494
Als je bidt, zal Hij je geven 			   Hemelhoog 101
Ik zal de Here God liefhebben met heel mijn hart 	 Op Toonhoogte 523
Is je deur nog op slot? 				    Op Toonhoogte 528

Auteur: PZ
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Inleiding
Ben je wel eens op vakantie geweest naar de bergen? En 
ben je met papa en mama wel eens in de bergen gaan 
wandelen?
Vandaag gaat het verhaal over Joost.
Joost gaat op vakantie naar Frankrijk. Naar de bergen. 
Daar heeft hij heel veel zin in. Hij houdt ervan om te 
wandelen in de natuur. Al die mooie bergen te zien. 
Mooie groene bomen en bloemen. Soms zelfs een echte 
waterval!
Joost weet ook dat je, als je gaat wandelen in de bergen, 
goed voorbereid moet zijn.
Het is fijn om lekker te wandelen in zo’n supermooie 
omgeving.
Maar, in de bergen kan het weer ineens omslaan. Het kan 
gaan waaien, onweren of gaan regenen. Dus hij neemt 
altijd een trui mee in zijn rugzak. Ook een regenjas, voor 
als het eventueel gaat regenen.
Ook weet hij dat je niet op slippers de bergen in moet 
gaan. Nee, zeg! Dan krijg je heel snel zere voeten van al 
die steentjes op het bergpad. Op slippers kun je heel snel 
uitglijden. 
Als het ineens regent, worden de paden glad. Je hebt 
echt hele stevige schoenen nodig, bergschoenen noem 
je die. Helemaal als het paadje steil omhooggaat, dan 
heb je goede schoenen nodig. Natuurlijk neemt hij ook 
genoeg eten en drinken mee. Dan heeft hij energie ge-
noeg om te wandelen. Of te drinken als hij dorst krijgt van 
het lopen.
Wat zou er allemaal kunnen gebeuren als hij al die din-
gen niet mee zou nemen? Wat denken jullie?
Nou, Joost weet inmiddels dat je je goed moet voorberei-
den om te gaan wandelen in de bergen. Er kan van alles 
gebeuren. Dus heeft hij genoeg in zijn rugzak.

Goed voorbereid

Joost vindt het niet alleen fijn om in de bergen te wan-
delen. Hij vindt het ook heel fijn om bij de Here Jezus te 
horen.  Als hij loopt in de bergen, dan ziet hij al dat moois 
dat God heeft gemaakt. Het is fijn om dicht bij Jezus te 
zijn.
De Here Jezus vindt het fijn dat wij bij Hem willen horen. 
Je bent dan een kind van de Here God.
Joost heeft geleerd dat je je ook goed moet voorbereiden 
als je bij Jezus wilt horen. 
Weet je wat hij heeft ontdekt?
Je kan soms geplaagd worden, omdat je naar de kerk 
gaat. Joost heeft een jongen uit zijn voetbalteam die niet 
naar de kerk gaat. Hij lacht Joost altijd uit, omdat Joost 
op zondag niet voetbalt. Hij gaat dan graag naar de 
kerk.  Of soms mag hij van zijn buurjongentje ineens niet 
meespelen, omdat hij in Jezus gelooft!  Joost wordt daar 
verdrietig van.
Hij wil zo graag bij Jezus horen! Dat vindt hij fijn.
 
Joost weet dat hij goed voorbereid moet zijn, als hij wordt 
geplaagd of niet mag meespelen. Hij heeft ontdekt dat als 
hij op dat moment bidt, hij de Here Jezus dichtbij voelt. 
Hij wordt er minder verdrietig van. En hij weet dat God 
voor hem zorgt en dicht bij hem is. Dat vindt hij veel fijner 
en belangrijker!

Auteur: RS



17 augustus 2025 | copyright VHM 53

Inleiding
Is er iemand die jij bewondert? Misschien ben je fan die 
ene goede voetballer. Wat zou het geweldig zijn om in het 
voetbalstadion te zijn als hij speelt. Wat zou het geweldig 
zijn als je na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer 
zou mogen om hem een hand te geven. Droom jij wel 
eens over hoe het zou zijn als jij die voetballer zou zijn? 
Je krijgt veel aandacht van iedereen, je verdient veel 
geld, je maakt verre reizen. Of misschien ben jij fan die 
ene zangeres. Iedereen ken haar liedjes. Wat zou het 
geweldig zijn om naar een concert te gaan als zij zingt. 
Wat zou het geweldig zijn als je na afloop van het concert 
achter het podium mag komen om haar een hand te 
geven. Droom jij wel eens over hoe het zou zijn als jij die 
zangeres zou zijn? Je krijgt veel aandacht van iedereen, 
je verdient veel geld, je maakt verre reizen.

Maar is het leven van een topsporter of wereldberoemde 
zangeres wel altijd zo mooi? Aan de buitenkant wel. Maar 
er moet ook hard gewerkt worden. Je moet trainen, oefe-
nen, repeteren. Mensen willen alles van je weten, ook wat 
je liever privé of voor jezelf houdt. Er zijn mensen die jou 
niks vinden en dat ook zeggen of schrijven op bijvoor-
beeld sociale media. Of ze bedreigen je en je hebt altijd 
bewakers om je heen nodig. 

Vandaag gaat het over de Here Jezus. Veel mensen vin-
den Hem geweldig en volgen Hem overal waar Hij gaat. 
Maar begrijpen deze mensen ook waar het werkelijk om 
gaat? Lopen ze alleen met Hem mee of worden ze ook 
echt zijn volgeling? En zijn ze goed voorbereid op een 
leven met Jezus?

Bijbelvertelling
Overal waar Jezus gaat en komt, is het druk. Veel men-
sen reizen met Hem mee. Er zijn mannen en vrouwen 
en sommigen hebben hun kinderen ook meegenomen. 
Ze willen iedere dag zo dicht mogelijk bij Jezus zijn om 
te horen wat Hij te vertellen heeft en om te zien welke 
wonderen Hij doet. Iedere dag is weer bijzonder als je bij 
Jezus in de buurt bent. Jezus is gaan zitten en kijkt de 
groep met mensen aan die Hij zo goed kent, omdat ze 
met Hem meereizen. Vandaag heeft Hij speciaal iets te-
gen hen te zeggen. Vandaag wil Hij hun laten weten wat 
ze moeten doen als ze echt een volgeling willen zijn. Een 
volgeling zijn van Jezus is anders dan met Hem meelo-
pen en meereizen. Als je een volgeling bent, dan wil je 
echt helemaal bij iemand horen. Daar zal het over gaan 
en Jezus heeft mooie voorbeelden bedacht om het uit te 
leggen aan de mensen om Hem heen.

Meelopers en volgelingen

‘Als je bij Mij wilt horen’, begint de Here Jezus, ‘dan moet 
je alles achter je laten, alles opgeven. Je moet je vader 
en moeder, je vrouw en je kinderen en ook je broers en je 
zussen achterlaten. Weet je, zelfs je eigen leven moet je 
opgeven als je bij Mij wilt horen. Als je dat niet kunt, dan 
kun je geen leerling van Mij zijn, dan kun je niet bij Mij 
horen.’ Het is helemaal stil geworden, iedereen luistert 
met volle aandacht naar wat Jezus zegt. Het is nogal wat. 
Alles en iedereen achterlaten om Jezus te volgen. Som-
mige mensen kijken rond, anderen slaan hun ogen neer 
en kijken naar de grond. Wat moeten ze doen? 

‘Luister goed’, gaat Jezus verder. ‘Denk eens aan een 
torenbouwer. Als je zo’n hoge en grote toren moet 
bouwen, dan ga je daar toch eerst over nadenken en een 
plan maken? Je gaat uitrekenen hoeveel het kost om alle 
materialen te kopen en te verzamelen. Dan ga je kijken 
of je daar genoeg geld voor hebt. Want als je begint te 
bouwen en je hebt geen geld om de toren straks af te 
maken, dan zullen de mensen je uitlachen. Ze zullen 
zeggen: ‘Kijk nou eens! Die man begon met het bouwen 
van een toren, maar hij heeft niet genoeg geld en nu kan 
hij de toren niet afmaken. Dat is niet slim!’ Ja, zo zal het 
gaan’, zegt Jezus. Veel mensen begrijpen dit voorbeeld 
heel goed. Natuurlijk check je eerst of alles gaat lukken. 
Je gaat meten en tellen, je gaat je goed voorbereiden. 
Het zou raar zijn als je je niet voorbereidt als je zoiets 
gaat bouwen.

‘Luister goed, Ik heb nog een voorbeeld voor jullie’, zegt 
Jezus. Alle ogen zijn weer op Hem gericht. ‘Stel je voor 
dat een koning oorlog wil voeren tegen een andere 
koning. De koning weet dat de andere koning een groot 
leger heeft en met wel 20.000 soldaten de strijd aan 
zal gaan. Als de koning weet dat zijn eigen leger maar 
10.000 soldaten heeft, dan zal hij wel goed nadenken. 
Want dan weet hij dat hij de strijd nooit zal gaan winnen. 
Daarom zal hij een andere oplossing zoeken en proberen 
vrede te vragen.’ Ook dit voorbeeld begrijpen de mensen 
rondom de Here Jezus goed. Natuurlijk ga je geen oorlog 
beginnen als je in de minderheid bent, als je van tevoren 
al bijna zeker kunt zijn van je verlies.

Zoals altijd heeft Jezus weer goede voorbeelden bedacht 
om duidelijk te maken wat Hij wil zeggen tegen de men-
sen die bij Hem zijn. Het blijft een poosje stil, helemaal 
stil. De mensen zijn in gedachten en denken na over wat 
Jezus hun vertelt. Met Jezus meelopen is nog niet een 
echte volgeling van Jezus zijn. En kiezen voor Jezus 
betekent ook dat je voorbereid moet zijn op wat er daarna 
komt. Misschien zul je uitgelachten worden of willen som-
mige mensen je niet meer zien of spreken. 

Dan verbreekt Jezus de stilte en zegt nog een keer: 
‘Denk goed na als je mijn leerling wilt zijn. Als je bij Mij 
wilt horen, dan moet je kiezen voor Mij, voor Mij alleen.’ 
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Gesprek
Durf jij dat? Durf jij te kiezen voor God in plaats van voor 
je familie, of in plaats van voor alles wat je hebt? 
Wat zullen andere mensen zeggen als ze horen dat je 
voor Jezus kiest? 
Zullen ze blij zijn of zullen ze gaan lachen? 
Begrijp jij wat de Here Jezus bedoelt met voorbereid zijn 
zoals die torenbouwer en die koning?

Auteur: JvdM
 



Inleiding
Wie van jullie speelt er een instrument? Heb je 
muziekles? Bijvoorbeeld piano, drum, dwarsfluit, viool? 
Gaat het makkelijk, om een instrument te leren spelen? 
Als je heel veel talent hebt, misschien wel. Maar de 
meeste mensen die een instrument leren spelen, moeten 
daar best een poosje voor oefenen! Ik weet nog wel toen 
ik een instrument leerde spelen, dat mijn ouders zeiden: 
‘Je mag op muziekles, maar je moet wél oefenen. Elke 
dag. En niet na een paar maanden weer opgeven. Als je 
ergens aan begint, moet je ook doorzetten!’
Hetzelfde geldt als je een sport doet. Als je het goed wilt 
doen, moet je trainen. En niet een paar maanden, maar 
je moet het volhouden. Elk seizoen weer. Niet opgeven, 
doorgaan. Ook als je een keer geen zin hebt, of als je 
vrienden iets anders gaan doen.

Bijbelverhaal
Jezus is heel populair. Hij is bijzonder. Veel mensen 
horen van Hem. Ze horen van de wonderen die Hij doet. 
Mensen willen bij Hem zijn. Met eigen oren horen wat Hij 
zegt. Met eigen ogen de wonderen zien die Hij doet. Ze 
willen zelfs bij Hem horen, zijn leerling zijn. En samen 
met Hem optrekken als Hij door het land reist. 
Maar net zoals je ouders zeggen, als jij muziekles wil, 
of op een sport: ‘Je moet wel weten waar je aan begint, 
je moet oefenen en trainen!’, zo heeft Jezus ook iets te 
zeggen tegen de mensen die Hem willen volgen, die zijn 
leerling willen zijn. Hij doet dat met twee voorbeelden.

Hij vraagt de mensen om Hem heen: ‘Wat zou je doen 
als je een toren wil bouwen? Zou je zomaar beginnen, en 
dan wel zien wat je allemaal nodig hebt en wat het kost? 
Nee, iemand die een toren wil bouwen, gaat dat eerst 
voorbereiden. Een bouwtekening maken, bedenken wat 
hij allemaal nodig heeft, en berekenen wat dat dan kost. 
Want je wil niet dat je halverwege bent en de toren niet 
kan afmaken omdat je geen geld of geen spullen meer 
hebt. Dan lachen de mensen je uit! Je zorgt dus, dat je 
weet waar je aan begint. Dat je goed bent voorbereid.’
Het tweede voorbeeld: Stel je voor dat een koning een 
oorlog begint. Hij heeft tienduizend soldaten. Maar dan 
hoort hij, dat zijn vijand twintigduizend soldaten heeft. 
Wat zal hij doen? Gewoon zijn plan voor die oorlog door-
zetten, terwijl hij weet dat de vijand dubbel zo sterk is en 
hij dus waarschijnlijk zal verliezen? Of zal hij onderhande-
laars vooruitsturen, om toch te proberen vrede te sluiten 
zonder te vechten tegen zo’n groot leger? Dat laatste 
natuurlijk, want hij weet dat hij maar een heel kleine kans 
heeft om te winnen als het op vechten aankomt. 

Wat wil Jezus daar nu mee zeggen? Waarom vertelt Hij 
deze verhalen tegen de mensen die Hem willen volgen? 
Ook dat staat in de Bijbel. Jezus wil zeggen: je begint niet 
‘zomaar’ met iets te bouwen, een koning begint geen oor-
log zonder eerst goed na te denken. Het zijn geen mak-
kelijke dingen. Als je op muziekles wilt, moet je je goed 
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Wil je echt mijn leerling zijn? 

realiseren dat je elke dag moet oefenen. Als je een sport 
gaat doen, moet je trainen, ook als het regent of koud is. 
‘Hetzelfde’, zegt Jezus, ‘geldt als je Mij wilt volgen. Dat 
doe je niet zomaar. Het is niet alleen maar leuk of inte-
ressant. Het is niet alleen maar naar wonderen kijken. 
Er komt meer bij kijken om mijn leerling te zijn. Wees je 
daarvan bewust!’
Tegen de mensen om Hem heen zegt Jezus zelfs: ‘Je 
moet misschien breken met je familie, met je eigen leven. 
Je moet afstand willen doen van je spullen, van alles wat 
van jou is.’
Dat klinkt nogal heftig. Wat Jezus bedoelt, is dat Hij op 
de eerste plaats wil komen. Pas dan kun je Hem écht 
volgen.
 
Hij zegt eigenlijk: ‘Als je Mij wil volgen, moet je daar goed 
over nadenken.’ Nadenken of God echt de belangrijkste 
is in je leven. Of je echt voor Hem wil kiezen, ook als dat 
lastig is of veel van je vraagt. 
Je hoort vast wel eens de verhalen van landen, waar het 
moeilijk is om christen te zijn. Waar mensen hun baan 
kwijt kunnen raken, niet meer worden aangekeken of 
zelfs gevangen worden gezet omdat ze christen zijn. Die 
mensen, denk je misschien, die moeten er echt wel iets 
voor over hebben! 

Maar hoe zit het met jou, met ons? Ook voor ons geldt, 
dat je niet ‘een beetje’ christen kan zijn. Je kunt niet 
Jezus half volgen. Soms wel, maar als het niet uitkomt, 
even niet. Er zullen ook momenten in jouw leven zijn, dat 
je misschien liever iets anders zou doen, of dat het mak-
kelijker is om níet te zeggen dat je in God gelooft. ‘Denk 
daarover na!’, zegt Jezus. ‘Als je mijn leerling wilt zijn, als 
je Mij wilt volgen, dan wil Ik ook dat je écht, voor 100% 
voor Mij kiest. Dat je dat ook in je leven laat zien.’

Wat betekent dat dan? Het betekent dat je probeert om 
iets van Jezus’ liefde te laten zien aan de mensen om je 
heen. Dat je niet meedoet als anderen dat meisje uit je 
klas pesten, omdat ze een beetje anders is, maar dat je 
het voor haar opneemt. Ook als anderen dat gek vinden 
of jou ook pesten.
Dat je een beetje zuinig bent op de mooie natuur die God 
heeft gemaakt. Dat je vrolijk zwaait naar die oude buur-
vrouw in de straat, elke dag als je langs haar huis loopt. 
Het lijken kleine dingen, maar zo laat je zien dat je, net 
als Jezus, houdt van de mensen om je heen. 

En weet je wat nu zo mooi is? Jezus wéét dat het voor 
jou wel eens moeilijk kan zijn. Dat er momenten komen, 
waarop je misschien liever even niet zijn volgeling zou 
willen zijn. En omdat Jezus dat weet, is Hij er ook voor 
jou. Juist op die momenten. Je hoeft alleen maar te vra-
gen: ‘Heer, help me’. Dat is genoeg. Genoeg, om dicht bij 
Hem te blijven, ook als het soms lastig kan zijn. 

Auteur: MvdB
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Thema: Klein is belangrijk

Doel
De kinderen leren dat mensen die volkomen afhankelijk (willen) zijn van God altijd op Hem kunnen rekenen. Hij geeft hun 
kracht en liefde. 

Toelichting
Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Hij roept mensen op Hem te volgen, maar waarschuwt 
ook dat ze moeten weten wat ze kiezen (zie vorige week): lijden, kruisdragen achter Hem. De discipelen houden moeders 
tegen die hun kinderen door Hem willen laten aanraken. Vinden ze deze ontmoeting onbelangrijk voor de komst van Gods 
Koninkrijk? Is het beter onderwijs te geven en in discussie te gaan met Farizeeën? Jezus zegt: Alleen wie als een klein kind 
(dat nog niet kan kiezen en geloven) vertrouwt op God, kan bij Mij horen. Want wij kunnen Gods liefde niet verdienen, wij 
krijgen die omdat God in Jezus Christus zich neerbuigt naar ons en ons door zijn lijden en sterven vergeving en eeuwig 
leven schenkt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een kind is belangrijk!
Richtlijnen: Als de juf iets belangrijks gaat vertellen, zit je extra aandachtig te luisteren. Je let op omdat je niets wil missen 
(maak hiervan een inleidend verhaaltje).
Vertel dat de leerlingen van Jezus niet willen dat Jezus tijd vrijmaakt om kleine kinderen aan te raken (een aai geven en 
iets liefs zeggen). Er zijn andere dingen (uitleggen, tekenen doen, discussiëren) die belangrijker zijn. Jezus zegt dat de leer-
lingen het verkeerd begrijpen. God vindt kinderen juist heel belangrijk. Zij vertrouwen op anderen, omdat ze zelf nog niet 
veel kunnen. Geloven is vertrouwen dat God van jou houdt en daarom altijd dicht bij Hem willen zijn.  

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Geloven als een kind
Richtlijnen: Moeders komen met hun kinderen, misschien twee jaar oud, naar Jezus. Of Hij even bij hen wil komen. De dis-
cipelen zeggen dat dat niet gebeurt. Daar heeft Hij geen tijd voor. Hij heeft het druk met de grote mensen die Hem vragen 
stellen of vragen om hen te genezen. Jezus moet spreken met de Schriftgeleerden, die het vaak met Hem oneens zijn. En 
dat is toch veel belangrijker?
Jezus hoort het en is boos. Jullie denken zeker dat jullie door veel te weten en veel voor God te doen bij Hem kunnen 
horen. Dat je Gods liefde zelf kunt verdienen? Dat klopt niet: geloven is vertrouwen dat God van je houdt, dat Hij alles voor 
mensen overheeft. Zoals een kind weet dat zijn vader en moeder helpen en luisteren en aandacht voor hem hebben. Jezus 
is op aarde, voor mensen die als een kind (dat nog niet kan kiezen en geloven) zijn liefde willen krijgen, als een cadeau 
waardoor ze gelukkig worden.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Als een kind in het Koninkrijk
Richtlijnen: De jongeren in deze leeftijd proberen zichzelf waar te maken. Ze willen hun plekje veroveren en gezien worden. 
Door hun kleren, door wat ze zeggen en doen. Geen kind meer, maar op weg om volwassen te worden. Ze kunnen in eigen 
ogen al heel wat. Valt dat ook wel eens tegen? 
Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. Hij roept mensen op Hem te volgen, maar waarschuwt 
ook dat ze moeten weten wat ze kiezen (zie vorige week): lijden, kruisdragen achter Hem. De discipelen houden moeders 
tegen die hun kinderen door Hem willen laten aanraken. Vinden ze deze ontmoeting onbelangrijk voor de komst van Gods 
Koninkrijk? Is het beter onderwijs te geven en in discussie te gaan met Farizeeën? Jezus zegt: Alleen wie als een klein kind 
(dat nog niet kan kiezen en geloven) vertrouwt op God, kan bij Mij horen. Want wij kunnen Gods liefde niet verdienen, wij 
krijgen die omdat God in Jezus Christus zich neerbuigt naar ons en ons door zijn lijden en sterven vergeving en eeuwig 
leven schenkt.

Extra Bijbelgedeelte: Johannes 3: 3-8
(Jezus leert Nikodemus dat je opnieuw geboren moet worden om bij Gods Koninkrijk te horen. Alles loslaten dat je bent en 
hebt en van God nieuw leven ontvangen. Zijn Geest raakt je aan en leert je geloven.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Ook dit Bijbelgedeelte is een deel van het zogenaamde reisverhaal (9:51 – 19:44), dat Lucas samenstelde over Jezus’ reis 
vanuit Galilea naar Jeruzalem, om daar gekruisigd te worden (13:31-15). In hoofdstuk 18:15-17 gaat het over de bekende 
woorden van Jezus over de kinderen en het Koninkrijk van God. De kernvraag is: wie mogen burgers zijn van het Gods 
Koninkrijk? Even hiervoor (18:8-14) vertelde Jezus een gelijkenis over een Farizeeër en een tollenaar. Niet de zelfverze-
kerde Bijbelgeleerde maar de aan zichzelf twijfelende belastingambtenaar ontvangt Gods genade en is in Gods ogen een 
burger van zijn Koninkrijk. Na het tekstgedeelte over de kinderen ontmoet Jezus een rijke man die vraagt wat hij moet doen 
om een burger van Gods Koninkrijk te worden (18:18-23). Heel de wet van Mozes heeft hij nageleefd en toch zegt Jezus: er 
ontbreekt je iets, je zit vast aan je geld! 
Midden tussen deze twee gedeelten zegt Jezus: je kunt het Koninkrijk alleen ontvangen als een kwetsbaar kind. Als een 
mens die zich toevertrouwt aan God en zijn houvast niet zoekt in nauwgezette godsdienstigheid of in rijkdom. 

Vers voor vers
Vs. 15	 Mensen proberen kleine kinderen bij Jezus te brengen, met de bedoeling dat Hij ze aanraakt. Anders dan Matteüs 

en Marcus vertelt Lucas dat het om kleine kinderen. Lucas spreekt niet over ‘moeders’ maar dat is wel voor de 
hand liggend bij kleine kinderen. ‘Aanraken’ kan zijn: zegenen, of zoals Matteüs zegt: hun de handen opleggen. 
Maar Lucas vermeldt dat zegenen niet. Jezus spreekt een les uit naar volwassenen. De kinderen zelf verdwijnen 
buiten beeld. 

	 Maar de leerlingen willen de moeders tegenhouden. Waarom zouden ze dat doen? Vonden ze kinderen onbelang-
rijk voor Gods Koninkrijk? Of waren ze alleen maar hinderlijk?

Vs. 16	 Maar Jezus (verontwaardigd volgens Marcus) roept de kinderen juist bij zich. Kleine kinderen waren het, mis-
schien moeten we zelfs aan zuigelingen denken. Want Lucas sluit hij aan bij Jezus’ woorden uit Lucas 10:21.

	 Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en de aarde dat U deze dingen (de dingen van het Koninkrijk) voor wijzen en 
verstandigen verborgen hebt, maar aan ‘zuigelingen’ geopenbaard hebt. 

	 Deze woorden sluiten naadloos aan bij wat Jezus hier zegt tegen zijn leerlingen: Laat de kinderen tot Mij komen 
en verhinder ze niet, ‘want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ 

	 Wat betekent dit? Een burger van het Gods Koninkrijk word je niet door veel Bijbelstudie, kennis, bezittingen, een 
hoge maatschappelijke positie of een hoog IQ, maar door overgave aan God. Daarom spreekt Jezus over ‘kleine 
kinderen’ en ‘zuigelingen’ Wat kunnen die anders doen dan zich overgeven aan de zorg van hun moeder. Of an-
ders gezegd: zich toevertrouwen aan hun ouders. 

Vs. 17	 Nogmaals, maar nu als een ernstige waarschuwing, zegt Jezus hetzelfde als hiervoor.
 
Opmerking
Laten we kinderen, of wie dan ook, vertellen dat Jezus niets liever wil dan ieder klein mensje laten delen in de blijdschap 
van het leven met God, onze Vader. Niet omdat wij ons omhoog kunnen werken tot de hemel, maar omdat God in Jezus 
Christus zich neerbuigt naar ons – tot in zijn dood aan het kruis. 
Nog een kleine aanvulling op vs. 16. ‘Worden als een kind’ heeft in feite twee dimensies: omhoog en om je heen. Omhoog 
is de overgave aan God, vol vertrouwen erkennen dat Hij de Koning van je leven is. Om je heen betekent dat je je niet 
verheft boven ‘geringe mensen’, maar juist naast hen gaat staan. Het betekent: zelf gering willen zijn, niet als noodlot, maar 
als keuze. 
Binnen het Koninkrijk van God gaat het er niet om wie de sterkste, de machtigste, de slimste of de belangrijkste is, maar 
of je een ‘geringe’ durft te zijn. Of je van Gods goedheid durft te leven. En dus ook: durf je naast mensen te gaan staan en 
durf je hen, die onderaan de maatschappelijke ladder staan, als gelijkwaardig te zien? Toen waren dat armen, zieken of 
mensen die lijden onder onrecht. Daarom zegt Jezus dat je moet worden als een kind, kinderen stonden in die tijd helemaal 
onderaan de maatschappelijke ladder. Naast de minste van de mensen gaan staan, zoals Jezus dat deed. 

Auteur: RB 
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Liederen

Psalm 8: 1 en 2
Lied 347 				    (=Gezang 334 LvdK)
Lied 782
Lied 871 				    (=Gezang 281 LvdK)
Laat de kind’ren tot Mij komen 		  Hemelhoog 506
Jezus roept alle kleine kinderen 		  Hemelhoog 349
Ben je groot of ben je klein 		  Hemelhoog 389
Kinderen van de Vader 			   Hemelhoog 705
Dichterbij    				    ‘Dichterbij’ – Christelijke kinderboekenweek 
Alle kinderen mogen komen 		  Opwekking voor kinderen no 1

Auteur: PZ
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Dit verhaal kun je vertellen als een zogenaamd 
‘Mee-Speel-Verhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door 
middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zin-
nen. Deze staan cursief gedrukt. 
Jij zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. 
Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, gelui-
den maken, bewegingen nadoen. Ook dit staat cursief 
gedrukt. 
Doe zelf mee, doe het voor.

Je kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, 
of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.
Ook kun je kinderen tijdens het vertellen mee laten spe-
len door iets uit te beelden.
Als ze dan iets moeten doen of zeggen kun je dit fluiste-
rend aan hen vertellen. 
Speel zelf ook mee.
Spreek van tevoren af, dat als jij jouw hand als stopteken 
omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens 
het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden 
waarbij ze moeten lopen.
Zelf kun je het verhaal beeldend vertellen.
Kom van je stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegin-
gen die van toepassing zijn.

Geef een paar kinderen een rol:
Een discipel, de moeder met een babypop, het zusje 
Hadassa
Neem zelf de rol van Jezus. 

Inleiding
‘Jongens en meisjes, goed opletten nu, ik ga jullie iets 
belangrijks vertellen. Goed luisteren’
De kinderen kijken naar de juf. 
Wat voor belangrijks gaat de juf vertellen? 
‘We gaan weer nieuwe dingen leren met de vormen’, zegt 
de juf. ‘En als je nu niet goed oplet, weet je straks niet 
wat je moet doen.’
De juf pakt een doos met allerlei vormen en legt ze op de 
tafel. De kinderen mogen vertellen welke vormen het zijn: 
een cirkel, een vierkant, een driehoek, een rechthoek. 
Makkie, die kennen ze allemaal al.
Maar dan pakt de juf nog iets anders. Hè? Een zak met 
spekjes?
De kinderen roepen door elkaar: ‘Wat is dat juf?’, ‘Krijgen 
we een spekje?’, ‘Wat gaan we daar mee doen?’
‘Ssst, luister maar’, zegt de juf, en ze haalt een spekje uit 
de zak. ‘Dit zijn spekjes, maar zien jullie welke vorm die 
hebben? Dat is een ruit. En we gaan vandaag leren over 
de ruit. En als iedereen weet hoe deze vorm heet, dan…. 
krijgen jullie zo’n ruit spekje!’
De kinderen beginnen te juichen en te roepen. ‘Een ruit, 
het is een ruit, ik weet het al!’
De juf lacht. ‘Ja, ja, dat dacht ik wel, maar we gaan eerst 
een paar spelletjes spelen over de ‘ruit’, en als je aan het 
eind van de dag nog weet hoe die heet, dán krijg je een 

Een kind is belangrijk

spekje.’
De kinderen letten goed op als de juf hen leert over de 
ruit. Ze luisteren nog extra goed!
Ze willen niets missen van wat de juf gaat zeggen.

Verhaal
Ik ga jullie vertellen over Jezus en zijn discipelen, zijn 
vrienden.
De vrienden van Jezus willen ook niets missen van wat 
Hij vertelt. Ze letten goed op. Misschien gaat Jezus 
straks weer met de Farizeeën praten. Die deftige mannen 
die zoveel van de Bijbel weten. Heel belangrijke dingen 
vertelt Jezus hun. Ja, de vrienden van Jezus letten goed 
op!

Kijk, daar komt een vrouw aangelopen. 
(moeder loopt met baby in de arm en zusje aan de hand) 
Ze heeft een baby in haar armen en een meisje aan de 
hand.
Het is Hadassa met haar mama en haar kleine baby 
broertje Timo.
Hadassa huppelt van plezier. Want vandaag gaan ze 
naar Jezus toe! 
(Moeder en Hadassa rondjes laten lopen terwijl je verder 
vertelt)
Hadassa heeft Jezus wel vaker gezien. Ze heeft Hem ook 
horen vertellen.
Práchtige verhalen. Hij vertelt zo fijn over God. 
Sommige mensen denken dat Hij de Messias is, de 
Redder, de Zoon van God.
Maar nu gaan ze voor iets speciaals naar Hem toe.
Mama wil dichtbij Jezus komen en vragen of Hij Hadassa 
en Timo wil zegenen. 
Hadassa heeft de priester dat al vaker zien doen, Hij doet 
dan zijn handen in de lucht en dan zegt Hij: ‘De Here 
zegent u en Hij behoedt u. De Here doe zijn aangezicht 
over u lichten en zij u genadig. De Here verheft zijn aan-
gezicht over u en geeft u zijn vrede’
Hadassa begrijpt niet goed wat die moeilijke woorden 
betekenen, maar wel dat het woorden van God zijn. God 
wil voor je zorgen, Hij geeft je kracht en liefde.
Hadassa knijpt eens in mama’s hand, spannend hoor!

‘Kijk mama, kijk, dáár moet Jezus zijn, daar is het zo 
druk.’ 
(Hadassa wijst)
Mama houdt de hand van Hadassa stevig vast. ‘Even bij 
me blijven, Hadassa. Ik wil je niet kwijtraken tussen al die 
mensen.’
Mama en Hadassa lopen naar de groep mensen toe. Ze 
horen Iemand praten.
Ja! Daar ziet ze Jezus zitten. 
Hij praat met de Farizeeën, de mannen die zoveel van 
God weten.
De vrienden van Jezus staan er ook bij. Ze luisteren aan-
dachtig naar wat Hij zegt.

Mama en Hadassa wachten tot Jezus klaar is met praten.
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‘Kom maar’, zegt mama. ‘Jezus is klaar, nu kunnen wij 
naar Hem toe.’
Mama duwt Hadassa voorzichtig naar voren.
Maar wat is dat? Plotseling komt er een man naar hen 
toe. 
(discipel loopt naar Hadassa en moeder en gaat voor hen 
staan, hij kijkt boos)
‘Wat doen jullie hier? zegt hij boos. ‘Ga wég! Wat denken 
jullie wel? Jezus heeft geen tijd voor kleine kinderen! Die 
zijn niet belangrijk!’
Hadassa schrikt! Ze pakt mama’s hand stevig vast. Ze 
voelt tranen in haar keel prikken.’
Baby Timo begint te huilen 
(huil geluidjes laten maken) 
Mama probeert hem stil te krijgen. 
(moeder baby laten sussen)
De man is een discipel, een vriend van Jezus. Wat kijkt 
hij boos!
Hadassa moet zachtjes huilen. Moeten ze nu weggaan? 
Terug naar huis? Maar… maar… Jezus dan?
Plotseling hoort Hadassa een andere stem: ‘Nee, dit mag 
je niet doen. Je mag de kinderen niet wegsturen. Laat 
de kinderen toch bij Mij komen, want zij horen bij mijn 
Koninkrijk.’

Het is Jezus die dit zegt!
De boze man gaat opzij en laat Hadassa en mama er 
door.
Daar is Jezus. Hij staat met zijn armen wijd open. Zijn 
gezicht lacht vriendelijk.
‘Kom maar bij Mij, Hadassa’.  Jezus kent haar naam!
Hadassa rent in Jezus armen. De tranen zijn weg.
Wat is ze blij, ze mag zomaar naar Jezus toe!
Jezus neemt kleine Timo in zijn armen. Hij legt zijn han-
den op het hoofd van Hadassa en Timo.
Hij gaat hen zegenen.
‘Ik houd veel van je, Hadassa.  Ik houd veel van jou, 
Timo. Jullie mogen dicht bij Mij zijn. Ik geef je Mijn zegen. 
Jullie zijn belangrijk. Jullie horen er helemaal bij.
Wat is Hadassa blij, ze voelt hoeveel Jezus van haar 
houdt. En ze voelt ook dat zij van Jezus houdt.
Ze kijkt nog eens naar de vrienden van Jezus. 
Ze moeten goed opletten en leren dat kinderen voor 
Jezus belangrijk zijn.
Aan mama’s hand huppelt Hadassa blij weg.
Wat hebben ze vanavond veel aan papa te vertellen!

Afsluiting
Dank samen met de kinderen dat Jezus van hen houdt.
Dat ze altijd bij Hem mogen komen, dat ze belangrijk zijn 
en dat Hij hen wil zegenen.
Zing eventueel ‘De Here zegent jou’ (Opwekking Kids 
185).

Auteur: EZD
 

https://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow


Inleiding
Laat alle kinderen in het midden van de ruimte staan. 
Hang aan de linkerkant een foto van een kind op en aan 
de rechterkant een foto van een volwassene (of vertel het 
de kinderen). Geef een woord en laat de kinderen lopen 
naar de kant die, volgens hen, het best past bij het woord. 
Laat een paar kinderen toelichten waarom ze naar die 
kant gelopen zijn. Daarna iedereen weer naar het midden 
van de zaal en keuze maken bij het volgende woord. 
Waarschijnlijk zijn er een aantal woorden bij waarbij de 
kinderen het moeilijk vinden om te kiezen. Je kunt dan 
twee variaties bieden: je moet een keuze maken óf je laat 
de kinderen in het midden staan van de ruimte.
Voorbeelden van woorden die je kunt gebruiken: spelen, 
spelen met een bal (wie denkt aan profvoetballers ☺), 
koken, koekjes bakken, iets leren, Bijbellezen, van 
iemand houden, luisteren, boodschappen doen, 
autorijden, …
Zijn er dingen die alleen voor kinderen zijn? Zijn er dingen 
die alleen voor volwassenen zijn? Wie zijn er dan belang-
rijker, kinderen of volwassenen?

Bijbelvertelling
Het is een mooie en zonnige dag. Jezus heeft een plekje 
gevonden in het gras om te zitten. Even een pauze 
voordat ze weer verder gaan op de weg naar Jeruzalem. 
Naast zijn twaalf vrienden zijn er nog veel meer mensen 
die met de Here Jezus meetrekken in de richting van 
de hoofdstad van Israël. Er reizen mannen, vrouwen en 
kinderen met Hem mee. De kinderen spelen rondom 
de groep volwassenen die met elkaar praten. Een paar 
vrouwen zitten een klein eindje verderop met de kleine 
kinderen. De kinderen krijgen wat te eten en te drinken 
en de vrouwen spelen spelletjes met hen.

Een van de grotere kinderen komt aangerend. ‘Mam, mag 
ik even bij papa kijken? Hij zit bij Jezus!’ Zijn moeder kijkt 
hem met een nadenkende blik op haar gezicht aan. ‘Nou, 
eventjes dan Bram. Maar heel stil zijn, hoor. Papa zit te 
luisteren naar Jezus.’ ‘Doe ik mam!’, roept Bram en hij 
rent weg. Lachend kijkt zijn moeder hem na. Ze ziet dat 
Bram stopt met rennen als hij vlak bij zijn vader is. Rustig 
loopt hij in de goede richting en gaan heel stilletjes bij zijn 
vader op schoot zitten. Zijn vader geeft hem een zacht 
klopje op zijn schouder en kijkt daarna weer naar Jezus. 
Wat fijn dat Bram zo dicht bij de Here Jezus kan zijn, wat 
fijn dat hij de stem van Jezus kan horen. Of hij alles be-
grijpt, ach… dat zal wel niet. Maar hij hoort in ieder geval 
zijn stem!

Plotseling heeft de moeder van Bram een idee. Ze kijkt 
naar het kleine broertje van Bram dat bij haar op schoot 
zit, Ari heet hij. En ze kijkt naar haar nichtje Mara die 
naast haar zit. Deze kinderen zouden ook de stem van 
Jezus moeten kunnen horen. Wat zou het fijn zijn als de 
Here Jezus deze kinderen zou zien en zou aanraken! Ze 
zegt tegen haar zus, de moeder van Mara: ‘Kom, wij gaan 
ook naar Jezus toe. En we nemen de kinderen mee.’ 
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Geloven als een kind

Meteen staat ze op en steekt haar hand uit naar haar zus 
om haar overeind te trekken. ‘Maar dat kan toch zomaar 
niet?’, zegt haar zus. ‘Natuurlijk wel! Jezus zegt toch altijd 
dat Hij er voor iedereen is. Nou, dan toch ook voor onze 
kleine kinderen. Kijk maar eens naar Bram, hij zit daar 
bij Jezus en kan zijn stem horen.’ Dan kijkt ze rond naar 
de andere vrouwen die met hun kleine kinderen bij hen 
zitten. ‘Komen jullie ook allemaal mee? We gaan naar 
de Here Jezus met onze kinderen, Hij kan ze aanraken 
en ze kunnen zijn stem horen!’ Vastberaden stapt Brams 
moeder in de richting van de groep volwassenen en 
Jezus, met Ari op haar armen. Haar zus volgt met Mara 
aan haar hand en achter hen staan de andere moeders 
op. Ze nemen de kleine kinderen in hun armen of aan de 
hand mee. 

Plotseling staan er een paar mannen op en lopen snel in 
de richting van de vrouwen met de kinderen. ‘Wat doen 
jullie?’, vragen ze. ‘Wij gaan met onze kleine kinderen 
naar Jezus. We willen graag dat Hij onze kinderen aan-
raakt en tegen hen spreekt zodat ze zijn stem kunnen 
horen.’ Verbaasd kijken de mannen de vrouwen aan. Dit 
hebben ze nog nooit meegemaakt. Wat een vreemd plan 
is dit! Alsof Jezus tijd heeft om naar kinderen te kijken en 
om tegen hen te spreken. Nee, Jezus heeft daar geen tijd 
voor, natuurlijk niet. Hij heeft veel belangrijker dingen te 
doen. Dat zeggen ze dan ook hardop: ‘Nee, gaan jullie 
maar terug. Jezus heeft hier geen tijd voor. Hij heeft het 
druk en heeft belangrijkere dingen te doen!’ 

Op dat moment stopt Jezus met praten. Hij is stil en 
kijkt naar de groep vrouwen met de kleine kinderen. Hij 
hoort wat zijn discipelen zeggen tegen de vrouwen. Dan 
roept Hij: ‘Laat die kinderen bij Mij komen, houd ze niet 
tegen!’ De mannen kijken geschrokken om. Jezus heeft 
gezien wat er gebeurde en nu grijpt Hij in. ‘Houd ze niet 
tegen, want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals 
deze kinderen.’ Bram kijkt om en ziet dat zijn moeder 
daar met zijn broertje Ari staat. Hij kijkt naar zijn vader en 
wijst naar zijn moeder en broertje. ‘Daar komt mama met 
Ari aan!’ Zijn vader knikt en staat op. Hij maakt een pad 
zodat zijn vrouw met het kindje naar Jezus toe kan lopen. 
Ook de andere mannen staan op en maken plaats. De 
vrouwen komen dichterbij met hun kleine kinderen op de 
arm of aan de hand. Bram kijkt naar het gezicht van de 
Here Jezus. Wat is zijn gezicht vriendelijk, kijk, Hij lacht 
naar Ari en naar Mara. Hij raakt de kinderen één voor 
één zachtjes aan en spreekt tegen hen. Of ze alle woor-
den van Jezus begrijpen… ach dat zal wel niet. Maar ze 
horen wel zijn stem.

Dan kijkt Jezus de hele groep met mensen aan en zegt: 
‘Luister goed naar alles wat Ik jullie zeg. Jullie moeten 
zijn zoals deze kinderen. Je moet openstaan voor Gods 
koninkrijk, zoals een kind dat doet. Anders kun je niet in 
het Koninkrijk van God binnengaan.’ Bram kijkt zijn vader 
aan en vraagt zachtjes: ‘Pap, weet jij wat het betekent 
wat Jezus zegt?’ Zijn vader zegt zachtjes: ‘Ik denk, Bram, 
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dat het zo zit. Wij denken vaak dat we door veel te weten 
over God en door veel te doen voor God, dat we dan 
dicht bij Hem zijn en bij Hem horen. Maar ik denk dat 
Jezus ons hier leert vandaag, dat wij niet zelf de liefde 
van God kunnen verdienen. Maar dat we moeten geloven 
in God en in Jezus. Wij mogen vertrouwen op Hem. Jij 
weet dat ik jou altijd zal helpen als er iets is, dat ik altijd 
naar je zal luisteren als je iets wilt vragen of vertellen. Dat 
heb ik jou niet verteld, maar jij weet gewoon dat het zo 
is. Zo moet iedereen op God vertrouwen, zoals kinderen 
dat ook doen. Gewoon vertrouwen, gewoon geloven… 
geloven als een kind.’ Bram knikt. Het is waar wat papa 
zegt. Bram weet dat papa van hem en van Ari houdt, 
Bram weet dat hij altijd op zijn vader kan vertrouwen, dat 
hij hem alles mag vragen en dat papa er altijd voor hem 
zal zijn. Geloven als een kind, geloven in Jezus… dat kan 
Bram!

Even napraten en doen …
Knip vooraf een poppetjesslinger uit papier of uit een 
oude krant. Laat alle kinderen hun naam opschrijven op 
één van de poppetjes (en eventueel versieren) met een 
stift. Vertel iedere keer opnieuw als een kind zijn/haar 
naam opschrijft: ‘Jij mag bij Jezus komen, Hij houdt van 
jou!’ Hoe voelt het om te horen dat de Here Jezus er ook 
voor jou is en dat Hij van jou houdt? 
Hang de slinger op of neem de slinger mee terug de 
kerkzaal in.

Auteur: JvdM
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Vandaag gaat het over Jezus, die de kinderen zegent. Als 
je thuis een kinderbijbel hebt, zie je in gedachten vast di-
rect de plaatjes voor je. Jezus, met een paar kinderen op 
schoot en om zich heen, vriendelijk met hen pratend, hen 
zegenend met zijn handen op hun hoofd. Jezus houdt 
van kinderen, dat is wat dat plaatje laat zien. 
Maar toen Jezus dat deed, wilde hij de mensen ook iets 
leren. Dat gaan we vandaag ontdekken. 

We lezen het eerst uit de Bijbel: 
	 De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te 

brengen om ze door hem te laten aanraken. Toen de 
leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep 
de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd 
ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe 
aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een 
kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker 
niet binnengaan!’

Jullie zijn geen kleine kinderen meer. Jullie zijn op weg 
om steeds een stukje groter en zelfstandiger te worden. 
Je weet meer en je kan meer dan toen je een klein kind 
was. Je denkt waarschijnlijk ook meer over dingen na, 
dan toen je nog kleiner was. 
Kleine kinderen denken niet na. Ze geloven wat ze horen, 
ze hebben geen twijfels. ‘Mijn papa is de sterkste!’ Dat 
heb je zelf vast ook wel eens gezegd. Maar nu weet je 
wel beter… En de tijd dat je alles geloofde wat je vader 
of moeder zei, is wel voorbij. Nu wil je het eerst zeker 
weten, begrijpen waarom iets zo is, argumenten horen 
waarom iets het beste voor je zou zijn…

Vorige week hoorden we dat Jezus de mensen leerde, 
dat het niet gemakkelijk is om bij Hem te horen. Dat je 
vooraf moet weten waar je aan begint, omdat het ook 
best wel eens lastig kan zijn. Je moet voorbereid zijn, en 
écht voor een leven met Hem kiezen. 
Vandaag lezen we, dat er moeders zijn die hun kinderen 
bij Jezus brengen. Wat mooi is dat. Maar de leerlingen 
van Jezus proberen er een stokje voor te steken. Die kin-
deren?! Die begrijpen toch helemaal niets van wat Jezus 
vertelt. Hij kan zijn tijd wel beter gebruiken zeg, Jezus 
was net bezig om die eigenwijze Farizeeën een lesje te 
leren! Dat is toch veel belangrijker dan die kleine kinde-
ren, die het morgen weer vergeten zijn?

Maar gelukkig, Jezus denkt daar anders over. Hij was dan 
misschien wel in gesprek met die geleerde mannen, die 
denken dat ze alles over de wet weten. Die de profeten-
boeken uit hun hoofd hebben geleerd, en denken dat ze 
daarmee slim en belangrijk genoeg zijn voor God. Maar 
Jezus ziet de moeders met de kinderen, en wil juist die 
kleine kinderen gebruiken om iets duidelijk te maken aan 
de mensen om Hem heen. 
Hij roept ze bij zich. ‘Kijk nu eens naar die kleine kinde-
ren’, zegt Hij. ‘Ze stellen geen ingewikkelde vragen, ze 
twijfelen niet, ze hebben geen bewijzen en wonderen 
nodig. Juist voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. 

Zoals zo’n kind moet je ervoor openstaan, anders zal je 
het Koninkrijk van God niet binnengaan!’

Wat bedoelt Jezus daar nu mee? 
Kijk maar eens goed naar kleine kinderen. Ze denken nog 
niet diep na over moeilijke dingen. Ze vragen zich niet af 
of hun moeder van hen houdt, of wat ze moeten doen om 
te zorgen dat hun moeder van hen blijft houden. Ze zijn 
totaal afhankelijk van de mensen die voor hen zorgen, 
en vertrouwen erop dat dat goed gaat. Een klein kind in 
de armen van vader vraagt zich niet af, of vader hem wel 
vast zal houden. Een klein kind geeft zich volledig over, 
zonder vragen, zonder twijfels.
Dat is wat Jezus het liefste van ons wil. Dat we ons hele-
maal overgeven aan Hem. Aan de zorg van God. Dat we 
niet twijfelen of bang zijn. Dat we niet ons best gaan doen 
om zijn liefde te verdienen. Maar dat we ons, als zo’n 
klein kind, door Hem laten dragen en erop vertrouwen dat 
dat goed gaat. 
Maar er is nog meer. Een klein kind ziet geen verschil 
tussen arm en rijk. Tussen belangrijk en onbeduidend. 
Tussen een prins en een zwerver. Een klein kind ziet of 
iemand vriendelijk is, of hij oprechte liefde laat zien. Zo 
vraagt Jezus ook van ons dat we niet oordelen naar ie-
mands uiterlijk, iemands rijkdom of invloed. Maar dat we 
leren kijken naar iemands hart. Hoe iemand van bínnen 
is, dat bepaalt de waarde. 

En tenslotte… de leerlingen van Jezus stuurden de 
kinderen weg. Niet belangrijk genoeg. Geen aanzien. Het 
zijn ‘maar’ kleine kinderen. Jezus wil dat wij zo worden. 
Dat we niet belangrijk doen, met de borst vooruitlopen, 
onszelf schouderklopjes geven. Maar dat we ons klein 
maken, net als die kinderen. Wij zijn niet zo belangrijk. 
Het gaat niet om ons. Het gaat om Jezus. Als we zélf niet 
zo belangrijk hoeven zijn, kunnen we Jezus belangrijk 
maken. En Hem laten zien aan andere kleine, onbelang-
rijke mensen om ons heen. 
‘Het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’
Durven wij onszelf klein te maken? Durven wij ons als 
een klein kind, zonder vragen en twijfels, in vertrouwen 
over te geven aan God? Dan zal je écht iets gaan zien 
van Gods Koninkrijk. 

Auteur: MvdB 

Als een kind in het Koninkrijk
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Thema: Zien met je ogen, zien met je hart

Doel
De kinderen leren dat je, ook als je blind bent en niet kunt zien met je ogen, Jezus met je hart kunt zien. 

Toelichting
Jezus heeft net aan zijn discipelen verteld dat ze op weg zijn naar Jeruzalem. Daar zal uitkomen wat de profeten hebben 
voorzegd.  Jezus zal daar zal worden gegeseld en gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan. De leerlingen begrijpen 
niet dat Jezus de Messias is.
Direct daarna wordt Bartimeüs beschreven. Hij is blind en zit te bedelen. Wat moet hij anders? Wanneer Jezus voorbijkomt, 
herkent hij in Hem de Zoon van God, de Verlosser. Hij ziet de waarheid met zijn hart. Bartimeüs gelooft zonder Jezus te 
kunnen zien. Jezus laat hem zeggen wat hij graag wil ontvangen van God. Gezonde ogen, natuurlijk. Jezus geneest hem 
en Bartimeüs volgt Jezus. Hij zingt lofliederen voor God. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Blind
Richtlijnen: Begin met een spelletje blindemannetje. Een blinddoek voor en dan proberen te lopen door de zaal, op de tast. 
Dat is moeilijk. Blind zijn betekent niets zien: je kunt wel voelen, ruiken en horen.
Laat de kinderen de tweede ronde de blindeman helpen. Dan gaat het een stuk makkelijker.
Vertel daarna eenvoudig de geschiedenis van Bartimeüs. Voorbijgangers helpen hem met geld, maar dan komt Jezus 
voorbij. Bartimeüs gelooft dat Jezus hem beter kan maken. Hij is immers de Zoon van God. Nadat Jezus dat heeft gedaan, 
gaat Bartimeüs zingend met Hem mee.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Zien met je ogen, zien met je hart
Richtlijnen: Waaraan herken je een blinde? Vaak kun je het aan iemands ogen zien, die zijn beschadigd of bewegen niet. 
Op straat herken je een slechtziende door de wit-rode stok of aan een hulphond. Kunnen de kinderen bedenken wat er ge-
daan wordt om blinde mensen op straat te helpen (geluid bij verkeerslicht, speciale stoeptegels). Wat kan een blinde niet, 
dat andere mensen wel kunnen? Lijkt jou dat moeilijk?
Bartimeüs kan niet zien met zijn ogen. Hij kan dus niet werken en moet zijn geld al bedelend bij elkaar halen. Hij hoort en 
merkt dat Jezus eraan komt, zonder Hem te zien. En Bartimeüs weet uit de verhalen wie Jezus is: de Zoon van David, de 
Redder. Dan laat Jezus ook weer met zijn ogen zien; een beloning voor zijn geloof. Bartimeüs staat op en gaat met Jezus 
mee.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloven, zien en volgen
Richtlijnen: Jezus heeft net aan zijn discipelen verteld dat ze op weg zijn naar Jeruzalem. Daar zal uitkomen wat de profe-
ten hebben voorzegd.  Jezus zal daar zal worden gegeseld en gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan. De leerlin-
gen begrijpen niet dat Jezus de Messias is.
Direct daarna wordt Bartimeüs beschreven. Hij is blind en zit te bedelen. Wat moet hij anders? Wanneer Jezus voorbijkomt, 
herkent hij in Hem de Zoon van God, de Verlosser. Hij ziet de waarheid met zijn hart. Bartimeüs gelooft zonder Jezus 
te kunnen zien. Hij vertrouwt meer op de Zoon van David dan de leerlingen die veel wonderen met eigen ogen hebben 
gezien. Jezus vraagt wat hij graag wil ontvangen van God, hoe hij een gelukkige toekomst ziet. Gezonde ogen, is zijn 
antwoord. Jezus geneest hem en Bartimeüs volgt Jezus. Wat hij zonder het te zien geloofde, mag hij nu met gezonde ogen 
meemaken.
Als jij met je hart naar de toekomst kijkt, wat zie je dan met Jezus in jouw leven?

Extra Bijbelgedeelte: Hebreeën 11:1-3
(Geloven is zeker weten dat waarheid wordt wat je nu nog niet ziet van Gods daden. Omdat je Gods woorden die dat 
beloven betrouwbaar vindt)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
Een wonderverhaal met geen woord te veel – vol betekenis voor de goede luisteraar.
Deze reis van Jezus heeft een doel; Jeruzalem. En bij dit bezoek, zijn laatste, zal Hij zijn leven geven aan het kruis. Jezus 
is zich daarvan bewust, maar de discipelen en het volk niet. 

Vers voor vers
Vs. 35 	 In de buurt van Jericho… Als je bij Jericho bent, weet je dat de reis naar Jeruzalem er eigenlijk op zit. Maar Je-

richo staat voor meer. In Jozua staat Jericho voor de intocht in beloofd land (Jozua 3-4), en is Jericho de eerste, 
voor de mens onneembare, stad die valt (Jozua 6). Omdat God ruimte maakt voor een nieuw leven. Het staat 
voor een oud, zondig, leven dat nooit meer herbouwd mag worden (Jozua 6:26). Voor alles dus, waar Jezus voor 
gekomen is. Bevrijding, nieuw leven, de zonde voorbij. Daar zat een blinde te bedelen. 

Vs. 36 	 Het was een drukke weg, zeker in de dagen voor het Pesach-feest. Maar als Jezus voorbijkomt is het blijkbaar 
nog zoveel drukker dat de blinde vraagt wat er aan de hand is. Er reist dus een menigte met Jezus mee. 

Vs. 3v 	 Jezus van Nazaret is de neutrale, correcte manier om Jezus te benoemen: Hij heet Jezus, en komt uit Nazaret. 
Maar voor de blinde zijn het geen neutrale woorden: ‘Jezus! (dat is: Redder) Zoon van David (dat is: beloofde 
Koning), heb medelijden met mij!’ 

Dat is het verschil tussen correct (Jezus van Nazaret) en een bevlogen belijdenis. Belijdenis van geloof, van verwachting 
en van onmacht: Heb medelijden met mij!

Vs. 39 	 Houd je mond! Je voelt toch dat er iets in de lucht hangt? En zo’n grote mond opzetten als een beroemdheid 
langskomt… Wie denk je wel dat je bent? Als íemand naar het feest moet is het Jezus, Hij moet naar Jeruzalem. 
Val Hem niet in de rede, houd Hem niet op. Maar de blinde laat zich de mond niet snoeren. Daarvoor is zijn geloof 
en zijn onmacht te groot.

Vs. 40 	 Jezus bleef staan. De Zoon van God op weg naar het huis van God. De Messias op weg om het laatste offer te 
brengen. En Hij alleen weet hoe belangrijk de komende dagen zijn. Hij zal zich toch niet laten afleiden? Nee. Aflei-
den niet. Maar stoppen wel. Want in dit moment ligt alles waarvoor Hij deze reis maakt: Waarvoor ging Hij anders 
naar Jeruzalem dan om het lijden uit de wereld te helpen voor allen, die in Hem als hun Zaligmaker geloven? En 
dat kan Hij nu aan de blinde laten zien, maar aan die hele menigte bovendien.

Vs. 41 	 ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Wat een vraag van Jezus… Toch is dat waar het om draait tussen jou en God. Dat 
je uitspreekt wat er werkelijk bij je leeft. Dan is je leven, je ziel en je lichaam, open voor de Heer. ‘Heer, zorg dat ik 
kan zien.’

Vs. 42 	 ‘Zien zult u!’ Dat zijn woorden met gezag. Het gezag van de schepping: ‘Er zij licht!’ ‘Uw geloof heeft u gered.’ 
Dank U, Heer. U bent nog dezelfde als van de intocht. U spreekt nog steeds met gezag. U bevrijdt ook nu nog. 
Ook vandaag geeft U nieuw leven in nieuwe levensruimte. U bent de Koning over al wat leeft – en over zoveel 
meer bovendien. Voor deze blinde. Maar straks in Jeruzalem voor ieder die in U gelooft. Die niet verloren zal 
gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Vs. 43 	 Kunnen zien, en Jezus volgen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Niet omdat het moet, maar omdat juist 
de blinde ziet waar leven te verwachten is. Hij, en iedereen die erbij was, brengt God de eer.

Vragen
•	 Zou Jezus het te druk kunnen hebben om naar iemand te luisteren? Waarom denk je dat?
•	 Heeft Jezus ook geluisterd naar die mensen die de blinde wilden laten zwijgen?

Auteur: KS
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Liederen

Psalm 146: 1 en 4
Lied 182
Lied 534
Lied 909 					     (Gezang 432 LvdK)
Ken je dit verhaal?  				    Hemelhoog 55
Hé, kom je kijken?  				    Op Toonhoogte 503
Bewaar je oog 					     Hemelhoog 371
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?  		  Hemelhoog 455
Stap voor stap 					     Op Toonhoogte 543
Jezus, open mijn oren 				    Hemelhoog 534

Auteur: PZ 
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Inleiding 
Begin met een spelletje blindemannetje. Een blinddoek 
voor en dan proberen te lopen door de zaal, op de tast. 
Dat is moeilijk. Blind zijn betekent niets zien: je kunt wel 
voelen, ruiken en horen.
Laat de kinderen de tweede ronde de blindeman helpen. 
Dan gaat het een stuk makkelijker.

Vragen
•	 Wat kun je niet wanneer je blind bent? 
•	 Wat kan je wel wanneer je blind bent? 

Langs de kant van de weg naar de stad Jericho zit een 
man, hij heet Bartimeüs. Het is erg druk op de weg. Er 
wordt gekletst en gerend, Bartimeüs kan dat niet zien, 
maar wel goed horen. 

Blind

Er is bijna geen tijd om stil te staan, toch zien en horen de 
mensen hem wel. Bartimeüs doet zijn hoofd omhoog. Hij 
blijft stil zitten. ‘Ik ben blind, daarom kan ik niet werken. 
Wilt u mij misschien wat geld geven zodat ik eten kan 
kopen?’ 
Wel slim om deze plek te kiezen, veel mensen zullen hem 
dan helpen met geld. Bartimeüs krijgt geld en hij merkt 
dat de mensen over iets bijzonders praten. 
‘Wat is er allemaal aan de hand?’, vraagt hij. ‘Weet je het 
niet? Jezus van Nazaret komt vandaag naar Jericho, 
Hij komt net voorbij.
’Meteen begint Bartimeüs te schreeuwen: ‘Jezus, Zoon 
van David, zorg voor mij!’ ‘
Bartimeüs, stop met schreeuwen, houd je mond!’ zeggen 
de mensen die erbij staan. 
Maar Bartimeüs schreeuwt harder: ‘Jezus, Zoon van 
David, zorg voor mij!’ 

‘Bartimeüs, wat wil je dat Ik voor je doen zal?’ Dat vraagt 
Jezus. 
Daar hoeft Bartimeüs niet lang over na te denken: ‘Dat ik 
weer kan zien.’ 
Bartimeüs gelooft dat Jezus hem beter kan maken. En 
dat gebeurt: ‘Bartimeüs, jij kan nu weer zien, doordat jij 
gelooft dat Ik dat doen kan.’ 
Wat heerlijk, eerst was hij blind, nu kan Bartimeüs weer 
zien. 
‘Dankuwel Heer, U hebt voor mij gezorgd, U hebt mij echt 
blij gemaakt!’ 
Zingend, dansend en springend gaat Bartimeüs met 
Jezus mee naar Jericho.

Auteur: KvdG 



Inleiding
Kennen jullie iemand die blind is of bijna niets meer kan 
zien? Stel je eens voor dat je nooit het geel van de nar-
cissen in de tuin kunt zien. Of nooit het rood van een rode 
sportauto. Of dat je niet weet hoe je vader of moeder eruit 
ziet. Of je kleding wel bij elkaar past. Raar idee, hè? 
Toch zijn er mensen die niet kunnen zien. Je ziet ze wel 
eens buiten op straat, dan hebben ze een stok bij zich, 
waardoor ze hun weg kunnen vinden. Of ze hebben een 
geleidehond die hen helpt. Zelf kunnen deze mensen 
dan niet zien, maar de stok of de hond werken een 
klein beetje als hun ogen.  Als je blind bent, maar geen 
probleem hebt aan je oren, kun je je oren extra inzetten. 
Blinden horen dan veel meer dan ziende mensen, ze 
kunnen dingen herkennen aan het geluid dat het maakt. 
Deze schoenen en deze manier van lopen horen bij papa. 
Deze hakken tikken als de schoenen van mama.  
Welke dingen ken je nog meer die blinde mensen helpen 
in het dagelijks leven?

Vandaag gaat het ook over een blinde man. Luister maar. 

Bijbelverhaal
Jezus is op weg naar Jeruzalem. Zoals altijd zijn zijn 
volgelingen bij Hem. Maar het lijken er wel meer dan 
normaal. Een grote groep mensen reist met Jezus mee. 
Iedereen is op weg naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. 
Ze zijn bij de stad Jericho. De reis zit er bijna op. Bij Jeri-
cho ben je al bijna in Jeruzalem.  
Aan de kant van de weg zit een blinde man. Hij zit er te 
bedelen. In de tijd van Jezus waren er veel minder dingen 
die blinde mensen hielpen om een normaal leven te heb-
ben dan nu. De man kon niet gaan werken. De enige ma-
nier om nog wat geld te verdienen was te gaan bedelen. 
Daarom zit hij langs de weg.  
De man heeft in de gaten dat er iets speciaals aan de 
hand is. Het is anders dan anders. Dit zijn wel heel veel 
mensen er moet wel iets bijzonders aan de hand zijn. Hij 
vraagt dan ook: wat is er aan de hand? De mensen die 
hem horen geven hem antwoord: Jezus uit Nazaret komt 
voorbij. 

Over die Jezus heeft de blinde man wel gehoord. Hij 
gaat nu roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden 
met mij’. De blinde man weet dat dit niet zomaar iemand 
uit Nazaret is. Hij weet dat het Jezus de Redder is. Veel 
jongens en mannen hadden in die tijd de naam Jezus. De 
blinde man weet dat Jezus niet alleen zijn naam is, maar 
ook de reden waarom Jezus op aarde is. Zoon van David 
laat zien dat de blinde man echt heel goed weet dat Je-
zus de beloofde Koning is op wie de Joden al zo lang op 
wachten. Hij heeft Jezus nog nooit gezien, maar weet wel 
heel goed wie Hij is. Bartimeüs weet het zeker, hij gelooft 
dat deze Jezus hem kan helpen. 

Vraagt de blinde man om geld? Heb medelijden met mij, 
roept hij. Wil hij een groot bedrag geld? Misschien wel, 
dan kan hij naar huis, dan heeft hij voor die dag geld 
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genoeg bij elkaar. Of vraagt hij om meer? Als hij over Je-
zus heeft gehoord, heeft hij vast ook gehoord dat Jezus 
zieken beter maakt en wonderen doet. Deze man kan 
ook wel een wonder gebruiken! Heb medelijden met mij, 
roept hij. Jezus, help me, zie hoe ik moet leven, U kunt 
me redden.

De mensen die langs de man lopen, mensen die met Je-
zus meereizen, snauwen de blinde man af. Hou je mond 
joh! Zwijg! Maar de blinde man is niet bang, hij houdt niet 
meteen zijn mond. Hij gaat juist harde roepen. ‘Zoon van 
David, heb medelijden met mij!’  
De mannen rondom Jezus denken dat Jezus echt geen 
tijd heeft om even te stoppen. Ze willen naar Jeruzalem. 
Ze zijn al een poos onderweg. Ze kunnen niet elke keer 
stoppen. Kom nou, ze moeten door.

Maar dan gebeurt er iets dat niemand van de lopende 
mannen verwacht. Jezus blijft staan en zegt dat de men-
sen de blinde man bij Hem moeten brengen. Misschien 
wisten de mannen het wel, het was al vaker gebeurd dat 
Jezus heel andere dingen koos dan zij. Ze hadden kun-
nen weten dat Jezus stopt voor mensen die Hem roepen. 
Soms was Hij zelfs gestopt voor mensen die niet riepen, 
maar met wie Jezus wel iets te bespreken of te regelen 
had. 
Toen de blinde man voor Jezus stond, vroeg Jezus hem: 
‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Jezus wil van de man zelf 
horen waarom hij Hem riep. ‘Heer, zorg dat ik weer kan 
zien’. Het leven zal heel anders zijn als hij kan zien. Hij 
hoeft dan niet meer te bedelen. Kan zijn geliefden weer 
zien, hij kan gaan werken. Alles zal anders zijn.

Jezus zegt: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ En 
onmiddellijk kon hij weer zien. De man riep niet zomaar 
om de hulp van Jezus. Hij gelooft echt dat Jezus hem 
kon helpen. Jezus is voor hem de Redder, de Zoon van 
David. Dat weet Jezus en daarom geneest hij de man. 

Weet je wat de ex blinde nu gaat doen? Nee, hij gaat 
niet naar huis, gaat niet direct werk zoeken. Hij gaat met 
Jezus mee, terwijl hij God looft. Iedereen die erbij is gaf 
God de eer om wat er gebeurd is.

De mannen die Jezus altijd zien, dachten dat Jezus geen 
tijd zou hebben voor een roepende man aan de kant van 
de weg. Waren ze te druk met hun eigen plannen? Zagen 
zij Jezus eigenlijk wel als Zoon van David of alleen als 
een man die hen zou redden van de Romeinen of van 
alle regels uit die tijd? Zij hadden haast, hun reis moest 
door. De man die Jezus nog nooit gezien had, wist beter 
wie Jezus was dan de ziende mannen. 
Jezus heeft het nooit te druk om naar mensen en kin-
deren te luisteren die hem roepen. Roep maar, zacht of 
hard, Hij hoort je! 

Afsluiting
Van de man mogen we leren dat we met al onze vragen 
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naar Jezus mogen. Waarschijnlijk ben jij niet blind, maar 
er zijn vast andere dingen waarbij jij Jezus’ hulp nodig 
hebt. Vergeet niet om Jezus daarna ook te bedanken, 
te loven, te eren. God groot te maken omdat Hij naar je 
heeft geluisterd, omdat Hij je heeft geholpen. Deze man 
kon na zijn ontmoeting met Jezus weer zien. Misschien 
lijkt het of jij niet meteen krijgt waar je om vraagt. Toch 
heeft God naar je geluisterd. Een luisterend oor is al 
zoveel waard, je bent niet meer alleen met je zorgen of je 
verdriet. God weet wat jou echt helpt, Hij zal je geven wat 
je nodig hebt. 
Jezus reist na deze gebeurtenis namelijk verder naar 
Jeruzalem. Hij zal daar sterven aan het kruis. Hij wordt 
begraven, maar Hij staat ook weer op uit de dood. Hij 
sterft voor alles wat wij verkeerd deden, Hij overwint de 
dood. Hij is de Redder, de Zoon van David. Hij is hoe Hij 
heet, Redder, van mensen toen en nu. Roep Hem maar!  
Kijk met je hart naar wat je nodig hebt, dat kunnen best 
eens andere dingen zijn dan je ogen denken dat je nodig 
hebt. 

Auteur: CdG
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Inleiding
‘Dat is nou ook toevallig!’ Hoe vaak zeggen wij dat niet?
Nu is het mijn beurt voor die uitroep.
Ik heb mij voorgenomen om vandaag aan de verhalen te 
beginnen die ik moet schrijven voor de Kinderkerk. Het 
eerste over Bartimeüs, een man die blind is. 
Is het dan ‘toevallig’ dat net vanmorgen in de kerk Willem 
naast mij komt zitten? Willem is namelijk blind, zijn hele 
leven al vanaf zijn geboorte. Ik ken Willem al die tijd al, ik 
denk dat hij rond de veertig is. Meestal heeft hij zijn ge-
leidehond bij zich, maar vandaag niet. Vandaag gebruikt 
hij alleen zijn stok. Ik vertelde even naast wie hij zat en 
maakte een praatje met hem. 
Toen de dienst begonnen was gebeurden er een paar 
onverwachte dingen. Op het scherm verscheen geen 
tekst van het lied dat we moesten zingen. Het orgel 
speelde, maar niemand zong, dus legde ik dat even uit 
aan Willem. Na een ander lied moesten wij blijven staan 
omdat het kindje dat gedoopt zou worden, de kerk in 
werd gedragen. Ook viel er een mevrouw flauw waardoor 
er een geroezemoes ontstond en heen-en-weer geloop 
in de kerk. En weer bracht ik Willem verslag uit van wat er 
gebeurde. Toen de dienst was afgelopen vroeg Willem of 
hij mijn schouder mocht vasthouden tot aan de uitgang. 
Wij wensten elkaar een prettige dag verder. Nu gebruik ik 
deze gebeurtenis om het bijbelverhaal in te leiden.

Bijbelverhaal
Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Het is bijna Pascha, 
maar Jezus weet dat Hij daar heen moet omdat Hij daar 
zal lijden en sterven. Het hoort bij het plan dat God met 
Hem heeft om de mensen weer bij God te brengen.
Onderweg gebeurt er van alles en de discipelen leren er 
weer heel wat bij.
De discipelen hebben ook veel vragen voor Jezus. Zij 
hebben Jezus altijd bij zich en kunnen Hem de hele dag 
zien. Maar van wat Jezus vertelt dat er in Jeruzalem met 
Hem zal gebeuren begrijpen ze niet veel. Wordt Hij daar 
dan geen Koning? Ondanks alles is het hun nog niet 
duidelijk dat Jezus de Messias is.

Nu zijn ze in de buurt van Jericho gekomen. Er hebben 
zich onderweg veel mensen aangesloten bij de groep. Je 
zal zomaar bij Jezus kunnen zijn, Hem zien en misschien 
wel mogen aanraken!
Daar zit een man langs de kant van de weg. Zijn jas ligt 
naast hem op de grond. Hij hoort dat er mensen aanko-
men, maar hij kan ze niet zien. Bartimeüs, zo heet hij, is 
blind. Bartimeüs moet bedelen om eten te kunnen kopen 
en hij hoopt dat langstrekkende mensen geld op zijn jas 
neerleggen. Gelukkig ligt er al wat op, dus vanavond kan 
hij weer eten.
Bartimeüs zit daar meestal, omdat het een drukke weg is. 
En nu lopen er heel veel mensen voorbij omdat zij het Pa-
scha gaan vieren in Jeruzalem. Slim van Bartimeüs om 
daar te gaan bedelen. Een paar mensen die voorbij lopen 
vertellen hem dat Jezus van Nazaret er aankomt.
En Bartimeüs…hij weet meteen dat Jezus de Messias 

is! Hij kan Jezus niet zien, maar Bartimeüs kijkt met zijn 
hart. Hij weet het gewoon! Meteen begint Bartimeüs hard 
te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met 
mij!’
De mensen om hem heen snauwen tegen hem dat hij zijn 
mond moet houden. Maar dat doet Bartimeüs zeker niet, 
hij begint nog harder te schreeuwen: ‘Zoon van David, 
heb medelijden met mij!’ 
Natuurlijk hoort Jezus Bartimeüs roepen. Jezus is ont-
roerd dat Bartimeüs vertrouwen in Hem stelt. Bartimeüs 
heeft Jezus nog nooit gezien en toch gelooft hij dat Jezus 
hem wil helpen.
Jezus staat stil en vraagt of Bartimeüs dichterbij wil ko-
men. Wat denk je? Bartimeüs wil dat zo graag, dat hij zijn 
jas met het geld laat liggen om naar Jezus toe te gaan. 
Een paar mensen helpen hem en zeggen: ‘Houd moed, je 
mag bij Hem komen!’
En daar staat hij dan, bij Jezus. Misschien houdt Jezus 
wel zijn handen vast. Misschien mag Bartimeüs even Je-
zus’ gezicht betasten zoals blinde mensen weleens doen 
om een indruk te krijgen van de ander.
Dan vraagt Jezus aan hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe? 
(Jezus weet dat natuurlijk wel, maar Hij wil graag dat wij 
alles waar wij mee zitten aan Hem bekendmaken)
Daar hoeft Bartimeüs niet lang over na te denken…’Heer, 
zorg dat ik weer kan zien!’
Jezus ziet het geloof van Bartimeüs en zegt dan: ‘Ga 
maar op weg, uw geloof heeft u gered!’
Meteen kan Bartimeüs zien en wat is het geweldig dat hij 
nu ziet wie er bij die liefdevolle stem hoort. Hij kan niet 
anders dan met Jezus meegaan, naar Jeruzalem. De 
weg achter Jezus aan, waar die ook naar toe leidt.

Afsluiting
Willem hoeft gelukkig niet te bedelen. Hij heeft een goede 
opleiding gehad op een speciale school voor blinden. 
Ik zie hem vaak voorbijlopen. Mooi om te zien hoe goed 
de hond om alle obstakels heenloopt, zodat Willem veilig 
is op de weg.
En het allermooiste is dat Willem Jezus kent en op Hem 
vertrouwt. Hij volgt Jezus, die Willem veilig door het leven 
leidt…

Auteur: RvBvdB

Geloven, zien en volgen
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Ester wordt koningin van Perzië
Ester 1:1-2:18
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God geeft een nieuwe koningin

Doel
De kinderen leren dat in het leven van Ester God aan het werk is.

Toelichting
Ahasveros denkt dat hij alles kan bepalen. Hij geeft een feest van een half jaar. Halfdronken eist hij dat koningin Wasti haar 
mooie lichaam laat zien aan de gasten. Ze weigert en wordt zonder pardon weggestuurd. Niet veel later voelt de koning 
zich eenzaam. Ook dat denkt hij te kunnen oplossen. Vele honderden meisjes moeten naar het paleis komen. Hij kiest voor 
een prachtig, intelligent meisje van eenvoudige komaf. Voor Ester een ommekeer in haar leven. 
Hadassa (Esters joodse naam) betekent mirt: de bruidsbloem, teken van trouw. Dat is niet toevallig. God wil zijn trouw 
bewijzen aan de Joden in ballingschap. Ester zichzelf blijft en wint het hart van Hegai. Hij geeft haar het goede advies om 
mooi maar eenvoudig gekleed Ahasveros te bezoeken. Zo wint ze de wedstrijd wint en wordt de nieuwe koningin. Het is 
Gods plan dat juist zij op die plaats komt om later zijn volk te beschermen en te redden. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ester wordt koningin
Richtlijnen: Veel meisjes dromen ervan prinses te zijn. Ze weten ook hoe dat is: prachtige, dure kleren, misschien een 
kroontje. Vraag het ze zelf maar.
Vertel de jongste kinderen eenvoudig dat de koning de koningin heeft weggestuurd, maar nu eenzaam is. Hij zoekt een 
nieuwe koningin. Natuurlijk moet ze mooi zijn. Na lang aarzelen kiest Ahasveros voor Ester. Ze is jong en mooi. Een vader 
en moeder heeft ze niet meer, oom Mordechai zorgt voor haar. De dienaren vinden dat Ester naar het paleis moet. Dat is 
spannend, want het is een vreemde wereld. Ester valt op en wint het hart van iedereen, ook van de koning.
Een meisje uit Israël komt heel dicht bij de koning. Daar zorgt God voor. Hij heeft haar over een tijdje nodig om zijn volk te 
redden.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God geeft een nieuwe koningin
Richtlijnen: De koning heeft er spijt van dat hij in een dronken bui Wasti heeft weggestuurd. Nu zit hij met al zijn rijkdom en 
macht met de brokken. Hij is eenzaam, maar lijkt op oude voet verder te gaan. Meer dan duizend kandidaat-koninginnen 
worden gebracht en goed verzorgd om mooi en onderdanig te zijn voor de koning. Veel meisjes zullen zelf ook geprobeerd 
hebben om de wedstrijd te winnen. Dit is hun kans! 
Ester is anders. Ze is mooi, maar luistert ook goed naar het advies van Mordechai (vertel niet dat je Joodse bent) en Hegai 
(ga zoals je bent). Dan wordt zij uitgekozen door Ahasveros. Zonder dat hij het weet, kiest hij voor een andere koningin, 
iemand die rekening houdt met God. Hij kiest voor Ester, die door God wordt gekozen om zijn trouw aan Israël te bewijzen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Dit is Hadassa, uw nieuwe koningin
Richtlijnen: Ahasveros denkt dat hij een nieuwe koningin op dezelfde manier kan krijgen, zoals hij de vorige heeft wegge-
stuurd, namelijk arrogant, liefdeloos en niet gehinderd door wie dan ook. Wie de koning tegenspreekt, wordt uitgeschakeld. 
Dienaren brengen ruim duizend meisjes. Ze krijgen één dag de kans een verpletterende indruk te maken op de koning. En 
anders verdwijnen ze voorgoed in de harem.
Ahasveros denkt niet aan de HEER, de God van Israël. Ester wel; ze ziet haar schoonheid en verstand als geschenken van 
God. Ester overdrijft de kleding en de make-up dus niet, op advies van Hegai. Ze verzwijgt op aanraden van oom Morde-
chai, dat ze joods is. In deze antisemitische omgeving zou ze daardoor kansloos zijn. Ze blijft zelfbewust haar normen en 
waarden trouw, ook bij het paleis. Dat zij wint is ook een geschenk van God, een zegen. Dat staat niet letterlijk in de Bijbel, 
maar alles wijst erop. Bijvoorbeeld Esters joodse naam: Hadassa, mirt, de bruidsbloem, een teken van trouw. Gods trouw. 
Ongemerkt krijgt Ahasveros een totaal andere koningin dan Wasti. Ester gaat het verschil maken.

Extra bijbelgedeelte: Psalm 24: 1-6
(De HEER bestuurt heel de aarde, ook het leven van Ahasveros, Mordechai en Ester. God geeft zegen en redding aan 
ieder die Hem wil volgen, elke dag) 

Auteur: DW 
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Achtergrondinformatie
Inleidende opmerkingen bij het bijbelboek Ester
In de Joodse traditie maakt het boek Ester (samen met Hooglied, Ruth, Klaagliederen en Prediker) deel uit van de vijf 
feestrollen (megillot) die op bijzondere feest- en gedenkdagen in de synagoge worden gelezen. Het boek Ester is verbon-
den met het Poerimfeest. Dit uitbundige feest wordt gevierd op de 14e en 15e Adar, de laatste maand van het Joodse jaar 
(eind februari). De naam Poerim is afgeleid van het Hebreeuwse woord poer: lot. Het lot werd immers geworpen over de 
dag en maand dat het Joodse volk zou worden uitgeroeid (3:7; 9:24-26). Dankzij Esters interventie werden de loten echter 
omgekeerd. Zo werd het een dag van vreugde en van eerherstel voor Israël. Het motief van de omkering is in heel het boek 
belangrijk. Rouw slaat om in feestvreugde. Het met ondergang bedreigde volk, doet zijn belagers ondergaan. In plaats van 
Haman ontvangt Mordechai eer. In plaats van Mordechai wordt Haman de gehangene.

Het boek Ester heeft de Bijbel niet eenvoudig gehaald. Al de rabbijnen worstelden met het ontbreken van de naam van 
God en het feit dat God in dit boek nergens expliciet spreekt of handelt. Toch is er in deze geschiedenis een voortdurende 
‘verborgen aanwezigheid’ van God, die ondanks en door alles heen de regie blijkt te hebben. Mooi is de zin: ‘If the Name 
of God is not in this book, His finger is.’ Met name Mordechais aansporing in 4:14 (over uitkomst voor de Joden ‘van een 
andere kant’ en het doel waartoe Ester ‘wie weet’ koningin is geworden) wijst daar ook op. Deze verborgen leiding van 
God doet denken aan de geschiedenis van Jozef (Genesis 50:20). Een theologische dieptelijn is de aloude vijandschap 
tussen Israël en Amalek (Exodus 17: 8-16; Deuteronomium 25:17-19; 1 Samuël 15), geconcretiseerd in de personen van 
Mordechai (2:5; afstammeling van Kis uit de stam Benjamin, vgl. koning Saul) en Haman (3:1; nakomeling van koning Agag 
= Amalek).

Het hoofdgedeelte van de geschiedenis – de dreigende uitroeiing van het volk Israël en de verijdeling daarvan – begint pas 
in hoofdstuk 3. De hoofdstukken 1 en 2 bevatten drie ‘voorgeschiedenissen’ (de verstoting van Wasti’; de verkiezing van 
Ester; Mordechai voorkomt een aanslag op de koning), die als het ware het toneel scheppen voor de hoofdvoorstelling. 

Bij het Bijbelgedeelte
Ester 1 verplaatst ons naar het hof van een oud-oosterse despoot met alle bedenkelijke kenmerken van dien. Men hoede 
zich bij het vertellen van zowel dit als het volgende hoofdstuk dan ook voor sprookjesachtige romantiek. De verzen 1 t/m 
9 stallen de grootte van Ahasveros’ koninkrijk en zijn rijkdom breed uit. Een feestmaal van een half jaar (180 dagen!) dient 
niet alleen om de talrijke bestuurders van het immense rijk een pleziertje te geven, maar ook om hen des te meer te binden 
aan het gezag van de koning. In verhouding hiermee volgt er een relatief korte periode van zeven dagen, waarin ook de 
inwoners van de koninklijke hoofdstad Susa mee mogen doen.

De verzen 10-12 vertellen ons de onverkwikkelijke toestand rond koningin Wasti, die weigert als topattractie van de avond 
te dienen voor haar beschonken man en een menigte die er niet veel anders aan toe zal zijn geweest. De drank was 
immers vrij en onbeperkt geweest (vers 8). Maar ook over koningin Wasti moeten we maar niet te ‘lief’ doen. Zij deed er 
evenzogoed aan mee met een eigen feestmaal voor de dames. Het is van alle tijden: ‘alcohol maakt meer kapot dan je lief 
is’. Nota bene: het is de zevende dag van het in vers 5 genoemde feest voor alle burgers, dat dit plaatsvindt. De verschij-
ning van Wasti – getooid met de koninklijke hoofdband – moet dus de absolute bekroning van het feest worden. Het leidt tot 
een nachtmerrie…

Na de betrekkelijk korte beschrijving in de voorgaande verzen, volgt vanaf vers 13 het uitgebreide relaas over de woede 
van de koning en de gedeelde verontwaardiging onder de raad van wijze, grijze mannen die zich in hun masculiene eer 
voelen aangetast. Een van de meest vertrouwde raadsheren, Memuchan (vers 14) is de woordvoerder. Niet slechts aan 
de koning en het koninklijk bevel (dat een grote, onherroepelijke status had in het Perzische rijk) is Wasti ongehoorzaam 
geweest (vers 16). Ze heeft zich misdragen tegenover alle rijksgroten en zelfs tegenover (toe maar…) alle volken in het 
grote rijk van Ahasveros. Vanaf vers 17 lezen we over de vrouwelijke emancipatiedrang die dit verzamelde mannenbe-
raad vreest, en over de harde maatregelen die men de koning adviseert om deze ongewenste gevolgen van Wasti’s actie 
resoluut de kop in te drukken. Wasti moet worden verbannen en haar koninklijke waardigheid moet haar worden ontno-
men (vers 19). Ahasveros maakt er een – onherroepelijk - koninklijk besluit van (vers 21) dat per brief tot in alle uithoeken 
van het rijk wordt verspreid. Daarbij moeten ‘eigen schrift’ en ‘eigen taal’ verzekeren dat iedereen de boodschap ter harte 
neemt. Die boodschap is kort en helder: elke man moet thuis heer en meester zijn (vers 22).

Het tweede hoofdstuk begint bij een koning met een kater. Die kater wordt hij zich overigens pas ‘na verloop van tijd’ (vers 
1) bewust, nadat zijn woede is bedaard. In plaats van zijn drift de ruimte te geven, gaat hij nu nadenken. Dat is verstandig, 
maar ook erg laat. Verschillende malen klinkt het diepe Bijbelse woord ‘gedenken’. Ahasveros ‘gedenkt’ wat Wasti heeft 
gedaan en welk besluit er over haar is genomen. Een zekere heimwee (zelfs liefde?) klinkt door in de zinsnede dat zijn ge-
dachten weer uitgingen naar Wasti. Anders gezegd: de koning lijkt spijt te hebben van wat zich in een collectieve dronken 
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bui heeft afgespeeld en de impulsieve manier waarop hij en de raad van wijzen daarop hebben gereageerd (zie hoofdstuk 
1). Waarbij het iets komisch-tragisch heeft dat deze potentaat van een immens groot wereldrijk nu gevangene is van zijn 
eigen koninklijke besluit (1:21). Als wet van Meden en Perzen was verandering daarvan niet mogelijk. 

Hoe een koning te troosten die zich heeft opgehangen aan z’n eigen wet? Antwoord van de kamerdienaars (vers 2): laat 
men hem nieuwe pleziertjes geven. De al te menselijke praktijk aan het oosterse hof van koning Ahasveros, waarvan 
hoofdstuk 1 al menig voorbeeld toonde, gaat hier gewoon door. Er moet niet alleen een nieuwe koningin komen die de 
koning vreugde verschaft, maar ook het traject daarnaartoe moet een groot feest worden voor zijne majesteit. De beschrij-
ving van de hele gang van zaken doet triest aan en vormt het tegendeel van alles wat je iemand die op zoek is naar een 
levenspartner zou willen aanbevelen. Honderden knappe meisjes uit het hele rijk worden samengebracht. Er staat niet dat 
zij daarbij iets hadden in te brengen (zie ook vers 8 ten aanzien van Ester). Dat geldt ook voor de maar liefst een jaar in 
beslag nemende reeks van schoonheidsbehandelingen en diëten die de meisjes ondergingen. Met een stuitend nachtelijk 
‘lopende bandwerk’ (vers 12 e.v.) als climax. Waarbij slechts één van de honderden de ‘gelukkige’ zal zijn, en de nummers 
2 tot met … in het koninklijke bijvrouwenhuis verdwijnen; misschien nog eens aardig als afleiding op z’n tijd. 

Tegen deze achtergrond is het van belang de verkiezing van Ester tot koningin niet voor te stellen als een sprookje: het 
eenvoudige meisje dat het tot koningin schopt. En ach, welke meisje wilde er geen prinses worden? Menige kinderver-
telling die dit veel te ‘lieve’ spoor kiest, gaat daarmee de mist in. Kijk bijvoorbeeld naar Mordechai, die als oom van het 
Joodse meisje Hadassa, na de dood van haar ouders de zorg over haar op zich had genomen (vers 5-7). In de verzen 
10-11 wordt duidelijk hoe bezorgd hij is over zijn naar het paleis gedeporteerde pleegdochter. Een laatste raadgeving heeft 
Mordechai het meisje nog kunnen geven: haar Joodse identiteit (inclusief haar ware naam) moet ze verborgen houden. 
Antisemitisme is namelijk van alle tijden, zoals vanaf het volgende hoofdstuk (waar Haman zijn intrede doet) ten volle zal 
blijken. Bovendien is Mordechai dagelijks bij het vrouwenpaleis te vinden om iets te weten te komen over zijn pleegdochter. 
Grote zorgen en verborgen leed dus voor zowel Ester als Mordechai.

Verweven met deze lijn van zorg en leed is er in dit hoofdstuk een andere lijn van verborgen zegen en opmerkelijke voor-
spoed die Ester in het paleis overkomt. De genegenheid en voorkeursbehandeling van haremwachter Hegai (vers 9), die 
haar adviseert met relatieve eenvoudige opmaak naar de koning te gaan (vers 15); de bewondering en genegenheid die 
haar ten deel valt (vers 15-17), waarbij (voor het eerst in dit Bijbelboek) zelfs het woord ‘liefde’ valt; en haar verkiezing tot 
koningin, bekrachtigd met opnieuw een groot feestmaal (vers 17-18)… Door dat alles heen straalt een licht van verborgen 
regie van de ook hier niet bij name genoemde God van Israël. Hij neemt deze bedenkelijke, al te menselijke weg dan toch 
in dienst van zijn – nu nog onzichtbare – plan tot redding van zijn volk. En met alle ‘kromme stokken’ waar de hoofdstukken 
1 en 2 van dit boek vol van zijn, weet Hij straks een rechte slag toe te dienen. Daaraan zal zelfs een despoot als Ahasveros 
met alles wat hij bedenkt, ondergeschikt worden.

Vers voor vers
Hoofdstuk 1
Vs. 1	 ‘de Ahasveros, die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië en dat honderdzevenentwintig 

provincies kende’: Volgens de formulering veronderstelt de schrijver dat deze koning bij zijn lezers bekend is. 
Bedoeld moet wel zijn koning Xerxes, die in de vijfde eeuw voor Christus (486-465) regeerde over het grote 
Perzische rijk, waarvan Susa (met gelijknamige koninklijke burcht) de hoofdstad was. Zijn rijk omvatte de huidige 
landen Turkije, Irak, Iran, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, Libië, Ethiopië, het Arabisch schiereiland en stukken 
van Griekenland, Rusland en India. Via een vernuftig systeem van 127 districten met provinciehoofden en een 
uitgebreid bestuursapparaat oefende Ahasveros de controle uit over dit enorme wereldrijk. De Griekse geschied-
schrijver Herodotus beschrijft hem als een knappe, rijzige man, die echter ook heel wreed kon zijn en berucht 
was om zijn woedeaanvallen. Zo vermoordde hij de vrouw van zijn broer. En zoals het met dergelijke types dan 
vaker gaat, werd hij rond zijn 55e levensjaar zelf in zijn slaapkamer vermoord door onder meer zijn belangrijkste 
persoonlijke dienaar. Geen ‘witte prins op het paard’ dus straks voor Ester…

Vs. 2	 ‘In het derde jaar’: Herodotus vermeldt een vergadering met alle rijksgroten in het derde jaar van Ahasveros’ re-
gering, met als doel een grote veldtocht tegen Griekenland voor te bereiden. Diende dit enorme feest ook om zijn 
bestuurders en legertop hier warm voor te krijgen?

Vs. 9	 ‘Ook Wasti, de koningin…’; In het Hebreeuws begint de naam van deze vorstin met de letter wau, waarvan de 
uitspraak tussen onze w en v inzit. Vandaar de verschillende weergaven van haar naam in vertalingen, waarbij 
ook de tweede medeklinker (sjin) niet altijd zuiver wordt vertaald: Vasthi (SV, HSV), Wasti (NBG ’51, NBV), en (het 
meest correct) Wasjti (Naardense Bijbel). 

Vs. 10	 ‘de zeven eunuchen die zijn persoonlijke dienaren waren’: Deze bedienden verkeerden voortdurend in de per-
soonlijke nabijheid van de koning en zijn harem, en waren daarom (doorgaans al op jonge leeftijd) ontmand. Dit 
gebruik past in het volstrekt totalitaire en autoritaire systeem van een oud-oosters koninklijk hof.

Vs. 11	 ‘getooid met de koninklijke hoofdband’: Er is veel te zeggen voor de verklaring dat Wasti geacht werd enkel dit 
kledingstuk te dragen. Zo legt ook de Talmoed (Joodse geschriften uit de eerste eeuwen van onze jaartelling) het 
uit. Wasti moest zich dus naakt vertonen. Het verklaart de weigering van Wasti nog beter en geeft een extra 
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	 dimensie aan het walgelijke verzoek van Ahasveros, die zijn vrouw en de schoonheid van de vrouw in het alge-
meen degradeert tot lustobject.

Vs. 20	 ‘… dan zullen alle vrouwen, van de hoogste tot de laagste, hun echtgenoten met respect bejegenen.’ Hoezeer een 
en ander in het licht van de toenmalige cultuur moet worden gelezen, het is toch wel een onvoorstelbaar staaltje 
van mannelijke suprematie en geldingsdrang dat zich hier wil bewijzen. Geen spoor van zelfobservatie, laat staan 
zelfkritiek bij deze koning en zijn mannelijke medebestuurders. Hadden we dit feest misschien toch wat anders 
moeten aanpakken? De ‘wijze heren’ komen echter niet verder dan het zich wentelen in een tot hoge veront-
waardiging opgeklopt zelfbeklag. Let erop hoe de uitgebreide wijze van beschrijving mogelijk ook een gevoel van 
meewarigheid bij de lezer wil oproepen. De Bijbel moge in vele opzichten de sporen van een mannenmaatschap-
pij dragen, maar op wezenlijke momenten weet zij ook: zo ga je niet met vrouwen om!

Vs. 22	 ‘… en ook dat hij de taal van zijn eigen volk moest spreken’: De bedoeling van deze wat cryptische zin lijkt wel dat 
bij een gemengd huwelijk de taal van de man in huis gesproken dient te worden. Dat sluit aan bij de net daarvoor 
gegeven richtlijn. Het feit dat dit nog zo extra moet worden benadrukt, is mogelijk een teken van de veel meer 
genuanceerde praktijk.

Hoofdstuk 2
Vs. 1	 ‘hij overdacht wat ze had gedaan en wat er over haar besloten was’: Openbaart zich hier ook een wezenlijk ver-

schil tussen deze koning naar oosters-menselijk model (een despoot) en de in de Bijbel getekende koning die een 
geroepen dienaar is van God en mensen (lees bijv. Psalm 72)? Wat als Ahasveros zich juist nu had gedragen als 
zo’n Bijbelse koning? De hoogste gebondenheid van een dergelijke koning is niet een ‘wet van Meden en Perzen’, 
maar de levende God. Die geven de koning niet alleen de juiste richtlijnen, maar bieden ook altijd een weg terug. 
Een weg van berouw en bekering. Men denke aan David, die zelfs na grove misstappen een begaanbare weg van 
genade, verzoening en perspectief vond. De kern daarvan is dan toch dat Israëls koning geen heerser maar een 
dienaar is, die zich op de cruciale momenten afhankelijk weet van zijn hemelse Heer.

Vs, 3	 ‘gevolmachtigden…. met de opdracht op zoek te gaan naar de mooiste meisjes’: Er worden dus speciale amb-
tenaren aangesteld die op jacht moeten naar vrouwelijk schoon. De ‘uitverkorenen’, die zich dus niet hadden 
ingeschreven voor deze missverkiezing, worden vervolgens als vee bij elkaar gedreven in de koninklijke burcht. 

Vs. 7	 ‘Hadassa, ook Ester genoemd’: De naam Hadassa betekent ‘mirte/ groene heester’. Op Mordechais advies ruilt 
zijn pleegdochter deze mooie, maar ook gevaarlijk Joods klinkende naam in voor het Perzische Ester (verwijzend 
naar de Perzische godin Istar). Ingrijpend om zo niet alleen je naam, maar ook je identiteit te moeten ‘inleveren’. 
Een dubbele bodem is te horen in het feit dat de naam Ester ook als Hebreeuwse naam kan worden uitgelegd: ‘ik 
ben verborgen’. Een veelzeggende betekenis over het ‘verborgen bestaan’ dat dit meisje aan het heidense hof van 
Ahasveros moet leiden.

Vs. 9	 ‘… de schoonheidsbehandeling en het voorgeschreven voedsel’. Ondanks de voorkeursbehandeling viel ook hier 
voor het Joodse meisje Ester niets te kiezen. Onrein voedsel, een onreine omgeving, ze moet het allemaal on-
dergaan. Anders dus dan bijv. Daniël en zijn vrienden (Daniël 1), die in de late jaren van de Babylonische koning 
Nebukadnessar een opleidingstraject voor jonge bestuurders volgden. Van hen was bekend dat zij Judeeërs wa-
ren en ze wisten aan het hof de nodige aanpassing in hun dieet te bedingen. Zoals het zo vaak in de geschiedenis 
gaat, rijst en verflauwt het altijd latent aanwezige antisemitisme in golven. Ester leeft in een wereld waarin de golf 
‘rijst’ en spoedig tot een bitter hoogtepunt kan komen (Haman vanaf hoofdstuk 3)

Vs. 15	 ‘niet anders… dan wat haar werd aangeraden’: iets van Esters wijsheid en gehoorzaamheid wordt benadrukt door 
deze zijn. Niet alleen een houding van geloof, maar ook van een nuchtere verstandigheid is een Bijbelse deugd. 
Het een staat ook niet los van het ander. Deze nuchterheid omvat ook dat je niet doof bent voor de goede advie-
zen van een heidense haremwachter. Met deze houding vertolkt Ester ook een soort van getuigenis, zij het een 
getuigenis zonder woorden.

Vs. 17v	 ‘Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om…’: Dit detail herinnert wel heel wrang aan de geschiedenis 
rond Wasti in hoofdstuk 1. De hoofdband waarin Wasti moest verschijnen (1:11) was het symbool van zowel het 
weerzinwekkende verzoek van de koning als van haar weigering en daaropvolgende verstoting. Hier bezegelt 
deze hoofdband echter de koninklijke waardigheid die aan Ester wordt verleend. Vanuit het perspectief van de 
koning houdt het allemaal iets ‘plats’, compleet met het zoveelste feestmaal, een gemakkelijk gegeven vrije dag en 
de nodige cadeautjes voor deze gene. Gelukkig dat er nog een God is die zijn bedoelingen met dit alles heeft…

Vraag
•	 Wat leert dit bijbelgedeelte jou over de relatie man-vrouw? Beleef je deze geschiedenis als vrouwonvriendelijk? Of 
	 ervaar je bij het lezen van dit hoofdstuk juist kritiek op beelden van de vrouw als ‘bezit’ of ‘lustobject’?

Auteur: WMB
 



Liederen

Psalm 34: 1, 2 en 5
Lied 738: 1 en 2
Lied 904 				    (=Gezang 427 LvdK)
Ester wordt koningin 			   Alles wordt nieuw 4: 9
Wees niet bang 				    Op Toonhoogte 556
Wie durft het aan?  			   Op Toonhoogte 561 
De Here zegent jou 			   Hemelhoog 61
Heer, U kent mij als geen ander 		  Hemelhoog 50
Ik wens je   				    Hemelhoog 114
‘k Stel mijn vertrouwen 			   Hemelhoog 338
Onder, boven, voor en achter 		  Hemelhoog 360

Auteur: PZ
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Inleiding
Gesprekje met vragen; voer dit in tweetallen uit in 
binnen-buitenkring:
•	 Hoe ziet een koningin eruit?
•	 Wat moet een koningin hebben?
•	 Hoe word je koningin?
 
Bijbelverhaal
‘Nou, als de koningin echt niet wil luisteren, dan moet ze 
weggestuurd worden. Ze mag mijn koningin niet meer 
zijn!’  
Koning Ahasveros is woedend. Koningin Wasti mag geen 
koningin meer zijn. Ze luistert niet wanneer hij iets vraagt. 
En zo gaat het iedere keer, het is beter om haar weg te 
sturen. Dat hebben de helpers gezegd en de koning vindt 
dat een goede tip. 

Daar zit de koning nu. In het grote paleis. Alleen, zonder 
koningin, zonder iemand om mee te praten en te eten. 
Hoe langer het duurt, hoe eenzamer hij wordt. Geluk-
kig hebben de helpers een idee: ‘Koning Ahasveros, wij 
zoeken meisjes voor u, zodat u dan het knapste meisje 
kan uitkiezen om de nieuwe koningin te worden. Dan bent 
u niet meer alleen.’ 

De koning vindt dat ook een goed idee. Er worden veel 
meisjes gevonden die erg knap zijn. Zij moeten allemaal 
bij elkaar gaan wonen in het kasteel. Later zal de koning 
kiezen wie de nieuwe koningin mag worden. De helpers 
van Ahasveros vinden nóg een heel knap meisje. Zij heet 
Ester en ze woont bij Mordechai. Hij is haar oom. Ester 
woont niet bij haar ouders, maar bij hem omdat zij geen 
ouders meer heeft. Toch mag ze niet meer bij Mordechai 
blijven, ze moet mee om in het kasteel te gaan wonen. 
Misschien vindt de koning haar wel de knapste en dan 
mag zij de koningin worden. Zou Ester dat willen? Vindt 
Mordechai het goed? Iedere dag gaat Mordechai even 
langs bij het hek van het kasteel. Dan vraagt hij naar 
Ester: ’Hoe gaat het met Ester?’ ‘Waar is zij?’ Ester heeft 
weinig tijd om buiten te zijn. Ester en alle andere meisjes 
krijgen iedere dag, een heel jaar lang, allerlei zalfjes en 
behandelingen waardoor ze nog knapper worden. Haren 
worden gewassen en gekamd, mooie kleren worden 
aangetrokken, zalfjes worden op het gezicht gesmeerd 
en ze gaan met speciale olie in bad. Alles is mooi, het 
ruikt heerlijk en de meisjes zien er steeds knapper uit. 
Iedere keer krijgt een ander meisje de beurt om bij het 
kasteel van de koning te komen. Dan kan hij haar zien en 
met haar praten. Zo kan de koning goed kiezen. Op een 
dag is Ester aan de beurt. Het is wel erg spannend voor 
haar, want de koning weet nog niet dat zij Joods is. En 
Ahasveros is zelf niet blij met de Joodse mensen. Toch 
gaat Ester dapper mee met de helpers van de koning en 
ze zegt niets over haar Joodse familie. Dat heeft Morde-
chai met haar afgesproken. Ester komt bij de kamer van 
de koning. Hij vindt haar knap, zelfs de mooiste van alle 

meisjes die hij heeft gezien, Ester wordt uitgekozen. Er 
wordt een groot feest gegeven en lekker gegeten omdat 
dit meisje de koningin mag worden. 
God heeft Ester straks nodig om zijn volk te redden. Wat 
een bijzonder plan!

Auteur: KvdG
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God geeft een nieuwe koningin

Inleiding
Zie je wel eens bordjes of briefjes met personeel gezocht 
erop? Misschien in een winkel om de vakken te vullen of 
om bij de kassa te zitten. Of in een restaurant om te wer-
ken in de keuken of in de bediening. Er zijn veel bedrijven 
die mensen zoeken om bij hen te werken. Het kan zijn 
dat er bij jou op school ook wel een nieuwe juf of mees-
ter wordt gezocht. Het kan zijn dat jullie kerk geen eigen 
dominee heeft, dan wordt er een dominee gezocht. Ga 
zo maar door. Maar je ziet nooit een briefje met prinses 
gezocht. Of koningin gezocht. Die banen zijn anders, 
daar hoef je niet naar te solliciteren, toch?

Bijbelverhaal
Ahasveros is koning van een groot rijk. Hij is nu drie jaar 
koning en woont in Susa in een mooi en groot paleis. 
Hij geeft een feest. Een groot feest. Het feest duurt 180 
dagen lang. Een half jaar feest. Heel veel belangrijke 
mannen zijn aanwezig. Mannen uit het leger, mannen 
die hem raad geven, mannen van adel, hoofden van de 
provincies. Het is niet een feest puur voor hun plezier. 
Ze moesten er zijn, zo hoorde dat. Ahasveros laat zien 
hoe belangrijk hij is. Dat al zijn gasten niet zonder hem 
kunnen. Dat ze afhankelijk zijn van hem. Het feest is om 
hem te eren en er voor te zorgen dat mannen trouw aan 
hun koning blijven. Natuurlijk laat de koning zijn bezoek 
wel zien hoe rijk hij is en wat hij allemaal heeft. De gasten 
zullen beseffen dat ze zelf minder voorstellen dan deze 
vorst.

Het ene feest wordt gevolgd door het andere. Na het 
lange feest voor alle belangrijke mensen is er een feest 
van zeven dagen voor iedereen die in Susa woont. Alle 
bewoners mogen komen. Het feest wordt gegeven in de 
binnentuinen van het paleis. Alles is prachtig versierd. 
Alle mensen moeten weten hoe rijk de koning is. Er wordt 
wijn geschonken in gouden bekers en de bekers zijn alle-
maal anders. Zo rijk is de koning. Er is een regel voor het 
drinken: er is genoeg, je hoeft je niet te beperken. 
Ook Wasti, de koningin geeft een feest. Een feest voor de 
vrouwen. 

Op de zevende dag geeft de koning zijn zeven persoon-
lijke dienaren de opdracht om de koningin te gaan halen. 
Wast is namelijk heel erg mooi, dat moet iedereen ook 
gaan zien. Maar Wasti wil niet komen. De koning wordt 
boos, wat is dit nu? Hij beveelt iets, hij wil iets en Wasti 
doet niet wat hij zegt? Dat gaat zomaar niet. De koning 
is gewoon om belangrijkrijke zaken en problemen te 
bespreken met zijn raadsmannen. Dat doet hij nu ook. 
Wat moet er gaan gebeuren?  Wat staat er in de wet over 
een koningin die niet doet wat de koning wil? Een van 
de raadgevers zegt: koning, pas op, als andere vrouwen 
horen wat Wasti heeft gedaan zullen zij ook niet meer 
naar hun mannen luisteren. Als de koningin niet luistert, 
hoeven zij dat ook niet. Koning. neem een wijs besluit, 
zodat iedereen in het land weet waar hij en waar zij aan 
toe is. Dit kunt u niet zomaar toestaan. Neem een besluit 
waarin heel duidelijk wordt dat dit niet kan. Laat die wet in 

elke taal die de mensen in uw rijk spreken opschrijven en 
voorlezen, dan kan niemand zeggen dat hij of zij er niet 
van weet. In het besluit komt te staan dat Wasti, omdat ze 
geweigerd heeft te komen, nooit meer bij de koning mag 
komen en dat al haar koninklijke waardigheid aan een 
ander gegeven zal worden, die beter is dan zij.
Het was een mooi feest, maar het loopt verschrikkelijk 
af. Iedereen heeft het erover. Maar niemand heeft het 
echt over de rijkdom en de belangrijkheid van de koning. 
Iedereen praat over het gedrag van de koningin en de 
gevolgen ervan.

Kamerdienaren van de koning vinden na een tijd dat de 
koning toch een vrouw nodig heeft. Nu er geen echte 
koningin meer is. Er zouden mooi jonge meisjes gezocht 
moeten worden. Meisjes die nog nooit met een man 
hebben geslapen. In alle provincies van het rijk zou er 
iemand moeten zijn die verantwoordelijk is om deze 
meisjes te vinden. Alle mooie meisjes moeten naar de 
vrouwenvertrekken in de burcht Susa gebracht orden. 
Hegai moet de wacht over deze groep vrouwen worden. 
De meisjes zullen schoonheidsbehandeling krijgen en 
er zal goed voor hen gezorgd worden. Het meisje dat 
de koning het meest bevalt zal de koningin worden in de 
plaats van Wasti. De koning vindt het een goed plan en 
zo gebeurt het.

De meisjes zelf hadden niets te zeggen, als ze uitgeko-
zen werden. Dat werd dit hun taak. Gaan naar het vrou-
wenverblijf van de koning, schoonheidsbehandelingen 
ondergaan en hopen dat de koning voor haar zou kiezen. 
In de burcht Susa zelf, dus eigenlijk al heel dicht bij het 
paleis, woont Mordechai, een Jood. Hij was samen met 
koning Jechonja van Juda door koning Nebukadnessar 
uit Jeruzalem meegenomen als balling. Mordechai is de 
pleegvader van Hadassa. Hadassa is haar Joodse naam, 
in Susa noemt iedereen haar Ester. Het meisje is lief en 
mooi. Ook Ester wordt uitgezocht om in het vrouwenver-
blijf te gaan wonen. Hegai, de bewaarder, heeft vanaf het 
begin een goede band met Ester. Hij geeft haar zeven 
zeer goede dienaressen. Ester vertelt aan niemand dat 
ze Joods is of uit welke familie ze komt. Mordechai heeft 
haar nadrukkelijk gevraagd dit niet te zeggen. Iedere dag 
wandelt Mordechai langs het vrouwenverblijf om te weten 
te komen hoe het met Ester gaat en wat er met haar gaat 
gebeuren.

De meisjes in het vrouwenverblijf krijgen behandelingen 
en voedsel wat aan 
allerlei eisen voldoet. 
Alleen het beste van het 
beste is goed genoeg. 
Een voor een moeten ze 
in de avond en nacht bij 
de koning komen. Ook 
Ester komt aan de beurt. 
Ze vertrouwt volledig 
op de aanwijzingen van 
Hegai, hij zal wel weten 
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wat goed voor haar is. Iedereen vindt Ester prachtig. De 
koning voelt voor Ester meer liefde dan voor alle andere 
vrouwen, ze krijgt zijn bewondering en genegenheid. 
Met haar wil hij verder. Daarom krijgt ze de koninklijke 
hoofdband om en wordt ze de nieuwe koningin in plaats 
van Wasti. 
Om te vieren dat er een nieuwe koningin gevonden is, 
komt er weer een feest. Alle belangrijke mannen worden 
uitgenodigd. 

Iedereen krijgt een vrije dag, ook deelt de koning 
geschenken uit. Zonder te solliciteren wordt Ester de 
nieuwe koningin in Susa. 

Auteur: CdG
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Het volk Israël heeft een lange geschiedenis. 
Ken je Abraham, Isaak en Jakob? Aan hen heeft God 
ooit beloofd dat Hij van hun nakomelingen zijn volk zou 
maken. 
En dat is ook zo gebeurd. Een volk dat het voorbeeld zou 
zijn voor de wereld.
Nadat het volk honderden jaren in Egypte heeft gewoond 
als slaven, heeft God het bevrijd.
De Israëlieten trokken 40 jaren door de woestijn om naar 
het land te reizen dat God al aan Abraham had beloofd. 
Het was Gods plan om het volk te laten wonen in Kanaän. 
Een prachtig land, waar ze gelukkig zouden zijn. 
Was dat dan zo’n lange afstand, naar Kanaän? Een reis 
van 40 jaar?
Nee, dat was niet de oorzaak. Het kwam omdat het volk 
steeds in opstand kwam. Ze hadden geen vertrouwen in 
God en daarom werden zij gestraft. 
Ook toen ze eenmaal in Kanaän woonden, keerden zij 
zich steeds af van God.
Het is een lang verhaal, het staat allemaal opgeschreven 
in het eerste deel van de Bijbel: 
Het Oude Testament.

Bijbelverhaal
In dit verhaal woont een groot deel van het volk in het 
grote Perzische rijk.
Zij zijn daarheen weggevoerd, opnieuw gestraft door 
God, omdat zij Hem niet meer naar zijn geboden leefden.
De koning van dit grote rijk heet Ahasveros.

Hij voelt zich heel wat en 
heeft veel macht. 
Ahasveros geeft een groot 
feest om dat te laten zien. 
Het feest duurt, het is echt 
waar: 180 dagen!
Er is eten en drinken in 
overvloed. Je snapt wel wat 
er gebeurt als er zoveel wijn 
gedronken wordt. Ahasveros 
is dronken en bedenkt iets 

om zijn gasten te verrassen.
Hij wil dat zijn mooie vrouw Wasti gaat dansen, zonder 
kleren aan. 
Nou, dat doet Wasti echt niet! Ze peinst er niet over! Wat 
denkt de koning wel, dat zij zich zo laat vernederen?
De koning wordt heel erg kwaad op Wasti en zij wordt af-
gezet als koningin. Hij is bang dat zij een slecht voorbeeld 
is. Dat vrouwen in het hele rijk niet meer zullen luisteren 
naar hun man. De koning stuurt, om dat te voorkomen, 
brieven rond in het hele rijk waarin staat dat mannen heer 
en meester zijn in huis.

Dit is Hadassa, uw nieuwe koningin.

Maar ja, nu moet er wel een nieuwe koningin komen.
Hij geeft bevel aan zijn kamerdienaren om honderden 
mooie jonge meisjes uit zijn hele rijk bij hem te brengen. 
Dan zal hij daar de mooiste uitkiezen om zijn nieuwe 
koningin te worden.
Als dat gebeurd is, en de meisjes zijn in het vrouwen-
verblijf gebracht, krijgen zij schoonheidsbehandelingen 
en goed te eten.  

Eén van de meisjes is Ester. Zij is een joods meisje, dat 
met haar oom Mordechai weggevoerd is uit Juda. Ze heet 
eigenlijk Hadassa. Omdat iedereen dan meteen zou we-
ten dat ze joods is, heeft ze haar naam voor de buitenwe-
reld veranderd in Ester. Zij is heel verbaasd dat zij wordt 
uitgekozen om naar het paleis te komen. Oom Mordechai 
geeft haar het advies om niet te zeggen dat ze eigenlijk 
Hadassa heet. De koning hoeft niet te weten dat zij joods 
is. Trouwens, hoeveel kans maakt Ester eigenlijk om de 
nieuwe koningin te worden? Er zijn zoveel mooie meisjes 
naar het paleis gebracht. Nou ja, ze zal het wel zien. Het 
is ook wel bijzonder wat haar overkomt. Een avontuur, 
een sprookje? 
Nou, een sprookje zullen we het maar niet noemen. 
De mannen in het paleis zijn de baas en je moet maar 
afwachten hoe je behandeld gaat worden…

Hegai, die toezicht houdt over de meisjes, heeft een 
speciaal plekje in zijn hart voor Ester. Hij trekt haar een 
beetje voor en geeft haar het mooiste gedeelte in het 
vrouwenverblijf.
Mordechai, haar oom, maakt iedere dag een wandeling 
langs het vrouwenverblijf. Hij wil ervan op de hoogte 
blijven hoe het met zijn nichtje gaat. Zo te zien gaat het 
wel goed met haar. Maar of zij de koningin zal worden? 
Hij weet niet eens of hij dat wenst. 
Ze is zo gewend om lekker haar gang te gaan, vrij rond te 
lopen in de natuur, met haar vriendinnen te praten en te 
lachen. Nee, voor Mordechai hoeft dat niet…

Maar ja, als de dames alle schoonheidsbehandelingen 
hebben ondergaan, mogen (of moeten) zij om de beurt 
bij de koning komen. Ze mogen ook wat meenemen om 
indruk te maken op de koning. 
Als Ester aan de beurt is om kennis te maken met koning 
Ahasveros, neemt zij niets mee. Ze ziet haar verstand en 
haar natuurlijke schoonheid als cadeaus die God haar 
heeft gegeven. Haar kleren zijn mooi, maar niet uitbun-
dig. Ze heeft zich een beetje opgemaakt, maar niet te 
veel. Ze zal wel zien hoor…
Ahasveros heeft al veel meisjes gezien. Best wel moeilijk 
om een keuze te maken.
Maar als Ester binnenkomt, gebeurt er wat met hem…
Ze is niet alleen een heel mooi meisje, maar zij straalt 
iets uit… hij voelt zich een beetje verliefd! De koning wil 
niet eens verder zoeken, hij weet het zeker: Ester wordt 
zijn nieuwe koningin. Hij pakt haar bij de hand en maakt 
kennis met haar. Ester krijgt van hem de koninklijke 
hoofdband om en hij maakt haar tot zijn koningin. 
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Ja, ja, natuurlijk moet er weer gefeest worden, een feest 
voor Ester deze keer.
De koning is blij; iedereen krijgt een vrije dag en 
cadeautjes…

Hoe Ester het vindt, wordt niet gevraagd. Maar het loopt 
niet voor niets zo. 
Dat zal later blijken…God is aan het werk en heeft Ester 
daarvoor nodig.

Auteur: RvBvdB
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Thema: Trouw aan de koning

Doel
De kinderen leren dat je gehoorzaam moet doen wat God van je vraagt

Toelichting
Ester zal het als koningin niet makkelijk hebben gehad; een totaal ander leven waarin ze moet doen wat de Perzische 
koning zegt. En omdat ze van oom Mordechai niet mag vertellen dat zij uit het joodse volk komt. Ze doet dat gehoorzaam. 
Mordechai werkt voor de koning. Hij ontdekt dat er een aanslag op Ahasveros wordt beraamd door twee van zijn lijf-
wachten. Hij zorgt via Ester dat de koning het plan te horen krijgt. Mordechai doet wat hij moet doen als trouwe dienaar. Zo 
is hij ook gehoorzaam aan wat God van mensen verwacht: iedereen liefhebben en helpen.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Mordechai redt de koning 
Richtlijnen: Een kort, maar spannend verhaal. Ook voor de jongste kinderen goed te begrijpen.
Mordechai hoort van het plan om koning Ahasveros te doden. Hij vraagt Ester het aan de koning te vertellen, want dit mag 
niet gebeuren. De koning verijdelt het plan, maar denkt er niet aan Mordechai te bedanken en iets te geven. Dat is niet 
aardig! Hij schrijft wat er gebeurd is alleen op in zijn koninklijke dagboek.
Maar God is blij en dankbaar voor wat Mordechai deed. Hij vergeet de goede dingen die jij doet nooit.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Trouw aan de koning
Richtlijnen: Vraag de kinderen of je vriendelijk moet zijn voor iedereen of alleen voor de mensen die ook vriendelijk zijn 
voor jou. Je helpt natuurlijk liever een vriend dan iemand die vaak vervelend naar jou doet. Maar goed doen doe je vanuit 
jezelf, omdat jij gelooft dat je iedereen het beste gunt, niet omdat die ander jou beloont. 
Mordechai is trouw aan de koning, ook al leeft hij voor zijn macht en zijn geld. Mordechai doet zijn werk zo goed mogelijk. 
Dat verwacht de HEER van hem. Als hij ontdekt dat er een aanslag op Ahasveros zal worden gepleegd, aarzelt hij niet. Hij 
vraagt Ester om de koning te waarschuwen. Mordechai weet dat God van hem als gelovige Jood verwachten dat hij ieder-
een, ook de Perzische koning, beschermt en in ere houdt.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Het goede doen voor jouw Koning
Richtlijnen: Bespreek met de jongeren waarom christenen proberen het goed te doen? Is dat, omdat ze daarvoor worden 
beloond? Nee, want dat gebeurt lang niet altijd. Kijk maar naar de reactie van Ahasveros op het ingrijpen van Mordechai. 
Hij noteert het en vergeet het verder. Zijn leven kan rustig doorgaan. Kijk maar Haman, die zichzelf op een voetstuk plaatst 
en alles doet om zijn positie veilig te stellen. En wie hem daarbij hindert, gaat eraan. Die kwade machten zijn vaak machtig 
en sterk.
De beste motivatie om te doen wat goed is, is dat God, dat Jezus jouw Koning is. Hij bepaalt jouw leven; je wilt zijn liefde 
en trouw zichtbaar maken in alles dat jij zegt en doet. En Hij zal dat niet vergeten, maar zegenen. Dat betekent: het gebruikt 
het om het goede te laten winnen, ook al merk je daar nog niets van. 

Extra Bijbelgedeelte: Romeinen 12:17-21
(Laat het beoordelen van iemand maar over aan God. Doe voor alle mensen het goede. Geef zelfs je vijand eten en drin-
ken. Wie weet zal hij ook goed zijn/worden voor jou.) 

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Na het lange gedeelte van vorige week – bijna twee hoofdstukken met veel details -, ligt er nu een opvallend korte perikoop 
voor ons. De inhoud is er niet minder belangrijk om. Later zal blijken dat wat in deze verzen wordt beschreven, een kantel-
moment blijkt te zijn in de geschiedenis die in dit bijbelboek wordt verhaald. 

Vers 19 vertelt dat Mordechai bij het paleis van de koning zit. In vers 11 wandelde hij nog rond in de buurt van het vrou-
wenverblijf, bezorgd over hoe het zijn nichtje Ester zou vergaan. Die bezorgdheid is begrijpelijk, zeker als er nieuwe jonge 
meisjes bij het paleis worden afgeleverd (vers 19a). Had koning Ahasveros niet net Ester tot zijn koningin uitverkoren? 
Moeten er al zo snel weer nieuwe pleziertjes volgen? De Koningspoort is een strategische plek voor Mordechais doel. Het 
is bij uitstek de plaats waar de nieuwtjes uit het paleis rondzingen. Hoe belangrijk deze plek voor zowel Mordechai als de 
voortgang van het verhaal is, blijkt uit de herhaling in vers 21. Dat hij er dikwijls was te vinden, kunnen we opmaken uit 5:13 
(Hamas stoort zich er mateloos aan) en 6:10 (zelfs de koning weet ervan). 

Voordat het verhaal met een nieuwe wending wordt voortgezet, wordt in vers 20 eerst nog herhaald wat in vers 10 al was 
benadrukt: Ester verhult haar Joodse afkomst en laat niets merken over haar familie en volk. Daarmee doet zet wat Morde-
chai haar eerder op het hart had gedrukt (vers 10b). 

Terwijl Mordechai uit oprechte bezorgdheid voor zijn pleegdochter voor luistervink speelt, vangt hij op dat twee eunuchen, 
Bigtan en Teres, een moordcomplot tegen de koning beramen (vers 21). Er staat bij dat ze de koning ‘uit verbittering’ willen 
ombrengen. Wat was de reden van de wrok van deze bedienden? Als eunuch (‘gesnedene’; een gecastreerde man) was 
hen al op jonge leeftijd een wezenlijk deel van hun mens-zijn ontnomen. Zo konden zij, zonder een bedreiging te vormen 
voor de zuiverheid van de koninklijke harem, in de binnenste kringen van het hof van de koning verkeren en daar hun 
dienstwerk verrichten. Speelt een misschien wel jarenlang gevoel van gemis, onvrede en onvervuld verlangen hier op? 
Misschien zoeken we er dan te veel achter. Een conflict met de chef, een flinke ruzie op de werkvloer, een promotie die aan 
hen voorbijging…, het zou allemaal kunnen.

Mordechai brengt koningin Ester van het snode plan op de hoogte, waarop zij het namens Mordechai aan de koning 
vertelt (vers 22). Je vraagt je af hoe dit zo makkelijk kon. In vers 14 lazen we al dat iemand niet zomaar naar de koning kon 
toegaan. Ook later in het bijbelboek zal dit een belangrijk punt worden. Wie zich ongeroepen op audiëntie bij de koning be-
geeft, riskeert de doodstraf (4:11, 16). Was de koning toevallig net in de buurt? Of geeft Ester het via een hoge ambtenaar 
aan de koning door? Het staat er niet bij. We moeten het dus laten bij wat de tekst ons eenvoudig laat weten. Ester gehoor-
zaamt ook hier haar pleegvader Mordechai nauwgezet en brieft de verontrustende boodschap door aan de koning.

In vers 23 lezen we dat de koning deze boodschap direct serieus nam. Zoals het ‘goed bestuur’ betaamt, wordt de zaak 
onderzocht. Nadat de beschuldiging gegrond is gebleken, worden beide aanslagplegers gestraft op de lugubere wijze die 
toentertijd gewoon was. De zinssnede ‘aan de paal gehangen’ klinkt nog relatief verzachtend voor deze wrede uitvoering 
van de doodstraf. Belangrijk is ook het slot van dit vers. In aanwezigheid van de koning wordt deze gebeurtenis opgeschre-
ven in de kronieken. De koning heeft dus een ‘dagboek’. Niet enkel voor zijn eigen behoeften, maar ook en vooral om de 
belangrijke lotgevallen tijdens zijn koningschap voor volgende generaties te bewaren. Het voorkomt echter niet dat de ko-
ning het reddende ingrijpen van Mordechai al snel vergeet. Ook een passende beloning voor de tipgever blijft uit. Pas later, 
bij het voorlezen van de kronieken bij het slapengaan, komt deze kwestie weer naar boven (6:1 e.v.). Met een beslissende 
betekenis voor het verdere verhaal van dit bijbelboek!

Vers voor vers
Vs. 19	 ‘…. deed Mordechai dienst …’: Deze vertaling van de NBV (2004 en 2021) leunt onder meer op de Griekse verta-

ling van het boek Ester, die Mordechai laat ‘werken’ (vlg. de Bijbel in Gewone Taal) in de poort. Beter lijkt mij toch 
de klassieke vertaling (SV, HSV, NBG ’51) laat ‘zitten’ bij of in de poort (zie ook hieronder). Dit niet alleen meer 
recht aan het gebruikte Hebreeuwse werkwoord, maar ook aan Mordechais motief: op de hoogte blijven van het 
relevante nieuws uit het paleis.

Vs. 19	 ‘… in de Koningspoort …’: We hebben hier niet te maken met een simpele boog in een stadsmuur, waar je 
	 onderdoor loopt om binnen te komen. In veel oude steden, zeker ook in het oude Oosten, was een poort een heel 

gebouw, compleet met binnen- en buitenruimten voor werk of ontmoeting. Compleet met zitplaatsen ‘in’ de poort. 
Daar had dus ook Mordechai zijn plek gevonden.

Vs. 20	 ‘Ester had nog steeds niet verteld uit welke familie of welk volk ze stamde…’; Antisemitisme is een monster dat 
in elke tijd om de hoek gluurt en z’n kansen grijpt. Het noopt Ester tot het negeren en zelfs verbergen van haar 
eigen identiteit. En dat is geen jas die je even aan de kapstok hangt. Het is goed en belangrijk om dit aspect van 
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Jodenhaat te belichten, ook met het oog op de actualiteit in ons eigen land. Denk aan Joden in Amsterdam die 
niet zichtbaar-Joods over straat gaan, hun keppeltje verborgen houden, of niet eens meer naar Joodse samen-
komsten durven. Alles uit angst dat de ontdekking van hun identiteit tot represailles leidt. Welke vreselijke uitwas-
sen van vervolging uitroeiing hen dan kunnen treffen, maakt niet alleen het vervolg van het boek Ester, maar de 
geschiedenis van vele eeuwen op bittere wijze duidelijk.

Vs. 20	 ‘ze gehoorzaamde Mordechai zoals voorheen …’: Esters gehoorzaamheid aan Mordechai is een belangrijk motief 
in dit bijbelboek. Het loopt samen op met de – zorgelijke of hoopvolle – perspectieven voor het Joodse volk. En 
hoewel de naam van God in dit bijbelboek niet wordt genoemd, kun je de functie van Mordechai vergelijken met 
die van een profeet, die als spreekbuis van God optreedt. Des te spannender wordt het als Ester in volgende 
hoofdstukken niet meer zo klakkeloos doet wat Mordechai haar opdraagt.

Vs. 23	 ‘De beide mannen werden aan een paal gehangen’. De vertaling NBG 51 heeft: ‘… en die twee werden op een 
paal gespietst’. Dat klinkt heftiger dan de NBV en doet ook meer recht aan de werkelijkheid. Stel je een hoge paal 
met een scherpe punt voor, waarop de veroordeelde in de zachte buikdelen werd gespietst. Een verschrikkelijke 
marteldood dus, die uren kon duren. Met daarbij ook nog eens een publieke verachting door voorbijgangers, 
schande voor familie…, allemaal belangrijke zaken, zeker ook in de toenmalige cultuur. 

 
Vraag
•	 Zonder iets te willen afdoen aan de rol van ‘Ester’, kun je je afvragen of het bijbelboek niet beter ‘Mordechai’ had kunnen 

heten. Wat denk jij?

Auteur: WMB
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Liederen

Psalm 134
Lied 905
Gezang 429 LvdK
Wie durft het aan? 			   Op Toonhoogte 561
De Here zegent jou 			   Hemelhoog 61
‘k Stel mijn vertrouwen 			   Hemelhoog 338
Wees niet bang 				    Op Toonhoogte 556
Ester wordt koningin 			   Alles wordt nieuw 4: 9
Onder, boven, voor en achter 		  Hemelhoog 360

Auteur: PZ
 

14 september 2025 | copyright VHM 88



14 september 2025 | copyright VHM 89

Bijbelvertelling
Vandaag gaat Mordechai bij koningin Ester op bezoek. 
Mordechai is de oom van Ester, ze kennen elkaar al heel 
lang. Daar ziet Mordechai het paleis al. Het is heel groot 
en heel mooi, er zijn ook mooie tuinen. En om het paleis 
is een muur. Een muur met een poort. Daar, bij die poort 
zijn bankjes om op te zitten. Mordechai gaat zitten en 
wacht tot hij bij koningin Ester op bezoek mag komen.
Mordechai zit op het bankje te wachten, er is verder 
niemand. 

O ja, toch wel. Mordechai ziet twee mensen die hij kent. 
Ze zitten op een ander bankje en praten met elkaar. Het 
zijn Bigtan en Teres. ‘Ik ben boos op hem’, zegt Bigtan. 
Mordechai schrikt, op wie zou hij boos zijn? Bigtan praat 
verder: ‘Ahasveros is geen goede koning. Hij zorgt niet 
goed voor ons.’ Daar schrikt Mordechai nog meer van. 
Teres knikt: ’Ja, we moeten hem dood maken.’ Dat vinden 
Bigtan en Teres een goed plan. ‘Wanneer zullen we dat 
doen?’. zegt Bigtan. Nu staan ze allebei op en lopen 
verder. Ze praten verder over hun plan. Mordechai kan ze 
niet meer horen. 
Hij schrikt hier heel erg van. Wat een gemeen plan. De 
koning dood maken. De koning die getrouwd is met zijn 
nicht Ester. De koning is de koning. ‘Dit mag niet gebeu-
ren’, denkt Mordechai. Bigtan en Teres lopen verder weg. 
Ze weten niet dat Mordechai alles heeft gehoord!

‘Nu moet ik snel naar Ester’ denkt Mordechai. ‘Ik moet 
haar vertellen wat ik gehoord heb’. Mordechai loopt naar 
de poort. De wachter zegt: ’U mag naar binnen.’ Snel 
loopt Mordechai de gangen van het paleis door. Hij zoekt 
Ester. Daar is ze al, in haar kamer.
‘Ester, Ester, luister, ik heb iets heel naars gehoord’, zegt 
oom Mordechai als hij binnenkomt. Mordechai gaat zit-
ten en vertelt Ester wat hij gehoord heeft. Dat Bigtan en 
Teres een heel gemeen plan hebben. Ze willen de koning 
dood maken. Ze zeggen dat de koning niet goed voor de 
mensen zorgt. Dit plan mag niet doorgaan. ‘De koning is 
in gevaar, Ester, jij moet het snel aan hem vertellen’, zegt 
Mordechai. ‘Ga maar vlug naar hem toe, Ester voordat 
het te laat is.’

Ester gaat doen wat Mordechai zegt. Ze gaat snel naar 
de kamer van Ahasveros de koning. ‘Ahasveros’, zegt 
Ester, ‘ík heb iets vreselijks gehoord.’  ’Wat heb je ge-
hoord Ester? ’zegt Ahasveros. Ester vertelt precies wat 
ze van Mordechai gehoord heeft. Een plan om de koning 
te doden. De koning wordt heel erg boos. Hij roept zijn 
wachters en zegt: ’Zoek uit of dit waar is. Of Bigtan en Te-
res een gemeen plan hebben om mij te doden.’ Dat doen 
de wachters. Na een tijdje komen ze terug en vertellen 
aan de koning dat het waar is. Bigtan en Teres willen de 
koning dood maken. Dat mag niet gebeuren. Bigtan en 
Teres worden opgepakt en moeten naar de gevangenis. 
Gelukkig is het goed afgelopen. Dat komt omdat Morde-
chai het hoorde en aan Ester vertelde. Ester vertelde het 
aan de koning en zo kon het gemene plan niet doorgaan. 
Koning Ahasveros schrijft alles op in zijn dagboek. Hij 
vergeet dat Mordechai hem gered heeft. Maar God ver-
geet het niet.

Gebed
	 Trouwe God, U vergeet niet wat Mordechai deed voor 

de koning. 
	 U vergeet ook niet de goede dingen die wij doen. 
	 Dat weten wij en daar vertrouwen we op. U houdt van 

ons, altijd. Amen.

Auteur: IFF
 

Mordechai redt de koning



14 september 2025 | copyright VHM 90

Trouw aan de koning

Inleiding
Stel je eens voor: het is pauze en een paar kinderen 
praten met elkaar op het schoolplein. Ze zeggen gemene 
dingen over een jongetje uit jouw klas. Wat doe jij dan?
En wat als je het jongetje niet zo aardig vindt? Misschien 
heeft hij je gisteren wel een duw gegeven. Maakt dat uit 
voor wat je doet?

Bijbelverhaal
Mordechai zit in de poort van het paleis. Hij zit heel stil en 
luistert goed: hij is aan het luistervinken…
Luistervinken bij het paleis? Waarom zou hij dat doen? 
Nou, zijn nichtje Ester is koningin, maar dat is gevaarlijk. 
Koning Ahasveros is de koning van de Perzen en Ester is 
Joods. Niet iedereen in Perzië vindt de Joden aardig, dus 
houdt Ester voor haar man geheim dat ze Joods is. En 
dus houdt haar oom Mordechai zo goed als hij kan een 
oogje in het zeil. Want wie weet wat de koning zal doen 
als hij hoort dat Ester Joods is? Misschien laat hij haar 
wel doden, ook al is ze zijn koningin.

Als er twee mannen bij de poort van het paleis blijven 
staan, spitst Mordechai zijn oren. Het zijn twee van de 
lijfwachten van de koning. Dat betekent dat ze de koning 
moeten beschermen tegen mensen die hem willen do-
den, dus zijn ze heel vaak bij hem in de buurt en horen ze 
alles dat de koning hoort.
Mordechai hoopt dat hij iets over Ester zal horen, maar 
als hij hoort wat de mannen zeggen, bonst zijn hart in zijn 
keel.
‘Wanneer denk je dat we de koning het best kunnen ver-
moorden?’, zegt de ene lijfwacht.
‘Tijdens het eten’, stelt de ander voor.
‘Nee, dan zijn er te veel mensen in de buurt die hem kun-
nen helpen.’
‘Misschien als hij slaapt? Dan is hij helemaal alleen.’
‘Ja, dat lijkt me wel wat.’

Mordechai slikt. Wat moet hij doen? denkt hij als de twee 
lijfwachten weer naar binnen lopen. Zonet was hij er nog 
bang voor dat de koning Ester zou laten vermoorden, 
maar nu weet hij dat het leven van de koning gevaar 
loopt. Koning Ahasveros is geen heel goede koning, dat 
is waar, denkt hij bij zichzelf. Maar niet ingrijpen als twee 
mensen van plan zijn iemand te vermoorden? Dat is 
zeker slecht.
Mordechai schrijft een brief aan zijn nicht Ester in het pa-
leis. Zij vertelt het vervolgens aan de koning; en zo wordt 
de moordpoging verhinderd. De koning is misschien niet 
zo dankbaar als hij had moeten zijn: hij laat Mordechais 
naam opschrijven in een of ander boek en verder vergeet 
hij het voorval. Maar God weet wat Mordechai gedaan 
heeft en op een dag zal de koning, wanneer Mordechais 
leven in gevaar is, dit boek openslaan en zich herinneren 
wat Mordechai heeft gedaan. En zo zal het leven van 
Mordechai en dat van veel andere Joden gered worden.

Slot
Mordechai houdt niet van de Perzische koning, maar toch 
heeft hij hem beschermd. 
Heb jij iemand wel eens iets aardigs zien doen voor 
iemand die diegene zelf niet aardig vindt?

Auteur: RvR 
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Laten we ons geheugen nog eens opfrissen. Wat is er 
de afgelopen weken gebeurd? Mordechai heeft het zien 
gebeuren, zijn nicht Ester is met de koning getrouwd. Een 
belangrijke reden zal later blijken: om de joden te redden. 
Wie weet nog meer over de afgelopen weken?
Dit keer is het maar een kort stukje uit de Bijbel, Ester 
2:19-23. Maar juist in een kort gedeelte kan er een hele-
boel gebeuren! 

Mordechai, de oom van Ester, probeert het allemaal goed 
in de gaten te houden. Het is ook een hele uitdaging, het 
huwelijk van Ester met de koning. De koning mag niet 
weten dat zij Joods is, want dan is er een groot probleem! 
Ester is met de koning getrouwd maar komt uit het joodse 
volk dat wordt gehaat en gediscrimineerd Het is goed dat 
zij er niet alleen voor staat! 
Wat weten jullie van Jodenvervolging? Van de hele ge-
schiedenis van de Joden? 

Mordechai hangt regelmatig om het paleis. Hij houdt zich 
op, op een strategische plaats. In onze tijd zouden we 
hem een soort ‘paparazzo’ noemen, iemand die erop uit 
is om steeds weer nieuws op te vangen. Maar hij doet het 
met de beste bedoelingen, voor zijn nicht, die eigenlijk 
zijn pleegdochter is. 
Hij zit in de koningspoort. Dit is niet zomaar een boog, 
maar een echte openbare ruimte, met zitplaatsen. Het is 
niet verwonderlijk dat er meer mensen zitten. Het is een 
echte ontmoetingsplek. Op een ontmoetingsplek kun je 
natuurlijk veel informatie ontvangen. 
Dan vangt Mordechai ook iets op, dat heel belangrijk is. 
Het is heel afschrikwekkend ook. Twee mannen, eunu-
chen, hun namen zijn Bigtan en Teres hebben een snood 
plan. Het woord ‘eunuch’ betekent dat deze mannen 
onvruchtbaar zijn gemaakt. Ze kunnen geen kinderen 
meer krijgen. Feitelijk heb je dan geen toekomst meer. Zij 
hebben een plan gemaakt om de koning te vermoorden! 
Ze willen van hem af. Niet alleen deze mannen hebben 
het op de koning gemunt.

Mordechai vangt het op, een moordplan op de koning. 
Daarom licht hij Ester in, die het aan de koning doorgeeft. 
Dat lijkt veel gemakkelijker dan het is. In die tijd kan zelfs 
een eigen vrouw niet zomaar naar de koning gaan. Inte-
gendeel, daar moet je een heel plechtige afspraak voor 
maken! Toch kan Ester even toegang krijgen en geeft zij 
dit plan door. De namen van de mannen zijn bekend en 
ook waar ze zijn te vinden.
Het is bijzonder dat het zo gaat. Zo krijgt de koning meer 
vertrouwen in zijn vrouw Ester en krijgt zij meer vrijheid. 
Duidelijk is het hoe de koning met vijanden afrekent. Hij 
laat Bigtan en Teres ter dood brengen, op de manier 
waarop het in die tijd gebeurt, aan een paal gespietst! Dat 
is een afschuwelijk vooruitzicht als dit met je gebeurt, de 
koning laat niet met zich spotten.

Door te doen wat in het belang van de koning is, wordt er 

Het goede doen voor jouw koning

leven gered. Dit zal nog blijken in het verdere deel van dit 
boek. 
In Nederland hebben we een koning. Hoewel we eigenlijk 
een democratische regering hebben, die we zelf hebben 
gekozen, hebben we ook een koning. Deze heeft niet 
veel te vertellen en te bepalen, toch wordt een dwang wel 
in de naam van de koning uitgevaardigd. Hij staat wel aan 
het hoofd, hij kan de maatschappij ook vertellen hoe deze 
moet handelen en leven.

Maar de grote Koning, de Here Jezus zelf, willen we daar 
niet alles voor doen? Iemand dienen, dat betekent dat 
je jezelf moet opofferen. Jezelf opzijzetten, doen wat de 
koning wil. 
Wat betekent dat in ons dagelijks leven? Jezus heeft veel 
gezegd en opgedragen. Zoals het liefhebben van je vijan-
den. Maar ook het eten geven aan hongerigen en drinken 
aan dorstigen. Het geven van kleding aan mensen die 
tekortkomen. Alles komt neer op deze twee geboden: 
God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ja, dat 
is inderdaad een hele opoffering. 
Er is zoveel wat aanlokt, zoveel wat aantrekkelijk en inte-
ressant is. Maar toch is het allerbelangrijkste in het leven 
het dienen van de Here Jezus. Dat klinkt misschien inge-
wikkeld, maar eigenlijk is het best eenvoudig. Zoals opko-
men voor een klasgenoot die gepest wordt. Of aardig zijn 
tegen iemand die vervelend tegen je heeft gedaan. Een 
boodschap doen voor een zieke buurvrouw of -man. Het 
hoeft helemaal niet ingewikkeld of hoogdravend te zijn. 
Misschien kun je zelf ook een voorbeeld bedenken. 
De verleiding is groot als iemand je een klap geeft, om er 
een terug te geven. Toch is het beter om je in te houden 
en proberen om met zo iemand te praten. Dat kan veel 
doen. Er zijn mensen die ruzie met elkaar hebben gehad, 
maar later dikke vrienden zijn geworden. Dat is het goede 
doen voor de koning. Doe je mee?

Auteur: EvD 
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Haman wil de Joden uitroeien
Ester 3:1-15
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Thema: God en de boze

Doel
De kinderen leren zien dat het kwade steeds in de wereld aanwezig is. Haman laat zich verleiden om Mordechai en de 
Joden te gaan haten en uitroeien. 

Toelichting
We lazen vorige week over Mordechai die het goede deed. Hij komt op voor zijn koning en is zo trouw aan de HEER, zijn 
God. Haman krijgt een hoge positie en iedereen knielt voor hem. Mordechai niet. Dat ergert Haman. Hij haat Mordechai en 
heel zijn volk.en wil hen binnenkort uitroeien. Helaas heeft hij daarvoor de macht.  Mordechai lijkt kansloos tegenover deze 
man voor wie mensenlevens niet tellen. Maar op de achtergrond -zijn naam wordt niet genoemd- is God er ook nog. En Hij 
is sterker dan de duivel en wie zich door zijn haat laten ophitsen. Wie tegen God ingaat zal eens verliezen. God belooft: Ik 
red wie Mij trouw zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Een gemeen plan
Richtlijnen: Vertel de kinderen dat Haman de belangrijkste man wordt onder koning Ahasveros. Iedereen buigt voor hem, 
als hij voorbijkomt. Mordechai vindt dat overdreven. Hij doet gewoon goed zijn werk voor de koning en verder niet. Haman 
wordt steeds bozer als hij Mordechai ziet die niet knielt. Hijbesluit Mordechai en heel zijn volk te straffen. Alle Joden zal hij 
laten doodmaken. Hij zegt tegen de koning, dat de Joden altijd en overal ongehoorzaam zijn. Dat is niet waar, maar de ko-
ning gelooft het wel en maakt een wet waarin dat verschrikkelijke, gemene plan van Haman wordt goedgekeurd. Hoe moet 
het nu verder? Mordechai kan niet tegen de belangrijke, gemene Haman op. Wie kan de Joden nu nog redden?  

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Het kwade bedreigt het goede
Richtlijnen: Mordechai is trouw aan zijn God. Daarom doet hij zijn werk goed. Of dat ook de reden is dat hij niet voor 
onderkoning Haman knielt, lezen we niet in de Bijbel. Misschien vindt hij het gewoon overdreven om in een goed blaadje 
te willen komen bij Haman. Dit gedrag maakt Haman, die geniet van alle macht, aandacht en eer, woedend. Niemand mag 
hem dwarszitten en anders… Dan bedenkt hij het plan om Mordechai en heel zijn volk uit te laten roeien. De koning geeft 
toestemming en Haman kan zijn gang gaan.
Net zoals Hitler die in Nazi-Duitsland aan de macht kwam. Hij vond Joden minderwaardig en liet zes miljoen van hen 
vermoorden in de kampen. Ook vandaag zien we dat haat tegen Joden (van bijvoorbeeld Hamas-zie bovenbouw) en de 
reactie van Israël daarop maakt dat veel mensen worden gedood of verwond, moeten vluchten en hun thuis verliezen. 
Steeds blijft de vraag: wint het goede of het kwade? Mordechai of Haman? God of zijn grote tegenstander?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Is God wel de sterkste?
Richtlijnen: Vraag aan de jongeren of zij overeenkomsten zien tussen de tijd van Ester en de tijd van Hitler. Hij liet in de 
Tweede Wereldoorlog zes miljoen Joden vermoorden in concentratie- en werkkampen, omdat hij ze minderwaardig vond. 
Gelukkig werd hij uiteindelijk verslagen. Nog maar kortgeleden vielen terroristen van Hamas Israëli’s aan. Velen werden 
vermoord en ontvoerd. Het liep uit op de vernietiging van de Gazastrook, waarbij veel Gazanen en Israëli’s omkwamen.
De haat tegen Joden bij Haman lijkt net zo hard en wreed als in Nazi-Duitsland en de aanslagen van Hamas. Met alle 
geweld waarvan willekeurige militairen en burgers het slachtoffer worden. Ze worden gedood, verwond of moeten vluch-
ten uit hun vertrouwde omgeving, alles achterlatend. En er is zoveel meer ellende, veroorzaakt door liefdeloosheid en 
machtsmisbruik.
Geloven begint ermee dat je je blik richt op God. 

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 28
(David roept in zijn nood om Gods hulp. Hij gelooft ook dat de HEER hem hoort en eens zal redden)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Hoofdstuk 3 bestaat uit twee delen. In het eerste deel, de verzen 1 t/m 6, lezen we over het hoe en waarom van Hamans 
plan om Mordechai en alle Joden te doden. Het tweede deel, de verzen 7 t/m 15, verhaalt hoe dit plan gerealiseerd wordt. 
In dit tweede deel kunnen zelf kunnen ook twee stukken worden onderscheiden. In de verzen 7-11 horen we hoe Haman 
zijn plan vaststelt en hoe hij de koning daarachter krijgt. De verzen 12-15 gaan vervolgens over de procedure die op gang 
komt en over de inhoud van het decreet dat Hamans plan bekrachtigt.

In vers 1 wordt Haman geïntroduceerd. Hij wordt aangeduid als ‘de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag’. 
Vooral die laatste naam doet bij de goede verstaander direct alarmbellen afgaan. Agag? Dan zijn de poppen aan het dan-
sen. Agag was de koning van de Amelekieten in de tijd van koning Saul (1 Samuël 15). En let op: Zoals koning Saul, zoon 
van Kis, uit de stam Benjamin, te maken had met de vijandschap van de Amelekiet Agag, zo staat nu de Benjamiet Mor-
dechai (in 2:5 wordt ook zijn stamboom tot Kis herleid) tegenover de Amelekiet Haman. Een bittere ‘herhaling van zetten’ 
dus. Met daarachter de nog oudere geschiedenis van Israëls strijd tegen Amalek in de woestijn (Ex. 17:8-16). Dit gedeelte 
eindigt met de aankondiging dat ‘de HEER strijd (zal) voeren tegen Amalek in alle komende generaties’. Denk ook aan 
Deut. 25:17, met de altijd geldende waarschuwing voor Israël: ‘Vergeet niet wat de Amelekieten u hebben aangedaan…’ 

Deze Haman wordt dus door koning Ahasveros met een hoge positie bekleed. Een voorrecht dat hij al snel inzet om het 
Joodse volk aan te pakken. Begrijpelijk dat Haman in het vervolg ‘vijand van de Joden’ wordt genoemd (8:1; 9:10, 24). Aan-
leiding in ons hoofdstuk is Mordechais weigering om voor Haman te knielen. Vers 2 meldt dat dit knielen door de koning 
was voorgeschreven en door alle hoge functionarissen in de Koningspoort in acht werd genomen. Niet door Mordechai 
dus. Dat dit conflict in de Koningspoort, de plek van de openbare rechtsspraak plaatsvindt, geeft het een extra spanning.

Dat het gaat om Mordechais Joodse identiteit, blijkt ook uit het gesprek met de functionarissen, die hem confronteren met 
zijn opvallende, opstandige daad, die hij dagelijks herhaalt. Volgens het slot van vers 4 heeft Mordechai hun verteld dat 
hij een Jood is. Staat hun ‘verklik-actie’ ook daarmee in verband en moet deze als een daad van antisemitisme worden 
beschouwd? En dan maar eens kijken ‘of die oude Jood dit volhoudt’ (vers 4). Letterlijk staat hier: ‘Zullen de woorden van 
Mordechai standhouden?’. Een cruciale vraag voor het verdere verhaal…

Maar niet alleen bij Mordechai, ook in Hamans reactie klinkt de echo van de geschiedenis. Eerst is zijn woede nog alleen 
op Mordechai gericht (vers 5-6a). Maar wanneer hij hoort tot welk volk Mordechai behoort, besluit hij alles op alles te zet-
ten om dit volk in zijn geheel te verdelgen. Let op de dubbele omschrijving: ‘alle Joden in Ahasveros’ rijk’ en ‘heel Morde-
chais volk’. Mordechai blijft de vertegenwoordiger van Israël (dus niet Ester, hoe wezenlijk haar rol straks ook is).

Vers 7 staat er vervolgens wat vreemd tussenin. Vers 8 e.v. sluit naadloos op vers 6 aan, terwijl vers 7 over het werpen 
van het lot ogenschijnlijk bij vers 12 e.v. thuishoort. Hoe dat ook zij, in dit ene vers horen we eerst over het poer – lot, dat 
Haman werpt om de dag te bepalen waarop zijn plan moet worden uitgevoerd. Pas in 9:24 wordt verteld waarom dit lot 
geworpen wordt. De naam van het jaarlijks gevierde feest over de redding van het Joodse volk van de dreigende uitroeiing 
door Haman is hieraan ontleend: ‘Poerim’: het feest van de loten.  

In de verzen 8 en 9 verleidt Haman koning Ahasveros op slinkse wijze tot steun aan zijn plan. Let op de gegeven karakte-
ristiek van het Joodse volk: het is verstrooid, afgezonderd, ze gaan hun eigen gang, houden zich niet aan de wetten van 
de overheid. Waar hebben we dit meer gehoord? Altijd weer hetzelfde liedje… En een zeer wezenlijk element is ronduit 
onwaar: het Joodse volk – hoe zuinig ook op de eigen identiteit – voegt zich wel naar de wetten van de overheid. Koning 
Ahasveros lijkt dat echter niet te horen. Of is hij al verblind door de som geld die Haman hem aanbiedt? Niet dat hij dat geld 
nodig heeft. Maar wat een blijk van toewijding, zo lijkt de koning het te ervaren: tienduizend talent zilver voor de koninklijke 
schatkist, gestort door Haman uit zijn eigen kapitaal. Het zou de koning hebben moeten waarschuwen dat zijn ambtenaar 
Haman bezig is met een persoonlijke vendetta en niet met een zaak van rijks belang.

De overdracht van de koninklijke zegelring lijkt het lot van Mordechai en het Joodse volk te bezegelen. Haman heeft wat hij 
wil en hij mag ook nog eens zijn geld houden. Opvallend is hoe laconiek de koning spreekt over het toch draconische plan 
van Haman: ‘en ook over dat volk: doe ermee wat u het beste lijkt’. Het is niet de beste dag van koning Ahasveros, en dan 
druk ik me heel zacht uit.

Vanaf vers 12 lezen we hoe in rap tempo de noodzakelijke voorbereidingen voor Hamans operatie worden getroffen. Het 
begint met brieven, tekenend voor de wijze waarop het immense Perzische rijk door middel van een immens bestuurlijk en 
administratief apparaat werd geregeerd. Elke provincie krijgt een bevel, elk volk in de eigen taal. In naam van koning 
Ahasveros, met het stempel van zijn zegelring als bewijs van de aan Haman verleende volmacht. In vers 13 horen we de 
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datum die het werpen van het lot in vers 7 kennelijk had opgeleverd: de derde dag van de twaalfde maand (de maand 
Adar). 

Vers 13b maakt stil. We lezen over jong en oud, vrouwen en kinderen. De ‘Endlösung’ is totaal. Allen Joden moeten wor-
den gedood en volledig uitgeroeid (let op de herhaling). En uiteraard is niemand er dan vies van om de bezittingen van de 
vermoorde Joden in te pikken. Vers 14-15a bericht over de zorgvuldige verspreiding van de kopieën van de brief, zodat alle 
volken in heel het rijk zich kunnen voorbereiden op de genoemde dag. De boden vertrekken zelfs met spoed (vers 15a), 
maar ook de stad en koningsburcht Susa zelf wordt niet vergeten (15b). De stad raakt in rep en roer. De koning en Haman 
lijkt het niet te deren. Zij heffen het glas. 

Vers voor vers
Vs. 1	 ‘hij plaatste hem boven alle rijksgroten…’: Letterlijk: ‘hij plaatste zijn zetel hoger dan …’. Waarschijnlijk was dat 

ook fysiek zo in de koningszaal. Het maakt Haman tot een soort onderkoning, die enkel verantwoording aan de 
koning schuldig is. Vergelijk de rol van Jozef in Egypte en Daniël aan het hof van Babel.

Vs. 2	 ‘Alleen Mordechai knielde of boog nooit’: Wat zijn motief was, staat er niet expliciet bij. Knielen voor belangrijke 
personen kwam ook in Israël voor (Gen. 33:3; 2 Sam. 14:4; 1 Kon. 1:16 e.a.); dat was op zich niet het probleem. 
Droeg Haman misschien een afgodsbeeld op zijn borst? Daar mag een gelovige Jood niet voor knielen? Deze uit-
leg vinden we in een zogenaamde ‘midrasj’, een Joods-rabbijns commentaar over dit vers. Het lijkt wat gezocht. 
We lijken eerder te moeten denken aan de diepere controverse die dit hoofdstuk en heel het bijbelboek beheerst 
en die (Joodse) lezers in die tijd dat ook direct begrepen. Haman staat voor Amalek dat Israël wil onderwerpen 
of – nog liever – vernietigen. Mordechai representeert het Joodse volk, dat geroepen is om zich alleen aan God te 
onderwerpen.

Vs. 7	 ‘In de eerste maand…, de maand Nisan …’: Zit er toch iets van donkere humor in? In de eerste maand werpt Ha-
man het lot. Daar komt de laatste maand van het jaar uit (Adar). Hij moet zijn woede dus bijna een jaar inhouden. 
Hoe dit ook moge zijn, in de vermelding van de maand Nisan, waarin dit lot de datum van de vernietiging van het 
Joodse volk aanwijst, klinken zonder meer cynische ondertonen door. Nisan is immers de maand van het Pesach, 
het feest van de bevrijding van Israël uit Egypte en de uittocht naar het beloofde land (inclusief de geschiedenis 
met Amalek). 

Vs. 7	 ‘… over alle dagen en over alle maanden, een voor een …’: een tijdrovend proces dus. Hoe het precies ging, 
weten we niet. Maar per dag wordt het lot geworpen, steeds weer een volgende maand, totdat eindelijk het ‘win-
nende lot’ wordt getrokken.

Vs. 10 	 ‘…. de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden’: Let op de herhaling van Hamans afkomst en de toevoeging 
‘vijand van de Joden’. Het benadrukt het brede en diepe kader van vijandschap en haat, dat achter deze geschie-
denis schuilgaat. 

Vs. 13	 ‘… de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar …’: Wellicht ten overvloede: aan het getal 13 kleeft 
hier geen associaties van ongeluk of tegenspoed. De maand Adar was de laatste maand van de Joodse jaartel-
ling, die in het voorjaar begon met de maand Nisan (half maart-half april). De maand Adar komt dus overeen met 
de periode half februari-half maart.

Vraag
•	 Patronen herhalen zich in de geschiedenis, eeuw in eeuw uit. Dat geldt ook voor de haat tegen het Joodse volk en alle, 

van heel subtiele tot uiterst grove, mechanismen die daarbij een rol spelen. Denk eens na over wat je daarvan herkent in 
de moderne geschiedenis en in onze tijd? Welke waarschuwingssignalen pik je op?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 119: 1 en 40
Lied 675 					     (=Gezang 477 LvdK)
Lied 413 					     (=Gezang 444 LvdK)
Lied 405 					     (=Gezang 457 LvdK)
‘k Stel mijn vertrouwen 				    Hemelhoog 338
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig 	Op Toonhoogte 541
Ik volg de Heer 					     Hemelhoog 305
Wees niet bang 					     Op Toonhoogte 556
Ester wordt koningin 				    Alles wordt nieuw 4: 9
Want ik weet 					     Opwekking voor kinderen 174

Auteur: PZ
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Bijbelvertelling
Weet je nog van de vorige keer? Mordechai hoorde van 
het gemene plan om de koning te doden. Gelukkig is het 
niet doorgegaan, Mordechai vertelde het aan koningin 
Ester en zij vertelde het aan koning Ahasveros. De man-
nen die het gemene plan bedachten werden gevonden en 
naar de gevangenis gebracht.
Nu gaat het weer over een gemeen plan. Luister maar…

Daar gaat Haman. Hij is een knecht van de koning. Een 
heel belangrijke knecht. De koning is heel erg blij met 
hem. Hamen vindt zichzelf heel erg belangrijk en hij wil 
dat iedereen voor hem buigt als hij langskomt.
Kijk, daar komt hij aan, door de poort van het paleis. 
Iedereen die op de weg staat gaat aan de kant. Ze staan 
stil en ze kijken naar Haman. Ze buigen voor hem. Heel 
diep. En Haman loopt voorbij. Hij ziet dat iedereen voor 
hem buigt. Iedereen? Nee, daar staat een man die niet 
buigt. Dat is Mordechai. ’Ik buig niet voor mensen, dus 
ook niet voor Haman’ zegt Mordechai, ‘ik buig alleen voor 
mijn God.’

De bedienden van Haman zien wel dat Mordechai niet 
buigt. Ze vertellen het aan Haman.
Haman wordt heel erg boos. Zo boos dat hij een plan 
bedenkt om Mordechai te doden. Hij weet ook dat Morde-
chai van het Joodse volk is. Daar wordt hij nog bozer van. 
Haman haat de mensen van het Joodse volk. Hoe zal dit 
aflopen? Mordechai is in gevaar en alle mensen van het 
Joodse volk zijn ook in gevaar.

Haman verzint een plan en gaat ermee naar de koning. 
‘De Joden zijn altijd en overal ongehoorzaam’, zegt 
Haman. Dat is niet waar, maar de koning gelooft Ha-
man. ‘Ik heb een plan’, vertelt Haman verder. ‘Doe wat 
je wilt’, zegt de koning, ’hier is mijn zegelring.’ De koning 
geeft zijn ring aan Haman. De ring is belangrijk. Nu komt 
er een wet waarin staat dat alle Joodse mensen weg 
moeten. Met de ring van de koning is het de wet van de 
koning geworden. 
Een heel slim plan van Haman. Niet alleen Mordechai 
maar iedereen die van het Joodse volk is moet doodge-
maakt worden. Koning Ahasveros laat Haman zijn gang 
gaan.

Hoe zal dit aflopen? Wie kan de joodse mensen nu nog 
redden? Gelukkig is God in de hemel er, Hij zorgt dat 
het goed afloopt met Mordechai en de mensen van het 
Joodse volk.

Gebed
	 Wat verdrietig voor de Joodse mensen. Een gemeen 

plan van Haman kan er voor zorgen dat ze allemaal 
dood zullen gaan. 

	 Maar U bent er God om dit volk te redden. En dat zal 
ook gebeuren.

	 Amen.

Auteur: IFF

Een gemeen plan
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Het kwade bedreigt het goede

Inleiding
De vorige weken hoorden we over Ester en Mordechai. 
Ester en Mordechai zijn twee Joden die in het Perzische 
rijk wonen. Niet alle Joden wonen in Judea, bijvoorbeeld 
de Joden in Perzië niet. Zij hebben soms te maken met 
lastige omstandigheden. Ester houdt bijvoorbeeld voor de 
koning geheim dat ze Joods is, ook al is ze zijn koningin 
geworden.
In het verhaal van vandaag horen hoe er in Esters tijd iets 
heel gruwelijks op het punt stond te gebeuren met de 
Joden in Perzië. Gaat het nog lukken om dat te 
voorkomen?

Bijbelverhaal
De Perzische koning Ahasveros wordt geholpen door 
meerdere functionarissen. Op een dag maakt de koning 
een zekere Haman belangrijker dan alle andere 
functionarissen. Telkens wanneer Haman langskomt, 
moeten alle mensen voor hem buigen, bijna alsof hij de 
koning zelf is. Haman zelf vindt al deze eer prachtig en 
loopt dan ook graag door de Koningspoort heen, waar 
iedereen voor hem buigt.

Iedereen? Nee, Mordechai, die daar vaak te vinden is, 
buigt nooit. Tussen alle knielende mensen in valt het op 
dat hij altijd blijft staan. De functionarissen van de koning, 
die voor Haman knielen, sissen dan ook vaak naar hem: 
‘Mordechai, waarom buig je niet? Dat moet!’ Maar Morde-
chai negeert hem.
We weten niet waarom Mordechai nooit boog. Dat zegt 
de Bijbel niet. Misschien was hij het niet met de dingen 
die Haman deed eens of vond hij de eer die Haman werd 
gegeven overdreven. Wat wel vaststaat is dat Haman zich 
enorm aan Mordechai ergerde.

Op de zoveelste dag waarop Mordechai niet buigt, stuurt 
Haman wat dienaren de straat op met de opdracht uit te 
vinden wie die man is, die nooit buigt. Ze komen al gauw 
terug om te vertellen dat hij Mordechai is, een Jood.
Haman was eigenlijk van plan geweest om Mordechai 
‘gewoon’ ter dood te veroordelen, maar wanneer hij hoort 
dat Mordechai een Jood is, besluit hij iets veel gruwelij-
kers te doen. Het is niet meer genoeg als alleen Morde-
chai doodgaat: alle Joden in Perzië moeten dood.
Het is verschrikkelijk dat Haman machtig genoeg is om 
dit ook daadwerkelijk te kunnen bevelen. Hij kiest wille-
keurig een datum uit waarop de moord op de Joden moet 
plaatsvinden, de dertiende dag van de twaalfde maand, 
en hij gaat naar de koning toe. De Joden weten ondertus-
sen nog niet wat hen boven het hoofd hangt.
Tegen de koning Ahasveros zegt Haman er niets over dat 
Mordechai niet voor hem wilde buigen. In plaats daarvan 
praat hij over dingen die de Joden zogenaamd zouden 
doen: ‘Ze houden zich alleen aan hun eigen wetten, niet 
aan de wetten van u, de koning. Het is het beste voor u 
als ze allemaal gedood worden. Geef het bevel, en dan 
regel ik het. Bovendien doneer ik dan tienduizend zilver-
stukken aan de schatkist.’

En de koning stemt toe. Misschien maakt hij zich niet zo’n 
zorgen om het volk dat vermoord gaat worden. Misschien 
is hij gewoon omgekocht door de tienduizend zilverstuk-
ken. Het resultaat is dat er naar het hele land boodschap-
pen worden gestuurd om op de dertiende dag van de 
twaalfde maand de Joden aan te vallen. In het hele land 
huilen de Joden als ze van het bevel horen.
Komt dit nog goed?

Slot
Volgende week horen we over hoe Mordechai en Ester 
het plan van Haman proberen te dwarsbomen. Maar het 
is natuurlijk erg schrikken om te horen dat iemand een 
heel volk dood wil hebben. Dat is in de geschiedenis 
helaas een aantal keer gebeurd, maar ook nu gebeurt het 
op plekken in de wereld.
Hoe ga jij ermee om als je hoort dat er zulke slechte din-
gen gebeuren, bijvoorbeeld op het nieuws?
Bid met de kinderen voor alle mensen die gevaar lopen 
door oorlog, geweld en genocide.

Auteur: RvR
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Is God wel de sterkste?
In dit verhaal gaat het over een man, Haman. Hij wil de 
koning, met wie Ester is getrouwd, verleiden om de Joden 
te gaan vernietigen. Waaraan doet jullie dit denken? Wie 
weet er iets van de Jodenvervolging?
In Israël wordt het feest van het mislukken daarvan, het 
Poerimfeest, jaarlijks gevierd. Het bijzondere is als dit 
verhaal wordt verteld, dat mensen met hun voeten gaan 
stampen als de naam ‘Haman’ valt. Waarom dit zo is, dat 
zal jullie duidelijk zijn als jullie deze geschiedenis horen.

Bijbelverhaal
Vorige keer heeft de koning zonder pardon twee man-
nen laten doden, omdat ze een aanslag op hem wilden 
plegen. Nu heeft de koning Haman op een goede positie 
geplaatst. Koning Ahasveros, heeft hem hoger geplaatst 
dan alle andere vorsten.
De nieuwe vorst Haman.

Dat er in de Bijbel bij gezegd wordt dat Haman bij de 
Agagieten hoort, dat doet een belletje rinkelen. Waar-
schijnlijk niet bij jullie, maar wel bij mensen die de Bijbel 
erg goed kennen. Agag was de zoon van de Amelekieten, 
de vijanden destijds van koning Saul. Zo is het duidelijk 
dat er een luchtje zit, aan die Haman. De koning, Ahas-
veros lijkt dat niet te deren. Hij weet het waarschijnlijk niet 
eens! 
De mensen moeten nu knielen, voor Haman, ook Mor-
dechai. Maar Mordechai kan vanuit zijn geloof en vooral 
omdat hij weet wie Haman is, niet knielen, dus doet hij 
het niet. Dat is heel gevaarlijk, beangstigend. Het laat de 
moed van Mordechai zien. Toch heeft het grote gevolgen. 
Haman vindt het niet de moeite om alleen Mordechai om 
het leven te laten brengen. Hij wil het hele Joodse volk 
uitroeien! Haman smeedt zijn snode plan. Het is duidelijk 
dat de macht hem naar het hoofd is gestegen, zoals je 
wel vaker ziet bij leiders. 

Een gruwelijke ommekeer
Mordechai is dapper. Dan werpt Haman, zoals gebrui-
kelijk, het lot. Ofwel de ‘poer’, dat betekent ‘lot’ om te 
ontdekken op welke dag zijn actie moet gaan plaatsvin-
den. Aan deze geschiedenis zien we dat er niets nieuws 
is onder de zon. Als Haman dit gedaan heeft, gaat hij 
naar koning Ahasveros. Om te vertellen dat volgens hem 
een volk dat verstrooid is over een grote regio, vernie-
tigd moet worden. Zij willen zich toch niet aan de wetten 
van de koning houden. Zij dienen hun eigen God, dat wil 
Haman niet. 
Op zo’n moment, met zo’n grote machthebber, kun je je 
afvragen of God wel de sterkste is. Zo’n grote macht-
hebber als Haman, die tegen koning Ahasveras durft te 
zeggen dat hij de Joden wil uitroeien, daar lijkt niets en 
niemand tegen opgewassen. Ook Mordechai en Ester 
niet. Het lijkt of Haman alle macht heeft en niemand er 
iets tegen kan doen. Zelfs koning Ahasveros is door hem 
verleid. Ook heeft Ahasveros geld gekregen van Ha-

Is God wel de sterkste?

man, een groot bedrag. Wat mensen allemaal doen voor 
geld… Haman krijgt zelfs de zegelring van Haman, als 
teken van macht om namens hem te beslissen. Is God 
dan werkelijk niet bij machte om hier iets tegen te doen? 
Dit horen we later…

Het begin van een vreselijk plan
Ineens gaat het snel, het besluit om brieven te versturen 
wordt genomen. Destijds was er nog geen brievenbus, 
maar er waren wel ijlboden. Het gaat dus niet om een 
gewone versturing, maar om ijlboden, dus met haast. 
Alles moet snel gebeuren. De afschuwelijke brieven met 
de mededeling dat de Joden zullen worden uitgeroeid. Of 
ze nu jong zijn of oud, of ze man zijn of vrouw. Ook zullen 
hun bezittingen worden afgenomen. De brieven worden 
rondgebracht in alle delen die van de koning zijn. 
Het zal je niet verwonderen dat er veel opschudding 
kwam in de stad Susa. De koning en Haman gaan 
volop aan de drank terwijl op andere plaatsen er paniek 
uitbreekt. Het zal je maar overkomen, dat je dit bericht 
ontvangt. Op de datum waarop Haman het lot geworpen 
heeft gaat het gebeuren. Het maakt Haman en Ahas-
veros niet uit, zij hebben geen medelijden met de Joden, 
met het lot dat hen gaat overkomen.

Zo lijkt het alsof er niets meer te redden valt, niets meer 
te doen is. Natuurlijk is op zo’n moment de vraag of God 
de sterkste inderdaad is. Veel mensen vragen dat zich 
ook af in hun eigen leven. Als er problemen zo groot zijn, 
als er zoveel moeilijkheden zijn dat er geen uitweg lijkt te 
zijn.
Niet alleen Mordechai wordt dus gedood, het gaat om het 
hele Joodse volk. Is alles voor niets geweest? Heeft God 
geen macht? De antwoorden zul je horen in het vervolg 
van deze geschiedenis.
Het is duidelijk dat de geschiedenis zich meerdere malen 
herhaalt. Wat kunnen wij doen om dit te voorkomen? 
Door ons af te vragen wat God wil, door zijn wil te volgen, 
kan er veel ellende voorkomen worden.
En ook om de hulp van God vragen, zoals David dat 
deed, in Psalm 28. David gelooft dat God luistert en hem 
zal redden. Geloven dat God inderdaad de sterkste is.

Auteur: EvD
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Thema: Zal God mij beschermen?

Doel
De kinderen leren dat geloven je in gevaar kan brengen. Je moet er soms veel voor over hebben om de Here trouw te 
blijven. Durf je dat? 

Toelichting
Geloven wordt terecht voorgesteld als iets waaraan je veel steun kunt hebben. Geloven kan ook negatieve reacties uitlok-
ken bij mensen die met de Heer geen rekening houden in hun woorden en daden. Als dat gebeurt, blijf je dan op God 
vertrouwen?
Mordechai hoort wat Haman van plan is. Hij voelt de dreiging dat zijn volk ten onder zal gaan. Alle Israëlieten zijn in groot 
gevaar. De enige die iets zou kunnen doen is Ester. Zij woont binnen de muren van het paleis, omdat God haar koningin 
heeft laten worden.
Mordechai geeft haar opdracht ongevraagd naar de koning te gaan. Daarop staat de doodstraf, behalve wanneer de koning 
zijn scepter toesteekt. Ze moet hem vertellen dat ook zij bij Israël hoort (iets dat ze tot nu toe heeft verzwegen) en bescher-
ming vragen tegen het dreigende gevaar. Ester waagt haar leven en vertrouwt op Gods bescherming. Soms is geloven 
makkelijk, soms erg gevaarlijk. Maar God is altijd nabij.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Ester gaat naar de koning 
Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen dat Mordechai hoort van het gemene plan van Haman. Alleen Ester kan iets doen 
om te helpen. Zij is koningin dankzij God en vlak bij de koning. Niemand mag zomaar naar koning Ahasveros gaan, behal-
ve als de koning het zelf vraagt. Ook de koningin niet. Drie dagen lang bidden de Joden of het goed mag aflopen. Gelukkig 
houdt de koning van Ester. Hij steekt haar zijn gouden scepter toe en luistert naar haar verhaal. 
Ester doet wat God vraagt en God redt haar. Misschien zal de koning de Joden helpen.  

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Noodsignaal van God?
Richtlijnen: Als een schip in nood is, kan het een S.O.S.-signaal uitzenden. Ieder schip in de buurt is dan verplicht te 
helpen, want er dreigt levensgevaar. De mensen redden is het belangrijkste, hoe gevaarlijk en tijdrovend ook. Mordechai 
stuurt een S.O.S.-boodschap naar Ester.
Ester woont in het paleis. Van de dagelijkse gebeurtenissen hoort ze weinig. Haar oom Mordechai moet haar dus het 
moordplan van Haman vertellen. Het joodse volk (ook Ester zelf!) is in groot gevaar. Ester lijkt de enige die iets kan doen. 
Maar dan moet ze bekendmaken dat zij joodse is en haar leven vragen door ongevraagd naar de koning te gaan. Morde-
chai overtuigt haar dat zij koningin is geworden om in opdracht van God haar leven te wagen voor haar volk. Drie dagen 
bidden en vasten de Joden; daarna gaat ze. En God beschermt haar. Zij blijft leven en de koning luistert naar haar.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ester, God geeft jou nu een opdracht!
Richtlijnen: Voor Mordechai, Ester en hun volk dreigt de dood. Niets lijkt Haman te kunnen tegenhouden. Mordechai is er 
van overtuigd dat Ester iets moet doen, maar zij weigert. Een ongevraagd bezoek aan de koning wordt vrijwel zeker haar 
dood. Mordechai overtuigt haar: jij moet nu iets doen. Zij is koningin geworden dankzij God. Zij moet nu dit risico nemen 
om te proberen haar volk te redden. Als zij niets doet zal God op een andere manier redding brengen voor Israël, maar Hij 
wil Ester hiervoor gebruiken. Na drie dagen gebed van velen, gaat ze naar de koning. De koning laat haar leven en luistert.
Durf jij voor je geloof uit te komen of verzwijg je dat liever? Heb je medestanders of sta je alleen? Dat is een groot ver-
schil. Wat mag het jou kosten dat God jou zijn kind heeft laten worden? Kun je concrete voorbeelden noemen dat geloven 
gevaarlijk is?  

Extra bijbelgedeelte: Psalm 71:1-5
(De HEER kan en wil redden uit het grootste gevaar)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Wat voorafging
In Ester 3 heeft de jaloerse Haman koning Ahasveros eigenlijk omgekocht om het Joodse volk te laten ombrengen.
Een wet werd uitgeschreven om op een bepaalde dag, de 13e, alle Joden te doden en hun bezittingen buit te maken.
In de oudheid duurde het natuurlijk even voor een bericht in alle hoeken van het rijk bekend werd. 

Bij het bijbelgedeelte
Van de hoofdpersonen van het boek Ester is Mordechai de eerste die het bericht hoort. Best ironisch: wie in het paleis leeft 
(zoals Ester) moet het bericht via de schrijvers en boden van buitenaf uit de stad horen. Terwijl het natuurlijk in het paleis 
beklonken en geschreven is.
Mordechai is geschokt, en reageert heel open. En vooral heel openbaar, met herkenbare rouw: gescheurde kleren, een 
rouwkleed, stof op het hoofd, en luid klagend loopt hij door de straten, recht naar het paleis toe. 
Ester weet nog van niks, en Mordechai kan niet dichterbij komen. Dus vertelt het personeel van Ester haar wat Mordechai 
voor de poort doet.
Ester schrikt ook. Maar niet van de boodschap, maar van Mordechais gedrag. Ze wil vooral dat de theatrale rouw stopt – 
voor het Mordechai of haarzelf in problemen brengt. Die eerste reactie is er een van eigenbelang en zelfbescherming. Het 
gaat om haar positie en haar veiligheid. 
Nu laat ze uitvragen wat er eigenlijk precies aan de hand is. Hatach komt terug met wat er aan de hand is, maar ook met 
details (hoeveel het Haman had gekost) en met bewijs (de wetstekst zelf). Maar Hatach komt vooral terug met een op-
dracht: Laat Ester alsjeblieft naar de koning gaan om voor haar volk te pleiten. 
Ook de tweede reactie van Ester draait om haar eigenbelang en zelfbescherming: Ik kan toch niet zomaar bij de koning 
binnenlopen. Dan word ik gedood! En mijn positie is al niet meer zo geweldig, want ik ben in geen maand bij de koning 
geroepen… 
Mordechai zet zwaar in om haar breder te laten kijken dan haar eigen belang en veiligheid: God zal heus wel uitkomst en 
redding geven voor de Joden. Maar áls er doden vallen, moet je niet denken dat jij, omdat je in het paleis woont, de dans 
ontspringt!

De kernzin van het hoofdstuk, waarschijnlijk van heel Ester, staat in vers 14: ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met 
het oog op een tijd als deze.’
Nergens in Ester wordt Gods naam genoemd. En iedereen in het boek is op zijn/haar manier bezig met zijn eigen agenda, 
eigen belangen. Is God er wel? Doet Hij ertoe? Alles gebeurt toch zonder Hem? Of zou Hij alleen voor Joden of gelovigen 
opkomen? Mordechai spreekt uit ermee te rekenen dat God als het ware achter de schermen werkt. Als dat zo is maakt dat 
alles uit: dan is God er ook als je Hem niet ziet. Dan ben je nooit en nergens zonder Hem of buiten zijn plan. Zelfs niet als 
je in ballingschap als een pion door de bezetter heen en weer geschoven wordt. 
Die vragen, en dat antwoord van geloof, zijn vandaag ook volop actueel. In het moderne Nederland is spreken over God en 
geloof lastig. Veel kerken zijn gesloten, veel mensen hebben hun geloof verloren. Is God er nog wel? Doet Hij er nog toe? 
Niemand om me heen rekent met God. Alles gebeurt toch zonder Hem? Maar als Mordechai gelijk heeft, is het Hem niet 
uit de hand gelopen. Dan is Hij er niet alleen nog, maar dan heeft Hij jou je plekje misschien wel gegeven voor een heel 
speciale taak. Dan heeft het leven zin, en mag jij het verschil maken. Ook al ben je net als Ester vooral bezig met eigenbe-
lang en zelfbescherming. Ook al ervaar je net als Ester dat het leven net Instagram is: Een lange wedstrijd van mooi zijn en 
populariteit. En dat terwijl jij je al in geen maand meer gezien, geliefd of populair hebt gevoeld.

Ester laat zich door Mordechai uitdagen en motiveren. Ze vraagt een muur van gebed om zich heen, maar gaat wel naar de 
koning. Ook al is dat tegen de wet. Ook al kan het haar het leven kosten. 
Het hoofdstuk eindigt met Mordechai die vertrekt om die muur van gebed te organiseren.

Auteur: KS
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Liederen

Psalm 43
Lied 868 				    (=Gezang 434 LvdK)
Lied 871 				    (=Gezang 281 LvdK)
Ester wordt koningin 			   Alles wordt nieuw 4,29
Wie durft het aan?  			   Op Toonhoogte 561
‘k Stel mijn vertrouwen 			   Hemelhoog 338
Wees niet bang 				    Op Toonhoogte 556
Want ik weet 				    Opwekking voor kinderen 174
Mijn God is zo groot, zo sterk…		  Op Toonhoogte 541
Ik volg de Heer 				    Hemelhoog 305
Als je bidt, zal Hij je geven 		  Hemelhoog 101

Auteur: PZ
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Van dit verhaal is een schetsbordverhaal gemaakt 
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende 
aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf 
uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van tevoren een gedeelte van de tekening maken (zie 
voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt; 
dit wordt in het verhaal aangegeven met de cursief ge-
drukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat al-
les van tevoren klaarligt, 
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen 
zien.
Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan de 
zijkant te staan.

Ester gaat naar de koning

De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schets-
bord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas 
vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het 
wordt.
Je krijgt dan leuke interactie. 

Het woord ‘beschermen’ is gemaakt van zgn. 
‘ladderletters’.
Van tevoren schilder/teken je een gele balk met daarin, 
met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-
ters maak je tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kun je met dunne potloodlijntjes van tevoren 
aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik 5 verschillende kleuren voor de personen uit dit 
verhaal.
Eén voor: Mordechai, Ester, de knecht, de mensen, de 
koning.

voorbeeld 1

voorbeeld 2



28 september 2025 | copyright VHM 104

Inleiding
Kom even terug op de verhalen van Ester die al verteld 
zijn. Laat platen uit een kinderbijbel of van internet zien 

Weten de kinderen nog waar het verhaal over ging?
Pak een bijbel en vertel dat we verder gaan luisteren naar 
het verhaal over Ester.

A
‘Nee, nee, wat erg, wat erg.’ Er loopt een (teken Morde-
chai met één arm naar beneden) man over de straat. Hij 
scheurt zijn kleren. Hij gooit (teken het zand) zand over 
zijn hoofd. En hij huilt heel erg hard. Hij heeft heel veel 
(maak het woord ‘verdriet’ af) verdriet.
Het is Mordechai, de oom van Ester. Hij heeft gehoord 
wat voor gemeen plan Haman heeft bedacht. Het plan 
om alle mensen van het Joodse volk te doden.
‘Wat erg, wat erg’, huilt hij.
Voor de (teken de poort in de muur) ingang van het paleis 
van koningin Ester blijft hij staan.
Mordechai huilt hard.
Koningin Ester hoort wat hij doet en schrikt er van.
Dat kan niet. Dat mag niet. Zomaar in kapotte rouw-
kleding voor het paleis staan huilen. Dat vindt koning 
Ahasveros niet goed!
Snel stuurt Ester een (teken de knecht) knecht naar oom 
Mordechai. Hij heeft (teken de kleren) nieuwe kleren bij 
zich. Die moet Mordechai maar aan doen.
Maar Mordechai wil het niet. Hij vertelt de knecht alles 
van het gemene plan van Haman.
‘Hier’, zegt hij (teken de tweede arm) ‘Hier heb je een 
(teken de brief) brief waarin je van het gemene plan kunt 
lezen. Geef de brief aan Ester en zeg haar dat ze naar 
de koning moet gaan en hem moet vragen of dat gemene 
plan niet door zal gaan. Of hij alstublieft haar volk wil 
redden.’

B
De (teken de knecht) knecht gaat het paleis binnen.
Hij loopt naar de kamer van (teken Ester) koningin Ester 
en vertelt haar alles wat Mordechai gezegd heeft.
Hij geeft haar de (teken de brief) brief. Ester leest de 
brief.
‘Maar dat kán niet!’, roept ze. ‘Er is één wet in het hele 
land die iedereen kent. Daarin staat dat je nóóit zómaar 
naar de koning mag gaan. Als je dat toch doet, word je 
gedood.
Behalve als je de gouden scepter staf van de koning mag 
aanraken. Dan blijf je leven! Ik kan niet zomaar naar de 
koning gaan dat is véél te (maak het woord ‘gevaarlijk’ af) 
gevaarlijk.’

Mordechai hoort wat Ester gezegd heeft. 
Hij zegt: ‘Jij woont in het paleis van de koning, maar jij 
hoort ook bij het Joodse volk. Niemand weet dat, maar 
denk maar niet dat jij als enige van het Joodse volk gered 
zult worden.
Misschien móést jij juist koningin worden om jouw volk te 
redden.’

C
Ester weet dat Mordechai gelijk heeft. Maar ze is heel erg 
bang. Durft ze dit wel? 
Ze durft het niet alleen. Ze vraagt of alle Joden uit de 
stad voor haar willen bidden.
En (teken de mensen terwijl je verder vertelt) dat doen 
ze. Drie dagen lang eten en drinken de mensen niet en 
bidden ze tot God. De Joden in de stad, de dienstmeisjes 
in het paleis, maar ook (teken Mordechai) Mordechai en 
(teken Ester) koningin Ester.
Ester wil de Here God (maak het woord ‘trouw’ af) trouw 
blijven. Ook al is het gevaarlijk.
Maar zal God haar beschermen?

D
Dan, op de derde dag, (teken Ester terwijl je verder 
vertelt, zonder arm) trekt Ester haar mooiste jurk aan. Ze 
zet haar mooiste kroon op. En loopt naar de zaal van de 
koning.
(Teken de koning, zonder arm) Koning Ahasveros zit op 
zijn troon. 
Ester blijft bij de ingang staan. Haar hart klopt in haar 
keel, ze is bang! Wat zal de koning doen?
Koning Ahasveros ziet Ester staan en…. hij zucht. ‘Huhh’.  
Wat ziet Ester er mooi uit, wat is zij (maak het woord ‘lief’ 
af) lief! Wat houdt hij veel van haar!
De koning steekt zijn (teken de arm) arm uit en wijst de 
(teken de scepter) gouden scepter staf naar voren. Ester 
mag de gouden scepter staf (teken de arm) aanraken! 
Ester mag bij de koning komen! 
Ze blijft leven!
Ze mag haar verhaal vertellen tegen de koning. 
Wat is Ester blij. Ze weet: God zal haar (maak het ladder-
woord ‘beschermen’ af) beschermen.

En hoe het verder gaat, dat vertellen we de volgende 
keer.
 
Auteur: EZD 
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Inleiding
Als een schip in nood is, kan het een SOS-signaal uit-
zenden. Ieder schip in de buurt is dan verplicht te helpen, 
want er dreigt levensgevaar. Een vissersboot wil natuurlijk 
doorvaren om vis te vangen. En een vrachtschip moet 
zorgen dat de lading op tijd in de haven is. Maar dat moet 
wachten. De mensen in gevaar redden is het belangrijk-
ste. Hoe gevaarlijk het in de storm ook is, hoeveel tijd het 
ook kost. 
In de geschiedenis van 
vandaag stuurt Mordechai 
een SOS-boodschap naar 
Ester.
Stop met al je bezigheden, 
jij moet iets doen. Je volk 
proberen te redden is jouw 
taak.

Afgesloten van de wereld
Ester is koningin geworden. 
Ze leeft in pracht en praal, 
heeft alles wat haar hartje begeert. Toch zit er een ne-
gatieve kant aan. Mooi natuurlijk, koningin zijn, maar ze 
kan geen kant op. Als de eerste vrouw van Perzië leeft ze 
afgesloten van de wereld. Ze kan nauwelijks contact heb-
ben met het gewone volk. En zeker niet met het Joodse 
volk, haar eigen volk dat hier in ballingschap leeft. Als de 
koning zou weten dat ze Jodin is… Ze is nooit zijn vrouw 
geworden, zoals nu mensen getrouwd zijn, houdend van 
elkaar en gelijkwaardig in hun relatie. Nee, Ester is de-
gene die past bij zijn macht. Zij moet doen wat hij zegt. 
Omdat Ester zo afgezonderd leeft, heeft ze ook geen 
idee wat er op dit moment speelt. Ze weet niets van de 
nieuwste wet, die bepaalt dat op vrijdag de dertiende 
van de maand Adar alle Joden zullen worden gedood en 
uitgeroeid. Jong en oud, mannen, vrouwen en kinderen. 
Overal is dit bekend gemaakt, zodat iedereen voorberei-
dingen kan treffen voor de grote uitroeiing. De Perzen 
zijn opgewonden; de Joden rouwen om wat hun lot zal 
zijn. Ze vasten en huilen en weeklagen. Velen hullen zich 
in rouwkleding. 

Rumoer
Opeens is er rumoer bij de Koningspoort. Een man roept 
en klaagt luid. Hij vertelt wat er te gebeuren staat en dat 
dat ook hem zal treffen. Erger nog, heel zijn volk. En dat 
allemaal door Haman. Het is Mordechai en hij laat zich de 
mond niet snoeren door omstanders. Luid en bitter blijft 
hij klagen. Zo is hij de hele stad doorgegaan. Hier bij het 
paleis houdt hij echt niet op. Hij mag de Koningspoort niet 
in. Hij zal zorgen dat ze hem horen. 

Een schok
Of de koning het opmerkt weet ik niet. Wel, dat Ester 
het hoort. Ze komen haar vertellen, dat Mordechai daar 
zo luid roept. Dat is een schok voor Ester. Mordechai 
goed genoeg om te weten dat hij nooit iets zomaar doet. 

Als hij daar staat te weeklagen moet er iets ergs aan de 
hand zijn. Ze stuurt Hatach, een van haar dienaren. Hem 
vertelt Mordechai alles. Over de nieuwe wet en de dag 
dat ze allemaal omgebracht zullen worden en dat die 
vervloekte Haman erachter zit met z’n gemene gezicht. 
Mordechai heeft een afschrift van het bevel bij zich en 
laat dat naar Ester brengen. ‘Hier, kun je het zelf lezen, 
Ester. Het is echt waar. We worden allemaal gedood. Er 
is geen ontkomen aan’. Vol afschuw leest Ester de wet. 
Ze trekt bleek weg en wordt er koud van. Dit kan niet, dat 
zal niet waar zijn! Maar het staat er toch echt. Op vrijdag 
de dertiende Adar, dan is het zover. Mordechai heeft 
tegen Hatach gezegd, dat Ester bij de koning om genade 
moet smeken voor haar volk. Maar dat gaat zomaar niet. 
Zelfs Ester kan niet even bij de koning binnenstappen en 
zeggen: ‘Hoor eens, ik moet iets met je bespreken’. Dat 
mag niet. Pas als de koning met zijn gouden scepter naar 
je wijst, mag je binnenkomen. Alleen dan word je niet 
gedood. Wat een nare man eigenlijk, die koning, meer 
een baas van Ester dan haar geliefde. Met hem is Ester 
getrouwd! 

Alleen Ester kan iets doen
Hatach moet een paar keer heen en weer. Omdat Mor-
dechai het paleis niet in mag en Ester er niet uit, pendelt 
hij als boodschapper tussen de poort en de kamer van 
Ester. Dit is de boodschap voor de koningin, de nood-
kreet. ‘Ook jij zult omkomen, Ester. Jij alleen kunt ons 
helpen. Misschien ben je wel daarom koningin geworden. 
Om nu voor ons bij de koning te pleiten. Jij staat immers 
het dichtst bij hem! Als jij het niet doet, zal er op een an-
dere manier wel redding komen, maar in mijn ogen is dit 
jouw taak.’ Daar zit wel wat in. Ester snapt, dat er nu een 
enorme taak op haar smalle schouders rust. ‘Zeg tegen 
Mordechai’, zegt ze tegen Hatach, ‘dat hij alle Joden in 
de stad bij elkaar roept. Ze moeten vasten voor mij, drie 
dagen lang. Dat zal ik ook doen. En al is het tegen de 
voorschriften, ik zal naar de koning gaan om te doen 
wat Mordechai van me vraagt. Moet ik omkomen, goed, 
dan is dit mijn einde’. Op de derde dag gaat ze naar de 
koning. Zenuwachtig natuurlijk, en met lood in de schoe-
nen. Krijgt ze hem te spreken? Ze wacht tot hij de gouden 
scepter naar haar uitsteekt. En dat doet hij gelukkig. Nu 
zie je hoe wijs Ester is. Ze valt niet meteen met de deur 
in huis, al wil de koning haar de helft van zijn rijk geven 
in een opwelling van verliefdheid. Nee, ze nodigt hem 
en Haman uit voor een etentje in haar verblijf. Typische 
vrouwenhandigheid… de liefde van de man gaat door de 
maag. 

Boodschap
Hoe dit verder afloopt hoor je volgende week. In dit 
verhaal zit een boodschap. Onze gedachten worden 
gestuurd naar een ander deel van de Bijbel. Immers, de 
dagen dat de Joden vasten zijn 13, 14 en 15 Nisan. Dat 
zijn de dagen van het Pesachfeest, het gedenken van 
de bevrijding uit Egypte, de dagen ook dat Jezus heeft 

Noodsignaal van God?
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geleden en is gestorven in Jeruzalem. 
De bereidheid van Ester om haar leven te wagen voor 
haar volk en dat ze om genade wil smeken bij de ko-
ning…aan wie doet je dat denken? Juist, de Here Jezus. 
Zij is hier ook beeld van Hem, die zijn leven inderdaad 
gaf. Hij vroeg bij zijn Vader, de grote Koning voor ons om 
genade. 
Esters ontvangst door de koning wijst ons naar Gods ge-
nade. Er zit een aansporing in deze geschiedenis om niet 
te twijfelen aan de liefde van God, of om de moed op te 
geven als je het echt niet meer ziet zitten. Jezus Christus 
bidt voor ons en dan komt God zeker om te helpen, hoe 
dan ook. Hij heeft alle macht om ons te redden als het er 
donker uitziet.

Vraag
Wat zou jij doen als je Ester was? Hoe zij het hebben 
aangepakt?

Auteur: RvO  
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Gesprek 
•	 Heb jij wel eens meegemaakt dat ze jouw geloof bela-

chelijk maken of dat ze jou uitschelden omdat je naar 
de kerk gaat?

•	 Hoe doe jij dat, voor je geloof uitkomen? Of zwijg je 
daar liever over? Wat mag het jou kosten dat God jou 
zijn kind heeft laten worden? Kun je concrete voorbeel-
den noemen dat geloven moeilijk of zelfs gevaarlijk kan 
zijn?  

Het is goed als leiding hier een eigen ervaring te noemen. 
Hieronder een ervaring van de schrijfster:

Ik stond eens op een oranjevrijmarkt zelfgemaakte kaar-
ten te verkopen. Op een groot bord had ik geschreven: 
Opbrengst is voor de zending. Ineens stond er een vrouw 
voor mij. Ze werd zo vreselijk boos en spuugde bijna op 
me: voor de zending…. sneerde ze. Ze riep boze woor-
den naar me, die ik gelukkig ben vergeten. Ik had nog 
nooit zulke boze ogen gezien. Het deed pijn van binnen.
Zoiets is natuurlijk nog niets vergeleken met christenen 
in andere landen die worden vervolgd om hun geloof: In 
de gevangenis komen of worden gedood, of hun kinderen 
die niet mogen studeren.
Geloven in God betekent niet dat het dan je leven lang 
een feestje is. Soms is geloven gemakkelijk, soms heel 
erg moeilijk. Het kan moeilijk voor je worden om voor je 
geloof uit te komen. Als klasgenoten je bijvoorbeeld gaan 
negeren.

Inleiding
Even om ons geheugen op te frissen:
Wat weet je van Ester? Vertel…
Wie is Mordechai?
Wat weet je van Haman?
Wie is Ahasveros?
Vertel… Laat de kinderen elkaar maar aanvullen.

Bijbelverhaal
De jaloerse Haman heeft koning Ahasveros omgekocht 
om het Joodse volk te laten ombrengen. Tegenwoordig 
zou zo’n bericht in mum van tijd wereldwijd bekend zijn, 
maar vroeger duurde dat natuurlijk wel een tijdje.
Mordechai weet het inmiddels en is er kapot van. Hij 
scheurt zijn kleren, trekt een rouwkleed aan en gooit stof 
op zijn hoofd. Zo loopt hij de stad door, terwijl hij luidkeels 
klaagt en roept: ‘Ze gaan alle Joden vermoorden’.
Dan blijft hij stilstaan, vlak voor de koningspoort. Morde-
chai is gewend daar zo naar binnen te lopen, maar met 
deze kleding aan is dat niet toegestaan.
In alle provincies waar het nieuws vanuit het paleis is 
binnengekomen over de wet die is aangenomen waarin 
staat dat alle joden uitgeroeid zullen worden heerst groot 
verdriet en angst. Mensen vasten, huilen en roepen. Ve-
len doen net als Mordechai en hullen zich in rouwkleren. 
Ze vallen neer in het stof. Zo was dat de gewoonte in die 
tijd als je verdrietig was.
Moet je je voorstellen zo’n bericht te krijgen. Er is geen 

ontkomen meer aan. De wet zal worden uitgevoerd en je 
zult worden gedood, jij en heel je familie, je volk.
Maar koningin Ester weet niets, totdat bedienden haar 
op de hoogte brengen van wat Mordechai aan het doen 
is. Ze schrikt enorm en verzamelt andere kleding, zodat 
Mordechai wel de koningspoort door kan gaan. Maar 
Mordechai weigert zich om te kleden.

Dan roept ze haar persoonlijke dienaar, Hatach.
‘Hatach, ik hoor vreemde dingen over Mordechai. Wil jij 
eens uit gaan zoeken wat er aan de hand is?’
Als Hatach na een tijdje terugkomt, vertelt hij koningin 
Ester alles.
‘Mordechai vertelde mij over Haman. Hij heeft de koning 
omgepraat en hem heel veel zilver beloofd voor de ko-
ninklijke schatkist, als hij toestemming krijgt de joden uit 
te roeien’. Ester kan bijna geen ademhalen. Met ongeloof 
staart ze haar dienaar aan. Dit kan niet waar zijn.
Haar dienaar gaat verder: ‘En hier heeft u het bewijs, een 
afschrift van de wet die de koning heeft ondertekend om 
alle joden uit te roeien’.
Ester leest het bewijs door, nog steeds sprakeloos dat 
zoiets kan gebeuren. De koning, de man met wie ze ge-
trouwd is heeft een nieuwe wet uitgevaardigd?
‘En’, gaat de Hatach verder, ‘uw oom Mordechai heeft 
een verzoek aan u. U moet naar de koning gaan en om 
genade voor het joodse volk smeken’.
Ester springt op: ‘Dat kan helemaal niet. Ik mag niet 
zomaar bij de koning komen en dat weet u ook. Je moet 
uitgenodigd worden, zelfs al ben je zijn vrouw. En als ik 
het toch doe zal hij mij doden. Alleen als de koning zijn 
gouden scepter naar je uitsteekt, dan mag je komen. Ik 
ben al 30 dagen niet bij hem geweest. Hij heeft mij in die 
tijd niet een keer geroepen om te komen’.
Hatach gaat terug naar Mordechai en vertelt hem wat 
koningin Ester heeft gezegd.
Mordechai hoort het aan, maar is vastberaden en streng. 
Hij stuurt Hatach terug naar koningin Ester met een dui-
delijke boodschap.
Ester staat al op de uitkijk. Misschien komt haar oom nu 
toch zelf mee. Wat wil ze graag met hem praten. Daar 
komt Hatach aangerend, alleen.
‘Wat heeft Mordechai gezegd, Hatach?’
Hij aarzelt nog even maar herhaalt dan de letterlijke 
woorden van haar oom:
‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk 
paleis woont, als enige van alle joden zult ontkomen. Als 
jij nu je mond niet opendoet, komt er van een andere kant 
wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar dan komen 
jij en je vaders familie om’.

Ester zou haar oren wel willen sluiten. Is het zo ernstig al-
lemaal? Het is dus echt waar dat Ahasveros toestemming 
heeft gegeven aan Haman om alle Joden uit te roeien?
‘Ga verder, Hatach, wat heeft Mordechai nog meer 
gezegd?’
‘Mordechai zei ook dat u misschien wel juist koningin 
bent geworden vanwege deze tijd. Niets is toevallig’.

Ester, God geeft jou nu een opdracht
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Er valt een stilte. Hatach wacht en Ester denkt…

‘Ik heb een boodschap voor Mordechai. Wil je het vol-
gende tegen hem zeggen?’ Hatach knikt.
‘Zeg tegen Mordechai: roep alle Joden die in Susa wonen 
bij elkaar komen. En vast voor mij. Eet en drink niet, zo-
wel overdag als ’s nachts. Doe dat drie dagen lang. Ook 
ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na 
die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, ook al is dat 
tegen de wet. Kom ik dan om, dan kom ik om, dan word ik 
maar gedood’.
Met een handgebaar stuur Ester Hatach weg.
Haar tijd van vasten en bidden is begonnen. En ze weet 
het, er staat nog een muur van bidders om haar heen. 
Daar zal haar oom Mordechai voor zorgen.

Afsluiting
Als jou iets moeilijks overkomt, vraag maar of mensen 
voor je bidden. Dat is de beste weg.
Het verhaal is nog niet afgelopen. Volgende week ga je 
horen wat al die gebeden hebben uitgewerkt.

Dankgebed
•	 Dank samen voor de moed van Ester. Dat ze van plan 

is naar de koning te gaan, maar pas na drie dagen van 
gebed en vasten. 

•	 Vraag ook of God ons allemaal moedig wil maken, ook 
als we worden aangevallen om ons geloof.

Auteur: JvVvN




