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Thema: Zien met je ogen, zien met je hart

Doel
De kinderen leren dat je, ook als je blind bent en niet kunt zien met je ogen, Jezus met je hart kunt zien. 

Toelichting
Jezus heeft net aan zijn discipelen verteld dat ze op weg zijn naar Jeruzalem. Daar zal uitkomen wat de profeten hebben 
voorzegd.  Jezus zal daar zal worden gegeseld en gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan. De leerlingen begrijpen 
niet dat Jezus de Messias is.
Direct daarna wordt Bartimeüs beschreven. Hij is blind en zit te bedelen. Wat moet hij anders? Wanneer Jezus voorbijkomt, 
herkent hij in Hem de Zoon van God, de Verlosser. Hij ziet de waarheid met zijn hart. Bartimeüs gelooft zonder Jezus te 
kunnen zien. Jezus laat hem zeggen wat hij graag wil ontvangen van God. Gezonde ogen, natuurlijk. Jezus geneest hem 
en Bartimeüs volgt Jezus. Hij zingt lofliederen voor God. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Blind
Richtlijnen: Begin met een spelletje blindemannetje. Een blinddoek voor en dan proberen te lopen door de zaal, op de tast. 
Dat is moeilijk. Blind zijn betekent niets zien: je kunt wel voelen, ruiken en horen.
Laat de kinderen de tweede ronde de blindeman helpen. Dan gaat het een stuk makkelijker.
Vertel daarna eenvoudig de geschiedenis van Bartimeüs. Voorbijgangers helpen hem met geld, maar dan komt Jezus 
voorbij. Bartimeüs gelooft dat Jezus hem beter kan maken. Hij is immers de Zoon van God. Nadat Jezus dat heeft gedaan, 
gaat Bartimeüs zingend met Hem mee.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Zien met je ogen, zien met je hart
Richtlijnen: Waaraan herken je een blinde? Vaak kun je het aan iemands ogen zien, die zijn beschadigd of bewegen niet. 
Op straat herken je een slechtziende door de wit-rode stok of aan een hulphond. Kunnen de kinderen bedenken wat er ge-
daan wordt om blinde mensen op straat te helpen (geluid bij verkeerslicht, speciale stoeptegels). Wat kan een blinde niet, 
dat andere mensen wel kunnen? Lijkt jou dat moeilijk?
Bartimeüs kan niet zien met zijn ogen. Hij kan dus niet werken en moet zijn geld al bedelend bij elkaar halen. Hij hoort en 
merkt dat Jezus eraan komt, zonder Hem te zien. En Bartimeüs weet uit de verhalen wie Jezus is: de Zoon van David, de 
Redder. Dan laat Jezus ook weer met zijn ogen zien; een beloning voor zijn geloof. Bartimeüs staat op en gaat met Jezus 
mee.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloven, zien en volgen
Richtlijnen: Jezus heeft net aan zijn discipelen verteld dat ze op weg zijn naar Jeruzalem. Daar zal uitkomen wat de profe-
ten hebben voorzegd.  Jezus zal daar zal worden gegeseld en gedood, maar op de derde dag zal Hij opstaan. De leerlin-
gen begrijpen niet dat Jezus de Messias is.
Direct daarna wordt Bartimeüs beschreven. Hij is blind en zit te bedelen. Wat moet hij anders? Wanneer Jezus voorbijkomt, 
herkent hij in Hem de Zoon van God, de Verlosser. Hij ziet de waarheid met zijn hart. Bartimeüs gelooft zonder Jezus 
te kunnen zien. Hij vertrouwt meer op de Zoon van David dan de leerlingen die veel wonderen met eigen ogen hebben 
gezien. Jezus vraagt wat hij graag wil ontvangen van God, hoe hij een gelukkige toekomst ziet. Gezonde ogen, is zijn 
antwoord. Jezus geneest hem en Bartimeüs volgt Jezus. Wat hij zonder het te zien geloofde, mag hij nu met gezonde ogen 
meemaken.
Als jij met je hart naar de toekomst kijkt, wat zie je dan met Jezus in jouw leven?

Extra Bijbelgedeelte: Hebreeën 11:1-3
(Geloven is zeker weten dat waarheid wordt wat je nu nog niet ziet van Gods daden. Omdat je Gods woorden die dat 
beloven betrouwbaar vindt)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
Een wonderverhaal met geen woord te veel – vol betekenis voor de goede luisteraar.
Deze reis van Jezus heeft een doel; Jeruzalem. En bij dit bezoek, zijn laatste, zal Hij zijn leven geven aan het kruis. Jezus 
is zich daarvan bewust, maar de discipelen en het volk niet. 

Vers voor vers
Vs. 35  In de buurt van Jericho… Als je bij Jericho bent, weet je dat de reis naar Jeruzalem er eigenlijk op zit. Maar Je-

richo staat voor meer. In Jozua staat Jericho voor de intocht in beloofd land (Jozua 3-4), en is Jericho de eerste, 
voor de mens onneembare, stad die valt (Jozua 6). Omdat God ruimte maakt voor een nieuw leven. Het staat 
voor een oud, zondig, leven dat nooit meer herbouwd mag worden (Jozua 6:26). Voor alles dus, waar Jezus voor 
gekomen is. Bevrijding, nieuw leven, de zonde voorbij. Daar zat een blinde te bedelen. 

Vs. 36  Het was een drukke weg, zeker in de dagen voor het Pesach-feest. Maar als Jezus voorbijkomt is het blijkbaar 
nog zoveel drukker dat de blinde vraagt wat er aan de hand is. Er reist dus een menigte met Jezus mee. 

Vs. 3v  Jezus van Nazaret is de neutrale, correcte manier om Jezus te benoemen: Hij heet Jezus, en komt uit Nazaret. 
Maar voor de blinde zijn het geen neutrale woorden: ‘Jezus! (dat is: Redder) Zoon van David (dat is: beloofde 
Koning), heb medelijden met mij!’ 

Dat is het verschil tussen correct (Jezus van Nazaret) en een bevlogen belijdenis. Belijdenis van geloof, van verwachting 
en van onmacht: Heb medelijden met mij!

Vs. 39  Houd je mond! Je voelt toch dat er iets in de lucht hangt? En zo’n grote mond opzetten als een beroemdheid 
langskomt… Wie denk je wel dat je bent? Als íemand naar het feest moet is het Jezus, Hij moet naar Jeruzalem. 
Val Hem niet in de rede, houd Hem niet op. Maar de blinde laat zich de mond niet snoeren. Daarvoor is zijn geloof 
en zijn onmacht te groot.

Vs. 40  Jezus bleef staan. De Zoon van God op weg naar het huis van God. De Messias op weg om het laatste offer te 
brengen. En Hij alleen weet hoe belangrijk de komende dagen zijn. Hij zal zich toch niet laten afleiden? Nee. Aflei-
den niet. Maar stoppen wel. Want in dit moment ligt alles waarvoor Hij deze reis maakt: Waarvoor ging Hij anders 
naar Jeruzalem dan om het lijden uit de wereld te helpen voor allen, die in Hem als hun Zaligmaker geloven? En 
dat kan Hij nu aan de blinde laten zien, maar aan die hele menigte bovendien.

Vs. 41  ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Wat een vraag van Jezus… Toch is dat waar het om draait tussen jou en God. Dat 
je uitspreekt wat er werkelijk bij je leeft. Dan is je leven, je ziel en je lichaam, open voor de Heer. ‘Heer, zorg dat ik 
kan zien.’

Vs. 42  ‘Zien zult u!’ Dat zijn woorden met gezag. Het gezag van de schepping: ‘Er zij licht!’ ‘Uw geloof heeft u gered.’ 
Dank U, Heer. U bent nog dezelfde als van de intocht. U spreekt nog steeds met gezag. U bevrijdt ook nu nog. 
Ook vandaag geeft U nieuw leven in nieuwe levensruimte. U bent de Koning over al wat leeft – en over zoveel 
meer bovendien. Voor deze blinde. Maar straks in Jeruzalem voor ieder die in U gelooft. Die niet verloren zal 
gaan, maar eeuwig leven zal hebben.

Vs. 43  Kunnen zien, en Jezus volgen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Niet omdat het moet, maar omdat juist 
de blinde ziet waar leven te verwachten is. Hij, en iedereen die erbij was, brengt God de eer.

Vragen
• Zou Jezus het te druk kunnen hebben om naar iemand te luisteren? Waarom denk je dat?
• Heeft Jezus ook geluisterd naar die mensen die de blinde wilden laten zwijgen?

Auteur: KS
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Liederen

Psalm 146: 1 en 4
Lied 182
Lied 534
Lied 909      (Gezang 432 LvdK)
Ken je dit verhaal?      Hemelhoog 55
Hé, kom je kijken?      Op Toonhoogte 503
Bewaar je oog      Hemelhoog 371
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?    Hemelhoog 455
Stap voor stap      Op Toonhoogte 543
Jezus, open mijn oren     Hemelhoog 534

Auteur: PZ 
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Inleiding 
Begin met een spelletje blindemannetje. Een blinddoek 
voor en dan proberen te lopen door de zaal, op de tast. 
Dat is moeilijk. Blind zijn betekent niets zien: je kunt wel 
voelen, ruiken en horen.
Laat de kinderen de tweede ronde de blindeman helpen. 
Dan gaat het een stuk makkelijker.

Vragen
• Wat kun je niet wanneer je blind bent? 
• Wat kan je wel wanneer je blind bent? 

Langs de kant van de weg naar de stad Jericho zit een 
man, hij heet Bartimeüs. Het is erg druk op de weg. Er 
wordt gekletst en gerend, Bartimeüs kan dat niet zien, 
maar wel goed horen. 

Blind

Er is bijna geen tijd om stil te staan, toch zien en horen de 
mensen hem wel. Bartimeüs doet zijn hoofd omhoog. Hij 
blijft stil zitten. ‘Ik ben blind, daarom kan ik niet werken. 
Wilt u mij misschien wat geld geven zodat ik eten kan 
kopen?’ 
Wel slim om deze plek te kiezen, veel mensen zullen hem 
dan helpen met geld. Bartimeüs krijgt geld en hij merkt 
dat de mensen over iets bijzonders praten. 
‘Wat is er allemaal aan de hand?’, vraagt hij. ‘Weet je het 
niet? Jezus van Nazaret komt vandaag naar Jericho, 
Hij komt net voorbij.
’Meteen begint Bartimeüs te schreeuwen: ‘Jezus, Zoon 
van David, zorg voor mij!’ ‘
Bartimeüs, stop met schreeuwen, houd je mond!’ zeggen 
de mensen die erbij staan. 
Maar Bartimeüs schreeuwt harder: ‘Jezus, Zoon van 
David, zorg voor mij!’ 

‘Bartimeüs, wat wil je dat Ik voor je doen zal?’ Dat vraagt 
Jezus. 
Daar hoeft Bartimeüs niet lang over na te denken: ‘Dat ik 
weer kan zien.’ 
Bartimeüs gelooft dat Jezus hem beter kan maken. En 
dat gebeurt: ‘Bartimeüs, jij kan nu weer zien, doordat jij 
gelooft dat Ik dat doen kan.’ 
Wat heerlijk, eerst was hij blind, nu kan Bartimeüs weer 
zien. 
‘Dankuwel Heer, U hebt voor mij gezorgd, U hebt mij echt 
blij gemaakt!’ 
Zingend, dansend en springend gaat Bartimeüs met 
Jezus mee naar Jericho.

Auteur: KvdG 



Inleiding
Kennen jullie iemand die blind is of bijna niets meer kan 
zien? Stel je eens voor dat je nooit het geel van de nar-
cissen in de tuin kunt zien. Of nooit het rood van een rode 
sportauto. Of dat je niet weet hoe je vader of moeder eruit 
ziet. Of je kleding wel bij elkaar past. Raar idee, hè? 
Toch zijn er mensen die niet kunnen zien. Je ziet ze wel 
eens buiten op straat, dan hebben ze een stok bij zich, 
waardoor ze hun weg kunnen vinden. Of ze hebben een 
geleidehond die hen helpt. Zelf kunnen deze mensen 
dan niet zien, maar de stok of de hond werken een 
klein beetje als hun ogen.  Als je blind bent, maar geen 
probleem hebt aan je oren, kun je je oren extra inzetten. 
Blinden horen dan veel meer dan ziende mensen, ze 
kunnen dingen herkennen aan het geluid dat het maakt. 
Deze schoenen en deze manier van lopen horen bij papa. 
Deze hakken tikken als de schoenen van mama.  
Welke dingen ken je nog meer die blinde mensen helpen 
in het dagelijks leven?

Vandaag gaat het ook over een blinde man. Luister maar. 

Bijbelverhaal
Jezus is op weg naar Jeruzalem. Zoals altijd zijn zijn 
volgelingen bij Hem. Maar het lijken er wel meer dan 
normaal. Een grote groep mensen reist met Jezus mee. 
Iedereen is op weg naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. 
Ze zijn bij de stad Jericho. De reis zit er bijna op. Bij Jeri-
cho ben je al bijna in Jeruzalem.  
Aan de kant van de weg zit een blinde man. Hij zit er te 
bedelen. In de tijd van Jezus waren er veel minder dingen 
die blinde mensen hielpen om een normaal leven te heb-
ben dan nu. De man kon niet gaan werken. De enige ma-
nier om nog wat geld te verdienen was te gaan bedelen. 
Daarom zit hij langs de weg.  
De man heeft in de gaten dat er iets speciaals aan de 
hand is. Het is anders dan anders. Dit zijn wel heel veel 
mensen er moet wel iets bijzonders aan de hand zijn. Hij 
vraagt dan ook: wat is er aan de hand? De mensen die 
hem horen geven hem antwoord: Jezus uit Nazaret komt 
voorbij. 

Over die Jezus heeft de blinde man wel gehoord. Hij 
gaat nu roepen: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden 
met mij’. De blinde man weet dat dit niet zomaar iemand 
uit Nazaret is. Hij weet dat het Jezus de Redder is. Veel 
jongens en mannen hadden in die tijd de naam Jezus. De 
blinde man weet dat Jezus niet alleen zijn naam is, maar 
ook de reden waarom Jezus op aarde is. Zoon van David 
laat zien dat de blinde man echt heel goed weet dat Je-
zus de beloofde Koning is op wie de Joden al zo lang op 
wachten. Hij heeft Jezus nog nooit gezien, maar weet wel 
heel goed wie Hij is. Bartimeüs weet het zeker, hij gelooft 
dat deze Jezus hem kan helpen. 

Vraagt de blinde man om geld? Heb medelijden met mij, 
roept hij. Wil hij een groot bedrag geld? Misschien wel, 
dan kan hij naar huis, dan heeft hij voor die dag geld 
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genoeg bij elkaar. Of vraagt hij om meer? Als hij over Je-
zus heeft gehoord, heeft hij vast ook gehoord dat Jezus 
zieken beter maakt en wonderen doet. Deze man kan 
ook wel een wonder gebruiken! Heb medelijden met mij, 
roept hij. Jezus, help me, zie hoe ik moet leven, U kunt 
me redden.

De mensen die langs de man lopen, mensen die met Je-
zus meereizen, snauwen de blinde man af. Hou je mond 
joh! Zwijg! Maar de blinde man is niet bang, hij houdt niet 
meteen zijn mond. Hij gaat juist harde roepen. ‘Zoon van 
David, heb medelijden met mij!’  
De mannen rondom Jezus denken dat Jezus echt geen 
tijd heeft om even te stoppen. Ze willen naar Jeruzalem. 
Ze zijn al een poos onderweg. Ze kunnen niet elke keer 
stoppen. Kom nou, ze moeten door.

Maar dan gebeurt er iets dat niemand van de lopende 
mannen verwacht. Jezus blijft staan en zegt dat de men-
sen de blinde man bij Hem moeten brengen. Misschien 
wisten de mannen het wel, het was al vaker gebeurd dat 
Jezus heel andere dingen koos dan zij. Ze hadden kun-
nen weten dat Jezus stopt voor mensen die Hem roepen. 
Soms was Hij zelfs gestopt voor mensen die niet riepen, 
maar met wie Jezus wel iets te bespreken of te regelen 
had. 
Toen de blinde man voor Jezus stond, vroeg Jezus hem: 
‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Jezus wil van de man zelf 
horen waarom hij Hem riep. ‘Heer, zorg dat ik weer kan 
zien’. Het leven zal heel anders zijn als hij kan zien. Hij 
hoeft dan niet meer te bedelen. Kan zijn geliefden weer 
zien, hij kan gaan werken. Alles zal anders zijn.

Jezus zegt: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ En 
onmiddellijk kon hij weer zien. De man riep niet zomaar 
om de hulp van Jezus. Hij gelooft echt dat Jezus hem 
kon helpen. Jezus is voor hem de Redder, de Zoon van 
David. Dat weet Jezus en daarom geneest hij de man. 

Weet je wat de ex blinde nu gaat doen? Nee, hij gaat 
niet naar huis, gaat niet direct werk zoeken. Hij gaat met 
Jezus mee, terwijl hij God looft. Iedereen die erbij is gaf 
God de eer om wat er gebeurd is.

De mannen die Jezus altijd zien, dachten dat Jezus geen 
tijd zou hebben voor een roepende man aan de kant van 
de weg. Waren ze te druk met hun eigen plannen? Zagen 
zij Jezus eigenlijk wel als Zoon van David of alleen als 
een man die hen zou redden van de Romeinen of van 
alle regels uit die tijd? Zij hadden haast, hun reis moest 
door. De man die Jezus nog nooit gezien had, wist beter 
wie Jezus was dan de ziende mannen. 
Jezus heeft het nooit te druk om naar mensen en kin-
deren te luisteren die hem roepen. Roep maar, zacht of 
hard, Hij hoort je! 

Afsluiting
Van de man mogen we leren dat we met al onze vragen 
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naar Jezus mogen. Waarschijnlijk ben jij niet blind, maar 
er zijn vast andere dingen waarbij jij Jezus’ hulp nodig 
hebt. Vergeet niet om Jezus daarna ook te bedanken, 
te loven, te eren. God groot te maken omdat Hij naar je 
heeft geluisterd, omdat Hij je heeft geholpen. Deze man 
kon na zijn ontmoeting met Jezus weer zien. Misschien 
lijkt het of jij niet meteen krijgt waar je om vraagt. Toch 
heeft God naar je geluisterd. Een luisterend oor is al 
zoveel waard, je bent niet meer alleen met je zorgen of je 
verdriet. God weet wat jou echt helpt, Hij zal je geven wat 
je nodig hebt. 
Jezus reist na deze gebeurtenis namelijk verder naar 
Jeruzalem. Hij zal daar sterven aan het kruis. Hij wordt 
begraven, maar Hij staat ook weer op uit de dood. Hij 
sterft voor alles wat wij verkeerd deden, Hij overwint de 
dood. Hij is de Redder, de Zoon van David. Hij is hoe Hij 
heet, Redder, van mensen toen en nu. Roep Hem maar!  
Kijk met je hart naar wat je nodig hebt, dat kunnen best 
eens andere dingen zijn dan je ogen denken dat je nodig 
hebt. 

Auteur: CdG
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Inleiding
‘Dat is nou ook toevallig!’ Hoe vaak zeggen wij dat niet?
Nu is het mijn beurt voor die uitroep.
Ik heb mij voorgenomen om vandaag aan de verhalen te 
beginnen die ik moet schrijven voor de Kinderkerk. Het 
eerste over Bartimeüs, een man die blind is. 
Is het dan ‘toevallig’ dat net vanmorgen in de kerk Willem 
naast mij komt zitten? Willem is namelijk blind, zijn hele 
leven al vanaf zijn geboorte. Ik ken Willem al die tijd al, ik 
denk dat hij rond de veertig is. Meestal heeft hij zijn ge-
leidehond bij zich, maar vandaag niet. Vandaag gebruikt 
hij alleen zijn stok. Ik vertelde even naast wie hij zat en 
maakte een praatje met hem. 
Toen de dienst begonnen was gebeurden er een paar 
onverwachte dingen. Op het scherm verscheen geen 
tekst van het lied dat we moesten zingen. Het orgel 
speelde, maar niemand zong, dus legde ik dat even uit 
aan Willem. Na een ander lied moesten wij blijven staan 
omdat het kindje dat gedoopt zou worden, de kerk in 
werd gedragen. Ook viel er een mevrouw flauw waardoor 
er een geroezemoes ontstond en heen-en-weer geloop 
in de kerk. En weer bracht ik Willem verslag uit van wat er 
gebeurde. Toen de dienst was afgelopen vroeg Willem of 
hij mijn schouder mocht vasthouden tot aan de uitgang. 
Wij wensten elkaar een prettige dag verder. Nu gebruik ik 
deze gebeurtenis om het bijbelverhaal in te leiden.

Bijbelverhaal
Jezus is onderweg naar Jeruzalem. Het is bijna Pascha, 
maar Jezus weet dat Hij daar heen moet omdat Hij daar 
zal lijden en sterven. Het hoort bij het plan dat God met 
Hem heeft om de mensen weer bij God te brengen.
Onderweg gebeurt er van alles en de discipelen leren er 
weer heel wat bij.
De discipelen hebben ook veel vragen voor Jezus. Zij 
hebben Jezus altijd bij zich en kunnen Hem de hele dag 
zien. Maar van wat Jezus vertelt dat er in Jeruzalem met 
Hem zal gebeuren begrijpen ze niet veel. Wordt Hij daar 
dan geen Koning? Ondanks alles is het hun nog niet 
duidelijk dat Jezus de Messias is.

Nu zijn ze in de buurt van Jericho gekomen. Er hebben 
zich onderweg veel mensen aangesloten bij de groep. Je 
zal zomaar bij Jezus kunnen zijn, Hem zien en misschien 
wel mogen aanraken!
Daar zit een man langs de kant van de weg. Zijn jas ligt 
naast hem op de grond. Hij hoort dat er mensen aanko-
men, maar hij kan ze niet zien. Bartimeüs, zo heet hij, is 
blind. Bartimeüs moet bedelen om eten te kunnen kopen 
en hij hoopt dat langstrekkende mensen geld op zijn jas 
neerleggen. Gelukkig ligt er al wat op, dus vanavond kan 
hij weer eten.
Bartimeüs zit daar meestal, omdat het een drukke weg is. 
En nu lopen er heel veel mensen voorbij omdat zij het Pa-
scha gaan vieren in Jeruzalem. Slim van Bartimeüs om 
daar te gaan bedelen. Een paar mensen die voorbij lopen 
vertellen hem dat Jezus van Nazaret er aankomt.
En Bartimeüs…hij weet meteen dat Jezus de Messias 

is! Hij kan Jezus niet zien, maar Bartimeüs kijkt met zijn 
hart. Hij weet het gewoon! Meteen begint Bartimeüs hard 
te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met 
mij!’
De mensen om hem heen snauwen tegen hem dat hij zijn 
mond moet houden. Maar dat doet Bartimeüs zeker niet, 
hij begint nog harder te schreeuwen: ‘Zoon van David, 
heb medelijden met mij!’ 
Natuurlijk hoort Jezus Bartimeüs roepen. Jezus is ont-
roerd dat Bartimeüs vertrouwen in Hem stelt. Bartimeüs 
heeft Jezus nog nooit gezien en toch gelooft hij dat Jezus 
hem wil helpen.
Jezus staat stil en vraagt of Bartimeüs dichterbij wil ko-
men. Wat denk je? Bartimeüs wil dat zo graag, dat hij zijn 
jas met het geld laat liggen om naar Jezus toe te gaan. 
Een paar mensen helpen hem en zeggen: ‘Houd moed, je 
mag bij Hem komen!’
En daar staat hij dan, bij Jezus. Misschien houdt Jezus 
wel zijn handen vast. Misschien mag Bartimeüs even Je-
zus’ gezicht betasten zoals blinde mensen weleens doen 
om een indruk te krijgen van de ander.
Dan vraagt Jezus aan hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe? 
(Jezus weet dat natuurlijk wel, maar Hij wil graag dat wij 
alles waar wij mee zitten aan Hem bekendmaken)
Daar hoeft Bartimeüs niet lang over na te denken…’Heer, 
zorg dat ik weer kan zien!’
Jezus ziet het geloof van Bartimeüs en zegt dan: ‘Ga 
maar op weg, uw geloof heeft u gered!’
Meteen kan Bartimeüs zien en wat is het geweldig dat hij 
nu ziet wie er bij die liefdevolle stem hoort. Hij kan niet 
anders dan met Jezus meegaan, naar Jeruzalem. De 
weg achter Jezus aan, waar die ook naar toe leidt.

Afsluiting
Willem hoeft gelukkig niet te bedelen. Hij heeft een goede 
opleiding gehad op een speciale school voor blinden. 
Ik zie hem vaak voorbijlopen. Mooi om te zien hoe goed 
de hond om alle obstakels heenloopt, zodat Willem veilig 
is op de weg.
En het allermooiste is dat Willem Jezus kent en op Hem 
vertrouwt. Hij volgt Jezus, die Willem veilig door het leven 
leidt…

Auteur: RvBvdB

Geloven, zien en volgen


