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Kiezen voor Jezus en volhouden
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Thema: Wil je echt mijn leerling zijn?

Doel
De kinderen leren dat je moet weten wat je doet als je Jezus’ leerling wilt zijn. Het vraagt een keuze die grote gevolgen kan 
hebben. 

Toelichting
Jezus is bekend en geliefd door de wonderen die Hij doet en de uitleg die Hij geeft van Gods Woord. Massa’s mensen trek-
ken met Hem mee. Jezus spreekt hen aan en zegt: het is niet makkelijk mijn leerling te zijn. Je moet weten waar je aan be-
gint. Net als iemand die een toren wil bouwen. Hij maakt eerst berekeningen of hij wel genoeg materiaal kan kopen. Anders 
komt de toren niet af en wordt hij uitgelachen. Of een koning die aangevallen wordt. Hij zorgt dat hij genoeg soldaten heeft 
om te vechten en vraagt anders om vrede. Mijn leerlingen denken na of ze God de belangrijkste vinden in hun leven. Als ze 
moeten kiezen, durven ze dan te kiezen voor God in plaats van familie, God in plaats van geld en bezit. Wil jij dan nog mijn 
leerling zijn?

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Goed voorbereid 
Richtlijnen: We kiezen voor de jongsten een deel van wat Jezus vertelt; anders wordt het verwarrend. We concentreren ons 
op. Jezus zegt dat je je goed moet voorbereiden, voordat je zijn leerling wil worden.
Vertel de kinderen een verhaal over kinderen die met hun ouders een strandwandeling gaan maken. Het is mooi weer die 
dag, maar ’s middags zal het hard gaan regenen. Wat moeten ze die dag aantrekken en meenemen? Houden de kinderen 
rekening met de weersvoorspelling? Wat gebeurt er als ze dat niet doen?
Jezus zegt dat Hij het fijn vindt dat we bij Hem willen horen. Dan ben je een kind van God. Dat is fijn. Maar er kunnen ook 
vervelende dingen gebeuren. Mensen kunnen je plagen en oneerlijk behandelen, omdat je naar de kerk gaat. Dat hoort 
ook bij geloven. Denk daar ook aan.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Meelopers en volgelingen
Richtlijnen: Vertel in de inleiding een verhaal over een kind dat iemand bewondert. Een sporter, een zangeres. Het lijkt 
hem of haar geweldig in een stadion of een concertzaal te staan. Alle positieve dingen daarvan worden bedacht: aandacht, 
reizen, mooie spullen, … Zitten er ook nadelen aan zo’n leven? Bijvoorbeeld: hard werken en oefenen voordat je zover 
bent. Men wil alles van je weten, ook wat je liever voor jezelf houdt. Er zijn ook mensen die jou niks vinden en dat zeggen 
of schrijven. Of die je bedreigen; dan moet je dag en nacht bewaakt worden.
Vertel dat grote groepen mensen Jezus volgen. Ze vinden Hem geweldig om zijn woorden en wonderen. Ze zijn in zijn 
buurt zoveel ze kunnen. Maar begrijpen ze ook wat Jezus zegt: dat God voor alles en iedereen gaat. Als je Jezus’ leer-
ling wil zijn, moet je kiezen voor Hem alleen. Dat is geweldig, maar levert ook negatieve reacties op van de mensen om je 
heen. Kun je daartegen? Ben je daarop voorbereid. Zoals die torenbouwer en die koning in de oorlog? 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Wil je echt mijn leerling zijn?
Richtlijnen: Jezus is bekend en geliefd door de wonderen die Hij doet en de uitleg die Hij geeft van Gods Woord. Massa’s 
mensen trekken met Hem mee. Jezus spreekt hen aan en zegt: het is niet makkelijk mijn leerling te zijn. Je moet weten 
waar je aan begint. Net als iemand die een toren wil bouwen. Hij maakt eerst berekeningen of hij wel genoeg materiaal kan 
kopen. Anders komt de toren niet af en wordt hij uitgelachen. Of een koning van wie zijn land aangevallen wordt. Hij zorgt 
dat hij genoeg soldaten heeft om te vechten en vraagt anders om vrede. Hij mag zijn burgers niet in het ongeluk storten. 
Jezus zegt: mijn leerlingen denken na of ze God de belangrijkste vinden in hun leven. Als ze moeten kiezen, durven ze dan 
te kiezen voor God in plaats van familie, God in plaats van geld en bezit. Wil je dan nog mijn leerling zijn?
Stel deze vraag aan de jongeren en laat ze in gesprek gaan of zij alles opzijschuiven voor Jezus, als het eropaan komt? 

Extra Bijbelgedeelte: 2 Korintiërs 12:23-28
(Paulus noemt wat hem als leerling/volgeling van Jezus is overkomen: zweepslagen, stokslagen, schipbreuk, tekort aan 
eten en slaap in weer en wind. Hij doet als dienaar van Christus (vs. 23).)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Dit Bijbelgedeelte is een deel van het zogenaamde reisverhaal (9:51 – 19:44), dat Lucas samenstelde over Jezus’ reis naar 
Jeruzalem om daar gekruisigd te worden (13:31-15). Hier, in hoofdstuk 14:25-33 gaat het om de vraag: Wat heb je ervoor 
over om Hem te volgen? Jezus volgen kan heel moeilijk zijn. Lucas plaatst deze waarschuwing tussen twee confrontaties 
van Jezus met de Farizeeën en de Schriftgeleerden (14:1 en 15:2). In hoofdstuk 14:15-24 vertelt Hij de bekende gelijkenis 
van een groot feestmaal waar de genodigden de uitnodiging afwijzen – dit wijst erop dat de geestelijke leiders Jezus afwij-
zen. Verderop in 15:1-32 vertelt Jezus dat prachtige verhaal over de twee verloren zonen – waarmee Jezus benadrukt dat 
Hij namens zijn hemelse Vader op zoek is naar mensen die door de geestelijke leiders afgeschreven zijn. 
Daar tussenin schrijft Lucas dus over de waarschuwing van Jezus. Als je net zo wilt leven als Ik – met liefde voor de armen, 
kreupelen, verlamden (14:13 en 21) en zondige mensen (15:2) – dan zul je het moeilijk krijgen. 

Vers voor vers
Vs. 25v Jezus spreekt hier niet alleen tot de Farizeeën en de Schriftgeleerden, maar tot een grote menigte mensen. Mij 

volgen kan je in grote moeilijkheden brengen. Zelfs je naaste familie zal zich tegen je kunnen keren en je komt 
voor de keuze: Wil je Mij volgen, ook al moet je misschien de band met je familie verbreken? Nu, maar toen nog 
veel meer was dat heel ingrijpend. Het kon betekenen dat je geen recht meer had op een stuk grond en ander 
familiebezit. In het uiterste geval: dakloos en zonder bron van inkomsten. 

Vs. 27 Jezus volgen kan zo ingrijpend zijn dat Hij die levensweg beschrijft als ‘je kruis dragen’. Als mensen het moeilijk 
hebben door ziekte of tegenslag zeggen we soms ‘ieder huis zijn kruis’. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelde. 

 Het gaat om moeilijkheden die je krijgt omdat je Jezus trouw wilt zijn, trouw aan zijn boodschap, trouw aan de 
gerechtigheid die past bij God en zijn liefde. 

Vs. 28vv Daarom kun je maar beter van de voren nadenken of je Jezus wilt volgen. Doe je dat niet dan lijk je op een 
overmoedig mens. Hij begon een toren te bouwen. Was dat een wachttoren van een wijngaard of een toren voor 
grensbewaking? Hij begon te bouwen, maar had geen goede schatting van de kosten gemaakt. De bouw liep uit 
op een mislukking en hij werd uitgelachen.

Vs. 31v Een koning die het gevecht aangaat met een andere koning met een veel groter leger, zal heel goed moeten 
nadenken: kan ik dit wel winnen? Anders kan ik maar beter geld betalen in plaats van veel soldaten de dood in te 
jagen. 

Vs. 33 Hier komt Jezus terug op zijn woorden in vs. 25 en 26. Jezus volgen en een breuk met de familie kan je dakloos 
maken omdat je je rechten op familiebezit verliest. Begrijpelijk dat Jezus zegt: wie niet afstand doet van al zijn 
bezittingen kan mijn leerling niet zijn. 

Vragen
Tijdens zijn reis naar Jeruzalem, in feite naar Golgota, waarschuwt Jezus de mensen. Als je Mij wilt volgen moet alles in je 
leven minder belangrijk zijn dan het Koninkrijk van God. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn: verstoten door je familie, 
misschien zelfs dakloos of zonder inkomsten. Moslims die Jezus willen volgen en Hem erkennen als hun Heer worden 
soms inderdaad verstoten door de familie. 
Het is al moeilijk om deze waarschuwing van Jezus aan volwassenen te vertellen, laat staan aan kinderen. Een kleine stap 
voor hen kan zijn: opkomen voor kinderen op school of in de straat wanneer ze niet mee mogen doen met een spel of zo. 
Opkomen voor hen die uit de app-groep gegooid worden. 

Auteur: RB
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Liederen

Psalm 84: 1, 2, 3 en 6
Lied 313       (=Gezang 326 LvdK)
Lied 923
Een wijs man      Hemelhoog 89
Dank U voor deze nieuwe morgen     Hemelhoog 554
Uw Woord is een lamp voor mijn voet   Hemelhoog 494
Als je bidt, zal Hij je geven    Hemelhoog 101
Ik zal de Here God liefhebben met heel mijn hart  Op Toonhoogte 523
Is je deur nog op slot?     Op Toonhoogte 528

Auteur: PZ
 

17 augustus 2025 | copyright VHM 51



5217 augustus 2025 | copyright VHM

Inleiding
Ben je wel eens op vakantie geweest naar de bergen? En 
ben je met papa en mama wel eens in de bergen gaan 
wandelen?
Vandaag gaat het verhaal over Joost.
Joost gaat op vakantie naar Frankrijk. Naar de bergen. 
Daar heeft hij heel veel zin in. Hij houdt ervan om te 
wandelen in de natuur. Al die mooie bergen te zien. 
Mooie groene bomen en bloemen. Soms zelfs een echte 
waterval!
Joost weet ook dat je, als je gaat wandelen in de bergen, 
goed voorbereid moet zijn.
Het is fijn om lekker te wandelen in zo’n supermooie 
omgeving.
Maar, in de bergen kan het weer ineens omslaan. Het kan 
gaan waaien, onweren of gaan regenen. Dus hij neemt 
altijd een trui mee in zijn rugzak. Ook een regenjas, voor 
als het eventueel gaat regenen.
Ook weet hij dat je niet op slippers de bergen in moet 
gaan. Nee, zeg! Dan krijg je heel snel zere voeten van al 
die steentjes op het bergpad. Op slippers kun je heel snel 
uitglijden. 
Als het ineens regent, worden de paden glad. Je hebt 
echt hele stevige schoenen nodig, bergschoenen noem 
je die. Helemaal als het paadje steil omhooggaat, dan 
heb je goede schoenen nodig. Natuurlijk neemt hij ook 
genoeg eten en drinken mee. Dan heeft hij energie ge-
noeg om te wandelen. Of te drinken als hij dorst krijgt van 
het lopen.
Wat zou er allemaal kunnen gebeuren als hij al die din-
gen niet mee zou nemen? Wat denken jullie?
Nou, Joost weet inmiddels dat je je goed moet voorberei-
den om te gaan wandelen in de bergen. Er kan van alles 
gebeuren. Dus heeft hij genoeg in zijn rugzak.

Goed voorbereid

Joost vindt het niet alleen fijn om in de bergen te wan-
delen. Hij vindt het ook heel fijn om bij de Here Jezus te 
horen.  Als hij loopt in de bergen, dan ziet hij al dat moois 
dat God heeft gemaakt. Het is fijn om dicht bij Jezus te 
zijn.
De Here Jezus vindt het fijn dat wij bij Hem willen horen. 
Je bent dan een kind van de Here God.
Joost heeft geleerd dat je je ook goed moet voorbereiden 
als je bij Jezus wilt horen. 
Weet je wat hij heeft ontdekt?
Je kan soms geplaagd worden, omdat je naar de kerk 
gaat. Joost heeft een jongen uit zijn voetbalteam die niet 
naar de kerk gaat. Hij lacht Joost altijd uit, omdat Joost 
op zondag niet voetbalt. Hij gaat dan graag naar de 
kerk.  Of soms mag hij van zijn buurjongentje ineens niet 
meespelen, omdat hij in Jezus gelooft!  Joost wordt daar 
verdrietig van.
Hij wil zo graag bij Jezus horen! Dat vindt hij fijn.
 
Joost weet dat hij goed voorbereid moet zijn, als hij wordt 
geplaagd of niet mag meespelen. Hij heeft ontdekt dat als 
hij op dat moment bidt, hij de Here Jezus dichtbij voelt. 
Hij wordt er minder verdrietig van. En hij weet dat God 
voor hem zorgt en dicht bij hem is. Dat vindt hij veel fijner 
en belangrijker!

Auteur: RS
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Inleiding
Is er iemand die jij bewondert? Misschien ben je fan die 
ene goede voetballer. Wat zou het geweldig zijn om in het 
voetbalstadion te zijn als hij speelt. Wat zou het geweldig 
zijn als je na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer 
zou mogen om hem een hand te geven. Droom jij wel 
eens over hoe het zou zijn als jij die voetballer zou zijn? 
Je krijgt veel aandacht van iedereen, je verdient veel 
geld, je maakt verre reizen. Of misschien ben jij fan die 
ene zangeres. Iedereen ken haar liedjes. Wat zou het 
geweldig zijn om naar een concert te gaan als zij zingt. 
Wat zou het geweldig zijn als je na afloop van het concert 
achter het podium mag komen om haar een hand te 
geven. Droom jij wel eens over hoe het zou zijn als jij die 
zangeres zou zijn? Je krijgt veel aandacht van iedereen, 
je verdient veel geld, je maakt verre reizen.

Maar is het leven van een topsporter of wereldberoemde 
zangeres wel altijd zo mooi? Aan de buitenkant wel. Maar 
er moet ook hard gewerkt worden. Je moet trainen, oefe-
nen, repeteren. Mensen willen alles van je weten, ook wat 
je liever privé of voor jezelf houdt. Er zijn mensen die jou 
niks vinden en dat ook zeggen of schrijven op bijvoor-
beeld sociale media. Of ze bedreigen je en je hebt altijd 
bewakers om je heen nodig. 

Vandaag gaat het over de Here Jezus. Veel mensen vin-
den Hem geweldig en volgen Hem overal waar Hij gaat. 
Maar begrijpen deze mensen ook waar het werkelijk om 
gaat? Lopen ze alleen met Hem mee of worden ze ook 
echt zijn volgeling? En zijn ze goed voorbereid op een 
leven met Jezus?

Bijbelvertelling
Overal waar Jezus gaat en komt, is het druk. Veel men-
sen reizen met Hem mee. Er zijn mannen en vrouwen 
en sommigen hebben hun kinderen ook meegenomen. 
Ze willen iedere dag zo dicht mogelijk bij Jezus zijn om 
te horen wat Hij te vertellen heeft en om te zien welke 
wonderen Hij doet. Iedere dag is weer bijzonder als je bij 
Jezus in de buurt bent. Jezus is gaan zitten en kijkt de 
groep met mensen aan die Hij zo goed kent, omdat ze 
met Hem meereizen. Vandaag heeft Hij speciaal iets te-
gen hen te zeggen. Vandaag wil Hij hun laten weten wat 
ze moeten doen als ze echt een volgeling willen zijn. Een 
volgeling zijn van Jezus is anders dan met Hem meelo-
pen en meereizen. Als je een volgeling bent, dan wil je 
echt helemaal bij iemand horen. Daar zal het over gaan 
en Jezus heeft mooie voorbeelden bedacht om het uit te 
leggen aan de mensen om Hem heen.

Meelopers en volgelingen

‘Als je bij Mij wilt horen’, begint de Here Jezus, ‘dan moet 
je alles achter je laten, alles opgeven. Je moet je vader 
en moeder, je vrouw en je kinderen en ook je broers en je 
zussen achterlaten. Weet je, zelfs je eigen leven moet je 
opgeven als je bij Mij wilt horen. Als je dat niet kunt, dan 
kun je geen leerling van Mij zijn, dan kun je niet bij Mij 
horen.’ Het is helemaal stil geworden, iedereen luistert 
met volle aandacht naar wat Jezus zegt. Het is nogal wat. 
Alles en iedereen achterlaten om Jezus te volgen. Som-
mige mensen kijken rond, anderen slaan hun ogen neer 
en kijken naar de grond. Wat moeten ze doen? 

‘Luister goed’, gaat Jezus verder. ‘Denk eens aan een 
torenbouwer. Als je zo’n hoge en grote toren moet 
bouwen, dan ga je daar toch eerst over nadenken en een 
plan maken? Je gaat uitrekenen hoeveel het kost om alle 
materialen te kopen en te verzamelen. Dan ga je kijken 
of je daar genoeg geld voor hebt. Want als je begint te 
bouwen en je hebt geen geld om de toren straks af te 
maken, dan zullen de mensen je uitlachen. Ze zullen 
zeggen: ‘Kijk nou eens! Die man begon met het bouwen 
van een toren, maar hij heeft niet genoeg geld en nu kan 
hij de toren niet afmaken. Dat is niet slim!’ Ja, zo zal het 
gaan’, zegt Jezus. Veel mensen begrijpen dit voorbeeld 
heel goed. Natuurlijk check je eerst of alles gaat lukken. 
Je gaat meten en tellen, je gaat je goed voorbereiden. 
Het zou raar zijn als je je niet voorbereidt als je zoiets 
gaat bouwen.

‘Luister goed, Ik heb nog een voorbeeld voor jullie’, zegt 
Jezus. Alle ogen zijn weer op Hem gericht. ‘Stel je voor 
dat een koning oorlog wil voeren tegen een andere 
koning. De koning weet dat de andere koning een groot 
leger heeft en met wel 20.000 soldaten de strijd aan 
zal gaan. Als de koning weet dat zijn eigen leger maar 
10.000 soldaten heeft, dan zal hij wel goed nadenken. 
Want dan weet hij dat hij de strijd nooit zal gaan winnen. 
Daarom zal hij een andere oplossing zoeken en proberen 
vrede te vragen.’ Ook dit voorbeeld begrijpen de mensen 
rondom de Here Jezus goed. Natuurlijk ga je geen oorlog 
beginnen als je in de minderheid bent, als je van tevoren 
al bijna zeker kunt zijn van je verlies.

Zoals altijd heeft Jezus weer goede voorbeelden bedacht 
om duidelijk te maken wat Hij wil zeggen tegen de men-
sen die bij Hem zijn. Het blijft een poosje stil, helemaal 
stil. De mensen zijn in gedachten en denken na over wat 
Jezus hun vertelt. Met Jezus meelopen is nog niet een 
echte volgeling van Jezus zijn. En kiezen voor Jezus 
betekent ook dat je voorbereid moet zijn op wat er daarna 
komt. Misschien zul je uitgelachten worden of willen som-
mige mensen je niet meer zien of spreken. 

Dan verbreekt Jezus de stilte en zegt nog een keer: 
‘Denk goed na als je mijn leerling wilt zijn. Als je bij Mij 
wilt horen, dan moet je kiezen voor Mij, voor Mij alleen.’ 
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Gesprek
Durf jij dat? Durf jij te kiezen voor God in plaats van voor 
je familie, of in plaats van voor alles wat je hebt? 
Wat zullen andere mensen zeggen als ze horen dat je 
voor Jezus kiest? 
Zullen ze blij zijn of zullen ze gaan lachen? 
Begrijp jij wat de Here Jezus bedoelt met voorbereid zijn 
zoals die torenbouwer en die koning?

Auteur: JvdM
 



Inleiding
Wie van jullie speelt er een instrument? Heb je 
muziekles? Bijvoorbeeld piano, drum, dwarsfluit, viool? 
Gaat het makkelijk, om een instrument te leren spelen? 
Als je heel veel talent hebt, misschien wel. Maar de 
meeste mensen die een instrument leren spelen, moeten 
daar best een poosje voor oefenen! Ik weet nog wel toen 
ik een instrument leerde spelen, dat mijn ouders zeiden: 
‘Je mag op muziekles, maar je moet wél oefenen. Elke 
dag. En niet na een paar maanden weer opgeven. Als je 
ergens aan begint, moet je ook doorzetten!’
Hetzelfde geldt als je een sport doet. Als je het goed wilt 
doen, moet je trainen. En niet een paar maanden, maar 
je moet het volhouden. Elk seizoen weer. Niet opgeven, 
doorgaan. Ook als je een keer geen zin hebt, of als je 
vrienden iets anders gaan doen.

Bijbelverhaal
Jezus is heel populair. Hij is bijzonder. Veel mensen 
horen van Hem. Ze horen van de wonderen die Hij doet. 
Mensen willen bij Hem zijn. Met eigen oren horen wat Hij 
zegt. Met eigen ogen de wonderen zien die Hij doet. Ze 
willen zelfs bij Hem horen, zijn leerling zijn. En samen 
met Hem optrekken als Hij door het land reist. 
Maar net zoals je ouders zeggen, als jij muziekles wil, 
of op een sport: ‘Je moet wel weten waar je aan begint, 
je moet oefenen en trainen!’, zo heeft Jezus ook iets te 
zeggen tegen de mensen die Hem willen volgen, die zijn 
leerling willen zijn. Hij doet dat met twee voorbeelden.

Hij vraagt de mensen om Hem heen: ‘Wat zou je doen 
als je een toren wil bouwen? Zou je zomaar beginnen, en 
dan wel zien wat je allemaal nodig hebt en wat het kost? 
Nee, iemand die een toren wil bouwen, gaat dat eerst 
voorbereiden. Een bouwtekening maken, bedenken wat 
hij allemaal nodig heeft, en berekenen wat dat dan kost. 
Want je wil niet dat je halverwege bent en de toren niet 
kan afmaken omdat je geen geld of geen spullen meer 
hebt. Dan lachen de mensen je uit! Je zorgt dus, dat je 
weet waar je aan begint. Dat je goed bent voorbereid.’
Het tweede voorbeeld: Stel je voor dat een koning een 
oorlog begint. Hij heeft tienduizend soldaten. Maar dan 
hoort hij, dat zijn vijand twintigduizend soldaten heeft. 
Wat zal hij doen? Gewoon zijn plan voor die oorlog door-
zetten, terwijl hij weet dat de vijand dubbel zo sterk is en 
hij dus waarschijnlijk zal verliezen? Of zal hij onderhande-
laars vooruitsturen, om toch te proberen vrede te sluiten 
zonder te vechten tegen zo’n groot leger? Dat laatste 
natuurlijk, want hij weet dat hij maar een heel kleine kans 
heeft om te winnen als het op vechten aankomt. 

Wat wil Jezus daar nu mee zeggen? Waarom vertelt Hij 
deze verhalen tegen de mensen die Hem willen volgen? 
Ook dat staat in de Bijbel. Jezus wil zeggen: je begint niet 
‘zomaar’ met iets te bouwen, een koning begint geen oor-
log zonder eerst goed na te denken. Het zijn geen mak-
kelijke dingen. Als je op muziekles wilt, moet je je goed 
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Wil je echt mijn leerling zijn? 

realiseren dat je elke dag moet oefenen. Als je een sport 
gaat doen, moet je trainen, ook als het regent of koud is. 
‘Hetzelfde’, zegt Jezus, ‘geldt als je Mij wilt volgen. Dat 
doe je niet zomaar. Het is niet alleen maar leuk of inte-
ressant. Het is niet alleen maar naar wonderen kijken. 
Er komt meer bij kijken om mijn leerling te zijn. Wees je 
daarvan bewust!’
Tegen de mensen om Hem heen zegt Jezus zelfs: ‘Je 
moet misschien breken met je familie, met je eigen leven. 
Je moet afstand willen doen van je spullen, van alles wat 
van jou is.’
Dat klinkt nogal heftig. Wat Jezus bedoelt, is dat Hij op 
de eerste plaats wil komen. Pas dan kun je Hem écht 
volgen.
 
Hij zegt eigenlijk: ‘Als je Mij wil volgen, moet je daar goed 
over nadenken.’ Nadenken of God echt de belangrijkste 
is in je leven. Of je echt voor Hem wil kiezen, ook als dat 
lastig is of veel van je vraagt. 
Je hoort vast wel eens de verhalen van landen, waar het 
moeilijk is om christen te zijn. Waar mensen hun baan 
kwijt kunnen raken, niet meer worden aangekeken of 
zelfs gevangen worden gezet omdat ze christen zijn. Die 
mensen, denk je misschien, die moeten er echt wel iets 
voor over hebben! 

Maar hoe zit het met jou, met ons? Ook voor ons geldt, 
dat je niet ‘een beetje’ christen kan zijn. Je kunt niet 
Jezus half volgen. Soms wel, maar als het niet uitkomt, 
even niet. Er zullen ook momenten in jouw leven zijn, dat 
je misschien liever iets anders zou doen, of dat het mak-
kelijker is om níet te zeggen dat je in God gelooft. ‘Denk 
daarover na!’, zegt Jezus. ‘Als je mijn leerling wilt zijn, als 
je Mij wilt volgen, dan wil Ik ook dat je écht, voor 100% 
voor Mij kiest. Dat je dat ook in je leven laat zien.’

Wat betekent dat dan? Het betekent dat je probeert om 
iets van Jezus’ liefde te laten zien aan de mensen om je 
heen. Dat je niet meedoet als anderen dat meisje uit je 
klas pesten, omdat ze een beetje anders is, maar dat je 
het voor haar opneemt. Ook als anderen dat gek vinden 
of jou ook pesten.
Dat je een beetje zuinig bent op de mooie natuur die God 
heeft gemaakt. Dat je vrolijk zwaait naar die oude buur-
vrouw in de straat, elke dag als je langs haar huis loopt. 
Het lijken kleine dingen, maar zo laat je zien dat je, net 
als Jezus, houdt van de mensen om je heen. 

En weet je wat nu zo mooi is? Jezus wéét dat het voor 
jou wel eens moeilijk kan zijn. Dat er momenten komen, 
waarop je misschien liever even niet zijn volgeling zou 
willen zijn. En omdat Jezus dat weet, is Hij er ook voor 
jou. Juist op die momenten. Je hoeft alleen maar te vra-
gen: ‘Heer, help me’. Dat is genoeg. Genoeg, om dicht bij 
Hem te blijven, ook als het soms lastig kan zijn. 
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