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Over geloof en geld
1 Timoteüs 6:2-21
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Thema: Leef niet om rijk te worden

Doel
De kinderen leren dat mensen moeten leven voor God, niet om rijk te worden.

Toelichting
We richten ons vooral op de woorden van Paulus over rijkdom (vs. 6-10 en 17-19). Mensen denken vaak dat wat ze bezitten 
van henzelf is. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ze vergeten dat je alleen kunt werken dankzij God. Hij geeft je de gezond-
heid en de kracht daarvoor. Alles dat wij hebben is een geschenk van God. We moeten bidden dat Hij ons zijn zegen geeft.
Daarom moet je met je bezit ook zo omgaan dat God er blij mee is. Dus niet alles krampachtig voor jezelf houden, maar be-
reid zijn om te delen met anderen. Natuurlijk mag je zelf van je geld genieten, maar probeer er ook God en je naaste mee 
te dienen. Geld is niet het belangrijkste, maar God zelf.   

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Alles van God gekregen
Richtlijnen: Ook de jongste kinderen begrijpen wel waar vogeltjes hun eten vandaan halen. Ze gaan niet naar de winkel, 
maar vliegen rond. Ze vinden zaadjes en kleine beestjes. En in de winter helpen de mensen ze door zaad te strooien of 
vetbollen in de tuin te hangen. God zorgt voor hen.
Paulus zegt tegen Timoteüs: wees niet de hele dag bezig om allerlei dingen te krijgen en te verdienen. Veel hebben is leuk, 
maar niet het belangrijkste. De belangrijkste is God. Hij wil dat alle mensen krijgen wat ze nodig hebben. Als jij veel hebt 
(speelgoed) deel dat met een ander. Speel er samen mee, dat is leuk. Of geef iets aan een ander. En Jezus zegt: leef als 
een vogeltje dat leeft van wat het krijgt van God. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Het is van mij
Richtlijnen: Praat met de kinderen over de volgende vragen: Jouw fiets is van jou. Mag je vriendje of vriendinnetje daar ook 
op rijden? Waarom wel? Waarom niet? Geef jij wel eens iets weg dat je dubbel hebt aan iemand die het niet heeft? Geef jij 
wel eens iets uit je spaarpot voor arme mensen?
Paulus schrijft aan Timoteüs dat mensen tevreden moeten zijn met wat ze hebben. Voor rijke mensen is dat best moeilijk. 
Ze denken vaak: wat ik heb, is van mij. Maar tegenover God hebben we nergens recht op. Alles dat je bezit heb je van 
Hem gekregen. Datzelfde zegt Jezus in Matteüs 6. Kleren en eten zijn niet het belangrijkste in het leven. Zoek eerst Gods 
Koninkrijk. Dat betekent: God zelf die jou alles geeft is belangrijker. Leef zoals Hij graag wil en je zult niets tekortkomen. Hij 
houdt immers van je.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Leef niet om rijk te worden
Richtlijnen: Wat is jouw doel in het leven? Rijk worden, een topsporter worden, een bepaald beroep krijgen? Heel goed dat 
je daarvoor je best doet: een opleiding volgen, trainen en hard werken. Ergens je best voor doen, er alles voor over hebben 
is goed. Stel dat iemand zegt: mijn levensdoel is rijk worden, wat vind je daarvan?
We richten ons vandaag op de woorden van Paulus over rijkdom (1 Timoteüs 6: 6-10 en 17-19). Mensen denken vaak dat 
wat ze bezitten van henzelf is. Ze hebben er hard voor gewerkt. Ze vergeten dat je alleen kunt werken dankzij God. Hij 
geeft je de gezondheid en de kracht daarvoor. Alles dat wij hebben is een geschenk van God. We moeten bidden dat Hij 
ons zijn zegen geeft.
Daarom moet je met je bezit ook zo omgaan dat God er blij mee is. Dus niet alles krampachtig voor jezelf houden, maar be-
reid zijn om te delen met anderen. Natuurlijk mag je zelf van je geld genieten, maar probeer er ook God en je naaste mee 
te dienen. Zoek vooral Gods Koninkrijk, lezen we in Matteüs 6 (zie extra bijbelgedeelte)

Extra Bijbelgedeelte: Matteüs 6:25-34
(Veel van wat Paulus aan Timoteüs schrijft horen we ook uit de mond van Jezus zelf. Besteed niet je leven aan eten en 
kleding, maar zoek Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. God wil je geven wat je nodig hebt.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Algemene Inleiding
Rijkdom en armoede hebben iets te maken met de verhoudingen in de maatschappij. In de tijd van Paulus was het heel 
gewoon om heren en slaven tegen te komen. Je kon hen zelfs ontmoeten als broeders en zusters in dezelfde christelijke 
gemeente. Omdat Paulus een bijzondere nadruk legt op de wederkomst van Jezus Christus, is hij er niet op uit om de 
maatschappij te veranderen. De ware vrijheid in Christus heeft immers alles te maken met de rijkdom, die wij in Hem al 
hebben ontvangen. En daarbij een rijkdom, die we ook nog zullen ontvangen op de dag dat het Koninkrijk van God zal 
komen. Daarom wijst hij hier de slaven op hun bijzondere verantwoordelijkheid, juist als het gaat om het dienen van een 
broeder in het geloof.

Ondertussen speelt rijkdom wel een bepaalde rol, zowel in ons leven en als in ons geloof. In zijn onderwijs aan Timoteüs 
richt Paulus zich ook hier tegen de dwaalleraars, omdat zij zich maar al te graag bezighouden met allerlei discussies, waar 
de gemeente op stukloopt, terwijl de geldzak van de dwaalleraars wordt gevuld. Tegenover hen wijst hij ons op een waar-
heid, die we tegenwoordig ook nog vaak kunnen horen: we hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook 
niets uit meenemen… Daarom kun je beter tevreden zijn met wat je hebt en het geloof als de enige echte winst beschou-
wen. De wens om je rijkdom op te bouwen met geld leidt tot verleiding en is een valstrik. Geld is gevaarlijk. Geldzucht kan 
er zelfs toe leiden, dat je je geloof verliest. Ook onze maatschappij kent daar veel voorbeelden van.

Tenslotte wendt Paulus zich weer persoonlijk tot Timoteüs, die hij aanspreekt als dienaar van God. Timoteüs moet zich 
verre houden van alle afbrekende discussies en vooral ook van de valstrik van de rijkdom. Hij moet de goede strijd van het 
geloof strijden. En daarbij grijpt Paulus terug op het getuigenis dat Timoteüs heeft afgelegd. Het krachtige getuigenis van 
Timoteüs brengt Paulus vervolgens in verband met het krachtige getuigenis van Jezus zelf. Zo verbindt hij het werk van 
Timoteüs met het werk dat Jezus heeft volbracht. En wijst hij Timoteüs op de grote waarde van het geloof, met daarbij de 
hoop die wij mogen hebben, omdat Christus eens terug zal komen. Van die dag kan niemand weten, behalve onze hemel-
se Vader. Hij is de hoogste Heer en Koning. En daarom prijst Paulus deze Heer die ons allen in alles te boven gaat. Tegen-
over hem stellen wij niets voor. Ook al zijn we in de ogen van deze wereld schatrijk. Maar met hem worden wij erfgenamen 
van een rijk, dat meer schatten bezit dan alle schatten van deze wereld. Omdat Jezus daar is. Omdat God daar is. Omdat 
wij daar leven mogen uit zijn genade alleen.

Zo geloven en zo hopen maakt ons afhankelijk, van God. En waar we op deze manier onze rijkdom bij Hem zoeken en ons 
vertrouwen op hem stellen, worden geld en goed steeds minder belangrijk. Sterker nog: als je veel geld bezit, doe je er 
goed aan om van die rijkdom te delen. Het beste moet immers nog komen.

Vers voor vers
Hoofdstuk 6 begint met een opdracht aan christenen, die als slaaf moeten dienen in het huis van een heer. 
Daarna wijst Paulus Timoteüs op de vele discussies, die door dwaalleraars met liefde worden gevoerd en waarmee zij hun 
zakken vullen. Tegenover hen en tegenover hun geldzucht stelt Paulus de centrale waarde van het geloof in Jezus Chris-
tus, die eens op een dag terug zal komen.
Nadat hij Timoteüs tenslotte heeft opgedragen om de rijken te vermanen, omdat geld en bezit ervoor kunnen zorgen dat je 
hoogmoedig wordt, geeft hij Timoteüs de aanwijzing om de rijken liever te laten delen van hun rijkdom. 
Na een samenvattende opdracht sluit Paulus zijn brief aan Timoteüs af.

Vs. 3 Het evangelie van Jezus Christus werd in die tijd al opgeschreven en verspreid. Voor Paulus is daarmee de leer 
duidelijk. Evenals de dwaalleer, omdat die afwijkt van de woorden van Jezus.

Vs. 4v Het lijkt alsof Paulus hier een diagnose stelt bij een patiënt. De patiënt is de gemeente, of die dwaalleraar, die een 
aantal symptomen laat zien: deze patiënt is verblind, begrijpt niets, houdt van redetwisten en ruzie maken. Met als 
gevolg dat er sprake is van jaloezie, onenigheid, laster en verdachtmakingen, en eindeloos gekrakeel. Ze zijn van 
de waarheid beroofd en zijn in feite alleen maar uit op geld.

Vs. 6 Tegenover hen stelt Paulus de ware gelovige: die is tevreden met wat hij heeft. Zijn of haar rijkdom is het geloof.
Vs. 9 De valstrik waar Paulus op wijst is te vergelijken met een strik van de vogelvanger. Als een vogeltje daarin gevan-

gen is, kan het fladderen wat het wil, maar wegvliegen lukt niet meer. Je bent gestrikt en waar je ooit zo vrij was 
als een vogel in de lucht, kun je nu nergens meer heen.

Vs. 10 Centrale uitspraak: Geldzucht, begeerte, is de wortel van alle kwaad. We komen de waarschuwing tegen begeer-
te niet voor niets al tegen in het 10e gebod en ook al in het begin van de Bijbel, in Genesis 3.

Vs. 11v Paulus wijst Timoteüs op de grote waarde van het geloof en de waarden en normen die daarbij horen: rechtvaar-
digheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
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Al deze waarden mogen voor Timoteüs een wapen zijn in de strijd van het geloof.
Vs. 13 Na eerder op het getuigenis van Timoteüs gewezen te hebben, wijst Paulus nu op het getuigenis van Jezus zelf. 

Zo verbindt hij het werk van Timoteüs met het werk dat Christus heeft volbracht.
Vs. 14v De taak die Timoteüs heeft is levenslang of tot de komst van het Koninkrijk van God. Wanneer die dag komt, weet 

God alleen. Dat die dag komt mag voor ons een zekerheid zijn.
Vs. 17v Opdracht aan de rijken: dat zij delen van hun rijkdom. Als zij hun bezit alleen voor zichzelf houden, vallen ze in de 

valstrik die hierboven al is geduid.

Vragen
• Is geld belangrijk voor jou? En een eigen huis? Een auto? Een fijne vakantie?
     En is dat nou goed of niet goed volgens jou?
• Als rijkdom een gevaar is en een beproeving van jouw geloof, zou je dan niet beter arm kunnen zijn?

Auteur: GD

Liederen

Psalm 1
Lied 754     (=Gezang 443 LvdK)
Lied 755     (=Gezang 297 LvdK)
Welzalig de man die niet wandelt   Hemelhoog 2
Gelukkig zal je zijn    Hemelhoog 1
Zoek eerst het Koninkrijk van God   Hemelhoog 88
U zij de glorie     Hemelhoog 200
Toen de Heer was opgestaan  Hemelhoog 199
Trek de wereld in     Opwekking voor kinderen 238

Auteur: PZ
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Alles van God gekregen

Inleiding
Robin heeft een nieuwe fiets. Hij gaat naar het huis van 
Rik. Hij roept: ‘Rik, Rik, kom eens kijken.’  
Rik komt het pad af rennen. ‘Oh wat mooi! Een rode fiets, 
wat glimt hij, prachtig! Mag ik er eens op fietsen.’  
Dat mag. Rik fietst over het tuinpad naar zijn huis. Daarna 
weer terug naar Robin.  ‘Zullen we samen een stukje 
fietsen?’ vraagt Robin. Rik kijkt teleurgesteld.  ‘Dat kan 
niet, mijn fiets is stuk.’ zegt hij. ‘Oh maar dan mag je wel 
met mijn oude fiets!’, zegt Robin. Rik kijkt blij. ‘Ja dat is 
goed!’, zegt hij.’ 
‘Mag ik straks nog wel een keertje op jouw nieuwe fiets?  
Ik vind hem zo mooi!’ Dat mag. Ze hebben de hele mid-
dag samen plezier met fietsen. En als ze moe zijn van 
het samen spelen, gaan ze naar huis. Samen een glas 
lekkere limonade drinken. 
Wat denk je: wordt God blij van deze kinderen? Waarom 
denk je dat?

Bijbelverhaal
In de lente maken de vogeltjes een nestje. Ze maken dat 
van takjes, strootjes en veertjes. Ze doen hun best om 
het af te krijgen. Als het klaar is leggen ze er eitjes in. 
Wanneer de kuikentjes uit het ei gekomen zijn, zoeken de 
mama en papa vogels eten voor ze.  De kuikentjes lusten 
graag kleine beestjes. Gelukkig zijn er daar veel van. God 
zorgt dat ze allemaal genoeg hebben om te eten. Zo kun-
nen ze groeien. Zo zorgt God voor alle dieren.
 
Paulus zegt tegen Timoteüs: ‘Mensen zijn vaak bezig 
met hard werken. Zo verdienen ze veel geld. Daar kopen 
ze eten en mooie spullen van. Het is fijn dat dit kan. 
Daar mag je van genieten. Toch wil God dat we Hem het 
belangrijkste vinden van alles. Want van Hém krijgen we 
alle dingen die we nodig hebben. Net als voor de vogel-
tjes zorgt Hij ook voor ons. 
God wil ook graag dat we delen.  Zodat iedereen genoeg 
heeft.’

Jullie kunnen ook delen, net als Robin en Rik, als je je 
speelgoed deelt, kun je fijn samen spelen.  God vindt het 
geweldig als je dat doet.

Auteur: TD
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Inleiding
Wie heeft er een fiets? Of een step? De meeste kinderen 
hebben wel zoiets. Die heb je zelf gekregen, dus die is 
van jou. Mag jouw vriendje of vriendinnetje daar ook op 
rijden? Waarom wel of niet? 
Geef jij wel eens iets van jezelf weg aan iemand die 
het graag wil hebben? Of iets uit je spaarpot voor arme 
mensen? Misschien doe je wel eens mee met een actie 
om geld in te zamelen voor een goed doel. Of heb je wel 
eens een schoenendoos gevuld met spulletjes voor een 
arm kind. Dit zijn allemaal manieren om met anderen te 
delen wat je zelf hebt gekregen. Je kunt een ander er blij 
mee maken. Op dezelfde manier kun jij weer blij worden 
van wat een ander met jou deelt. Delen is fijn!

Bijbelverhaal
Paulus is hard bezig met zijn brief aan Timoteüs. Hij weet 
dat die goed zijn best doet om de mensen over Jezus te 
vertellen, en dat ze moeten leven zoals God het fijn vindt. 
Daarom geeft hij Paulus aan Timoteüs nog meer tips. 
In hun tijd is het nog best gewoon om een slaaf in dienst 
te hebben. Die moet doen wat zijn baas zegt. Iemand kan 
in hun tijd bijvoorbeeld slaaf worden, als hij zijn schuld 
niet kan betalen. Die schuld betaalt hij dan door voor de 
schuldeiser te werken. Maar er zijn gelukkig ook regels 
voor hoe je met slaven om moet gaan.  
Maar soms zijn zowel de slaaf als zijn baas gelovige 
mensen. Daarom zegt Paulus in zijn brief: Een slaaf die 
een gelovige baas heeft, moet respect voor hem heb-
ben. Want behalve dat ze slaaf en baas zijn, zijn ze ook 
broeders, broers van elkaar, omdat ze dezelfde hemelse 
Vader hebben. De slaaf moet zelfs extra zijn best doen, 
zodat het met zijn broeder goed gaat. Want hij houdt im-
mers van zijn broeders. En, zegt Paulus verder, wat ik je 
allemaal vertel, is belangrijk hoor, dus vertel de mensen 
dat ze dit echt moeten doen! 

Paulus’ brief gaat verder. Hij schrijft: Mensen die anderen 
vertellen over Jezus Christus, en uitleggen hoe ons ge-
loof is, mogen het niet veranderen. Het moet precies het-
zelfde blijven als wat Jezus ons verteld heeft. Want som-
mige uitleggers zijn het ergens misschien niet mee eens, 
en dan verdraaien ze Gods Woord. Ze maken er zelfs 
ruzie over. Maar dan zijn ze niet bezig met wat God wil, 
maar met wat ze zelf willen. Soms vloeken ze zelfs, en 
zeggen gemene dingen over anderen. Ze zijn de waar-
heid kwijt en denken bijvoorbeeld dat het geloof ze veel 
geld geeft. Ze hebben niet begrepen op welke manier je 
als gelovige rijk kunt zijn. Mensen moeten juist leren dat 
je tevreden kunt zijn als je kleren en eten hebt. Meer heb 
je niet nodig. Als je tevreden bent met wat je hebt, ben 
je rijk door het geloof. Toen we geboren werden, hadden 
we helemaal niks. En als we sterven, kunnen we ook 
niks meenemen. Dus laten we tevreden zijn met eten en 
kleren. Mensen die rijk willen worden, en dus niet begre-
pen hebben waar je het gelukkigst van wordt, willen alles 
doen om maar meer geld te krijgen. Ook slechte dingen. 
Ze doen hun eigen wil. Maar dat is gevaarlijk voor ze! 

Het is van mij

Met zulke mensen loopt het verkeerd af. Alles wat slecht 
is, komt door mensen die meer geld willen dan ze nodig 
hebben. Als christenen zo denken, raken ze het belang-
rijkste kwijt dat ze hadden: hun geloof. Je geloof kwijt zijn, 
is het grootste probleem dat je kunt hebben. Je bent dan 
eigenlijk de allerarmste die er is. Waarschuw de mensen 
hiervoor!

Maar Timoteüs, jij bent een dienaar van God. Jij moet 
anders zijn dan zulke mensen. Houd van de mensen en 
wees geduldig en vriendelijk. Vertrouw op God, die voor 
je zorgt. Heb alles voor Hem over. Want zo krijg je het 
eeuwige leven, waarvoor je door Hem geroepen bent. 

Doe alles héél precies zoals ik het je schrijf, totdat Jezus 
terugkomt. Alleen de Allerhoogste, God de Vader, weet 
wanneer dat zal zijn. Hij is degene die er altijd al was, 
en die voor altijd leeft. Hij woont in het licht, en daar kan 
niemand nu al komen, of Hem zien. Geef Hem voor altijd 
alle eer.

Zeg tegen de rijke mensen dat ze niet trots moeten zijn 
op wat ze hebben. Ze hebben immers alles van God 
gekregen. Laat ze niet vertrouwen op hun geld en bezit, 
maar op God die ons alles geeft wat we nodig hebben, en 
nog veel meer. God laat ons genieten van wat Hij geeft. 
Vertel de rijken ook dat ze zoveel mogelijk goede dingen 
moeten doen met hun geld en de dingen die ze hebben. 
Laat ze gul uitdelen van hun bezit. Zo laten ze zien dat ze 
bij God horen.

Beste Timoteüs, laat de mensen steeds weten wat het 
echte goede nieuws van Jezus is; dat heb ik je geleerd. 
Pas op voor de nep-leraren en voor alle praatjes die ze 
rondstrooien over God. Ze willen zijn naam onderuit-
halen. Ze zeggen dat ze dingen weten, maar ze praten 
zichzelf en God tegen. Blijf bij zulke mensen uit de buurt 
en waarschuw anderen tegen hen. 
Ik wens je toe dat God je zegenen zal met zijn genade.

Nadenken
• Wat Paulus aan Timoteüs schrijft, geldt dat ook voor 

ons? Moeten wij bijvoorbeeld ook precies doen wat 
God zegt? En wat nog meer?

• Hoe kunnen we weten wat God zegt, en zorgen dat we 
het goede doen?

• Hoe kun je een nepleraar herkennen?
• Hoe kan een rijke goede dingen doen met zijn (of haar) 

geld? Wat kan hij/zij doen met de dingen die hij nog 
meer heeft?

• Als je niet rijk bent, kun je dan toch met anderen delen? 
Heb je voorbeelden?

• Je rijkdom kan een gevaar zijn voor je geloof. Is arm 
zijn dan niet beter? Wat vind jij belangrijker: je bezit, of 
je geloof?

Auteur: PW
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INTRO
In het midden van een vel papier staat het woord GELD 
geschreven. Iedereen uit de groep neemt even de tijd om 
te bedenken wat er als eerste in hen opkomt bij dit woord. 
Om beurten kan dat opgeschreven worden. Daarna mag 
iemand de opgeschreven woorden die ook te maken 
hebben met GELOOF omcirkelen. Daarna volgt een korte 
gezamenlijke uitwisseling van gedachten en associaties.
Geld en geloof, dat zijn de woorden waar we vandaag 
verder over na gaan denken.
 
Eerst het woord GELD. Laten we maar eerlijk zijn. In 
onze wereld draait het wel vaak om geld. We kunnen niet 
zonder, toch? We hebben geld nodig om te eten, te drin-
ken en om kleding te kopen. Heb je geen geld, waar moet 
je dan wonen? Met geld kun je kopen wat je nodig hebt. 
Geld is een hulpmiddel om te kunnen leven. De Bijbel 
zegt dat geld op zichzelf niet slecht is, maar de liefde voor 
geld is de wortel van allerlei kwaad. Op zichzelf is geld 
neutraal; Een biljet van 5 euro is gewoon een bedrukt 
stukje papier. Wat je ermee doet, dat maakt het verschil. 
Je kunt geld op een goede en op een slechte manier 
gebruiken. Daar kun je zelf voor kiezen. Hoe belangrijk 
vind jij jouw geld? Het kan wel eens te belangrijk voor 
je worden. In de Bijbel wordt geld zelfs soms een afgod 
genoemd. Een waarschuwing waar we wel over mogen 
nadenken. We mogen geld gebruiken. Het is een mid-
del om te leven, maar het mag niet het doel worden om 
voor te leven. Dan noem ik het woord GELOOF.  Je hart 
mag niet vol zijn van geld en alles wat je kan of wil kopen. 
Nee, je hart is bedoeld om gevuld te zijn vol liefde voor 
God. Voor Hem alleen. 

Vanuit de Bijbel mogen wij heel praktisch leren wat echt 
belangrijk is in dit leven.
1. Bedenk dat alles van God is. Als je rondkijkt in je ka-

mer: het is van Hem. Open je kledingkast: Wat je ziet is 
van Hem. Als je door je huis loopt: het is van Hem. Kijk 
om je heen. Alles is van Hem. Wat je hebt! Is gekregen! 
Ook het saldo op je bankrekening; heb je gekregen. 
De dichter van Psalm 24 heeft het begrepen: In vers 1 
staat: ‘Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen’. 

2. Leef dankbaar en eenvoudig. Dat betekent dat je 
tevreden mag leven. Ook als je (nog) niet alles hebt wat 
je zou willen. Dat bedoelt Paulus als hij schrijft aan de 
gemeente: Wie rijk wil worden, staat bloot aan verlei-
ding. Voor je het weet zit je verstrikt in de gedachten 
dat je steeds maar meer en mooier wil. Dat is echt een 
valstrik, want veel mensen voor jou hebben al ontdekt 
dat als je meer en mooier hebt, je toch niet gelukkiger 
bent (1 Timoteüs 6:9).

3. Deel graag uit, zorg goed voor anderen. Wie geld 
heeft, heeft de kans om uit te delen. In de Bijbel staat 
dat God houdt van mensen die graag met anderen 
delen. Of je nu veel of weinig hebt, je kunt altijd geven. 

Leef niet om rijk te worden

Het geld wat je hebt, mag je gebruiken om zelf van te 
leven. Dat is een prima manier om je geld te besteden, 
maar dat wat je niet echt nodig hebt, gebruik dat om 
iets goeds te doen voor de mensen om je heen.  Dat 
hoeft trouwens niet alleen met geld, maar je kunt ook 
iemand helpen door van je tijd en aandacht te geven.  

4. Als het niet hoeft, kun je beter niet lenen. In Spreuken 
22:7 staat: Wie leent, (van de rijke) is een slaaf van zijn 
geldschieter. Als je meer wil uitgeven dan je hebt, en je 
daardoor geld moet lenen, kan jou dat afhankelijk ma-
ken. Daarom deze wijze raad van onze God: Het is wijs 
om eerst te sparen, of een andere keuze te maken. 

5. Bid ook juist in geldzaken om wijsheid. God wil je 
graag ook hierin wijs maken. Dat staat in Jakobus 1:5 
Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en 
Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en 
zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 

6. En dan het belangrijkste: Het gaat om je hart. Jezus 
zegt: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Aan de 
manier waarop jij met je geld omgaat, laat je zien wat 
je belangrijk vindt. Gebruik je geld als een middel om 
liefde te laten zien. Dat kunnen we meteen praktisch 
maken: Probeer het deze week: Gebruik je geld om iets 
goeds mee te doen. 

Opdracht
In de Bijbel staan diverse teksten over geld en geloof. 
Neem alleen of samen een tekst om in een paar minu-
ten te overdenken. Na een paar minuten lees je de tekst 
hardop voor en leg je uit wat jij denkt dat ermee wordt 
bedoeld. 
(Deze teksten kunnen ook op kaartjes uitgedeeld worden, 
en daarna overdacht en besproken)

• Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is,
 achter een muur waant hij zich veilig.   Spreuken 18:11
• Houd me ver van leugen en bedrog.
 Maak me niet arm, maar ook niet rijk,
 voed me slechts met wat ik nodig heb.  Spreuken 30:8
• Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
 meer vreugde dan rijkdom en overvloed.  Psalm 119:14
• Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij 

die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dage-
lijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord 
verstikken, zodat het zonder vrucht blijft.  Matteüs 
13:22

• Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich 
daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof 
afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.  
1 Timoteüs 6:10

• Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te 
zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te 
stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet 
om ervan te genieten.  1 Timoteüs 6:17

• Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem 
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genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf ge-
zegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.  
Hebreeën 13:5

• Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus 
heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.  
2 Korinthe 8:9

Wat is na het overdenken van deze teksten jullie 
conclusie?

Ter afsluiting
Geloven en geld. Als je dit alles nog eens overdenkt, is 
het niet eens zo moeilijk. Lees het extra bijbelgedeelte uit 
Matteüs 6: 25-34 samen door.
Jezus zegt het zo: Je kunt je zorgen maken over veel 
dingen in het leven. Maar Hij nodigt ons uit om eerst te 
zoeken naar het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. 
Als we dat doen, zullen al die andere dingen ons ook ge-
geven worden. Dit is de diepe waarheid van de Bijbel, de 
liefdevolle belofte van Jezus. Het herinnert ons eraan dat 
we niet op geld en materiële zaken moeten vertrouwen, 
maar op God alleen.
Neem even de tijd om deze woorden te overdenken. 
Bedenk een voorbeeld uit je eigen leven, waarop je hebt 
ervaren dat het waar is; Als je je richt op Gods Koninkrijk, 
worden de zorgen over andere dingen minder of vanzelf 
opgelost. Als je dat nog niet eerder hebt gedaan, probeer 
het dan vanaf vandaag. Je zult versteld staan hoe God 
je kan verrassen, als je Hem als eerste aanroept. Durf je 
het aan om je vertrouwen op God te stellen en te zien wat 
er gebeurt?

Gebedspunten
• Noem met elkaar dankpunten die je vandaag geleerd 

hebt.  
…….
…….
• Bid dat geld nooit de hoofdrol zal spelen in jouw hart.
 Omdat dat plekje bestemd is voor God alleen, God is 

de bron van ons leven. Hij alleen maakt ons rijk.                                           
• Bid om wijsheid, dat je goed leert omgaan met het geld 

wat je van God krijgt.
 
P.S. Vergeet je de praktische opdracht niet?
Bedenk iets moois om met jouw geld een ander blij te 
maken!                            
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