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Thema: Geloven is hard werken, maar ook
genieten

Doel
De kinderen leren dat God graag wil dat je je best doet in alles, maar dat je van Hem ook mag genieten van de fijne dingen
die Hij geeft.

Toelichting

We hebben in de afgelopen weken gehoord dat je je geloof moet oefenen en dat je geloven in God ook moet doen door van
andere mensen te houden en voor hen op te komen. Twee grote opdrachten dus voor ons. Paulus schrijft aan Timotels dat
hij blij is, dat Timoteus zo zijn best doet. Maar ook dat het niet eerlijk is, dat andere mensen zomaar kritiek leveren op hem
en andere leiders van de gemeente. Ze horen respect voor hem te hebben vanuit hun geloof.

Paulus schrijft nog iets: dat Timoteus ook aan zichzelf moet denken. Niet alleen maar werken, maar ook genieten van de
mooie dingen in het leven. Niet alleen maar water (de gewone drank om je dorst te lessen), maar ook wat wijn (een feeste-
lijke drank). Ook vrije tijd, feest vieren en vakantie zijn geschenken van God. Die mag je dankbaar aannemen. Ook door te
genieten breng je de eer aan God die jou elke dag gelukkig wil maken. Of je nu aan het werk bent, op school zit, thuis bent
of vakantie viert.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Genieten van vakantie

Richtlijnen: Vraag aan de jongste kinderen: wat zijn de dingen die je hel vaak moet doen? (wassen, je speelgoed opruimen,
naar school). Wat vinden zij het leukste vinden van vakantie? Er zal ongetwijfeld worden verteld over ‘niet naar school
moeten’ en hun reizen naar campings en huisjes ver weg en dichtbij. Sommige dingen hoeven niet in de vakantie. En er
zijn dingen die alleen in de vakantie gebeuren (iets later naar bed, op reis) . Paulus zegt tegen Timotels dat het goed is
om niet alleen maar dingen te doen die moeten. Hij denkt dat TimotelUs wat te veel en te hard werkt. Soms mag je ook vrij
zijn en feest vieren. Dat gunt God ons graag. Hij wil dat wij gelukkig zijn. Dat je in de kerk komt en goede dingen doet voor
anderen vindt God fijn, maar ook met lekker vakantie vieren samen met anderen is God blij.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Werken en genieten tot eer van God

Richtlijnen: (We kiezen ervoor een deel van het bijbelgedeelte centraal te zetten, geinspireerd door de zomerperiode.) Laat
de kinderen dingen noemen die ze bijna iedere dag doen. Maak een lijstje antwoorden en laat de kinderen die verdelen
over twee kolommen ‘wat moet’, ‘wat mag’. Zijn er ook dingen die maar heel soms gebeuren/mogen (opblijven tot 's avonds
laat, op vakantie).

In de brief aan Timoteus schrijft Paulus over dingen die moeten van God: oefenen in het geloof en goed omgaan met
andere mensen. Geloven is je inzetten voor God en mensen. TimoteUs is daarmee iedere dag druk bezig bij zijn werk in
Efeze. Paulus zegt: ‘geloven is ook goed zorgen voor jezelf en genieten van leuke dingen.” Niet alleen maar water drinken
(de gewone drank om je dorst te lessen), maar ook wat wijn (een feestelijke drank). Ook vrije tijd, feest vieren en vakantie
zijn geschenken van God waarvoor je Hem dankbaar mag zijn. Ook door te genieten breng je de eer aan God die jou elke
dag gelukkig wil maken. Of je nu aan het werk bent, op school zit, thuis bent of vakantie viert.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Geloven is hard werken, maar ook genieten

Richtlijnen: Zeker (pre)pubers hebben wel eens het gevoel dat ze alleen maar dingen moeten in hun leven. Ze willen zo
graag ‘hun ding doen’ (vrij zijn), maar dan zijn er weer opdrachten op school of thuis (dingen die moeten). Is dat inderdaad
zo0? Vinden ze dat? Vraag het aan hen.

In de afgelopen weken gehoord dat je je geloof moet oefenen en dat je geloven in God ook moet doen door van andere
mensen te houden en voor hen op te komen. Twee grote opdrachten dus voor ons. Paulus schrijft aan Timotels dat hij

blij is, dat deze zo zijn best doet. Ook dat het niet eerlijk is, dat andere mensen zomaar kritiek leveren op hem en andere
leiders van de gemeente. Ze horen respect voor hem te hebben vanuit hun geloof.

Paulus schrijft nog iets: dat Timoteus ook aan zichzelf moet denken. Niet alleen maar werken, maar ook genieten van de
mooie dingen in het leven. Niet alleen maar water (de gewone drank om je dorst te lessen), maar ook wat wijn (een feeste-
lijke drank). Ook vrije tijd, feest vieren en vakantie zijn geschenken van God. Die mag je dankbaar aannemen. Ook door te
genieten breng je de eer aan God die jou elke dag gelukkig wil maken. Of je nu aan het werk bent, op school zit, thuis bent
of vakantie viert.

Extra Bijbelgedeelte: Genesis 2:1-2 en Deuteronomium 5:12-15

(In de Tien Geboden geeft de HEER twee redenen om de rustdag te houden. In Genesis dat God de zevende dag genoot
van de schepping. In Deuteronomium dat mensen een dag per week het werk mogen laten liggen en denken aan God die
Israél verloste van zeven dagen werken als slaaf. Ook genieten en God daarvoor eren is iets dat bij geloven hoort.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Inleiding

In dit gedeelte heeft Paulus het over de oudsten. Hij schrijft in vers 17 tot 25 dat oudsten (of ouderlingen) eer moeten
ontvangen evenals de weduwen. Oudsten die zich uitsloven moeten zelfs dubbel eer ontvangen. Maar stel dat een oudste
misbruik maakt van die eer. Dan moet Timoteus niet aan vriendjespolitiek doen. Hij moet goed nagaan of een beschul-
diging terecht is. Je kunt nooit uitsluiten dat iemand uit wraakzucht een valse aanklacht indient tegen een oudste. Het
moet echt duidelijk zijn dat de oudste fout zit. Als iedereen daarvan op de hoogte is, moet iedereen er getuige van zijn dat
die oudste terechtgewezen wordt. Timotels moet ook niet te snel roepen dat alles weer goed is. Hij moet niet te snel de
handen op iemands hoofd leggen en zeggen: de zonden zijn je vergeven. Als hij dat wel doet, kan hij de indruk wekken dat
de zonde niet erg was. Dan word je vervuild door de zonde van een ander. Je moet rein zijn. Er komen pijnlijke zaken aan
de orde. Paulus houdt er serieus rekening mee dat een oudste (een ouderling) de fout in gaat. Volgens hem is bij sommi-
gen direct duidelijk wat ze verkeerd doen; bij anderen komt dat pas na een hele tijd uit. Gelukkig voegt Paulus ook nog de
positieve kant toe: sommige goede daden zijn direct duidelijk en andere goede daden nu niet, maar er komt een moment
dat ze wel duidelijk worden. Dat eerste blijft wel haken: een oudste die zijn ambt misbruikt; hij heeft slachtoffers gemaakt;
er is heel veel kapot.

Toch staat er: ‘Drink niet alleen maar water, doe er wat wijn bij’. Paulus kent Timoteus en hij weet dat Timotels het te gek
maakt. Hij werkt met hart en ziel voor God! Maar hij is vaak ziek, vooral ook omdat hij een zwakke maag heeft. (Paulus
waarschuwt hem hier dat hij te hard werkt. Neem ook tijd voor andere dingen die je fijn vindt. Water is dan symbool voor
het dagelijkse, het gewone. Wijn is symbool voor het feest, het genieten van het leven-DW)

Als je alleen water drinkt, is dat niet goed voor de gezondheid. Er is namelijk ander water dan bij ons. Water dat bij ons uit
de kraan komt, is prima water. Maar op veel plaatsen in de wereld is het water vervuild. Je kunt het pas drinken als je het
een tijd hebt laten koken en als je het daarna hebt gefilterd in een filterapparaat. In de tijd van Timotelis mengen ze water
met wijn, omdat dan het water beter te verdragen is. Dat weigert Timotels. Hij drinkt het water zomaar, misschien ook
omdat hij de vreselijke gevolgen van te veel wijn drinken ziet in Efeze. Paulus begrijpt goed dat Timoteus uit reactie geen
wijn meer wil drinken.

Maar Timoteus mag zichzelf niet vergeten. Hij moet ook goed voor zichzelf zorgen.

Zonde moet je zonde noemen en wat goed is, mag je goed noemen. Zo zorg je voor de ander. Maar vergeet daarbij jezelf
niet. Zorg ook voor jezelf. Je hoeft niet meer te doen dan je kunt. Volg op jouw manier Jezus Christus. Wees eerlijk en
rechtvaardig, maar sta als bevrijd mens in het leven. Zo laat je zien wie God is, wie Hij wil zijn voor jou en voor ieder met
wie je contact hebt.

Een of twee vragen bij het gedeelte
» Wat betekent het voor jou dat je goed voor de ander, maar even goed voor jezelf moet zorgen?

* Hoe kan het tegelijk waar zijn dat je een bevrijd mens bent en dat God vraagt je zijn wil te doen?

Auteur: ASdR

Liederen

Psalm 134

Lied 531 (=Gezang 47 LvdK)
Lied 871 (=Gezang 281 LvdK)
Vrede zij u Op Toonhoogte 166
Shaloom chaweriem Hemelhoog 272
Zoek eerst het koninkrijk van God Hemelhoog 88

Hij leeft Hemelhoog 182
Liefde, blijdschap, vrede Hemelhoog 115
Gelukkig zal je zijn Hemelhoog 1
Welzalig de man die niet wandelt Hemelhoog 2
Auteur: PZ
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Genieten van vakantie

Inleiding

Josien en Ineke zijn met hun papa en mama op vakan-
tie. Heerlijk is dat. De hele dag lekker spelen bij de tent.
Met elkaar, maar ook met andere kinderen die op de
camping. Ook gaan ze dagjes weg. Naar de dierentuin,
bijvoorbeeld. Dat is erg leuk. Wat gaan ze vandaag gaan
doen? Het is al middag en mama heeft nog niet gezegd
dat ze ergens naar toe gaan. Josien pakt de bak met lego
en gaat een dierentuin maken. Hé, waar zijn de tijger

en de zebra nu? Ze houdt de doos met lego op de kop.
Ha daar zijn ze. Dan steekt mama haar hoofd door de
opening van het tentdoek. Wie gaat er mee naar het pret-
park. Jaaaaaah leuk!’, roepen ze in koor. Dan rennen

ze naar de auto en gaan er alvast in zitten. Papa doet de
autodeur open en zegt: ‘Dat gaat zomaar niet, eerst de
lego opruimen. Dat kan daar niet blijven liggen'’. Josien
en Ineke mopperen, daar hebben ze helemaal geen zin
in. Toch moet dat wel even gedaan worden. ‘We zijn
klaar. mam, gaan we?’ ‘Nog niet, de poppen moeten ook
nog even naar binnen met de kleertjes erbij’, antwoordt
mama. Dat vinden ze niet leuk. Toch doen ze het maar.
Ze vertrekken immers pas als alles klaar is.

‘Ik wil in het reuzenrad!’, roept Ineke als ze in de auto zit-
ten. ‘Ik wil van de hoge glijbaan’, zegt Josien. Mama lacht
en zegt: Jullie krijgen straks eerst een lekker ijsje, omdat
jullie zo goed hebben opgeruimd. Daarna gaan we alles
doen wat we leuk vinden in het pretpark. Wie weet gaan
we 0ok nog een patatje eten met nog iets anders lekkers
erbij. We gaan vanmiddag overal heerlijk van genieten.’
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De brief aan Timoteiis

TimoteuUs zorgt goed voor de mensen in Efeze. Hij pro-
beert alles zo goed mogelijk te doen. Precies zoals God
het graag wil. Timoteus weet hoe God het graag ziet. Dat
je naar de kerk gaat om verhalen uit de Bijbel te horen.
Dat je van andere mensen houdt. Hoe belangrijk het is
om anderen te helpen. Hijlaat iedereen zien hoe dat
moet. Daar heeft hij het verschrikkelijk druk mee.
Weet je nog dat Paulus een brief schreef aan Timotels?
Daar staat in dat hij ook goed voor zichzelf moet zorgen.
Als hij buikpijn heeft, moet hij iets doen waardoor het
overgaat. Paulus zegt ook dat hij het geweldig vindt dat
Timoteus zo goed zijn best doet. God is daar ook heel blij
mee.

Maar Paulus schrijft ook iets anders. Timothels werkt
veel te hard. Hij doet alleen maar dingen die moeten.
God wil ook graag dat hij plezier heeft. Geniet van lekker
eten en drinken. Leuke dingen doet, zoals feest vieren.
Je best doen als je aan het werk bent is goed. Vrij zijn,
plezier maken en gelukkig zijn is 66k belangrijk. God wil
graag dat je geniet van wat Hij geeft.

Auteur: TD
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Werken en genieten tot eer van God

Inleiding

Neem een groot papier of gebruik een (white)bord.

Maak twee kolommen en schrijf boven de ene kolom:
‘Wat moet’ en boven de andere: ‘Wat mag'’.

Inventariseer bij de kinderen waaraan ze denken bij deze
woorden.

‘Wat moet’ kan bijvoorbeeld zijn: tandenpoetsen, naar
school, naar de kerk, groente en fruit eten en bidden voor
het eten.

‘Wat mag’ kan zijn: een ijsje of chips eten, op vakantie
gaan, een dagje weg en lang opblijven.

Bijbelverhaal

Timoteus is elke dag druk aan het werk in de stad Efeze.
Paulus heeft Timoteus in Efeze achtergelaten om daar

de kerk van Jezus Christus verder op te bouwen en uit te
breiden. Paulus zelf is verder gereisd. Hij schrijft Timo-
teus, zijn helper en vriend, een brief. In die brief staan
aanwijzingen voor zijn werk in de stad Efeze. Paulus
vertelt hem in een brief hoe hij bepaalde dingen aan moet
pakken.

Timoteus zit aan tafel met de brief die Paulus aan hem
heeft gestuurd. De brief is lang, en Timoteus heeft steeds
elke dag een stukje gelezen.

Ook deze morgen wil hij een bladzijde lezen uit de brief
die Paulus hem heeft gestuurd.

Paulus heeft hem eerder in de brief verteld over hoe de
kerkgemeente zijn bestuur moet regelen, door ouderlin-
gen en diakenen aan te stellen. Ook heeft Paulus Timo-
telis het advies gegeven om zijn best te doen om meer
over het geloof te leren. Timotels moet bidden en in de
Bijbel lezen. Hij moet zichzelf trainen in het geloof. Bin-
nen de kerk moeten mensen goed omgaan met elkaar.
Ze moeten voor elkaar zorgen en elkaar helpen in tijden
van nood.

Timoteus zoekt de bladzijde op waar hij gebleven is met
lezen.

Hij leest wat Paulus voor hem heeft opgeschreven: ‘lk
weet dat je hard werkt en dat is goed. Ik ben blij dat je zo
goed je best doet. Ik vind het niet eerlijk dat er mensen
in de kerk zijn die alleen maar commentaar leveren op
jou en de andere leiders van de kerk. Maar denk eraan,
je moet niet alleen voor anderen zorgen. Zorg ook goed
voor jezelf. God zegt dat je mag genieten van de mooie
dingen van het leven. Drink niet alleen water, dat drink je
elke dag al. Je mag ook gerust een keer feestvieren en
een glas wijn drinken.’

Timoteus staart uit het raam. Paulus heeft gelijk, denkt
hij. God heeft in de Tien Geboden ook een gebod opge-
nomen dat je als mens een rustdag nodig hebt. Op de
sabbat (bij ons: zondag) hoef je niet te werken, maar mag
je uitrusten van al het werk van de afgelopen week.
Precies zoals God uitrustte op de zevende dag van al
zijn scheppingswerk. Hij keek blij naar de schepping en
genoot ervan.
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Wat fijn dat Paulus hem hier in deze brief op wijst.
TimoteuUs legt de brief van Paulus aan de kant. Morgen
zal hij er weer een stuk in lezen. Het is net of Paulus hier
bij hem is en met hem praat. Timotels vindt het fijn dat
Paulus de moeite neemt om hem te schrijven en hem van
advies te voorzien.

Zo lukt het Timotelis om het goede werk vol te houden.

Auteur: MMe

Afsluiting

Paulus zegt tegen Timoteus dat God het goed vindt dat
wij niet alleen werken, maar dat we ook mogen genieten
van het leven. Je moet je best doen om tot eer van God
te leven, maar je mag ook uitrusten van je werk.

Op het bord staan dingen die wij hebben opgeschreven.
Er zijn dingen die moeten. Die horen bij de werkzaam-
heden van elke normale (werk)dag. Maar er mogen ook
dagen zijn die eruit springen.

Dagen waarop je mag feestvieren of genieten. Bijvoor-
beeld wanneer je jarig bent of op vakantie gaat. Deze
dagen zijn geschenken van God waar je dankbaar voor
mag zijn. Geloven is je inzetten voor God en de mensen.
Maar om daar energie voor te hebben en te houden is
het ook nodig dat je goed zorgt voor jezelf. Geniet dus
van de rust (vakantie) die er mag zijn na een periode hard
werken op school.
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Geloven is hard werken, maar ook

genieten

1 Timoteus 5:17-6:1

Inleiding

Koen en Jet zitten al twee weken op de camping. Het is
heerlijk om overdag te zwemmen in de bosvijver en ze
hebben al heel veel kinderen leren kennen die ook op
camping ‘De Bever’ kamperen. ledere keer komen er
nieuwe kinderen met hun ouders een tent opzetten op
een van de veldjes, of om hun caravan neer te zetten.
Ook iedere keer gaan er weer kinderen weg; hun vakan-
tie zit er dan op. Koen en Jet hebben nog twee weken om
te kamperen, ze gaan lekker lang!

Op de camping werken ook mensen die speciaal voor
kinderen allemaal leuke dingen bedenken. ledere woens-
dag kun je knutselen, elke vrijdag is er bingo en op zater-
dag is er deze keer een speurtocht over de hele camping.
‘Leuk?’, roept Jet. ‘Ik houd van een speurtocht!’

‘Een speurtocht?’, zegt een dame naast hun tent. Ze is
net bezig om een luchtbed op te blazen met een pompje.
Ze loopt haar tent in. ‘Bobby, luister eens... Langzaam
loopt het luchtbed weer leeg. De vrouw komt terug met
een jongen. Hij is zo te zien iets ouder dan Koen.
‘Zouden jullie Bobby mee willen nemen naar de speur-
tocht?’, vraagt ze. Hij was een beetje bang dat er niets te

doen zou zijn hier, maar volgens mij weten jullie wel beter.

Jet en Koen knikken. ‘Ja hoor! Vanavond om zeven uur
komen we je halen’

Het is al aardig druk bij het kantinegebouw. Heel veel
kinderen staan te wachten op wat er komen gaat. Willem,
die ook altijd de bingo doet steekt zijn armen in de lucht
en vraagt om aandacht.

‘We gaan groepjes maken’, zegt hij. leder groepje krijgt
een leider die ook de opdrachten krijgt. ledereen krijgt nu
eerst een gekleurd kaartje, zodat je weet in welke groep
je zit. En: heel belangrijk: je moet op de paden blijven in
het bos!’

Koen zit in de blauwe groep. Hij kijkt om zich heen om te
zien met wie hij de speurtocht gaat doen. Hé Bobby zit bij
hem in het team, wat leuk!

Daar komt Willem met de opdracht en een kaart van de
camping met aanwijzingen erop. ‘Wie is hier het oudste?’
wil hij weten. ‘Ik!’, roept Bobby hard. En ja, hij zal gelijk
hebben. Hij is in ieder geval de grootste van de groep.
‘Hmmm..." zegt Willem. ‘Ben jij hier vandaag voor het
eerst?’

Bobby knikt.

‘Dan geeft ik dit toch aan Koen, hij kent het terrein wat
beter, hij is hier al een tijdje.’

Bobby kijkt beteuterd, maar Koen is blij. Hij vindt het leuk
om de leider te zijn.

‘Je kunt me helpen!’, zegt hij. ‘Kom op, dan gaan we!
Deze kant op.’

Samen met het groepje gaan ze op pad. Bobby blijft een
beetje achter. Koen is druk. Hij helpt de jongere kinderen
met de derde opdracht: tel hoeveel paaltjes er langs het
pad staan. Als hij heeft opgeschreven hoeveel het er zijn
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zegt hij: ‘We gaan weer verder! Ga je mee, Bobby?’
Maar Bobby is weg.

Koen voelt zich rot. Hij was de leider, maar nu komen ze
straks aan met een groepje dat niet meer compleet is. Ze
hebben nog vier opdrachten te doen. De hele weg is er
geen spoor van Bobby, en de hele weg voelt Koen zich
verdrietig en boos. De jongere kinderen lijken zich wel

te vermaken. Ze juichen als ze weer aankomen bij de
campingkantine en ze geven hem een high five. ‘Zouden
we gewonnen hebben?’

Koen haalt zijn schouders op en loopt naar Willem toe.
Hij geeft het opdrachtenbriefje en vertelt dat hij niet ieder-
een mee terug heeft genomen.

‘Ik hoorde het van Bobby’, zegt Willem. ‘Wacht even.
Willem loopt naar de andere kinderen uit het groepje toe.
Hij praat met ze. Dan gaat hij terug naar Koen. ‘Ik heb
even wat nagevraagd, omdat ik twijfelde of iets klopte’,
zegt Willem. ‘Bobby kwam hier en zei dat hij weg was
gegaan omdat jij via het bos in plaats van over de paden
wilde lopen. Ik kon het me niet voorstellen, want ik ken je
wel een beetje. Ik denk dat hij een beetje jaloers was.’

Er valt een steen van Koen zijn hart. Gelukkig lag het niet
aan hem. Bobby is expres weggelopen. Wel jammer dat
hij zo’n verhaal aan Willem heeft verteld, dat vindt Koen
niet leuk.

‘Ik spreek Bobby daar nog wel een keer over als ik hem
zie’, zegt Willem. ‘Hé, en kijk even wat vrolijker nu he? Je
hebt het goed gedaan. Daar komen nog twee groepjes
aan, ik ga zo de punten tellen en het zou best eens kun-
nen zijn dat jullie als groepje hoog scoren!’

Willem heeft gelijk. Het was een leuke speurtocht. De
andere kinderen hebben ervan genoten en Willem was
superaardig tegen hem. O kijk! Daar is Jet. Jet heeft
een rood hoofd van het rennen. ‘We hebben een hele
opdracht gemist en toen moesten we terug!’ hijgt Jet. ‘We
hebben er echt niks van gebakken en toch vond ik het
superleuk!

Koen geeft haar een knuffel. Zijn zusje is er goed in: ge-
woon genieten van de dingen. Hij besluit: hij doet lekker
met haar mee.

En de eerste prijs voor de speurtocht? Die ging naar het
groepje van Koen. Ze krijgen allemaal een muntje. Dat
kunnen ze inleveren voor een bakje patat. Koen neemt
zich voor om de zijne te delen met Jet. Hij heeft er nu al
Zin in.

Vertel!

Het lijkt misschien niet zo, maar vandaag gaat het verhaal
weer over een stuk uit de brief die Paulus aan Timotels
heeft geschreven. We lezen steeds een stukje en dan
komen daar wat vragen over:

» over vers 17 — 18

Koen mag de leider zijn van een groepje. Is leider zijn
altijd leuk?

Wat gebeurt er als mensen niet luisteren naar leiders, als

30


https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-timoteus/5

ze geen respect voor ze hebben?
Is dat ook zo bij leiders in de kerk?

* over vers 19

Was het slim van Willem om eerst te vragen of het echt
zo was dat Koen met hen door het bos was gelopen?

Wat zou er gebeurd zijn als Willem het verhaal van Bobby
direct geloofd had?

Waarom, denk je, is het altijd belangrijk om iets te chec-
ken, ook in de kerk?

* over vers 20 — 21

Wat als Koen wel door het bos was gelopen. Dan had
Willem er iets van gezegd natuurlijk. Volgens dit vers in
het verhaal in de bijbel is het goed om dat te doen waar
bijvoorbeeld het hele groepje van de speurtocht bij is.
Waar zou dat goed voor zijn?

* over vers 22

Wat vind je ervan dat Willem het nog wel even met Bobby
wil bespreken, wat er gebeurd is?

Wat heeft dat met deze tekst te maken denk je?

s over vers 23

Drink voortaan niet alleen maar water, maar ook een
beetje wijn. Paulus zegt tegen TimoteUs dat hij ook aan
zichzelf moet denken. Hier is het voorbeeld dat hij een
wat wijn moet drinken.

Koen moet ook niet vergeten om te genieten, zegt Wil-
lem. Koen wil daarom ook genieten van de winst en van
zijn patatje.

Hoe kunnen mensen in de kerk genieten?

Soms lijkt het of je in de kerk vooral veel moet, net als op
school bijvoorbeeld. Kun je ook vertellen van wat je kunt
beleven of ontvangen in de kerk?

En in de rest van je (dagelijkse) leven. Krijg je dan ook
dingen van God, waar je van genieten kunt bijvoorbeeld?

* over vers 24-25

Wie was er duidelijk ongehoorzaam?

Wat vind je erger: mensen die verkeerde dingen doen die
iedereen ziet, en dat ze er dan ook straf voor krijgen, of
mensen die stiekem verkeerde dingen doen?

Hier staat dat God dat wel ziet, ook de stiekeme dingen
hoe vind je dat?

God ziet ook de goede dingen van mensen die niemand
anders ziet. Vind je dat fijn?

Auteur: MZ
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