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Thema: Ouderlingen en diakenen

Doel
De kinderen leren wat ouderlingen en diakenen zijn en wat zij in dienst van de Heer doen.

Toelichting

In veel kerken zijn de kinderen het eerste stuk van de dienst in de kerkzaal. Ze zien dus ook de mensen die met de domi-
nee de kerk binnenkomen. Waarom zitten zij voorin, soms in banken die speciaal voor hen zijn? Wat voor werk doen zij
in de gemeente? Paulus schrijft aan Timotels daarover. Ouderlingen geven leiding, besturen de gemeente. Ze brengen
bezoeken en leren anderen te geloven. Diakenen helpen mensen met geld en praktische hulp.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Vertellen van God en anderen helpen

Richtlijnen: Voor de jongste kinderen proberen we de bedoeling van het bijbelgedeelte duidelijk te maken in een concreet
verhaal. We kiezen voor Handelingen 5:41-6:7. De apostelen vertellen aan iedereen over Jezus, de Messias. Ze getuigen
dat Jezus voor mensen is gestorven en opgestaan en nodigen iedereen uit om ook volgeling van Hem te worden. Maar er
zijn ook armen en weduwen die geholpen moeten worden; de kerk moet ook laten zien dat Jezus iedereen in nood wilde
helpen. Daarom worden er diakenen gezocht, die dat speciaal doen. De kerk leert mensen over Jezus, maar helpt hen ook
in naam van Jezus. Ouderlingen en diakenen zijn samen nodig in de kerk.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Betrouwbare, gelovige mensen

Richtlijnen: Het is Gods bedoeling dat alle christenen lijken op Jezus. Dat we leven zoals Hij. Jezus vatte dat samen in deze
zin: God liefhebben boven alles en van je naaste houden zoals je van jezelf houdt. Ouderlingen en diakenen geven het
goede voorbeeld aan andere gelovigen. Ze worden uitgekozen om speciale vertegenwoordigers van Christus te zijn in hun
dorp of stad.

Zijn die mensen voor in de kerk dan supergelovigen? Nee, ze doen net als jij en ik verkeerde dingen (schelden, iets belang-
rijks vergeten), maar ze weten ook dat dat zo niet hoort als je wil lijken op Jezus en van Hem houdt. Daarom zoeken ouder-
lingen mensen op om te vertellen over God die alles voor ons over heeft. Ze bidden met zieke mensen, helpen mensen,
jong en oud, om goed te leven door met hen uit de Bijbel te lezen. Ze leven mee met mensen in wat zij meemaken in hun
gezin, werk en op school, in wat ze mooi of moeilijk vinden. En diakenen halen geld op voor mensen in nood, ver weg en
dichtbij, om te kunnen helpen. En ze zorgen dat er geholpen wordt (door henzelf of anderen uit de gemeente), als iemand
uit de gemeente iets zelf niet kan. Bijvoorbeeld iemand met een gebroken arm die zijn tuin niet kan doen of een oude vrouw
die niet zelf naar het ziekenhuis kan rijden om bij haar zieke man op bezoek te gaan.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De mensen die vooroplopen in de kerk

Richtlijnen: Leg eerst uit dat ouderlingen en diakenen de gemeente de weg willen wijzen en het goede voorbeeld willen ge-
ven. Ze zorgen dat iedereen enthousiast blijft over het geloof in Jezus, leggen de Bijbel uit en maken mensen enthousiast
om elke dag te leven zoals Jezus ons leerde. Paulus noemt een aantal eigenschappen die belangrijk zijn in dit bijbelgedeel-
te. Lees het met de jongeren. Ga dan in gesprek met de jongeren over het werk van ouderlingen en diakenen (zie de mid-
denbouw). Je kunt eventueel een ouderling of diaken uitnodigen mee te gaan naar de kindernevendienst/ zondagsschool.

Extra Bijbelgedeelte: Handelingen 5:41-6:7
Zie het onderbouwverhaal.

Auteur: DW

6 juli 2025 | copyright VHM 4



Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte

Het bekende muziekstuk van ‘the Messiah’ van G.F. Handel begint met het slotvers van dit hoofdstuk. Dat is — zo schrijft
Paulus — het geheim van het geloof. Een verborgenheid die openbaar is. Die spanning tussen verborgenheid en toeganke-
lijkheid doortrekt de tekst van dit hoofdstuk. De ouderling en diaken zijn zichtbaar, hun gedragingen zijn openlijk. Tegelijk
vinden die gedragingen hun oorsprong in een verborgenheid. Dat is in het 0 zo persoonlijke geloof, dat zij delen in de
gemeenschap van de kerk. Dat geloof is onzienlijk, maar in woorden, daden, gebaren en gedragingen juist uiterst zienlijk
— waarneembaar voor ieder — dat merkbaar is en alles doortrekt. Het ambt — van gelovige — draagt iemand de gehele dag.
Ook onder de douche ben je drager van dat ambt van het geloof. Dat komt omdat Christus niet een deel van je leven, maar
heel je leven vernieuwt door zijn Geest.

Vers voor vers

Vs. 1vv Interessant te bedenken dat dit deugden zijn die niet zo algemeen waren als wij vaak menen. Onze misvatting
komt voort uit een eeuwenlange traditie en cultuur die gevormd is door en haar basis vindt in het Joods-Christelijk
gedachtengoed. Daar zijn wij ons lang niet altijd — en zeker niet allen — van bewust. Voor Romeinen was bijvoor-
beeld het hebben van één vrouw eerder een eigenaardigheid van Joden, dan dat zij het als vast onderdeel van
hun cultuur beschouwden. Mede daarom werden later christenen vervolgd. Toen gingen sommige Romeinen zich
zo op het eerste gezicht Joods gedragen. Ze beriepen zich daarbij op Jezus als Heer in plaats van de keizer. Merk
ook op hoe deze ouderling er geen nepgoden op na moet houden. Tim Keller, die dezelfde naam als Timoteus
droeg, wijst daarbij op namaakgoden als macht, geld, seksualiteit die ook verslavingen met zich brengen. Dat
zit blijkbaar diep in de mens, als steeds dreigende menselijke valkuilen. Niets nieuws onder de zon, merkte de
zoon van David als Prediker al op. De ouderling is iemand die letterlijk opzichter is. Dat klinkt als controleur, maar
bedoeld wordt dat zo iemand scherp op moet letten. Op de zienlijke en onzienlijke dingen. Niet in de eerste plaats
bij anderen, maar juist bij zichzelf.

Vs.4v  Het gezin — al ligt het opnieuw in onze tijd zwaar onder kritiek — is ook het kernmerk; heeft een sleutelpositie in
de opbouw van de kerk van Christus. Het gezin is als een oefenplaats. Calvijn noemde het gezin de kleine kerk.
Daar mag je met vallen en opstaan leren. Onderwijzen en leren; dat zijn opnieuw geen belerende woorden. In de
Joodse traditie is leren een wezenlijk aspect van het leven. Leven en leren liggen bijeen. Dat mag in de kerk en
in het gezin ook zo zijn. Het gaat daarbij om het inoefenen. Geloof en geloofsvertrouwen je zo gaandeweg eigen
maken, of zoals de Engelsen het zeggen het van harte kennen.

Vs. 6v  Zo’n drager van het ambt van gelovige — de ouderling — moet niet pas bekeerd zijn, om de verantwoordelijkheid te
kunnen dragen. Hier lezen we een woord uit de plantenwereld. Niet kortgeleden geplant. Dus er moet sprake zijn
een planting waarbij de wortels al dieper zijn komen te liggen, waardoor een tegenwind of tegendruk niet gemak-
kelijk ontworteling tot gevolg heeft. Ik denk onwillekeurig aan het begin van het Psalmboek, dat gebedenboek van
Israéls Messias. Psalm 1 over de mens als de met verlangen geplante boom waar een waterloop naartoe werd
gegraven. Opdat er vruchten mogen zijn. Christus wil ons gebruiken om ons zijn vrucht te laten dragen wanneer
we ons laten doorstromen met zijn Geest. Vergelijk het met de wijnstok uit Johannes 15. De vruchten groeien
niet aan de stam, maar aan de met de stam verbonden ranken. Denk ook aan Efeziérs 3, 17 waar ook sprake
is van dat wortelen. De duivel, de uiteenwerper die wil verdelen; die is als de tegenwind en tegendruk die wil
ontwortelen.

Vs. 8vv Diaken. Dat is letterlijk iemand die door het stof moet kruipen. Ik denk aan Christus die gekomen is, niet om
gediend te worden, maar om te dienen. Hij die het nederigste werk van de voetwassing in Johannes 13 verricht.
Daarmee maakt Hij de Zijnen tot priesters — die immers niet allen de handen, maar juist ook de voeten gewassen
moesten hebben — tot Gods eer.

Vs. 11v  Hier wordt stellig de indruk gewekt dat het ambt van diaken openstaat ook voor vrouwen. Dit ter kennisneming.

Vs. 13 De vrijmoedigheid van spreken. Ook dat is staan en gaan in de navolging van Jezus de Gezalfde Gods. In het
Johannes Evangelie is vrijmoedigheid een sleutelwoord dat Hem kenmerkt. Dat spreken kan ook zonder woorden.
Denk aan de diakenen; dat zijn veelal doeners en niet in de eerste plaats sprekers. Zij spreken in hun daden. Zij
blijken oog te hebben op anderen; zien wat zij of hij nodig heeft, om dan vervolgens te ondersteunen in Jezus’
Naam.

Vs. 14vv Zo wordt voor Timotels de kerk een thuis. Paulus zag hem als zijn zoon in geestelijke zin. Heeft hem besneden,
omdat hij Joods was vanwege zijn Joodse moeder. En dan loopt het uit op dat geheimenis. Een prachtige hymne.
Een lied waar je met je hart en alles wat in ons is mee mag instemmen. Dan wordt je levensadem herschapen in
het zingen. Christus wil ons ieder persoonlijk, maar juist ook in het christelijk thuis — dat de Kerk hopelijk mag en
moet zijn — laten groeien, bloeien door Jezus de Redder!

Auteur: GJK
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Liederen

Psalm 84:1,2en 3

Lied 665

Lied 838

led’re dag, ieder uur
Liefde, blijdschap, vrede
Vertel het aan de mensen
Lees je Bijbel, bid elke dag
Een rivier vol van vrede
Jezus, vol liefde

Auteur: PZ
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(=Gezang 101 LvdK)
(=Gezang 481 LvdK)
Hemelhoog 443
Hemelhoog 315
Hemelhoog 691
Hemelhoog 382

Op Toonhoogte 491
Opwekking 126



Vertellen van God en

Inleiding

Als je bij de kerk komt op zondag, gaat iedereen op een
stoel of in een bank zitten. (Vraag aan de kinderen of ze
iedere week op hetzelfde plekje zitten. En of dezelfde
mensen in hun buurt zitten).

Wat gebeurt er als de kerkdienst bijna gaat beginnen?
Misschien komt het antwoord ‘klok luiden’ of ‘een filmpje
op de beamer’ of iets dat speciaal voor jullie gemeente
geldt. Dan komt de dominee binnen met een groep
andere mensen. Houd hier rekening met het feit of er bij
jullie alleen mannen of ook vrouwen in de kerkenraad
zitten. Zeker de dominee heeft vaak speciale kleren aan:
een toga (een soort lange jurk, wit of zwart, soms met
een gekleurde sjerp erover). En de andere mensen heb-
ben gewone kleren aan, een pak of een jurk of een mooi
overhemd of blouse. Dat zijn ouderlingen en diakenen
Weten jullie waarom deze mensen met de dominee bin-
nenkomen? En wat voor werk ze doen in de kerk? Laat
de kinderen vertellen, misschien weten ze het.

Ik ga vanmorgen vertellen over de eerste ouderlingen en
diakenen. Hun verhaal wordt in de Bijbel verteld.

Bijbelverhaal

Jezus had twaalf leerlingen. Hij vertelde ze alles over de
Here God en de Bijbel. Drie jaar lang.

Toen is de Here Jezus gestorven. Hij werd aan het kruis
gehangen. Maar na drie dagen maakte God Jezus weer
levend. Hij kwam uit het graf en was weer gewoon bij
zijn leerlingen. Wat was dat fijn! Daarna is Jezus naar de
hemel gegaan. Wie moet er nu van Jezus vertellen, als
de Here Jezus dat niet meer doet?

De leerlingen natuurlijk. Ze zijn heel lang bij de Here
Jezus in de buurt geweest. Ze hebben gehoord wat Hij
tegen de mensen zei over God. Ze hebben de wonderen
gezien die Jezus deed. En ook hoe vriendelijk Jezus
tegen mensen was. Hij luisterde geduldig naar hun pro-
blemen en gaf hun dan goede raad. ‘Probeer het eens zo
te doen, dat is wat de Here God graag wil'. De leerlingen
-ze heten nu apostelen, zendelingen- gaan over Jezus
vertellen aan iedereen die graag van God wil houden,
maar niet precies weet hoe dat moet. En natuurlijk helpen
ze ook zieke en arme mensen. En mensen die ergens
verdrietig over zijn.

De vijanden van de Here Jezus vinden dat maar niks.
Ze dachten dat Jezus weg was, voor altijd. Nu gaan zijn
apostelen gewoon verder. De kerk wordt steeds groter.
Steeds meer mensen willen bij Jezus horen. De aposte-
len krijgen het steeds drukker met vertellen en lesgeven
over God en Jezus. Eigenlijk te druk.

Er is een groep vrouwen in de gemeente van Jeruzalem
die geen man meer hebben. Ze zijn arm, omdat ze niet
genoeg geld kunnen verdienen om voor zichzelf en hun
kinderen te zorgen. Ze vragen aan de apostelen: ‘Willen
jullie ons ook helpen, we hebben echt eten nodig?’ ‘Dat
is goed, maar jullie moeten echt een poosje wachten. We
hebben geen tijd’. De vrouwen zijn verdrietig. Ze kunnen
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anderen helpen

niet wachten, want ze hebben honger en hun kinderen
ook. De apostelen zien dat ook wel. Ze roepen alle
mensen in de gemeente bij elkaar en leggen uit dat zijzelf
moeten vertellen over Jezus. Maar het is ook belangrijk
dat mensen in de naam van de Here Jezus elke dag
worden geholpen. Maar dat kunnen andere mensen in de
kerk ook. Zijzelf hebben daar te weinig tijd voor. Daarvoor
hoef je niet alles over Jezus te weten, daarvoor moet

je alleen heel veel van God en de mensen om je heen
houden. Daarvoor moet je een knecht van Jezus willen
zijn. Een hulpje, zoals jullie hulpje in de klas zijn. Dan
worden er een aantal mannen uitgekozen die al langer

bij de kerk horen en van wie iedereen zegt: die geloven
echt. Zij kunnen goed anderen helpen. Zij gaan dat werk
voortaan doen.

Vanaf dat moment waren er twee soorten mensen die in
de gemeente werkten: apostelen die lesgeven en vertel-
len en preken. En de mensen die laten zien dat God van
iedereen houdt en alle mensen wil helpen. Ze delen eten
uit en helpen zieken en doen klusjes die de vrouwen zelf
niet kunnen.

In onze kerk zijn er ook twee soorten mensen die daar
werken: de dominee en de ouderlingen vertellen over
Jezus en de diakenen - dat betekent hulpjes van Jezus -
laten dat zien door geld op te halen en mensen te helpen.
En zij zijn nu die mensen die aan het begin van de kerk-
dienst als laatsten binnenkomen.

Auteur: RvO



Betrouwbare, gelovige mensen

Leg eventueel wat schrijfgerei in de kring of verwijs

naar eerdere uitleg die werd gegeven. Een soort veer of
geslepen rietpen met ouderwetse inktpot doen het leuk.
Het schrijven van brieven is uit de belevingswereld van
kinderen verdwenen, dus dit kan helpen een beeld te
vormen dat past bij het bijbelgedeelte. Het bepaalt de
kinderen concreet bij de brief die door Paulus werd ge-
schreven. Print het onderstaande briefgedeelte uit, rol dat
op en plak dicht met een rode sticker. Lees het in de kring
voor alsof het om de originele tekst van de apostel gaat,
zie vorige zondagen. Leg de bijbel open bij het gedeelte
waar het over gaat en verwijs er op een later moment
naar.

Ter inleiding

Vandaag gaan we het hebben over een volgend stukje uit
Paulus’ brief aan zijn leerling-vriend Timotels. Het heeft
te maken met de rol van sommige mensen in de kerk.
Misschien heb je er wel eens op gelet dat aan het begin
van de kerkdienst, als de dominee binnenkomt er tegelijk
met hem/haar, een paar mensen mee naar voren lopen.
Een van hen geeft daarna de dominee de hand, zegt
zachtjes een paar woorden en gaat dan samen met de
anderen voor in de kerk zitten. Wie zijn die mensen?
Toen op een zondag een christen uit Irak in een Ne-
derlandse kerk zat, en dat zag, fluisterde hij tegen zijn
vrouw: Zie je dat de voorganger/dominee/spreker hier
beveiligd wordt?’ Dat was wat zij kenden vanuit hun eigen
land. Had hij gelijk, denken jullie? Vandaag gaan we het
hebben over de mensen die met de dominee mee naar
voren lopen. |k ga proberen uit te leggen wie zij zijn.
Luister maar....

Schrijf de naam JEZUS op het bord en vraag de kinderen
of zij met één of een paar woorden kunnen vertellen waar
de mensen in Nazaret of Jeruzalem aan dachten bij deze
naam.

Schrijf dat met steekwoorden om die naam heen; zoon
van Maria en Jozef, de timmerman, vriend van de vissers
Petrus en Johannes, iemand die over God praat en Hem
Vader in de hemel noemt.

Kenden de mensen in de stad Efeze in de provincie Klein
Azié die naam ook? Waar zouden zij aan denken? Schrijf
dat met een andere kleur ook op.

Waar denk jij aan als je deze naam leest? Vul aan met
een derde kleur op het bord. Zien jullie verschillen?

In Nederlandse kerken vinden wij de naam en de persoon
van Jezus speciaal. In de kerk gaat het vaak over Hem.
We noemen Hem de Zoon van God. Hij is Degene die
mensen vertelde over God en Hem Vader in de hemel
noemde. In de kerk noemen we Jezus ook de Messias.
Maar... begrijpen wij mensen écht wie Jezus is en wat
geloven precies betekent? Nieuwe gelovigen hebben
uitleg nodig over geloven en hoe zij dat kunnen oefenen.
Geloven in God is niet makkelijk. Daarom schrijft Paulus:
‘Geloven is een geheim dat te maken heeft met God die
mens werd en de naam Jezus koos. De heilige Geest
heeft laten weten dat deze mens echt bij God hoort. Ook
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de engelen hebben Jezus Christus gezien en aan de
mensen op aarde is over Hem verteld. Zo is die naam
bekend geworden en is in Hem geloofd. Jezus is nu van
de aarde teruggegaan naar zijn Vader.” Geloof in wat te
maken heeft met deze Jezus lijkt op een geheim, bedenkt
Paulus. Een verborgen geheim moet ontdekt worden. Het
is er wel maar als je op zoek gaat ontdek je vaak stukje
voor stukje. Die horen bij elkaar en vormen samen één
geheel. Voor de gelovigen in Efeze, is het belangrijk dat
zij allereerst ontdekken wie Jezus is en wat Hij betekent
voor hun geloof in de God over wie Timotels hen vertelt.

Het vervolg van de brief

Als duidelijk is wat Timotels nog meer moet weten,
schrijft Paulus verder aan zijn brief naar deze jonge man
in Efeze. Hij noemt belangrijke dingen waar TimoteUls
ook van op de hoogte moet zijn. Op een nieuw vel papy-
rus schrijft Paulus het volgende:

Mijn geliefd kind Timoteds,

Over het volgende heb ik goed nagedacht. Zoek in de
kring van gelovigen naar mensen die zich met hun hele
hart willen inzetten voor de familie van God in de stad
waar jij werkt. Zoek naar mensen die met jou kunnen
zorgen voor de nieuwe gelovigen. Eigenlijk vormen
Jjullie met elkaar het gezin van God. Samen laten jullie
zien wat God belangrijk vindt voor mensen op aarde.
Dat is niet makkelijk in de stad waar jullie wonen. Zoek
daarom mensen die al langer geloven en maak hen tot
steun-pilaren in de kring. Zij kunnen nieuwe gelovigen
helpen bij hoe leven in geloof gaat. Deze steunpilaren
zijn geen supergelovigen. Zij weten hoe dingen in het
leven gaan, maar omdat zij al wat langer geloven raken
zij niet snel in de war als het moeilijk wordt. Zoek men-
sen die de rol van steunpilaar op zich willen nemen en
noem hen oudsten of ouderlingen. Zij worden door jou
in die functie gekozen. Let daarbij op hun manier van
leven. Op zo iemand mag niets aan te merken zijn. Die
mens leeft eenvoudig, gaat serieus met de dingen van
God om en klopt zichzelf niet op de borst omdat hij dat
zo goed doet. Die mens is gastvrij en kan anderen hel-
pen met uitleg over wat geloven in God betekent. Deze
mens is trouw aan één partner, leeft in vrede, zoekt het
beste voor zijn gezin en laat zijn kinderen zien waar het
bij geloof in God om gaat.

Het beste kun je dus iemand voor zo’n rol zoeken die al
langer in God gelooft. Zo iemand heeft al meer over het
geheim van geloven ontdekt en raakt niet snel boos of
gestrest als iets moeilijk gaat. Die mens weet dat het in
Gods gezin gaat om liefde en vrede. Zo’n oudste in de
gemeente kan voor anderen een steunpilaar zijn door
rustig met hen te praten, naar hen te luisteren en met
hen te bidden. Zoek zulke gelovige mensen in jouw
gemeente Timotelis en vraag of zij steunpilaar in Gods
gezin van Efeze willen zijn. Zij kunnen samen met jou
beslissen over wat belangrijk is om in die stad samen



als gezin van God te leven.

Naast ouderlingen/oudsten zijn ook mensen nodig die
praktisch willen meehelpen en -doen. Hen noemen
we diakenen. (diaken betekent: helper in Gods gezin)
Zoek voor de rol van diaken mensen die eerlijk een
oprecht zijn en die in hun denken niet alles koppelen
aan geld of aan winst maken. Ook mogen zij zich

niet te buiten gaan aan het drinken van veel alcohol.
Voor een diaken is vasthouden aan geloof in God het
belangrijkst. Omdat leven met het geheim van geloven
niet altijd makkelijk is, is het belangrijk dat een diaken
zal proberen zo goed mogelijk met zijn functie om te
gaan. Let goed op dat iemand geschikt is voor de rol
van diaken. Die mens mag niet negatief in het nieuws
komen door zijn manier van leven. Let ook op dat die

mens zijn rol zo goed mogelijk kan invullen. Ik schrijf je,

dat dit niet alleen geldt voor mannen in de gemeente.
Ook (hun?) vrouwen moeten laten zien dat zij oprecht
en zuiver leven; niet roddelen of kwaadspreken over
een ander, eerlijk en betrouwbaar zijn en niet opschep-
perig in hun manier van leven. Voor diakenen geldt dat

zij trouw moeten zijn aan één partner en serieus zorgen

voor hun kinderen. Zulke mensen kun je het werk van
diaken toevertrouwen. Zij helpen in het gezin van God

als anderen iets nodig hebben. Als iemand bijvoorbeeld
hulp nodig heeft vanwege ziekte, groot verdriet, arm- of

oud-zijn.

Zoek zorgvuldig naar ouderlingen en diakenen, Timo-
telis. Dat maakt het gezin van God krachtig. Dan zien
anderen in de stad dat het in het gezin van God niet
gaat om de beste plek voor jezelf maar dat juist zorgen
voor de ander heel belangrijk is. Zo wordt zichtbaar
dat gelovigen Jezus’ voorbeeld in hun leven volgen
door elkaar lief te hebben en te dienen. Zo ontdekken
nieuwe gelovigen in de kerk dat zij er niet alleen voor
staan maar dat het gaat om ‘samen’. Tot zover deze
brief vandaag met een groet van Paulus

Dan legt Paulus zijn pen neer en strooit voorzichtig wat
fijn zand over de natte inkt. Hij rolt het beschreven vel
papyrus op en plakt het dicht met warme was. Een
koerier of bode zal de brief naar de stad Efeze brengen.
Deze brief zal zijn jonge vriend Timotels helpen om

in Efeze met wijsheid te werken zodat nieuwe gelovi-
gen meer en meer leren begrijpen van het geheim van
geloven.

Afsluiting

Denk nog even terug aan de mensen die voor in de kerk
gingen zitten. Zijn zij de ‘beveiligers’ van de dominee of
hebben zij een andere functie? Door wat je deze dag
hoorde weten jullie dat zij een speciale functie in de kerk
hebben. Ze zijn gekozen als ouderlingen en diakenen.
Misschien moet je die woorden nog even oefenen om ze
te onthouden.

Sluit het luisteren naar de brief af met een passend
lied

Bijv. wij willen samen vieren dat God van mensen houdt;
Op toonhoogte 459:1,2 (uitgave 2009).
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Afrondend om te onthouden

Voor de week die komt: Wat zouden de kinderen in de
nieuwe week willen meenemen van wat zij vandaag
hebben gehoord? Laat hen iets noemen en vraag er de
volgende keer belangstellend naar.

Sluit dit samenzijn af door samen te bidden

Dank U wel Here Jezus dat uw heilige Geest Paulus hielp
om een duidelijke brief naar Timoteus te schrijven. Dat
hielp de gelovigen in Efeze om samen ‘gezin van God’

te zijn in die grote stad waar niet veel mensen U kenden.
Oefenen in geloven zou hen helpen om goed samen te
leven met anderen. Samen kinderen van de Vader zijn in
die stad waar liefde voor elkaar geen grote rol had maar
denken aan jezelf meer aandacht kreeg. Ook wij leren
dat geduldig zijn en helpen belangrijker is dan alleen voor
jezelf leven. Dank U dat deze belangrijke brieven van
vroeger, in de Bijbel bewaard bleven. Daarmee zorgde U
ook voor ons als kinderen van de Vader op de plek waar
wij wonen.

Auteur: JHP



De mensen die vooroplopen in de kerk

We gaan het vandaag met elkaar hebben over ouderlin-
gen en diakenen in de kerk.

Aan het einde van zijn leven schrijft Paulus een brief aan
Timotedus.

Timotheus werkt in de kerk van Efeze.

Paulus heeft Timoteus daar achtergelaten om problemen
op te lossen die zijn ontstaan.

Paulus schrijft Timothels een brief om hierover ad-

vies te geven, zodat de kerk in Efeze weer goed kan
functioneren.

Een van de problemen in de kerk van Efeze is de leiding
in de kerk.

De leiding van een kerk; dat zijn de ouderlingen en de
diakenen. Dit zijn mensen die het goede voorbeeld willen
geven aan de gemeente. Ze willen de mensen de juiste
weg wijzen.

Het is de bedoeling dat we als christenen steeds meer
gaan lijken op de Here Jezus. Ouderlingen en diakenen
zijn in de kerk aangesteld om ons daarbij te helpen.

Bijbelgedeelte

Het Griekse woord voor diaken is diakonos. En diakonos
betekent dienaar.

Een dienaar is iemand die andere mensen helpt. Een
diaken helpt vooral de arme of de zieke mensen in de
gemeente. Daar is geld voor nodig. Een deel van het
geld dat we in de collecte doen, wordt door de diakenen
gebruikt om arme of zieke mensen te helpen. Dat hoeven
niet alleen de mensen uit onze kerk te zijn. Dat kunnen
ook mensen zijn die in rampgebieden wonen. Bijvoor-
beeld als er een aardbeving is geweest. Diakenen mogen
ook het woord van God aan de mensen brengen. Zo kun-
nen ze de mensen helpen om de Bijbel beter te begrijpen
en goed te lezen.

De eerste gemeente stelde de eerste diakenen aan. De
apostelen waren druk met het getuigen dat Jezus voor
de mensen was gestorven en weer opgestaan. Maar er
moest ook voor de armen en de weduwen gezorgd wor-
den. Daarom werden er diakenen gezocht.

(Optioneel: je kunt Handelingen 6:1-7 met elkaar lezen)

Ouderlingen komen in het Oude Testament al voor. Zij
gaven leiding aan het volk Israél. Ouderlingen hebben
ook nu nog een heel belangrijke taak in de gemeente. Zij
moeten erop toezien dat Gods Woord elke zondag wordt
verkondigd in de gemeente. Ook moet ze in de gaten
houden of alle mensen in de kerk leven zoals de Bijbel
dat voorschrijft. Daarom is het ontzettend belangrijk dat
ouderlingen zelf ook goed en veel in de Bijbel lezen en
dat ze dicht bij de Here God leven.
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Paulus schrijft in zijn brief aan Timotels een aantal
eigenschappen die belangrijk zijn voor een ouderling
of een diaken. We gaan die eigenschappen lezen in 1
Timoteus 3:1-16

Ga met de jongeren in gesprek over het gelezen bijbel-
gedeelte. Vraag bijvoorbeeld welke eigenschappen ze
hebben gehoord.

» Zou het nou zo zijn dat je als ouderling of diaken een
supergelovige moet zijn?

» Zouden ze nooit schelden, liegen of onterecht boos zijn
of ruzie hebben thuis?

Gelukkig is dat niet zo. Anders zou niemand ouderling of

diaken kunnen worden.

Maar het is belangrijk dat deze mensen weten waar ze

de kracht vandaan kunnen halen om te leven zoals God

dat van hen vraagt. Ze zullen steeds weer bidden om de

kracht van de Heilige Geest die in hen woont. En als het

dan toch eens mis gaat weten ze ook dat ze om verge-

ving mogen vragen.

Zo kunnen gewone mensen een voorbeeld zijn, voor jou

en voor mij.

Ze kunnen je helpen als je dat nodig hebt. Of er voor

mensen zijn die zelf iets niet kunnen; bijvoorbeeld voor

een oude vrouw die zelf niet meer naar het ziekenhuis

kan rijden.

Ze zullen met je bidden als je ziek of verdrietig bent. Ze

zullen je steeds weer vertellen dat Jezus van je houdt en

samen met jou de Bijbel lezen.

Zo hoort het in de gemeente te gaan. Want de kerk of

de gemeente is eigenlijk het huisgezin van God. Zoals

er bij jullie thuis regels zijn en je ouders je helpen en het

goede voorbeeld geven; zo is dat ook in de gemeente zo.
Zo kunnen we elkaar steeds meer leren om op de Heere

Jezus te gaan lijken.

Auteur: MJ
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