Inleiding Pinksterproject 2025:

IN BEWEGING

Inleiding

Na Pasen wachten de leerlingen op kracht uit de hemel. Ze geloven in een levende Heer en zijn blij
met zijn overwinning op de dood. Hoe ze de opdracht moeten uitvoeren om de wereld in te gaan met
deze blijde boodschap is hun nog niet duidelijk. God leidt hen stap voor stap naar Pinksteren. Wij
volgen de discipelen op deze weg.

We komen in beweging om Gods liefde te volgen. Zijn Geest wil ook ons hart vullen met geloof, hoop
en liefde. Zijn Geest helpt ons van Jezus Christus te getuigen in onze omgeving. We vertellen van
Hem, maar laten ook zien wat Hij voor ons betekent.

Zondag 26 mei: Johannes 14:23-29

Thema: De Geest van liefde

Projectthema: Wonen bij jou

Jezus houdt van ons. God redt ons, geeft hulp en raad, steeds weer. De vraag is of wij ook houden van
Jezus die zoveel van ons houdt. Openen wij ons hart, zodat God de Vader en zijn Zoon bij ons wonen?
Johannes zegt: je hebt Jezus lief wanneer je je houdt aan Gods geboden. Dat doen we niet altijd.
Zondigen doet God pijn en we hebben er zelf vaak ook verdriet van. Je nodigt God in je hart uit als je
leeft zoals Hij graag wil. God wil wonen in hart vol geloof, in mensen die in woorden en daden zijn
kinderen zijn. Geef jij Hem de sleutel tot jouw hart?

Donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag): Lucas 24:49-53

Thema: Jezus gaat naar de hemel

Projectthema: Hulp van boven

Jezus zegent zijn discipelen. Hij belooft hen te helpen om het goede nieuws te vertellen aan alle
volken. Ook zij mogen leven met de opgestane Heer. Het is geen makkelijke opdracht. De discipelen
zullen daar tegenop hebben gezien. Daarom belooft Jezus dat Hij ze vanuit de hemel zal helpen. Jezus
lijkt achter de wolken te verdwijnen en ver weg te zijn. Maar Hij is en blijft aanwezig. De discipelen
zullen kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Daarom bidden ze samen, zijn blij en blijven met
God verbonden in de tempel.

Jezus is daar nog steeds en Hij wil ook ons helpen om met Hem te leven, elke dag. Als we iets
moeilijks moeten zeggen of doen staan we er niet alleen voor.

Zondag 1 juni: Handelingen 1:12-26

Thema: Op volle sterkte

Projectthema: Ontbrekende schakel

De elf discipelen die na Hemelvaart terugkeren naar Jeruzalem realiseren zich dat Jezus twaalf
mannen heeft geroepen. Jezus zal hen niet verlaten, maar in hun kring ontbreekt iemand. Judas heeft
zijn Heer verraden en leeft niet meer. Een ontbrekende schakel in de ketting die de Heer heeft
gevormd. Petrus overtuigt de anderen dat twaalf mensen nodig zijn. lemand anders moet de lege
plaats van Judas innemen. Gods beweging van geloven en getuigen vraagt alles van mensen en vraagt
om alle mensen. De discipelen denken na en bidden. Dan wijst God Mattias aan. Hij maakt de ketting
van getuigen weer heel.

ledere gelovige heeft een taak, iedereen is nodig bij God. Laat je door Hem gebruiken om Gods
beweging van geloof, hoop en liefde te dienen.



Zondag 8 juni: Handelingen 2:1-11

Thema: Pinksteren: de Geest van Christus verandert de wereld

Projectthema: Hij brengt ons samen

Jezus’ getuigen staan op volle sterkte klaar om aan het werk te gaan voor hun Heer. Maar wat
moeten ze doen? En hoe moeten ze hun opdracht uitvoeren? De komst van de Heilige Geest geeft het
antwoord. Het is God zelf die vooropgaat. Met als tekenen wind en vuur laat Hij zien dat er voor Hem
geen hindernis te groot is. Opeens zijn de discipelen apostelen vol vuur. Van leerlingen worden ze
zendelingen. Ze ontvangen zelf geloof en kunnen krachtig van Christus getuigen. Door de Geest
komen gedoopte mensen samen. God vormt met hen de ene, wereldwijde kerk van hun Heer en
Verlosser. Verbonden door de doop, verbonden in God die redt.

Laat jij je ook door Hem in beweging zetten? Met een hart vol liefde voor Christus?

ds. D. Westerneng, hoofdredacteur Vertel Het Maar



