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Vader en Zoon wonen in gelovigen
Johannes 14:23-29
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Thema: De Geest van liefde

Doel
De kinderen ontdekken dat God zijn Geest geeft aan mensen die Hem liefhebben.

Toelichting
Jezus liefhebben bestaat niet alleen uit lovende woorden voor Hem. Dat Hij je heeft gered, dat Hij je helpt en raad geeft. Je 
hebt Jezus lief wanneer je je houdt aan Gods geboden. Zondigen, anders leven dan God wil, doet God pijn. Hij heeft reden 
om boos te worden en afstand van ons te nemen. Wie zondigt, merkt dat de glans en de vreugde in het leven vermindert. 
Zonde maakt dat je je niet prettig voelt als je de gevolgen van verkeerde keuzes ondervindt.
God de Vader en Christus, zijn Zoon, kunnen alleen wonen in een gelovig hart, in mensen die in woorden en daden van 
Hem houden.  

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: De Heer wil bij je wonen
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is dit Bijbelgedeelte goed uit te leggen met het lied ‘Is je deur nog op slot?’ (Evangeli-
sche Liedbundel 447). Ze zingen het graag. Vertel over het beeld van het hart als een huisje waar het pas goed en gezellig 
is, als God daar ook een plaats heeft. Wat je bezit, jouw spulletjes, en de mensen om je heen zijn belangrijk, maar liefde 
voor God maakt je leven pas echt fijn. Leg de kinderen uit dat je God in je hart uitnodigt als je doet wat Hij graag wil. Jezus 
belooft in de Bijbel dat de Heer dan altijd bij je is. Hij laat je nooit alleen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: De sfeer in huis
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen wat er nodig is voor een fijne sfeer in huis. Hoe maak je het gezellig (meubels, 
versiering? Natuurlijk zijn ook medebewoners nodig (familie, huisdier). Heeft het invloed als bewoners het druk hebben, 
geen aandacht voor elkaar of zelfs ruzie met elkaar hebben?
God houdt veel van ons. Hij heeft alles voor ons over, zelfs zijn Zoon. Dat hebben we rond Pasen gezien. Jezus maakt 
duidelijk dat liefde niet blijft bestaan zonder een antwoord. Alleen zeggen dat we Jezus dankbaar zijn en Hem niet zouden 
willen missen. Je moet het ook laten zien. Liefde naar God toon je door te leven naar Gods geboden. Als je Jezus liefhebt, 
zullen God de Vader en Hij bij je komen wonen, zegt Jezus. Gods Geest, die hoop geeft en helpt wil wonen in een fijne 
omgeving, waar de sfeer goed is. Gods Geest komt pas tot z’n recht bij gelovige mensen, die God en mensen om hen heen 
aandacht en liefde geven.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Maak ruimte voor de Geest
Richtlijnen: Vraag aan de jongeren waarom je van iemand houdt? Wat is daarvoor nodig? Je ouders zijn jou gegeven; je 
hebt hen niet zelf gekozen. Ze hebben in hun opvoeding jou laten zien wat zij belangrijk vinden, maar vooral ook dat ze 
van je houden. Nee, je bent het niet in alles eens, maar je zou hen niet willen missen. Je vrienden kies je zelf. Wat vind jij 
belangrijk om met iemand bevriend te kunnen zijn? Welke eigenschappen van een vriend of vriendin kun jij bewonderen?
God de Vader heeft door Jezus Christus bewezen dat Hij van ons houdt, dat Hij in alle omstandigheden het beste voor ons 
wil. Zijn liefde werd volkomen duidelijk bij het kruis van Golgota. Hij droeg onze schuld, Hij maakte ons van vijanden van 
God tot zijn kinderen en vrienden. Hij overbrugde de verwijdering die onze zonde veroorzaakte. Het is weer goed. Jezus 
maakt duidelijk dat liefde van twee kanten moet komen. Wie Jezus Christus liefheeft houdt zich aan Gods geboden. Dan 
ontstaat er ruimte voor God van hart tot hart met een mens om te gaan. Jezus noemt dat: God woont in ons. De Heer ziet 
graag dat we ruimte maken voor Hem door de eigenschappen en het gedrag te vertonen die Hij waardevol vindt.

Extra Bijbelgedeelte: Psalm 133
(In deze Psalm lezen we dat de HEER zijn zegen geeft als gelovigen samen God liefhebben en dienen. Liefde brengt ze-
gen en eeuwig leven. Met vrienden kun je eindeloos samen zijn; het verveelt niet omdat je ervan geniet.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Dit Bijbelgedeelte maakt deel uit van een lange toespraak van onze Heer Jezus (hoofdstukken 14 tot en met 16), gevolgd 
door het ‘hogepriesterlijk gebed’ (hoofdstuk 17). We kunnen ons goed voorstellen dat Jezus zijn leerlingen op meerdere 
momenten voorbereidde op wat ging komen en hen toerustte voor hun komende taak. Zoals Johannes dat vaker lijkt te 
doen, voegt Hij een en ander samen tot een groter, thematisch geheel, en plaatst dat op de wel meest geschikte plek in zijn 
getuigenis over Jezus: kort voor diens lijden, kruisdood, opstanding en hemelvaart. Jezus zal, nadat Hij dit alles heeft vol-
bracht en tot de Vader is gegaan, niet meer lijfelijk bij zijn leerlingen zijn. De leerlingen zullen bovendien stuiten op tegen-
stand, haat en vervolging. Toch hoeven zij de moed niet te verliezen en mogen ze vol vertrouwen hun opdracht aanvangen. 
Belangrijk is daarbij de belofte van ‘de andere pleitbezorger’, de Heilige Geest, die in 14:16-17 wordt aangekondigd. Ook in 
ons bijbelgedeelte, waarin het dikwijls gaat over ‘Vader en Zoon’, moeten we deze ‘pleitbezorger’ er steeds bij denken. Hij 
is het immers die de verbinding legt en die als ‘Geest van de waarheid’ (vers 17) ook deelt in Gods weten.

Vanaf vers 20 begint eigenlijk al ons bijbelgedeelte, waarin de prachtige relatie tussen de Vader en de Zoon (en de Geest) 
tot uiting komt en ook de wijze waarop Jezus’ leerlingen als het ware in die relatie worden opgenomen: ‘Dan zul je 
begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben’ (vers 20). We stuiten hier op het wonderlijke 
geheim van de Drie-ene God. Hij is één, maar tegelijk is er relatie in Hem. Het is het geheim van de goddelijke liefde, die 
zowel eenheid als relatie/beweging kent en nodig heeft. Oude kerkvaders gebruikten het beeld van een rondedans (een 
volksdans in een kring van drie) om dit wonder uit te beelden. En… in deze ‘bron van alles’ mogen ook wij dus delen. Nu al, 
door de ‘pleitbezorger’, die zelf ook deel uitmaakt van deze goddelijke volheid, en die ook ons daarmee verbindt.

Laten we er ondertussen wel voor waken dat we het allemaal niet te lief gaan maken. Die waarschuwing mogen we ook 
ter harte nemen bij het lezen van de verzen 23-29, waar we deze zondag op inzoomen. Vers 23 kan – met alle goede en 
vrome bedoelingen – gemakkelijk te knus of zelfs klef worden. Hoe heerlijk en wat een goed gevoel als je van Jezus houdt 
en weet dat God van jou houdt, en dan wonen ze ook nog in je hart… Nota bene: het verband blijft dat van heel veel strijd 
en moeite die de leerlingen van Jezus te wachten staan. De context van onze zending als discipelen van de Heer, met alle 
problemen waarin je dan terechtkomt, mag niet vergeten worden. En Jezus staat op het punt om weg te gaan (vers 25 en 
29-30). En eerst wachten nog zijn lijden en het kruis. Niet zo vrolijk allemaal…

Dat geldt dus ook voor de ‘andere pleitbezorger’, die je voortdurend ‘achter deze verzen’ moet denken (zie ook vers 29). 
Het Griekse woord ‘parakleet’ (NBV: ‘pleitbezorger’) betekent letterlijk: ‘de erbij geroepene’. In algemene zin kun je dan 
denken aan een beschermer of begunstiger, meer specifiek aan een advocaat of een voorspreker. De vertaling ‘pleitbe-
zorger’ valt alle aspecten mooi samen. De NBG ’51 vertaling ‘Trooster’ kan ook, maar dat moet niet te ‘emotioneel’ worden 
ingevuld. Het gaat hier niet maar om iemand die een troostende arm om je schouder legt. Deze ‘Trooster’ weet van aan-
pakken, Hij maakt duidelijk wat zonde, gerechtigheid en oordeel is (16:9). Zo is Hij de ‘Geest van de waarheid’ (16:13) in het 
grote wereldgeding rond Jezus en in alle strijd die de leerlingen zullen ervaren. 

Misschien hebben we daartoe ook de inleidende vraag van vers 22 nodig: ‘Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan 
de wereld bekendmaken, Heer?’. De vraagsteller is Judas (de zoon van Jakobus; Luc. 6:16, Hand. 1:14; vaak gelijkgesteld 
aan Taddeüs; Mat. 10:3). Hij wordt hier nadrukkelijk onderscheiden van de verrader Judas Iskariot, die de zaal al had ver-
laten (13:30). Judas’ vraag waarom Jezus zich niet aan de wereld bekendmaakt, is best herkenbaar. Waarom toont Hij zich 
niet in al zijn glorie aan alles en iedereen? Waarom deze ogenschijnlijk moeizame weg via de zending van zijn leerlingen 
met alle tegenstand vandien en een ‘pleitbezorger’ die verder niemand in de wereld ziet? Het antwoord ligt ook hier in de 
liefdesrelatie en liefdevolle gehoorzaamheid die Jezus met mensen wil aangaan en waartoe Hij mensen uitnodigt, oproept 
en aanspoort, maar niet dwingt of forceert. En het is waar: Gods molens malen langzaam. Ze malen ook fijn, al zien wij dat 
nog niet altijd.

In dat verband volgen de verzen over het ‘wonen’ van Vader en Zoon in Jezus’ leerlingen’. Het beeld van het ‘wonen’ is de 
moeite waard om bij stil te staan. Je zou heel de bijbelse geschiedenis kunnen samenvatten onder één vraag: ‘Hoe kan 
God opnieuw bij mensen wonen?’ Na de verdrijving uit het paradijs is het de grote zoektocht, waaromheen de heilsgeschie-
denis cirkelt. Vol al te menselijke mislukkingen (torenbouw van Babel, afgodendienst etc.), maar ook bijbelse symbolische 
uitingen die weergeven wat nog niet in voltooide realiteit kon bestaan (tabernakel- en tempeldienst). Het wonen van God bij 
mensen is de grote vervulling in het ‘hemelaarde-visioen’ van Openbaring 21 en 22. Dan geen zonde en kwaad meer die 
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dat ‘wonen’ in de weg staan. God zelf die in alle opzichten het licht is waarvan we zullen leven. Nee, dat snappen we niet, 
je mag er wel verwonderd naar uitzien.

Centraal in deze bijbelse zoektocht staat Jezus, in wie God bij ons kwam wonen (Johannes 1:14). En dat ‘wonen’ gaat dus 
door, ook als Jezus niet lijfelijk bij ons is. En zoals Jezus met de Vader was verbonden, zullen ook wij dat door Geest dan 
zijn. Je kunt er haast niet bij. Zo rijk en vol is het! Zowel de Vader als de Zoon komen als het ware helemaal mee met de 
gave van de Heilige Geest. Zijzelf wonen met hun liefde (door de ‘pleitbezorger’, de Heilige Geest) in de leerlingen. Het is 
een ‘werkgemeenschap van de liefde’ waarin de liefde van Vader, Zoon en Geest vooropgaan maar ook wij en ons lief-
hebben voluit worden opgenomen en serieus genomen. Een ‘woon- en werkgemeenschap’ dus. Waarbij het ‘wonen’ ook 
aangeeft dat dit werk van God niet incidenteel is. Het gaat om een bestendige en permanente relatie.

Kan er dan niets in de weg staan? Vers 24 waarschuwt ons. Wie Jezus niet liefheeft zal al deze woorden terzijde leggen. 
Dan is de Bijbel ook eerlijk: dan kun je hier dus geen deel aanhebben. Ook hier mogen we moeilijk omstandigheden van de 
leerlingen en de eerste gemeente bedenken. Situaties van vervolging en verzet tegen het evangelie. Dan komt het aan op 
trouw en volharding, en bovenal het bewaren van de band met de Heer Jezus.

Daarbij mogen de leerlingen vertrouwen dat Jezus’ woorden waar zijn, omdat het de woorden van zijn Vader en Zender 
zijn. Op de achtergrond klinkt de oude regel door dat het getuigenis van twee of drie getuigen voor waar wordt gehouden 
(Deut. 19:15). In vers 26 benadrukt Jezus hoe de pleitbezorger heel dicht bij Hemzelf en zijn eigen werk staat. Het zijn 
Jezus woorden die Hij te binnen brengt en waarvan Hij de betekenis in verschillende omstandigheden duidelijk zal maken. 

Vanaf vers 27 horen we nog over de ‘vrede’ die Jezus ons nalaat. Het is mooi en belangrijk deze verzen in lijn met het 
voorgaande te lezen. Geen losse tegeltjestekst dus! Dan wordt het weer veel te lief. Het gaat hier om de diepe en volle bij-
belse ‘sjaloom’, de volheid van goddelijk heil en alles vullende ‘liefde in relatie’. Die Jezus ons nalaat door wat we hiervoor 
hebben gelezen: de verbondenheid met de drie-ene God, die in ons wonen wil! De laatste verzen (29 e.v.) verwoorden 
opnieuw de hoogspanning van de omstandigheden waarin Jezus deze woorden spreekt.

Vers voor vers
Vs. 23 ‘…. en bij hem wonen’: Wonen heeft in de Bijbel zoveel meer inhoud dan doorgaans bij ons het geval is. Niet maar 

een huis op een inwisselbare plek. Hoewel…, ik maak het wel degelijk mee – zeker in een agrarische context – 
dat mensen van generatie op generatie in een huis op een stuk land wonen dat helemaal verbonden is met hun 
familie. Inmiddels van alle luxe en mogelijke uitbreidingen voorzien, maar toch is er die band met het verleden. 
Met de geschiedenis dus. Dat aspect zit ook in ‘wonen’ in de Bijbel. Dat het rondtrekkende volk Israël mocht 
wonen in het land van de belofte, is een wezenlijk element van de belofte die hen werd voorgehouden. Dat is 
veiligheid en welvaart, maar ook verbondenheid: met geschiedenis en geslachten, met de mensen voor jou en na 
jou, en met God die het gegeven heeft. Weeg dit soort aspecten maar eens mee als je nadenkt over het wonen 
van God in jou. 

Vs. 27 ‘Ik laat jullie vrede na…’’ Het diepe Bijbelse woord ‘vrede’ (tweemaal genoemd) vat het hele evangelie van Jezus 
samen: welzijn, vreugde, harmonie, goede en herstelde verhoudingen (Hebreeuws ‘sjaloom’). Deze vrede die 
Jezus op unieke wijze verkondigde en bewerkte is zijn ‘erfenis’. Dan hoef je inderdaad niet de moed te verliezen. 

Vraag
• Wat roept het woord ‘wonen’ bij jou op? Hoe is dat als je dan denkt aan het ‘wonen van God in jou’?

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 20: 1 en 2
Lied 968      (=Gezang 303 LvdK)
Lied 969      (=Gezang 308 LvdK)
Ik ben veilig      Hemelhoog 426
Kom tot de Vader     Hemelhoog 429
Ik zag een kuikentje     Hemelhoog 427
Liefde, blijdschap, vrede      Hemelhoog 115
Jezus is de Goede Herder     Hemelhoog 428

Auteur: PZ 
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Alleen door te leven zoals God het wil nodig je Hem uit 
om in het huisje van je hart te komen wonen. Geef God 
dan wel de beste plek in je huisje. Niet verstopt onder 
je bed of achter in de kast, maar juist midden op je bed 
zodat je Hem als eerste ziet wanneer je binnenkomt. 
Wanneer God bij je woont dan is Hij altijd bij je. God 
troost je als je verdrietig bent, Hij luistert naar je als je 
bang of boos bent. Hij geeft moed als je iets engs moet 
doen. God is blij als je lief bent voor anderen. Met Gods 
liefde wordt je huisje weer licht. Wanneer je God woont in 
het huisje van je hart blijft Hij altijd bij je. Hij laat je nooit 
alleen. 

Gebed
Lieve Heer,
Help ons om de deur van ons huisje te openen.
Leer ons hoe we kunnen leven zoals U dat wil.
Kom binnen in het huisje van ons hart.
Dank U wel dat U daar altijd blijft.
U laat ons nooit alleen.
Amen.

Auteur: HVM

 ‘Is je deur nog op slot, is je deur nog op slot. 
 Van je krr, krr, krr, doe hem open voor God. 
 Want de Heer wil bij je wonen 
 en dan ben je nooit alleen. 
 Je hart is net een huisje, 
 waar het gezellig is. 
 Het is er soms wat donker, 
 je weet niet wat er is‘

Vraag aan de kinderen of ze dit liedje kennen. Waar-
schijnlijk wel. De meeste kinderen zingen het graag, het 
liefst met de gebaren erbij. Luister naar of zing met elkaar 
het lied.
Vandaag praten we met de kinderen over het beeld van 
het hart als een huisje waar het goed en gezellig kan zijn. 
Zoek van tevoren een afbeelding op van een hart als 
huisje met bijvoorbeeld ramen en een deur erin. 

In de Bijbel staat dat God bij ons wil wonen. Hij wil wonen 
in ons hart. Dat is best moeilijk om te begrijpen. Denk 
maar aan eens aan het lied dat we net gezongen hebben, 
dan wordt het vast een beetje makkelijker te begrijpen. 
Je hart is net een huisje. In het huisje van je hart bewaar 
je alle mensen en spulletjes die belangrijk voor je zijn. 
Papa en mama, je broertjes en zusjes, de kat of de hond 
en je vrienden van school en de kerk. Je speelgoed, je 
boeken, je knutselspullen en je knuffels. De momenten 
dat je blij bent en de keren wanneer je verdrietig of boos 
bent. Alles en iedereen die belangrijk voor je is heeft een 
plekje in jouw huisje. Het huisje van je hart is helemaal 
ingericht zoals jij dat graag wil. Je huisje lijkt helemaal 
perfect, alles staat op de juiste plek. Maar is dat wel echt 
zo? In het lied zingen dat we je huisje soms wat donker 
kan zijn. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt gemaakt of als er 
iets verdrietigs is gebeurd. Het is dan opeens niet zo fijn 
meer in je huisje.
De Bijbel zegt dat je leven pas echt fijn is als God ook in 
het huisje van hart woont. 
Jezus zegt: ‘Als je van Mij houdt, dan luister je naar mijn 
woorden. Dan zal God, de Vader, van je houden en we 
zullen voor altijd bij je wonen.’
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De sfeer in huis

Inleiding
Neem een aantal woonbladen of reclamefolders van 
winkels waar je spullen kunt kopen voor de huisinrichting. 
Laat de kinderen hierin bladeren en bekijken wat ze mooi 
vinden, waar wordt een inrichting van een huis fijn van? 
Ligt dat alleen aan de meubels die je in een woonkamer 
of slaapkamer neerzet? Als je veel tijd hebt, kun je de 
kinderen ook een collage laten maken van een sfeervol 
huis. Kunnen de kinderen nog andere dingen bedenken 
die een huis fijn maken? Bijvoorbeeld planten, foto’s van 
familie, een mooie poster waar je blij van wordt. Vertel dat 
ook medebewoners een huis fijn kunnen maken: men-
sen of dieren. Maar juist ook door mensen kan de sfeer 
in huis veranderen: mensen hebben het druk, hebben 
geen tijd voor elkaar, maken ruzie, etc. Als de sfeer in 
huis niet goed is, kan dat verschillende oorzaken hebben, 
maar het is meestal doordat je iets mist. Je mist een fijne 
inrichting of je mist echt contact of goed contact met de 
andere bewoners.

(illustratie: freep!k)

Vandaag gaat het over een belofte die de Here Jezus 
geeft aan zijn vrienden én aan ons. Het verhaal is op de 
avond dat de Here Jezus voor de allerlaatste keer samen 
met zijn vrienden eet voordat Hij gevangengenomen gaat 
worden.

Bijbelvertelling
De Here Jezus zit aan tafel en spreekt met zijn vrienden. 
Hij weet dat het nodig is om met hen over belangrijke 
dingen te praten. Zeker nu het de laatste keer is dat ze 
op deze manier bij elkaar zijn. Zijn vrienden weten dat 
nog niet, maar Jezus wel. Ze vinden het vaak moeilijk te 
begrijpen wat Hij vertelt en dat zal met het onderwerp van 
vandaag ook zo zijn. Hij houdt zoveel van zijn vrienden 

en Hij wil zo graag dat ze goed begrijpen wat Hij te 
zeggen heeft. 

‘Luister,’ zegt Jezus. Als Hij zó begint dan stoppen alle 
andere gesprekken die bezig zijn. Johannes, Matteüs, 
Petrus en al die anderen kijken Jezus aan. Als Jezus zó 
begint, dan heeft Hij iets belangrijks te zeggen. ‘Als je Mij 
liefhebt, als je van Mij houdt, dan luister je naar wat Ik 
zeg, dan luister je naar mijn woorden. Dan zal mijn Vader 
van je houden!’ Even stopt de Here Jezus met spreken en 
kijkt hij de tafel rond. Iedereen kijkt naar Hem en luistert. 
Jezus gaat verder: ‘Mijn Vader zal van je houden.’ Terwijl 
Hij dit zegt kijkt Jezus de vriend aan die tegenover Hem 
zit. ‘Mijn Vader zal van je houden,’ en Hij kijkt een vol-
gende vriend aan. ‘Mijn Vader zal van je houden,’ wat is 
het fijn om deze woorden tegen al zijn vrienden hier aan 
tafel te kunnen zeggen en om hen daarbij één voor één 
aan te kunnen kijken. Dan gaat Jezus verder: ‘Mijn Vader 
zal van je houden en mijn Vader en Ik zullen dan bij je ko-

men en bij je wonen. Wij zullen in jouw hart 
zijn. Maar mensen die niet van Mij houden, 
die luisteren ook niet naar wat Ik zeg. Jullie 
moeten goed onthouden dat alles wat Ik jul-
lie zeg en waar jullie naar luisteren, dat zijn 
niet mijn woorden, maar de woorden van 
mijn Vader. Mijn vader heeft mij gestuurd 
om jullie dit allemaal te kunnen zeggen.’ 
Wat zegt de Here Jezus nu eigenlijk? Zijn 
vrienden luisteren aandachtig. Ze begrijpen 
dat het belangrijk is om goed te luisteren 
naar wat Hij zegt en te doen van Jezus 
zegt.

‘Luister, Ik vertel jullie dit allemaal nu Ik nog 
bij jullie ben. Jullie begrijpen het vast niet 
allemaal, maar later zullen jullie het wel 
gaan begrijpen. Later zul je blij zijn, dat je 
hebt geluisterd naar wat Ik jullie nu alle-
maal vertel. Later zullen jullie het begrijpen 
als de Heilige Geest komt. Ik zal weggaan, 
maar mijn Vader zal de Heilige Geest 

sturen om jullie te helpen. De Heilige Geest zal jullie 
helpen herinneren aan alles wat Ik tegen jullie zeg en heb 
gezegd. En Hij zal ervoor zorgen dat jullie het ook zullen 
begrijpen.’ Jezus kijkt de tafel rond. Wat houdt Hij toch 
ontzettend veel van deze vrienden hier aan de tafel. Ze 
hebben in de afgelopen jaren al veel geleerd, maar zullen 
nog ontzettend veel gaan leren in de toekomst. Het blijft 
stil aan tafel, iedereen weet dat Jezus nog niet uitgespro-
ken is. Ze wachten af wat er nog gaat komen.

Dan gaat Jezus verder. ‘Ik geef jullie mijn vrede. Mijn 
vrede zal voor altijd bij jullie blijven. De vrede die je ziet 
op de wereld duurt maar kort. Maar mijn vrede is anders. 
Mijn vrede zal in jullie hart zijn.’ De Here Jezus kijkt zijn 
vrienden indringend aan en zegt: ‘Wees niet bang! Ver-
lies de moed niet Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei 
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dat Ik wegga en weer bij jullie terug zal komen? Ja eerst 
ga Ik weg. Als jullie van Mij houden, dan zouden jullie blij 
zijn dat Ik naar mijn Vader ga. Mijn Vader is namelijk veel 
belangrijker dan dat Ik ben. Ik vertel het jullie nu alvast 
wat er zal gaan gebeuren, zodat jullie het geloven als het 
straks zover is.’

Het blijft nog stil aan tafel als Jezus is uitgesproken. Wat 
geeft Hij hun veel om over na te denken. Maar wat is het 
mooi en belangrijk wat Hij net heeft gezegd: ‘God de Va-
der zal altijd van ons houden. En Hij wil samen met Jezus 
in ons wonen, in ons hart zijn. Ons hart is zogezegd een 
huis voor de Here God, voor de Here Jezus en voor de 
Heilige Geest. Wat is het fijn voor hen als zij in een huis 
wonen waar de sfeer goed is. Dat ze mogen wonen in 
een hart van een gelovig mens. Gelovige mensen die van 
God houden en die mensen om hen heen aandacht en 
liefde geven.

Na het verhaal
Geef alle kinderen een (rood) hart van papier. Laat hen 
zelf een deur en een of twee ramen tekenen. Je hart 
is net een huis waar de Here God kan wonen. Wat is 
belangrijk om voor God een plaats in je hart te hebben? 
Denk nog eens aan het verhaal. Welke woorden kun jij 
bedenken? Schrijf die op het hart. Denk bv bijvoorbeeld 
aan ‘Mijn Vader houdt van je’, vrede, Heilige Geest, Here 
Jezus, luisteren naar de woorden van God.

Er zijn verschillende liedjes die je kunt zingen. Bijvoor-
beeld het (kleuter)lied: Is je deur nog op slot. Maar ook 
het lied ‘Als je gelooft in de Here Jezus’ is heel mooi om 
te zingen. De kinderen kunnen de tekst eventueel op hun 
hart erbij schrijven, of op de achterkant van het hart:

 Als je gelooft in de Here Jezus
 dan komt er vrede in je hart.
 Als je gelooft in de Here Jezus
 dan komt er vrede in je hart.

 Vrede voor jou en iedereen
 en voor de wereld om ons heen.
 Vrede voor jou en iedereen
 en voor de wereld om ons heen.

Samen bidden
Bid samen om een geopend hart voor God zodat de 
Heilige Geest ook in ons kan wonen. Bid samen om wat 
verkeerd is te vergeven zodat er in ons hart ruimte is voor 
de Here Jezus om te wonen. Bid voor vrede, vrede voor 
ons hart, voor onszelf, voor onze omgeving en vrede voor 
de wereld.
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Nu naar onszelf. Hoe kunnen wij nu laten zien dat we van 
God houden? Jezus zegt daar iets over tegen zijn leerlin-
gen. Lees maar mee in Johannes 14: 
‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan 
wat Ik zeg.’ En iets verder zegt Jezus: ‘Maar wie Mij niet 
liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg.’

Dus: we weten zeker dat God van ons houdt, omdat het 
Paasfeest is geweest. Hoe kan je nu laten zien dat jij ook 
van God houdt? Door te doen wat God graag wil. Weten 
we dan wat dat is? Jazeker, ook daarvoor hebben we 
weer de Bijbel. In de Bijbel laat God ons weten wat Hij 
belangrijk vindt. Maar de Bijbel laat het ook zien door de 
verhalen over het leven van Jezus. Wat deed Jezus? Hij 
keek om naar andere mensen. En niet alleen naar zijn 
vrienden of zijn leerlingen, nee juist ook naar mensen om 
wie niemand gaf. Mensen die heel arm waren, of ziek, of 
slecht. Jezus liet hen Gods liefde zien. 

In de Bijbel staan ook de Psalmen. Dat zijn de liederen 
waarmee het volk Israël God prees en voor Hem zong. 
Sommige psalmen zijn ook juist gebeden, om God te 
vragen je te helpen. 

Nu hebben we al een paar dingen gehoord, die je kan 
doen om te laten zien dat je van God houdt: Mooie 
liederen, lofprijzing voor Hem zingen. Tot God bidden, 
laten zien dat je Hem nodig hebt in je leven. En ook aan 
anderen de liefde van Jezus laten zien, door goed te zijn 
voor andere mensen, naar hen om te kijken, zuinig om te 
gaan met de natuur en met alles wat God ons geeft. Niet 
alleen om jezelf te denken, maar juist ook om anderen, 
dichtbij en ver weg.
 
En dan? ‘Dan’, zegt Jezus in Johannes 14, ‘zullen mijn 
Vader en Ik bij hem komen en bij hem wonen.’ Als je van 
God houdt, dan komt God bij je wonen! Poeh, hoe dan? 
God, die je niet kan zien, hoe kan die bij je komen wo-
nen? Ik weet zeker dat je, toen je nog klein was, het liedje 
hebt gezongen van ‘Is je deur nog op slot’. Daar staat 
het ook in: ‘doe ‘m open voor God, want de Heer wil bij je 
wonen, en dan ben je nooit alleen’. 
Het is bijna Hemelvaartsdag. De dag dat Jezus weer naar 
de hemel ging. In Johannes 14 praat hij daarover met zijn 
leerlingen. En belooft Hij hun, dat de Heilige Geest zal 
komen. Dat is gebeurd met Pinksteren, wat we na Hemel-
vaart gaan vieren. 

Als je laat zien dat je van God houdt, door te doen wat 
God van ons vraagt, dan is er geen ruimte meer voor 
verkeerde, zondige dingen in je leven. Net als bij je vrien-
den, wil je juist graag doen wat de ander fijn vindt. Dan 
komt er ruimte in jou, voor de Heilige Geest, Gods geest! 
Onthoud maar goed dat liedje van de kleine kinderen: ‘En 
dan ben je nóóit alleen!’
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Maak ruimte voor de Geest

Vandaag gaan we het hebben over ‘houden van’. Ik hoop 
dat jullie allemaal van je ouders houden. En als je die 
hebt, van je broertjes of zusjes, en van je opa, je oma. 
En natuurlijk… ik snap ook wel als je een oudere zus hebt 
die zich altijd met je bemoeit, dat je dat niet altijd leuk 
vindt. Dat je nu heel stoer gaat zeggen: ‘Van haar houd 
ik niet hoor, zij is zó stom!’ Maar jullie horen bij elkaar, je 
zou elkaar ook niet kunnen en willen missen. En daarom, 
ook als iemand wel eens stom doet, of onaardig, of als 
je ouders soms dingen niet goed vinden die jij graag zou 
willen, tóch houd je van ze. 
Ik hoop dat je ook vrienden en vriendinnen hebt. Daar-
van zul je misschien niet zo snel zeggen: ‘Ik houd van 
ze’, maar toch… je noemt het anders, vriendschap, maar 
vriendschap is altijd ook een beetje ‘houden van’. Je vindt 
het leuk om samen dingen te doen, je hebt misschien 
dezelfde hobby, of je vindt het misschien fijn dat die ander 
altijd zo lekker relaxed is, terwijl jijzelf best druk ben. Er 
kan van alles zijn waarom iemand je vriend of vriendin is. 
En soms kan je het gewoon ook niet zo goed uitleggen 
waarom… het is ‘gewoon’ zo. Houden van…
Als familie hoor je bij elkaar. Als vrienden heb je voor el-
kaar gekozen. Maar als je vrienden ben, blijf je dat dan al-
tijd? Als je vriend altijd dingen doet, waarvan hij weet dat 
jij het niet leuk vindt, blijf je dan vrienden? Nee hè, dan 
trek je steeds minder samen op, en dooft de vriendschap 
langzaam, misschien wel een beetje ongemerkt, uit. En 
denk je later: hè, wanneer is dat eigenlijk opgehouden?
Als je goede vrienden bent, en je vindt die vriendschap 
belangrijk, dan heb je er ook iets voor over. Dan besteed 
je er tijd aan, dan kies je ervoor om de dingen te doen die 
de ander ook leuk vindt, en als je soms iets stoms doet, 
dan praat je erover en komt het weer goed. Maar als je 
vrienden bent, ga je niet expres steeds dingen doen die 
de ander vervelend vindt, die hem pijn doen. Dat doe je 
niet. 
Nou, tot zover kan iedereen het nog wel volgen. 

Bijbelgedeelte
Maar dan de Bijbel. In de Bijbel gaat het over ‘houden 
van God’, of ‘houden van Jezus’. De kleine kinderen in de 
kerk kunnen dat heel schattig zeggen, dat ze van Jezus 
houden. Maar nu je wat groter bent, vind je dat mis-
schien wel lastiger. Want hoe werkt dat eigenlijk, van God 
houden? God is niet iemand van je familie, die er vanzelf-
sprekend bij hoort. God is niet je vriend van school, die je 
kan zien, met wie je kan praten en spelen, en van wie je 
weet wat hij wel en niet leuk vindt. Hoe moet dat dan, van 
God houden? 
Gelukkig helpt de Bijbel ons. We kunnen God niet zien, 
maar de Bijbel helpt ons wel om God te leren kennen. 
Om te weten hoe Hij is, wat Hij belangrijk vindt, wat Hij 
graag van ons wil. En we hebben niet zo lang geleden 
Goede Vrijdag en Pasen gevierd. Als we daardoor één 
ding zeker weten, dan is het wel dat God, dat Jezus, van 
óns houdt. God de Vader stuurde zijn eigen Zoon naar de 
aarde om ons te redden! En Jezus kwam naar de aarde, 
en stierf zelfs voor jou en voor mij! 


