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Thema: Jouw kruis dragen achter Jezus

Doel
De kinderen leren dat het lijden van Jezus vraagt om ons antwoord, ons geloof.

Toelichting
Het lijkt een nietszeggende gebeurtenis op weg naar Golgota. Jezus kan de dwarsbalk zelf niet meer dragen. Simon van 
Cyrene, een joodse kolonie in Lybië, wordt gedwongen het kruis te dragen. Zo wordt datgene waar hij mee bezig was 
vertraagd of onderbroken. Waarschijnlijk heeft hij dat vervelend gevonden, vlak voor het Paasfeest. Maar het heeft diepe 
indruk gemaakt. 
Zijn zonen Alexander en Rufus en zijn vrouw waren bekende christenen in de gemeente van Rome. Rufus doet veel werk 
in de gemeente en zijn moeder is als een moeder voor de apostel Paulus (Romeinen 16:13). Simon werd gedwongen het 
kruis te dragen en daardoor kiezen zijn vrouw en zonen vrijwillig, uit liefde, om Jezus te volgen. Blijkbaar hebben ze 
ontdekt hoe wonderlijk die vrijdag in Jeruzalem was.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Simon moet Jezus helpen
Richtlijnen: Vertel aan de jongste kinderen dat Jezus zelf de zware dwarsbalk van het kruis moest dragen. Dat was heel 
zwaar voor Hem na alle verdriet en pijn. Het lukt bijna niet meer. Dan roepen de soldaten Simon. Hij moet helpen: achter 
Jezus aan lopen met het kruis. We weten niet of hij er zin in had of gemopperd heeft dat hij nu veel later thuis was. We 
weten wel dat Simon in Jezus is gaan geloven; en zijn vrouw en zonen ook. Ze hebben veel mensen over Jezus verteld en 
wat Hij voor ons gedaan heeft.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gedwongen om Jezus te helpen
Richtlijnen: Je moet je kamer opruimen of je moet je moeder helpen. Je moet rekenen of topo leren. Dingen die moeten zijn 
niet leuk. Je had misschien andere plannen, je had liever leukere dingen gedaan. Maar als je kamer weer opgeruimd is of 
je hebt een goed cijfer, dan denk je: toch goed dat het gebeurd is.
Simon moest de dwarsbalk van het kruis achter Jezus aan dragen. De soldaten kwamen hem tegen en zeiden: hier komen, 
jij, achter Jezus. Misschien heeft hij geprotesteerd, gezegd dat hij geen tijd had. Hij was in ieder geval veel later thuis of in 
de tempel om te bidden en te offeren.
De Bijbel zegt dat het dragen van het kruis iets moois heeft betekend. Zijn vrouw en zonen zijn in Jezus gaan geloven en 
hebben Paulus meegeholpen in zijn werk om van Jezus te vertellen (zie toelichting). Ze deden dat graag, niet omdat het 
moest. Jezus had zoveel voor hen gedaan, nu konden zij iets terug doen. Toch goed dat Simon gedwongen werd het kruis 
te dragen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jouw kruis dragen
Richtlijnen: Het lijkt een nietszeggende gebeurtenis op weg naar Golgota. Jezus kan de dwarsbalk zelf niet meer dragen. 
Simon van Cyrene, een joodse kolonie in Lybië, wordt gedwongen het kruis te dragen. Zo wordt datgene waar hij mee be-
zig was vertraagd of onderbroken. Waarschijnlijk heeft hij dat vervelend gevonden, vlak voor het Paasfeest. Maar het heeft 
diepe indruk gemaakt. 
Zijn zonen Alexander en Rufus en zijn vrouw waren bekende christenen in de gemeente van Rome. Rufus doet veel werk 
in de gemeente en zijn moeder is als een moeder voor de apostel Paulus (Romeinen 16:13). Simon werd gedwongen het 
kruis te dragen en daardoor kiezen zijn vrouw en zonen vrijwillig, uit liefde, om Jezus te volgen. Blijkbaar hebben ze ont-
dekt hoe wonderlijk die vrijdag in Jeruzalem was.
Laten de jongeren merken dat ze onder de indruk zijn van Jezus? Heeft dat voor hen iedere dag gevolgen of is het maar 
een detail in hun leven? Jezus noemt dat: jouw kruis dragen achter Hem aan (zie Lc. 9:23) Daaraan zie je hoe moeilijk het 
is.

Extra bijbelgedeelte: Lucas 9:23
(Leven met Jezus vraagt dat wij volledig op Hem vertrouwen, dat wij strijden tegen het verkeerde en streven naar het 
goede)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
De Here Jezus spreekt over dagelijks het kruis opnemen. Ook zegt Hij: Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, 
kan geen discipel van Mij zijn. Hier, in de persoon van Simon van Cyrene zien we dat letterlijk voor ons. In die zin heeft hij 
ook betekenis voor ons. Nergens in de Bijbel lezen we van een valpartij van de Here Jezus en straks zal Pilatus verbaasd 
te zijn dat de Here Jezus zo vroeg is gestorven die dag, nergens blijkt dat Hij te zwak zou zijn geweest, of een zwakke 
indruk had gemaakt. Het gaat juist ook in deze kruisdrager om iets anders, om een diepere zin. Volgens de traditie is deze 
Simon de vader van Rufus en Alexander. Rufus en zijn moeder worden vermeld in Romeinen 16,13. Volgens sommige 
overleveringen zouden de beide zonen in navolging van hun vader – zo wordt verondersteld – tot geloof zijn gekomen. Dat 
is onzeker, maar de gedachte dat het concrete kruisdragen zo’n doorwerking zou kunnen hebben gehad is inspirerend.

Vers voor vers
Vs. 26  Simon woonde blijkbaar in Noord-Afrika in Cyrene aan de kust van de Middellandse zee. Volgens Marcus heeft hij 

twee zonen waarvan Alexander een Griekse en Rufus een Latijnse naam draagt. Blijkbaar was deze Jood Simon 
afkomstig uit de ‘verstrooiing’. Dat hij van zijn land kwam wekt de indruk dat hij het voorvaderlijke erfdeel altijd 
heeft bewaard en dat hij het ook bewerkt, of op z’n minst inspecteert. Beter dan de veronderstelling dat de Here 
Jezus uitgeput zou zijn, vind ik deze uitlegging; Straks bespotten de Romeinse soldaten de Here met de term 
‘Koning der Joden’. Dat had Pilatus Hem ook al gevraagd: ‘Bent U de Koning der Joden?’ Merk op dat alleen 

 niet-Joden Jezus zo noemen. De magiërs uit het Oosten en hier Pilatus en de soldaten. 
 Om nu deze in hun ogen zogenaamde ‘koning’ te bespotten dwingen zij een willekeurige Jood om ‘zijn’ koning te 

dienen door de last te dragen. Een koning moet toch bedienden hebben! Antisemitisme, Jodenhaat wordt daar-
mee voor onze ogen uitgetekend. De volstrekte willekeur benadrukt dat alleen maar. Die Joodse ‘knecht’ moet 
maar het kruis dragen van de koning! Het kruis, dat is de dwarsbalk, op de schedelplaats, die kale heuvel stonden 
de verticale palen al klaar. Dus Simon moest de dwarsbalk overnemen. Ondertussen wordt een Jood hier ‘thuis-
gebracht’. In een diepere zin komt hier een Jood uit de verstrooiing in Jeruzalem en wordt kruisdrager. Dat zal 
de uiteindelijke betekenis van de Messias zijn. Onder zijn gezag, zijn last, die licht is, komt Gods volk weer terug. 
In het lijden klinkt het door en de kruisdrager zal hopelijk ontdekken dat Christus (de Messias van Israël) zíjn last 
draagt voor hem. De gedachte dat Simon en zijn huis tot geloof zijn gekomen, boeit mij.

Vs. 27  De weeklagende vrouwen. Zij zijn ritueel, maar ook wel herkenbaar. Als we de heilsbetekenis van Jezus’ lijden 
ontkennen of niet willen zien, blijft er een zinloos lijdende jongeman over. 

Vs. 28vv De harde woorden breken die aandoenlijke gedachte over zo’n jong mens direct bij de wortel af. Welke tranen zijn 
hier? Soms hebben we egoïstisch verdriet. Het heeft alleen het eigen belang op het oog. Het geloof – en zeker 
het lijden van Gods Zoon – opent ons de ogen, ja harten voor het ‘verdriet’ van God. Dat blijkbaar ons leven, onze 
samenleving, steeds een leven-aan-God-voorbij is. De woorden zijn een direct citaat uit Hosea 10,8. Dan blijkt 
wat het verdriet Gods uitmaakt: de navolging van namaakgoden! Dat zal God uiteindelijk niet verdragen. Hij zal 
een uitweg banen dwars door de dwaalwegen. Dat doet Hij in Zijn Zoon.

 Niets is zo ergerlijk als Israël, stelde Miskotte al in 1938, ‘of het moest zijn… de Gód van Israël!’ 
 Jezus – in Zijn lijden als de Messias van Israël – stelt tegenover de tranen van deze vrouwen en moeders het 

Woord van God. De wereld is in grote nood, zingt Mahler.
Vs. 31  Dat valt ook niet mee. Zie die Joodse man in willekeur tot knecht gemaakt. Hoor die vrouwen in een enkel Woord 

van God in een onthullend licht gesteld. Wie is het groene hout? Wie is het dorre hout? Is het groene niet het te-
ken van nieuw leven? Zomer en vruchten die komen gaan? Jezus ís het groene hout; Hij de ware Wijnstok. Hij de 
vervulling van Gods Woord – de Thora. Jezus gaat hier die zware gang, juist dragende het juk, juist verdragende 
ons dorre hout, opdat wij leven ontvangen. In Hem. Om deze tekst te begrijpen zou Jesaja 53 nog kunnen worden 
herlezen. Over de lijdende Knecht van de Here God. Zonder aanzien, dat je ernaar zou verlangen. Integendeel; 
Hij werd veracht, Hij draagt ziekten, Hij draagt de straf die vrede brengt.

Vs. 32  Hij hangt in het midden. Enerzijds ‘tot de misdadigers gerekend’ anderzijds in hun midden, om hun zonden op het 
kruis te brengen. Tot redding voor velen. GJK 

Auteur: GJK
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Liederen

Psalm 22: 1 en 2
Lied 575      (=Gezang 182 LvdK)
Lied 547      (=Gezang 184 LvdK)  
Simon van Cyrene     cd. Liedjes over Jezus Messias  Simon en Zo
Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem   Hemelhoog 202
Als ik mijn ogen sluit     Hemelhoog 163
Wat een Vriend      Op Toonhoogte 436
Jezus, ik wil U bedanken     Op Toonhoogte 431
Diep, diep, diep als de zee    Hemelhoog 327
Vertel me eens, Heer Jezus    Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert Zuiderveld
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Simon moet Jezus helpen

Voorbereiding
Neem twee stukjes hout mee, dat samen een kruis kan 
vormen.
Laat tijdens het verhaal het korte stukje zien als je over 
de balk vertelt en het lange stuk als je over de paal 
vertelt.
Vorm het kruis met de stukjes hout als je vertelt dat Jezus 
aan het kruis gehangen wordt.

Inleiding
Dit verhaal is onderdeel van het Paasproject.
Bekijk met de kinderen de projectverbeeldingen die horen 
bij de voorgaande verhalen en kom kort terug op de ver-
halen die erbij horen.
Vorige week hebben we het verhaal gehoord dat Jezus 
met zijn leerlingen het Pesach vierde en voor de laat-
ste keer met hen heeft gegeten. Tien vierde hij ook het 
Avondmaal voor het eerst.
Jezus heeft verteld dat Hij zal lijden en sterven. De leer-
lingen werden er verdrietig van, maar begrepen niet goed 
wat Jezus vertelde.

Na het eten zijn ze naar buiten gegaan, naar de Olijfberg. 
Jezus wilde daar bidden met zijn Vader, de Here God. 
Judas was gekomen, samen met een groep soldaten. 
Ze hebben Jezus gevangengenomen en Hem bij de 
hogepriester gebracht. Ze vonden dat Jezus niet mocht 
zeggen dat Hij de Zoon van God is, Hij moest gedood 
worden.
Daarom brachten ze Hem naar Pilatus, de baas van de 
Romeinse soldaten. Pilatus zag wel dat Jezus niets ver-
keerd had gedaan, maar hij luisterde naar de priesters en 
de ander mensen die schreeuwden dat Jezus gekruisigd 
moest worden. Pilatus gaf ze hun zin.

Bijbelverhaal
Daar loopt Jezus nu. Hij draagt een zware balk (laat 
korte stukje hout zien) op zijn schouder. Die balk gaan ze 
vastmaken aan de paal (laat het lange stukje hout zien) 
waaraan Hij gehangen wordt. Dan is het een kruis (vorm 
de stukjes hout tot een kruis). De soldaten lopen met 
Jezus mee. Ze brengen Hem naar de heuvel buiten de 
stad Jeruzalem waar ze Hem zullen kruisigen. 
Jezus heeft veel pijn. Hij is geslagen door de soldaten. 
De balk is zwaar (laat het korte stukje hout zien). Jezus 
loopt langzaam met de zware balk op zijn schouder. Wat 
is het zwaar, Jezus kan bijna niet meer verder lopen.
Er komt een man aangelopen, de stad in. Het is Simon 
van Cyrene. Hij is naar het land geweest.
‘Hé, jij daar!’, roepen de soldaten tegen hem. ‘Hier ko-
men, jij’. Ze pakken Simon vast. ‘Hier, draag jij die balk 
eens voor Jezus’. 
De soldaten trekken de balk van Jezus’ schouder en leg-
gen die op de schouder van Simon (laat het korte stukje 
hout zien).
Nu moet Simon meelopen naar de heuvel buiten de stad.  
Er loopt een grote groep mensen achter Jezus aan. Veel 
vrouwen zijn verdrietig en huilen om Jezus.
Jezus zegt: ‘Huil maar niet om Mij. Er komt een tijd die 
verschrikkelijk is, huil dan maar.’

Als ze bij de heuvel buiten de stad zijn moet Simon de 
balk neerleggen (laat het korte stukje hout zien).
De balk wordt vastgemaakt aan een paal (laat het lange 
stukje hout zien en vorm een kruis). Nu is het een kruis. 
Jezus wordt vastgespijkerd aan het kruis. Jezus zegt: 
‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’
Nee, de soldaten weten niet dat Jezus de Zoon van God 
is.
Er worden nog twee mannen aan een kruis gehangen. 
Het zijn rovers. Het kruis van Jezus staat in het midden.
Simon ziet en hoort alles wat er met Jezus gebeurt. 
Hij ziet wel dat deze man onschuldig is en niets heeft 
gedaan.

Als Simon naar huis gaat vertelt hij alles aan zijn vrouw 
en twee zonen. Hij werd gedwongen om die zware balk 
te dragen. Dat was niet leuk, dat wilde hij helemaal niet, 
maar het moest van de soldaten. Maar voor Jezus was 
alles veel erger. Simon weet dat. 
Hij gaat meer leren over Jezus en hij en zijn gezin gaan in 
Jezus geloven.
Ze vertellen later iedereen wat Jezus heeft gedaan.

Auteur: EZD
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Inleiding
Heb je wel eens gedwongen iemand geholpen?
Het is vlak voor het Paasfeest.  Jezus loopt door Jeru-
zalem met de kruisbalk waaraan hij straks wordt vastge-
maakt en waaraan Hij zal sterven. Simon van Cyrene is 
een jood. Hij wordt gedwongen om de balk achter Jezus 
aan naar Golgota te dragen. Waarschijnlijk vindt hij het 
vervelend dat zijn voorbereidingen op het Paasfeest 
worden onderbroken.
Simon ziet Jezus lijden en begint te geloven.

Inleiding-2
We beginnen met een opdrachtje. Iedereen moet zijn 
ogen dicht doen. Stel je eens voor hoe je kamer er nu 
uitziet. Waar liggen al je spullen? Waar staat je bed?
Goed, dan mag je nu je hand opsteken als je kamer een 
zooitje is. En doe je ogen ook maar weer open. Waarom 
is opruimen zo lastig?
Opruimen is nou eenmaal iets wat moet. En dingen die 
moeten, zijn vaak niet zo leuk. Je kunt zoveel andere, 
leuke dingen in die tijd doen.
Vandaag gaan we luisteren naar het verhaal over Simon, 
die ook iets moet doen waar hij helemaal geen zin in 
heeft.

Bijbelverhaal
Simon maakt een lijstje in zijn hoofd. Het is bijna Pesach 
en hij moet nog allemaal dingen kopen. Platte broden, 
eieren, bittere kruiden… Simon komt uit Cyrene, een stad 
in een ander land, maar speciaal voor Pesach is hij naar 
Jeruzalem gekomen. Zijn familie is ook mee, zodat ze sa-
men de uittocht van de Joden uit Egypte kunnen vieren.
‘Hé, jij daar!’
Simon schrikt zich een hoedje als hij ziet dat een Ro-
meinse soldaat naar hem wijst. ‘Wie? Ik?’ piept hij.
‘Kom eens hier!’
Simon weet wel dat hij een Romein moet gehoorzamen 
om geen problemen te krijgen en wurmt zich door de 
menigte. Het zijn wel erg veel mensen. Wat is hier aan 
de hand? Dan ziet hij een jonge man lopen, die een groot 
kruis met zich meesleept. Simon slikt. Hij heeft hier wel 
eens van gehoord. Soms gooien Romeinen erge 
misdadigers niet in de gevangenis. In plaats daarvan 
worden die misdadigers gekruisigd. Het is een heel nare 
manier om dood te gaan.
De soldaat pakt hem bij zijn pols vast en trekt hem naar 
de man met het kruis toe. ‘Jij bent Joods, toch?’
‘J-ja…’
‘Dan mag jij het kruis dragen voor de ‘koning van de 
Joden’!’ De soldaat lacht gemeen. ‘Koning van de Joden’ 
was de bijnaam die Jezus van de Romeinen had gekre-
gen. Ja, de persoon die het kruis draagt is Jezus. Hij is 
door de Romeinen ter dood veroordeeld, ook al is Hij 
geen misdadiger.

Ondertussen protesteert Simon tegen het bevel dat hij 
heeft gekregen. ‘Maar ik heb daar toch helemaal geen 
tijd voor!’ zegt hij. ‘Ik heb nog wel wat anders te doen 
vandaag.’
Maar de soldaat luistert niet. ‘Wil jij soms ook gekruisigd 
worden? Houd je mond eens en doe wat ik zeg.’
Bang houdt Simon inderdaad zijn mond en pakt met grote 
tegenzin het kruis van Jezus vast.
De stoet van soldaten, Jezus en Simon met het kruis 
loopt verder naar een heuvel buiten Jeruzalem. Simon 
ziet hoe de ter dood veroordeelde wordt uitgescholden 
en gepest door de soldaten en voorbijgangers. Hij merkt 
verbaasd op dat de man geen enkele keer boos wordt. 
Dat had hij niet verwacht van een misdadiger.
Als ze uiteindelijk aangekomen zijn op de heuvel waar 
Jezus gekruisigd gaat worden, vertelt de soldaat Simon 
dat hij het kruis neer mag zetten en weer weg mag gaan. 
Maar Simon blijft kijken als ze Jezus naar het kruis toe 
brengen. Opeens heeft hij niet zoveel haast meer.

Slot
Later in de Bijbel blijkt dat Simon in Jezus is gaan ge-
loven, en zijn vrouw en kinderen ook. Misschien heeft 
hij wel aan een paar mensen bij het kruis gevraagd wat 
Jezus eigenlijk gedaan heeft en heeft hij zo ontdekt wat 
Jezus over God vertelde. Dat vond hij mooi genoeg om 
te willen geloven. Toch wel mooi, want hij was eigenlijk 
maar een willekeurige voorbijganger die door een soldaat 
uitgekozen werd om Jezus te helpen.
Aan het begin van het verhaal had Simon helemaal geen 
zin om Jezus te helpen. Hij had geen tijd, hij had haast. 
Maar uiteindelijk was hij waarschijnlijk erg dankbaar dat 
hij dit voor Jezus heeft kunnen doen.
• Heb jij wel eens iemand moeten helpen, terwijl je er 

eigenlijk geen zin in had?
• Help je alleen mensen met dingen als het iets is dat jij 

leuk vindt om te doen? Of is het belangrijk om ook met 
stomme dingen te helpen?

Auteur: RvR
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Simon van Cyrene
Het lijkt een nietszeggende gebeurtenis daar op weg 
naar Golgota. Jezus loopt met de dwarsbalk van het kruis 
achter zijn hoofd langs op beide schouders. Straks zal 
hij daaraan worden vastgespijkerd, waarna het geheel 
op de staande paal wordt bevestigd die daar altijd staat. 
Een veroordeelde moet zelf zijn kruis dragen. Wanneer 
hij valt, valt hij op zijn gezicht en breekt vaak zijn kaak. 
Simon van Cyrene, een joodse kolonie in Lybië, wordt 
gedwongen voor Jezus de kruisbalk te dragen. Waarom? 
Misschien kwam hij de stoet toevallig tegemoet, mis-
schien toonde hij enig mededogen met Jezus. We weten 
het niet. Mogelijk heeft Jezus, verzwakt van geseling 
en bespotting het zelf niet meer gekund en wilden de 
Romeinse soldaten niet dat hij onderweg zou bezwijken. 
In ieder geval wordt datgene waar Simon mee bezig was 
onderbroken of vertraagd door het dragen van Jezus’ 
kruis.

Het is verleidelijk om te zeggen: nou, laat ook maar. Het 
gaat er toch om dat Jezus aan het kruis hing, dat Hij zich 
gaf als straf voor onze zonden. En dat Hij stierf om ons te 
bevrijden van al onze zonden. Wat wij voor Christus doen 
is daarbij toch volstrekt onbelangrijk? Zeker, wij staan 
allemaal schuldig en volkomen afhankelijk van Christus 
bij het kruis. Omdat wij Hij veroordeeld werd, worden wij 
vrijgesproken; omdat Hij stierf, mogen wij leven in geloof.

Jezus droeg zijn kruis in geloof
Maar wel in geloof. De verzoening door Christus is geen 
actie die jou overkomt, maar waarin je voluit zelf betrok-
ken bent. Het initiatief ligt bij God, maar roept om een 
antwoord. Lucas beschrijft eerder in zijn evangelie, dat 
Jezus zegt: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en 
Mij volgen’ (Lc. 9:23). Hij zegt dat tegen zijn volgelingen. 
Vertaald naar onze tijd kun je zeggen: Jezus spreekt tot 
de mensen die naar de kerk gaan, mensen die gehoord 
hebben wie Jezus is, die weten dat ze volkomen van de 
Messias afhankelijk zijn. ‘Wil je echt een leerling van Mij 
zijn, een navolger?’ De Heer navolgen is iets anders dan 
meelopen met de rest. Het verschil is dat een meeloper 
gericht is op de mensen om zich heen en zich aan hen 
aanpast. Een navolger richt zich op Jezus en gehoor-
zaamt Hem.

Jezus nam zijn kruis op zich, gehoorzaam aan zijn 
hemelse Vader. Een leven lang, iedere dag. Dat was 
moeilijk, het kostte Hem veel innerlijke strijd. Hij zag op 
tegen de negatieve reacties van zijn omgeving: spot en 
verwerping, de pijn en het lijden. Toch nam Jezus zijn 
kruis op zich. Waarom? Het was de weg die Hij moest 
gaan om uit te komen bij de opstanding en de verheer-
lijking. Het was de weg die Hij moest gaan om redding 
en verlossing te brengen. Jezus onderwierp zich vrijwillig 
aan de weg die zijn Vader Hem wees. Niet mijn wil, maar 
uw wil geschiede.

Jouw kruis dragen

Jouw kruis dragen
Die Jezus vraagt ons dagelijks ons kruis op ons te 
nemen. Nee, hij dwingt ons niet, zoals de Romeinse 
soldaten Simon van Cyrene. Hij roept ons, vraagt het ons 
in Gods naam. Als je afhankelijk wilt zijn van het kruisdra-
gen van Jezus, zeg je natuurlijk ja.
Je kruis dragen is de manier waardoor wij nauwer met 
God de Vader verbonden raken en echt bevrijd gaan 
leven Wat Jezus op Golgota deed heeft met het leven 
van elke dag te maken. Bij iedere beslissing zul je voor 
de verleiding staan om te kiezen voor de weg van de 
minste weerstand. We leven immers in een samenleving 
die benadrukt: doe waar je zin in hebt, laat je niet door 
een ander, door de kerk of door God inperken. Om daar 
niet in mee te gaan, dat valt niet mee. Daar moet je heel 
bewust voor kiezen, anders lukt het niet. Die keuze is net 
zo moeilijk dat Jezus het vergelijkt met wat Hij deed: zijn 
kruis op zich nemen en zijn leven geven.
Vertel je de waarheid of pas je die aan aan de omstandig-
heden en jouw voordeel?
Deel je je bezit met anderen die in nood zijn of gebruik je 
het voor jezelf?
Zeg je alleen dingen waar anderen iets aan hebben of 
ben je bezig met negatieve dingen als roddel en klagen?
Ben je vriendelijk, meelevend en vergevingsgezind of 
geef je ruimte aan bitterheid en jaloezie?
Ben je trouw naar mensen en God of ga je alleen met 
God en de ander om, zolang je er zelf iets aan hebt?
Dat is een vraag aan ons van Jezus. God heeft ons leven 
verzoend om jou te kunnen laten kiezen. Door de kracht 
van zijn Geest wil Hij ons helpen en kan het ook lukken. 

Terug naar Simon van Cyrene
Misschien zeg je: het ging toch over Simon van Cyrene? 
Ja… Simon droeg het kruis van Jezus achter Hem aan, 
omdat hij aangehouden, gedwongen werd. Dat is nu niet 
bepaald navolging: de liefde tot Christus en de vrijheid 
om te kiezen voor Hem ontbreken.  
Vraagt dit bijbelgedeelte ons nu ons kruis dagelijks op 
ons te nemen? Ik denk het wel. Marcus vermeldt dat 
Simon de vader van Alexander en Rufus was, twee man-
nen die blijkbaar bekend waren in de christelijke ge-
meente van Rome, aan wie Marcus zijn evangelie schrijft. 
In Romeinen 16:13 schrijft Paulus: Groet Rufus, die door 
de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij 
een moeder is’. Blijkbaar heeft het gedwongen dragen 
van Christus’ kruis iets uitgewerkt bij Simon, bij zijn gezin: 
geloof, navolging, dienen van Gods Koninkrijk. Ik vind het 
kruisdragen van Simon van Cyrene hoopvol met het oog 
op de toekomst van de kerk: een vader die gedwongen 
wordt en zo gegrepen wordt door God… en dan later een 
vrouw en zonen die er in volle vrijheid voor kiezen. Een 
evangelist, een moeder voor de grote apostel. Dat is een 
geschenk van God.
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Vragen
• Vind jij wat Jezus deed een aansporing om Hem na te 

volgen?
• Kost dat navolgen jou moeite? Is het een kruis? Wat 

vind je moeilijk?
• Merk je ook dat God je helpt om achter Jezus aan te 

gaan in je leven? Waaraan merk je dat?
• Wij kunnen andere mensen niet dwingen om Jezus te 

volgen, maar we mogen ze wel uitnodigen. Hoe doe je 
dat, een ander uitnodigen om Jezus te volgen?
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