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Thema: Niet meer slapen door een droom

Doel
De kinderen leren dat God dromen en gebeden soms gebruikt om te laten zien wie Hij is.

Toelichting
Nebukadnessar droomt iets dat hem onrustig maakt. Woe bedreigt zijn macht. In paniek reageert hij: niemand is meer ver-
trouwen, ook zijn babylonische magiërs en adviseurs niet. Ze moeten de droom en haar uitleg vertellen of sterven. Zonder 
dat hij het begrijpt, wordt de ongelovige Nebukadnessar onrustig, omdat Israëls God het woord neemt in zijn leven. Daniël 
die ook met de dood bedreigd wordt, redt zichzelf en de andere adviseurs. Hij vraagt de HEER om tot hem te spreken, 
Daniël wijst de koning rustig op zijn HEER, de enige die de droom en de uitleg kent. Nebukadnessar is diep onder de 
indruk: Daniëls God moet de God van alle goden zijn. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Nebukadnessar droomt
Richtlijnen: De koning van Babel droomt. Hij wordt er bang van. Zou die droom hem iets willen zeggen? Hij vraagt om uitleg 
aan de wijze mannen in Babel, maar eist ook dat ze zelf zijn droom vertellen. Die kunnen dat natuurlijk niet. Daniël is ook 
knecht van de koning. Hij weet dat alleen God hem het antwoord geven. Daarom gaat hij bidden. De Here God vertelt 
Daniël alles. En de volgende dag geeft Daniël Gods boodschap door aan Nebukadnessar.  

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: God geeft zijn boodschap in een droom
Richtlijnen: Als inleiding kun je aan de kinderen vragen of zij wel eens dromen. Leg daarna uit dat iedereen ‘s nachts een 
paar keer droomt, maar dat je dat meestal meteen weer vergeet. Maar heel soms weet je na het wakker worden nog wat je 
hebt gedroomd.
Nebukadnessar droomt iets dat hem bang maakt. Hij voelt aan dat zijn droom iets betekent, maar wat? Een groot beeld 
wordt door een steen verpletterd. Zou zijn macht gevaar lopen? Hij durft niemand meer te vertrouwen, zelfs zijn magiërs 
en adviseurs niet. Daarom moeten ze hem niet alleen de uitleg, maar ook de droom zelf vertellen. Daniël begrijpt dat geen 
mens iets kan doen. God wel. Daniël bidt of Gods woorden mogen klinken. Na zijn uitleg aan Nebukadnessar erkent die: 
Israëls God is zo groot, dat hij in een droom zijn boodschap geeft.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: God houdt Nebukadnessar uit zijn slaap
Richtlijnen: Als je zo machtig bent als Nebukadnessar kun je alles bepalen. Je hoeft het maar te zeggen en het gebeurt. 
Eén ding heeft de koning niet in de hand: die enge droom van een beeld dat vernietigd wordt. Komt die droom van de 
goden? Dat moeten zijn wijzen hem vertellen, maar wel zo dat hij hen kan controleren. Een onmogelijke opdracht die hun 
doodvonnis inhoudt. Daniël beseft dat de HEER alles weet. De boodschap voor de koning is eenvoudig: de HEER heeft uw 
rust verstoord en Hij zal dat blijven doen als u niet erkent dat Hij machtiger is dan u.
Spreek met de jongeren over de vraag of God vandaag nog de rust verstoort van mensen die zich niets van Hem aan-
trekken. Hoe kan Hij dat doen? Christus heeft alle macht. Alleen zijn Rijk brengt vrede en rust in ons leven. 

Extra bijbelgedeelte: Psalm 96
God staat boven de goden van de volken, die niets presteren. Buig u over de HEER, want Hij beoordeelt heel de wereld.

Auteur: DW
 

13 oktober 2024 | copyright VHM 17



Achtergrondinformatie	

Bij het Bijbelgedeelte
De droom gold in het oude Oosten als een openbaringsmiddel, waarin goddelijke boodschappen aan mensen konden wor-
den aangereikt. Ook in de Bijbel komen we dat tegen, denk aan Jakob (Genesis 28), Jozef (zowel in het Oude en Nieuwe 
Testament) en Salomo (1 Koningen 3). Opvallend vind ik wel dat de Bijbel vaker het ‘visioen’ als openbaringsinstrument van 
God noemt (vele profeten, onder wie ook Daniël zelf; Petrus, Paulus, Johannes…). Anders dan de droom wordt een visioen 
(of ‘gezicht’) in wakkere toestand ontvangen, en is daardoor minder kwetsbaar voor onbewuste beïnvloeding. Overigens 
worden – ook in ons verhaal – beide begrippen soms door elkaar gebruikt en lijken ze in dat geval min of meer synoniem 
aan elkaar (vergelijk ook Handelingen 2:17).

Om dromen, visioenen, en andere (vaak rituele) middelen van ‘godsopenbaring’ uit te leggen had een koning als Nebu-
kadnessar er een heel korps vol magiërs, bezweerders en tovenaars tot zijn beschikking. Zij dienden om a. de inhoud van 
een goddelijke boodschap te verklaren, en b. in de vorm van afwerende rituelen zo nodig het gevaar af te wenden dat zo’n 
boodschap kon inhouden of c. in de vorm van een advies de goddelijke boodschap te vertalen in gewenste politieke actie. 
Dat dit openstond voor allerlei vormen van manipulatie en bedrog, moge duidelijk zijn. Bovendien zeg je als magiër niet 
tegen een koning als Nebukadnessar dat je het niet weet… Vandaar de eis van de koning om niet alleen de uitleg, maar 
ook de droom zelf aan hem te vertellen.

Naast de farao van Egypte (Genesis 40-41) is koning Nebukadnessar het tweede voorbeeld van een heidense vorst die in 
een droom een boodschap van de God van Israël (hier consequent ‘God van de hemel’ genoemd) ontvangt. Net als des-
tijds bij farao, begint het ook hier met een moeizame dialoog tussen de vorst en zijn magiërs. Deze ‘wijzen’ brengen in hun 
onmacht de ene na de andere tegenwerping in, maar maken de koning enkel kwader. Er dreigen doodstraf en vernietiging 
van bezit en familie (iemands ‘huis’ is in het oude Oosten veel meer dan een gebouw van hout en steen). Ironisch klinkt 
de klacht van de magiërs dat de vraag van de koning te moeilijk is en niemand die kan beantwoorden. ‘Behalve de goden, 
maar die verkeren niet onder de stervelingen’ (vers 11). Hier klinkt het ‘failliet’ van de Babylonische godsdienst en mis-
schien ook wel van heel wat ‘nieuwe’ spiritualiteit in onze tijd. Ondanks de pretentie van astrologie, esoterie etc., bieden ze 
geen werkelijk contact tussen God en mensen. Hoe anders wordt dat, als zo meteen Daniël op het toneel verschijnt en we 
de God van Israël mogen horen spreken…

Nadat in vers 12 het doodsvonnis over ‘alle wijzen van Babylonië’ is uitgeroepen, horen we vanaf vers 13 over Daniël en 
zijn vrienden. Als ‘wijzen in opleiding’ liepen ook zij gevaar. Moedig is Daniëls actie om – het hofprotocol negerend - naar 
de koning toe te gaan (vers 16). Hij bedingt uitstel met de belofte dat hij de droom zal verklaren. Mooi is vervolgens de rol 
van de vrienden, die op Daniëls verzoek een ‘gebedscirkel’ vormen. En zo wordt – niet in een droom, maar in een visi-
oen – het mysterie aan Daniël onthuld (vers 19). Daarop zingt Daniël een loflied (vers 20-23) dat God eert als degene die 
koningen afzet en aanstelt, en van wie alle wijsheid en kennis afkomstig zijn. 

Vanaf vers 25 zien we Daniël opnieuw voor koning Nebukadnessar staan. Nadrukkelijk klinkt de tegenstelling tussen wat 
Babels wijzen niet kunnen (vers 27), maar wel kan dankzij ‘God in de hemel die mysteries onthult’ (vers 28). Deze God 
‘heeft koning Nebukadnessar laten weten wat het aan het einde van de tijd zal gebeuren’. Nauwkeurig vertelt Daniël ver-
volgens over het reusachtige beeld met het gouden hoofd, het zilveren borstdeel, de bronzen buik en lendenen, de benen 
van ijzer, en de voeten van een mix van ijzer en leem. En je kunt je iets voorstellen bij de verontrusting van Nebukadnessar 
als de droom inderdaad verder ging met de verpulvering van dit beeld door een – niet door mensenhanden – losgeraakte 
steen, die na z’n vernietigingswerk als een hoge berg de hele aarde bedekte.

Voordat de koning van zijn verbazing over deze nauwkeurige weergave van zijn droom kan bijkomen of daarop kan reage-
ren, laat Daniël al de uitleg van de droom horen (vers 36 e.v.). Het reusachtige beeld staat voor een aantal koninkrijken, die 
elkaar zullen opvolgen. Het eerste (gouden hoofd) staat voor het koninkrijk van Nebukadnessar zelf, dat groot en sterk is. 
Nadrukkelijk zegt Daniël erbij dat de ‘God van de hemel’ deze macht aan hem heeft verleend (vers 37). Dat de koning het 
maar even weet! Na Nebukadnessar komen er echter andere koninkrijken, telkens een beetje minder machtig, totdat een 
ijzeren-lemen rijk een onverwacht aanrollende steen niet zal kunnen weerstaan.

In de uitleg is vaak geprobeerd deze vier koninkrijken te duiden. Bijvoorbeeld: Babel, Medië, Perzië en het Grieks-Ma-
cedonische rijk. Anderen nemen de Meden Perzen samen als tweede rijk. Als vierde noemen zij het Romeinse rijk. Nog 
weer anderen denken aan verschillende Babylonische koningen, die steeds minder machtig zullen zijn, waarna het rijk aan 
interne verdeeldheid ten onder gaat. Ook de steen is voor meer dan één uitleg vatbaar. Is het Israël dat eens de volken zal 
onderwerpen (Psalm 2)? In het licht van vers 44 denk ik vooral aan Gods heerschappij zelf. Deze steen ging immers niet 
door mensenhanden aan het rollen. Wel door zijn hand… Het is een steen die vernietigt (de weg naar Gods toekomst om-
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vat ook het oordeel over en de ontmaskering van alle ‘reuzen op lemen voeten’). Maar het is ook een steen die een hoge 
berg vormt die heel de aarde bedekt. Dan komen profetieën als Jesaja 2:1-4 en 11:9-10 bij mij boven, die hier wel heel 
mooi bij aansluiten. Het geeft de droom van Nebukadnessar en haar uitleg een betekenis die boven de toenmalige politieke 
actualiteit uitgaat. Hoezeer ze daarmee is verbonden en in eerste instantie ook op gericht, net als vele toekomstprofetieën 
wordt hier een patroon getekend dat zich door de eeuwen heen herhaalt en verdiept. Reuzen op lemen voeten verheffen 
zich, maar worden ook omvergekegeld. Ze (zullen) moeten buigen voor de ene God van de hemel, die zijn Rijk in onze 
Heer Jezus (in de Bijbel dikwijls ook met een steen vergeleken) beslissend heeft doen komen en zal voltooien.

De slotverzen 46-49 melden hoe de koning Daniël goddelijke eer brengt. Daniël zelf zal meer vreugde hebben ervaren bij 
Nebukadnessars erkenning van Daniëls God als ‘de God der goden en de Heer der koningen’. Daniël wordt vervolgens 
benoemd in een topfunctie in de centrale provincie van het rijk (Babel). Hier doen ook de vrienden weer mee. Want ook 
Daniël kan het als enkel mens en gelovige niet in z’n eentje rooien. Samen dienen deze Judese jongelingen: ‘in de wereld, 
maar niet van de wereld’. Dienst aan een heidense koning en zijn grote rijk, maar vooral aan de ‘God van de hemel’ die de 
eigenlijke regie voert en zijn Koninkrijk doet komen.

Vers voor vers
Vs. 1	 In het tweede jaar: Volgens hoofdstuk 1 traden Daniël en zijn vrienden pas na drie jaar in dienst van de koning. 

Soms wordt dit opgelost door ‘tweede’ te lezen als ‘twaalfde’. De andere mogelijkheid blijft dichter bij de tekst, en 
vind ik eerlijk gezegd heel mooi: Daniël zat nog midden in zijn opleiding tot rijksbestuurder, als hij al een beslis-
sende rol mag spelen als dienaar van koning Nebukadnessar en (vooral) als dienaar van God, die zijn plan met de 
wereld volvoert. Daarvoor hoef je dus niet eerst ‘afgestudeerd’ te zijn…

Vs. 2	 … en Chaldeeën: hier niet de naam van een volk (‘land der Chaldeeën’), maar een specifieke (priester)klasse 
onder de magiërs of (volgens anderen) een overkoepelende naam voor alle magiërs en bezweerders.

Vs. 9	 U hebt afgesproken mij iets voor te liegen… Zonder dit vers zou de reden, waarom Nebukadnessar van de magi-
ërs eist hem de inhoud van de droom te vertellen, nog een heel andere kunnen zijn. Mogelijk wist hij die inhoud 
zelf niet meer, maar was hij angstig wakker geworden in het enkele besef dat hij gedroomd hand. Ook wij kennen 
zulke ervaringen. Dit vers stelt de motivatie van de koning echter helder: ‘Vertel me dus mijn droom, dan weet ik 
dat u die kunt verklaren’. 

Vs. 14	 (ook vs. 24-25): Veelzeggend is de manier waarop Daniël omgaat met Arjoch, de commandant van de koninklijk 
lijfwacht, die tevens het executiebevel moest uitvoeren. Het getuigt van Daniëls grote communicatievaardigheden, 
overredingskracht, en het vertrouwen dat hij inmiddels aan het hof had gewonnen. En dat (als onze interpretatie 
van vers 1 klopt) voor zo’n ‘jochie’… Arjoch legt hem de situatie uit, gehoorzaamt hem en brengt Daniël zelfs bij de 
koning.

Vs. 18	 Mooi is de voorbiddende rol van de vrienden. Gaan de dingen in Gods Koninkrijk niet vaak zo? Er zijn de ‘groten’ 
die zichtbaar en soms op heel bepalende wijze Gods instrument mogen zijn. Maar om hen heen staan de vele 
(onzichtbare) bidders, die in Gods ogen niet minder belangrijk zijn. In vers 49 blijkt ook Daniël hen niet te zijn 
vergeten.

Vs. 25	 Ik heb onder de Judese ballingen iemand gevonden…: Wat een tegenstelling. Geen wijze in het immense rijk van 
Nebukadnessar kan hem Gods boodschap duidelijk maken. Maar wel een balling uit het nietige volkje van Juda 
(hier aanduiding van het ‘tweestammenrijk’ dat - na de al veel eerdere ondergang van het ‘tienstammenrijk’ - nu in 
Babylonische ballingschap was gevoerd). Moeten dat volkje en hun God deze hopeloze zaak redden? Ja dus, dat 
is – toen en nu – het bevreemdende èn verrassende evangelie!

Vraag
Soms kan het goed zijn je bij het lezen van een (bekend) Bijbelverhaal eens in te leven in een minder bekende persoon in 
het verhaal, die toch belangrijk is. In dit hoofdstuk is dat Arjoch, de commandant van Nebukadnessars lijfwacht. We lezen 
over hem in de verzen 14-15 en 24-25. Hoe zal hij ervaren hebben wat er om hem heen gebeurde en wat er van hem werd 
gevraagd? Wat vindt u van zijn handelwijze? Zou u het ook zo gedaan hebben?

Auteur: WMB
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Liederen

Psalm 108: 1, 2 en 9
Lied 675 				    (=Gezang 477 LvdK)
Lied 680  				    (=Gezang 250 LvdK)
Daniël, Daniël   				    Hemelhoog 80
Bewaar je oog   				    Hemelhoog 371
Meer en meer  				    Hemelhoog 384
God zal met je zijn  			   Hemelhoog 419
Ik volg de Heer  				    Hemelhoog 305
‘k Stel mijn vertrouwen  			   Hemelhoog 338
King of kings   				    Hemelhoog 606
Als je bidt, zal Hij je geven  		  Hemelhoog 101

Auteur: PZ 



Inleiding
Als je bijna jarig bent, dan denk je daar al vaak aan. Je 
droomt er soms zelf over. 
Als je heel veel van voetballen houdt, dan kun je in je 
dromen al een heel goede voetballer zijn. 
Dromen over iets moois of iets leuks doen we graag. 
Vandaag gaat het over een koning die droomt. 

Bijbelverhaal 
De koning is helemaal niet blij. Hij is bang geworden van 
zijn droom. Dat is gek! Mensen zijn soms bang voor mui-
zen, of voor leeuwen, maar voor een droom? 
De koning wil heel graag weten wat zijn droom betekent. 
Hij gelooft dat deze droom hem iets wil zeggen. De 
koning laat alle wijze mannen van het land roepen. Zij 
moeten hem helpen met deze droom.

Dan doet hij iets raars. Hij vertelt de wijze mannen dat 
hij bang is voor zijn droom. Maar hij vertelt hun niet wat 
hij nou precies gedroomd heeft. De mannen moeten uit 
gaan zoeken wat de koning gedroomd heeft. En daarna 
moeten ze gaan uitpluizen wat de droom betekent. Dat 
kan helemaal niet! Wat jij denkt of droomt weet niemand, 
behalve jijzelf. De mannen weten dus niet hoe ze dit 
moeten doen.

Daniël is ook knecht van de koning. Ook hij vindt het 
een vreemde opdracht. Maar hij weet wat hij moet doen. 
Daniël gaat bidden tot zijn God. Daniël weet dat alleen 
God hem bij deze opdracht kan helpen. En God helpt. De 
volgende dag kan Daniël de koning alles gaan vertellen.

Daniël gaat niet naar de koning toe om op te scheppen 
over zichzelf. Nee, hij vertelt meteen dat God hem heeft 
geholpen. 
Hij vertelt de koning dat die gedroomd had over een groot 
beeld. Zo groot als een reus en helemaal glimmend. Het 
beeld zag er heel raar uit. Het hoofd was van zuiver goud. 
De borst en de armen van zilver. De buik van brons. De 
benen van ijzer en de voeten van ijzer en klei.
In de droom kwam er opeens, zomaar, een steen aanrol-
len. De steen kwam hard tegen de voeten van het beeld. 
Het beeld viel om en viel helemaal uit elkaar. Daarna leek 
alles weg te zijn, behalve de steen. Die bleef heel groot 
liggen.

Daniël vertelt daarna wat de droom betekent. Dat had 
God hem ook laten weten. De droom gaat over de 
toekomst.
De koning zelf, is het hoofd van goud. Na deze koning 
zal er een ander koninkrijk komen. Minder machtig dan 
de koning, daarom is het van zilver en brons. Daarna nog 
een koninkrijk waarin het er hard aan toe zal gaan, van-
daar het ijzer.  Daarna komt een koninkrijk dat verdeeld 
zal zijn als het ijzer en de klei. 
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Nebukadnessar droomt

Dan zal de God van de hemel, de God van Daniël een 
rijk laten komen. Een rijk dat nooit op zal houden. Een 
rijk waar niet telkens een nieuwe koning komt.  Er zal 
geen mensenhand aan te pas komen. De grote God heeft 
aan de koning laten weten wat er zal gaan gebeuren. De 
droom is waar. De droom is betrouwbaar.

De koning weet dat het waar is. Hij knielt voor Daniël 
neer. Hij laat een offer brengen voor de God van Daniël. 
De koning is zo blij dat Daniël de droom heeft uitgelegd. 
Hij bedankt Daniël door hem een heel goede baan te 
geven. Hij wordt heerser over de provincie Babel. Hij 
wordt ook de baas over alle wijze mannen van het land. 
Over de mannen die de koning niet konden helpen met 
zijn droom.

Bijzonder hè. De koning droomt. Daniël kan met God hulp 
de droom uitleggen. God laat zo aan iedereen zien wie 
echt de baas is op aarde. Niet de koning, niet de wijze 
mannen, niet Daniël. God zelf is de baas. Alle dingen op 
aarde gaan zoals Hij het wil.

Auteur: CdG
 



Inleiding
Waar heb jij vannacht over gedroomd? Over je verjaar-
dag? Een kinderfeestje? Een nieuw spel op de compu-
ter? Of juist iets vervelends, dat er een hond achter je 
aan rende? Iedereen droomt. Elke nacht. Onze hersenen 
verwerken dan wat we overdag allemaal meemaken en 
waar we over denken. Dromen is dus iets heel gewoons. 
Soms weet je als je wakker wordt nog wat je gedroomd 
hebt, maar meestal niet. 

Bijbelverhaal
Vandaag gaat het over koning Nebukadnessar. Hij droomt 
ook. Hij droomt en hij wordt vreselijk bang van zijn droom. 
Als hij wakker wordt, weet hij zijn droom nog. Hij is in de 
war, in paniek. Die droom moet iets betekenen. De droom 
heeft vast een boodschap voor hem.
De koning laat alle wijze mannen van het land bijeen 
komen en geeft hun een opdracht. Vertel me wat ik heb 
gedroomd en wat het betekent. Nou ja zeg... dat kunnen 
de wijze mannen toch niet? Maar de koning zegt het.  
Kunnen jullie het niet? Dan zal de dood volgen.

Je snapt dat de wijze mannen hier erg van schrikken. Wat 
een opdracht. Onmogelijk. Ze zullen sterven. 
Daniël is ook een knecht van de koning. Hij hoort wat 
de koning wil. Hij weet dat opdracht onmogelijk is. Mag 
ik met de koning praten? vraagt hij aan Arjoch, de baas 
van de bewakers van de koning. Mag ik vragen of ik ook 
mee mag doen aan deze opdracht? Het mag. Daniël weet 
meteen wat hij gaat doen. Hij roept de hulp in van zijn 
drie vrienden. Niet om samen de opdracht op te lossen, 
nee, om samen te bidden. Ze smeken hun God om hulp. 
Ze weten alle vier dat God de enige is die kan helpen. 
God heeft alle macht, ook over dromen. 
En God wil helpen. Hij laat Daniël weten wat de koning 
gedroomd heeft en wat de droom te zeggen heeft.

Daniël gaat naar de koning. ‘Majesteit, leef in eeuwigheid. 
Ik weet wat u gedroomd heeft! Niet omdat ik zo goed ben, 
maar omdat mijn God zo goed is. God heeft me laten 
weten wat ik u moet vertellen’.
En Daniël gaat vertellen:
U droomde over een heel groot beeld. Reusachtig groot. 
Het glom. U werd bang, het was een angstaanjagend 
beeld. U zag een figuur met een hoofd van goud. De 
borst en de armen waren van zilver. De buik was van 
brons. De benen van ijzer. De voeten van ijzer en leem.
Toen opeens, toen u dit beeld zag, kwam er een grote 
steen aanrollen. Zomaar, zonder dat iemand de steen 
had gegooid of geduwd. De steen kwam op het beeld af. 
De steen raakte het beeld tegen de voeten. Het beeld viel 
om, met een klap. Het viel in stukken. Maar, heel raar, het 
leek daarna wel op te lossen, te verdwijnen. Er bleef niets 
van over. Maar de steen, die bleef wel. Die bleef daar 
maar, heel groot. Dat was uw droom koning.

De koning kan niets zeggen. Het klopt, dit droomde hij. 
Daniël gaat verder. Koning, uw droom gaat over de toe-
komst. De God van de hemel en de aarde heeft u laten 
zien wat er in de toekomst zal gaan gebeuren.
Koning, uw rijk is machtig en groot. U bent het gouden 
hoofd.
Na u zal een rijk komen met minder macht, de zilveren 
schouders. Daarna komt een rijk wat nog minder machtig 
zal zijn, als het deel van brons.
De koninkrijken na u zullen steeds minder macht hebben, 
steeds kleiner en onbelangrijker zijn. Als de benen van 
ijzer. En dan komt er een rijk wat uit verschillende delen 
zal bestaan, als de voeten van ijzer en leem. Dat mengt 
niet goed, dat is breekbaar. Dat rijk zal zwak zijn.
In die tijd zal de God van de hemel en een nieuw rijk ge-
ven. Zijn koninkrijk. Het zal krachtig en machtig zijn. Niet 
door mensenhanden gemaakt. Niemand kan het tegen-
houden. Het zal de koninkrijken van de aarde omstoten. 
Er zal van de aardse machten niets meer overblijven. De 
droom is waar en de uitleg is betrouwbaar.

Wat zal de koning nu doen? Wordt hij boos? Gaat hij 
schreeuwen of huilen, of lachen? Nee, de koning knielt 
neer voor Daniël. Hij geeft knechten het bevel een offer 
klaar te maken. Niet voor Daniël, maar voor de God van 
Daniël. De koning zegt: ‘Het is waar, uw God is de God 
van de goden en de Heer van de koningen’. 
De koning geeft Daniël als dank een hele goede baan, 
Daniël wordt heerser over de provincie Babel. Hij krijgt 
grote cadeaus. En hij wordt de baas over alle wijze man-
nen van het land. De wijze mannen, die de droom van de 
koning niet konden ontdekken of raden. Zij die geen uitleg 
konden geven. 
Daniël wil heel graag in het paleis van de koning blijven 
en vraagt daarom of zijn drie vrienden zijn werk mogen 
doen. Dit mag, zij gaan heersen over Babel en Daniël 
blijft in de buurt van de koning.

Apart he! God gebruikt de droom van een koning. Een 
man met macht op aarde. De man die de baas was van 
een belangrijk rijk in die tijd. God laat hem zien dat de 
aardse machten niet het allerbelangrijkste zijn. Dat ze 
niet oneindig zijn. Dat ze om kunnen vallen. God gebruikt 
een droom en een knecht die weet wat hij moet doen. 
Bidden helpt. Daniël en zijn vrienden wisten dit al. God 
hoort naar hun gebeden. Daniël mag met Gods hulp een 
boodschap doorgeven aan de koning. En ook aan ons 
als wij dit lezen en horen. Aardse machten zijn niet het 
allerbelangrijkst.
Het Koninkrijk van God, dat is voor eeuwig, dat is 
machtig. 
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God geeft zijn boodschap in een droom
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Inleiding
Stel je voor dat iemand je een heel moeilijk raadsel 
vertelt. Je denkt en je denkt, maar je kunt het raadsel 
niet oplossen. Die avond vraag je aan je ouders of zij het 
antwoord weten. Ze denken even na en ze knikken. Wat 
ben je blij. Je wist eigenlijk al wel dat je vader en moeder 
je zouden kunnen helpen.

Vandaag gaan we verder met Daniël. Daniël weet ook 
zeker dat er Iemand is die hem kan helpen om iets moei-
lijks op te lossen. Het is God en Daniël vertrouwt Hem 
helemaal.

De droom
Koning Nebukadnessar droomt. Op zich is daar natuurlijk 
niks bijzonders aan. We dromen allemaal wel eens. Maar 
deze keer is het anders. De koning wordt zo ongerust van 
de droom dat het hem niet meer lukt om te gaan slapen. 
Daarom roept hij midden in de nacht alle waarzeggers, 
tovenaars en sterrenkundigen naar zijn paleis. ‘Ik heb zo 
naar gedroomd’, zegt de koning. ‘Het maakt me helemaal 
bang en ongerust. Daarom wil ik weten wat het te beteke-
nen heeft. De goden willen me vast iets duidelijk maken.’
‘O koning leef in eeuwigheid, vertel ons uw droom en wij 
zullen hem uitleggen’, zeggen de wijzen.
Maar de koning schudt zijn hoofd. Ik denk dat hij zijn 
droom niet meer zo goed weet. En daarom zegt hij: ‘Ik wil 
dat jullie mij vertellen wat ik heb gedroomd en dat jullie 
het ook uitleggen. Als jullie dat niet doen zal ik jullie laten 
doden. Als je mij kunt vertellen wat ik droomde en mij de 
betekenis vertelt, dan zal ik je overladen met geschenken 
en veel eer geven. Vooruit, steek maar van wal.’
Maar dit kunnen de wijzen natuurlijk helemaal niet en dat 
zeggen ze ook. ‘Maar koning, wij zijn maar mensen. Wat 
u vraagt kunnen alleen de goden. Er is nog nooit een 
koning geweest die dit van zijn wijzen heeft gevraagd.’
De koning wordt vreselijk boos. Hij schreeuwt: ‘Aan jullie, 
wijzen, heb ik helemaal niets. Jullie verzinnen maar wat 
en jullie bedriegen mij. Jullie moeten allemaal gedood 
worden. En ook alle wijzen die nu niet in mijn paleis zijn.’

Moedige Daniël
Daniël merkt al snel dat het heel onrustig is in de stad. 
Hij hoort dat alle wijzen van de koning gedood moeten 
worden. Waarom zou dat zijn? En waarom is er zoveel 
haast bij? Hij schrikt ervan.
Hij gaat naar Arjoch. Dat is heel moedig van Daniël. 
Arjoch moet ervoor zorgen dat het bevel van de koning 
wordt uitgevoerd. Daniël vraagt hem wat er toch aan de 
hand is en Arjoch vertelt hem alles. Dan doet Daniël nog 
iets dat eigenlijk nog moediger is. Hij gaat naar het paleis 
van de koning. De koning is nog steeds vreselijk boos. 
Daniël vraagt aan de koning of hij wat meer tijd krijgt om 
de droom uit te leggen. En wat een wonder: de koning 
vindt het goed.

Daniël bidt samen met zijn vrienden
Daniël gaat weer naar huis en vertelt alles aan zijn vrien-
den Chananja, Misaël en Azarja. Hij vraagt aan hen of ze 
met hem mee willen bidden. Ze vragen met elkaar aan 
de Here God of Hij medelijden met hen wil hebben en 
hen de droom van de koning wil vertellen. Dan zullen de 
andere wijzen in Babel niet hoeven te sterven.

God verhoort
Die nacht vertelt God aan Daniël de droom. Wat mooi 
hè? God hoort ons echt als we Hem om wijsheid vragen. 
Daniël is zo blij! Hij begint meteen te danken. ‘Danku-
wel dat U zo wijs en machtig bent, HEER. U vertelt mij 
geheime dingen, zoals de droom van de koning. Wat 
wonderlijk. Niemand is zo groot en machtig als U.’

Bij de koning
De volgende dag zoekt Daniël Arjoch weer op. ‘Je moet 
de wijzen nog niet doden, maar mij bij de koning bren-
gen.’ zegt hij. Vlug doet Arjoch wat Daniël zegt. Wat mooi 
dat Arjoch naar Daniël luistert en hem gehoorzaamt. Dat 
is ook al zo’n mooi wonder in dit verhaal.

Arjoch brengt Daniël bij de koning en zegt: ‘Koning, ik 
heb een gevangene uit Juda gevonden die u uw droom 
kan vertellen en uitleggen.’ Wat bijzonder eigenlijk dat 
niet een wijze de droom van de koning kan vertellen en 
uitleggen, maar een gewone jonge man uit Israël.
‘Kun je dat echt?’, vraagt de koning aan Daniël.
Daniël schudt zijn hoofd. ‘Geen enkele wijze kan u zo’n 
geheim vertellen. Maar er is een God in de hemel die dat 
wel kan. Hij wil u vertellen wat u hebt gedroomd en het 
aan u uitleggen.’
Daniël geeft God alle eer.

‘Koning, toen u op uw bed lag, dacht u na over de toe-
komst. Hoe het verder zou gaan met uw machtige rijk. 
U zag in uw droom een heel groot en bijzonder beeld. U 
werd er zelfs een beetje bang van. Het hoofd was van 
goud, de borst en de armen waren van zilver, de buik en 
de heupen van koper, de benen van ijzer en de voeten 
van ijzer gemengd met klei. Toen zag u dat er zonder 
mensenhanden een steen loskwam van de berghelling. 
Deze steen rolde op het beeld af tegen de voeten van 
ijzer en klei en verpletterde het helemaal. Er bleef een 
grote hoop ijzer, klei, koper, zilver en goud over. De wind 
kwam en blies het allemaal weg.’

De koning knikt. Nu weet hij het allemaal weer. Daniël 
gaat verder: ‘Koning, u bent heel machtig! Daar heeft de 
Here God in de hemel voor gezorgd. Hij laat u regeren 
over de mensen op aarde. U bent dat gouden hoofd. Na 
u komt er een koninkrijk dat minder machtig zal zijn. Dat 
is het zilver. Dan komt er een koninkrijk van koper. Het 
koninkrijk wat daarna komt zal zo hard zijn als ijzer. Als 
laatste komt er een koninkrijk dat verdeeld zal zijn, net 
zoals de klei en het ijzer. Zij kunnen zich niet vermengen.

God houdt Nebukadnessar uit zijn slaap 



Ondertussen zal de Here God zijn Koninkrijk oprichten 
dat nooit meer voorbij zal gaan. Niemand zal dat Konink-
rijk ooit kunnen veroveren. Hij zal er juist voor zorgen dat 
al die andere koninkrijken verbrijzeld worden. Dat is die 
steen. De God van de hemel heeft u laten zien wat er in 
de toekomst zal gebeuren.’

Koning Nebukadnessar valt op zij knieën voor Daniël 
neer. Eigenlijk wil hij Daniël aanbidden. Dat komt omdat 
hij de God van de hemel nog niet zo goed kent. Maar hij 
zegt wel: ‘Daniël, jouw God is veel machtiger dan alle 
goden. Hij laat jou dingen zien die je helemaal niet kunt 
weten. Daardoor kon je de betekenis aan mij vertellen.’

Daniël krijgt kostbare geschenken. Hij mag regeren over 
de provincie waar Babel ligt. Hij wordt zelfs overste van 
de wijzen in Babel. Daniël vergeet ook zijn vrienden 
niet, die met hem meegebeden hebben, weet je nog? 
Hij vraagt aan de koning of zij zijn assistenten mogen 
worden. Dat mag.

Afsluiting
Daniël wist zeker dat God almachtig is. En dat hij alle 
dingen weet. Zelfs de dingen die wij mensen helemaal 
niet kunnen weten. Daar vertrouwde hij op en hij vroeg 
God om hulp.
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