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Thema: Onnodig bang

Doel
De kinderen ontdekken dat God jou nabij is, ook als je bang bent.

Toelichting
Ieder mens is wel eens bang. Dat hoort bij het leven. Soms zijn zorgen en problemen zo onverwacht, groot of indrukwek-
kend dat je geen oplossing ziet. De discipelen kregen te maken met een hevige storm. Jezus slaapt en lijkt niet beschik-
baar om hen moed in te spreken. Dat verwijten ze Hem: zijn wij niet belangrijk voor U? Jezus schiet direct te hulp en brengt 
de storm tot zwijgen, maar vraagt ook naar hun geloof. God is er toch altijd. Waarom zou je je leven door angst laten 
bepalen.  

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Bang
Richtlijnen: Vraag aan de jongste kinderen waar ze bang voor zijn. Waarom zijn ze daar bang voor. Is hun angst altijd te-
recht? Soms kun je denken dat een schaduw op de muur een eng beest is. Zodra het licht aan is, is het beest er niet. Helpt 
het als er iemand bij je is, als je je bang voelt.
De discipelen hebben wel eerder stormen meegemaakt. Dat is altijd eng, want de golven zijn hoog en de boot is klein. Ze 
zijn nog banger, omdat Jezus ligt te slapen. Hij helpt toch iedereen? Waarom doet hij dan nu niets, Hij slaapt gewoon door. 
Dan wordt Jezus wakker en laat de wind en de golven ophouden. Dan vraagt Hij: waarom geloven jullie niet? Je hoeft toch 
niet bang te zijn?

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Waarom ben je bang? 
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen of je bang mag zijn. Of vinden ze dat niet stoer.
Het is begrijpelijk dat de leerlingen van Jezus bang zijn. Een storm met hoge golven is gewoon gevaarlijk. Je kunt over-
boord slaan en verdrinken. Dat weten ze maar al te goed. Best begrijpelijk dat ze bang zijn. Toch verwijt Jezus hun dat. Hij 
had zelf gezegd: we varen naar de overkant, daarna gaan we verder met vertellen van God. Toen was Jezus gaan slapen. 
In de storm denken de leerlingen er niet aan, dat Jezus dus voor hen zorgt. Ze vinden dat Hij wakker moet zijn; Hij lijkt 
afwezig. Dat ongeloof, dat gebrek aan vertrouwen op God vindt Jezus niet goed. Toch brengt Hij de storm tot zwijgen. God 
heeft geduld met bange mensen, die het niet kunnen geloven.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Ongelovig bang
Richtlijnen: Bespreek met de jongeren wat hun angst is in het leven. Is zo’n angst altijd terecht? Is het niet gewoon het on-
bekende of het overweldigende dat je voor de eerste keer iets overkomt? Voor het eerst naar het ziekenhuis, voor het eerst 
… En als je denkt dat anderen jou lelijk, sloom of een bangerik vinden, is dat dan ook echt zo? Of denk jij alleen dat zij dat 
denken?
Hoe moeten we de angst van de discipelen in de storm zien? Ze zullen toch wel eerder zoiets hebben meegemaakt. Som-
migen waren vissers. Jezus noemt het ongeloof. Hij had opdracht gegeven naar de overkant te gaan. Vertrouwen ze er dan 
niet op dat God hen zal bewaren? Verwijten ze Hem dat Hij rustig slaapt? God is er toch altijd, ook dan? God is toch trouw, 
ook als Jezus niet zegt of doet?

Extra Bijbelgedeelte: Lucas 12: 4-12
Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze niet bang hoeven te zijn voor de vijanden van het geloof in Christus. Ze kunnen hun 
iets aandoen, zelfs doden. Maar Gods nabijheid kunnen ze hen niet afnemen. Hij kent hen en heeft hen lief.

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Jezus heeft de hele dag onderwijs gegeven. Het is laat geworden en Hij geeft de leerlingen opdracht om met het schip, 
van waaruit Hij de mensen onderwezen heeft, naar de overkant te gaan. Het is dus een opdracht van Hemzelf.  Aan de 
vele details die Marcus hier geeft zien we dat hij zijn informatie uit de hand van een ooggetuige heeft.  Waarschijnlijk is 
die ooggetuige Petrus. Aan de overkant van het meer ligt het gebied van de Gerasenen. Het is heidens gebied.  Ook 
voor hen heeft Jezus blijkbaar een boodschap.  De overtocht gaat niet vanzelf. Onderweg steekt er een hevige wind 
op.  Dit is iets wat vaker, en dan ook plotseling, kan gebeuren. Voor de ervaren vissers was dit een bekend verschijnsel. 
Dit keer is het blijkbaar wel anders.  Ze worden erg bang.  Jezus zelf ligt rustig te slapen. Hij weet zich veilig in Gods 
hand.  Zodra Hij wakker geworden is, bestraft Hij de wind met twee machtswoorden.  Het zijn dezelfde woorden die Hij 
gebruikte om de demonen in de synagoge van Kafarnaüm tot de orde te roepen.  Hier gaat de wind liggen en wordt het 
helemaal stil. Wat moet dat ook voor de leerlingen indrukwekkend geweest zijn! Jezus laat hier zien wie de baas is. Niet 
de natuurmachten, niet de duivel en de zijnen die het hier op Hem voorzien hebben.  Jezus heeft als Zoon van God alle 
macht. Daarna richt Hij zich tot de leerlingen. Is het een verwijt? Is het ‘eerlijk’ van Jezus om hen zo toe te spreken? 
De leerlingen zelf blijven met de vraag zitten: wie is Hij? Als lezer vraag je je af: Wisten ze dat dan nog steeds niet? De 
vermaning van Jezus wordt er wel begrijpelijker van.

Tekst voor tekst
Vs. 35  Waarschijnlijk is Jezus moe geworden van een hele dag onderwijs geven.
Vs. 36vv Marcus voegt als detail toe dat er ook andere boten bij waren. Dienen zij als getuigen van wat gaat gebeuren? 

Of was één boot voor hen als groep te weinig? Je zou ook kunnen zeggen dat deze boten met hun passagiers 
delen in de rust, de redding die Jezus brengt. Een bekende uitleg van dit gedeelte is dat met de boot waarin 
Jezus aanwezig is de kerk wordt bedoeld. Je zou dan kunnen zeggen dat de kerk, waarin Jezus aanwezig is, 
tot zegen van anderen mag zijn in een vaak stormachtige wereld.

 Jezus slaapt. Al snel denk je aan die andere geschiedenis uit het Oude Testament: de profeet Jona die door 
zijn vlucht voor Gods opdracht in een storm terecht kwam en rustig lag te slapen. Wat een verschil met Jezus!  
Het slapen van Hem laat zijn volledige mensheid zien. Uit zijn houding spreekt ook vertrouwen. Hij weet dat ze 
de overkant zullen bereiken, hoe dan ook. Daar zit mogelijk ook een reden van het latere verwijt van Jezus in. 
Ze hadden toch zijn opdracht? Ze hoefden daardoor toch niet bang te zijn? Niemand kan immers Jezus’ bevel 
keren, ook de zee en de storm niet!

 Het zijn in eerste instantie de leerlingen die zich ten diepste afvragen of Jezus wel betrokken is.  Hij schijnt het 
zich niet aan te trekken dat ze in levensgevaar zijn.  Het is een vraag die je als gelovige misschien wel herkent. 
Het stormt in je leven en het lijkt Hem niet te interesseren.  

Vs. 39  Jezus spreekt de wind bestraffend toe. Hij presenteert zich hier als God zelf. Immers, wie anders kan de 
schepping regeren dan Hij? 

Vs. 40v Jezus richt zich vermanend tot de leerlingen.  Allereerst vraagt Hij waarom ze zo bang zijn en vervolgens ‘heb-
ben jullie dan geen geloof’. Die laatste reactie kun je ook vertalen, zoals de NBV doet, met: ‘Geloven jullie nog 
steeds niet?’ Uit de reactie van de leerlingen blijkt inderdaad dat het voor hen nog niet duidelijk is dat Jezus de 
Messias is. Gelet op wat ze tot nu toe van Hem hebben gezien en gehoord is de scherpe reactie van Jezus wel 
te begrijpen: zien ze het nu nog niet? 

 Ook dit gedeelte heeft de bedoeling om te laten zien dat Jezus de beloofde Messias is. Hij heeft macht over 
de natuurkrachten en over het demonische dat ook achter deze storm zit. De leerlingen, waaronder ervaren 
vissers, hebben dat wel goed aangevoeld, denk ik. Ze hebben op de een of andere manier ervaren dat dit niet 
zomaar een storm was.  Jezus laat zien dat in zijn komst de messiaanse tijd van verlossing is aangebroken.  
Het is een verlossing die uiteindelijk via het kruis en zijn opstanding tot stand komt. 

Vragen
1. Wat vind jij van Jezus’ reactie naar de leerlingen toe?
2. Herken je in je eigen leven iets van de angst van de leerlingen? Wat heb je toen van Jezus’ macht ervaren?

Auteur: HdJ
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Liederen

Psalm 107: 10 -14
Gezang 467 LvdK
Lied 301      (=Gezang 254 LvdK)
In een scheepje over zee     Hemelhoog 92
De storm op zee      Alles wordt nieuw 2: 17
Niets is onmogelijk voor U      Wonderlijk – Christelijke boekenweek
Van A tot Z      Op Toonhoogte 472/Opwekking voor kinderen 241
Ik ben veilig in Jezus armen    Opwekking voor kinderen 86

Auteur: PZ



Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd 
‘Mee-Speel-Verhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door 
middel van het nazeggen van bepaalde woorden of zin-
nen. Deze staan cursief gedrukt. 
U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na. 
Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, geluiden 
maken, bewegingen nadoen. 
Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe het voor.
U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen, 
of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.
Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spe-
len door iets uit te beelden.
Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluiste-
rend aan hen vertellen.
Speel zelf ook mee.
Spreek van tevoren af, dat als u uw hand als stopteken 
omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens 
het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden 
waarbij ze moeten lopen.
Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.
Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde bewegin-
gen die van toepassing zijn.

Laat de kinderen bij dit verhaal de bewegingen en  
emoties nadoen die cursief gedrukt zijn.

Inleiding
Ik heb een plaatje van Tommy meegenomen plaatje 
bange smiley laten zien.

Kijk, dit is Tommy.
Hoe kijkt hij? … (bang)
Ja, Tommy kijkt bang, 
want Tommy is heel vaak 
bang. 
Hij is vaak bibber, bibber 
bang.
Telkens bibbers in zijn 
buik, omdat hij zo bang is.
Tommy is bang voor: 
spinnen, muizen, honden, 
hoogtes, een prik, inbre-
kers, onweer, enge films, 

in het donker, kinderen die ruzie maken en pesten, grote 
mensen die boos zijn en meestal nog voor veel meer 
dingen.
Hij is gewoon heel vaak bang! 

Zijn jullie ook wel eens bang voor iets? Waarvoor?
Is het ook altijd iets waar je ook bang voor moet zijn? 
Soms kun je denken dat een schaduw op de muur een 
eng beest is. Maar als je het licht aan doet, is het beest 
er niet.
Wat doe je als je bang bent?
Helpt het als er iemand bij je is als je bang bent?

Bijbelverhaal
Jezus is met zijn leerlingen naar het meer gegaan. Daar 
vertelt Hij de mensen over God. 
Er komen steeds meer mensen luisteren en ze komen 
steeds dichter bij Hem staan. 
Ze duwen (maak met de ellebogen duw bewegingen) om 
Jezus goed te kunnen zien. 
Daarom stapt Jezus in een boot die daar ligt. Vanaf het 
water spreekt Hij tegen alle mensen die langs de kant 
staan. Zo kunnen ze Hem allemaal goed zien en goed 
horen.
Jezus vertelt mooie verhalen, gelijkenissen. Over de boer 
die ging zaaien en van het zaad dat naar alle kanten viel. 
Van de lamp die je niet onder een emmer zet, want dan 
kan niemand hem zien branden.
En nog veel meer. Hij vertelt dat God van hen houdt en 
voor hen wil zorgen.
Heel de dag is Jezus bij de mensen en vertelt over zijn 
Vader God.

Jezus is er moe van geworden (gapen).
Als het avond wordt zegt Hij tegen zijn vrienden: ‘Kom, 
we varen naar de overkant van het meer.’
Alle leerlingen stappen in de boot en ze varen het meer 
op (maak roeibewegingen). Het is rustig en kalm, het 
begint donker te worden. 
Jezus is moe, Hij pakt een kussen en gaat liggen. Even 
later ligt Hij lekker te slapen.
De leerlingen praten zachtjes tegen elkaar (pss, pss, pss, 
pss). Ze willen Jezus niet wakker maken, laat Hem maar 
lekker slapen. Hij was zo moe. Ze varen rustig over het 
meer (maak roeibewegingen).

Maar dan begint het harder te waaien (wind laten horen 
en met de armen zwaaien; eerst een zacht geluid en 
langzaam bewegen, dan steeds harder en sneller) en 
harder en harder, het gaat stormen!
De wind blaast hard tegen de golven. De golven worden 
groter en groter (harde wind laten horen en wilde  
armbewegingen maken)!

De boot zwaait heen en weer, (heen en weer gaan) op 
en neer (op en neer gaan) op de golven die steeds groter 
worden.
De leerlingen halen het zeil naar beneden, straks scheurt 
het nog! (Met armbewegingen zeil naar beneden halen)
Nog harder gaat het waaien (harde wind laten horen en 
wilde armbewegingen maken).
Zo’n harde storm hebben ze nog nooit meegemaakt! De 
golven slaan over de boot heen. Er komt water in de boot! 
Ze worden nat. De leerlingen worden bang (bang kijken).
Met een emmer proberen ze het water eruit te halen, 
(met armbewegingen water hozen) maar het lukt niet, er 
komt steeds meer bij! Wat zijn de leerlingen bang! (Bang 
kijken) Bibberbang! 
De boot loopt vol water!
En Jezus? Jezus slaapt…… Jezus gaat ook heen en 

Bang
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weer in de boot door de harde wind. 
Jezus wordt ook nat van de spetters en het water dat in 
de boot komt door de hoge golven.
Maar…  Jezus slaapt… Jezus is niet bang.

Maar de leerlingen zijn superbang! (bang kijken) 
Straks kiept de boot nog om, straks verdrinken ze nog!
Help! Wat zijn ze bang! Ze bibberen en beven van angst. 
Ze zijn doodsbang! (bang kijken)
Ze roepen: ‘Jezus, Jezus, wordt wakker! Doe toch iets! 
Straks verdrinken we!’

Jezus wordt wakker. Hij hoort de harde wind. Hij ziet de 
hoge golven. 
Hij gaat staan en zegt streng tegen de wind en het water: 
‘Houd op! Wees stil!’
En… het houdt op met waaien, en het water wordt  
helemaal rustig….
De storm is voorbij, de grote golven zijn weg….  De boot 
vaart rustig over het kalme meer.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Waarom waren jullie zo 
bang? Ík ben toch bij je. Geloven jullie nog steeds niet in 
Mij?’
De leerlingen schrikken. Wow, wat is hier gebeurd? Zelfs 
de wind en het water doen wat Jezus zegt. Wie is deze 
man toch?

Wie is die man? Dit is de Zoon van God. Die de wind en 
het water gemaakt heeft. Die de baas is over de wind en 
het water. Dit is Jezus, de Zoon van God.

14 januari 2024 | copyright VHM 17

Afsluiting
Iedereen is wel eens bang, dat kan. Maar we mogen 
weten dat Here Jezus altijd bij ons is. Ook als we bang 
zijn. Hij wil ons helpen, Hij is dicht bij ons en wil voor ons 
zorgen.

Zing eventueel het lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ 
(Evangelische Liedbundel 448):
https://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4 

Auteur: EZD 

https://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4
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Inleiding
Speel een kort spel met elkaar. Verdeel de zaal in twee 
delen, de ene kant is ‘niet bang’, de andere kant is ‘bang’. 
Geef een aantal voorbeelden, de kinderen gaan staan 
aan de kant die bij hen past. Af en toe kun je een kind om 
een toelichting vragen: ‘waarom kies je voor deze kant?’ 
Dit hoeft niet bij ieder voorbeeld.
Voorbeelden: spinnen, spannende film op de tv, onweer, 
honden, een donker bos, het licht doet het niet, ruziënde 
mensen, de juf/meester die boos op je is, in de winkel je 
vader/moeder niet meer zien, harde wind.
We hebben gezien dat kinderen voor verschillende din-
gen bang kunnen zijn. Mag je bang zijn? Of moet je altijd 
stoer zijn? Wat kun je doen als je bang bent?

Bijbelvertelling
Het is een drukke dag geweest. De Here Jezus heeft veel 
mensen gesproken en toegesproken. Het begint avond te 
worden. De mensen gaan naar huis of blijven achter aan 
de rand van het meer. Jezus zegt tegen zijn vrienden: 
‘Kom, we stappen in een boot en varen naar de overkant 
van het meer.’ Dat vinden de vrienden van Jezus prima. 
Een aantal van hen was een poosje geleden nog visser 
en bijna iedere dag op het meer in een bootje. Ze kunnen 
uitstekend varen en stappen dan ook met plezier in. Je-
zus is moe na de lange en drukke dag. Achter in de boot 
maakt hij een kussen van wat jassen en Hij gaat lekker 
liggen. Het duurt niet lang of Jezus ligt lekker te slapen. 
De vrienden van Jezus zien het en ze gaan wat zachter 
met elkaar praten. Laat Jezus maar lekker slapen, het 
was een drukke dag. Om hen heen varen nog wat meer 
bootjes. Wat is het heerlijk om zo over het meer te varen.

Het wordt donker. Niet alleen omdat het avond is, maar 
ook omdat er wolken boven het meer verschijnen. 
Zachtjes praten de vrienden met elkaar. Wat was het een 
bijzondere dag geweest. Jezus heeft gesproken en gaf 
daarbij heel veel voorbeelden. Jakobus zegt: ‘Hoorden 
jullie ook al die voorbeelden die Jezus gaf over hoe je 
moet leven? Dat je goede keuzes moet maken in het 
leven? Ik vond het bijzonder dat Hij vertelde over een 
brandende lamp. Hij zei: niemand zet een brandende 
lamp onder een emmer of onder een bed. Je zet een 
lamp juist hoog, zodat je het licht goed kunt zien. Ja dat 
snap ik heel goed. Trouwens, we zouden nu wel een lamp 
kunnen gebruiken. Wat is het ontzettend donker. Ik zie 
geen maan en geen sterren.’ ‘Ja,’ zegt Filippus, ‘en voel 
je de boot gaan? Als het licht zou zijn, zouden we denk 
ik hoge golven kunnen zien.’ ‘Klopt, en voel je de wind? 
Het is hard gaan waaien en volgens mij gaat het alleen 
maar harder waaien.’ Een paar vrienden komen overeind 
en turen in de donkere nacht. Het duurt niet lang voordat 
de boot steeds hoger op de golven komt. Dan beginnen 
de golven ook over de rand van de boot te komen. Al snel 
ligt er een grote plas water op de bodem van de boot. ‘Hé 
help eens een handje!’ ‘Pak die emmer en gooi het water 
over boord!’ ‘Pas op! Houd je goed vast, let op de wind, 

Waarom ben je bang?

die gaat razen hard!’ Boven de wind uit roept iemand: 
‘Gaat dit wel goed komen? Ik ben bang!’ ‘Ik ook! Ik heb 
dit nog nooit meegemaakt! We moeten zo snel mogelijk 
naar de oever van het meer.’ De vrienden roepen hard 
naar elkaar. Boven de wind uit kunnen ze elkaar nauwe-
lijks verstaan. Dan roept iemand: ‘Maak Jezus wakker! 
Ligt Hij nu nog te slapen? Hoe kan dat nou in deze storm. 
Kom op, maak Hem wakker! Voordat het te laat is!’ Snel 
gaat Simon naar Jezus toe, dat is niet gemakkelijk in 
zo’n wiebelende boot. Een boot die van links naar rechts 
geslingerd wordt door de hoge golven in de storm. Simon 
bukt zich, pakt de arm van Jezus en zegt: ‘Jezus, wakker 
worden. Er is een hevige storm. Doe iets, straks ver-
drinken we allemaal nog hier op het meer!’ Jezus wordt 
wakker. Hij staat op. Jezus kijkt om zich heen, kijkt de 
donkere nacht in, ziet en voelt de resultaten van de storm 
en de wind aan de boot die heen en weer gaat op de 
hoge golven. Dan spreekt Jezus streng tegen de wind en 
het water: ‘Houd op! Wees stil!’ En gelijk op dat moment 
houdt de wind op met waaien en wordt het water rustig, 
er is geen golfje meer te zien en te voelen. De vrienden 
kijken verbaasd om zich heen, ze vragen zich af: ‘Wat 
gebeurt hier?’ 

De Here Jezus kijkt zijn vrienden aan en zegt dan: ‘Waar-
om waren jullie zo bang? Ik was er toch bij? Geloven jullie 
nog steeds niet in Mij? Ik zorg voor jullie!’ De vrienden 
van Jezus schrikken en zijn diep onder de indruk van al-
les wat ze hier te zien krijgen. Wat een bijzonder wonder 
laat hun vriend Jezus hier zien. Hij zorgt ervoor dat de 
wind stil wordt, Hij zorgt ervoor dat het water stil wordt. 
Ze kijken elkaar aan en zeggen tegen elkaar: ‘Wie is toch 
deze man? Zelfs de wind en het water luisteren naar wat 
Hij zegt!’ Het is stil in de boot, de mannen denken na over 
wat ze zojuist hebben meegemaakt. Wat waren ze bang 
tijdens die storm… wat waren ze dom dat ze dachten dat 
het misschien niet goed zou aflopen… wat zijn ze blij dat 
hun vriend Jezus erbij is… 

Samen zingen
Zing met elkaar het lied: Je hoeft niet bang te zijn. Je kunt 
de tekst van dit lied ook meegeven aan de kinderen, ze 
kunnen het thuis nog eens zingen of de tekst lezen om te 
onthouden dat je niet bang hoeft te zijn als je Jezus kent.

Gebed
Here Jezus, soms zijn wij bang. Bang voor enge dieren, 
bang voor een nachtmerrie, bang voor wat er in de we-
reld gebeurt. Wilt U bij ons zijn, wilt U ons helpen om niet 
bang te zijn maar op U te vertrouwen. Amen.

Auteur: JvdM
 



Inleiding
Bang zijn… wie heeft daar nooit last van?
Je kent misschien een stoere meid of een jongen die 
alles durft! 
‘Die is écht nergens bang voor’, wordt er dan gezegd.
Maar niemand weet dat die stoere meid keihard om haar 
vader roept om die grote spin weg te halen (en het liefst 
dood te maken) die in haar kamer zit. Anders durft ze 
echt niet te gaan slapen. En die jongen met zijn grote 
mond op het schoolplein en in de klas rijdt een endje om 
als hij naar huis fietst, omdat een vrouw daar vaak haar 
grote honden uitlaat. Die honden grommen heel vals naar 
hem als zij hem zien. Dus…voordat zij hem te pakken 
krijgen, fietst hij liever een kwartiertje om.

Waar ben jij bang voor? 
Dat kan van alles zijn: een verhuizing, ziek worden, dood-
gaan, Iets wat je voor het eerst moet doen, bang dat ze je 
niet aardig vinden? Noem maar op….
(Geef de kinderen even de gelegenheid om daar iets over 
te vertellen.)

Bijbelverhaal
Zelfs de vrienden van Jezus zijn weleens bang, terwijl 
Jezus toch bij hen is.

Het is een drukke dag geweest voor Jezus en de 
leerlingen. 
Er zijn heel veel mensen naar het strand bij het Meer van 
Galilea gekomen om te horen wat Jezus deze keer gaat 
vertellen. Het is zo druk, dat Jezus maar in de boot gaat 
zitten, zodat Hij niet onder de voet gelopen wordt of in het 
water valt.
Hij vertelt verhalen uit het dagelijks leven van de mensen, 
gelijkenissen waarvan zij iets kunnen leren. 
Aan het einde van de dag vindt Jezus het genoeg. Hij is 
moe en de mensen worden naar huis gestuurd. 
‘Laten we naar de overkant van het meer varen, dan kan 
Ik ondertussen even slapen’, zegt Hij tegen de leerlingen. 
Ik wil de mensen daar ook vertellen over God.’
Zij varen weg en Jezus valt in slaap….

Het is al donker geworden als de wind opsteekt. Dan zien 
de leerlingen dikke, donkergrijze wolken verschijnen en ja 
hoor…de wind wordt sterker en sterker en ontwikkelt zich 
tot een zware storm! De golven beuken tegen de boot, 
die heen en weer wordt geslingerd op de woeste baren 
van het grote meer. De boot loopt al vol met water!
En Jezus…slaapt maar door!
De leerlingen zijn behoorlijk bang geworden! Wat een 
noodweer! Als de boot het maar houdt! Als ze maar niet 
verdrinken!
‘We moeten Jezus wakker maken, het is toch niet te ge-
loven dat Hij door die storm heen slaapt!’ Ze lopen naar 
Hem toe en maken Hem, helemaal in paniek, wakker: 
‘Meester, hoe kunt U nou slapen? Kan het U niet schelen 
dat we vergaan?’
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Dan is Jezus wel wakker, Hij kijkt om zich heen en ziet 
zijn leerlingen in doodsangst. Het schip gaat wild op en 
neer en is onbestuurbaar geworden.
Jezus staat kalm op, toont geen greintje angst. 
Hij gaat rechtop staan, kijkt de wind in het gezicht en 
spreekt hem bestraffend toe. 
Ook het meer krijgt er van langs: ‘Zwijg, wees stil!’ 
Een paar woorden van Jezus en het is stil. De storm is 
voorbij en het meer is weer rustig.

Nu richt Jezus zich tot zijn leerlingen, die doodmoe zijn 
en onder de indruk van wat er net is gebeurd. 
Jezus vraagt: ‘Waarom zijn jullie zo bang, Ik ben toch 
bij je? Geloven jullie nog steeds niet in Mij? Ik heb toch 
gezegd dat we naar de overkant zouden gaan? Dan kun 
je toch vertrouwen dat we daar ook aankomen’
De leerlingen schrikken enorm van wat Jezus zegt. 
‘Ze praten wat met elkaar en vragen: ‘Wie is Hij toch, dat 
zelfs de wind en het meer Hem gehoorzamen?’
De leerlingen moeten nog veel leren. 
Daar krijgen ze ook nog de gelegenheid voor.

Afsluiting
Wij kunnen het ons wel voorstellen dat ze bang waren.
En zij hadden Jezus nog wel in hun midden.
Maar ook al hebben wij Jezus niet zichtbaar bij ons, Hij is 
er wel altijd.
Soms moeten wij ook wel hard roepen, lijkt het of Jezus 
slaapt.
Toch kan Hij je rustig maken, blijf Hem maar ‘roepen’.
Je kan Hem vertrouwen, Hij helpt je zeker weten!
Vaak gebruikt Hij daar andere mensen voor, die jou 
helpen.

Je kent dit lied wel:

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 

Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit.
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