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Thema: Gods Zoon brengt vrede

Doel
De kinderen ontdekken dat de Messias een volmaakte Koning is. Hij brengt vrede en recht aan heel Gods schepping. 

Toelichting
Doordat God trouw bleef en zijn Zoon Jezus gaf, is de duisternis in de wereld overwonnen. We zitten niet meer gevangen 
in zonde en dood, maar mogen geloven dat de boze is verslagen. Wie gelooft is onderweg naar Gods toekomst van licht en 
leven. 
Dat die toekomst er is, weten we door het geloof in Jezus zeker. Hij is de Koning uit Davids huis die vol zal zijn van Gods 
Geest. Hij leeft zoals God de mens eens heeft geschapen en bedoeld. Maar tot die tijd moet er veel anders worden. Wij 
moeten zelf dichter bij de Heer leven en in de wereld om ons heen moet alle ellende en dreiging verdwijnen.
Daarom verwachten we de volledige vervulling van het visioen van Jesaja 11. God geeft ons kracht en draagt ons iedere 
dag. En wie is sterker dan Hij? 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Wonen in het allerfijnste land
Richtlijnen: Je kunt aan de jongste kinderen vragen wat ze het mooiste vinden in hun eigen huis. Bijvoorbeeld hun slaap-
kamer of de speelhoek in de woonkamer. Of de tuin met een klimboom of een schommel. Waarvan dromen ze nog? Wat 
zou het voor hen nog mooier maken?
Vertel daarna het visioen uit Jesaja 11. Een land waar wilde dieren niet gevaarlijk zijn en samen zijn met dieren van de 
kinderboerderij. Een land zonder oorlog en gevaar, waar iedereen voor elkaar zorgt. Zo’n land belooft God ons. Eens zal 
Hij het zo mooi laten worden. Wij mogen daarnaar verlangen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Wonen in vrede
Richtlijnen: In ons land hebben we al jaren geen oorlog meer meegemaakt. Gelukkig maar. Wat is het erg als anderen 
bepalen wat jij wel en niet mag doen. Als heel gewone dingen als naar buiten gaan wanneer je dat wilt en spelen op straat 
niet mogelijk zijn, omdat het te gevaarlijk is. Als je niet veilig bent in je eigen huis, omdat het verwoest kan worden door 
aanvallen. De kinderen kennen deze beelden van het Jeugdjournaal.
De Judeeërs leven voortdurend met dreiging. Assyrië probeert het land in te nemen. Er is geweld en onveiligheid, maar 
vooral angst. God geeft door Jesaja hoop. De door God beloofde Koning zal komen om het volk te verlossen. Als Hij  
regeert zal het leven goed zijn, vredig. Wilde dieren en vee zijn samen, mensen zijn gelukkig. Iedereen zal in liefde verbon-
den zijn met de HEER. Blijf daarvan dromen… zo zal het worden. 
Deze Vredekoning is Gods Zoon. Op het vieren van zijn geboorte bereiden we ons in de Adventstijd voor. Op zijn terugkeer 
op aarde wachten wij, dan wordt alles goed.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Gaat alles goed?
Richtlijnen: De jongeren kennen deze vraag vast wel. Wat bedoelt degene die dat vraagt ermee? Zeg je automatisch ‘alles 
is goed’ of zeg je echt hoe jij je voelt? Is het fijn als je echt met iemand kan praten over wat je fijn en minder fijn vindt in 
jouw leven? 
Lees samen Jesaja 11. Het is duidelijk dat niet alles goed is. Dat was niet zo in de tijd van Jesaja (dreiging van Assyrië, 
ongeloof, onrecht), niet in de tijd dat Jezus kwam (onderdrukking door de Romeinen, ongeloof) en dat is nu ook helaas niet 
zo.
Gods belofte van een vredige wereld vol geloof blijft waar, ook al zien wij dat nog niet echt. God heeft in Jezus bewezen 
dat het allemaal goed zal komen. Wie zou Hem daarin kunnen tegenhouden?
Niet alles gaat goed, alles wordt goed, door Jezus, Gods Zoon. Willen geloven in Hem, volhouden, dat is Advent.

Extra Bijbelgedeelte: Openbaring 21:1-7
(Johannes mag Gods nieuwe schepping zien. Geen tranen en geen dood meer, maar een prachtige, veilige wereld waarin 
Christus regeert. Geloof dat die wereld eens komt.)
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Hier beschrijft de profeet naast de vernedering van het wereldrijk Libanon de verhoging van Davids huis in een Koning, 
die de gewoon menselijke perken te boven gaat. Evenals het Wonderkind uit Jesaja 9 kan hij niemand anders zijn dan de 
Messias.
Ternauwernood uitstekend boven de grond ziet de profeet een boomstronk, van kruin en stam beroofd. Het is Juda’s 
koningshuis. Niet naar Davids naam wordt die genoemd, maar naar de vader van David: Isaï. Dat gebeurt, omdat de luister 
van Davids huis verloren is gegaan. Een nieuwe loot komt echter voort uit de oude tronk, in zich dragend de belofte van 
nieuwe glorie. Zo heeft de profeet de toekomst van Davids huis beschreven onder een beeld ontleend aan wat hij in de  
natuur nogal eens heeft gezien.
Ondertussen gaat de werkelijkheid het beeld nog ver te boven. De nieuwe toekomst overtreft namelijk al wat in het verle-
den eens naar voren kwam. De nieuwe toekomst zal niet in het uiterlijke naar voren komen en komt niet uit de aarde op, 
maar is van geestelijke aard en van Goddelijke oorsprong. Hij put zijn sterkte en wijsheid uit de Geest des Heren.
In het Oude Testament worden verschillende mensen, zoals Mozes en Elia met de Geest des Heren vervuld. Ook andere 
leidslieden, waarbij men kan denken aan de richters (rechters zegt men tegenwoordig), aan koningen, ontvangen de Geest 
des Heren. In het Nieuwe Testament ontvangen in wezen alle mensen sinds de Pinksterdag de Geest des Heren. 
De Messias ontvangt de Geest op zo’n wijze, dat die niet meer van Hem wijkt. Hij ontvangt deze Geest ten volle. ‘Wijsheid 
en inzicht’ worden genoemd. Wijsheid is bedoeld om wezen en doel der dingen te doorgronden. Inzicht is meer het vermo-
gen om onderscheidend te oordelen.
Dan volgen de elkaar aanvullende gaven van ‘kracht en verstandig beleid’. Het eerste is met de wijsheid en het inzicht 
nauw verweven om de juiste besluiten te nemen. Het verstandig beleid is de gave om de juiste besluiten goed uit te voeren. 
Tenslotte nog de ‘kennis en de vreze’ of de eerbied voor de Heer. Hierin komt de omgang met de Heer naar voren. Zo 
belangrijk voor het leven in overeenstemming met Gods wil.

De gaven van de Geest komen paarsgewijs naar voren. In totaal 6 gaven in 3 paren van twee. Er wordt ook wel gezegd dat 
er sprake is van zeven gaven. Dat heilige zevental duidt natuurlijk op het getal van de volheid. 
In de verzen 3 t/m 5 komen dan de uitwerkingen van die gave naar voren, zoals de eerbied voor de HEER en een recht-
vaardig oordeel vellen, armen een eerlijk vonnis geven. Ook de aarde wordt getuchtigd met de gesel van zijn mond en met 
de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
De hulp voor de onderdrukten bleef vanwege de zwakheid van koningen altijd gebrekkig.
In deze Koning, de Messias zal dat ten volle verwezenlijkt worden.
Rechtvaardigheid en trouw zijn zijn gordel. De gordel is het beeld van kracht en bereid-zijn tot de arbeid.
Zoals in de dierenwereld, zo komt het hier naar voren dat het geweld een einde neemt. Zo zal het in de mensenwereld niet 
anders zijn.

De werkzaamheid van de Messias zal een Middelaarswerkzaamheid zijn, die naar het koninklijk ambt beschreven wordt. 
Ook zal Hij oordelen en dat begint al bij Zijn eerste komst en rondgang op deze aarde. Het lot van armen en onderdrukten 
zal Hij zich aantrekken. Ook zieken zal Hij genezen. Tenslotte zal het uitlopen op de oordeelsdag, waarbij de Messias de 
goddeloze en de boze neerslaat en de overste dezer wereld (de duivel) en de Antichrist doodt.
De vrucht van de Geest des Heren voert dan de volle heerschappij in het Vrederijk.
Zoals hier beschreven wordt, is de Paradijsvrede herstelt en zullen de koe en beer samen grazen. De leeuw en het rund 
eten beiden stro en een zuigeling zal spelen bij het hol van een adder. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil. Dit zal 
waarschijnlijk niet letterlijk bedoeld zijn, maar het geeft de paradijselijke toestand aan.
We ontdekken hier wat het doel is van de komst van de Messias: vrede brengen, vergeving van zonden en vernietiging van 
de boze en het kwaad, het uitroeien van onderdrukking, geweld en de verlossing van de dood en de Antichrist.
Jezus is en blijft de koning van deze wereld, die uitloopt op de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Enkele vragen
• In dit Bijbelgedeelte krijgen we eigenlijk een doorkijkje naar de tweede komst van de Messias en wat Hij allemaal komt 

doen vanaf zijn eerste komst.
 Kun je daar ook in eigen woorden wat over vertellen?
• Waar loopt het allemaal op uit?
 Vertel eens iets meer over die Paradijsvrede?
 Waar zullen we allemaal van verlost zijn?
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Liederen

Psalm 72
Gezang 125 LvdK
Lied 871     (=Gezang 281 LvdK)
Lied 473     (=Gezang 132 LvdK)
Lied 455
Ik zit op het puntje van mijn stoel   Op Toonhoogte 524
Ik heb een plekje van Jezus   Op Toonhoogte 516
Wereldnieuws     Op Toonhoogte 558
Vrede, vrede overal    Liedjes voor kinderen 2 – Elly en Rikkert Zuiderveld
Als je veel van iemand houdt   Hemelhoog 125
Kerst is feest     Pzzzallmen 4 kidzz – Kinderkoor ‘De Bromvlieg’(c.d.)

Auteur: PZ
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Inleiding
Tanja doet haar ogen open. Ze rekt zich uit en glimlacht. 
Ze is net wakker geworden. Terwijl ze nog even in bed 
blijft liggen, denkt ze aan de droom die ze vannacht had. 
Het was een heerlijke droom. Ze droomde dat ze thuis-
kwam en dat er in de gang een mandje stond met een 
puppy erin. Een superzacht lief beestje, als verrassing 
voor haar. En dat het huis versierd was met ballonnen en 
gouden slingers. In de keuken stond een nieuwe
snoepautomaat, waar ze zonder te betalen uit mocht pak-
ken. Ook al is het niet echt gebeurd, toch maakt het Tanja 
vrolijk om aan deze leuke droom te denken. Straks aan 
het ontbijt zal ze het aan papa en mama vertellen.

Bijbelvertelling
Heel vroeger, nog voordat Jezus op aarde kwam, leefde 
Jesaja. 
Jesaja was een belangrijke profeet van God. 
Profeten vertelden de mensen wat God hun wilde 
zeggen. 
Op een dag heeft Jesaja een soort droom: een visioen. 
Jesaja ziet een land waar vrede is. 
Oorlog bestaat er niet meer. Hij ziet wilde dieren zoals uit 
de dierentuin en dieren uit de kinderboerderij, die
met elkaar aan het spelen zijn. Een wolf speelt met een 
lammetje. Een luipaard en een geitje
spelen tikkertje. Een leeuwenwelpje mag op de rug van 
een kalfje meerijden. De dieren
hebben veel plezier en de mensen zijn veilig. 
Zelfs hele kleine kinderen van één jaar spelen in de buurt 
van een gifslang en worden niet gebeten. Kinderen en 
grote mensen zijn vriendelijk voor elkaar. Iedereen helpt 
elkaar en is eerlijk. Wat ziet iedereen er blij uit! 

Jesaja weet dat God dit visioen aan hem laat zien. Dat hij 
het verder moet vertellen. 
De droom die Jesaja droomt, is eigenlijk Gods droom 
voor ons. God wil graag dat mensen op zo’n veilige en
gelukkige plek met elkaar zullen wonen. In de Bijbel be-
looft God dat dit op een dag gaat gebeuren. 
Dan zullen we wonen op een aarde waar geen pijn en 
verdriet is. Als je van God houdt en bij Hem wilt horen, 
zul jij ook ooit op deze mooie aarde wonen. 
Het is Gods droom en Hij wil dat wij dit weten. Hij wil dat 
jij daar ook zal wonen. 
Totdat het zover is, mogen we alvast dromen van Gods 
mooie, nieuwe wereld.

Wonen in het allerfijnste land

Vragen
• Wat vind je het mooiste plekje van jouw huis? Wat zou 

het nog mooier maken? 
 Waar droom je nog van?
• Hoe zou het voor je zijn om in Gods nieuwe wereld te 

wonen? Wat zou dan anders zijn?
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Inleiding
Jamal is een jongen van 9 jaar. Hij woont in Damascus, 
een stad in Syrië.
Jamal kan niet naar school en hij kan ook niet op straat 
spelen.
In Damascus is het al een paar jaar oorlog. Op straat 
moet je uitkijken voor scherpschutters, die zomaar schie-
ten op mensen die het wagen om uit hun huis te komen. 
De school is al een hele tijd gesloten, want het is veel te 
gevaarlijk om daar heen te gaan. Ook is er maar weinig 
te eten.
Jamal is iedere dag bang en ’s nachts heeft hij nachtmer-
ries over de erge dingen die hij in de stad heeft zien ge-
beuren. En zelfs in zijn eigen huis voelt hij zich niet veilig. 
Vanuit vliegtuigen worden bommen gegooid op huizen in 
de stad. Zijn vader en moeder praten over vluchten…

Leven in oorlog, voor heel veel kinderen in de wereld is 
dat het leven van elke dag. In Nederland is het gelukkig 
al heel lang geleden dat het oorlog was. Jullie hebben het 
nooit meegemaakt en veel volwassen mensen in Neder-
land kennen ook enkel vrede.

Toch is ook ons leven niet perfect. Wij kennen geen 
armoede of oorlog, zoals veel mensen op deze wereld, 
maar ook in ons leven gaan er dingen mis. Mensen van 
wie we houden gaan dood en andere mensen worden 
ziek. Ook maken we vaak ruzie met elkaar. Mensen 
zorgen niet goed voor de natuur, er gebeuren ongelukken 
en er is verdriet.
De wereld zoals die nu is, is niet zoals God de wereld 
bedoeld heeft toen Hij die schiep. Onze wereld is duister. 
Maar door de geboorte van de Here Jezus is het Licht in 
de wereld gekomen. Hij heeft het duister overwonnen. Wij 
mogen met Advent uitkijken naar een nieuwe toekomst.
Een toekomst van Vrede. Jezus is de Vredevorst die voor 
ons geboren is. Hij is gestorven voor alle dingen die wij 
verkeerd doen. En eens zal Hij terugkomen hier op aarde. 
Dan zal Hij zijn Rijk van Vrede stichten.

Bijbelverhaal
De profeet Jesaja leeft in de stad Jeruzalem in een tijd 
dat het in Israël ook oorlog is. De Assyriërs willen het 
land innemen. Zij willen de baas zijn in de koninkrijken 
van Juda en Israël. De mensen die in het land wonen 
voelen zich onveilig. Binnenkort zullen de soldaten uit 
Assyrië hun land binnentrekken. En wie weet wat ze dan 
allemaal zullen doen. In de oorlog vallen altijd doden en 
gewonden en veel mensen zullen vast op de vlucht slaan. 
De mensen die in Juda wonen denken:’ Is de Here ons 
soms vergeten? Ziet Hij niet hoe wij bedreigd worden?’

Maar dan komt de profeet Jesaja. Hij heeft een bood-
schap van God.
God laat de mensen in Juda en Israël weten dat Hij naar 
hen omziet.
Jesaja vertelt hun:’ Nu lijkt het wel of jullie land verwoest 
zal gaan worden en inderdaad, de Assyriërs zijn een 

grote bedreiging. Maar eens zal alles goed worden. Het 
koningshuis van David lijkt door deze oorlog tot een eind 
te komen. Maar uit de afgehouwen stronk zal een nieuwe 
scheut groeien. (Jesaja vergelijkt Israël met een boom die 
omgehakt wordt, maar later zal er toch weer een nieuwe 
scheut uit de stam groeien) Deze oorlog zal niet het einde 
zijn van het volk Israël. Uit het geslacht van David zal een 
heel bijzonder kind geboren worden, een nieuwe koning, 
Jezus Christus.
En dan vertelt Jesaja de mensen over een visioen dat 
hij heeft gezien. Een visioen is een soort droom waarin 
je dingen ziet die in de toekomst liggen. Jesaja vertelt 
hoe het zal zijn wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde zullen komen, wanneer Jezus aan het eind van de 
tijden terugkomt op de wolken.
Jesaja zegt:’ De wolf zal naast een lammetje liggen en 
een panter ligt bij een bokje neer. De wolf en de panter 
zullen geen roofdieren meer zijn die andere dieren moe-
ten opeten. Het kalfje en de leeuw zullen samen in de 
wei lopen en een kleine jongen zal op ze passen, zonder 
gevaar.
Een koe en een beer eten samen gras en hun jongen 
liggen bij elkaar. Een leeuw en een rund eten allebei stro. 
Bij het hol van een adder, nu een gevaarlijke slang, zal 
in die tijd een klein kind spelen zonder dat het gevaar-
lijk is. Het kind graait met zijn hand in het nest van de 
slang, maar wordt niet gebeten. Niemand doet een ander 
kwaad. Er heerst vrede. In het nieuwe rijk is er niemand 
meer die ziek is of verdriet heeft, er is geen oorlog meer 
en geen pijn.
De wereld lijkt weer op de wereld die God heeft gescha-
pen. De nieuwe wereld is volmaakt, omdat de kennis van 
de Heer de aarde vervult. Nu is het nog duister en don-
ker. Wij snappen nog niet van alles de bedoeling. Maar 
dan zullen we het weten en snappen’.

Wij mogen met elkaar uitzien naar het Kerstfeest. Het is 
Advent. Maar we mogen ook met elkaar uitzien naar de 
dag dat Jezus terug zal komen op de aarde. Die geweldi-
ge dag wanneer we mogen wonen in vrede op de nieuwe 
aarde!

Auteur: MMe
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Inleiding
Zorg dat u voor ieder kind een A4’tje heeft met het bij-
belgedeelte van vandaag. We hebben gekozen voor de 
bijbel in gewone taal. Er zijn zoveel vertalingen en het is 
fijn als we dit keer allemaal dezelfde voor ons hebben. 

Uit welk bijbelboek hebben we vorige week verteld? Wie 
weet dat nog? ..... Uit Jesaja. 
Wie was Jesaja?... Een profeet. 
Wie weet wat een profeet doet? Profeteren. 
Wat is dat, profeteren...?
Profeteren is iets anders dan toekomst voorspellen, zoals 
met horoscopen. Die vertellen jou bijvoorbeeld met wie 
je gaat trouwen en of je later rijk en gelukkig wordt en wat 
het betekent onder welk sterrenbeeld je geboren bent. 
Allemaal leugens! Horoscopen zijn valse voorspellingen 
die niet van God komen, maar van de vijand. 
Maar als er in de Bijbel iets over de toekomst wordt voor-
speld, dan komt dat uit de mond van God en op God kun 
je altijd vertrouwen. 
Jesaja is door God geroepen om te profeteren. Om iets 
over de toekomst te vertellen dat nog niet is gebeurd. Het 
gaat zeker gebeuren, omdat God het zegt. Jesaja heeft 
dingen van God gehoord en daarna opgeschreven, maar 
ik denk dat hij er niets van begrijpt. In gehoorzaamheid 
schrijft hij alles op. We gaan het straks lezen. Misschien 
is jouw eerste indruk dan ook wel: daar snap ik helemaal 
niks van. Weet je wat, we gaan samen kijken of we er 
misschien iets meer van gaan begrijpen. We gaan met 
elkaar op onderzoek uit.

Loop als leiding langs de kinderen, kijk een kind aan en 
vraag: ‘Hoe gaat het met jou?’ Loop dan naar weer een 
ander kind en vraag het nogmaals. Doe dit een keer of 
vijf (of meer). Stel de vraag ook aan je medeleider/ster. 
Welke antwoorden krijg je? Misschien alleen maar: goed!

Dat gebeurt heel vaak. Ook als mensen op straat elkaar 
tegenkomen: ‘Lang niet gezien joh. Hoe gaat het eigenlijk 
met je?’ Heel vaak krijg je dan als antwoord: ‘Goed hoor!’
Maar wat verwacht jij als antwoord als jij die vraag stelt? 
Misschien heb je helemaal geen zin in een moeilijk 
gesprek en als iemand dan zegt: ‘Nou, het gaat eigenlijk 
helemaal niet zo goed met mij’. Tja, wat dan. Hoe moet 
je dan reageren? Ik ken grote mensen die dan op hun 
horloge kijken. Je ziet dat ze helemaal geen tijd voor je 
hebben om je verhaal aan te horen.
Toch is het fijn om van elkaar te horen hoe je je echt 
voelt. Het is goed om te weten wanneer iemand verdrietig 
of boos is. Of iemand heeft iets ergs meegemaakt of juist 
iets heel moois. Je kunt dan met elkaar meeleven. Ook 
hier, in onze groep, mag je gewoon vertellen wanneer je 
niet zo lekker in je vel zit of wanneer je iets gaafs hebt 
meegemaakt.

In de tijd waarin Jesaja leeft is alles helemaal niet zo 
rooskleurig. Er is dreiging, veel ongeloof en onrecht. Er is 
onderdrukking, mensen hebben reden genoeg om te 

klagen, om elkaar te vertellen hoe slecht het eigenlijk 
gaat. Als de mensen elkaar vragen: ‘Hoe gaat het met 
jou?’, dan zullen ze beslist niet zeggen: ‘Goed hoor!’. 
In de vorige hoofdstukken van het bijbelboek Jesaja heeft 
God al gesproken over vreemde volken die het volk Israël 
onderdrukken, wat er met hen zal gebeuren. Maar God 
wil het volk Israël nu alvast troosten. Hij wil ze vertellen 
dat er hoop is. Dat alles goed gaat komen. Dat kunnen 
de mensen zich bijna niet voorstellen nu ze midden in de 
problemen zitten. 

We gaan samen lezen. En hoe gaan we het lezen? Ik heb 
eens iemand horen zeggen: ‘Je moet de Bijbel lezen zo-
als je vis eet. De graatjes laat je liggen’. Dat betekent, de 
dingen die we nog niet begrijpen, laten we gewoon staan. 
Misschien zullen we ze later begrijpen. Je hoeft niet in 
een keer alles te snappen. 

Laat de kinderen om de beurt een vers lezen en even 
wachten wanneer je wat aan wilt vullen.

Samen lezen: Jesaja 11:1-10

1 Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, 
nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van 
David een nieuwe koning komen. 
Wie weet nog hoe de vader van koning David heet? 
(Isaï). Heb jij wel eens gekeken naar een omgehakte 
boom? Als je de wortel er niet uit haalt, begint deze zo 
weer te groeien. Lang geleden heeft God David uitgeko-
zen als koning en beloofd dat later uit het geslacht van 
David een koning geboren zal worden: de vredevorst. 
Misschien ziet alles er nu slecht uit, denk dan aan een 
omgehakte boom: eens gaat deze weer groeien. Ook 
voor jullie lijkt alles nu hopeloos. Verlies de moed niet. 
God belooft dat alles weer zal gaan bloeien. Dat alles 
goed zal komen. De Zoon van God (de telg) zal komen 
en alles nieuw maken. Wat Jesaja toen nog niet wist, 
maar wij wel: Jezus is gekomen, de Vredevorst. Dus deze 
profetie die lange tijd geleden is uitgesproken, is uitgeko-
men, is gebeurd.
2-3 De Geest van God zal in hem zijn: Die koning zal wijs 
zijn en verstandig, hij zal sterk zijn en machtig. Hij weet 
wat God van hem wil en Hij heeft eerbied voor de HEER.  
Die koning is een goede rechter. Hij luistert goed naar 
iedereen voordat Hij een oordeel geeft.
God is altijd eerlijk. Jezus is altijd eerlijk, want Hij gehoor-
zaamt God in alles. God kijkt niet naar de buitenkant, 
maar naar de binnenkant. Gods Zoon brengt vrede! Dat 
zingen we ook met Kerst: Vrede op aarde.
4 Hij oordeelt eerlijk over zwakke mensen en arme men-
sen behandelt Hij goed. Die koning straft mensen streng 
voor hun fouten, met zijn woorden doodt Hij mensen die 
kwaad doen. 5 Die koning is altijd rechtvaardig, hij is 
eerlijk en trouw.
Alles aan Jezus is goed. Hij zal in alles eerlijk zijn. Ook 
als Hij naar jou en mij kijkt. 
6 Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt 
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met een lammetje, en een panter ligt naast een bokje. 
Een kalf eet samen met een leeuw, een klein kind past op 
beide dieren. 7. Een koe en een beer lopen in een wei, en 
hun jongen liggen bij elkaar. Een leeuw eet gras, net als 
een koe. 8. En een kind speelt zonder angst bij het nest 
van een gevaarlijke slang. 

Wat lezen we nu? Een wolf en een lammetje liggen naast 
elkaar te slapen? Een panter gaat naast een bokje liggen 
en een baby’tje ligt vlak bij het hol van een slang? Heb 
jij dat wel eens gezien? Dat kan toch helemaal niet? Dat 
klopt, dat kan ook niet. Nog niet. Maar weet je nog, deze 
woorden die Jesaja uitspreekt zijn een profetie. Het is 
dus nog niet gebeurd, maar het gaat eens gebeuren. Hoe 
weten we dat? Omdat God het zegt. Met kerst denken wij 
eraan dat Jezus is geboren in Betlehem. Dat is gebeurd, 
maar dat wist Jesaja toen nog niet. Maar aan het eind 
van Jezus’ leven heeft God beloofd dat Jezus nog een 
keer terug zal komen. Is dat al gebeurd? Nee, maar het 
gaat wel gebeuren. Waarom weten we dat zo zeker? 
Omdat God het zegt.

9 Als die koning komt, doet niemand meer kwaad. Geen 
mens doet kwaad op de heilige berg van de HEER. Want 
de aarde is vol mensen die de HEER kennen, zoals de 
zee overal gevuld is met water.  10 De nieuwe koning zal 
een voorbeeld zijn. Alle volken zullen naar hem toe gaan., 
iedereen zal bij hem komen. De stad waar Hij woont zal 
schitterend zijn. 
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Als Jezus terugkomt zal iedereen hem kunnen zien.  
Wanneer dat zal gebeuren weten we niet, maar het zal 
gebeuren, omdat God het heeft gezegd. Als jij bij Jezus 
hoort, die ook jouw zonden, verkeerde dingen wil verge-
ven, zul je hem ook herkennen en uitroepen: ‘Kijk eens, 
Daar is Jezus, mijn Heer!’ Ik kan niet wachten tot ik Hem 
zal zien.
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