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Thema: Verliezen door eigen schuld

Doel
De kinderen ontdekken dat God Israël waarschuwt door zijn straf op de zonde

Toelichting
De verovering van Jericho werd een succes doordat Israël de HEER gehoorzaamt en vertrouwt. Wanneer het volk of een 
aantal mensen ongehoorzaam is, dan heeft dat gevolgen. Het volk Israël strijdt om het dorp Ai en verliest. Hoe kan dat? 
God krijgt de schuld, maar Hij antwoordt dat Israël heeft gezondigd. Achan blijkt stiekem iets te hebbe meegenomen uit 
Jericho. God had dat verboden: Israël had de overwinning van Hem gekregen en moest dus alles aan Hem geven. Achan 
moet er voor boeten, net als zijn hele familie. Wat erg!
De nederlaag en de straf voor Achan is een waarschuwing voor het volk. God houdt van zijn volk. Hij doet wat Hij beloofd 
heeft, maar alleen als Israël Hem volgt. Hij laat niet met zich spotten. Na de straf van Achan en zijn gezin, vecht Israël 
opnieuw met Ai. Deze keer wel met succes! 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Verliezen!
Richtlijnen: Als inleiding kun je aan de kinderen vragen of het leuk is om te verliezen? Waarschijnlijk zullen ze vinden van 
niet. Toch kun je niet altijd winnen.
Gods volk Israël heeft bij Jericho gewonnen. Maar bij Ai verliest het. Ze zijn teleurgesteld en boos! Wie z’n schuld is dat? 
Niemand weet het. Soms kun je ook niet precies zeggen waarom je verliest. God weet het wel en vertelt het. Israël kon bij 
Ai niet winnen, omdat niet iedereen gehoorzaam was aan God. Achan had iets meegenomen uit Jericho en dat mocht niet. 
God heeft hen voor straf laten verliezen. Wat hebben ze nu een spijt! 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Verlies door eigen schuld.
Richtlijnen: Het volk van Israël verliest bij Ai. Hoe kan dat? Jozua geeft God de schuld, maar God antwoordt dat het volk 
schuldig is. Achan is ongehoorzaam geweest. Hij heeft stiekem iets meegenomen uit Jericho. Terwijl God zei: Ik heb jullie 
de overwinning gegeven, alles dat jullie vinden moeten jullie aan Mij geven. Achan moet met zijn familie boeten voor zijn 
fout; ze worden gedood. En met hen wordt het hele volk gestraft door de nederlaag bij Ai. vreselijk.
Gebeurt dit iedere keer? Nee, God straft niet iedere keer. Hij heeft veel geduld. Deze keer bij Achan wil Hij duidelijk maken 
dat we niet met Hem en zijn woorden mogen spotten. Alleen gehoorzaam aan Hem word je gelukkig. Opnieuw moet Israël 
gaan vechten om Ai te veroveren. Dan komt het toch nog goed. De tactiek van Jozua in het vertrouwen op God brengt de 
overwinning!

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Het is zijn schuld
Richtlijnen: Als we iets verkeerd hebben gedaan is het verleidelijk een ander te schuld te geven en zo jezelf vrij te pleiten. 
Zeker als niemand weet dat jij fout zit. Het is zijn schuld, ik weet van niets.
Israël verliest de strijd bij Ai. Jozua geeft de schuld aan God. Houdt Hij wel echt van Israël en helpt Hij wel altijd? HEER, 
waar was U bij Ai? Geven wij God ook wel eens de schuld als iets niet gaat zoals wij willen?
Durven we ook kritisch naar onszelf te kijken? Er zijn dingen waarvoor je geen oorzaak kunt vinden (een ziekte, een onge-
luk, een natuurramp), die je niet direct met iemands zondigen mag verbinden. 
Over de nederlaag bij Ai geeft God zelf uitleg. De schuld ligt bij Israël, in het bijzonder bij Achan. Hij en zijn familie worden 
met de dood gestraft. Eerlijk gezegd vinden we dat verschrikkelijk
God wil aan het begin van het leven in het beloofde land duidelijk wil maken dat er met Hem niet te spotten valt. Toch is de 
HEER een God van liefde. Hij zond Christus, die onze straf heeft gedragen en onze zonde heeft uitgewist. In Hem moeten 
we geloven, elke dag opnieuw.

Extra bijbelgedeelte: Handelingen 5
(Ananias en Saffira worden met de dood gestraft om hun leugen tegenover God.)

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
In hoofdstuk 6:17-19 heeft God ernstig gewaarschuwd tegen overtreding van het gebod om de hele buit van de overwon-
nen stad Jericho aan de HEER te wijden. Bijna profetisch klinkt het in vers 18: ‘… anders geeft u Israëls eigen kamp aan 
de vernietiging prijs (letterlijk: ‘onder de ban brengt’) en stort u Israël in het ongeluk.’ In hoofdstuk 7 lezen we hoe dit helaas 
realiteit wordt. Het is één man, maar daarmee geheel Israël, dat de ban schendt. Is deze samenhang enkel uiting van het 
collectieve denken van de toenmalige cultuur? Of is het ook in onze veel individualistischer maar al te vaak zo dat een klein 
bederf, door weinigen aangericht, brede consequenties kan hebben? Kan dat ook in de gemeente van Christus zo zijn? Het 
in het Nieuwe Testament zo schokkende verhaal van Ananias en Saffira (Handelingen 5) is ook wel in dit licht te verstaan. 
Het is een vreselijke gedachte als wij door gedrag, dat direct tegen Gods hartsbedoelingen ingaat en Hemzelf daarmee 
tart, een ‘ban’ zouden worden voor de hele gemeente.

Voorlopig is nog geen Israëliet zich bewust van de rampzalige situatie en gaat men door met de verovering van het land. 
Verkenners worden uitgezonden, die het stadje Ai wellicht onderschatten. De diepere oorzaak ligt dan echter in vers 1. Uit 
het aantal van 3000 man (het hoogste door de verkenners genoemde aantal) blijkt de voorzichtige leiding van Jozua. Het 
blijkt niet genoeg. De inwoners van Ai doen een uitval en doden 36 man. Uit de gedetailleerde omschrijving blijkt dat de 
schrijver de omgeving goed kende. De laatste zin van vers 5 verwoordt de mentale uitwerking op het volk: ‘Toen sloeg de 
angst het volk om het hart en het werd radeloos.’

Jozua en de oudsten tonen de in die tijd normale rouwgebruiken door zijn kleding te scheuren en stof over hun hoofd te 
gooien. Dat doen ze bij de ark, het symbool van Gods aanwezigheid dat hen net hiervoor bij de inneming van Jericho nog 
zo fier had geleid. Wat een vragen zullen ze hebben gehad. Waarom is dit misgegaan? De eerste gewapende confrontatie 
in het beloofde land op een fiasco uitgelopen? Van Achans daad weten ze nog niet. Groot is het leed en de verwarring. 
Jozua’s gebed is dan ook geen schuldbelijdenis, maar eerder een verwijt aan God. Zowel Israëls naam als Gods naam 
lopen volgens Jozua gevaar. 

Vanaf vers 10 klinkt Gods antwoord. Dat is duidelijk en bepaalt bij de kern: Israël heeft gezondigd. Ze hebben weggeno-
men van wat ‘onder de ban’ lag en zijn daardoor zelf tot een ban geworden (verzen 11 en 12; vertaling NBG ‘51). Vernieti-
ging van heel Israël dreigt. Gods heiligheid is zo geschonden dat Hij niet meer met hen kan zijn en ze weerloos zijn tegen 
vijanden. Bijzonder is dat God vanaf vers 13 tegelijk een uitweg biedt uit de ogenschijnlijke impasse. De solidariteit van de 
schuld is dus niet onontkoombaar. Hij zorgt voor een manier om ‘de ban’ (dat is hier de oorzaak/ veroorzaker van de ban) 
uit Israël weg te doen.

Nadat de opdracht aan het volk om zich te reinigen (nodig om in Gods nabijheid te kunnen verkeren; vers 13a), volgt een 
gedetailleerde opdracht die vanaf vers 16 wordt uitgevoerd. Eerst wordt een stam aangewezen, dan een geslacht (‘clan’), 
dan een familie, en uiteindelijk de schuldige persoon. Op welke manier dit zal zijn gegaan? Duidelijk is dat God zelf aan-
wijst. Maar hoe? Israël kende de zogenaamde Urim en Tummim (Ex. 28:30) als manier om de HEER te raadplegen. Mogen 
we denken aan een systeem met vele witte en één zwart steentje? Hoewel niet meer dan een suggestie, helpt het wel om 
de ‘loting’ aanschouwelijk te maken.  

De persoon die uiteindelijk wordt aangewezen wordt getroffen met de zwaarste straf: verbranding (vgl. Lev. 20:4; Gen. 
38:24 bij seksuele misdrijven). Deze bron van onheil voor heel het volk moet radicaal vernietigd worden. Het ging niet enkel 
om een persoonlijke overtreding, door zijn daad heeft Achan het verbond tussen God en Israël geschonden. Opmerkelijk 
is Jozua’s vaderlijke aanspraak van Achan in vers 19. Hij roept hem op zijn zonde te bekennen en daarmee God te eerbie-
digen. Vanaf vers 20 geeft Achan hieraan tot in details gehoor. Hij noemt de weggenomen voorwerpen en hun vindplaats 
(vers 21). Daarop halen enkele mannen deze voorwerpen op ‘en spreiden het ten overstaan van de HEER uit op de grond’ 
(vers 23).

Vanaf vers 24 lezen we over de executie van Achan en zijn gezin. Opnieuw klinkt een woordspel: omdat Achan met zijn 
daden Israël in het ongeluk heeft gestort, zal de HEER hem deze dag in het ongeluk storten. Het Hebreeuwse woord klinkt 
door in de naam die het dal sindsdien droeg: Achor. Steniging en verbranding (een dubbele methode van strafuitvoering) 
onderstrepen de zwaarte van het vergrijp. Dat ‘de Israëlieten’ deze bestraffing uitvoeren, betrekt henzelf in het wegdoen 
van de ban uit hun midden. 

Een grote hoop stenen herinnert volgens vers 26 nog steeds aan deze afschuwwekkende gebeurtenis. Nadat de ban (= de 
oorzaak van de ban) hiermee uit Israël is weggedaan, bekoelt de woede van de HEER. God gaat door met zijn verbonds-
werk. Daarbij zijn niet oordeel en gericht, maar genade en vergeving beslissend. Zo blijkt onder meer in Hosea 2:17, waar 
staat dat God het dal van Achor tot een deur van hoop zal maken. Dat mag Israël en de gemeente van Christus moed 
geven.
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Vers voor vers
Vs. 5	 ‘Daar doodde het 36 man’. In het in het oude oosten veelgebruikte zestallig getallenstelsel (in plaats van of naast 

het bekendere decimale stelsel) heeft 36 dezelfde gevoelswaarde als bij ons het getal 100. Het is in alle opzichten 
een enorme dreun.

Vs. 5	 ‘Toen sloeg de angst het volk om het hart en het werd radeloos.’ Letterlijk wordt hier het beeld van een smeltende 
ijsklomp gebruikt: ‘Toen smolt het hart van het volk en het werd als water’. 

Vs. 7	 ‘Waren we maar zo verstandig geweest aan de andere kant van de Jordaan te blijven’. Het klinkt zoals de Israëlie-
ten tijdens de woestijnreis dikwijls hardop terugverlangden naar Egypte (bijv. Num. 14:3).

Vs. 16	 ‘De volgende ochtend vroeg liet Jozua Israël aantreden…’. Let er op hoe dit ‘aantreden’ in het vervolg steeds 
wordt herhaald. Het geeft iets heel plechtigs aan deze volksvergadering. Het gaat ook over een zaak van leven en 
dood.

Vs. 19	 ‘… eerbiedig de HEER, de God van Israël.’. Letterlijk staat er: ‘geef de HEER de eer’. Het is een kwestie van res-
pect en erkenning van de God op wiens hart Achan met zijn daad ging staan.

Vs. 24	 ‘… en met zijn zonen en dochters, runderen en ezels….’. Achans vrouw wordt niet genoemd, was zij al overleden? 
Wel zijn kinderen, al zijn dieren en zelfs de tent. Waren de kinderen al wat groter en medeplichtig, want op de 
hoogte van de verborgen kostbaarheden in hun tent? Het is een verleidelijke, maar wel modern-westerse ge-
dachte. Is het een kwestie van oud-oosterse familie-solidariteit? Voor ons moeilijk te begrijpen, maar in dergelijke 
culturen (nog steeds) geheel vanzelfsprekend. Maar al dat vee dan? En zelfs de tent? We lijken in dit - nota bene 
- profetische verhaal vooral te moeten denken aan de om zich grijpende besmetting van de ban, die iedereen en 
alles wat bij Achan hoorde onder een vervloeking had gebracht. 

Hoofdstuk 8: 
In Jozua 8 lezen we hoe – met behulp van een knappe krijgslist – het nu wel lukt om het leger van Ai te verslaan. De ban is 
gebroken, zo blijkt in deze geschiedenis. En vooral: Israëls God is trouw en laat niet los wat zijn hand begon.

Vraag
•	 Probeer het eens te vertalen naar de gemeente van Jezus vandaag, geroepen heilig en naar het voorbeeld van haar 

Heer te leven om zijn missie te volvoeren. Ken je situaties waarin levenspraktijken van kerkleiders of – leden uitwerken 
zoals de misdaad van Achan? Hoe kun je voorkomen dat jijzelf een ‘ban’ voor de gemeente van Christus wordt? 

Auteur: WMB

Liederen

Psalm 119: 1, 4 en 12
Lied 723 				    (=Gezang 305 LvdK)
Lied 310
Ik heb de vreugde 			   Opwekking voor kinderen 52
Welzalig de man die niet wandelt 		  Hemelhoog 2
Gelukkig zal zijn 				    Hemelhoog 1 
Psalm 8 					    Hemelhoog 4

Auteur: PZ
 



Inleiding
Vorige week ging het over winnen. Met de hulp van God 
wonnen de Israëlieten en vielen de muren van Jericho 
om. Zo konden zij de stad binnengaan. Winnen is fijn, 
verliezen niet. God wil het volk Israël helpen, maar dan 
moeten ze wel naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt. 
Anders zullen ze verliezen. En dat is wat er in dit verhaal 
gebeurt.

Bijbelvertelling
God heeft met Jozua afgesproken dat de Israëlieten niet 
zomaar spullen mee mogen nemen uit de stad die ze 
veroverd hebben. En dat is toch gebeurd.
Nu is God boos, heel boos. Daarom hebben de Israëlie-
ten nu ook verloren.
God zegt tegen Jozua: ’Ik zal jullie niet meer helpen als 
jullie de gestolen spullen willen houden.’ Nu snapt Jozua 
waarom ze dit keer verloren hebben. God was boos en 
wilde niet bij zijn volk zijn. En als God er niet bij is kunnen 
de Israëlieten ook niet winnen. Jozua wil er iets aan doen.
‘Luister goed’, zegt God. ‘Morgen moet je iedereen bij 
elkaar roepen en dan wijs Ik de dief aan.’ Zo gebeurt het. 
God wijst Achan aan. Hij heeft spullen gestolen. Jozua 
zegt tegen Achan: ’Kom, vertel eens wat er is gebeurd, 
wat heb je gestolen?’ 
Achan vertelt dat hij een mooie jas zag liggen. En ook 
nog tweehonderd zilveren munten. En een hele zware 
goudstaaf. ‘Ik vond het zó mooi, ik heb het gestolen en 
onder de grond begraven’ zegt Achan. Jozua wijst een 
paar mannen aan, zij gaan het opzoeken. En ja hoor, ze 
vinden de jas met daaronder de munten en de goudstaaf. 
Ze brengen alles bij Jozua. Achan krijgt straf. Dan is God 
niet meer boos, Hij wil gelukkig weer bij het volk Israël 
zijn.

‘Luister goed Jozua’ zegt God, ‘morgen ga je weer een 
stad innemen en dit keer mogen jullie de spullen wel zelf 
houden.’ Dat vertelt Jozua tegen zijn soldaten. Morgen 
gaat God ons helpen! En…ze winnen.
Iedereen is blij en Jozua dankt de HEER. Met zijn hulp 
komt het goed. Als ze goed met elkaar omgaan en naar 
God luisteren komt het goed, dan zullen ze overwinnen!

Gebed
God, dank U wel dat U voor ons zorgt. Als wij naar U 
luisteren wilt u ons altijd helpen. 
Dat leren we van de verhalen uit de Bijbel. Zo leren wij U 
kennen.
Amen.

Auteur: IFF

Verliezen
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Inleiding
Heb je dat weleens te horen gekregen: ‘Eigen schuld, 
dikke bult’? Vaak wordt dat tegen je gezegd als je niet 
geluisterd hebt, als je je eigen zin hebt gedaan en een 
verkeerde keus hebt gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld met 
de Lego gespeeld op je kamer en je hebt niet opgeruimd 
toen je klaar was. Als je ’s avonds op bed ligt, moet je 
plassen. Je stapt je bed uit en je stapt precies op een 
Lego-blokje. Dat doet pijn! Je roept heel hard ‘AU!’. Je 
vader of moeder komt eraan om te kijken wat er aan de 
hand is. Tja, eigen schuld, dikke bult. Dan had je de Lego 
maar moeten opruimen!

Bijbelverhaal
Het is een spannende dag. Na de verovering van de stad 
Jericho is nu de stad Ai aan de beurt. De spionnen zijn 
net terug. Ze hebben de stad bekeken en brengen ver-
slag uit aan Jozua. ‘Jozua, het is niet nodig om het hele 
leger naar Ai te sturen. Een klein deel van ons leger, een 
paar duizend soldaten, is genoeg om de stad te verslaan 
en in te nemen. Er wonen niet zo heel veel mensen.’ 
Jozua knikt. Prima, het innemen van deze stad zal zeker 
lukken. ‘Neem 3000 soldaten mee en verover Ai!’. De 
mensen die achterblijven in het tentenkamp maken zich 
klaar voor een overwinningsfeest. Na Jericho is nu Ai aan 
de beurt en daarna zullen de andere steden en dorpen 
ingenomen worden.

Het leger met 3000 soldaten is al snel bij de stadspoorten 
van de stad Ai. Maar het gaat niet zoals ze dachten. Uit 
de stad komen de soldaten van Ai en ze zijn veel sterker 
dan de soldaten van Israël. De bange soldaten vluchten 
en een aantal van hen wordt door de soldaten van Ai 
gedood. 

Als de soldaten terugkomen in het tentenkamp schrikken 
de Israëlieten. Wat is hier aan de hand? Waarom hebben 
ze niet gewonnen van de soldaten van Ai? Jozua en de 
leiders van het volk begrijpen het niet. Hoe kan het dat 
hun soldaten gedood zijn? Ze scheuren hun kleren en 
gooien as over hun hoofd. Zo laten ze zien dat ze verdriet 
hebben. Jozua zoekt de stilte op en spreekt tot de Here 
God. ‘Waarom is dit gebeurd? Waarom zijn wij hier? 
Waren we maar nooit de rivier de Jordaan overgestoken. 
De mensen hier in Kanaän zullen tegen ons vechten en 
zij zullen winnen. Dan zal uw volk niet meer bestaan. O, 
waarom toch God?’ Dan zegt de Here God tegen Jozua: 
‘Stop met klagen en vragen. Jullie hebben iets verschrik-
kelijks gedaan. Ik had jullie regels gegeven na de val van 
Jericho, maar jullie hebben je er niet aan gehouden. Ik 
had gezegd dat jullie niets mee mochten nemen uit de 
stad, alles moest vernietigd worden. Maar iemand heeft 
toch iets meegenomen en in zijn eigen tent verstopt. 
Daarom konden jullie niet winnen van de soldaten van Ai, 
het is jullie straf! Morgen wil ik het volk ontmoeten Jozua. 

Vertel hun dat er iets gestolen is uit Jericho. Jullie zullen 
pas weer winnen als ook dit vernietigd is.’ Jozua is stil, 
hij is verbaasd. Iemand heeft spullen meegenomen uit 
Jericho? En daarom kunnen ze niet winnen? Ze moeten 
te weten komen wie dit heeft gedaan!

‘Mensen van Israël. Iemand heeft zich niet aan de 
afspraken van God gehouden. Heel het volk heeft zich 
hier verzameld. De HEER zal aanwijzen wie het heeft 
gedaan.’ Jozua gaat aan de slag. Eerst wijst God de stam 
van Juda aan, daaruit wordt de familie van Zerach aan-
gewezen en dan de familie van Zabdi. Jozua kijkt rond, 
iemand uit deze familie is dus een dief. Alle mannen van 
de familie van Zabdi staan nu voor Jozua. Dan wijst God 
Achan aan. Iedereen is stil. Jozua zegt: ‘Achan, vertel 
wat je hebt gedaan. Je hoeft niet te proberen om iets te 
verbergen, God weet alles. Dus vertel!’ Achan kijkt Jozua 
bang aan. ‘Ik heb het gedaan,’ zegt hij zachtjes. ‘Toen 
we Jericho inliepen, zag ik een prachtige jas en ik zag 
goud en zilver liggen. Ik wilde het zo graag hebben. En 
toen heb ik het onder mijn jas gestopt en meegenomen 
naar het tentenkamp. Ik heb het allemaal verstopt onder 
de grond op de plaats waar mijnt tent staat.’ Achan buigt 
zijn hoofd, een traan loopt over zijn gezicht. Jozua zegt: 
‘Ga naar de tent van Achan en zoek de gestolen spullen.’ 
Soldaten gaan op pad, bij de tent van Achan graven ze in 
de grond en daar vinden ze de mantel, het goud en het 
zilver. Achan krijgt zijn straf, hij wordt gedood.
‘Jozua,’ zegt God, ‘wees niet bang. Neem het leger met je 
mee en ga weer naar Ai. Ik zal met jullie meegaan en Ik 
zal ervoor zorgen dat jullie zullen winnen. Jullie zullen de 
stad Ai veroveren. Ook deze keer moeten jullie de stad 
vernietigen. Maar jullie mogen nu wel spullen en dieren 
meenemen en voor jezelf houden.’ Jozua gelooft en 
vertrouwt wat de HEER zegt. Hij gaat naar zijn soldaten 
en zegt: ‘Maak je klaar, wij gaan nog een keer naar Ai. Dit 
keer zullen wij overwinnen, want God zal bij ons zijn!’

Het is een spannende dag. Jozua zegt tegen ongeveer 
5000 soldaten: ‘Ga vannacht naar Ai en verstop je zo 
dicht mogelijk bij de stad zodat jullie gelijk kunnen aanval-
len als het nodig is. Ik zal met de andere soldaten de stad 
aanvallen, net als de vorige keer. Als het leger van Ai de 
stad uitkomt, zullen wij weer wegrennen, net als de vorige 
keer. Dan denken de soldaten van Ai dat weer vluchten. 
Ze zullen achter ons aankomen en proberen om ons te 
pakken. Als alle soldaten weg zijn uit Ai, dan komen jullie 
tevoorschijn en kunnen jullie de stad veroveren. De stad 
moet worden vernietigd, dus steek de stad in brand, dan 
blijft er niets van over. Dit is het bevel van de HEER, dus 
doe wat ik heb gezegd!’ De soldaten knikken en maken 
zich klaar. Als het avond wordt, sluipen de soldaten 
rondom de stad Ai. Ze zoeken bosjes en struiken om 
zich achter te verstoppen en wachten tot Jozua komt. De 
volgende morgen, zodra het licht wordt, gaat Jozua met 
een klein leger naar de stad Ai. 

Verlies door eigen schuld
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Zodra de koning hen ziet aankomen, roept hij: ‘Ten 
aanval! Daar heb je die Israëlieten weer! Val ze aan en 
zorg dat ze niet ontsnappen!’ De poorten van de stad Ai 
gaan open en de soldaten vallen de soldaten van Israël 
aan. Zoals afgesproken, draaien de soldaten zich om en 
beginnen te rennen zo snel ze kunnen. Het leger van Ai 
gaat achter hen aan. Als ze uit het zicht zijn, komen de 
verstopte soldaten tevoorschijn. De poorten van de stad 
staan open en ze kunnen zo de stad binnen. De inwoners 
van de stad schrikken van al deze soldaten en proberen 
de stad uit te vluchten. Wat een vreselijke vergissing! De 
soldaten van Israël kijken rond, ze nemen mee wat ze 
mooi vinden. Daarna wordt de stad in brand gestoken. Er 
blijft niets van over. 

God heeft gewonnen, de soldaten van Israël hebben het 
bevel goed opgevolgd. Jozua bleef op de Here God ver-
trouwen. Na deze spannende dag komen de mensen van 
Israël bij elkaar in het dal tussen een paar bergen in. In 
het midden van het dal wordt de heilige kist van de Here 
God, de ark van het verbond, gezet. Alle Israëlieten gaan 
eromheen staan. Dan heft Jozua zijn handen omhoog. 
Hij zegent het hele volk in de naam van God, de enige 
God… hún God!

Afsluiting
Wat is het toch belangrijk om te luisteren naar de Here 
God. Het is belangrijk om Hem te gehoorzamen en Hem 
te vertrouwen. Zing als afsluiting en gebed met elkaar het 
lied: ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’.

Auteur: JvdM
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Vorige week hebben we de geschiedenis over de val 
van Jericho gehoord. De inwoners van Jericho deden 
veel zonden in de ogen van God. Ze dienden hun eigen 
afgoden. Heel Jericho werd verwoest en alle inwoners 
werden gedood. Alleen Rachab en haar familie werden 
gered. Zij vertrouwden op de God van Israël. 
De HEER had gezegd dat alles in de stad Jericho ver-
woest moest worden. Niemand mocht iets buit maken. 
Ook alle dingen, zoals kleren, goud en zilver, moesten 
vernietigd worden. Niemand mocht daarvan iets meene-
men naar zijn eigen tent. Deed iemand dat wel, dan zou 
hij het hele volk Israël in het ongeluk storten. Dat was de 
opdracht van de HEER aan Israël, klip en klaar!

Maar wij mensen zijn zwak. Wij luisteren niet altijd naar 
de opdracht van de HEER. De zonde is heel sterk. Zo 
ook bij een zekere Achan. Hij was een van de strijders 
van Israël die de stad Jericho binnentrokken, nadat God 
de muren had vernietigd. Achan kwam in een huis waar 
een hele schat aan kostbaarheden lag: een dure mantel, 
veel zilver en zelfs een goudstaaf van wel een halve kilo. 
Ik kan me goed voorstellen dat Achan hierdoor in verlei-
ding werd gebracht. 
Hij zag de schat, hij wilde deze graag voor zichzelf heb-
ben (hij begeerde de schat) en hij deed dat vervolgens 
ook. Achan verstopte de schat in zijn eigen tent. Iets wat 
God ten strengste had verboden. 

Hoe werkt zondigen tegenover God?
In dit verhaal over Achan laat de Bijbel zien hoe zondigen 
vaak werkt. Er zijn eigenlijk drie stappen:
ZIEN
BEGEREN (graag voor jezelf willen)
DOEN

In Jozua 7 vers 21 lezen we hoe dit zondigen bij Achan 
werkte:
Ik zag …een prachtige mantel, zilver en een goudstaaf 
(ZIEN)
Ik kon mijn ogen er niet vanaf houden (BEGEREN, graag 
voor jezelf willen)
Ik heb het gestolen (DOEN)

De zonde van Achan heeft grote gevolgen. God had im-
mers gezegd dat deze zonde het hele volk Israël in het 
ongeluk zou storten. En zo gebeurde het kort daarop.

Nadat Jericho was veroverd, trekt Jozua op naar de stad 
Ai. Ook deze stad moet worden ingenomen. De stad Ai is 
niet zo groot als Jericho was. Jozua stuurt maar een klein 
deel van zijn leger op pad. Maar het loopt anders dan 
verwacht. De strijders van Ai vechten hard terug en het 
leger van Israël moet vluchten. 
Toen het volk Israël dit hoorde, werd het angstig en rade-
loos. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. 
Jozua en de oudsten tonen de in die tijd normale rouw-
gebruiken door hun kleding te scheuren en stof over hun 
hoofd te gooien. Dat doen ze bij de ark, het symbool van 
Gods aanwezigheid, die bij de verovering van Jericho 
nog zo’n grote rol had gespeeld. Jozua is radeloos en 
geeft in zijn boosheid God de schuld van de nederlaag! 
Dan antwoordt God en geeft uitleg over het waarom van 
de nederlaag. Hij herinnert Jozua er aan dat iemand van 
het volk heeft gezondigd. Iemand heeft een schat uit Je-
richo meegenomen, terwijl God dat had verboden. Dat is 
de reden van de nederlaag. De zonde van één man stort 
het hele volk in het ongeluk. God geeft Jozua de opdracht 
om de zondaar te straffen.

De volgende dag komt aan het licht dat Achan de schat 
heeft meegenomen. In zijn tent worden de mantel, het zil-
ver en de goudstaaf gevonden. Achan bekent zijn zonde 
tegenover Jozua en het volk.
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Het is zijn schuld



De straf op de zonde is verschrikkelijk. Achan en heel zijn 
familie worden gedood en al zijn bezittingen worden ver-
brand. Deze straf is voor ons moeilijk te begrijpen. Maar 
we moeten niet vergeten dat God een heilige God is. Dat 
betekent dat Hij zonde heel erg vindt. Hij houdt van zijn 
volk en ook van ons. Maar zonde houdt Hij ver van zich, 
die kan in zijn ogen niet bestaan. Dat is de reden dat 
Achan en de zijnen vernietigd worden, zo erg vindt God 
de zonde.

En wij dan? Ook wij doen verkeerde dingen. Dingen 
die God heel erg vindt. Ja, ook wij hebben dan, net als 
Achan, straf verdiend. Maar let op! Dan is daar de Here 
Jezus en zien we hoe lief God ons heeft. Want de straf 
die wij verdiend hebben, omdat ook wij zondige dingen 
doen, heeft de Here Jezus op zich genomen. Hij is aan 
het kruis gestorven voor de zonde van alle mensen. 
Jezus heeft er voor gezorgd dat wij ‘schoon’ worden voor 
God en dat Hij onze zonde niet meer ziet. De erge straf 
die Achan krijgt laat een beetje zien hoe erg Jezus voor 
onze verkeerde dingen heeft geleden. Dat is iets dat we 
nooit mogen vergeten en waar we vanuit de grond van 
ons hart dankbaar voor mogen zijn!

Als Achan en de zijnen zijn gedood, geeft God Jozua op-
nieuw het bevel om de stad Ai te veroveren. Jozua luistert 
goed naar de HEER en doet zoal Hij zegt. God komt zijn 
belofte na en Ai wordt veroverd. Het volk kan het beloof-
de land nu verder intrekken en zal nog vaak terugdenken 
aan wat er bij Ai en met Achan is gebeurd.
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Kerntekst
‘Nee, HEER! Nee, mijn God! Waarom hebt u dit volk ei-
genlijk de Jordaan laten overtrekken? Alleen om ons over 
te leveren aan de Amorieten en ons door hen te laten 
doden?’  (Jozua 7:7a)

Vragen
Pak je Bijbel er bij en zoek Genesis 3 eens op. Het gaat 
over Adam en Eva. God had hun verboden om de vrucht 
van een bepaalde boom te eten. Toch doen Adam en 
Eva dat – de eerste zonde. Lees de verzen 1 t/m 6 eens 
(vooral vers 6). 
Bij Achan zagen we dat de zonde bestond uit ZIEN (de 
schat); BEGEREN (hij wilde de schat voor zichzelf) en 
DOEN (hij pakte de schat en verborg die in zijn tent). 

•	 Herken je bij Adam en Eva ook deze driedeling van 
ZIEN, BEGEREN en DOEN?

•	 Heb je daar zelf ook wel eens last van, dat je iets ZIET, 
graag WILT en het dan stiekem DOET? Geef eens een 
voorbeeld? En wat doe je dan?

Auteur: GW

 


