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Samen kerk van de levende Heer

1 Petrus 2:1-10
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Thema: Samen geloven

Doel
De kinderen ontdekken dat gelovigen elkaar nodig hebben om God te kennen en voor Hem te leven.

Toelichting
Wie gelooft in Christus wil voor God leven. Je wilt zuiver zijn, gaan lijken op je Heer. Het verkeerde eruit en het goede 
ervoor in de plaats. Petrus schrijft dat een gelovige daarvoor Gods woorden nodig heeft. Die laten je geloof in Hem groeien 
en sterker worden. Petrus omschrijft het ontwikkelen van je geloof als het bouwen van een tempel voor God. Jezus is het 
fundament waarop alle gelovigen steunen. Hij geeft kracht. Zonder Hem stort alles weer in. Als gelovige ben je één steen 
die God wil gebruiken. Maar een gebouw bestaat uit veel stenen. Als gelovigen worden we door God bij elkaar gebracht en 
bij elkaar gepast, totdat een mooi totaal ontstaat. Geloven doe je samen! 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Gods huis
Richtlijnen: Vertel aan de kinderen een inleidend verhaaltje over het maken van een huis van lego. Je moet de losse  
blokjes goed in elkaar passen, zodat er stevige muren ontstaan. En je bouwt je lego-huis op een grondplaat. Dan kun je je 
huis zelfs optillen en ergens anders neerzetten, zonder dat het instort. Neem lego en een grondplaat mee.
Petrus schrijft dat er heel veel mensen zijn die in God willen geloven. Dat ze iedere dag aan God denken en van God 
houden. Ze zijn niet precies hetzelfde, net als de legoblokjes. Maar als God hen bij elkaar brengt, worden ze samen een 
gemeente van gelovige mensen die luisteren, zingen en bidden. En die elkaar helpen en troosten.  En Jezus is de ‘grond-
plaat’ die de kerk draagt en stevig maakt.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Gelovigen lijken op levende stenen
Richtlijnen: Hebben de kinderen wel eens bij een bouwplaats gekeken? Of is hun school of huis wel eens verbouwd? Wat 
voor mensen en machines zijn er nodig om een huis te bouwen? (betonwagen, hijskraan, metselaars en elektriciens, maar 
ook stenen, hout, stalen balken en dakpanelen) Eerst lijkt het op de bouwplaats alleen maar chaos en rommel. Moet dit wat 
worden? Maar met de goede vakmensen en het juiste materiaal wordt het iets bijzonders. 
Petrus vertelt in zijn brief dat God bouwt aan zijn kerk in de wereld. Het fundament is Jezus. In Hem geloven al Gods  
kinderen. En alle gelovigen zijn levende stenen. God brengt ons zo bij elkaar dat het een mooi geheel wordt.  Niet iedereen 
is hetzelfde: de ene gelovige kan goed nadenken en de Bijbel uitleggen (bv dominee), een ander kan goed een ander  
helpen (diaken, bezoekdame), weer iemand anders kan goed voor het kerkgebouw zorgen (koster, klusgroep). Al die 
mensen zijn steentjes die God wil gebruiken voor de kerk van Christus. Ook de kinderen. Vraag hun op welke manier zij dat 
kunnen.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jij mag een levende steen zijn
Richtlijnen: Petrus schrijft in zijn brief, dat gelovigen veranderen. Ze zijn niet meer zoals eerst, toen ze Jezus nog niet ken-
den. Het slechte moet weg. Ze willen hun Heer volgen, van Hem leren en voor Hem leven. Dat kunnen ze niet zelf en niet 
alleen. 
Petrus vergelijkt een gelovige met een levende steen in een tempel. Al die levende stenen steunen op en worden gedragen 
door het fundament, de hoeksteen. De kerk begint bij Jezus zelf. Daarna is de vraag of jij je in jouw leven als een ‘levende 
‘steen wilt laten gebruiken? Wil jij met wat jij bent en kunt God dienen en je omgeving helpen. Ook dat is de kerk: gelovigen 
die iets doen en elkaar aanvullen tot een mooi geheel.
Praat daarna met de jongeren over de vraag wat er bij hen aan slechts moet verdwijnen en waar ze in willen groeien. En 
vraag of zij God het doel van hun leven willen laten bepalen? Waarvoor zou God hen kunnen gebruiken?

Extra bijbelgedeelte: Matteüs 7:24-25
Jezus vergelijkt een gelovige die luistert naar zijn Heer met een man die zijn huis bouwt op de rots. Hij blijft overeind in 
moeilijkheden.

Auteur: DW
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Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
Deze brief staat op naam van de apostel Petrus. Daarin willen we de traditie van de Kerk volgen. In dit gedeelte houdt de 
apostel de gemeente voor te letten op wie zij is. Niet zozeer als een mooi en opgeruimd stelletje mensen, die hun zaakjes 
zo tot in de puntjes hebben geregeld, maar als mensen die het nodig hebben om ‘van bovenaf’ opnieuw geboren te moeten 
worden. Dat zij persoonlijk, maar juist ook in verbondenheid met hun Heer, zich afhankelijk weten van de Here Jezus, die 
immers de Opgestane Gekruisigde Here blijkt te zijn. Dat vernieuwt hun leven en vooral ook de kwaliteit van hun bestaan. 
Het mag tot Gods eer zijn. De tempel en de betekenis daarvan doordrenkt deze woorden. Als we aan Petrus denken en 
hem zulke mooie hoogdravende woorden horen gebruiken is het steeds goed om daarbij te bedenken: ‘Hé, is dat niet die 
man, die tot drie keer toe de Here Jezus heeft verloochend?’ En ook: ‘Hé, is dat niet dezelfde man, aan wie de Opgestane 
Here Jezus eveneens tot drie keer toe gevraagd had of hij de Here Jezus echt liefhad?’

Vers voor vers
Vs. 1 Voor je het weet horen we hierin een moraalridder die met opgeheven vinger – of met een ring tegen het raam tikt 

– ons wijst op wat goed of juist kwaad is. Dan wordt de gemeente moralistisch; dat is een valkuil waar we gemak-
kelijk in zouden kunnen vallen. Het Evangelie van Jezus Christus wil nu juist mensen uit de zonden wegtrekken. 
De zonden belemmeren de weg en vergroten je missers en de gevoelens die deze zaken oproepen. Nee, ik 
versta hier net als in Hebreeën 12:1 dat we alleen dan licht en onbelast verder kunnen – naakt liepen de sporters 
in de stadions hun parcours – als we de ballast van ons afleggen. Theologisch beter gezegd: van onze schouders 
laten afnemen.

Vs.2  Pasgeborenen; in het Latijn: ‘Quasimodo geniti’. Zo wordt vanouds de eerste zondag na Pasen genoemd. De in 
de Paasnacht gedoopte mensen werden met witte klederen gekleed, die zij een week droegen om hun ‘opnieuw 
geboren-zijn’ zichtbaar te maken. Dat nieuwe leven vraagt om groei. Paulus geeft aan dat hij in de gemeente van 
Korinthe teleurgesteld is, omdat zij al toe zouden moeten zijn aan vast voedsel, maar de fase van de melk nog niet 
waren ontgroeid. Soms kan de kerk of gemeente je op dat punt haast even teleurgesteld maken als de apostel 
in kwestie. Ook Petrus wil dat verlangen naar geestelijke groei stimuleren. Hij spreekt van redelijk en onvervalst. 
Er moet niks ‘geks’ bijzitten. Redelijk is niet alleen verstandelijk te begrijpen, maar juist ook geestelijk. Denk aan 
wat Paulus noemt als ‘redelijke’ eredienst aan de gemeente in Rome, dat is vooral weet hebben van het offer 
en je daardoor kunnen onderscheiden van de wereld om je heen. In zekere zin sluit Petrus daarbij aan door de 
gemeente te vergelijken met de bouw van de tempel, als een geestelijk ‘huis’. Je leeft als gelovige, vooral ook als 
gelovige gemeente van Christus. Hij is de Opgestane Heer. Daar mag je met elkaar steeds meer zicht op krijgen, 
op de grootte van de liefde van Christus. Samen leer je die breedte, lengte, hoogte en diepte peilen. Opgroeien 
in die redding. Het woord redding is in het Hebreeuws direct met Jozua en dus met de naam van de Here Jezus 
verbonden.

Vs. 3  Alle zintuigen mogen daarin meedoen. Psalm 34:9 benadrukt dat. Het is goed om al die zintuigen bij kinderen 
tijdens de ontwikkeling en groei uit te dagen. Ook daar mag de Kerk in toenemende mate hopelijk gebruik maken.

Vs. 4v Nu gebruikt Petrus het beeld van levende stenen. Een tegenstrijdig beeld, want stenen lijken ons hard en koud 
toe. Dat klinkt zelfs in onze spreekwoorden en dagelijkse omgang zo door. Wie de tekst rustig tot zich door laat 
dringen ontdekt hoe door-en-door Oudtestamentisch dit taalgebruik is. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk 
van priesters en een heilig volk zijn. Exodus 19,9. Dat zegt de Here God tegen het volk dat onderweg is na de 
bevrijding van Pasen, de bevrijding uit de slavernij van Egypte om de weg naar het land van Gods belofte. Daar 
krijgen zij al te horen dat hun leven priesterlijk moet zijn. Dat betekent dus vanuit de kennis van het offer. Wil je 
dus echt mens zijn voor God, met elkaar, dan is die kennis van het offer een voorwaarde. Je leven kan vanuit die 
bereidheid tot echte groei komen. Dat weten, zulke kennis, kunnen we alleen van God ontvangen. Zo krijgt ons 
leven waarde en betekenis. In de bereidheid het zicht op het offer te ontvangen en vast te houden. Dan is ons 
leven ook ‘heilig’; dat wil zeggen ‘anders’. In de gemeente van Christus leeft men vanuit een andere logica dan de 
wereld. Niet die van de groei van het eigenbelang, maar de groei vanuit dit offer. Hij is de levende steen, omdat 
Hij de levende Heer is en door Hem ontvangen alle stenen leven door en met Hem. Daarom ook die vergelijking 
met de tempel. De tempel is een ‘rode draad’ door de Bijbel heen. Het gaat over Gods nabijheid. Niet toevallig 
dat Christus zichzelf ook met de tempel vergelijkt. En dat Paulus het lichaam van de gemeente – persoonlijk voor 
ieder mens, maar juist ook samen als gemeente – met de tempel vergelijkt. Dat is de plaats waar de verzoening 
gestalte en gehalte krijgt.

Vs. 6vv De Hoeksteen. Dat is een steen die in de diepte ligt. Maar hij is zo recht en ligt ook zo precies, dat de andere 
stenen daarop mee worden verbonden, zodat het bouwsel uiteindelijk geschikt wordt voor het doel. Bij een woning 
is dat om er in te leven, bij de tempel tot Gods eer en om zondaren te redden van hun schuld door offers. Ook vin-
den daar dankoffers plaats en wordt wierrook aangestoken om lieflijk te ruiken. Dat maakt God en mensen vrolijk. 
Zo’n gebouw gaat dus vooral om gemeenschap. Die wordt mogelijk. Nou blijkt dat wat de verantwoordelijke men-
sen – overheden en machthebbers – aan de kant hebben gelegd, juist voor God én voor een gelovige kostbaar is. 
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Daar wil ook de Kerk, de gemeente zich bij aangesloten weten, tot één hecht gebouw. Bedenk goed hoe de eerste 
steen dus niet een siersteen is met veel bombarie en vertoon gelegd, maar dat deze verborgen is, diep  

 weggestoken onder de grond. Worden ook edelstenen niet uit de diepten van de aarde opgegraven, nadat zij  
 onder druk tot stand zijn gekomen? Juist die aardse stenen tekenen het hemelse Jeruzalem dat wij verwachten 

dat het ooit neer zal dalen.
Vs. 9v Het is zaak daar goed kennis van te nemen. Het heeft met Gods oordeel, zijn kijk op ons te maken. In deze laatste 

woorden klinkt een belofte van herstel door, zoals Israël, nadat het eerst zo was afgedwaald, mocht horen van de 
profeet Hosea. 

Auteur: GK

Liederen

Psalm 118: 1, 5, 8, 9 en 10
Lied 971      (=Gezang 320 LvdK)
Lied 968      (=Gezang 303 LvdK)
Samen in de Naam van Jezus    Hemelhoog 399
Dit is de dag      Opwekking 32
Meer en meer      Hemelhoog 384
Van A tot Z      Hemelhoog 621
Kinderen van de Vader     Hemelhoog 705
Ik zag een kuikentje     Hemelhoog 427
Lees je Bijbel, bid elke dag    Hemelhoog 382

Auteur: PZ
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Inleiding
Julie zit op het kleed in haar kamer. Om haar heen ligt 
alle Lego die ze in het hele huis kon vinden. 
Ze heeft stapeltjes gemaakt van haar lievelingskleuren. 
Julie bouwt een huis. Een huis met twee verdiepingen, 
een tuin en een balkon. Haar broers bouwen vaak grote 
Legohuizen. Julie weet daarom al een beetje hoe het 
moet. Ze is begonnen met een groene grondplaat. Dat is 
belangrijk. Op een grondplaat kun je stevig bouwen en je 
kunt je bouwwerk optillen en ergens anders neerzetten. 
Het huis bouwt ze op de ene helft, de tuin op de andere 
helft. Julie duwt de verschillende steentjes goed in elkaar. 
Daar krijg je stevige muren van. Voorzichtig duwt ze een 
grote plaat op de muren. Ze kan beginnen aan de tweede 
verdieping. Julie is zo druk bezig dat ze papa niet hoort 
binnenkomen. 
‘Wat een gaaf huis is dat!’ Papa komt bij Julie op het 
kleed zitten. Hij bekijkt het huis aan alle kanten. ‘Goed 
gedaan zeg! Een mooi en stevig huis. Zullen we je huis 
aan de rest laten zien?’ 
Voorzichtig tilt Julie de grondplaat op. Voorzichtig loopt 
ze naar de tafel in de woonkamer. Haar broers komen 
meteen kijken. Voorzichtig voelen ze aan het huis en 
bekijken de verschillende stenen die Julie gebruikt heeft. 
‘Cool huis zeg! Goed gebouwd!’ Julie is blij. Dat heeft ze 
mooi gemaakt!

Bijbelverhaal
In de Bijbel schrijft Petrus dat mensen en kinderen die 
in God geloven levende stenen zijn. Ze denken iedere 
dag aan Hem, houden van God en willen bij Hem horen. 
Net als Legostenen zijn mensen en kinderen verschil-
lend. Niet iedereen is goed in dezelfde dingen. Dat zie je 
ook op school. Levi kan goed knippen, Sam is de beste 
puzzelaar en Emma bouwt de hoogste torens. Levi helpt 
Emma met knippen, Emma helpt Sam met het bouwen 
van een toren en Sam helpt Levi met zijn puzzel.
Door samen dingen te doen kun je elkaar helpen en van 
elkaar leren.

Petrus schrijft dat het goed is als mensen en kinderen die 
in God geloven bij elkaar komen. Ze zijn levende stenen 
van God die samen een gemeente vormen. In de ge-
meente brengt God grote mensen en kinderen bij elkaar. 
Samen zingen, bidden en luisteren. Maar dat is niet alles. 
Mensen in een gemeente van God helpen elkaar. Samen 
lachen, samen huilen, mensen die verdrietig zijn worden 
getroost. In een gemeente geef je hulp aan mensen die 
dat nodig hebben.

Om een goede gemeente te zijn moet je een veilige en 
stevige kerk zijn. Een kerk gebouwd van verschillende 
stenen en op een goede basis. Petrus schrijft dat God 
Jezus heeft uitgekozen als de basis. Jezus is kostbaar 
en sterk. Je kunt veilig op Hem bouwen. Hij is de basis. 
Jezus is als de grondplaat. Hij draagt de kerk. Wanneer je 
op Hem bouwt zal je kerk stevig staan. 

Gebed
Goede God,
Dank U wel voor onze gemeente.
Het is fijn om bij elkaar te komen.
We luisteren naar verhalen en zingen voor U.
Helpt U ons om goede stenen te zijn.
Elkaar helpen en troosten.
Samen lachen, samen huilen.
Dank U wel voor uw Zoon Jezus.
Hij is onze grondplaat.
Hij maakt ons stevig!
Amen

Auteur: HVM 

Gods huis



Inleiding
Ben je wel eens op een bouwplaats wezen kijken?
Eerst is er nog helemaal niets, alleen een leeg stuk 
grond.
Er verschijnen wat palen en touwtjes en er lopen bouw-
vakkers rond met een bouwplan op een grote tekening.
Zij bekijken hoe het huis eruit moet komen te zien.
Weken en maanden wordt er aan het huis gewerkt. De 
muren worden steeds hoger. Er komen kozijnen en ramen 
in en bovenop wordt het dak gelegd. En ook al lijkt het 
van buitenaf dan klaar, ook binnen moet er nog van alles 
gebeuren. Er moet elektriciteit worden aangelegd door 
de elektricien en de trap moet worden getimmerd door de 
timmerman. Daarna geeft de schilder alles een likje verf.
Heel veel mensen werken zo samen aan hetzelfde pro-
ject, het bouwen van een huis.

Bijbelverhaal
Petrus schrijft een brief. Een brief aan de christenen die 
verspreid wonen in klein Azië. Petrus wil de mensen 
door zijn brief helpen. Hij wil hun vertellen hoe ze met 
elkaar moeten leven als levende Kerk van de Heer Jezus 
Christus.
Petrus schrijft de mensen: ‘Jullie moeten samen de kerk 
opbouwen. Zoals een huis wordt opgebouwd met stenen, 
zo moeten jullie ook levende stenen zijn om de kerk van 
God samen te bouwen. Geloven doe je samen’.
Aan een huis werken verschillende mensen. Een metse-
laar heeft een andere taak dan een timmerman of een 
schilder. Zo moet het ook zijn in de kerk. Samen moeten 
we zorgen dat het huis van God stevig staat. En niet 
iedereen heeft dezelfde taak. Er zijn mensen die heel 
goed de Bijbel kunnen uitleggen aan andere mensen. 
Er zijn ook mensen die mooi kunnen zingen voor de eer 
van God.  Er zijn mensen die goed zijn in het helpen van 
anderen en naar elkaar om willen zien. En er zijn mensen 
die heel goed kunnen zorgen voor het kerkgebouw.
Iedereen heeft zijn of haar eigen talent gekregen. Dat 
talent, die gave die je van God hebt gekregen, mag je 
gebruiken om God en de mensen te dienen.
Samen zorgen al die levende stenen ervoor dat het een 
mooi geheel wordt.

De brief die Petrus schrijft aan de mensen in Klein Azië is 
ook vandaag nog belangrijk.
Ook in onze kerk, vandaag, mogen we samen de levende 
stenen zijn die de kerk van Jezus Christus opbouwt.

Afsluiting
In een gebouw is de hoeksteen erg belangrijk. De hoek-
steen staat, de naam zegt het al, onderaan de hoek van 
een gebouw. De hoeksteen ‘draagt’ als het ware het hele 
gebouw. Wanneer je die hoeksteen weg zou halen, dan 
zou het gebouw kunnen instorten. De hoeksteen is het 
fundament, de stevigheid, waar het huis op is gebouwd.
Petrus zegt: ‘Jezus is de Hoeksteen van de kerk. Hij is de 
belangrijkste.’
Al Gods kinderen geloven in Jezus Christus, Hij is het 
fundament van de kerk.
De mensen, ook de kinderen, mogen de levende stenen 
van Jezus’ kerk zijn. 

Vragen
• Welke taak zou jij kunnen doen in de kerk? 
• Hoe kun jij een levende steen van Gods kerk zijn? 
Praat erover met elkaar.

Luister naar het lied ‘Samen’ van Elly en Rikkert. Dit lied 
sluit aan bij het verhaal van vandaag.

Auteur: MMe

Gelovigen lijken op levende stenen
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1 Petrus 2:1-10

Jos en Lisa spelen met Lego. Lisa maakt van Lego-
Friends een boomhut en Jos heeft een plan om een groot 
regenbooghuis te maken. Bovenaan moeten de blokjes 
rood zijn, daar onder oranje, geel, groen, blauw en als 
laatste paars. Hij zoekt eerst al zijn Lego uit. Rode blok-
jes van de brandweerkazerne zijn er genoeg. Jos heeft 
een paar doosjes met robots gekregen op pakjesavond, 
afgelopen december. Daar zitten ook veel kleuren bij, die 
heeft hij allemaal nodig. Op de vloer groeien allemaal 
kleine hoopjes in verschillende kleuren, behalve die met 
de paarse blokjes. Daar heeft hij er maar een paar van, 
uit een Minecraft-setje. Het zijn er lang niet genoeg om 
de onderkant van zijn huis mee te maken, Hij kan er niet 
eens één laagje muur van bouwen.
Jos buigt naar Lisa toe en begint in haar Lego-voorraad 
te harken.
‘Hé, wat doe je?’ Lisa schuift de kist hard naar zich toe. 
‘Ik mag toch ook niet aan jouw Lego komen?’
‘Ja maar dan gooi jij alles door elkaar en dan weet ik niet 
meer wat er bij mij en wat er bij jou hoort,’ zegt Jos.
‘Nou, dat geldt dan voor jou ook. Blijf af! En trouwens: je 
hebt zelf genoeg.’
‘Ja maar ik heb paars nodig’, sputtert Jos.
‘Kan me niks schelen,’ zegt Lisa en ze bouwt weer ver-
der. De boom is bijna af.
Jos begint zelf ook maar met bouwen. Hij maakt een 
blauw stukje muur en duwt aan de onderkant wat paarse 
blokjes op de hoeken van het huis. De blokjes zijn niet al-
lemaal even groot en het ziet er een beetje gek uit. Toch 
bouwt hij verder. Als de laatste, rode laag klaar is drukt 
Jos alles even aan, het huis moet goed in elkaar zitten. 
Terwijl hij dat doet vliegt één van de paarse blokjes uit de 
hoek en schiet Jos uit met zijn hand tegen de lange muur 
van het huis. Het regenbooghuis lijkt nu meer op een 
ruïne.  Jos geeft de rest van zijn bouwsel een klap zodat 
er nog meer stukjes af vliegen. Hij heeft écht geen zin om 
helemaal overnieuw te beginnen!
‘Hé wat doe je!’ Lisa raapt wat stukjes op. ‘Nu liggen al 
jouw blokjes tussen mijn boom-dingen! Dat wilde je toch 
niet?’
‘Ik ben gewoon boos!’, moppert Jos. Ik wilde een regen-
booghuis maken, maar ik heb niet genoeg paarse blokjes 
en nu lukt het niet.’
‘Een regenbooghuis! Dát lijkt me leuk!’ Lisa veert op. 
‘Mag ik met je meedoen? Dan kunnen mijn Lego-Friends 
poppetjes erin wonen en dan maken we er een tuintje bij 
en…’ Ze stop opeens met praten. ‘O, nee dan komt de 
Lego door elkaar.’ Lisa zucht diep.
‘Eigenlijk vind ik dat niet erg meer,’ zegt Jos. ‘We kunnen 
best samendoen.’

‘Ja!’ Lisa heeft ineens een goed idee. ‘We hebben toch 
alle boekjes van de Lego ook nog in de la liggen? We 
kunnen altijd kijken welke steentjes waarbij horen.’
Lachend gooien ze hun Lego op één grote hoop en ze 
maken samen een regenbooghuis met poppetjes en een 
tuin met de boomhut van Lisa erin. Het wordt nog véél 
groter dan het eerste huis dat Jos wilde bouwen. En, niet 
onbelangrijk: mét een stevige onderkant, zodat het niet 
instort.

Als mensen in het echt een huis bouwen hebben ze, 
net als Jos, ook een stevige ondergrond nodig. Dat heet 
een fundament. Vroeger in de tijd van de Bijbel leunden 
huizen ook al op de belangrijkste steen: de hoeksteen. 
Over die hoeksteen gaat het in het stuk uit de Bijbel van 
vandaag. Petrus heeft het over een hoeksteen, dat is 
Jezus. Hij noemt Jezus een levende hoeksteen die alle 
mensen die bij Hem willen horen als levende stenen kan 
dragen. Net zoals stenen samen een gebouw zijn, kun-
nen wij samen een volk van God zijn dat bij Hem hoort. 
We mogen op Hem vertrouwen.
Als je samen als die ‘levende stenen’ een gebouw bent, 
dan hoor je ook bij elkaar. Je hoort bij elkaar omdat je 
allemaal op God vertrouwt. Samen met God hoef je niet 
bang te zijn, want op hoeksteen Jezus sta je stevig. En 
samen kun je veel meer dan in je eentje. Jos en Lisa 
merkten dat ook: toen ze samen één gebouw gingen 
maken, kregen ze dat beter voor elkaar dan alleen. Ook 
als je gelooft hoef je het niet alleen te doen. Eén steen 
is maar een steen, maar samen maken ze een mooi ge-
bouw, een huis voor de Heer van levende stenen.
  
Vertel!
• Zijn alle mensen te gebruiken als ‘levende stenen’ voor 

God? Wat denken jullie?
• Lees eens in het bijbelgedeelte van vandaag vers 5. 

Wanneer is een mens een goede levende steen?
 Zou jij zo’n steen willen zijn?
• En wat doe je dan precies als je een levende steen 

voor God bent?

Auteur: MZ
 
 

Jij mag een levende steen zijn
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