GOD OPENT VOORGOED DE TOEKOMST

kindermomenten

19 februoari Inleidend kindermoment

Weten jullie wat dit is? Precies, een piramide.

Weten jullie in welk land er veel piramides zijn? Klopt, in Egypte. Je kunt ze zien als je naar Egypte op vakantie
gaat, ze zijn al heel oud.

In de Bijbel staan veel geschiedenissen die zich afspelen in Egypte. Je kent er vast wel een paar. Jozef die bij
Potifar in dienst is, bijvoorbeeld. Of Jozef in de gevangenis. Maar ook de geschiedenis dat Jozef de onderkoning
van Egypte wordt, dat hij er met Gods hulp voor zorgt dat de mensen de hongersnood kunnen overleven. Jozef
die zijn hele familie naar Egypte haalt om daar bij hem een goed leven te hebben.

Het volk wordt in Egypte groter en groter. De farao’s die later de baas zijn, weten niet meer hoe het volk eigenlijk
in Egypte is gekomen en wie Jozef was.

Hier beginnen de geschiedenissen die centraal staan in dit paasproject.

Kindermomenten by het paasproject

19 februari 2023 Slaaf zyn
Jullie moeten nog harder werken! Ik ben de baas, jullie moeten doen wat ik zeg!’ Farao is gemeen. In de brandende

zon, laat hij de mannen van Israél te veel en te zwaar werk doen. Het moet allemaal zoals hij zegt. Farao wordt
in Egypte als god vereerd. Ook vindt hij dat het volk veel te groot wordt.

Dat is niet de bedoeling. Stel je voor dat ze in opstand komen, dat ze de macht willen overnemen. Farao laat
hierom alle pasgeboren jongetjes doden. Het is afschuwelijk, de Israélieten klagen en mopperen, maar het wordt
eerder slechter dan beter.

Farao weet niet meer van Jozef, die de Egyptenaren had gered van een hongersnood. Het interesseert hem ook
niet. Hij leeft in het hier en nu. En hij is de baas.

Echt? Heeft Farao echt alle macht in handen? Beslist hij wat er gebeurt in Egypte? Nee, dat doet God. Hij is er
en hoort het geroep van zijn volk, Hij ziet hoe ze uitgebuit worden, Hij hoort hun klachten. God laat zijn volk niet
aan zijn lot over. Toen niet en nu niet.

26 februoari 2023 Slaaf wordt pring
Het is een jongetje! Amram en Jochebed hebben hun derde kindje gekregen. Ze zijn blij, maar bang tegelijk. Een

jongetje, dat kan toch helemaal niet. Het kindje mag van farao niet blijven leven. God heeft grote plannen met
deze jongen. Deze jongen zal geen slaaf worden, nee hij zal zelfs een deel van zijn leven doorbrengen in het
paleis van de farao. De vader en moeder van dit jongetje kunnen zich niet voorstellen wat hun baby allemaal zal
gaan betekenen voor zijn volk.

Gods plannen zijn vaak zo anders dan de onze. Hij laat een baby geboren worden om zijn macht en trouw te
laten zien. Een baby die blijft leven tegen farao’s wil in, een jongen die op zal groeien in farao’s paleis. Een jongen
die als hij man geworden zal zijn, door God ingezet zal worden om Gods volk te redden uit de slavernij.

Een baby die geboren wordt om Gods macht en trouw te laten zien. Deze baby is een voorloper van Jezus die
als baby geboren is om de mensen te redden.

5 maart 2023 Gods ueg volgen
Mozes is opgegroeid in het paleis van farao, maar hij weet dat hij geen Egyptenaar is. Hij hoort bij het volk van

de Israélieten. Hij ziet hen werken, hij ziet hen zuchten, hij hoort hun klagen. Maar wat kan hij er aan doen? Op
een dag gebruikt hij zijn spierballen om voor zijn volk op te komen. Maar is dat de manier waarop God zijn volk
wil bevrijden? Nee, God heeft andere plannen voor en met Mozes. Mozes vlucht naar Midjan. Hij trouwt daar
en krijgt twee zoons. Hij wordt er herder. Met schapen trekt hij de woestijn in. Daar heeft hij veel tijd om na te
denken en door God voorbereid te worden op de taak die op hem wacht.
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In het leven gaat lang niet alles zoals wij mensen het zouden willen. Toch mogen we geloven dat God alles
overziet en het leven laat gaan zoals Hij het voor ogen heeft. Dat was zo in de tijd van Mozes, maar ook in de
tijd van Jezus. Jezus kwam in een tijd waarin het volk wachtte op een verlosser die met spierballen en geweld in
zou grijpen. Dat deed Jezus niet, Hij was een heel andere Verlosser.

Ook wij moeten vaak veel leren en meemaken om te begrijpen wat God voor ons doet en gedaan heeft. Gods
weg volgen, kan heel moeilijk en onbegrijpelijk lijken. Maar we mogen vertrouwen dat Gods weg altijd een weg
is naar Hem toe.

12 maart 2023 Aangewezen door God

Dan na veertig jaar in de woestijn maakt Mozes opeens iets bijzonders mee. Op een heel gewone dag, als hij
aan het werk is, spreekt God tot hem. God heeft Mozes nodig, nodig voor zijn plan. Hier heeft Mozes niet op
gerekend, hij denkt ook dat hij het helemaal niet kan. Maar God houdt aan. ‘Mozes, |k heb jou nodig. Jij gaat het
volk bevrijden. Hoe? In opdracht van God, gewapend met Gods woord en met de kracht van Gods machtige
daden. God zelf gaat met Mozes mee. De mensen zullen Mozes zien en ze zullen de stem van zijn broer horen,
maar het zijn Gods woorden die klinken en Gods plannen die tot uitvoer zullen komen.

God heeft later ook Jezus heel duidelijk aangewezen als zijn Zoon, de Verlosser die de satan zal verslaan en de
wereld zal bevrijden. God roept ons. Ook wij mogen meedoen in Gods plan, God werkt ook nu door mensen
heen. Ook wij mogen leven met Gods woord en Gods daden laten zien aan de mensen om ons heen.

19 maart 2023 Farao buwigt niet voor God

‘Denken ze dit nu echt? Denken Mozes en Adron echt dat ik hun volk zal laten gaan? Vrijheid voor mijn slaven?
Ik dacht het niet. Mijn tovenaars kunnen ook wat die twee mannen kunnen. Zo snel ben ik niet onder de indruk.
Water in bloed veranderen, daar maak je me niet bang mee!

Farao laat Israél niet gaan. Maar de Egyptenaren zijn wel onder de indruk. Er gebeuren vreemde dingen bij hen,
terwijl er bij de Israélieten niets gebeurt. De plagen in het land worden steeds erger, het land is kaal, er is geen
eten meer, het vee is ziek, de mensen hebben bulten, er dreigt honger en opeens is het drie dagen donker.
Farao blijft bij zijn mening. Hij laat het volk niet gaan. Hij zal best bang geweest zijn, even getwijfeld hebben,
maar hij is de baas. Hij laat zich niet zeggen wat hij moet doen.

God maakte het hart van farao keihard. Terwijl farao denkt dat hij het voor het zeggen heeft en er alleen gebeurt
wat hij wil, is het in het echt heel anders. God gebruikt farao om straks te laten zien hoe klein farao is en hoe
groot God zelf is. God is de sterkste.

De mensen in de tijd van Jezus geloven ook niet allemaal wat Hij te zeggen heeft. ‘Bekeer je, leef zoals God het
wil', een boodschap die lang niet iedereen wil horen. De tegenstanders lijken sterk, er worden plannen gemaakt
om Jezus te doden. Maar de echte macht? Die ligt in Gods handen. Er gebeurt niets dat Hij niet wil.

Ook in onze tijd zijn er genoeg mensen die denken dat zij de gang van zaken bepalen hier op aarde. Ze lijken
soms angstaanjagend machtig, maar de echte macht? Die ligt in Gods handen!

26 maart 2023 Zonder God us er geen leven

Ja, het kan dus nog erger. De Egyptenaren hebben al hele vreemde en rare dingen meegemaakt de laatste tijd.
Gebeurtenissen die niemand kan verklaren. Na drie dagen duisternis werd het gelukkig weer licht. Maar nu, nu
huilt heel Egypte. Alle eerstgeborenen zijn dood. In één nacht is er iets vreselijks gebeurd. De oudste zoon van
elk gezin is overleden, zelfs in het paleis van farao.

De Israélieten huilen niet, bij hen is er geen verdriet. Zij hebben de dag ervoor gedaan wat Mozes zei. Een lam
geslacht, het bloed van het dier aan de deurpost gestreken, zich klaargemaakt voor het vertrek uit Egypte.

‘Ga nou maar, ga snel, ik wil jullie nooit meer zien. Ik laat jullie gaan. Farao schreeuwt het bijna, de dood van zijn
zoon heeft hem laten zien dat alles zijn eigen schuld is. Dit is gebeurd, omdat hij niet toe wilde geven. De baas
wilde hij zijn en dit is het resultaat.

Het lam dat de Israélieten moesten slachten om in leven te blijven, laat ons kijken naar Jezus. Ook Hem kennen
we als het Lam dat voor de mensen geofferd zal worden. Hij verlost ons door zijn eigen leven te geven. Wij
mensen kunnen aan deze verlossing niets doen, we hoeven er niets aan te doen. Gods goedheid en genade
geven ons toekomst. Wij zijn maar zwak en kwetsbaar, we hebben God nodig in ons leven.

2 april 2023 Genoorzaom op weg naor de toekomst

‘We zijn vrij! We zijn weg uit de slavernij. Midden in de nacht zijn we vertrokken. Na een snelle maaltijd kregen
we het bericht dat farao ons laat gaan. We hebben alles bij ons, al onze spullen, dieren, alles. We zijn vrij"
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Alles gaat heel snel. God had Mozes alles van te voren al gezegd. Mozes vertelde ons wat we moesten doen. Er
was geen tijd om na te denken of even af te wachten. Nee, we moesten doen wat hij zei en het gebeurde ook
nog precies zoals Mozes gezegd had.

Het volk was gehoorzaam, ze deden wat God hun via Mozes vroeg. God wil ons ook de vrijheid geven, maar
wij moeten dan wel gehoorzaam zijn. In Gods Woord kunnen we lezen wat God van ons vraagt. We hoeven de
vrijheid niet zelf te verdienen. Het Lam is voor ons al geslacht. Op Goede Vrijdag zullen we denken aan Jezus die
voor ons stierf aan het kruis. De vrijheid is duur betaald. Als we daarbij stilstaan, kunnen we bijna niet anders
dan bidden dat wij dankbaar en gehoorzaam zullen leven.

9 april 2023 God opent voorgoed de toekomst

‘Nee! Voor ons is de Schelfzee, we kunnen niet verder. En achter ons? Daar komen paarden met wagens aan. We
zullen hier sterven. Mozes, waarom heb je ons weggehaald uit Egypte?*

Het lijkt alsnog mis te gaan. Farao heeft spijt gekregen van zijn besluit. Hij heeft zijn leger bij elkaar geroepen en
komt nu achter het volk aan om het te dwingen terug te keren. Is alles voor niets geweest?

Nee! Dit alles gebeurt, omdat God nog een keer wil laten zien dat Hij de machtigste is. Het volk komt veilig aan
de overkant, een wonder. God is de baas over de zee. Het volk had het kunnen weten, maar wat vergeten ze
Gods daden snel. Het leger van farao komt om in de zee, farao heeft het niet voor het zeggen. De macht ligt
in Gods handen. Hij redt van de slavernij, Hij geeft zijn volk nieuw leven. De toekomst voor zijn volk ligt open.
Jezus stierf aan het kruis, het leek mis te gaan met Hem. Maar niets was, wat het leek. God wilde ook hier voor
eens en altijd duidelijk maken dat de vijand het niet voor het zeggen heeft. Niet de satan, niet de dood, niet
de tegenstanders van God hebben de macht De macht ligt in Gods handen. Hij redt! Hij opent voorgoed de
toekomst. Toen en nu, ook voor ons.




