
8 januari 2023

Jezus, twaalf jaar oud, in de tempel

Lucas 2:40-52
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Thema: Groeien in geloof

Doel
De kinderen ontdekken dat je niet alleen je lichaam en verstand kunnen groeien, maar ook je geloof.

Toelichting
Jozef en Maria voedden Jezus op. Ze gaven hem eten en kleding, hielpen en troostten Hem als Hij ziek was of pijn had. 
Precies zoals iedere vader en moeder doen. Misschien leerde Jozef Jezus wil het vak van timmerman. Het staat niet 
opgeschreven in de Bijbel. We lezen wel dat ze Hem opvoedden in het geloof. Ze leerden Hem de Schriften, het Oude 
Testament, kennen. Zo leerde Jezus zijn Vader in de hemel kennen en op Hem vertrouwen. In de geschiedenis van Jezus 
als twaalfjarige jongen in de tempel zien we dat.
Ook kinderen kunnen meer van God weten en in Hem gaan geloven door de dingen die zij over de Bijbel en de kerk leren 
en ontdekken.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Groter worden 
Richtlijnen: Vertel de kinderen dat Jezus een gewone jongen was die groeide. Hij leerde allerlei dingen, bijvoorbeeld de 
geschiedenis van Israël en bidden. Toen hij twaalf was mocht hij voor het eerst met de grote mensen mee naar de tempel. 
Hij vierde het Paasfeest in Jeruzalem. Dat was spannend. 

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Een grote jongen
Richtlijnen: Jezus is in het verhaal van vandaag zo oud als iemand uit groep 8 van de basisschool. Hij doet z’n ‘Bar Mitswa’. 
Dat betekent dat Hij al veel weet van de Schriften en het geloof in God. Daarom mag Jezus ook voor het eerst mee met de 
volwassenen naar het Paasfeest in Jeruzalem. Daar blijkt dat Jezus heel veel weet. Zijn ouders en de Schriftgeleerden zijn 
verbaasd. 
Weet jij veel van de Bijbel? Hoe heb jij dat geleerd?

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Twaalf jaar en volwassen?
Richtlijnen: Jongeren van twaalf vinden zichzelf vaak al heel groot. Hun lichaam gaat er anders uitzien. Ze kleden zich 
anders en gedragen zich anders dan jongere kinderen. Toch ben je dan nog niet volwassen. Je moet nog van alles ontdek-
ken. Een vervolgopleiding kiezen, bedenken wat je later wilt worden. Maar ook: hoe reageer je op andere mensen, als het 
goed gaat en als het tegenzit? Hoe reageer je op lovende woorden en op kritiek?  Dat is nog niet zo makkelijk. Dat is een 
zoektocht die altijd doorgaat.
Wanneer ben je volwassen wat betreft je geloof in God? Komt er een moment dat je alles weet en begrijpt? Nee, je leven 
lang blijf je leerling van God. Jezus begreep dat en wilde heel dicht bij zijn Vader in de hemel zijn. Daarom was Hij in de 
tempel, om aan de Schriftgeleerden nog meer te vragen.
Ook voor ons is het goed te zijn waar je over God de Vader, Jezus zijn Zoon en de Heilige Geest hoort. Dan groeien we 
steeds verder in ons geloof.

Extra Bijbelgedeelte: 2 Timoteüs 3:14
(Paulus zegt tegen zijn leerling Timoteüs dat hij moet blijven lezen in de heilige geschriften, die hij van jongsaf heeft leren 
kennen. Ook nu Timoteüs zelf de kerk in Efeze leidt. Je moet blijven leren om te blijven geloven.)

Auteur: DW
 

8 januari 2023 | copyright VHM 13



Achtergrondinformatie

Bij het Bijbelgedeelte
De Britse theoloog Samuel Wells benadrukt dat we weinig weten van vóór Jezus’ doop in de Jordaan. In die tijd – de groot-
ste tijd van zijn aardse leven – was Hij ‘bij’ ons. Dat ‘zijn met ons’ is volgens hem een vergeten aspect, dat onuitgesproken 
in de verkondiging van het Evangelie wel degelijk meeklinkt en waar we rekening mee moeten houden in het ontdekken van 
de betekenis van Jezus’ leven. Als enige geeft Lucas ons een inkijkje in hoe dat gestalte krijgt.

Vers voor vers
Vs. 41v Opnieuw (zie 1 januari) speelt de tempel hier een rol van grote betekenis. Dat is het kader waarbinnen de verkon-

diging tot klinken mag komen. Maria als Jezus’ moeder en Jozef als zijn opvoeder leren we kennen als mensen 
die Hem de weg van de tempeldienst en het in acht nemen van de geboden hebben geleerd. Van Jozef leerde hij 
wellicht het ambacht van houtbewerker, maar ook het luisteren en leren van de eerste vijf boeken van Mozes. ‘In 
uw handen beveel ik mijn geest’ is een bekend kindergebed, dat Jezus hoogstwaarschijnlijk thuis al heeft mogen 
leren. Net als in Maria’s woorden ‘mij geschiede naar uw woord’ dat doorklinkt tot in het Onze Vader ‘Uw wil  

 geschiede’. Merk op hoe hier Pesach – Pasen – op de achtergrond staat. Juist in het licht van de drie dagen op-
vallend te noemen.

Vs. 43vv Weten en niet-weten. Het zoeken naar Jezus. Waar zou u Hem zoeken? Bij uw bekenden? Hij blijkt niet op de 
meest logische plek te zijn, althans niet volgens onze menselijke manier van denken en verwachten.

Vs. 46v Op de derde dag vinden zij Hem. Uiteindelijk zal dat voor ons ook gelden. De Gekruisigde blijkt de opgestane 
Heer te zijn. De Opgestane is geen andere dan de Gekruisigde. Alleen op die manier kunnen wij Hem vinden. 
Maar Hij laat zich dan ook vinden; wie zoekt, die vindt!

 De Here Jezus valt niet alleen op door zijn opmerkingen, maar vooral ook door zijn vragen. Geloof begint niet met 
het vinden van juiste antwoorden. Nee, geloof mag beginnen met het stellen van de goede vragen. Dat is werkelijk 
interessant en opent de mogelijkheid om al sprekend samen verder te zoeken, in de hoop te mogen vinden. Om 
iets te mogen zien en inzien. Dat is ook het uiteindelijke. Paulus zegt in zijn lied over Christus’ liefde dat hij weet 
dat hij uiteindelijk mag kennen, juist omdat hij persoonlijk gekend is. Leren is een kernbegrip in de Bijbel. Wie niet 
studeert, is niet bekeerd. Dat geldt niet alleen voor predikanten, maar voor elkeen die geloven als een serieus 
werkwoord in haar/zijn leven mag ontdekken. Leven en leren; het is in het Nederlands maar één letter verschil. 
Die begrippen hangen nauw samen. Leren is niet uit het hoofd leren. Zeker in de Bijbelse zin gaat het ons samen 
spreken. In gesprek zijn en blijven met de ander. Dan ontdek je wie jezelf mag zijn, wie de ander is en hoe je sa-
men voor Gods aangezicht mag staan. Uiteindelijk is de Here God de Ander, op wie we zicht op hopen te krijgen. 
Zo spreekt de opgestane Here Jezus uiteindelijk ook met die twee teleurgestelde mannen, die Jeruzalem de rug 
hadden toegekeerd.

Vs. 48  Met angst zoeken blijkt niet te helpen. Zijn moeder brengt zijn vader ter sprake en doelt daarmee op Jozef als 
opvoeder.

Vs. 49  De vraag wordt met de wedervraag beantwoord. Dat is geen brutaliteit. Dat is de manier waarop wij kunnen leren. 
Leren en als gevolg daarvan leven. Wie Jezus wil vinden moet zoeken in de dingen van zijn Vader. Dat wat bij 
zijn Vader hoort. Denk opnieuw hoe de Emmaüsgangers en uiteindelijk alle discipelen horen dat in Wet, Profeten 
en Psalmen Hij te vinden is! Wie dat weet hoeft niet langer te zoeken. Lees je Bijbel met nieuwe ogen, door de 
vragen die de Here Jezus stelt en je uitdaagt zelf te stellen.

Vs. 50  Niet-weten is geen domheid, maar is niet gericht op het andere weten. Is niet gericht op de vertrouwelijke omgang 
met Jezus als drager van Gods Woord. 

Vs. 51  De onderdanigheid van Jezus is opnieuw een vervulling van Gods Woord. Het vijfde gebod ‘Eert uw vader en uw 
moeder’ hoort bij de eerste tafel. Hoort bij de verhouding tot de Here God. Niet bij de verhouding tot de naaste. 
Vader en moeder vertegenwoordigen de Here God naar hun kind toe. Dat is een grote verantwoordelijkheid, 
een hoge roeping. Ook hierin gaat Jezus ons voor. Hij is mens onder de mensen, is in alles gelijk geworden aan 
ons, behalve de zonde. Dus door te luisteren naar zijn moeder en Jozef, gehoorzaamt Hij aan de dingen van zijn 
Vader. Zijn moeder bewaart al deze dingen in haar hart. Dat rijmt op de dingen van Jezus’ Vader in de hemelen. 
Merk op hoe hier sprake is van zijn moeder en niet van Maria. Dat geldt voor dit hele gedeelte. Het gaat over hat 
ware ouderschap. Dat mag er zijn, maar steeds met een open hart en een open oog op de ‘dingen van zijn Vader’.

Vs. 52  Nu begrijpen we ook waarom dit vers anders is dan vers 40. De naaste is nu in beeld gekomen, via de Schrift en 
Schriftgeleerden. Door de ouders en opvoeders met het zicht op de hemelse Vader en zijn ‘dingen’; zijn Woord.

Auteur: GJK
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Liederen

Psalm 147: 1 en 5
Lied 739: 5
Lied 871     (=Gezang 281 LvdK)
De twaalfjarige Jezus    Alles wordt nieuw 4: 5
Gelukkig zal je zijn    Hemelhoog 1
Psalm 8       Hemelhoog 4
In uw huis     Opwekking voor kinderen 214
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  Hemelhoog 494
Lees je Bijbel, bid elke dag   Hemelhoog 382
Meer en meer     Hemelhoog 384

Auteur: PZ 
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Inleiding
Toen jij geboren werd gaven je mama en papa je eten 
en drinken. Zo groeide je groter en leerden ze je lopen 
en praten. Ze gingen met je wandelen en lieten je allerlei 
dingen zien. Ze noemden de namen van de dieren die je 
zag. Je leerde welke kleuren ze hebben. Je leerde veters 
strikken. En nog véél meer.
Jullie leren ook veel op school, zo kun je stééds meer 
en kom je ook heel veel te weten. Soms weet je iets niet, 
dan vraag je het gewoon aan mama, papa, juf of iemand 
anders. Je wordt steeds wijzer. 
Ook hoor je thuis en op school over de verhalen die in de 
Bijbel staan. Ook over het geloof in God kom je steeds 
meer te weten.
Dat ging ook zo toen Jezus een jongen was. Luister 
maar….

Bijbelverhaal
Och kijk, dat kleine jongetje wordt steeds groter. Maria 
en Jozef zorgen goed voor Jezus. Net zoals jullie papa’s 
en mama’s voor jullie zorgen. Ook Jezus hoort van de 
Vader in de hemel. Er wordt verteld uit de boeken van de 
Bijbel. Jezus luistert goed en onthoudt bijna alles. Jezus 
groeit zo groot dat Hij steeds meer dingen kan en mag. 
Zo mag Hij ook mee naar Jeruzalem, daar gebeurt iets 
bijzonders.
Het is Pesach, dat wordt elk jaar gevierd. Het volk Israël 
viert dan feest, omdat het lang geleden uit Egypte bevrijd 
is. Daar heeft God voor gezorgd.  Veel mensen gaan dan 
naar Jeruzalem. Jozef en Maria gaan ook. Jezus mag 
voor de eerste keer mee. Dat is omdat Hij twaalf jaar is 
geworden. Dat is fijn, maar ook wel spannend, wat zal er 
allemaal gebeuren?
Ze gaan naar de tempel, daar zijn veel wijze mannen, 
schriftgeleerden. Ze weten heel veel over de bijbel. 
Zoveel weet niemand. Toch zijn de schriftgeleerden een 
beetje verbaasd. Die jongen daar stelt best moeilijke 
vragen over de Bijbel. En Hij wéét ook veel over de Bijbel. 
Ze weten niet dat het Jezus, de Zoon van God is. Daarom 
kunnen niet begrijpen dat Hij zo wijs is.

Het feest is al lang afgelopen. Jozef en Maria zijn al een 
poosje onderweg naar huis.  Ze zien Jezus niet. Hij zal 
wel met de andere jongens aan het spelen zijn, denken 
ze.  Die rennen hen soms voorbij en soms blijven ze wat 
achter. Dan maakt Maria zich toch zorgen, eigenlijk heeft 
ze Hem nog helemaal niet gezien vandaag. Waar is Hij 
nou, ze vindt het eng. ‘Ik wil weer teruglopen Jozef’, zegt 
ze,’ ik wil Hem gaan zoeken!’. Ze loopt heel snel en kijkt 
steeds om zich heen. Soms roept ze: ‘Jezus!’, maar er 
komt geen antwoord. Ze worden steeds banger. Zullen ze 
Hem nog vinden voor het donker wordt? Dan komen ze in 
Jeruzalem aan, waar moeten ze nu zoeken? Eerst maar 
eens naar de tempel, daar is Jezus zo graag.
Als ze naar binnen gaan weten ze niet wat ze zien. Daar 
zit Jezus en Hij praat met de schriftgeleerden.
Hoe kan zo’n jongen nu al met grote mensen praten? Hoe 
kan hij al zulke moeilijke dingen weten? En Hij zit daar 
gewoon of er niks aan de hand is. Alsof het zo hoort dat 
Hij in Jeruzalem gebleven is.

Maria is boos, ze roept naar Jezus: ‘Hoe kón je hier 
nou blijven, weet je wel hoe ongerust we zijn geweest!’   
Jezus antwoord heel rustig: ‘Wisten jullie dan niet dat Ik 
in het huis van mijn Vader moest zijn?’ Daar raakt Maria 
een beetje van in de war. Ze snapt het niet helemaal. Als 
ze op de terugweg zijn probeert Maria wel te onthouden 
wat Jezus gezegd heeft. 
Jezus groeit steeds groter, Hij weet steeds meer over de 
Bijbel. Ook weet Hij steeds meer over zijn Vader in de 
hemel. En de mensen vinden het fijn om naar Hem te 
luisteren.

Vind jij het ook fijn om naar de verhalen uit de Bijbel te 
luisteren? Van eten word je groot en sterk. Door wat je 
leert op school word je steeds wijzer. En de verhalen in 
de Bijbel? Daarvan groeit je geloof in God. Daar wordt je 
hart blij van!
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Inleiding
Wat wil jij later zijn als je groot bent?
Heb je vorig jaar iets leuks of moois geleerd?
Afgelopen jaar ben je waarschijnlijk wat gegroeid, maar 
ben je ook slimmer geworden op school. Dat is eigenlijk 
ook een soort groeien. Maar vandaag gaat het niet over 
in de lengte groeien, maar om in je geloof groeien. Meer 
over Jezus leren, bijvoorbeeld, of aardiger zijn tegen 
andere kinderen.
Het verhaal van vandaag gaat over Jezus en zijn ouders. 
Maria als zijn moeder, God als zijn Vader en Jozef als zijn 
opvoeder op aarde. Jezus is twaalf jaar oud hier en zou 
dus in groep acht van de basisschool zitten. In dit verhaal 
ontdekken Jozef en Maria hoeveel Jezus eigenlijk al over 
God weet.

Bijbelverhaal
Jozef en Maria gaan elk jaar voor het Pesachfeest naar 
Jeruzalem. Bij het Pesachfeest vieren joden dat God ze 
heeft bevrijd uit de slavernij in Egypte. Het is een heel 
groot feest, maar er gaan ook veel joden naar de tempel 
om daar aan God te denken. Dit jaar mag Jezus ook mee.
Jezus kijkt zijn ogen uit bij het feest, maar loopt al gauw 
door naar de tempel. Daar stelt Hij allerlei vragen aan 
priesters en leraren. Jozef en Maria vinden het mooi om 
dat te zien.
Nadat het feest is afgelopen gaan Jozef en Maria weer 
naar huis, met een grote groep mensen die ook uit  
Nazaret komen. Ze zien Jezus niet, maar denken dat Hij 
met zijn vrienden loopt en maken zich geen zorgen. 
Maar als ze Hem de hele dag niet zien, beginnen ze toch 
wel paniekerig te zoeken. Ze gaan de hele groep langs 
en vragen of mensen Jezus hebben gezien. ‘Nee, die 
hebben we niet gezien’, zegt iedereen.
‘Misschien is hij nog in Jeruzalem’, zegt Jozef bezorgd. 
En dus lopen Jozef en Maria het hele eind terug naar 
Jeruzalem. Ze kijken in de herberg waar ze sliepen, maar 
daar is Jezus niet. Ze kijken in de straten waar het feest 
was, maar ook daar is Hij niet. Tot slot kijken ze in de 
tempel en daar zien ze Jezus zitten, in een kring met  
leraren en priesters. Jezus stelt hun vragen over het 
geloof, luistert naar wat ze erover te zeggen hebben 
en geeft zelf ook antwoorden. De leraren zijn onder de 
indruk, want ze hadden niet verwacht dat een twaalfjarige 
zoveel over God zou weten.
‘Jezus!’, roept zijn moeder. ‘Waarom ben Je niet met ons 
meegekomen? Je vader en ik hebben de hele dag naar 
Je gezocht, we waren doodongerust!’
Jezus fronst. ‘Maar waarom zocht u Me? Wist u niet dat 
Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’
Maar Jozef en Maria begrijpen niet wat Hij precies 
bedoelt. ‘Kun je dit alsjeblieft nooit meer doen?’, vraagt 
Jozef.
Ze reizen samen terug naar Jeruzalem en Jezus luistert 
naar zijn ouders. Zijn moeder onthoudt wat er is gebeurd, 
want ze weet dat het iets bijzonders is. En Jezus? Hij 
leert nog meer over God en zijn geloof wordt steeds 
groter.

Slot
Dat is nogal wat eigenlijk, een twaalfjarige die zegt dat hij 
God belangrijker vindt dan zijn ouders. Maar Jezus is ook 
wel heel bijzonder natuurlijk en weet veel over God. 
• Weet jij veel over de Bijbel? (Bijvoorbeeld verhalen die 

je hebt gehoord of gelezen.) 
• Hoe heb je dat geleerd?
• Dit verhaal gaat ook over het groeien van je geloof. 

Denk je dat jij volgend jaar meer over de Bijbel zult 
weten?

Auteur: RvR

Een grote jongen



Lezen: Lucas 2 vers 40-52

Julian, een jongen van een jaar of 12, gaat voor het eerst 
met zijn ouders naar Disneyland in Parijs. In het park is 
het ongelofelijk druk en er is van alles te bekijken en te 
beleven. Stevig houdt hij in het begin de hand van zijn 
vader vast. Maar gedurende de dag raakt Julian meer 
gewend aan de drukte. Hij loopt steeds vaker een beetje 
achter zijn ouders aan. Opeens ziet Julian zijn favoriete 
Disneyfiguur en loopt er snel op af. Vader en moeder 
lopen rustig door. Ze gaan er vanuit dat Julian wel achter 
hen aan loopt. Na een kwartiertje kijkt moeder achterom, 
op zoek naar Julian. Ze zijn aangekomen op het drukste 
gedeelte van het park en moeder ziet Julian niet meer. 
Geschrokken trekt ze haar man aan de mouw. Ook hij 
ziet Julian nergens. Een beetje in paniek lopen ze terug, 
zoekend en roepend naar Julian. Onderweg vragen ze 
andere mensen of ze Julian misschien hebben gezien. 
Hij had een blauwe pet op. Nee, was steeds het antwoord 
en na drie uur zoeken hebben ze Julian nog steeds niet 
gevonden. Inmiddels hebben ze de bewakingsdienst 
van het park ook ingeschakeld. Iedereen is op zoek naar 
Julian, een jongen van 12 jaar met een blauwe pet op. 
Vader en moeder raken uitgeput van het zoeken en  
angstig zitten ze aan een tafeltje. Ze zijn diep ongerust 
over Julian en boos op zichzelf dat ze Julian niet beter in 
het oog hebben gehouden. 

Het wordt later en later. Het park gaat bijna sluiten. Vader 
en moeder zijn ten einde raad. En dan, daar in de verte, 
wie komt daar aan lopen hand in hand met iemand van 
de bewakingsdienst? Het is Julian. Huilend van op-
luchting vallen ze elkaar in armen. Alle drie hebben ze 
vandaag een wijze les geleerd.

Over Jezus in zijn jonge jaren (tot Hij 30 jaar is) lezen we 
niet zoveel in de Bijbel. Het Bijbelgedeelte van vandaag is 
eigenlijk het enige inkijkje in het jonge leven van de Heer. 
Ook al is het maar een paar verzen, we kunnen er veel 
van leren.

In vers 41 lezen we dat de ouders van Jezus elk jaar voor 

het Pesachfeest van hun woonplaats Nazaret naar Je-
ruzalem reisden. We leren hieruit dat Jozef en Maria ge-
hoorzame Joden waren, die de wet van Mozes getrouw 
wilden naleven. Vorige week, toen Jozef en Maria met het 
baby’tje Jezus naar de tempel gingen, viel dat ook al op. 
Tijdens zo’n reis naar Jeruzalem waren ze een tijdje weg 
van huis. Jezus zal als kind dan wel gelogeerd hebben 
bij familie die in Nazaret achterbleven. Samen met zijn 
broertjes en zusjes (in Matteüs 13 vers 55 lezen we dat 
Jezus 4 broertjes en enkele zusjes had) zal het wel een 
gezellige boel geweest zijn.
Als Jezus 12 jaar is mag Hij mee naar Jeruzalem. Wat zal 
Hij er naar uitgekeken hebben. Eindelijk naar Jeruzalem, 
naar de tempel, naar het huis van zijn Vader. 
Jezus zal zijn ogen uitgekeken hebben. Immers, Hij 
woonde in een klein dorpje. Jeruzalem was een wereld-
stad en tijdens het Pesachfeest was de hele stad afgela-
den vol. Samen vierden de Joden dan dat God het volk 
Israël had bevrijd uit Egypte. Ook Jezus vierde dit feest 
als kleine jongen en later ook als volwassen man. 
Na het feest gaat het gezin weer terug naar Nazaret. Jo-
zef en Maria maken zich geen zorgen over Jezus. Hij zal 
wel spelenderwijs meelopen met zijn neefjes en nichtjes 
die ook in de buurt van Nazaret wonen. Zo waren ze dat 
ook gewend van andere kinderen.
Maar na een dag blijkt dat niemand van het reisgezel-
schap Jezus heeft gezien. Jozef en Maria zoeken overal, 
maar vinden hun Kind niet. Angstig keren ze terug naar 
Jeruzalem. Zal Hij daar nog zijn?

Jozef en Maria vinden Jezus in de tempel, te midden van 
geleerde mannen. Jezus is aan het leren. Hij leert over 
God, zijn Vader en Hij doet niets liever. Hij stelt de ge-
leerden vragen en geeft ook weer antwoorden op vragen 
die zij Hem stellen. De geleerden zijn soms met stomheid 
geslagen over zijn verstand en zijn antwoorden. Ze heb-
ben natuurlijk geen idee dat ze met de Zoon van God in 
gesprek zijn!
Nadat Hij afscheid heeft genomen van de geleerden, 
gaat Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret. Alle 
drie hebben ze een wijze les geleerd.

Jezus is te vinden op de plek waar Hij het meeste over 
zijn Vader, de God van Israël kan leren. Namelijk in de 
tempel. Een wijze les die we hieruit kunnen trekken is 
dat als wij meer over God willen leren, we Hem moeten 
opzoeken op de meest logische plek. En dat is de kerk, 
waar de Bijbel opengaat.
God heeft zijn Woord, dat is de Bijbel, aan ons gegeven 
opdat wij Hem vandaaruit steeds beter leren kennen. 
Daarom is Bijbellezen ook zo belangrijk. Jezus moest als 
jongen ook nog veel over zijn Vader leren. Dat wist Hij en 
daarvoor spande Hij zich in. Jezus moest dus, net als elk 
ander mens, ook leren wie God voor Hem was en moest 
groeien in geloof. 

Twaalf jaar en volwassen?
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In vers 52 lezen we wat het leren over God met Jezus 
deed. Hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade 
bij God en de mensen. Dat betekent dat Hij steeds meer 
van God gingen houden en daardoor kon Jezus steeds 
meer van mensen gaan houden. Ook wij kunnen op zo’n 
manier groeien. Lichamelijk groei je door te eten, te drin-
ken, te bewegen en te rusten. 
Groeien in geloof doe je door Bijbel te lezen, te bidden, 
met anderen te praten over Gods liefde (bv in de kerk) en 
door te leven zoals God het graag wil.  
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Een samenvattende les uit dit Bijbelgedeelte kunnen 
je wellicht goed onthouden aan de hand van de 3L 
boodschap:
Lees dagelijks uit de Bijbel;
Leer van datgene wat je leest;
Leef uit datgene wat je hebt geleerd.

Kerntekst
‘En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade 
bij God en de mensen.’ (Lucas 2 vers 52)

Vragen
• Hierboven gaf ik aan dat Jezus 4 broertjes en enkele 

zusjes had. Waarom kunnen we beter spreken over 
halfbroertjes en halfzusjes?

• Bespreek in groepjes wat je vindt van het feit dat Jezus 
zomaar in Jeruzalem achterblijft en niets daarover 
tegen zijn ouders zegt? 

• Maria en Jozef spreken Jezus aan op zijn gedrag (vers 
48; Wat doe je ons aan…’). Begrijp je het antwoord dat 
Jezus in vers 49 geeft?

Auteur: GW 


