
Pinksterproject 2021: Ik beloof vreugde 
 
Inleiding 
De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’.  Als we Gods vreugde die ons gegeven wordt 

door de Heilige Geest voelen, mag dat ons helemaal in beslag nemen. Dan staan we in vuur en vlam 

zoals het spreekwoord zegt.  Op Pinkstermorgen wordt er gesproken over tongen van vuur op de 

hoofden van de discipelen, als teken dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. Het vuur staat voor 

Gods aanwezigheid en zijn leiding. Zo lezen we in de Bijbel dat God in de vorm van een vuurkolom 

met het volk Israël mee gaat en de weg wijst. Of zoals de psalmdichter in Psalm 105 zegt: ”Hij hing 

een woord op als gordijn, en ontstak vuur om de nacht te verlichten.”  Een vuur vol passie, vol 

hartstocht. Gods vuur geeft ons vreugde, dat zien we in voorspoed en geluk. Maar soms ook door 

onze tranen heen. Gods heerlijkheid is groter dan onze nood, want het is Gods vurig verlangen dat 

wij in vuur en vlam staan voor Hem.  

De projectverbeelding bestaat uit vier ‘vlammen’, waarvan de eerst twee de vorm en kleur hebben 

van een traan. Op het aardse leven heerst pijn, nood en verdriet. Kunnen we ons verlaten voelen, 

maar Jezus bidt voor ons (vlam 3). Zijn liefde is groter dan ons verdriet. Hij maakt de verbinding met 

zijn Vader. Hij bidt voor ons uit liefde dat wij het volhouden, dat we hier en nu blijven hopen op zijn 

overwinning. Door de komst van de Heilige Geest (vlam 4) wordt ieder die in God gelooft in vuur en 

vlam gezet. We voelen de pijn en het verdriet,  maar Gods liefde voor ons is groter en geeft kracht in 

ons leven om vol te houden. Gods vuur door de Heilige Geest is een vuur dat krachtig naar buiten 

straalt en zich over de hele wereld verspreidt. 

Variatie mogelijkheden 
De projectverbeelding kan op twee manieren uitgevoerd worden, verschillend in  formaat en in 
gebruikt materiaal.  
 
Variatie 1: 
Het raamwerk van de projectverbeelding wordt gemaakt van MDF, waarachter fijn gaas wordt 
bevestigd. Door het gaas wordt stof, lint en wol geweven.  
De maat van de projectverbeelding is 65 x 45 cm. 
 
Variatie 2: 
De projectverbeelding wordt gemaakt van gekleurd karton (160 grams) en ijzerdraad voor de 
standaard. De projectverbeelding van karton kan gemaakt worden in 65 x 45 cm of  
40 x 27 cm (passend binnen A3-formaat). 
 
  



Zondag 9 mei:  
 

Projectthema:  

Ga jij nu verder 
2 Koningen 2:1-18 

 

 

 

 

De projectverbeelding is aan de buitenzijde de vorm van een traan en aan de binnenzijde is de vorm 

van een vlam. Elisa voelt zich verdrietig. Hij mist Elia. Dit is te zien in de traan, toch vult de Geest van 

God Elisa. Hij ziet hoe God Elia op wonderbaarlijke wijze  (door een wagen van vuur) heeft opgehaald 

en opgenomen in de hemel. Dit is te zien in de oranje/gele verticale baan tussen het wit aan de 

binnenzijde van de traan. Elia’s jas blijft achter, die is nu voor Elisa, die zijn opvolger mag zijn. Op de 

aarde blijven de moeilijkheden bestaan (horizontale blauwe lijnen), maar Elisa mag vertrouwen op 

Gods aanwezigheid en diens boodschap op de aarde doorgeven. De oranje en witte banen vlechten 

zich door de blauwe banen heen. Gods boodschap mag door de aardse moeilijkheden kracht geven. 

Het is God die zegt: Ga jij nu verder! Laat mijn boodschap die Elia eerst vertelde, nu horen.  

 

Hemelvaartsdag 13 mei:  
 

Projectthema: 

 Ik zal met je zijn 
Johannes 16:16-24 

 

 

   

 

De projectverbeelding bestaat aan de buitenzijde in de vorm van een traan die gevuld is met 

horizontale golven. De golven staan voor de eenzaamheid en het verdriet die de discipelen voelen. Ze 

worden omsloten door verdriet, waardoor ze alleen daar mee bezig lijken te zijn. Ze voelen zich 

alleen nu Jezus niet meer bij hen op aarde is. De discipelen denken dat ze alleen als kinderen van God 

kunnen leven met Jezus in hun midden. Jezus belooft hen in de hemel niet te vergeten. Hij heeft 

belooft ‘Ik zal met je zijn’.  Tranen van verdriet kunnen hier op aarde stromen, maar we mogen erop 

vertrouwen ernaar uitzien dat Jezus terugkomt als overwinnaar. Dan zal je blij zijn, en niemand zal je 

je vreugde afnemen, want Hij zal alle tranen uitwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen 

jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij (Openbaring 21:4). 



Zondag 16 mei:  

 
Projectthema:  

Ik beloof  
eeuwig leven 

Johannes 17:1-13 
 

De projectverbeelding bestaat uit een rode vlamvorm gevuld met opstijgende trillingen zoals bij 

warmte. Deze trillingen zijn rood en oranje van kleur als teken van liefde. Jezus’ liefde voor de wereld 

maakt de verbinding tussen de aarde en de hemel. Jezus bidt dat wij het volhouden, dat we hier en 

nu blijven hopen op zijn overwinning.  We kunnen plannen hebben, maar er is zoveel dat roet in het 

eten kan gooien. Voor ons lijkt de dood een onverbiddelijke grens. Daarna is alles geheimzinnig, ook 

voor christenen, omdat de Bijbel daar weinig over zegt. Jezus zegt: ‘Het eeuwige leven is dat zij U 

kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus’. In de projectverbeelding 

zien we dat door Jezus belofte het verdriet en de eenzaamheid op de aarde minder zichtbaar is 

geworden. We mogen vertrouwen op God. We zijn in liefde verbonden met God en weten dat we 

voorgoed geborgen zijn bij Hem, ook na ons aardse leven. 

 
 
Pinksteren 23 mei:  
 

Projectthema: 

 Ik beloof  
de Heilige Geest 
Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 

 

Op de Pinkstermorgen verschenen er een soort vlammen boven de hoofden van de discipelen, die 

zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van 

de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest is 

ingegeven (Handelingen 2:1-4).  De projectverbeelding van vandaag is een oranje vlam en verwijst 

naar de vuurtongen boven de hoofden van de discipelen. De vlammen samen overschaduwen het 

verdriet en de eenzaamheid, deze zijn (bijna) niet meer zichtbaar.                                                               

De binnenzijde van de vlam bestaat uit kleine strookjes stof en wol of strookjes papier die naar voren 

komen.  Daarmee laat de projectverbeelding zien dat de discipelen aangestoken door het vuur van 

de Heilige Geest, Gods boodschap verspreidden. Christus stuurt de Geest om mensen, ieder zo 

verschillend, samen te brengen in de kerk: één in hun Heer en Verlosser. Door de Geest wordt het 

Evangelie levend en krijgt het kracht in het hart van mensen. En die kracht komt naar buiten en vuurt 

anderen aan om Christus te zoeken en lief te hebben. Zo is er vreugde. 


