
Pinksterproject 2021: Ik beloof vreugde 
 
Inleiding 
De bijbelvertellingen van zondag 9 mei tot en met Pinksteren (9,13, 16 en 23 mei) zijn 
samengebracht in een project. Er is dus naast de verhalen en verwerkingen een projectverwerking 
voor de gemeenten die iets meer willen.  
 
De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’. Dat is iets anders dan blijheid. Blij ben je als iets 
krijgt dat menselijkerwijs mooi en goed is. Vreugde is onlosmakelijk met God verbonden; we gaan uit 
van zijn goedheid. We zien die goedheid soms in geluk en voorspoed, maar soms ook door onze 
tranen heen. Zoals David zingt over de HEER die zijn herder is. Hij noemt dat God hem brengt naar 
groene weiden en vredig water, maar ook dat zijn stok en staf hem moed geven, als zijn weg door 
een donker dal gaat. Of zoals Paulus die juicht dat hij een kind van God mag zijn, door Hem geroepen 
en vrijgesproken. En die dat uitwerkt als de zekerheid dat geen tegenslag, ellende, gevaar of zelfs de 
dood hem kan scheiden van de liefde van God in Christus. Gods heerlijkheid is groter dan onze nood. 
(Rom. 8: 18 en 35-39). De rijkdom van Gods geschenken in Christus horen we op drie verschillende 
manieren. En samen maken ze dat wij hier als christenen op aarde en voor de grote Toekomst rijk 
gezegend worden. Zijn Geest houdt het vuur van het Evangelie brandend. Wij mogen het geloof 
ontvangen en daarin groeien, zodat we vruchtbaar zijn in Gods Koninkrijk. 
 
 
Zondag 9 mei:  

Projectthema: Ga jij nu verder 
2 Koningen 2:1-18 

Elia is een profeet. Hij waarschuwde het volk Israël om in de HEER te geloven en te doen wat Hij 
vraagt. Maar de Israëlieten wilden vaak niet luisteren. Soms werd Elia bedreigd. De goddeloze koning 
Achab en zijn vrouw wilden hem doden. De HEER was steeds bij Elia. Nu is Elia oud. God geeft hem 
opdracht twee koningen en zijn opvolger te zalven. Dan is zijn werk klaar. 
De HEER geeft Elia een eervol afscheid. Hij wordt door een wagen van vuur opgehaald en 
opgenomen in de hemel. Elisa ziet deze hemelvaart. Elia’s jas blijft achter; die is nu voor Elisa, zijn 
opvolger als profeet. Ook Elisa mag Gods woorden doorgeven, met dezelfde goddelijke kracht. Het is 
alsof God zegt: ga jij nu verder! 
 
 
Hemelvaartsdag 13 mei:  

Projectthema: Ik zal met je zijn 
Johannes 16:16-24 

Jezus gaat naar de hemel, omdat het Pasen is geweest. Zijn werk op aarde is af, net als bij Elia. Jezus 
heeft van zijn Vader alle macht ontvangen in de hemel en op aarde. De gevolgen van de zonde die Hij 
heeft overwonnen blijven echter zichtbaar. We ervaren nog niet Gods overwinning. De discipelen 
denken dat ze alleen als kinderen van God kunnen leven met Jezus in hun midden en zijn verdrietig 
als Hij zijn vertrek aankondigt.  Jezus belooft hen in de hemel niet te vergeten. En nog even, dan 
keert Hij terug als Overwinnaar. ‘Dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen’. Nooit 
meer zonde, onmacht en verdriet. 



Zondag 16 mei:  

Projectthema: Ik beloof eeuwig leven 
Johannes 17:1-13 

Voor kinderen en volwassenen is het moeilijk ver in de toekomst te kijken. We kunnen plannen 
hebben, maar er is zoveel dat roet in het eten kan gooien. Voor ons lijkt de dood een onverbiddelijke 
grens. Daarna is alles geheimzinnig, ook voor christen, omdat de Bijbel er weinig over zegt. Deze 
zondag horen we dat Jezus zegt: ‘Het eeuwige leven is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem 
die U gezonden hebt, Jezus Christus’. We zijn in liefde verbonden met God en weten dat de dood de 
toegangsdeur is tot het voorgoed geborgen zijn bij Hem. Jezus is daar al, de strijd voorbij, en bidt 
voor ons dat wij het volhouden, dat we hier en nu blijven hopen op zijn overwinning. 
 
 
Pinksteren 23 mei:  

Projectthema: Ik beloof de Heilige Geest 
Handelingen 2:1-4, 22-24 en 37-40 
Eeuwig leven begint bij wat Christus voor ons deed. Het is geloven dat God zijn plan met ons niet laat 
stoppen door het lijden en het verzet tegen Hem. Geloven dat God de Vader het leven schenkt aan 
zijn Zoon en dat Hij dat leven in heerlijkheid deelt met ons. Hij noemt ons zijn leerlingen en vrienden. 
De komst van de Geest op Pinksteren is het bewijs dat  wat we in de Bijbel lezen waar is. Christus 
stuurt de Geest om mensen samen te brengen in de kerk: één in hun Heer en Verlosser. Door de 
Geest wordt het Evangelie levend en krijgt het kracht in het hart van mensen. En die kracht komt 
naar buiten en vuurt anderen aan om Christus te zoeken en lief te hebben. Zo is er vreugde. 
 
ds. Dick Westerneng, hoofdredacteur Vertel Het Maar  


